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Beste lezer 
Voor je ligt de “GLOSSY” van de P.V. Leiden. 

Zoals belooft met een nieuwe omslag, verder is ook het  

binnenwerk een beetje gewijzigd. Voor de puzzelaars is nu eens 

een ander soort puzzel geplaatst, zoals altijd mag de oplossing ook 

nu in kastje ROOD(!) 39 gedaan worden. Zoals je ziet staat ROOD(!) 
cursief, onderstreept, met een ! en vet gedrukt, het schijnt daar nogal 

eens fout te gaan, even opletten dus!! Voor wat de omslag betreft kan ik je 

nog zeggen dat de poster in de ABRI steeds een ander fotomodel zal zijn, 

die je er trouwens ook al op wijst dat je toch echt kastje ROOD(!) 39 

moet hebben om je kopij in de leveren……. Natuurlijk wil ik je ook nog 
de allerbeste wensen toewensen voor 2009, met veel geluk en een goede 

gezondheid…...en verder wens ik iedereen precies het dubbele van wat ze 

mij toewensen…. 

Peter 

Hallo allemaal 
Bij mijn eerste schrijven sinds ik in het bestuur van de PV  

Leiden zit, heb ik gelijk de kans om via dit bestuurlijk, iedereen  

een gelukkig 2009 toe te wensen in volle gezondheid! Dit is  

natuurlijk ook namens de andere bestuursleden van de PV en de  

feestcommissie. En, nog veel belangrijker, dat dit maar een goed en  
gezellig jaar mag worden ook met activiteiten die we dit jaar weer  

voor jullie gaan organiseren. 

De personeelsvereniging en de feestcommissie (en de andere 

subcommissies) hopen dat er het hele jaar door veel animo zal zijn voor 

hun activiteiten. Wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen, nu jullie 
nog! Is er iets leuks waar je aan mee wilt doen of ergens mee naar toe wilt 

gaan, geef je dan snel op bij de degene die die activiteit organiseert. 

Wij zijn al aan het brainstormen om iets leuks te doen. Hou goed de “in 

de Kijkert” en andere aankondigingen in de gaten en geef je op!! Maar als 

u ook suggesties heeft voor een activiteit dan horen wij dat graag van u. U 
kunt altijd bij ons terecht voor uw ideeën bij één van de bestuursleden van 

de PV en subcommissies. De namen staan elders in dit blad. 

Ik hoop dat het een perfect verenigingsjaar zal worden. 

Met vriendelijke groet, 

William van der Geer 
Bestuurslid PV Leiden, 

Penningmeester feestcommissie. 



Uitslag Sinterklaas Loterij 
 

001899  Digitale Fotolijst          

000043  Grill Set            

000400  Sandwich Toaster          

000309  Mandje met inhoud        
000260  Cadeaubon Blokker         

000175  Set Schaaltjes            

000644  Mandje met Wijn             

000094  Windlicht             

000196  Koffiezet Apparaat   
000346  Hoge mand + inhoud        

000231  Mummie Slaapzak    

000084  Bloemenbon     

000519  Tafeltennis Set    

000571  VVV Bon      
000649  Lego Bouwdoos    

 

Bonus Prijs 

000584 (geel) DvD Speler   

 



   

   Colofon: 
  In de Kijkert is het twee maandelijkse clubblad van de  

  P.V. Leiden. 

 

  Jaargang nr.  19 

  Editie: Januari / Februari 
  Oplage: 500 expl. 

 

  Redactie: Peter van Leeuwen  (indekijkert@hetnet.nl) 

    

  Vaste medewerkers: 
      Jos van der Ploeg (Op de koffie bij…..) 

      Cisca Verbrugge 

      

 

   Bestuurlijk:  
 William v/d Geer 

          

  Druk: 

      Rijnja Repro Haarlem 

 
  Kopij adres: 

      Redactie “In de Kijkert” (indekijkert@hetnet.nl) 

      Kastje rood(!) 39 Garage Leiden 

 

  Web-pagina: http://pvleiden.web-log.nl/   

Uw kopij zien we graag tegemoet op een 3,5 inch. 
floppydisk, per e-mail of gewoon ouderwets met de hand 

geschreven op papier…….. 

Kopij inleveren voor(!) 10 Maart in kastje ROOD 39 



Bestuur P.V. Leiden 
Voorzitter: Marcel Schaaij (0252 - 225895) 

     e-mail: post@mschaaij.nl 

Vice voorzitter: Ton Rijsbergen 

Secretaris: Jaap v. Egmond (070 - 5118595) 

     e-mail: jalovegmond@casema.nl 
Penningmeester: Mart Helfensteyn  (071 - 5768240) 

     e-mail: m.j.helfen@casema.nl 

Lid van bestuur: William van der Geer (06 22 529131) 

 

 
 

 

Klaverjassen en sjoelen op          

dinsdagavond.         

Martien Ligtvoet en  
Henk Koelewijn 

 

        

Zeevissen:    C.van Houten (071 - 3616824) 

Binnenwatervissen:  Cor Zonneveld (06 43 562234) 
    Piet Kruit (071 - 3414313) 

 

 

 

SUST de wielerclub van de P.V. voor gezellig 
trimmen…..............inlichtingen bij: 

Jan Padding en Toon Kromhout toonentonia@casema.nl) 

                                     06 45 249713   

 

Feest(beesten)commissie: 
Voorzitter:  Jan de Lange (06-46743015) 

Vice voorzitter: Michel Vink (06-42725940) 

Secretaris:  Els de Lange 

Penningmeester: William van de Geer (06-22529131) 

Bestuurslid: Anja van der Geer   



BRUIDSREPORTAGES EN STUDIO OPNAMES 

Henk Koelewijn 
Voor een mooie en betaalbare 
reportage van de mooiste dag 

van uw leven. 

 
Ook voor studio opname en portret fotografie. 

Bel voor vrijblijvende informatie: 
Tel.: 071 - 5120523 of GSM 06 53 398354 

Laat ik eerst beginnen met iedereen een heel gelukkig en gezond 2009 te 
wensen. De tijd gaat zo razendsnel dat Peter ven Leeuwen mij er aan 

moest herinneren om weer een stukje aan te leveren. Ja en dan moet je 

toch op korte termijn iets regelen. Vandaar dat ik dit keer niet zover van 

huis ben gegaan. In de stad is genoeg te beleven, vandaar. Volgens mij zit 

deze versiering op de gevel er al jaren, niet iedereen zal het opgevallen 
zijn, maar toch. Ik mag wel verklappen dat het een zonnewijzer is, maar 

waar, daar gaat het om. Misschien zeg je nu, oh dat is daar, dan heb je 

goed om je heen gekeken. Voor anderen zal het misschien even puzzelen 

zijn, maar je komt het vast wel tegen. Veel succes. Verderop in de kijkert 

staat, zoals altijd, weer de oplossing.  
Henk Koelewijn 



Pinda’s | Noten | Zuidvruchten 

Wij zijn te vinden op 4 Leidse markten: 

 
  Woensdag:  Botermarkt t/o Kijkshop 
  Donderdag: Stevenshof 

  Vrijdag: Merenwijk 
  Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr. 28 

 
* voor alle medewerkers van * 

 

Connexxion 

 
    Bij aankoop van min. €.: 5,-  

   een half pond vliespinda’s 



Beste collega’s van Jan 
 

Het is al weer vier maanden geleden dat 

mijn lieve man, onze vader en opa Jan 

Meirink is overleden. 

 
Wij missen hem heel erg, maar proberen 

samen het verdriet te verwerken.  

 

Jullie belangstelling tijdens zijn ziekte in 

de vorm van een bezoekje, een kaartje, 
een telefoontje en lieve woorden deden 

Jan erg goed. Voor ons was het goed om 

te merken dat Jan een fijne collega is  

geweest en dat hij bij velen een goede 

herinnering heeft nagelaten. Ook jullie 
aanwezigheid tijdens zijn afscheid  

hebben wij zeer op prijs gesteld.  

 

Door de grote hoeveelheid aandacht die we van jullie hebben gekregen is 

het voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. We hopen 
daarom dat jullie deze brief wel als zodanig willen opvatten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Ellen Meirink en kinderen.  



Het zal sommige van jullie ongetwijfeld al zijn opgevallen maar voor  
diegene die nog niets in de gaten hebben; er zijn op onze vestiging twee 

collega’s die een nare periode hebben gehad, ze hebben namelijk allebei 

een echtscheiding achter de rug. Op de werkvloer hebben zij elkaar in de 

ogen gekeken en werden op slag verliefd. Over wie ik het heb?? Daniella 

Jansen en Henk du Prie. Zij hebben elkaar gevonden en zijn samen met 
Quinten van 3 jaar, het zoontje van Daniella, iets moois aan het opbouwen 

in Delft. Daniella, door Henk liefkozend vaak Daantje genoemd is  

geboren op 29 april 1983 in Delft. Henk is een ietsie pietsie ouder en is 

van 17 februari 1967 maar echte liefde heeft natuurlijk niets met leeftijd 

te maken zeg ik altijd maar. Henk heeft na de L.E.A.O een aantal jaar als 
autopoetser gewerkt en is in september 1990 op de bus terecht gekomen. 

Op de bus heeft Henk het erg naar zijn zin want, zegt Henk, wat is er nou 

leuker dan werken op de bus!! Daniella heeft na het V.M.B.O de  

kappersopleiding gevolgd maar heeft hier uiteindelijk niets meegedaan. 

Na verschillende baantjes waaronder taxichauffeur is deze pittige tante via 
Randstad eindelijk, diepe zucht….. in december 2008 in vaste dienst 

gekomen. Dat Henk zingen als hobby heeft weten veel van ons wel, hij 

heeft dan ook bij menig feestje op de zaak zijn 

zangkunsten vertoond. Dat hij als droom heeft voor 

één dag een echte zanger te zijn, daar sta ik niet van 
te kijken. Maar dat Daniella voetbal als hobby heeft, 

dat wist ik niet. Zij staat als keepster in het ZAXX 

zaalvoetbalteam van Connexxion haar mannetje en 

wordt dan ook door de heren van 

het team op handen gedragen. Dat Daniella een groot 
talent was bewees ze wel met een plaats in het K.N.V.B 

elftal onder de 16. Ook is ze een     keer op een 

groot voetbalkamp 2e keepster       van 



Nederland geworden en heeft zelfs een keer een training gehad van Edwin 
van der Sar van wie ze nog steeds grote fan is. Dat blijven natuurlijk altijd 

mooie herinneringen. Er zijn ook nog andere dingen 

waar Daniella goed in is al blijft ze zelf bescheiden. 

Volgens Henk is Daantje in veel dingen goed, maar 

omdat ik blosjes op haar wangen zag verschijnen 
ben ik er maar niet verder op ingegaan. Als jullie 

willen weten wat Henk nu precies bedoeld moet je 

het Henk zelf maar vragen. Laminaat leggen daar is 

Henk zelf heel goed in, dus beste mensen als jullie nog een kamertje over 

hebben waar laminaat gelegd moet worden ….. vraag het aan Henk!! 
Daniella en Henk zijn allebei grote fan van Marco Borsato, maar bij Henk 

staan ook de Bee Gees hoog in het vaandel. Daniella vind de Shadows, de 

begeleidingsband van Cliff Richard uit de jaren 60, helemaal het einde. 

Als er gegeten moet worden zal er nog wel eens een discussie ontstaan 

want Henk vindt spruitjes met draadjesvlees wel erg lekker. Alleen al bij 
het woord spruitjes lopen de rillingen bij Daniella over de rug. Zij gaat 

dan liever naar de McDonald maar ja dat kan natuurlijk niet altijd. Nee, 

dan Gamba’s Pil Pil, in knoflook gebakken garnalen, dat vinden ze allebei 

heerlijk. Alleen de mensen in hun omgeving zullen dit heel anders ervaren 

vrees ik, al hebben ze daar natuurlijk lak aan. Om nog meer te weten te 
komen over dit verliefde stel heb ik nog  

 

10 lastige vragen…….. 

Als je veel geld had wat zou je dan doen? 

Henk: Ik zou een lange wereldreis maken samen met Daantje. 
Daniella: Een villa bouwen met een groot voetbalveld erbij. 

 

Wie zijn je helden? 

Henk: Johan Cruijff en Marco van Basten. 

Daniella: Natuurlijk mijn vader en moeder en Edwin van der Sar. 
 

Dit zal ik nooit meer doen. 

Henk: Verhuizen, veel collega’s weten wel wat ik bedoel. 

Daniella: Ik zal nóóit naar mijn ex terug gaan.  

 
Mijn grootste ergernis in het verkeer is. 

Henk: Dat niemand elkaar nog de     ruimte gunt. 

Daniella: Oude mensen én        jonge gasten in het verkeer. 



Welke dag uit je leven zou je het liefst willen vergeten? 
Henk: Dat is 5 januari 1990 de dag dat mijn zoontje is overleden. 

Daniella: De periode na mijn scheiding dat ik, hoewel ik ze er wel  

dankbaar voor ben, weer een aantal maanden bij mijn ouders woonde. 

 

Mijn leukste vakantie bestemming is. 
Henk: Ik vind Duitsland een mooi vakantieland. 

Daniella: Spanje maar vooral Turkije omdat de mensen er heel erg aardig 

zijn. 

 

Mijn negatieve eigenschap is. 
Henk: Ik kan heel erg eigenwijs zijn. 

Daniella: Ook eigenwijs zijn maar daar naast ook heel erg koppig. 

 

Mijn positieve eigenschap is. 

Henk: Dat ik voor 99% altijd vrolijk ben. 
Daniella: Ik heb een groot doorzettingsvermogen.  

 

Wat was je leukste schoolles? 

Henk: Engels vond ik altijd wel leuk omdat onze leraar een Beatles fan 

was en hij nogal eens platen draaide die wij dan moesten vertalen. 
Daniella: Op de kappersschool hadden we het vak uiterlijke verzorging 

en dat vond ik erg leuk, lekker frunniken aan mensen. 

 

Wie zou je wel eens willen ontmoeten?  

Henk: Ik zou Johan Cruijff wel eens willen ontmoeten. 
Daniella: Nick uit Goede Tijden Slechte Tijden vanwege zijn mooi ogen.  

 

Zo mensen, de koffie heeft gesmaakt en jullie weten ook weer alles. 

Jos van der Ploeg.  



Dasspelden te koop. 
o.a.  

Aliance (connexxion) - Citaro (BBA) - MB 200 (gele streekbus WN) -  
Integro ( connexxion /BBA) - Dubbel Gelede (GVU) - GVBA stadsbus (rood) - 

RET stadsbus (rood - groen/wit) -  
Stadsbus Maastricht (wit/rood) - Daf 168 (zilver) 

Setra (groen en blauw) 
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. 

Enkele modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt 1 week. 
Voor informatie: 

Jaap van Egmond 06 40 180328 

 

 

    

 Thuis kijken wat je dienst de komende dagen is !  
 

    Kan door naar de site van “P.V. Leiden” te gaan.  
 

 http://pvleiden.web-log.nl/ 
De link naar de site van de dagdienst staat op de openingspagina  Maar 

ook om kleding te bestellen en voor omleidingen.  

 Wij sparen alle merken BUIZENRADIO’S  

 en alles wat er mee te maken heeft, zoals: 

 bandrecorders, pick-ups, kleine 

 transistorradiootjes en wekkerradio’s! 

Verder vragen wij single's voor de juke-box 

  Bel: 071 - 8886470 of 06 - 22216889.            Arnold en Cisca Verbrugge.  

De oplossing van de puzzel van november / december 
was: “BETONWEG” 

Eerste prijs van €.: 10,- is gewonnen door: Lenie Devilee-Groen 

Tweede prijs van €.: 7,50 is gewonnen door: Arno Toussaint 

Derde prijs van €.: 5,- is gewonnen door:  Anja Gelens / Erwin Beije 

Gefeliciteerd met de gewonnen prijzen. 



ADVIES, KWALITEIT én SERVICE 
Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij 

–naast de gebruikelijke garantie– 

twee gratis servicebeurten. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tevens het juiste adres voor een ruime collectie 

SPINNING-/ FIETSKLEDING en SCHOENEN 
 

Openingstijden: 

Maandag gesloten 

Dinsdag 08.00 – 18.00 uur 

Woensd. 08.00 – 18.00 uur 
Donderd. 08.00 – 21.00 uur 

Vrijdag 08.00 – 18.00 uur 

Zaterdag 08.00 – 17.00 uur  



1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

1) effen - vereniging - bij tussenpozen regenen - knielen 

2) reeks - vreemde taal - wie eist - warmwatertoest el 
3) verblijf van dieren - Indonesische palm - goederen - heet maken 

4) koordans - aantal - ooievaar - onvervalst en puur 
5) dierengeluid - damesjapon - lijsterbessenboom - verhoogde stoep 

6) mannetjes wolf - odeur - achterwaarts - stof met ruiten bedekt 
7) ik - rang in een schouwburg - lofspraak - koeiengeluid 

8) goedig mens - devies - strikje - klein karweitje 
9) vogel - Engelse titel - gebergte in Europa - alom 

10) draagbeugel - Scandinaviër - sterrenbeeld - aardappelen oogsten 
11) vliegtuig - plantenvezel - onguur persoon - klein deeltje 

12) Griekse letter - wedstrijdonderdeel - tussenstation - Alpenhuisje 
13) luchtig - aardsoort - vruchtje van een boom - steentje 

14) kleingeld - dakbedekking - laks - ingang 
15) afwatering - molen van een werphengel - rekenkundig getal -  

 hoofdartikel in de krant 

Op elke regel 

moeten vier 
woorden  

ingevuld  
worden. Het 

opvolgende 
woord bestaat 

uit de letters 
van het  

voorgaande 
woord  plus 

één letter. In 
de kolom met 

de pijl komt 
een trefwoord 

te staan. 

Oplossing voor(!!) 10 maart       In kastje ROOD(!) 39 



 

Wie heeft er pennen met reclameopdruk 

Jan Angevaare spaart deze! 

 

Gooi ze in kastje No.: 41  

   Sinterklaas en wij wilden het volgende 
   nog even kwijt, we weten dat het altijd 

veel tijd en energie vraagt om deze middag goed te laten verlopen. We 

hebben gehoord dat de eerste mensen al om 10.00 uur in de kantine  

aanwezig waren om alles klaar te zetten en er een gezellige sfeer te  

creëren, de spanning was toen ook al een beetje voelbaar, alles wordt nog 
eens gechecked, zijn alle pakjes wel bezorgd ligt alles op de juiste plek en 

ga zo maar door. Als dan om 14.00 uur de kinderen arriveren heeft de  

organisatie er al een halve dag opzitten. De kinderen worden ontvangen 

met drinken en snoep, als ze allemaal lekker zitten te peuzelen en te  

drinken begint het jeugdtheater met het voorprogramma waarin de Sint en 
wij werden omgetoverd tot mini’s, gelukkig liep alles toch nog goed af en 

werden we aan het einde van de voorstelling weer terug getoverd zodat 

we in normaal formaat, om een uur of drie, de Connexxion-kinderen een 

bezoek konden brengen. We werden er met open armen ontvangen, het 

ene Sinterklaaslied na het andere kregen we te horen, daarna werd het tijd 
de kado’s uit te delen, één voor één werden de kinderen bij de goed  

heiligman geroepen om het in ontvangst te nemen. Gelukkig wisten de 

kinderen dat het paard van de sint “Americo” heet, het verhaal dat de sint 

met het vliegtuig was gekomen werd algauw naar het land der fabelen 

verwezen, natuurlijk had hij de reis gewoon met de stoomboot gemaakt. 
Verder willen wij iedereen bedanken voor de gastvrijheid, met name Saar 

die de regie weer perfect in handen had. Volgend jaar komen we zeker 

weer bij deze fantastische groep kinderen en stilletjes hopen we dat er dan 

nog meer kinderen zullen zijn. 

Groeten en tot volgend jaar. 
de Pieten van de Sint 



Het gaat in dit geval om de, zou ik bijna zeggen, legendarische  
Meelfabriek op de route van lijn 13 aan de Oosterkerkstraat. Vreemd  

eigenlijk, want lijn 13 reed in mijn beleving een heel andere route. Maar 

ja tijden en routes veranderen nu eenmaal. Het pand staat al jaren leeg en 

te wachten op een goede bestemming. Volgens mij is het inmiddels een 

Rijksmonument en zullen er in de toekomst woningen in worden  
gerealiseerd. Maar het blijft een markant gebouw binnen de singels. 

Henk Koelewijn 

Datum Route / Bestemming Vertrek 

09 Maart Openingsrit (65 km) 9.30 

24 Maart Secr. C.S toer (75 km) 9.30 

06 April Bollenstreek route (100 km) 9.30 

21 April Rondje IJmuiden (110 km) 9.30 

04 Mei Amsterdamse bos plus (125 km) 9.00  

18 Mei Elfdorpentocht (160 km) 8.00 

06 Juni Tour de Force (146 km) 7.30 (bus) 

16 Juni De 8ertuin v. Hans Goeree/Overflakkee (100 km) 8.30 (bus) 

29 Juni Drie daagse Joost mag het weten (250 km) 7.30 (bus) 

13 Juli Verrassingsrit 8.00 

01 Aug. Koos bakt de vis                        (65 km) 9.30 



Automaterialen 
 

    Gereedschappen 

 
 

    
    Accessoires 

BREZAN  071 40025544 

Blekerstr.1    2222 AN  Katwijk 

Hengelsportartikelen 

Henk Teunissen 

Korevaarstraat 37 

2311 JT  Leiden 

071 5122053 

Voor verf en behang 

de Pelikaan 

Pelik
aanstra

at 2
7 

2312 DW  Leiden 

Tel.: 0
71 - 5125813 

Olink Telecom 

Sandtlaan 34b 

2223 GG  Katwijk 

071 4077337 

Fax. 071 4072438 

www.olink.nl 

11 Aug. Veluwerit (100 km) 8.30 (bus) 

28 Aug. Rondje Schoonhoven (100 km) 9.00 

7+8 Sept. Twee daagse Ossendrecht (280 km) 8.30  

26 Sept. Kennemerduinen (80 km) 9.00 

06 Okt. Slotrit Rotte c.q. A12 (70 km) 9.30 

24 Okt. MTB dag Leersum (50 km) 8.45 (bus) 

06 Nov. Jaarlijkse ledenvergadering 20.00 

21 Nov. Feestavond c.q. dag  



Aktie rugzak 2008 
Hallo allemaal  

Oktober 2008, de reis naar Roemenie zat er op, het was weer bijzonder 

wat we daar allemaal tegen kwamen en met elkaar hebben gezien. Het is 

echt een land van grote contrasten geworden, sinds de eenwording met 

europa heeft Roemenie te maken met twee dingen, aan de ene kant het 
oude erfgoed van het communisme, aan de ander kant het kapitalisme en 

de welvaart van het westen, in twee jaar tijd krijgt Roemenie 100 jaar  

ontwikkeling te verwerken, hoe ga je daar mee om? Na een reis die sinds 

het wegvallen van de grensobstakels vlot verloopt kwamen we aan in het 

bergplaatsje Lunca Bradelui aan de voet 
van de Karpaten met een indrukwekkende 

omgeving, maar wat een armoede hebben 

we daar gezien. Na een hartelijke ontvangst 

en een kop koffie bij een familie werden 

we door juf Dorica uit genodigd het dorp te  
bekijken en liet ze ons wat gevallen zien 

die hulp nodig hebben, wat we daar zagen 

was heel schrijnend om te zien: Een vrouw met drie kinderen, zij  

verslaafd aan de drank, door onachtzaamheid het huis ontploft door een 

gas explosie, de drie kinderen overleden, zij in de gevangenis. Een familie 
in een flatje met zes personen waar een oude man alleen thuis was, het 

stonk er verschrikkelijk de kakkerlakken sprongen vrolijk in het rond in 

de proviandkast en ze leefden op de betonnen vloer. 

Vandaar gingen we naar het schooltje van juf Dorica 

die ons daar een rondleiding gaf in gebroken Engels, 
hier zitten 90 kinderen op school de leeftijden een 

beetje gescheiden in 4 klaslokaaltjes, per dag krijgen 

ze van de school: 1 broodje, 1 beker melk en 1 appel 

voor de hele dag. Naar deze school zijn de 50  

rugzakken met inhoud gegaan, kleding en 
schoolspulletjes waar juf Dorica heel blij mee was en 

dankbaar in ontvangst nam voor haar kindertjes, we 

konden het niet persoonlijk aan ieder kind geven omdat de school dicht 

was. Maar ik kan zeggen dat de rugzakken goed terecht zijn gekomen en 

de actie met al jullie medewerking hieraan als geslaagd mag beschouwen. 
Deze kinderen zijn weer gevoed en gekleed voor deze winter mede 

dankzij jullie, hartelijk dank     collega’s 

                                                                     Cees Hogewoning    



Beste collega’s, 
 

Mij is door de redactie van de “in de Kijkert” gevraagd of ik regelmatig 

een column zou willen schrijven. Uiteraard geef ik hieraan graag gehoor, 

realiserend dat het best lastig is om regelmatig kopij aan te leveren. Als 

voorwaarde vind ik het belangrijk om het over andere zaken te hebben 
dan werk, m.i. is een personeelsblad hier niet voor bedoeld. 

 

Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de wondere wereld van 

openbaar vervoer, tijdens mijn carrière ben ik o.a. erg actief geweest  

binnen het verenigingsleven, zo ook binnen een personeelsvereniging, een 
periode waar toentertijd veel animo bestond voor de verschillende  

activiteiten van zowel PV als haar onderafdelingen. Zo bestond er naast 

de PV een reis, spek, biljart, voetbal, volleybal, computer, vis, tafeltennis, 

waterski, motor, autohobby en kaartclub, ieder met een eigen bestuur. 

 
Ondanks de animo konden ook wij, vaak niet zonder het toelaten van 

introducés, het vreemde is dat bijna iedereen, ook toen al (rond de jaren 

’90) het eens was over, hoe belangrijk het hebben van een  

personeelsvereniging eigenlijk is. Ondanks dat ik van mening blijf dat we 

de collega’s welke zich met hart en ziel voor ons inzetten moeten 
koesteren valt of staat het bestaansrecht met onze deelname, enkel wij 

kunnen samen invulling geven aan de saamhorigheid binnen onze 

vestiging! 

 

Bij deze doe ik dan ook een beroep op iedereen om zich te blijven  
inzetten voor “onze verenigingen” Leiden, aan mij zal het niet liggen, met 

gepaste trots kijk ik terug op onze afgelopen 4 jaar en met vertrouwen in 

de toekomst hoop ik een vervolg te mogen geven aan de inmiddels circa 

400 overnachtingen, 3000 uur file en 180.000 kilometer. 

 
Ik reken op u en hoop dat velen hieraan gehoor geven, dat is wat de  

verenigingsmannen en vrouwen verdienen toch?! 

 

Met collegiale groet, 

 
Uw vestigingsmanager 



U werkt nog, u zit in de (pré)VUT, of u bent 

gepensioneerd en u bent lid van de P.V. ? 
 

Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !! 

 
Hoe doet u dat ? 

 
U stuurt een kaartje met de 

oude 

en nieuwe gegevens naar 

het 

secretariaat van de vereni-

ging…. 

 

 

 

Het adres van het secretariaat is: 

Connexxion P.V.  Leiden 

Rijnsburgerweg 1 (kastje 165) 

2334 BA  Leiden 

 

Of E-mail naar: jal-

ovegmond@casema.nl 



Dagtocht kerstmarkt 's Hertogenbosch (20 december) 
 

Na een fijne ontvangst in de kantine met koffie en gebak, vertrokken we 

met vierendertig mensen rond de klok van half tien, de stemming zat er 

goed in en iedereen zat heerlijk ontspannen te 

kletsen. Omdat de eigenlijke chauffeur zich ziek 
had gemeld, werd er aan Nico van Dooren  

gevraagd of hij bereid was te rijden en dat deed 

hij graag. De rit was voorspoedig en wij kwamen 

rond half twaalf, na wat omleidingen van de TomTom van Marcel 

Schaaij, in 's Hertogenbosch aan. Nadat we in het centrum waren gedropt 
gingen we op zoek naar de kerstmarkt die er niet was, er was in de Sint 

Jan kathedraal wel een levende kerststal. Het centrum van 

's Hertogenbosch is erg groot er zijn daar veel winkels en cafeetjes waar 

dankbaar gebruik van werd gemaakt omdat de weergoden niet mee werkte 

en er was een enorme weekmarkt in  
kerstsfeer dat alles maakte veel goed en een 

ieder vermaakte zich uitstekend. Na enkele 

uren rond gehobbeld en geshopt te hebben 

kwam iedereen bepakt en bezakt bij de bus 

terug. Om kwart voor zes vertrokken we 
richting Gilze-Rijen om daar in het van der 

Valk restaurant eerst heerlijk te borrelen en 

daarna een overheerlijke maaltijd te nuttigen die bestond uit een 

voor-af-je van tomaten soep of garnalen cocktail een hoofdgerecht van 

kip-cordonbleu of zalm met dille en het nagerecht was een heerlijke fruit 
cocktail of ijs met warme kersen saus en we kregen ook nog koffie toe. 

Een ieder zat er heerlijk van te genieten zodat de tijd om vloog en voor we 

er eigenlijk erg in hadden was het alweer tijd om de terugreis aan te  

vangen. Om tien uur vertrokken we richting Leiden, om half twaalf  

kwamen we aan bij de garage, daar werd hartelijk afscheid genomen en 
wensten ieder elkaar hele fijn Kerstdagen en een goed Nieuwjaar toe. 

Hierbij willen wij Marcel en Saar hartelijk danken voor de fijne dag, alles 

was tot in de puntjes geregeld en verzorgd. En verder wil ik van de  

gelegenheid gebruik maken om iedereen die dit leest alle goeds toe te 

wensen voor 2009. 
 

Nico van Dooren, 



 http://www.visclubconnexxion.mijnhomepage.nl 
De visclub van Connexxion PV Leiden 

Zuurkoolschotel 
Wie heeft Jan nog niet in de bus gehad? Bijna iedereen kent hem, en zijn 

imposante lichaam zie je niet gauw over het (kale) hoofd, zo ook zijn 

fleurige kleding Een praatje over de politiek gaat hij niet uit de weg, maar 

zijn grote passie is koken. De recepten van Jan zijn in geen enkel  

kookboek te vinden en zijn dus uniek!  
De tijd om de zuurkoolschotel te maken is 40 minuten. 

De ingrediënten zijn: 

75 gr. lever, 150 gr. vet  

varkensvlees, 2 uien, 60 gr. boter. 

1 ei, zwarte peper, zout, tijm,  
majoraanpuree van 1 pond  

aardappelen, 50 gr. mager 

rookspek, 300 gr. zuurkool stukjes  

ananas en rozijnen. Beschuit en 

geraspte kaas. 
We gaan beginnen: 

Maal de lever en het varkensvlees 

in de molen, bak de klein gesneden uien in de boter goudbruin en voeg 

lever en vlees toe, samen met een losgeklopt ei, wat zout en vleeskruiden. 

Bak het spek uit en voeg de zuurkool toe en ook stukjes ananas en 
rozijnen. 

Neem een vuurvaste schotel bodem met een laag puree, alles storten en 

afsluiten met een laag puree. 

Op de bovenkant beschuitkruim, geraspte kaas en 

klontjes boter. 
Dan 30 minuten in de oven en smullen maar. 

Groetjes van Jan, die 

iedereen graag advies 

wil geven. 

Tot ziens op de bus ! 



Blauwe Tram. 
In 2010 is het alweer 50 jaar geleden dat op 7 oktober 1960 de laatste 

trams reden op de lijnen van Leiden naar Katwijk en Noordwijk, en op de 

Leidse stadslijn. Een jaar later, reden op 9 november 1961 in Leiden de 

allerlaatste trams van NZH en HTM. Helaas hebben de Leidenaren nooit 

echt afscheid van hun trams kunnen nemen omdat de toenmalige  
vervoermaatschappij NZH, de trams eerder uit dienst nam dan van te  

voren was aangekondigd. Wel zullen meerdere reizigers kort voor het  

einde van de tramdiensten, wellicht als 

souvenir, een emaillen bordje of asbakje 

uit de tram hebben geschroefd. Het kan 
natuurlijk ook zijn, dat u, toen de trams in 

Allemansgeest stonden om gesloopt te 

worden, de sloper wat heeft geholpen, en 

daar nog wat van de trams hebt  

afgesloopt. Mochten deze attributen nog 
in uw bezit zijn, en u zoekt na zoveel jaar een goede bestemming voor 

deze kleinoden, dan is het NZH Vervoer Museum in Haarlem, zeer  

geïnteresseerd. U kunt dan contact opnemen met 

onderstaand adres. Het NZH Museum zal, in 

samenwerking met het Historisch Genootschap 
De Blauwe Tram, het 50 jarig jubileum niet  

zomaar voorbij laten gaan, en is nu al met de 

voorbereidingen bezig. Het zou in principe zelfs 

mogelijk zijn dat voor deze speciale gelegenheid de enige nog aanwezige  

Boedapester, die zich in ons museum bevindt, naar Leiden komt! En in 
Den Haag bevindt zich ook nog een originele Leidse stadstram! U ziet, er 

zijn heel wat mogelijkheden om er een groot herdenkingsfeest van te  

maken! Maar…..eerst wachten wij op uw reactie! En, ik zou het bijna  

vergeten, u bent ook nu al van harte welkom in ons Museum. U kunt dan 

uw herinneringen ophalen in een echte Boedapester. Het museum is  
gevestigd aan de Leidsevaart 396 te  

Haarlem. Geopend op Zaterdag van 11.00 

uur tot 16.00 uur.  

E-Mail:  advankamp@zonnet.nl  

Ad van Kam -- Bestuurslid  NZH Museum 
De Driestal 20 -- 1852 RC  Heiloo 

   Tel. 072-5331291 

    Mob.  06 53377184 



Koud, koud, koud!! 
Nee beste collega’s mij zul je niet horen klagen dat het koud is. Ik ben 

niet zo als sommige passagiers die altijd wat te klagen hebben. Ik als 

schaatsliefhebber vind het juist heerlijk om weer een keer een echte  

molentocht te kunnen rijden. Of het er van komt deze winter is afwachten. 

Nee, ik doel op het feit dat wij als chauffeurs de verwarming in de bus 
gewoon een standje hoger kunnen zetten zodat wij er tijdens onze dienst 

lekker warm bij zitten. Iets anders is het op de tankplaats waar Ali, 

Kadrouch en Aziz tot 2 uur ‘s nacht onze bussen schoonmaken en  

aftanken. Als er mensen zijn die mogen klagen dat het koud is zijn zij het 

wel. Maar als je aan deze bikkels vraagt of ze het niet koud hebben halen 
ze hun schouders op alsof het de  

gewoonste zaak van de wereld is. Het 

werk moet toch gebeuren volgens Ali. 

Hij zegt er wel meteen bij dat hij met dit 

weer wel een lange onderbroek onder 
z’n overall draagt. Hier op de stalling 

valt het nog mee zegt Ali dan. Onze  

collega aftankers in Lisse en Alphen a/d 

Rijn zijn slechter af omdat ze daar buiten 

staan af te tanken. Maar koud (soms wel 
-8 deze winter) blijft het, ook met een 

lange onderbroek en een extra dikke jas. 

Maar ondanks de kou blijven het altijd 

opgewekte vriendelijke jongens. Dus als 

je de bus (na een lekkere warme dienst) 
op de tankplaats neerzet denk dan eens 

aan deze jongens die iedere avond op deze koude tochtige plek aan het 

werk zijn. Want laten we wel zijn, we zijn met z’n allen toch weer blij als 

we met onze bussen schoon en afgetankt de volgende ochtend de weg op 

kunnen. 
Jos van der Ploeg. 






