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Redak

Beste lezer
’t Is alweer zover, er is alweer een jaar voorbij. 
Dus begin ik dit „redaktioneel“ met een ieder die 
dit leest het allerbeste toe te wensen voor dit jaar.
Voor Connexxion wordt dit een spannend jaar, 
winnen we de concessie of niet. We wachten het 
maar af en zullen er maar het beste van hopen. Ik 

ga gewoon door met de redaktie van onze „GLOSSY“, dus blijf vooral 
kopij toesturen. De puzzel die in de laatste editie van 2011 stond was 
kennellijk, voor de puzzelaars onder ons, een beetje te moeilijk. Er waren 
in elk geval minder inzendingen dan we zo langzamerhand gewent zijn....... 
Misschien zijn we verwent, ik weet het niet, er staat nu een, naar mijn idee, 
eenvoudiger puzzel in, tenminste dat denk ik...... De omslag maken voor 
onze „GLOSSY“ is, wat mij betreft, het leukste karweitje. Een beetje 
knippen, plakken, kopiëren en met allerlei fotobewerkingsprogramma’s 
bezig zijn......ik vind het helemaal leuk. Vandaar dat ons blad elke keer een 
andere omslag zal hebben, kan ik me lekker uitleven...... Ideeën voor de 
omslag zijn natuurlijk ook welkom. Als je een leuke (digitale) foto hebt, 
waarvan je denkt dat die als omslag wel leuk zou zijn, houd ik me 
aanbevolen......zo maken we samen(!) onze „GLOSSY“.....leuk toch.....

Peter



Pagina 02

Na járen van adverteren met ons wondermooie produkt NULON in de 
„in de Kijkert“ heeft dit zegge en schrijve één nieuwe klant opgeleverd.
Zijn de lezers kritisch ? Wantrouwend ?

Wat wij bieden ??
- Additives om uw brandstofsysteem te reinigen, ook dieselpompen.
- Additives voor uw motorolie, minder slijtage, minder  
brandstofverbruik, minder CO en/of roetuitstoot, minder olieverbruik.
- Specialisatie in verwennen van oudere- en liefhebbers-auto’s.
- Specialisatie in wegmotoren met natteplaat-koppeling.

Is ons devies „niet goed, geld terug“ geen voldoende garantie ??

Om de geachte lezer over de lijn te trekken, geven wij dit nieuwe jaar 
20% korting op vertoon van uw Connexxion-pas.

Ga voor verder nieuws naar www.nulon.eu, bel naar 071 3646065 of schrijf
naar nulon@ziggo.nl, doen !!  Voor als u zuinig wilt zijn of zelfs de natuur
minder wilt belasten met de uitstoot van uw uitlaat !!

Het is mij een genoegen om u –mede namens het 
bestuur– een voorspoedig, gezond en bovenal 
veilig 2012 toe te wensen. In de vorige editie 
heeft u kunnen lezen over het voortbestaan van 
ons weblog. Welnu, inmiddels heeft de PV een 
eigen domeinnaam vastgelegd: www.pvleiden.nl 
en wordt het stokje o.a. door Dominic Bosklopper 

overgenomen. Geef ons de tijd om alle informatie weer te verzamelen en 
zodoende voor u op het internet te zetten. Natuurlijk kunt u ons ook helpen 
door mee te denken en/of mee te doen bij allerlei activiteiten. Een prima 
gelegenheid hiervoor is de komende ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING op maandag 20 februari te bezoeken (zie de agenda 
hierover elders in dit clubblad). Daar hoort u wat wij zoal van plan zijn dit 
jaar.
Rest mij om alle zieken een voorspoedig herstel
toe te wensen.

                                    Marcel Schaaij, voorzitter
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Colofon
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks 

clubblad van de P.V. Leiden.
Jaargang 22
Editie: Januari / Februari 
Oplage: 500 expl.

Red.: Peter van Leeuwen (indekijkert@hetnet.nl  06 28 806216)

Vaste medewerkers: Jos v/d Ploeg
Cisca Verbrugge
Gijs Gravekamp

Bestuurlijk: Marcel Schaaij
Druk: drukkerij „Rijnja Repro“ Haarlem

Kopij adres: indekijkert@hetnet.nl of kastje ROOD(!!) 39

Uw kopij zien we graag tegemoet via E-mail of gewoon, geschreven op 
een papieren briefje, in kastje ROOD(!!) 39......
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren voor(!!) 10-03-2012

Webpagina: http://pvleiden.web-log.nl/

Bestuur & Commissies
Voorzitter: Marcel Schaaij (post@mschaaij.nl -- 06 52 161369)
Vice voorzitter: Ton Rijsbergen (06 20 268564)
Secretaris: Jaap v. Egmond (jalovegmond@casema.nl --071 5118595)
Penningmeester: Mart Helfensteyn (m.j.helfen@casema.nl --071 5768240)
Lid van bestuur: William v/d Geer (eloc1719@hetnet.nl --06 22 529131)

Zeevissen: Cor v. Houten (071 3676824)
Binnenwatervissen: Cor Zonneveld (06 43 562234)

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V. voor gezellig trimmen.
        Voorzitter: Koos Vooijs  06 55 936460
        Secretaris: Jan Padding  071 3613230
        Penningmeester: Toon Kromhout 06 43 580491
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U werkt nog, u zit in de (pré) VUT, of
bent u gepensioneerd lid van de P.V. ??
Stuur dan een kaart met de oude en
nieuwe adresgegevens naar het
secretariaat van de vereniging !!

Het adres van het secretariaat is:

Connexxion P.V.  Leiden
Rijnsburgerweg 1 (kastje 165)

2334 BA  Leiden

jalovegmond@casema.nl

Overige gegevens....
Giro: 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelings vereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17
2324 JK  Leiden
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Loek Groenewegen
              Dit keer wil ik meer te weten komen van
              onze collega die naast zijn werk als buschauffeur
              ook nog een eigen bedrijf heeft. Omdat hij niet fulltime 
              op de bus werkt zullen veel collega’s na moeten denken 
              bij de naam Loek Groenewegen. Bij deze wil ik daar 

een beetje verandering in brengen dus …. Loek zag het levenslicht op 26 
september 1968 in Delft, is opgegroeid in Wateringen en heeft tot 2004 in 
het mooie Westland gewoond. Hij woont tegenwoordig in Leiden samen 
met zijn vriend Robert die hij in 2003 heeft leren kennen. Loek en Robert 
hebben het plan om te trouwen maar een geschikte datum hebben ze (nog) 
niet gevonden, wordt vervolgd dus …. Loek heeft na de MEAO 
geprobeerd de HEAO te volgen maar heeft er in het eerste jaar de brui aan 
gegeven. Hij heeft er altijd, hoewel hij er de capaciteit voor had, spijt van 
gehad dat hij niet minimaal zijn propedeuse heeft gehaald. Tja, ik denk dat 
veel van ons dezelfde gedachten als Loek hebben als ze terugdenken aan 
hun middelbare schooltijd. Van 1993 tot 2004 heeft Loek met veel plezier 
gewerkt als touringcarchauffeur bij BAB-VIOS in Wateringen. Lachend 
denkt hij terug aan die ene keer dat hij een studentenvereniging vervoerde 
naar Schotland die dachten een afspraak te hebben met een andere 
studentenvereniging, niet dus. Met een enorme voorraad bier en jenever 
keerde het hele gezelschap weer terug en heeft hij er als dank een doos 
jenever en een aantal treetjes bier aan overgehouden. Dat het wel meer niet 
volgens plan verloopt wil Loek ook wel met ons delen. Toen hij na een tour 
door Engeland naar de veerboot terug reed zat het hier en daar een beetje 
tegen. Om toch op tijd bij de boot te zijn, want die boot wacht niet, was 
Loek zo gehaast dat hij was vergeten om te tanken. Hij kwam, zonder één 
druppel diesel in de tank, langs de kant van de weg te staan. Nadat de 
Engelse wegenwacht de motor had ontlucht, zó leeg was de tank, en de bus 
weer had voorzien van voldoende diesel kwam hij net op het nippertje aan 
bij de veerboot. Het had ook geen vijf minuten langer moeten duren zegt 
Loek …. Na bijna 12 jaar op de touringcar wilde hij toch wat anders. 
Omdat hij graag op de weg zit en het chauffeurswerk erg leuk vindt is Loek 
een opleiding van 9 maanden gaan volgen tot rij-instructeur. Hoewel de 
studie soms best wel zwaar was ziet hij het toch als een hele leuke tijd. Dit 
was mede te danken aan de leraar die het op een leuke gedreven en 
gemotiveerde manier kon overbrengen. In 2005 is Loek zijn eigen rijschool 
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drive4all verkeersopleidingen begonnen en hij is best 
trots dat het nu een goed lopende rijschool is 
geworden. Door een hoog slagingspercentage én veel 
mond tot mondreclame heeft Loek altijd genoeg 
leerlingen, dat zegt genoeg. Naast zijn werk als rij-instructeur werkt hij dus 
sinds begin 2005 als parttimer bij ons in Leiden op de bus. De langere 
lijnen hebben de voorkeur van Loek maar zegt hij, de combinatie van alle 

lijnen die we in Leiden rijden maakt het wel lekker 
afwisselend. Een grote hobby van Loek was en is de 
Scouting Wateringen. Als kind heeft hij de scouting altijd 
erg leuk en leerzaam gevonden en hij heeft er vanaf zijn 
16e jaar als leiding bij gezeten. Doordat hij op de 
touringcar vaak langere tijd weg was moest hij dit opgeven 
maar als penningmeester en later als bestuurslid blijft Loek 
toch verbonden met de scouting. Veel respect en 

bewondering kan Loek opbrengen voor mensen die voor hun geaardheid 
uit komen, durf te zijn wie je bent, zegt hij hierover. Hij vindt het dan ook 
ronduit belachelijk dat er laatst een homoseksuele onderwijzer, die tot dan 
toe volgens zeggen uitstekend functioneerde, ontslagen dreigde te worden 
op een basisschool in Oegstgeest vanwege zijn geaardheid. Voordat ik de 
10 lastige vragen voorleg wil hij nog een opmerkelijk toeval kwijt. In één 
week tijd heeft Loek 2x een mobieltje in de bus gevonden en 2x kreeg hij 
daarvoor, onafhankelijk van elkaar, als dank een fles wijn. Bijzonder toch? 
Nu dus voor Loek 

Ik zou niet in het verleden willen leven. Wel zou ik willen weten hoe de 
wereld er over 100 jaar uit zal zien, dat is toch veel interessanter?

Ik vind de kip/kerrie met rijst zoals mijn moeder het kan maken heel erg 
lekker, dit is dan dus ook met ananas en gebakken banaan.

Dat mensen wat toleranter en geduldiger zijn. Vooral als ik rijles geef komt 
het nogal eens voor dat ze zo opgefokt en dicht achter de auto zitten 
„omdat het weer niet snel genoeg gaat“. De mensen zijn blijkbaar hun 
eigen eerste rijles erg snel vergeten ….

Toen ik een jaar of 10 was ging ik op de fiets naar de scouting en onze kat, 

de 10 lastige vragen ….
In welk tijdperk had je willen leven?

Wat is je lievelingseten?

Wat zou je graag verandert zien?

Welke dag in je leven zou je het liefst willen vergeten?



Pagina 07

Zonder kopij van u kunnen wij geen
“in de Kijkert“

maken !!

die achter mij aan holde, werd toen aangereden. Ik vond dat zó erg.

Een aantal jaar geleden zijn we met een VW camper naar de Noordkaap 
gereden. We hebben in 3 weken tijd ruim 7000 kilometer gereden en 
ontzettend veel natuurschoon gezien.

Ik zou dan een tweede huis kopen in Spanje waar het de meeste tijd van het 
jaar heerlijk warm is. Met het geld wat er overblijft zou ik een aantal 
mensen helpen die het financieel minder hebben.

Het huishouden doen vind ik niet heel geweldig maar als ik eenmaal bezig 
ben is het niet zo erg. Als ik dan moet kiezen vind ik ramen lappen best 
wel leuk werk.

Ik zou wel eens premier van Nederland willen zijn om het land te besturen 
en om te kijken hoe het er achter de schermen aan toegaat. Ik zou dan 
andere besluiten nemen bijvoorbeeld: waarom heeft het zó lang moeten 
duren voordat het besluit werd genomen om de verlengde A4 bij Delft aan 
te leggen?

Ik blijf nergens voor thuis maar de programma’s met Herman den Blijker 
vind ik leuk om te kijken.

Ik weet niet of het echt een zonde is maar als ik op een verjaardag zit of in 
de kroeg ben, en als het dan gezellig is, heb ik nogal eens de neiging om te 
blijven plakken. Ik ben dan diegene die bij wijze van spreken als laatste het 
licht uit doet.

Zo, nu weten jullie iets meer van Loek Groenewegen.
Jos van der Ploeg.

Mijn leukste vakantiebestemming is.....

Wat zou je doen met een miljoen?

Mijn favoriete klus in het huishouden is......

Wie zou je wel eens voor één dag willen zijn?

Dit TV programma wil ik perse zien !

Mijn grootste zonde is:
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Pinda’s -- Noten -- Zuidvruchten
Wij zijn te vinden op vier Leidse markten

Woensdag: Botermarkt t/o Kijkshop
Donderdag:Stevenshof
Vrijdag: Merenwijk
Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr.28
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De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert“ is:
“ Een boekje over iemand open doen “

Eerste prijs €.: 10,- Michel Koevoets
Tweede prijs €.: 7,50 Gijs Gravekamp
Derde prijs €.: 5,- Jolanda Winkelman

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.
In deze editie staat de puzzel op pagina 22
SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES

Opbrengsten 2009 / 2010 / 
1e kwartaal: 6945 kg / 7050 kg / 
2e kwartaal: 8785 kg / 7215 kg / 
3e kwartaal: 6850 kg / 5900 kg / 
4e kwartaal: 7632 kg / 7020 kg / 

Totaal: 30370 kg / 30212 kg / 

2011
5735 kg
5890 kg
4950 kg
------kg

27185 kg

OPGAVE
Deze keer weer een gebouw 
in Leiden. We hebben hier 
zoveel monumentale panden 
daar raak je niet op 
uitgekeken. Er rijden zoveel 
lijnen langs, dat je het zeker 
wel een keer gezien hebt. En 
je moet daar langzaam 
rijden dus alle tijd om dit te 
zien. De oplossing vind je 
verderop in deze Kijkert.

Henk Koelewijn.



Talamini
In de editie van juli/augustus van dit blad liet ik jullie al weten een fan te zijn van 
Italiaans ijs. Maar dan moet het wel goed ijs zijn, dat goede Italiaanse ijs is, wat mij 
betreft, te vinden bij Gio in de Jorisstraat in Alphen aan den Rijn. Dat ik niet de enige fan 
ben van die ijszaak blijkt uit onderstaand artikel......

Rob Plooy

Deze Column is geschreven voor en geplaatst in het Alphens Nieuwsblad

Mijn naam is Dennis Captein en ik ben verslaafd. Hoewel ik goede hoop 
heb op zekere dag van mijn seks-, sigaretten en gerooktepalingverslaving 
af te komen, zou ik niet weten hoe ik ooit van mijn nieuwste verslaving 
kan genezen. Zelfs Magere Hein zal geen uitkomst bieden. Verleidde 
ijssalon Janssen mij menig zomer regelmatig om de fiets naar Boskoop te 
pakken, sinds wij in het centrum van Alphen aan den Rijn Talamini
hebben, ben ik volledig verpest. Mamma Mia! Wat een lekker ijs hebben ze
daar. En ik ben niet de enige die dat vindt, want als ik tegenwoordig mijn
dagelijks shot amaretto- en bastogneijs ga halen, moet ik achteraan in de
rij aansluiten en dat betekent dat ik buiten op straat sta, ergens ter hoogte 
van – als ik geluk heb – de Media Markt. Ik ken het verhaal
achter die ijssalon niet, maar het is een bescheiden zaakje op
niet eens zo’n heel goed punt. Maar dat zal de eigenaar, 
getuige de populariteit van zijn ijs, worst wezen. Die
man is volgens mij van Italiaanse origine en hoe hij
het doet, doet hij het, maar hij straalt de relaxedheid
zelve uit, al staan er duizend klanten voor zijn toonbank. „Ach, iedereen 
krijgt vanzelf ijs“. Als het druk is – eigenlijk altijd – komt hij zijn 
medewerkster aan de toonbank bijstaan, kijkt een klant aan en vraagt: 
„Wordt u al geholpen?” En als de persoon in kwestie dan ‘ja’ knikt, zegt 
hij: “O gelukkig, daar ben ik oprecht blij om”. Het leidt geen twijfel dat de 
eigenaar, die het ijs volgens mij zelf en volgens eigen recept maakt, veel 
complimenten krijgt van zijn klanten. Zelf is hij wat dat betreft ook 
scheutig. Wie één van de ijscombinaties kiest die hem bevalt, krijgt te 
horen: „Mag ik u complimenteren met deze ijssmaken? die passen 
uitstekend bij elkaar“. Veel van zijn smaken zijn geënt op Italiaanse 
dessertgerechten. Wie zich afvraagt of een dergelijke smaak wel in ijs past, 
moet deze gewoon maar proberen. Ik voorspel u gelukzalige momenten, 
die – pas op! – zeer verslavend kunnen zijn. En dus zal ik, tot Magere Hein 
aanbelt, vaak de gang naar Talamini maken. En als Hein vervolgens 
weigert te zweren op het graf van zijn eigen moeder dat er, daar waar hij 
mij ook naar toe zal brengen, ijs van Talamini te koop is, ga ik mooi niet 
met hem mee. Dan bekijkt hij het maar!

Dennis Captein
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Woedende vrouw (met banaan).
Een vrouw in Zweden heeft een buschauffeur aangevallen met een banaan. 
Ze liep de bus in en stak het stuk fruit in het 
oog van de bestuurder. De 46-jarige is 
daarvoor veroordeeld tot een boete. De 
Zweedse, afkomstig uit Skåne, stapte 
woedend uit haar auto, toen de bus op een
paar centimeter van haar was gestopt. Op dat 
moment leerde ze haar dochter rijden, die 
achter het stuur zat. De vrouw ging de buschauffeur te lijf met de banaan, 
maar die gleed uit haar hand. In de Zweedse krant Aftonbladet verklaart ze: 
„Ik heb spierproblemen en mijn hand beeft soms. De banaan glipte uit mijn 
hand, en ik heb de buschauffeur niet geraakt“. De chauffeur heeft echter 
een heel ander verhaal. Volgens Zekerija Velgic stopte hij de bus om 
reizigers te laten uitstappen. Op dat moment kwam de schreeuwende 
vrouw aangelopen, waarna ze een banaan in zijn oog stak. De chauffeur is 
vervolgens met oog klachten naar de dokter gegaan. „Ze duwde de banaan 
in mijn oog. Er zaten stukken banaan op mijn das en hemd. Dertig 
passagiers waren getuige van de aanval“, vertelt de chauffeur. Zijn versie 
van het verhaal werd bevestigd door een passagier die op de eerste rij 
stoelen zat. De rechter veroordeelde de boze  vrouw dan ook tot het betalen 
van een boete. De Zweedse overweegt in hoger beroep te gaan.

(Redactie)
Brokkenpot!

De brokkenpot is een soort spaarpotje en is in het verleden tot stand 
gekomen door collega-buschauffeurs. Het heeft als doel, de lasten (boetes)  
te verlichten die je, tijdens je werk kan oplopen. Door de steeds strengere 
en regelmatige verkeerscontroles, wordt het steeds moeilijker om zich te 
houden aan de verkeersregels. Bovendien gaat men er van uit dat een 
beroepschauffeur zich keurig aan de regels houdt. Natuurlijk hoort dit ook 
zo, maar een foutje is nu eenmaal zo gemaakt. Om de brokkenpot te blijven 
behouden is het nodig dat veel collega’s meedoen met dit initiatief. Wat is 
er niet prettiger, dat als je “per ongeluk” een bekeuring krijgt, de helft 
wordt vergoed. Dit kan zelfs oplopen tot een maximum van €. 100,-. Wil je 
meer weten, kijk dan gewoon eens op de website: 

 Natuurlijk mag je me ook altijd 
benaderen met vragen of zelfs contant (€. 15,-) 
betalen indien je interesse hebt en/of wilt meedoen. 
Uw brokkenpot-beheerder, Peter van Dalen  
(Email: brokkenpot-leiden@ziggo.nl)

www.brokkenpot-
leiden.nl
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Count your blessings
Met dit bericht zal ik proberen collega’s ervan te doordringen dat we beter 
onze zegeningen kunnen tellen in plaats van steeds te mopperen op de 
tegenwoordige tijd en te blijven hangen in wat ooit goed was; het verleden. 
Wat wel altijd gebleven is in ons werk en wat, ondanks alle veranderingen, 
ook wel zal blijven is het onregelmatige van ons werk. We hebben allemaal 
aan het begin van onze loopbaan gekozen voor dit beroep, noem het maar 
een levenswijze, onregelmatig werken blijft een onderdeel van ons werk 
waarmee we altijd moeten schipperen. Vroege dienst, late dienst, gebroken 
dienst en week-enden. het is nooit saai, onze dagen zijn nooit hetzelfde en 
je kunt bijvoorbeeld naar een tuincentrum of meubelboulevard buiten de 
beroemde, dan wel beruchte, spitstijden. Dat is een voordeel van ons werk. 
Maar natuurlijk kleven er ook nadelen aan onze wisselende diensten. Je 
werkt vaak op tijden dat een ander ontspannen, met zijn of haar voeten op 
tafel, voor de TV hangt en meewarig zijn/haar hoofd schud als de bus langs 
zijn, of haar huis rijdt. Ikzelf heb nooit problemen gehad met de wisselende 
diensten, juist omdat ik bij een vorige werkgever altijd(!) in de zelfde 
eentonige sleur zat. Elke dag dezelfde tijd de deur uit, altijd dezelfde 
mensen onderweg tegenkomen, altijd dezelfde tijd thuis, altijd........... Juist 
dat ging mij tegenstaan, het was voor mij dan ook een verademing toen ik 
bij de bus begon. Elke dag is anders, elke dag andere ritten, elke dag 
andere klanten, elke dag andere collega’s, elke dag een andere bus, elke 
dag..........anders! Ook nog eens betaalde pauzes, kleding van het bedrijf 
(zelfs ondergoed) en je hoeft de bus ook niet eens af te tanken. De bus  
uitruimen wordt ook voor je gedaan. Is het dan allemaal rozengeur en 
manenschijn? Nee natuurlijk niet dat is het immers nergens. Dus als wij, in 
doorsnee Nederland, ons zouden realiseren wat het betekent om in één van 
de beste landen van de wereld te wonen dan zouden we vast minder 
mopperen. We zijn zo aan ons „luxe“ leventje gewent dat we eigenlijk niet 
meer zien hoe goed we het hebben...... Moeten we dan maar stoppen met 
mopperen(?)......nee natuurlijk niet, want een Nederlander die niet moppert 
is verdacht..........

John Jansen
Geachte Oud Collega’s

Zoals afgesproken zijn de meeste van jullie donateur van onze PV Leiden 
geworden. Het bedrag dat jullie daarvoor betalen is € 10,-. Onze vraag is 
dan ook of jullie zo vriendelijk willen zijn dit bedrag voor 2012 weer over 
te maken op giro 309060 t.n.v. Ontspann-Ontwikk. Ver. NZH Leiden  
Handelstraat 17 -- 2324  JK Leiden. Kent u oud collega’s die dit ook willen 
laat ze dan contact opnemen met de PV Leiden en wij verzorgen de rest.

Jaap van Egmond (secretaris)
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www.henb-tweewielers.nl

Helfensteyn & Bonnet
fietsen

bromfietsen

Batavus - Sparta - Brompton - Koga
Koga signature - Haibike - Strida

Tomos - Peugeot - Piaggio - Gilera
Vespa - Lintex - Keeway - Derby - Sym

Te v e n s h e t j u i s t e a d r e s v o o r e e n r u i m e c o l l e c t i e
S P I N N I N G - / F I E T S K L E D I N G E N S C H O E N E N

Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij
- naast de gebruikelijke garantie - 

twee gratis servicebeurten !!

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensd. 08.00 - 18.00 uur
Donderd. 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur
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Groeten uit Duitsland
Er komen bij ons al één, twee jaar, twee kinderen Kim en Tina, de eerste is 

net 13 jaar geworden en de tweede is 10. Deze 
meiden zijn gek van onze paarden, Kim heeft Cees 
de vierjarige merrie als verzorgpaard 
en Tina ons andere paard Herna die 
inmiddels 22 jaar oud is. Tina woont 
ook binnen onze nabuurschap, dus 
ook haar ouders kennen we 
inmiddels door en door, nou ja, die 
kennen we redelijk. Manfred, haar 
vader, is de zoon van Adolf onze 
honingleverancier. Manfred is een 
buitengewoon vriendelijke man van 
rond de 45 jaar en een boom van een kerel met 

handen als kolenschoppen. Net als zijn vader heeft hij in het verleden alles 
gedaan wat God verboden, dan wel afgeraden heeft! Zo was hij een fervent 
motorrijder en reed dan in zijn vrije weekend op de motor naar een of 
ander liefje in Zwitserland die hij in de vakantie had ontmoet. Dit deed hij 
niet op een dagje of zo, nee hij ging bij voorkeur vrijdagsavonds na zijn 
werk en reed in 7 uur tijd vanuit het hoge noorden van Duitsland naar 
hartje Zwitserland! Hoe gek en overmoedig kan je zijn op die leeftijd hè. 
Snelheden van meer als 200 km per uur was heel normaal want anders red 
je het niet was zijn droge opmerking. Toen deze 16 was reed hij uit zijn 
werk door het bos en haalde dan de vallen van de jachtopziener leeg, 
bisamratten, en sneed ze de punten van de staarten af want als je die bij de 
jachtopziener inleverde kreeg je 2 DM per staartpunt. Toch al jong heel 
inventief vind ik!!Kom daar eens om tegenwoordig. Deze Manfred dus was 
als kind een beetje hufterig van de hond die zijn vader Adolf zich 
aangeschaft had. Telkens als hij in de buurt van het mormel kwam liet deze 
zijn gebit zien en maakte daar niet mis te verstane geluiden bij wat volgens 
hem overeen kwam met het gebrul van een leeuw. Dus klaagde de toen 6 
jarige bij zijn vader hoe lelijk de hond tegen hem deed en dat hij hem zelfs 
gebeten had. Adolf een zeer rustige en wijze man (wat ik geloof ik al eens 
verteld heb) raadde hem aan om hem de volgende keer maar flink in zijn 
oor te bijten, dan zou hij het wel afleren. Dus Manfred greep de 
eerstvolgende gelegenheid aan, toen het mormel hem weer eens zijn tanden 
liet zien, greep hem beet en beet zo hard in het beest z'n oor dat hij er een 
half rondje uitbeet!! Het beest schijnt het hem nooit moeilijk meer gemaakt 
te hebben………Nouja als je zo’n man als vader hebt dan ben je natuurlijk 
zelf ook ongecompliseerd, dat kan je je wel voorstellen. Dus Tina is net zo 
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nuchter met haar tien jaren waardoor wij meermalen al schuddebuikend en 
genietend van haar verhalen smullen. De opmerkingen die ons soms ten 
deel vallen zijn ook zeer vermakelijk zodat het leven hier ook echt kleur 
krijgt. Zo spelen die kinderen ook graag met Klaus (dat ben ik) jagen, 
oftewel ze rennen als gekken voor me uit en ik moet ze dan proberen te 
pakken. Als me dat dan lukt dan verzinnen ze ter plekke allerlei nieuwe 
spelregels om het mij nog moeilijker te maken. Kortom loop ik hier als 57 
jarige mooi voor lul zo nu en dan natuurlijk. Maar goed, ik hou van die 
meiden dus laat me steeds weer verleiden. Maar de laatste tijd heb ik weer 
flink last van m'n rug dus zei ik steeds dat ik kein jagen spielen könte, weil 
ich schön alt bin”! Zegt me die kleine rat heel droog………”Ja, das 
stimmt”! Daar sta je dan met je goeie gedrag! Ze zijn ook een keer 5 dagen 
met me mee geweest naar Valkenburg, want ze waren nog nooit Duitsland 
uit geweest en dit leek hun werkelijk mooier dan naar Disney Land Parijs 
te gaan. Ze hadden van de ouders ieder 25 euro mee gekregen om iets te 
kunnen kopen als ze dat wilde en op één van de 5 dagen heb ik ze 
meegenomen naar Leiden en zijn we wezen shoppen, zo ze dat noemde. 
Eerlijk gezegd, er werd ook voor de ouders en zus iets gekocht en de rest 
voor zichzelf natuurlijk. Kim en Tina hadden het onderweg terug naar 
Duitsland op de achterbank nog druk met berekenen en tellen wat er nog in 
de knip zat. Kim had precies nog 1 eurocent over! Tina die met haar tien 
jaren een stuk zuiniger is nog 3 euro en 12 cent. En dan de gezichten van 
de familie toen ik ze weer thuis afleverde en ze de souveniers/kadootjes 
kregen. Tina’s zus mocht zich verblijden met een echt Nederlands 
gummetje, voor moeder een Boeddhapoppetje en voor Manfred een klokje 
op een veer die gekmakend heen en weer zwiepte (alles bij de euroshop) 
We hebben genoten!! En we genieten nog elke dag !!!                                    

         Groetjes uit Duitsland van Gijs en Else.

           Cees Stijnman en Sjaak Goudriaan
           zijn al druk bezig met het organiseren
           de jaarlijkse motor dag. Dit keer voert

de tocht naar Noord-Holland. We verzamelen bij het AC restaurant in 
Leiderdorp (bij Mc. Donald). Cees en Sjaak zijn om 08:30 uur aanwezig en 
wij vertrekken om 09:00 uur. Graag opgeven bij Cees en Sjaak. Tel. Cees 
06-51832919 of per Email,  Tel. Sjaak 071-5227208  of 
per Email, goudriaan.sjaak@casema.nl

stijlei@gmail.com
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Zaterdag 26 november
Zaterdag 26 november was het dan zover, we gingen op pad met een man 
of 15 richting bus-museum in Haarlem, dit zou gaan gebeuren met een 
oldtimer, daar zou onze manager dhr. Plooy voor zorgen, maar de oldtimer 
stond op de put voor onderhoud dus dat ging niet door, dan maar met z’n 
allen in een Ambassador, ook niet te versmaden trouwens. Onze chauffeur 
voor die dag, Johan, reed soms met een rustig tempo richting bus museum.
Daar stonden een aantal bussen waar we vroeger de lijndiensten mee 
verzorgden, de jonkies onder ons keken de ogen dan ook uit, platte sturen, 
schakelkolommen enz. enz., wat ook leuk was, er was nog een oude 
Beckson, dus heb ik nog uitgelegd hoe we vroeger kaartjes verkochten, dat 
was toch even anders dan nu het geval was. Ook kregen we nog een kop 
koffie en een gevulde koek aangeboden aldaar. Daarna zijn we weer in de 

bus gestapt met als bestemming Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout om wat te gaan gebruiken en te 
gaan bowlen. Onderweg naar Noordwijkerhout werd 
er nog een onvervalste bingo georganiseerd met als 
hoofdprijs je inschrijfgeld retour, nou, die prijs viel 
bij de juiste man....bij mij dus. Ook de tweede prijs 
viel bij diezelfde persoon, maar die heb ik ter 
beschikking gesteld. Aangekomen in 
Noordwijkerhout eerst wat gekletst en gedronken en 

daarna genoten van een heerlijk diner en als afsluiting daarna nog een uur 
bowlen, wat ook erg gezellig was, wat me opviel was dat we toch wel een 
aantal fanatieke bowlers onder onze collega’s hebben, ikzelf heb er in ieder 
geval een flinke spierpijn aan over gehouden. Maar ook aan het bowlen 
kwam weer een einde en zijn we weer richting Leiden gereden (met een 
schone slaapster in de bus, we gaan natuurlijk niet vertellen wie dat was), 
zodat een ieder weer lekker op tijd thuis was, kortom, een geslaagde 
middag/avond op stap met een aantal gezellige collega's.
Inge, Johan en Andy, BEDANKT !!!!!!!!

Gauke Haagsma

Damesuitje vrijdag 18-11-2011
Nou 18 november was het dan eindelijk zover, we gaan gezellig met acht 
dames bowlen. Om 19.00 uur was het verzamelen, de cake stond al klaar. 
De stemming zat er al direct goed in, ’t wachten was nog even op één 
collega die in de file stond en dus verlaat was. Toen de club compleet was 
werden we door Rob en Paul weggebracht. Eerst gingen we bowlen en 
kregen we nog een drankje van onze chauffeurs aangeboden. Tijdens het 
bowlen was het dolle pret, wat je natuurlijk wel kun verwachten  als je acht 
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dames bij elkaar zet. Na het bowlen
gingen we lekker steengrillen en ja hoor,
nog steeds erg gezellig en ’t eten was
lekker dus al met al, een geslaagd 
avondje. Onze chauffeurs waren weer 
aanwezig en dus was het weer tijd om
naar huis te gaan. Bij deze willen we de
PV bedanken voor hun medewerking
en natuurlijk ook een bedankje voor  Rob
en Paul voor ’t rijden. Erna en Natasja bedankt voor het organiseren van 
zo'n top-avond. Wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar………

Inge Huigsloot.
Kerstreis (de Gemeente grot in Valkenburg (Limburg))

Op zaterdag 17 december was het zover, 's morgens om 07.00 uur worden 
we ontvangen in de kantine in Leiden met een overheerlijk kopje koffie. 
Om 07.30 uur vertrokken wij met 32 personen richting Gilze-Rijen, daar 
was de eerste stop gepland bij het van der Valk restaurant. Om 09.30 uur 
kwamen we daar aan, de koffie met gebak lieten we ons goed smaken en 
nadat ook de sanitaire gelegenheid bezocht was gingen we om 10.00 uur 
weer verder, richting Valkenburg. Om 11.45 uur kwamen we op de plaats 
van bestemming aan, achter aansluiten in de rij voor de kassa, na een goed 
uur hadden we ons kaartje bemachtigd en konden we dan toch eindelijk de 
grot in. Het was dan ook enorm druk, maar dat mocht de pret niet drukken, 
het was zeker de moeite waard en van die drukte….daar hadden we 
eigenlijk niet eens zoveel last van………. De kerstmarkt was naar onze 
menig goed opgezet en ook wat groter dan voorgaande jaren. Ook in het 

dorp zelf was het gezellig druk, volle terrasjes en 
kroegjes dus het was daar best goed toeven. Om 
17.00 uur werden we weer terug verwacht bij de 
bus. Ook op de terugweg zouden we stoppen bij 
van der Valk - Gilze-Rijen, nu zou daar het diner 
geserveerd worden. Om 19.00 uur werden we 
daar eerst getrakteerd op een drankje, met dank 

aan onze Japie. Het diner was overheerlijk en het was reuze gezellig aan de 
tafels. Om 22.30 uur vertrokken we richting Leiden, de rit verliep rustig en 
om 00.30 uur stonden we weer veilig en wel bij de garage Leiden. Moe 
maar voldaan, na een gezellige dag……… Rest mij alleen nog de dames en 
heren te bedanken voor de perfecte organisatie……..graag tot een volgende 
keer……

Vriendelijke groet
Nico en Nel van Dooren



Sinterklaasfeest 2011
De dag ging zoals gewoonlijk vanzelf
Het vaste team stond al vroeg paraat 
Alles moest op tijd klaar want de Sint komt nooit te laat
Om 2 uur waren de kinderen in de zaal 
En toen begon voor hun het verhaal
De Sint en de Pieten waren weggetoverd door een professor 
Nou dat zat dus helemaal niet snor
Alle kinderen in de bus gezet 
Dat was voor hun alle dikke pret
Er werd een spoor gevolgd via drie Pieten 
Die waren in het begin niet om te genieten
De 1e was op een bushokje terecht gekomen
Nou dat werd de professor niet in dank afgenomen
Toen een Piet op een rotonde met de handschoen van de Sint 
En verderop een Piet met de staf huilend als een kind
Want waar was Sinterklaas vroeg hij verbolgen 
Hij is toen met de kinderen een spoor gaan volgen
Verderop vonden ze een gesloten gebouw
De professor toverde een sleutel en opende de deur heel gauw
En ja hoor daar zat Sinterklaas 
Z`n tranen nauwelijks de baas
Toen met z`n allen terug naar de recreatiezaal 
En hier eindigde het Sinterklaas verhaal
De Sint heeft toen nog wat met de kinderen gepraat en gezongen 
En de kids hebben nog wat op de muziek rond gesprongen
Een ieder kreeg toen een kadootje van een Piet 
Op het moment dat de Sint hen allen achterliet
Daarna was het voor de kinderen wel klaar 
Op naar het feest van volgend jaar
            Groetjes Loes
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Vrijwilligers gezocht
Wat moet ik doen ??
Wat moet ik doen ??
Wat moet ik doen ??

Informatie
over een

bestuursfunctie,
of heeft u vragen

over andere
hand- en 

spandiensten
die u als

vrijwilliger
voor de PV Leiden
kunt verrichten ??
Spreek één van de
bestuursleden aan.
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Zonder kopij van u
kunnen wij geen
“in de Kijkert“

maken

Dasspelden te koop
Aliance (Connexxion) - Citaro (BBA) - Mb220 (gele streekbus WN) - 
Integro (Connexxion/BBA) - Dubbel gelede (GVU) - GVBA Stadsbus 
(rood) - RET Stadsbus (rood - groen/wit) - Stadsbus Maastricht (wit/rood) - 
Daf 168 (zilver) - Setra (groen en blauw)
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. Enkele 
modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt één week.......
Voor informatie: Jaap van Egmond (06 40 180328).

Wij sparen alle(!) merken  en alles 
wat ermee te maken heeft zoals:

bandrecorders - pick-ups - kleine transistorradio’s
en wekkerradio’s.

Tel.: 071 8886470 of 06 22 216889
Arnold & Cisca Verbrugge

BUIZENRADIO’s

WWW.ARNOLDRADIO.TK

Verder vragen wij single’s voor de juke-box

Ja.....20 Februari, 
om 19.30 uur....

In de kantine van de PV 
Leiden, bij de stalling....

Alle leden van de PV zijn 
uitgenodigd......

Ja-ja jij dus ook !!
ALGEMENE

LEDEN
VERGADERING

Oké dan zie ik je daar !!
Wat....of er een agenda is ?

Jazeker, die staat op de 
volgende pagina !!
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

MAANDAG  20 - 02 - 2012 --- AANVANG 19.30 uur
Het bestuur van de PV Leiden nodigt u uit voor het bijwonen van de 
algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag 20 
februari 2012 om 19.30 uur in de verenigingsruimte aan de 
Rijnsburgerweg 1 te Leiden.
 
AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen 13 April  2011
5. Verslag secretaris
6. Verslag penningmeester
7. Verslag kascontrole – commissie
8. Verkiezing kascontrole – commissie
9. Verkiezing bestuursleden 
10. P A U Z E
11. Programma activiteiten 2012
12. Rondvraag
13. Sluiting

De secretaris
Jaap van Egmond

8. Kascontrole commissie bestaande uit:
Jos v/d Ploeg -- Toon Kromhout -- Piet Kruit (reserve)

9. Aftredend zijn: 
Voorzitter Marcel Schaaij (niet herkiesbaar)
Lid van bestuur William v/d Geer (herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de 
vergadering melden bij de secretaris.

TOELICHTING OP DE AGENDA:
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PUZZEL

De overgebleven letters vormen een zegswijze.......
De oplossing mag u voor(!!) 10 ??? inleveren in kastje ROOD(!!) 39. 

SUCCES !!!! SUCCES !!!! SUCCES

Actiefilm
Beenruimte
Cinema
Dommelen
Donker
Filmdoek
Filmster
Filmtheater
Frisdrank
Gangpad

Geprolongeerd
Gillen
Kassucces
Kuchen
Lens
Leuning
Muziek
Nachtfilm
Natuurfilm
Niesen

Nooduitgang
Ondertitels
Pauze
Plaatsbewijs
Premiere
Programma
Projectie
Publiek
Reclame
Reserveerlijn

Rietje
Romantiek
Romantisch
Snoep
Spannend
Speelfilm
Stil
Tapijt
Tekenfilm
Voorfilm



Pagina 23

Weer geen kopij van
jou ontvangen....

Staatsloterij Groepsspelen
 Goededag collegae, 

Na de afgelopen dure maanden is de kans op een extraatje nooit weg. 
Daarom heb ik bij de Staatsloterij Groepsspelen de groep 

 aangemaakt. Elk personeelslid van Connexxion Leiden kan 
deelnemen (rijdend personeel, wagenwassers, onderhoud, kantoor, 
technische dienst enz). Op 7 november zijn de 
eerste 21 deelnemers al geregistreerd. Doe je ook 
mee ? De inleg is € 7,50 per trekking. Des te meer 
collegae, des te meer geld, des te meer loten, des 
te meer winkans ! Als je mee wilt doen dan hoor 
ik het graag. Ik meld je dan aan, waarop je een 
uitnodiging via de Staatsloterij ontvangt. Voor de duidelijkheid: ik ontvang 
geen persoonlijke gegevens of cash geld, dit gaat allemaal automatisch na 
registratie bij de Staatsloterij ! 
De uitleg over Staatsloterij Groepsspelen is te lezen op 
https://www.staatsloterij.nl/ (optie Groepsspelen).
Voor vragen mag je me uiteraard aanschieten, bellen of mailen !

Groetjes, Petra den Hollander 
petradh@gmail.com

0618013580 -- kastje 250

Connexxion 
Leiden
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Voor een mooie en 
betaalbare(!)

reportage van de
mooiste dag van uw leven
Bel voor informatie: 
Henk Koelewijn  071 5120523 of 06 53 398354

Bruidsreportages

Het is de Stadsgehoorzaal in de Breestraat. 
Het is gebouwd in 1826.De nieuwe 
Stadsgehoorzaal was (en is) een imposant 
voorbeeld van neorenaissancearchitectuur, 
dat in Nederland nauwelijks meer voorkomt. 
De voorgevel met de zuilengalerij geeft aan 
het gebouw een bijzondere allure. 
Versieringen en ornamenten zijn uitgevoerd 
in zink en zandsteen. Van het oorspronkelijke 
interieur (van na de brand in 1889) zijn onderdelen, zoals de 
lambriseringen en balkons in de grote zaal en het gehele interieur van de 
Breezaal tot op de dag van vandaag behouden gebleven. Gedurende 
decennia werden vele aanpassingen en uitbreidingen aangebracht.

Tot de volgende keer in de kijkert.........Henk Koelewijn






