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Bestuurlijk

Beste lezers en 
lezeressen. Laat 
ik beginnen om 
namens het 
bestuur van de 
PV Leiden 
iedereen een 
onwijs goed maar 
vooral een 
gezond 2017 toe 
te wensen. Want 
hoe je het ook 
wendt of keert je 
eigen gezondheid 

is toch het grootste goed…. Terug kijkend 
op het afgelopen jubileumjaar kunnen wij 
als bestuur erg tevreden zijn, op naar de 
75 jaar zullen we maar zeggen. Het grote 
feest in Katwijk ter ere van ons 70 jarig 
bestaan is door alle aanwezigen zeer 
goed ontvangen. Voor diegene die het nog 
niet weten: op 28 januari is er een 
jubileum-afscheidsfeest in de PV ruimte. 
Maar geef je wel snel op want vol is vol…. 
Wat ook erg in de smaak viel was de 
avondvierdaagse in de eerste week van 
mei, sportief én gezellig!! Hopelijk krijgt 
ook dit evenement een vervolg dit jaar, 
afwachten dus…. Ook het Kerstontbijt, 
een niet meer weg te denken traditie, 
werd wederom erg gewaardeerd. Mede 
door de hulp van Erna, Natasja en Ben 
liep alles op rolletjes. Bedankt hiervoor, 

het spreekwoord „vele handen maken licht 
werk“ was erg van toepassing deze 
dag…. Wat wij als bestuur erg leuk 
vonden en zeer waardeerden was de 
aanwezigheid van Ivo Schunselaar en 
Maarten Gombert. Verderop in deze 
glossy vinden jullie een leuk verslag van 
deze mooie dag. Over tradities gesproken, 
de reünie van oud gedienden afgelopen 
november was weer druk bezocht en zeer 
geslaagd. Vanachter de bar heb ik het met 
eigen ogen mogen aanschouwen, 
geweldig! Het was wel de laatste keer dat 
Maarten van Vulpen en Gerrit de Koning 
de organisatie op zich namen. Na enig 
beraad heeft Japio besloten de reünie-
traditie voort te zetten, dit is dus voorlopig 
gegarandeerd. Natuurlijk worden er ook in 
het komende jaar verschillende activiteiten 
en/of uitjes georganiseerd. Houd dus de 
aankondigingen in deze glossy, op de 
vestiging en op de PV site in de gaten. 
Nog even over de site: neem eens een 
kijkje op www.pvleiden.nl, Hier vind je 
naast een archief van oude uitgaven van 
de „in de Kijkert“ (vanaf 2005) ook de 
fotoalbums van de activiteiten en uitjes 
van de afgelopen jaren. Dit allemaal 
keurig bijgehouden door Marcel Schaaij

Met vriendelijke groet,
Jos van der Ploeg,

voorzitter PV Leiden. 

02  Bestuurlijk
03  Colofon
03  Bestuur & Commissies
03  Redactioneel
04  Ongemerkt
06  Opbrengst oud papier
06  Nostalgie
06  Laurens Mulder
07  Kijk eens om je heen.....
08  De fietsvakanties van Jan v. Adrichem
08  Puzzelwinnaars
10  Bij de Bruine Boon met.....
13  Het Bestuur

14  Sinterklaasfeest
16  Arriva Motor-toer
18  Het Lisse gevoel
20  KerstOntbijt
21  Reünie
21  Kerstreis Valkenburg
23  Puzzel
24  Pizzadoos met botsmuts
25  Stoomtrein Katwijk - Leiden
26  Opl. Kijk eens om je heen.....
28  Groeten uit Duitsland
30  Huize M. (de Geheime gast)



3

COLOFON
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks 

clubblad van de P.V. Leiden
Jaargang 27
Editie: Januari / Februari
Oplage 500 expl.
Redactie:  Peter van Leeuwen
Kopijadres: indekijkert@hetnet.nl
  indekijkert@pvleiden.nl
  of kastje ROOD 39
Webpagina: www.pvleiden.nl
Druk:  

Vaste medewerkers: 
 Nicole Mees -- Henk Koelewijn 
 Jeroen v/d Plas -- Sanne v/d Plas 
 Gijs Gravekamp -- Petro v/d Tang

Uw kopij zien we graag tegemoet via 
E-mail of gewoon met de hand geschreven 
op een papieren briefje in kastje ROOD 39
Voor de volgende editie kunt u kopij 
inleveren voor(!) 05-03-2017

Bestuur & Commissies
Voorzitter: Jos v/d Ploeg
 jos@pvleiden.nl -- 06 38 669862
Vice voorzitter: Koos Vooijs
 koos@pvleiden.nl -- 06 55 936460
Secretaris: Jaap van Egmond
 jaap@pvleiden.nl -- 06 40 180328
Penningm.: Mart Helfensteyn
 mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563
Lid van bestuur: Jan Hartevelt
 jan@pvleiden.nl -- 06 46 422884
Lid van bestuur: Ton Rijsbergen
 071 4073181

Darten:   Johan Westerhoven
  06 52 519075
Zeevissen:   Cor van Houten 
  071 3676824
Binnenwatervissen:  Cor Zonneveld
  06 43 562234
Zaalvoetbal:  Johan Kool
  06 20 353130

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V.
Voorzitter: Atse ter Braake -- 06 11 071436
Secretaris: Cees Stijnman -- 06 51 832919
Penningm.: Cees Frankfort -- 06 28 079045

Redactioneel

Beste lezer
De eerste editie van 
onze „GLOSSY“ van 
2017 ligt voor je. Dus 
begin ik met je een 
heel gezond en 
voorspoedig nieuwjaar 
toe te wensen !!

   Over de omslag heb ik 
dit keer eigenlijk niets te zeggen, de foto 
is gewoon van het internet geplukt, tekst 
erbij gezet en klaar, ik vond het wel een 
mooi stemmig plaatje voor de eerste 
editie van 2017...... Verder heb ik me, 
voor dit nieuwe jaar, voorgenomen 
gewoon door te gaan met hobby-en aan- 
en voor onze „GLOSSY“. De meeste 
collega’s zullen 
inmiddels wel 
weten dat het 
redactionele hondje 
niet meer onder 
ons is, op 7 
november hebben 
wij, in overleg met 
onze dierenarts, 
moeten besluiten 
hem in te laten 
slapen. Na 10¹⁄� 
jaar was Czar, onze 
„steun en 
toeverlaat“ er wel 
klaar mee, verder 
aan hem dokteren 
was gezien zijn 
leeftijd geen optie... ’t Zal je niet 
verbazen dat het akelig stil is op de 
redactie...... Op dit ogenblik hebben we, 
voor een paar 
dagen, een 
(minuscuul) 
logeerhondje 
in huis, ik heb 
nou eenmaal 
de afwijking 
dat ik alle 
hondjes leuk 
vind, maar deze is wel heel erg
ienie mini..... maarja, 
vergeleken bij Czar is een 
hondje algauw klein........
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Ongemerkt

Toen om 04:32 uur mijn Baby Ben van 
Westclox afging was ik in één klap wakker.
Zo wakker worden is veruit te verkiezen 
boven een beroemd geworden uitrij chef 
op je Gigaset. En veel effectiever dan die 
Hema piep piep piep dingen. Want dan 
droom ik altijd dat er een Daf XF Euro 6 
achteruit mijn slaapkamer in komt rijden 
net als het ff niet uitkomt. Bij het slaperige 
licht van de Philips HF3520/01 Wake-up 
light lag ik toch een paar tellen, nog 
enigszins versuft van het halfje Valium, te 
twijfelen of ik m’n Auping Criade boxspring 
met die lekkere automatische Dreamland 
Intelliheat Maxi-16049 wel wilde verlaten. 
Maar mijn vrouw begon al onrustig te 
worden en aan de Texeler Green Dream 
te trekken. Dus met een vloek en een 
zucht zwaaide ik mijn voeten in de klaar 
staande Ugg’s en slofte naar de 
badkamer. Na een sanitair moment op de 
Villeroy en Boch stond ik vijf minuten na 
een draai aan de Grohe mezelf af te 
drogen met een Walra die altijd zo heerlijk 
zacht uit de Miele komt. Vervolgens de 
kleding keus. Niet zo moeilijk want het is 
een werkdag, dus alles van Arriva. Neen, 
dat is geen klere merk, maar de naam van 
de instelling waar ik werk. De 
belastingdienst heeft met de werkgever 
afgesproken de bedrijfsnaam overal groot 
op te zetten om zodoende toch reclame te 
maken, zonder dat er extra plastic tassen 
in het milieu komen, of zoiets. Schoenen 
moeten we dan weer wel zelf regelen, dus 
dat worden Ecco’s die zo lekker lopen of 
Geox’s die zo lekker zitten. Tja, bij ZWN 
kregen we nog Clarks’, die waren lekker 
gratis. Afijn, een bak Almhof met Cruesli 
als ontbijt en zes sneeën Waldkorn met 
Milner en een assortimentje Stegeman in 
de Tupperware, hup, samen met een 
Outspan,  een Chiquita, een fles Lipton en 
het dienstenboek in de Eastpak. Nog ff 
zitten met een bakkie Senseo Original en 
de Samsung Galaxy Tab S2 9.7 voor Nu.nl 
en Buienradar. Mijn vrouw, die 
ondertussen wel weer stil zal liggen in 
haar flanellen Pastunette, zei gisteravond 

nog dat ik de Fiesta wel kon pakken als 
het slecht weer zou zijn, omdat zij hem 
vandaag niet nodig heeft. Maar ja, wat is 
slecht? Volgens Buienradar blijft het 
droog, dus kies ik er toch voor om met de 
Gazelle te gaan, Agu pak en Simson set in 
de Willex en ik kom er altijd. Onderweg af 
en toe m’n Citizen Ecodrive checken om 
te zien dat ik nog steeds op tijd ben. Na 
ongeveer een half uur op de pedalen rijst 
daar anoniem het pand aan de 
Rijnsburgerweg nr. 1 op in de duisternis. 
Het is dat het een ingesleten gewoonte is 
om hier heen te gaan, want uiterlijke 
kenmerken ontbreken. Onherkenbaar, 
naamloos, merkloos, geen vlag, geen 

Neon, zelf geen klein bordje aan het hek. 
Zou de belastingdienst dit weten? Niets 
om me mee te identificeren, snik. Arriva 
NV, naamloze vennootschap, ja, ja!  Ooit 
was dit van de NZH. Dat stond toen groot 
op het pand met vlaggen voor de deur. 
Dan wist je waar je naar binnen ging. Dan 
hoorde je ergens bij en had je een NZH 
gevoel. Eenmaal binnen wordt het wel 
beter, want daar tref ik mensen aan in de 
zelfde verpakking als ik, die allemaal voor 
het zelfde karretje gespannen worden en 
de kar moeten trekken. En dat geeft dan 
toch wel weer het gevoel dat we ergens bij 
horen. Bij elkaar en met 
een collegiaal gevoel. Dus 
het maakt uiteindelijk niet 
uit of er een merk op 
staat. 

Petro
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Oud papier in de blauwe containers

Voor de P.V.
Opbrengsten        2014   /   2015     /     2016  
1e kwartaal: 6120 kg     4120 kg        4945   kg
2e kwartaal: 6420 kg     3965 kg        6965   kg
3e kwartaal: 5585 kg    3595 kg        5020   kg
4e kwartaal: 8715 kg    4150 kg        5600   kg

Totaal:            26840 kg   15830 kg      22530  kg

Nostalgie

Oud Adeselaan 29
2375 XB  Rijpwetering

www.kittenopvang-
bovenwater.nl

Laurens Mulder
Beste collega’s, iedereen de beste 
wensen voor 2017, helaas beginnen wij 
2017 met een trieste mededeling. Op 
tweede Kerstdag 2016 ’s morgens om 
09:30 uur is onze vriend en oud collega 
Laurens Mulder overleden. Ik durf wel te 
zeggen onze Laurens. In sept. 2016 is 
Lau opgenomen in het Alrijne ziekenhuis 
in Leiderdorp, na een val in zijn woning. 
Daar werd ook geconstateerd dat zijn 
nieren dusdanig slecht waren dat die niet 
meer deden wat ze moesten doen, dus 
een bijna hopeloos vooruitzicht. Na enkele 
weken van opname, was zijn toestand zo 
verbeterd dat hij weer naar huis kon, maar 
niet naar zijn eigen huis in Leiden Z/W. Ze 
hadden een mooie kamer gevonden in het 
verzorgingshuis, Groenhoven aan de 
Witte rozenstraat in Leiden. Na een verblijf 
van enkele weken dacht Laurens, ik kan 
weer een beetje lopen, dus probeerde hij 
zich zonder hulp van de verzorging ’s 
morgens weer aan te kleden om de dag 

verder in te vullen. Maar helaas, dat is 
hem fataal geworden, een gebroken heup 
was het gevolg, weer naar het Alrijne 
ziekenhuis. Daar is hij direct geopereerd, 
’t was afwachten wat het zou worden, 
maar op 91 jarige leeftijd geneest niet 
alles zo snel. Dus weer voor therapie naar 
zijn kamer in ,,Groenhoven”, gelukkig was 
de kamer nog vrij gehouden voor Laurens. 
Van therapie is niet veel meer terecht 
gekomen, het lukt hem niet meer om uit 
bed te komen. Na een liefdevolle 
verzorging is Laurens op tweede Kerstdag 
in alle rust ingeslapen.
Wij, oud college’s zullen Laurens node 
missen. De crematie heeft op 28 dec. 
2016, na een korte, sobere bijeenkomst 
met mensen die 
dicht bij hem 
stonden 
(Laurens’s wens) 
plaatsgevonden.
Gerrit en Maarten
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Pot-ver-do-rie

Altijd weer die sleutels. Maar ja als je in deze stad woont ontkom je er niet aan, je ziet ze 
overal. Kijk maar eens om je heen dan kom je vanzelf tegen. Maar waar is dit dan?

Henk Koelewijn
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De fietsvakanties van Jan van Adrichem

Velen van jullie en zeker de collega’s die 
mij al langere tijd kennen weten dat ik 
aardig wat rij op de fiets. Voorheen naar 
de vestiging in Leidschendam waar ik met 
droog weer altijd op de fiets kwam en dat 
was zo’n 15 km vanaf Wateringen. Maar 
zowel voor als na het werk fiets ik 
regelmatig een ommetje. Na het werk 
zagen mijn collega’s mij nog wel eens 
richting Voorschoten fietsen en vroegen 
dan; jij woont toch in Wateringen, jawel 
maar dat waren extra km’s, om dan via de 
Vlietlanden terug te keren naar huis. Ik 
maakte er toen een sport van om 
gemiddeld 50 km per dag te fietsen. Per 
jaar rij ik dan heel wat kilometers op de 
fiets. Mijn echte top jaar was zo’n 6 jaar 
geleden. Ondanks dat ik gewoon fulltime 
werk op de bus heb ik toen in een jaar tijd 
21.372 km gefietst wat ook voor mij 
ontzettend veel was. Helaas fiets ik nu 
heel weinig op de fiets naar het werk 
nadat we Arriva zijn geworden en over 
geplaatst zijn naar Leiden wat toch net 
wat te ver is om op de fiets te komen. 
Sinds 1987 ben ik met fietsvakanties 
begonnen en de eerste was in Zuid 
Frankrijk. Altijd heb ik die reizen met een 
vriend gemaakt door heel veel landen in 
Europa o.a. Tsjechië, Hongarije, Italië, 
Oostenrijk, Duitsland, Spanje en Corsica. 
Ook heb ik Zweden en Noorwegen gehad. 
Later ging ik voor het eerst naar Marokko 
een land buiten Europa waarna mijn 
fietsvriend afhaakte, die vond het te ver en 
geen fietsland. Daar heerlijk door de 
woestijn gefietst. Ik ben niet meer terug 

gekeerd naar fietsreizen in Europa. Verder 
ben ik in China, Vietnam, Zuid Afrika, 
Namibië, Thailand, Laos en Nieuw 
Zeeland geweest waar ik vijf weken heb 
gefietst op het Zuider Eiland. Ik probeer 
iedere keer weer een ander land te vinden 
maar aangezien ik al veel landen heb 
gehad wordt dat steeds moeilijker. De 
fietsvakanties die ik doe zijn altijd 
georganiseerde groepsreizen waarbij de 
bagage wordt vervoerd. Dus ja zo beleef 
je heel wat en zie je veel van de wereld. 
De reis van Tibet/Nepal zal ik ook nooit 
vergeten. Daar zijn we over vijf bergen 
gefietst van boven de 5.000 meter. Ik heb 
daar ook geen last gehad (menigeen wel 
van de groep) van hoogteziekte. Op een 
gegeven moment was iedereen wat 
gammel, waarschijnlijk iets met het eten 
maar we moesten toch verder. Na de 
lunch had de reisleider een aparte vraag 
voor mij. Of ik de grote bus verder wilde 
rijden want de chauffeur was ernstig ziek 
geworden. Dat pakte ik met beide handen 
aan en dat was erg leuk. Het was een 
hele oude bus en de versnellingspook 
ging heel erg zwaar. Officieel mocht ik 
daar niet rijden maar de reisleider durfde 
het zelf niet om met zo’n 
groot gevaarte te rijden. 
Nou dit was dan een 
verhaaltje van mij over het 
fietsen. 
De hartelijke groeten van 
Jan van Adrichem de 
levensgenietende -
fietsendewereldreiziger. 

De oplossing van de puzzel uit de vorige „in de Kijkert“ is:

„Rotterdam“
Eerste prijs VVV-Bon  €: 20,-                         Ed Haneveld
Tweede prijs VVV-Bon  €: 15,-           Natasja Smits
Derde prijs VVV-Bon  €: 10,-       Ton Rijsbergen
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.....
In deze editie staat de puzzel op pagina 23
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Fred K
oree

   Jos, ik kom er zo
   aan hoor, ben nog
   effe bezig….
   huhhhh?!? Op de
   dag dat ik de
   vestiging binnen
   wandel om Fred
   Koree op te halen
   voor een lekker
   bakkie koffie bij 
de Bruine Boon tref ik hem telefonerend 
met de ASL aan. Wat is hier aan de hand? 
Er waren van verschillende chauffeurs 
meldingen bij het ASL binnen gekomen 
dat er op lijn 56 bij de Paardenbrug in 
Rijpwetering geen doorkomen aan was. 
Fred, onze infra-medewerker op de Leidse 
vestiging, komt natuurlijk meteen in actie 
en belt direct met de desbetreffende 
ambtenaar van de gemeente Kaag & 
Braasem. Bleek er een onaangekondigde 
spoedreparatie aan het wegdek nodig te 
zijn aldaar…. De ambtenaar drukte Fred 
wel op het hart dat de doorgang  van de 
bussen gegarandeerd bleef. Dus Fred 
heeft de ASL weer teruggebeld met het 
verzoek om een tekstbericht in het 
Albatros laten plaatsen zodat de 
chauffeurs op de hoogte zijn van de 
werkzaamheden. Trouwens, mocht het 
nodig zijn dan springt Fred in de auto om 
het met eigen ogen te aanschouwen…. 
Ziehier: Fred Koree ten voeten uit, hij 
houdt graag de lijntjes kort en als de 
situatie erom vraagt reageert hij direct. 
Naast ondergetekende zijn er ook veel 
collega’s die Fred regelmatig 
complimenten geven omdat hij als infra-
medewerker erg goed bezig is. Bij 
Connexxion is Fred 7 jaar medewerker 
support geweest en de functie van infra-
medewerker was een onderdeel daarvan. 

Eigenlijk zou Fred het liefst willen zien dat 
er een soortgelijke functie terug zou 
komen bij Arriva, waarvan acte…. Maar 
goed, het klusje met lijn 56 is weer 
geklaard dus kunnen we (met enige 
vertraging, dat wel….) alsnog richting de 
Bruine Boon. Met een lekkere cappuccino 
voor ons is het wel zo netjes om Fred 
eerst fatsoenlijk aan jullie voor te stellen. 
Fred is een rasechte Leienaarrrr en zag 
het levenslicht op 30 juli 1958 en heeft 
twee broers en een zus, Wim, Lia en 
Edwin. Hij heeft een beste jeugd gehad. 
Het vermelden waard is dat collega én 
jeugdvriend Ron Jansen tegenover Fred 
woonde, daar kom ik nog op terug…. 
Volgens de Chinese astrologie is Fred een 
Aarde Hond, best interessant om te weten 
maar wat houdt dit in? Aarde Honden zijn 
eerlijk, trouw, rechtvaardig, traditioneel en 
erg behulpzaam, eigenschappen die Fred 
op het lijf geschreven zijn. Fred is al jaren 
gelukkig getrouwd met Gerda en samen 

hebben ze drie kinderen: Dennis, Brenda 
en Melissa die respectievelijk 32, 30 en 27 
jaar zijn. Het spreekt voor zich dat Fred en 
Gerda het geweldig vinden dat ze de 
trotse opa en oma zijn van zeven 
kleinkinderen. Om het plaatje compleet te 
maken: Fred heeft ook drie hondjes, twee 
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King Charles-Spaniëls Duko en Yara en 

een Tibetaanse Spaniël Levi. Zoals eerder 
aangehaald woonde Ron Jansen vroeger 
bij Fred in de straat. Naast kattenkwaad 
uithalen hebben ze samen jarenlang bij 
LFC aan de Boshuizerkade gevoetbald en 
later ook nog gebasketbald bij Blitz in 
Voorschoten. Als echte Leidse Glibbers 
waren Fred en Ron ook vaste bezoekers 
van de roemruchte Leidse discotheek 
Club 70 aan de Stationsweg. Het waren 
de jaren van Saturday Night Fever en 
Grease. Terwijl Ron met z’n danskunsten 
de harten van veel meisjes sneller deed 
kloppen als de Leidse John Travolta had 
Fred andere kwaliteiten. 
Carnavalsavonden waren voor Fred dé 
avonden waar hij verkleed en wel uit z’n 
dak kon gaan. Op één van die avonden in 
februari ’80 was Gerda in Club 70 zó 
onder de indruk van Fred dat ze vanaf die 
tijd onafscheidelijk zijn, mooi he!! Fred is 
nog altijd reuze trots op Gerda omdat er 
veel gezinnen dagelijks op haar steunen 
als oppas oma. Ook voor haar eigen 
kleinkinderen is zij een super lieve (oppas) 

oma, echt petje af voor Gerda zegt Fred 
tegen mij. Als echte familieman vindt Fred 

het helemaal geweldig om met de hele 
familie, dus met alle kinderen, tijdens de 
vakantie naar een camping in Frankrijk af 
te zakken. Op aanraden van z’n broer is 
hij destijds een keer mee geweest naar 
Biarritz aan de Golf van Biskaje en vanaf 
die tijd waren Fred en Gerda helemaal 
verkocht. Sindsdien hebben ze al veel 
gebieden in Frankrijk bezocht met de Jura 
als absoluut mooiste gebied, volgens Fred 
is het daar zó geweldig…. Fred schiet 
gelijk weer in de lach als hij terug denkt 
aan die ene keer dat hij (na een paar 
wijntjes??) in de voortent een striptease 
show gaf aan z’n kinderen. „Op het 
moment dat de kledingstukken in de 
rondte vlogen liep er net een stijf Engels 
gezin voorbij, die blik op het gezicht van 
die mensen zal ik nooit vergeten“. Man, 
toen ze uit het zicht waren lagen we 
allemaal dubbel van het lachen!! Maar 
goed, na deze act ben ik wel een beetje 
voorzichtiger geworden hoor, vooral op de 
camping…. Ik wil nog veel meer weten 
van Fred dus nu krijgt ook hij de 

10 lastige vragen
voorgeschoteld….

Mijn grootste blunder is….
In de parkeergarage „Nederlandlaan“ bij 
Centrum West in Zoetermeer liep ik zo in 
gedachte naar m’n kaartje te kijken dat ik 
een heather over het hoofd zag. Met dat 
zelfde hoofd knalde ik dus vol tegen die 
heather…. In plaats van mij overeind te 
helpen (ik was een tel buiten westen) 
lagen de mensen die het zagen gebeuren 
in een deuk van het lachen, kwaad dat ik 
was joh….

Mijn leukste hobby’s zijn….
Filmen is een hele grote hobby van me, 
kinderen, kleinkinderen, hondjes alles leg 
ik vast. Vakanties, verjaardagen, 
Sinterklaasfeesten, al jaren sla ik alles 
digitaal op in mijn mediater. Een andere 
grote hobby is barbequen, het liefst met 
de hele familie want dan heb ik weer wat 
te filmen ook. Bij een barbecue drink ik 
wel een goed glas rode wijn en dat dan 
weer het liefst in het avondzonnetje….
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Als ik een ander beroep zou moeten 
kiezen….
Boswachter lijkt mij een geweldig beroep 
maar F 16 piloot is een echte 
jongensdroom. Vroeger ging ik vaak naar 
de open dagen van de luchtmacht om me 
te vergapen aan al die machtige 
vliegtuigen. Mijn zoon Dennis heeft ook 

mijn genen meegekregen, hij is 
onderhoudsmonteur bij de luchtmacht.

Met wie zou je wel eens een beschuitje 
willen eten?
Mogen het ook twee vrouwen zijn, ja? Met 
Helga van Leur en Chantal Janzen. Helga 

van Leur is al jaren weervrouw bij RTL 4 
en ik vind haar een leuk mens. Het lukt 
haar zelfs om slecht weer op een leuke 
manier goed te praten. Chantal Janzen is 
een vakvrouw die alles kan, lekker 
spontaan is en veel humor heeft. Ze is 
gewoon prettig gestoord en bovendien is 
het een hele mooie vrouw….

Wie of wat zou je wel eens voor één dag 
willen zijn?
Ik zou wel eens voor één dag miljonair 
willen zijn. Volgens mij is het geweldig om 
alles te doen wat je wilt zonder je af te 
vragen of het wel kan. Ik zou dan ook 

zeker mijn kinderen niet vergeten….

Wat zijn je negatieve en positieve 
eigenschappen?
Ik vergeet nooit iets al is het nog zo lang 
geleden (ik vergeef het soms ook niet….) 
Aan de andere kant kan ik goed met 
mensen omgaan en ben ik best wel 
hulpvaardig.

Naar welke dag in de geschiedenis zou je 
terug willen?
Ik heb helemaal niets met geschiedenis 
joh, ik leef in het heden en daar ben ik dik 
tevreden mee. Op school boeide mij de 
geschiedenislessen ook al niet, wat heb je 
eraan om te weten wat er een paar 
honderd jaar geleden is gebeurd. Ik had er 
dan ook altijd een dikke onvoldoende voor 
hahaha.

Wat is je lievelingseten?
Geef mij maar de gewone Hollandse pot, 
spruitjes, witlof, bietjes en verschillende 
stamppotten. Maar op z’n tijd ben ik ook 
wel te porren voor een Chinees/Indische 
rijstafel en Grieks eten….

Mijn favoriete artiest, band, muziek is….
De muziek van Robbie Williams en van 
Adele vind ik helemaal geweldig. Maar 
ook Nederlandstalige muziek van onder 
andere Jan Smit en de Toppers vind ik 
goed.

Waar heb je een hekel aan?
Zinloos geweld, al die aanslagen in Parijs 
en Brussel of zoals laatst nog op een 
Kerstmarkt in Berlijn dat slaat toch 
helemaal nergens op, al die onschuldige 
mensen….

Tot zover de 
kennismaking met Fred.

Jos v/d Ploeg
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Sinterklaasfeest (26/11/2016)

Met pensioen ??

Kopij voor de volgende „in de Kijkert“ inleveren voor(!) 05/03/2017
indekijkert@hetnet.nl of indekijkert@pvleiden.nl of kastje ROOD 39

En weer is een jaar voorbij gegaan,
dus moesten wij er weer een dag tegenaan.
Het begon met een  lekker „bakkie“, 
dat was voor ons allen een makkie.
Toen moesten we aan de gang,
want de voorbereidingen duren best lang.
Verpakken, versieren en wat al niet meer
een drukte van je welste, ieder jaar weer.
Om half twee ging de zaal open,
en kwamen de kinderen naar binnen gelopen.
Het theater stond al kant en klaar,
die speelde weer een leuk stuk met elkaar. 
Daarna met de pieten wat spelletjes gespeeld,
en wat te drinken en eten uitgedeeld.
De kinderen gingen toen met de pieten in de bus de sint ophalen,
maar op het station was het voor de kinderen balen.
De sint stapte in de verkeerde bus,
nou dat werd een achtervolging dus.
Eindelijk konden ze de bus met de sint voorbij,
en stapte de sint in de goede bus en alle kinderen waren blij.
Terug naar boven, in de recreatiezaal, 
was er na een hoop gezelligheid, een cadeautje voor allemaal.
Om half vijf mochten de ouders weer naar binnen,
en konden wij met het opruimen beginnen.
Daarna nog even met z’n allen een gezellig samenzijn 
met een biertje een frisje of een glaasje wijn.
Tussendoor de loterij gedaan,
    en terugkijkend op een geslaagde dag 
    allemaal naar huis gegaan.

    Loes van Egmond
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Laat ons het weten als er wijzigingen zijn !!

Bel, Mail of stel het secretariaat op een andere 
manier op de hoogte van de wijziging(en). 

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijnsburgerweg 1(kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden

E-mail: jaap@pvleiden.nl
Giro: NL54 INGB 0000 309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

Arriva MotorToer 2017

Op 03 September gaan we weer een 
toertje maken. We blijven die dag in Zuid 
Holland waar het organisatieteam een 
route heeft uitgezet van 169 km. Uiteraard 
kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden, 

dit i.v.m. de keuze voor een koffie en lunch 
locatie........

Met pensioen !!??

Fred -- Simon -- Cees -- Sjaak
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Het Lisse gevoel
Het is weer tijd voor een nieuwe glossy en 
dus voor een nieuwe update vanuit ons 
geliefde Lisse! Er is in de wintermaanden 
wel het één en ander gebeurd dus genoeg 
voer voor een nieuw stukkie.

Om te beginnen 10 november 2016. Een 
datum die al ruim een jaar (en 
waarschijnlijk zelfs langer maar dat heb ik 
dan weer niet meegekregen) werd 
aangekondigd.....waar met veel plezier 
naartoe geleefd is.....door een zeker 

persoon...Lex 
Swinkels „onze“ 
Sexy Lexy de 
Snor stopt met 
werken! Zelf 
bleef hij er 
bijzonder 
nuchter onder; 
„Vandaag is het 
zover, ik hang 
mijn uniform aan 
de wilgen :D“. Dit 
plaatste de beste 

man op facebook met een mooie 
bijpassende foto. Uit betrouwbare bronnen 
heb ik verder vernomen dat hij 

voornamelijk erg blij 
is met het feit dat hij 
zowel met kerst als 
oud en nieuw vrij 
heeft gekregen... en 
met zijn verjaardag, 
pasen, 
driekoningen, 
halloween en 
sinterklaas. Al heb 
ik hem in de 
tussentijd alweer 
betrapt op een foto 
bij de kerstboom in 
onze kantine. We 
wensen hem in 

ieder geval een hele fijne tijd en heel veel 
plezier met alle vrije tijd! We gaan je 
missen hoor! 

Dan door naar 6 december. Mijn vakantie 

was eigenlijk net begonnen, maar afstand 
nemen van mijn werk lukt me toch niet zo 
goed. Ter voorbereiding van de nieuwe 
dienstregeling hadden we lijnverkenning 
voor busje 385. We vertrokken vanaf het 
Picképlein richting Den Haag en de eerste 
opmerking was: 
„Ja normaal rijd 
je hier dus 
rechtdoor maar 
er is eerst nog 
een omleiding 
tot april ofzo..“ 
kortom we 
hebben heel 
goed geleerd 
hoe het niet 
moet. Dan 
hebben we ook 
nog speciaal 
voor in de Kijkert 
een „Busfie“ 
fotosessie gehouden. De conclusie; het 
was erg gezellig en ook wel een beetje 
leerzaam. En mocht iemand ons vragen 
„Hoe gaat die route nou?“ ... gewoon 
achter die blauwe bus aan blijven rijden. 
Dat komt wel goed!

Last but not least was er ook nog een 
kerstborrel, want wij houden wel van een 
feestje. Die was zo gezellig dat ik 
vergeten ben om er foto’s van te maken. 
De PV had alles weer tot in de lampjes 
geregeld, de hapjes waren heerlijk en de 
biertjes uiteraard ook! Wij kunnen dus 
tevreden de kerstdagen in, en we zwaaien 
volgend jaar gewoon weer vrolijk verder! 

Groetjes vanuit het altijd mooie en 
bruisende Lisse!

Sanne v/d Plas
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KerstOntbijt (23/12)
Vrijdagmorgen 23 december rond half 6.
Mijn toegangspas is bijna in het bereik van 
de deur, als ik uit mijn ooghoek ons aller 
Piet de garage in zie fietsen. Fronsend 
gaan de wenkbrauwen omhoog, „wat doet 
hij hier zo vroeg? Hij is met pensioen, dat 
je dan af en toe een bakkie komt doen, 
oké, maar om half 6 ’s morgens?“. 
Eenmaal binnen werd het me al gauw 
duidelijk, het was Kerstontbijt! De anders 
zo fel verlichte kantine was in knusse 
sfeerverlichting gehuld. In het midden 
twee lange tafels gedekt met van alles wat 
er voor zo’n gelegenheid op moet staan 
en bezet door een flink aantal 
smikkelende chauffeurs. De catering 

draaide volop, er was een stand met 
allerlei soorten broodjes en beleg, er 
werden eieren gebakken, ik zag 
pannenkoekjes voorbij komen en de geur 
van warme worstjes kringelde mijn 

neusgaten in. Jos en Jan liepen te zweten 
bij het serveren van vele kopjes koffie, 
drinken we daar zoveel van dan…..?!? 
Het zag er verrukkelijk uit, maar….ik had 
er helemaal niet meer aan gedacht en 
was die ochtend op pad gegaan met een 
bordje havermout achter de kiezen. Een 
vers kopje koffie ging er evenwel goed in!
Tja, Kerst, dit jaar gaat het allemaal een 
beetje aan me voorbij. Mijn broer stierf dit 
voorjaar, een maand nadat bekend was 
geworden wat hij mankeerde…. Een paar 
maanden later werd ik  geconfronteerd 
met een andere nare gebeurtenis, wat 
zoveel oud zeer bij me naar boven bracht, 
dat ik maanden overspannen in de 
ziektewet ben geweest. Gelukkig kreeg ik 
van Jordy tijd en ruimte om de stress 
situaties van toen onder handen te nemen 
en met behulp van een psychologe en 
veel luisterende oren van lieve mensen 
om me heen, kreeg ik van lieverlee weer 
grip op mijn leven. 
„Window of my eyes“ van Cuby and the 
Blizzards, één van mijn broer’s favoriete 
songs klinkt de laatste tijd vaker in mijn 
hoofd dan de kerstliedjes, die te pas en te 
onpas de oorschelpen binnen komen….
Teveel nostalgische herinneringen kruipen 
tegen me op en toen ik op de planning 
vernam dat ik wel iemand blij kon maken 
door zijn diensten voor de Kerst over te 
nemen, was het wel duidelijk wat ik zou 
doen met die dagen!!
Toch deed het me goed om onze 
chauffeursclub daar zo gezellig bij elkaar 
te zien zitten genieten. Volgend jaar zal ik 
er zeker rekening mee 
houden en met een 
wellicht rammelende 
maag aanschuiven! 

Allemaal een heel mooi, 
gezond en veilig 2017!

Henny van Dijk

ben je nou nog geen lid van onze P.V. ??
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(05/11/2016)

Meer foto’s op www.pvleiden.nl

Kerstreis Valkenburg (10/12)

Zaterdag 10 december was het zover, de 
kerstreis. Deze keer gingen we naar 
Valkenburg. Om 07:30 uur ging de kantine 
open, de koffie stond al klaar en die werd 
dan ook gretig genuttigd. Om 08:00 uur 
werd de reis aangevangen, de stemming 
zat er al vroeg in vanwege allerlei grappen 
die door de bus vlogen. Chauffeur Koos 
Vooijs bracht ons naar koffiestop, „de 
Lucht“ een begrip...... Vandaar gingen we 
door naar Valkenburg met de kerstmarkt in 
de grotten. Voor de ingang stond een 
rij......niet normaal. Zij die geen zin hadden 

om te wachten gingen dus niet de grot in, 

Onze chauffeurs Koos & Jaap
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HORIZONTAAL
2 platte ronde schijf van kunststof, 8 gezouten zeevis, 16 snijvlak, 18 daarom, 19 deel van het hoofd, 
20 populair liedje, 22 buigzame afsplitsing van een tak, 23 klap, 25 heks, 28 warenhuis, 29 Engels bier, 
31 marge op een blad papier, 32 door middel van, 33 zeer krachtig, 36 kleine inham, 37 Bijbelse figuur, 
39 noordoost (afk.), 40 zacht, 42 rivier in Zwitserland, 43 jongensnaam, 44 uitkeringsregeling (afk.), 
45 bovenmenselijk wezen, 47 worp, 49 niet vroeg, 50 een zekere, 51 hertje, 53 rang in het leger, 
56 tovergodin, 57 larve van de langpootmug, 59 insect, 60 goochelnummer, 61 samenvoeging, 63 deurvlak, 
55 arkbouwer, 66 hopen, 67 stannum (afk.), 68 grap, 70 stuc, 71 debet (afk.), 72 bittere, alcoholische drank, 
73 flitsapparaat, 74 lage rivierstand(afk.), 76 inwendig orgaan, 77 afwasbak, 78 Duitse nv, 79 kompasstreek, 
81graafwerktuig, 83 vertrek, 85 nimmer, 86 computer-aided instruction, 87 duivenhok, 89 gevlochten draad, 
90 afgemat, 91 grote spin, 94 haarcrème, 95 Rijkswaterstaat, 96 doorzichtig weefsel, 97 teleurstellend, 
99 aanwijzend vnw., 101 onzes inziens(afk.), 102 dier met een sik, 103 in goede conditie, 105 preuts,
107 bijwoord, 108 onverbiddelijk, 110 gepensioneerde, 112 Spaanse mevrouw, 114 loot, 115 wonder, 
117 gard, 118 behoeftige, 119 weerslag, 121 montuur met glas, 122 onbeweeglijk, 123 gehakt varkensvlees, 
124 paardje, 126 bewijs van verdienste, 129 andere zijde, 131 onzin, 132 land in Europa.
VERTICAAL
1 saus, 2 fanatiekeling, 3 rooms-katholiek (afk.), 4 individueel voortgezet onderwijs (afk.), 5 eind, 6 bouwstijl, 
7 eerste kwartier (afk.), 9 lage druk (afk.), 10 Europees volk, 11 bedrag van aankoop, 12 videosysteem, 
13 dierengeluid, 14 lange rij, 15 staat in Amerika, 17 Japans videospelletje, 20 jongensnaam, 
21 verlangen naar, 24 vangwerktuig, 26 beroep, 27 staat, 28 herkauwer, 30 alleraardigst, 32 gedeelte, 
34 Viking, 35 teug, 37 zekere hoeveelheid eten, 38 graf van grote stenen, 41 gestorven, 43 voordeel, 
46 Europeaan, 48 land in het Midden-Oosten, 49 uiting van vreugde, 50 rivier in Duitsland, 52 sierlijkheid, 
54 deel van een land, 55 soort fiets, 56 schittering, 57 Griekse letter, 58 tropisch insect, 
61 eenheid van temperatuur, 62 eerlijk, 64 wandelen, 66 alcoholvrije drank, 69 soort gibbon, 70 plakmiddel, 
75 crèmekleurig, 78 arbeidsruimte, 80 sociëteit, 81 overlevering, 82 bleek, 84 dapperheid, 86 revolver, 
88 koppeling, 91 laaghartig, 92 soort bezem, 93 deel van het gelaat, 95 plaats in Noord-Brabant, 
96 zomerverblijf, 98 melkklier, 100 klimwerktuig, 102 verlegenheid, 103 panel, 104 geheel van woorden, 
106 opschepper, 109 belemmeren, 110 pose, 111 oproer, 113 oudste tijd, 115 krijgsgewoel, 116 bedlinnen, 
119 dashond, 120 de kleur van een citroen, 122 schrijfmateriaal, 125 bosgang, 127 tegenover (afk.), 
128 de onbekende, 129 kunstmatige inseminatie (afk.), 130 symbool zink.

degene die wel ging had er zeker geen 
spijt van. In Valkenburg zelf was ook 
genoeg te doen, allerlei kraampjes  met 
etenswaar en echte kerstspullen. Je geld 
kon je dus overal makkelijk kwijt, na een 
bezoek aan de grotten en de buiten 
kerstmarkt zag je veel collega’s toch wel 
een terrasje opzoeken om daar effe een 
consumptie te nuttigen. Toen het een 
beetje donker begon te worden was het 
weer tijd om te verzamelen voor de 
terugreis. Naar de bus hoefden we niet te 
zoeken, die stond midden in het centrum 
geparkeerd.....leve de chauffeurs !! 
„Manusje van alles“ (Jaap van Egmond) 
was de chauffeur voor de terugreis, die 

bracht ons bij een „van de Valk“ (succes 
verzekerd) restaurant, waar ons een diner 
werd geserveerd, het was grandioos !!
Dank aan de beide chauffeurs en niet op 
de laatste plaats het bijzonder gezellige 
gezelschap........
Ik houd me voor de volgende keer 
aanbevolen.

Ben Baak

Voor de ingang stond een rij......niet normaal.
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Kruiswoord

SUCCES -- SUCCES
De overgebleven letters vormen een (speelgoed) beest

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Pizzadoos met botsmuts

Iedereen roept, „je kan ’r op wachten“! Dat 
roepen ze bij Domino’s ook. Zij streven 
ernaar de Pizza’s binnen 30 minuten te 
bezorgen. Als je online bestelt, kun je je 
voer zelfs volgen via de Pizza Tracker tot 
je voordeur, of, tot het misgaat! Voel je 
hem al aankomen? De 2e 
Binnenvestgracht! Bijna niet
meer voor te stellen dat dit
een twee richtingsverkeer 
straatje was. Hoewel dat 
kennelijk alleen voor
bussen geldt, want je 
komt er van alles tegen. 
Veegkarretjes, 
vuilniswagens, 
bierauto’s, klusbussen, 
politie voertuigen met en 
zonder feestverlichting. 
Plus voetgangers die niet
meer op de te smalle stoep 
kunnen lopen en kuddes 
fietsers die daar natuurlijk wel twee

kanten op mogen. Nu hebben ze bij 
Domino’s tegenwoordig ook bezorg fietsen 
met elektrische trapondersteuning. Zo 
kwam mij dus op 1 november om 19: 20 
uur een milieu vriendelijke pizzakoerier 
met een snelle pizzapet diep over de
       ogen, met een gangetje van zo’n 25
    km p/u, ietwat de binnenbocht
         nemend, tegemoet naast het
  v/d Werf Stadscafé, over
      het nog nattig 
      glimmende asfalt. 
       Schrok van de bus,
         remde, slipte, maar
        bleef overeind en
        probeerde nog tussen
       bus en stoeprand door
      te schieten, maar 
     klapte tegen de spiegel
  ter grootte van twee
           pizza’s van de Hybride bus
       en kletterde tegen de vlakte,
 boven op de bezorgfiets. De 
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snelle pet lag naast de snelle fiets en de 
bezorger bleek een snelle dame van 
twintig frisse lentes en één natte herfst te 
zijn. Zij bleef eerst even groggy op haar 
rug liggen, begon toen te klagen over pijn 
op haar borst, waar ze mee op het stuur 
was gevallen om vervolgens te jammeren 
dat het haar eigen stomme schuld was. 
Best geruststellend dus, want de 
belangrijkste functies deden het nog en de 
schuldvraag was reeds beantwoord. 
Omstanders hadden direct 112  gebeld. Bij 
Domino’s hadden ze kennelijk met behulp 
van de Pizza Tracker gezien dat de 
bestelling om de hoek gecrasht was. Want 
een andere medewerker kwam met een 
Blue Tooth  zwaailicht aan z’n oor de hoek 
om rennen, nog voor ambulance en politie 
ter plaatse waren. Ik heb een kleine tien 
minuten op mijn knieën de hand van de 
Domina vast zitten houden en toen ze wat 
op adem kwam een steuntje in de rug 
gegeven. Haar ondertussen moed 
ingepraat en de bestelling bewaakt. De 
éne ambulancebroeder ontfermde zich na 
aankomst over de Pizzadoos en de 
andere vroeg mij naar de toedracht. 

Vervolgens kwamen er wat agenten van 
achter uit de file aan rennen die ongeveer 
het zelfde wilde weten. Onder de indruk 
van mijn aantoonbare rijvaardigheid en 
ervan overtuigd dat ik op het moment 
suprême al tot stilstand was gekomen dan 
wel nagenoeg stilstond, deed hen in hun 
tomeloze wijsheid besluiten deze „klapper 
van de avond“ als éénzijdig ongeval in de 
boeken bij te schrijven. „Nog vragen?“. 
Geen vragen, dus snel naar het station 
voor een uitgestelde pauze. Zonder 
inmenging van de teamgeest opgelost. 
Helaas lopen incidenten met fietsers niet 
altijd zo fortuinlijk af!!! Twee weken later 
valt me op dat er iets is veranderd in de 
stad. Alle Domino’s hybride bezorgfietsers 
zijn nu uitgerust met een botsmuts, zoals 
je ook wel ziet bij skaters, skiërs en 
andere beoefenaars van 
valgevaarlijke sporten.  
Eind goed, al goed!
Ik wens iedereen een 
gezond en veilig 2017 en 
geniet van je pizza.

Petro

Stoomtrein Katwijk - Leiden
Op één van de laatste dagen van het jaar 
zijn we nog even spoorslags bij het 

smalspoormuseum langsgegaan, gelegen 
aan het Valkenburgse meer nabij Leiden. 
In dit leuke museum maak je kennis  met 
alle facetten van  het smalspoor, dat een 
spoorbreedte heeft van ongeveer 70 cm 
(normaalspoor is 143.5 cm breed). Ooit  
begonnen in de zuidduinen van Katwijk, 
als overblijfsel van het smalspoor tracé 
van de toenmalige Leidse Duinwater 

Maatschappij, waar het moest verdwijnen 
omdat dit verheven werd tot natuurgebied. 
Verhuisd in 1992 naar de rand van het 
Valkenburgse meer, waar langzamerhand 
het museum werd uitgebouwd en de 
collectie diesel- en stoomlocs met 
bijbehorende wagons, kiepkarren e.d. 
werd uitgebreid. In het museum vindt u 
een overzicht van de geschiedenis van 
het smalspoor. Foto’s, video’s, diorama’s 
en modellen geven een overzicht van de 
vele toepassingen van smalspoor. De vele 
locs die na hun werkzame leven van de 
sloop werden gered zijn hier het 
middelpunt van een nostalgisch museum 
waar de geschiedenis van deze stalen 
werkpaarden goed wordt bewaard. 
Smalspoor werd in vele toepassingen 
gebruikt b.v. bij kwekers, in de mijnen, 
aannemers en bij steenfabrieken (met lijn 
169 kruist men nog een stukje smalspoor 
na de halte ’t Ford, bij de losplaats van de 
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steenfabriek aldaar). Ook waren 
verschillende tramwegen vaak uitgevoerd 
in smalspoor. De meeste 
stoomtrammetjes legden het al snel af 
tegen de autobus. En in de jaren ’60  
verdween de laatste tramlijn. Het museum 
beschikt over een groot buiten terrein met  
als entreegebouw een natuurgetrouwe 
kopie van het tramstation van Gorssel, 
onderdeel van de voormalige tramlijn 
tussen Zutphen en Deventer. Zo zijn er 
verder ook een stoomlocomotiefloods, 
rijtuigloods, motorlocloods en 
railautogarage te zien, welke allen 
natuurgetrouw zijn na gebouwd. Ook is er 
een werkende traverse te zien, welke de 
locomotieven zijdelings kan verplaatsen 

naar alle gewenste sporen van de 
werkplaats. Natuurlijk kan men ook een rit 
maken met de stoomtrein, gezeten in een, 
bij mooi weer open wagon, maar dit keer 
gelukkig niet, langs het meer met zicht op 
het voormalige vliegveld Valkenburg en de 
Ommedijkse polder. De rit duurt ongeveer 
30 minuten en eindigt bij de zandwinning, 
die vooralsnog het doortrekken van het 
spoor verhindert. Als de winning wordt 
beëindigd wordt het spoor doorgetrokken 
zodat een hele ronde om het meer kan 
worden gereden. Ook zijn er plannen om 
het spoor te verlengen richting voormalig 
vliegveld. Nu wordt er aan het eind van 
het spoor gerangeerd, waarna  de trein 
dezelfde weg terug rijdt.
Na de rit natuurlijk het binnenmuseum 
bekijken, waar voor de kids van alles is te 
doen en waar natuurlijk een lekker bakkie 
of in mijn geval glühwijn met een oliebol is 
te nuttigen. Kortom een leuke middag voor 
jong en oud, je raakt er niet 
gauw het spoor bijster en als je 
er klaar mee bent heb je alles 
weer op de 
rails…………………...

Jeroen van der Plas

Dit kan je eigenlijk niet ontgaan, maar dan moet je wel 
om je heen kijken. En op deze plek vlakbij een halte 
heb je alle tijd daarvoor. Met lijn 5 kom je op het 
Noordeinde richting station en dan 
op de hoek van de 
Rembrandtstraat bij het dakkapel 
zie je deze sleutels.

Tot de volgende keer
Henk Koelewijn
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Groeten uit Duitsland

Een mens kan soms door een „roddel“ 
foutieve meldingen maken. Wat bedoel ik 
daarmee? Wel, een tijdje geleden had ik 
het met een andere collega (wie ben ik 
niet zeker meer van) over oud collega’s 
vanuit de NZH tijd en wie er nog leefde en 
wie er al overleden waren. Zo werd er mij 
verteld dat Rob Vissers (ex chef) ook 
overleden was. Dus toen ik later met weer 
andere collega’s over dit onderwerp sprak 
vertelde ik, te goeder trouw, dat de brave 
borst overleden was. Tot ik twee weken 
geleden aangesproken werd door iemand 
die hem van nabij goed kent en die zei me 
dat ik geen fabeltjes moest vertellen want 
de bewuste Rob leeft gelukkig nog! Dus 
bij deze wil ik mijn verontschuldiging 
uitspreken over deze leugen die mede 
door mij is doorverteld. Mea culpa! Hoe 
gaat het in de Heimat? Wel, het is de dag 
voor oudjaar dat ik dit schrijf en morgen 
bak ik uit traditie de oliebollen die hier in 
het buurtschap waar we wonen ook 
bijzonder gewaardeerd worden. Jaarlijks 
probeer ik zo’n drie kilo bloem te 
verwerken tot 160 oliebollen en 80 
appelflappen. Deze worden dan in porties 
verdeeld door Else en rondgebracht. Dit 
jaar is een kleindochter (van 4 jaar) hier te 
logeren dus die mag fijn samen met oma 
voor de distributie zorgen terwijl opa 
lekker in bad bij ligt te komen van een 
dagje oliebollen bakken. Harald, de 
ongetrouwde zoon van Hannelore vraagt 
regelmatig wanneer ik ga bakken (zelfs in 
juni al). Harald is jurist van formaat, dat wil 
zeggen hij is jurist en heeft een forse 
omvang……je snapt direct hoe dat zo 
gekomen is. Met mijn verjaardag heb ik 
geld gekregen van de familie en daarvan 
heb ik mezelf een schietapparaat gekocht 
om ongewenste binnendringers om te 
leggen, het al eerder vermelde 
mollenschietapparaat. De dag van 
aanschaf is er al direct één gesneefd door 
dit ingenieuze apparaat en juist 
vanmiddag heb ik hem weer opgesteld in 
de hoop morgen weer een lijk op de balk 
bij te kunnen turven! Normaal leende ik 

hem van Hannelore maar aangezien de 
familie Mol niet alleen bij mij actief is maar 
tegelijkertijd bij hordes andere 
grondbezitters hier waaronder de veel 
genoemde Hannelore, was het altijd een 
gevraag over en weer of ik of zij al klaar 
was met het schiettuig. Dus nu hoeft dit 
dus niet meer, wat een luxe. Verder 
hebben we noodgedwongen „afscheid“ 

moeten nemen van Xenia, één van de 
Duitse meisjes die hier kwam om de 
paarden te rijden. Het vervelende met 
haar was dat ze kwam wanneer ze zin 
had en dat afspraken niet nageleefd 
werden. Zowel in de dagen waarop ze zou 
komen als ook in de verzorging van de 
dieren. Want Else en ik worden ouder en 
als ik aan het werk ben in Ned. is het voor 
haar best fijn als ze een paar handjes erbij 
heeft om de paarden te poetsen, rijden en 
de stallen uit te mesten. Dit hebben we 
hun ook verteld toen ze hier de eerste 
keer kwamen. Oh dat was geen probleem, 
dat deden ze graag! Maar Xenia is nu 16 
en de jongens komen in beeld en die 
hebben nu schijnbaar meer 
aantrekkingskracht op haar dan de 
paarden........ Dus na een keer of tien met 
elkaar gesproken te hebben dat dit zo niet 
de bedoeling is/was beloofde ze steeds 
beterschap maar ja, het geduld bij ons 
was nu wel op en we hebben haar gezegd 
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dat ze nog van harte welkom is wanneer 
ze nog eens zin heeft om te rijden of om 
zomaar een bakkie te komen doen, maar 
dat we vanaf heden geen rekening meer 
met haar houden. Tsja, ze vond het 

jammer en ze werkte er aan zei ze, maar 
tot op heden hebben we haar de 
afgelopen twee weken niet meer gezien.  
Jammer want ik had het idee dat ze graag 
bij ons kwam, mede door de problemen 
thuis (gebroken huwelijk van de ouders en 
vader daardoor niet meer in beeld, en vijf 
broertjes en zusje). Maar goed, we 
hebben nog wel altijd Tina hier en die is 
hartstikke trouw!
Wij wensen iedereen een gezond en 
liefdevol 2017  
vanuit 
Reepsholt

Groeten 
Gijs en Else

w
e
 h

e
b

b
e
n

 n
o

g
 w

e
l 
a
lt

ij
d

 T
in

a

Pot-ver-do-rie



30

Omdat de verse marktaanvoer niet altijd te garanderen
is, kan het zijn dat er kleine aanpassingen in het
menu plaatsvinden.

Reserveringen via www.huiskamerrestauranthuizem.nl
of bij Klaus Martini.

Huiskamerrestaurant

Hoe ziet het ontbijt van een inspecteur 
eruit, als hij misschien twee keer op een 
dag uit eten gaat? Jus d'orange, yoghurt, 
banaan - een basis moet er wel zijn. Wat 
velen niet weten, de Michelingids schrijft 
ook recensies over 3800 hotels. Deze 
hotels moeten uiteraard geïnspecteerd 
worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Na een 
overnachting checkt de inspecteur uit, de 
rekening wordt betaald, hij verlaat het 
hotel om na korte tijd terug te keren, 
zichzelf  bekend te maken en te melden 
dat hij graag meer van het huis wil zien. 
Daarna wordt er een rapport over 
geschreven. Na dit bezoek gaat het verder 
naar een ander hotel om deze ook te 
inspecteren. Lunchtijd: – besteld, gegeten 
en betaald. Vervolgens geeft de gast 
officieel aan, dat hij inspecteur van Guide 
Michelin is. De lunch wordt met de 
verantwoordelijke chef of 
restauranteigenaar besproken. Je denkt, 
dat dan ieder restaurant weet, wie de 
inspecteur is, als hij/zij volgend jaar weer 
komt. Maar Michelin heeft een systeem, 
zodat een inspecteur pas over tien jaar 
weer in hetzelfde restaurant komt. Als 
men voor lunch in een driesterren 
restaurant eet en ’s-avonds weer in een 
restaurant met een Michelin ster te gast is 
– hoe behoudt zo iemand de concentratie, 
en vreugde aan zijn baan. Als iemand als 
inspecteur voor een Guide zoals Michelin 
werkt, dan moet men affiniteit met eten 

hebben, verliefd zijn op top producten en 
nieuwsgierig zijn. Anders heeft het geen 
zin en men kan het werk niet lang doen. 
Invloedfactoren zijn eindeloos bij een 
eetervaring. Maar de Michelin bevestigt 
herhaaldelijk objectiviteit en dat alleen de 
keuken voor een beoordeling telt. Zij zijn 
er zeker van dat de tester persoonlijke 
voorkeuren, de sfeer, de begeleiding en 
zijn eigen humeur van de dag buiten 
beschouwing laat. Zij zijn professioneel 
genoeg om alleen in de beoordeling te 
betrekken wat op het bord ligt, dat is een 
basisvereiste. Precies daarom is de Guide 
Michelin voor mij de wegwijzer naar 
topgastronomie. Er worden niet alleen 
sterrenbedrijven in vermeld. Als je er 
relatief zeker van wilt zijn een 
hoogwaardig restaurant of hotel te 
bezoeken, kijk dan op hun website voor 
een locatie in de buurt. 
Afsluitend wil ik nog zeggen, dat Huize M 
vaak binnen 24 uur volgeboekt is, als het 
menu op facebook bekend wordt 
gemaakt. De lezers van de Kijkert hebben 
soms niet eens de kans om bij ons een 
plaats te bemachtigen. Daarom maak ik in 
de volgende uitgave een menu en datum 
bekend, dat alleen voor Arriva 
medewerkers met hun begeleiding te 
boeken is.

De „geheime gast“, die voor de Michelin gids werkt (II)
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