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Het bestuur van de P.V. Leiden en de redactie van de

wenst je een voorspoedig en gezond 2019
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Beste lezer

Laat ik eerst maar even beginnen

je een heel voorspoedig en gezond

2019 toe te wensen !! 

Een paar edities geleden 

meldde ik nog dat er een opvolger voor mij

zou zijn, helaas is dat, om allerlei redenen, niet 

doorgegaan…… Dus begint de zoektocht weer 

van voor af aan !! Er wordt gezocht naar 

iemand die het leuk vindt met DTP 

programma’s in de weer te zijn, gewoon 

iemand die het samenstellen van onze 

“GLOSSY” van mij over wil/kan nemen….. 

Als alles volgens plan verloopt ga ik aan het 

eind van dit jaar (alvast) met pensioen, het zou 

toch fijn zijn als er dan iemand gevonden is die 

de redactie van mij over wil nemen….. Zo’n 

“heksentoer” is het trouwens niet hoor, om het 

boekje in elkaar te zetten, beetje knippen 

beetje plakken, als je daar hobby in hebt gaat 

het (bijna) vanzelf !! En natuurlijk help ik je 

met opstarten waar ik kan……ik heb dan 

immers vrije tijd genoeg       .

Misschien valt het 

je op dat de kleuren 

in deze editie een 

beetje anders zijn, 

minder groen, meer 

blauw. En “Kijk 

eens om je heen…” 

heet voortaan 

“Waar ben ik ??”. 

Na het overlijden 

van Henk 

Koelewijn neemt 

collega Gerhard Steenhuis deze rubriek over.

Ook zijn er een paar adverteerders weg, zo is 

er wat meer ruimte om kopij te plaatsen. Dus 

heb je een interessant verhaal(?) deel dat dan 

met je collega’s, mail het naar 

indekijkert@hetnet.nl of naar 

indekijkert@pvleiden.nl of 

doe het in kastje ROOD 39.

The making of…
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2018 is voorbij. 

We hebben het 

als bestuur altijd 

lekker druk aan 

het eind van het 

jaar. 

Sinterklaasfeest, 

kerstmarkt, 

kerstontbijt 

allemaal leuke 

dingen die we 

graag doen voor 

onze collega’s.

Het sinterklaasfeest zaterdag 24/11 was 

wederom een geslaagde dag mede namens het 

theater..... en natuurlijk de komst van de 

goedheiligman en zijn pieten.

Kerstmarkt zondag 9/12 naar Haarlem. Om 

10:00 uur verzamelen in de vestiging, Nicole 

en Monique wilden ook graag mee maarja als 

je uit Friesland moet komen kan je onderweg 

wel eens vertraging hebben. En ja idd aan 

weerskanten van de afsluitdijk hadden de 

meiden en Moose de bruggen tegen, dus we 

vertrokken iets later, maar we waren toch op 

tijd bij koffiestop de Lieveling, hierna naar 

Haarlem. 

Zie verder in de kijkert voor het hele verhaal. 

Kerstontbijt, maandag 24/12 een jaarlijks 

terugkerende happening. Wel super vroeg uit 

de veren voor het bestuur en sommige 

vrouwen maar het was de moeite waard. 

2019, een nieuw jaar, nieuwe rondes nieuwe 

kansen. PV-Actief gaat weer diverse uitjes 

organiseren, te beginnen met het bowlen en 

steengrillen op 26 januari, hou de posters en 

FaceBook in de gaten voor de details. Ook wil 

de PV-Actief proberen om het schietuitje te 

realiseren, helaas hebben ze dit, door een 

externe situatie vorig jaar moeten cancelen. 

16 januari rijdt Wim v/d Plas zijn laatste ritje 

en gaat van zijn pensioen genieten. Wim vindt 

het leuk om een receptie te geven zodat hij 

zijn collega’s sterkte kan wensen in de 

komende jaren. Noteer de datum in je agenda 

en hou de posters in de gaten. 

Zoals het hoort plannen we ook weer een 

Algemene Leden Vergadering, helaas heb ik 

nog geen datum, waarschijnlijk eind maart, 

maar zodra die bekend is roepen we die. Kom 

eens langs, laat je mening horen over de PV en 

praat mee over de voortgang, je bent van harte 

welkom. In alle wijsheid heeft het bestuur 

besloten om het biljart te verkopen. Het wordt 

eigenlijk nooit gebruikt. We hebben ook al 

eens de houten platen eraf gelaten zodat het 

biljart er direct bespeelbaar bijstond. Helaas 

werd er toen ook geen gebruik van gemaakt. 

Tot slot wensen we jullie een gezond en super 

2019 toe

Jan Hartevelt
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Er hing de hele dag al iets in de lucht, die twee 

deden anders dan anders, ze waren wat 

drukker zal ik maar zeggen en er was zo af-en-

toe herrie in de straten, ‘t zat me allemaal niet 

lekker. ‘s Avonds gingen we wel gewoon ons 

laatste rondje lopen, bij thuiskomst liep ik, 

zoals altijd, alvast naar boven maar die twee 

kwamen maar niet, ik weer naar beneden, 

zaten ze gewoon op de bank TV te kijken. 

Even later gingen we weer een rondje lopen, 

‘t laatste rondje van het jaar zei hij, huh(?) wat 

staat er allemaal te gebeuren ?? Buiten was er 

heel veel herrie, nou ben ik natuurlijk best een 

stoere hond, maar voor de zekerheid bleef ik 

toch maar vlak naast- en soms een beetje 

achter hem lopen….. Na dat rondje ging ik 

weer naar boven, en effe later weer naar 

beneden, waar blijft dat stel nou, die zaten op 

de bank naar TV te staren, terwijl er alleen 

maar een klok te zien was die tergend 

langzaam de ene seconde na de ander 

wegtikte. Ik begon me echt een beetje zorgen 

te maken, wat is er met dat stel aan de hand ?  

Toen die klok eindelijk weg was begon buiten 

een enorm gesis, geknal en lichtflitsen, wat 

een herrie, die twee knuffelden elkaar en ik 

werd uitgebreid geknuffeld “gelukkig nieuw 

jaar” zeiden ze…..nou, dank je wel hoor, jullie 

ook, gaan we nou naar bed !? Maar nee, zij 

gingen nog even naar de buren, toen ze een 

paar uur later weer thuis kwamen gingen we 

eindelijk naar bed. Zoals altijd huppelde ik 

vrolijk naar boven, voor hem was het dit keer 

een hele onderneming zal ik maar zeggen….. 

De andere morgen zo rond een uur of zeven 

moest ik echt effe naar buiten, dus heb ik hem 

maar wakker gemaakt, wat trouwens nog lang 

niet meeviel…. Ik mocht niet blaffen, niet 

piepen alles was teveel 

herrie. De rest van de dag 

waren ze ook opvallend 

stil….. Ook op straat was 

het opvallend stil, sommige 

mensen zagen er gewoon 

beroerd uit, terwijl ze de 

rommel op straat bij elkaar 

veegden. Maar gelukkig was 

de rust wel weergekeerd. Lizzy

De redactionele 

computer werd een 

beetje traag, dus daar 

moest iets aan gedaan 

worden. Om nou direct 

een nieuwe aan te 

schaffen gaat een beetje 

ver. Een nieuwe 

processor er in zetten 

doe je ook niet zomaar 

effe, je hebt dan gelijk 

een nieuw moederbord 

en nieuw werkgeheugen 

nodig en dat alles bij 

elkaar loopt dan aardig 

in de papieren. De keus viel dus op een SSD 

(SolidStateDrive), een soort harde schijf, maar 

dan zonder draaiende delen en veel sneller dan 

de traditionele harde schijf. De aansluitkabels 

vond ik nog in een plastic tas waar ik allerlei 

computerspul in bewaar. Vervolgens is het een 

kwestie van een plekje zoeken in de kast waar 

je de SSD op vast kan schroeven, kabels 

aansluiten en klaar is Kees…… Nou….bijna 

klaar, Windows moet nog effe verteld worden 

dat er een nieuwe schijf is geplaatst, als je 

weet hoe dat moet is het een fluitje van een 

cent, maar dat geldt voor wel meer 

dingen…… Bij “schijfbeheer” is de nieuwe 

schijf “aan” te zetten en kan je er ook 

daadwerkelijk mee aan de gang. En als er dan 

toch een paar dingen (een beetje) fout gaan, is 

er altijd wel een collega die me dan weer uit 

de brand helpt……;-)

redactie
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Jarenlang heeft Henk Koelewijn 

deze rubriek verzorgd, maar 

door het overlijden van Henk is 

hier een einde aan gekomen..... 

of toch niet helemaal. Er is mij 

gevraagd of ik het misschien 

leuk zou vinden om hier mee 

verder te gaan, en dat wilde ik 

wel! 

Om het (nog) niet té moeilijk te 

maken, begin ik makkelijk, vind 

ik. Deze boer is verdwaald en 

wil weer graag terug naar zijn 

boerderij, weten jullie waar hij 

verzeild is geraakt?
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 40 180328), mail (jaap@pvleiden.nl) of breng

het secretariaat op een andere manier op de hoogte.

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden

Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden

E-mail: jaap@pvleiden.nl

Giro: NL54 INGB 0000 309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Ik zal mij even voorstellen, ik ben Lourens 

Oechies, sinds 4 jaar thuis, na 40 dienstjaren 

geniet ik van mijn vrije tijd. Op mijn lijstje 

stond nog een bezoek aan het NZH museum. 

De kans deed zich voor om met de P.V. Leiden 

mee te gaan. Samen met mijn vrouw (Ria) 

werden wij ontvangen in de kantine alwaar er 

koffie werd geserveerd in afwachting van een 

warme bus. Rond half twee vertrokken wij met 

32 man/vrouw en Erna Mooijman aan het 

stuur naar Haarlem. Ook daar werden we 

ontvangen met koffie en gebak, HEERLIJK(!) 

Na een korte intro, door een medewerker van 

het museum, begon de rondleiding. Er stonden 

diverse trams, waaronder de Boedapester 412. 

Onder de bussen kwamen we ook bekende 

nummers tegen zoals 6900, 1000 wagen en de 

5372 stadsbus. Ook de 

befaamde en veel 

besproken Eagle was 

aanwezig en daarmee 

hebben we een rondtoer 

door Haarlem gemaakt. 

Dit reed eindeloos, 

fantastisch. Dat was toen, en zelfs nu, nog een 

wereldcar met genoeg power om mee te 

kunnen komen in het hedendaags verkeer. Na 

deze toer kwamen we de oude NZH baas, 

jonkheer Testa en zijn kompaan dhr. van Trigt 

tegen die in het museum op bezoek waren. 

Beide heren, niets veranderd. Rond vijf uur 

vertrokken wij naar 

Noordwijk waar we bij 

Bregje (v.h. Cleyburch) 

heerlijk hebben gegeten.

Al met al een geslaagde 

dag.

PV Leiden, bedankt

Lourens en Ria Oechies.

De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“De molen door de vang laten lopen”

Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Wilbert van Diemen

Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Mary v/d Eijnden

Derde prijs VVV-bon €. 10,- Yvonne v/d Ploeg

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….

In deze editie staat de puzzel op pagina 27
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Nog net in de laatste 

week van het oude jaar 

wandel ik samen met 

Leon Lindenhoff 

richting Petit 

Restaurant de Valk. 

Wat is dat nou zie ik 

jullie al denken, geen 

interview meer in de 

Bruine Boon?? Even 

uitleggen: de Bruine Boon is jarenlang een 

trouwe adverteerder geweest in onze Glossy. 

Sinds afgelopen zomer heeft de Bruine Boon 

een nieuwe eigenaar en tja, nieuwe eigenaar 

nieuwe regels, dus geen advertentie meer. 

Maar geen paniek, onze onvolprezen redacteur 

Peter is bij Bassie, de uitbater van Petit 

Restaurant de Valk, langs geweest om te 

vragen of hij misschien adverteerder wil 

worden.... Dus nu zit ik gezellig samen met 

Leon bij Bassie aan de koffie met uitzicht op 

Molen de Valk maar ook op de beruchte 

kruising Nieuwe Beestenmarkt/2e 

Binnenvestgracht.... Ik ben hier natuurlijk niet 

gekomen om te beschrijven dat de gemiddelde 

Leidse fietser levensmoe is, dat weten we al, 

het draait om Leon.... ik zal hem eerst even 

fatsoenlijk voorstellen. Leon zag op 18 juni 

1976 het levenslicht in Arnhem en heeft een 

zusje die Miranda heet. Hij heeft van zijn 4e tot 

zijn 18e jaar in Leiden gewoond en kent onze 

mooie stad dus als z’n broekzak. 

Tegenwoordig woont Leon samen met z’n 

vriendin Eline naar volle tevredenheid in de 

wijk Leidschenveen in Den Haag. Samen zijn 

ze de trotse ouders van Teun en Roos die 3 en 

1 jaar oud zijn. Na zijn HBO studie 

management, economie en recht heeft Leon 

jaren in het hotelwezen gewerkt. Tijdens z’n 

studie had hij een bijbaan als nachtportier 

gehad bij Golden Tulip in Rotterdam. Men 

was blijkbaar zo onder de indruk van z’n 

capaciteiten want nog tijdens die studie is 

Leon daar begonnen als Food & Beverage 

manager. Een aantal jaar later is hij aan de slag 

gegaan als Horeca Manager bij het Bilderberg 

Hotel in Scheveningen. In dit hotel heeft Leon 

de liefde van z’n leven ontmoet en inmiddels 

is hij alweer 10 jaar samen met Eline. Na zijn 

“hoteljaren” vond Leon het tijd worden voor 

een andere uitdaging. Die uitdaging vond hij 

bij de Jaarbeurs in Utrecht, hier heeft Leon 

ruim 9 jaar als Operationeel Manager gewerkt. 

Het is een beetje oneerbiedig gezegd maar een 

Operationeel Manager beheert de dagelijkse 

gang van zaken binnen een bedrijf.... “De 

meeste mensen zullen de Jaarbeurs kennen van 

Disney on Ice, de Vakantiebeurs, de 

Motorbeurs of de Kamasutra beurs. Maar er 

worden ook verschillende evenementen, 

congressen, vergaderingen en dance-events 

gehouden”. Met een oppervlakte van 100.000 

vierkante meter en 11 hallen is er in ieder 

geval ruimte genoeg. Het naastgelegen Beatrix 

Theater is trouwens ook eigendom van de 

Jaarbeurs, hier worden musicals, concerten en 

theatervoorstellingen gehouden. Hier heeft 

Leon dus jarenlang weken van soms wel 60/70 

uur gemaakt en dat waren vaak ook nog eens 7 

werkdagen in één week. Het was het dubbel en 

dwars waard en was een topperiode, maar op 

een gegeven moment gaan andere prioriteiten 
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ook een rol 

spelen. 

Zeker na de 

geboorte 

van Teun 

en Roos 

stond werk 

niet meer 

op één en 

ging vooral 

het 2/3 uur 

reizen 

enorm 

tegenstaan. Op zijn 

zoektocht naar 

ander werk werd 

het dus het OV, 

begin januari 2018 

is Leon als 

teammanager 

begonnen op onze 

Leidse vestiging. 

Leon heeft op eigen 

initiatief z’n 

busrijbewijs 

gehaald zodat hij, 

mocht het nodig 

zijn, af en toe een 

lijntje kan rijden of 

een bus kan 

wisselen op het station. En of hij het leuk vindt 

of niet, de dag dat Leon mocht afrijden komt 

af en toe nog wel eens ter sprake. Op 18 juni 

(jawel, op zijn verjaardag) meldde Leon zich 

keurig netjes op tijd bij de 3 oktober hal. Toen 

hem gevraagd werd naar zijn rijbewijs kwam 

hij er met schaamrood op de kaken achter dat 

hij z’n rijbewijs was vergeten. De examinator 

was onverbiddelijk, zonder rijbewijs mocht hij 

niet afrijden.... Tja, probeer deze blunder maar 

eens uit te leggen bij Arriva en tegen het 

thuisfront. Een paar weken later is het 

gelukkig bij een nieuwe poging goed 

gekomen.... Ik vind het overigens wel stoer 

van Leon om deze blunder met ons te delen, ik 

ben dus best wel benieuwd of er nog 

verrassende antwoorden komen op mijn 10 

lastige vragen.... O ja, ik was het bijna 

vergeten maar Leon doet ook al 10 jaar mee 

met Eerste Leidse Peurbakkenclub "Nou En" 

met de Peurbakkentocht in Leiden. Samen met 

25 man van allerlei pluimage bouwen ze ieder 

jaar gedurende 3 maanden aan een nieuwe 

Peurbak. En wat denken jullie: van de 10 keer 

is het bonte gezelschap er al 8 x met de eerste 

prijs vandoor gegaan!! Dus naast de 

gezelligheid is er ook altijd de strijd om het 

eremetaal. Maar nu is het ook voor Leon toch 

echt tijd voor de 

10 lastige vragen....

Mijn favoriete klus in het huishouden is....

De vaatwasser aanzetten is een perfect klusje 

voor mij haha. Hoewel we de klusjes onderling 

wel verdeeld hebben thuis is er geen enkele 

andere klus favoriet van mij.

Als ik een ander beroep zou moeten kiezen....

Ik vraag me soms weleens af of er een betaald 

voetbalcarrière in had gezeten. Op het moment 

dat ik ging studeren, was er ook een 

mogelijkheid om vol voor voetbal te gaan, ik 

heb gekozen om een diploma te gaan halen.... 

Ik was verdienstelijk keeper bij UVS en 

diverse KNVB-selectie teams en ik heb in de 

B en A jeugd tegen bijna alle grote clubs 

gespeeld. In een wedstrijd tegen Ajax heb ik 

nog eens een 

penalty van 

Clarence 

Seedorf gestopt. 

Gezien de latere 

reputatie van 

Seedorf als 

penalty misser 

bij Oranje was ’t 

misschien niet 

moeilijk. Later in die wedstrijd heeft hij z’n 
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gram gehaald met een prachtig onhoudbaar 

afstandsschot in de bovenhoek....

Wat zijn je negatieve en positieve 

eigenschappen?

Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Ik vind 

het bij wijze van spreken al erg als ik Teun 

moet laten winnen met een spelletje. Ik ben 

wel rustig en geduldig, dat is dan weer positief 

natuurlijk.

Mijn leukste vakantiebestemming is....

Dat is zonder twijfel Cambodja, dat land is zo 

gaaf. We zijn er een keer op de bonnefooi door 

heen getrokken. Als je beseft dat er tijdens het 

schrikbewind van de Rode Khmer onder 

leiding van Pol Pot naar schatting tussen de 2 

en 4 miljoen mensen vermoord zijn is het 

ongelooflijk dat de bevolking zo gastvrij is, 

terwijl het pas 30 jaar geleden is dat ze elkaar 

de hersens insloegen....

Mijn leukste hobby’s zijn....

Dat zijn natuurlijk mijn kinderen Teun en 

Roos en sport in ’t algemeen. Maar een potje 

slap ouwehoeren over van alles en nog wat 

met vrienden vind ik ook geweldig. Met die 

zelfde vrienden gaan we wel eens golfen maar 

dan is het ook voor de gein een beetje zieken 

tegen elkaar.

Wat is je favoriete band, muziek, artiest?

Appetite for 

Destruction,de 

eerste plaat van 

Guns N’ Roses, 

luister ik nog 

regelmatig, 

heerlijke 

jeugdsentiment. 

Ook Acda en de 

Munnik vind ik 

geweldig, het 

zijn ware woordkunstenaars.

Waar heb je een hekel aan?

Ik heb een hekel aan onrechtvaardigheid en 

mensen met ongepaste sociale 

omgangsvormen. Wat er ook gebeurd, je dient 

minimaal respect voor elkaar te hebben. O ja, 

ik heb een enorme hekel aan Patty Brard! Als 

ik alleen al haar kop op TV zie of aan haar 

denk krijg ik al kippenvel, wat een 

verschrikkelijk mens....

Dit zal ik nooit meer doen....

Ik zal nooit meer vliegen met een Griekse 

budgetmaatschappij. Ik kon nog net (best wel 

dure......) kaartjes kopen voor de WK finale 

van 2010 in Zuid Afrika. Er moesten op het 

laatste moment een aantal reparaties gedaan 

worden aan het vliegtuig op Schiphol 

waardoor we 9 uur (!) vertraging opliepen. Ik 

zat de hele reis met zweet in mijn handen of 

we het wel zouden halen. Een half uur voor de 

wedstrijd kwamen we pas bij het stadion aan. 

Het ergste vond ik nog dat we door dat hele 

gedoe alle voorpret van de finale hebben 

gemist.

Wie zet je op een voetstuk?

Mijn moeder, die heeft het vroeger niet 

eenvoudig gehad maar heeft ’t wel gefikst. 

Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?

Door mijn horeca contacten heb ik een keer in 

het 2 sterrenrestaurant Ciel Bleu, gevestigd in 

het Okura Hotel in Amsterdam, mogen 

dineren. De Ossenhaas die ik daar heb 

gegeten, geweldig.... 

Vertel eens iets over je zelf wat nog niemand 

weet....

Ik zeg niet dat niemand ’t weet maar ik vind 

het erg leuk om via jullie Glossy te vertellen 

dat we in juli ons derde kindje verwachten....

Beste lezers, als jullie goed tellen hebben jullie 

vast gezien dat het deze keer geen 10 maar 11 

lastige vragen zijn. De laatste 

vraag was op speciaal 

verzoek van Leon en wie ben 

ik om zo’n mooie boodschap 

te weigeren.... Ik was in ieder 

geval een van eerste die Leon 

heeft gefeliciteerd....

Jos van der Ploeg
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We zijn op zoek……naar jou !?
Heb jij zin/tijd om de redacteur van onze “GLOSSY” te worden ??

Ben jij (een beetje) handig met een DTP programma ??

Vind jij het leuk met plaatjes/foto’s en tekst in de weer te zijn ??

Wil jij eens in de twee maanden onze “GLOSSY” samenstellen

en er voor zorgen dat het bij de (oud) collega’s komt ??

Dan zijn we op zoek naar jou(!)……meld je even bij één van de

bestuursleden, bij de huidige redacteur of via indekijkert@pvleiden.nl

Zoals gewoonlijk ieder jaar,

stond het team alweer vroeg klaar.

Eerst een “bakkie” doen met z’n allen,

maar daarna was het knallen.

Door de dames werden de cadeaus ingepakt.

En de heren zaten ook niet onder uitgezakt.

Versieringen gingen door de zaal.

Dus we waren lekker bezig allemaal.

Tussen de middag gauw een broodje naar 

binnen,

daarna kon het feest beginnen

Toen de kinderen allemaal zaten later,

begon de voorstelling van ons vaste theater

Tijdens de show hadden ook de pieten veel lol,

ze leerden de kinderen wat ze moeten doen op 

de pieten school.

Daarna met z’n allen in de bus op zoek naar 

sinterklaas.

Die zat alleen in een speeltuin, het blijft een 

rare baas.

Toen we in de zaal waren teruggekeerd,

mochten de kinderen aan de Sint laten zien 

wat ze hadden geleerd

De één kan goed zwemmen en de ander 

korfballen,

weer een ander ballet of voetbal, ja ze waren 

goed met z’n allen.

de Sint moest ons daarna weer verlaten,

maar niet zonder de cadeaus achter te laten.

Eenieder kreeg wat hij/zij op het lijstje had 

staan,

daarna naar huis, moe maar voldaan.

Het team heeft toen de boel aan kant gebracht,

en waren sneller klaar dan verwacht.

Een borreltje een hapje en natuurlijk de loterij,

en toen was deze dag weer voorbij.

 Hopelijk allemaal weer tot volgend 

 jaar,

 dan staat het team natuurlijk weer 

 enthousiast voor  jullie klaar……

  Loes van Egmond



13

Opbrengsten     2016   2017   2018

1e kwartaal   4945 kg. 5985 kg. 4380 kg.

2e kwartaal   6965 kg. 5120 kg. 3080 kg.

3e kwartaal   5020 kg.  3400 kg. 3440 kg.

4e kwartaal   5600 kg. 3835 kg ________

Totaal 22.530 kg.     18.340 kg.

Het is niet mijn gewoonte hier een 

nieuwjaarsgroet te brengen, maar omdat ik dit 

jaar honderd hoop te worden, maak ik een 

uitzondering. Want ik wil met jullie even 

stilstaan bij wat er de afgelopen ± 40 jaar is 

veranderd en hoe goed we het nu dus 

hebben….! Toch! Toen dachten we nog dat we 

met 65, 66, 67+3 maanden met pensioen 

zouden moeten. Maar dankzij de vooruitgang 

van de medische techniek hoefde ik pas vanaf 

m’n 90ste toe te zien hoe de wereld zonder mijn 

hulp toch doordraait. En dit jaar krijg ik alweer 

m’n 5de, en vooralsnog laatste nieuwe 

besturings- en geheugenchip geïmplanteerd. 

Lang niet zo ingrijpend meer als de eerste op 

m’n 60ste. Het was toen nog een beetje 

experimenteel en lag ik 5 dagen op KNO aan 

de monitor. De 2de ging er poliklinisch in en de 

3de deed de huisarts. Ook updaten gaat 

simpeler en kan gewoon thuis aan de 

keukentafel. Ik kan nu gewoon draadloos 

onder het social netwerken via m’n tablet, 

allerlei apps toevoegen. De USB aansluiting in 

m’n nek is dus ook overbodig geworden en 

weer mooi dicht gegroeid. Om de 10 jaar voel 

ik me weer 50 min, dus jong. Toen konden we 

nog niet bevatten hoeveel er mogelijk is. 

Talloos zijn de toepassingen. Van toegang tot 
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ruimtes waar we toen een pasje voor nodig 

hadden, OV waar we een chipkaart voor 

gebruikten, overheidsdiensten zoals subsidies, 

uitkeringen en alles waar ooit het fraude 

gevoelige DigiD voor was ontworpen, tot 

interspace (het vroegere internet) en natuurlijk 

je gezondheidscheck. Tevens kun je nu met 

personeelskorting, die na je 90ste gewoon 

doorloopt, in de warwinkel allerlei applicaties 

bijkopen. Zoals b.v. de EmoApp. Alleen die 

zorgt al voor veel meer plezier in het leven. 

Met de EmoApp kun je namelijk bijna al je 

emoties bijsturen. Want die chip zit namelijk 

tussen je oren, vlak bij je keel, waar historisch 

de emoties rond gieren. Zo kun je het gevoel 

van b.v. pijn of stress gewoon even uitklikken. 

Ook een lach- of huilbui kun je met een vinger 

beweging bijstellen. En kun je de beleving van 

nicotine, alcohol of andere drugs kunstmatig 

oproepen zonder schadelijke gevolgen voor 

hart, lever en longen. En zelfs als bijna 100 

jarige kan ik nog van seks genieten, zonder uit 

de kleren te hoeven. Gewoon dubbelklikken en 

klaar is Kees. Nare ervaringen kun je ook 

wissen maar die gaan dan eerst in de 

prullenbak. Alleen een IT specialist kan die 

met toestemming van de psychiater 

verwijderen. Sinds de vorige nieuwe chip zit 

ik in “Straxx”. Dat is wat we vroeger “met 

pensioen” noemden. En door de speciaal voor 

90 plussers ontwikkelde StraxxApp verveel ik 

me nooit. Het brengt me automatisch in 

contact met andere Straxxers met de zelfde 

achtergrond en/of interesses. We halen dan 

ouwe verhalen op uit de tijd dat de Euro nog 

bestond en dat de bussen nog in een stalling 

stonden aan de Rijnsburgerweg. En dat de 

openbare aanbesteding van het OV flopte 

nadat Arriva door de Duitsers aan de Grieken 

was verpatst. Velen van ons, krasse knarren, 

kennen die goeie ouwe tijd van de Noord Zuid 

Hollandse zelfs nog. Tja, dat was me een 

tijd!!! Toen zaten er nog echte buschauffeurs 

in de bussen achter een stuurwiel. 

Levensgevaarlijk was dat met die 

verkeersdrukte en toenemende agressie. We 

kregen toen zelfs cursus, om door middel van 

code 95 aan te tonen dat we nog voldeden aan 

de kwaliteitseisen die in Brussel werden 

bepaald. De Grieken hadden van het Hollandse 

OV geen Fetta gegeten, dus in de kortst 

mogelijk tijd moest onze overheid ingrijpen. 

En omdat het wel weer internationaal moest 

worden en het wéér niets mocht kosten, 

hebben ze bemiddeld tussen McDonalds en 

Aldi en daar het restantje van Cxx 

aangeknoopt. Dat werd dus Maxx. Wel een 

goeie werkgever hoor. Geen stropdas, gratis 

koffie en hamburgers, om de twee en half uur 

pauze, na vier dagen werken twee vrij en geen 

gebroken diensten. Het meeste ging toen al 

computer-gestuurd en volautomatisch, dus 

totaal geen werkdruk meer. Iedereen de 

MaxxApp, inclusief vrij vervoer, daarmee zat 

meteen de hele dienstregeling in je hoofd en 

overstappers regelde je gewoon zelf via WiFi. 

Er werd zelfs gewerkt aan thuiswerk plekken, 

maar die waren dan alleen als vervangend 

werk voor mensen in de ziektewet. Die 

“reden” dan met een autonome auto voor 

MiniMaxx binnen een woonkern, zeg maar het 

belbusje van weleer. Toch was het bij Maxx 

nog steeds een geldverslindende constructie. 

De top was te zwaar en niet betrokken bij de 

gebruiker. Gelukkig heb ik nog meegemaakt 

dat het O.V. onderdeel werd van “DZB”. Dat 

staat voor De Zijl Bedrijven. In ons geval is 

dat DZBBus geworden. We zeggen dan ook: 

“Je hoeft niet gek te zijn om hier te werken, 

maar het maakt het wel makkelijker!” Er 

wordt vreselijk veel gelachen en de werksfeer 

is top. Bij DZBBus hebben ze een elke twee 

jaar wisselend management, net als toen in 

2018, maar dan gekozen. Zeg maar, net zoiets 

als de O.R. van toen, maar dan zonder 

geitenwollen sokken. Toen werd het weer een 

bedrijf met sociale dienstverlening, i.p.v. 

commerciële, met als motto: “Niet lulle, maar 

rije!” Voor mij waren die laatste 5 jaren dat ik 

mocht werken voor een 

fantastisch O.V. echt een 

“Eind goed, al goed!” 

Daar denk ik nog vaak 

met warme gevoelens aan 

terug. 

Ik wens iedereen een fijn 

en kleurrijk 2059!

Petro
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In de kantine hebben we gezellig een kop 

koffie gedronken en hebben we gewacht op 

een collega die vertraging onderweg had.

Daardoor vertrokken we wat later maar dit 

mocht de pret niet drukken. Na een eindje 

gereden te hebben, kwamen we in een gezellig 

restaurant “Lieveling” te Hoofddorp. Het 

restaurant stond in een mooie omgeving. Daar 

hebben we koffie gedronken en een gebakje 

gegeten. Na ongeveer 3 kwartier zijn we weer 

in de bus gestapt, het was nog maar 20 

minuten rijden naar Haarlem Station, daar 

werden we vrij gelaten om naar de kerstmarkt 

te lopen. Er waren veel kraampjes, gezellige 

muziek-groepjes en heel veel mensen. Tijdens 

de buitjes gingen we lekker ergens naar binnen 

wat eten en drinken en toen weer op tijd terug 

naar de bus. Terug aangekomen in Leiden 

gingen we naar boven naar de zaal. Deze was 

mooi versierd en 

had daardoor een 

mooie sfeer. De 

schalen met eten 

stonden al klaar. En 

na een borrel 

genoten te hebben 

begonnen we aan 

het heerlijke buffet 

van stamppotten. 

(zuurkool, hutspot, 

boerenkool) en 

stoofvlees. Na 

afloop kregen we 

een heerlijk bakkie 

koffie met likeur.

Het was een erg gezellige dag.

    Erik van Linden
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We rijden met onze 

lijndiensten niet alleen 

rondjes om de kerk, maar we 

passeren ook diverse andere 

bijzondere bouwwerken. 

Deze maand de Zijlpoort aan 

de Haven in Leiden. De 

Zijlpoort zien we links in het 

verlengde van de 

Zijlpoortsbrug als we via de 

Schrijversbrug de Oude Rijn 

oversteken van de Zijlsingel 

naar de Herensingel, met lijn 

6 richting Leyhof. De poort is 

in 1667 gebouwd ter 

vervanging van het houten 

exemplaar uit 1644, dat aan het eind van de 

Haarlemmerstraat stond. Het ontwerp is van de 

Leidsche bouwmeester Willem van der Helm. 

En de poort werd opgeleukt met 

beeldhouwkunst van de Vlaamse Rombout 

Verhulst, we zien o.a. twee leeuwen met het 

wapen van 

Leiden met 

de wapen 

spreuk “Haec 

Libertatis 

ergo”, dit 

staat voor 

“Dit omwille van de vrijheid” en verwijst naar 

de tijd van het Nederlandse verzet tegen de 

Spanjaarden. De Zijlpoort zelf heeft de 

Spaanse bezetting (1573-1574) echter niet 

meegemaakt. Tevens is de poort opgesierd met 

het hoofd van de Romeinse oorlogsgod Mars, 

het hoofd van de gruwelijke 

godin Medusa en de 

wapenschilden van de 

toenmalige burgemeesters. 

De klok dateert uit 1668 en 

is van Hemony. Omdat de 

poort moest aansluiten op de 

stadswal en op de 

Zijlpoortsbrug, werd het een 

parallellogram vormig 

bouwwerk. De zaal boven de 

doorgang is o.a. in gebruikt 

geweest als vergaderruimte 

voor rederijkers 

(dichtkunstenaars) die er in 

1736 door de gemeente weer 

werden uitgeknikkerd wegens hun 

“zedenbederf”, later als school voor arme 

kinderen en vervolgens voor de opslag van 

stadsgoederen. Op het voormalig bolwerk bij 

de Zijlpoort is sinds 1828 Begraafplaats 

Zijlpoort gelegen. Nadat het in 1969 vol was, 

bleek in 1985 dat er toch weer ruimte was 

vrijgekomen. Eind vorige eeuw is de poort 

twee maal ingrijpend gerenoveerd en zijn aan 

beide zijden steunende constructies 

aangebracht. Hier is sinds 1999 horeca in 

gevestigd. Momenteel is dat “Visbrasserie de 

Poort”. Uiteraard is de Zijlpoort een 

Rijksmonument.

De Zijlpoort is samen met de Morspoort de 

laatste van de acht Leidse stadspoorten.

Bronnen: o.a. Wikipedia, Wikiwand en 

erfgoedleiden.nl
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In een poging de efficiëntie

van het kantoorpersoneel

op een zelfde niveau te krijgen

als dat van het rijdend

personeel, zijn de toiletten 

alleen toegankelijk 

voor 08:30 uur en van 

12:00 uur tot 12:30 uur
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Zaterdag 26 januari

Jan Hartevelt    Erna Mooijman Johan Kool

06 46 422884  06 24 686369 06 20 353130
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Een bucketlist (letterlijk: 

emmerlijst) of loodjeslijst is 

een lijst met dingen die iemand 

nog gedaan wil hebben voordat 

hij/zij sterft. Het woord komt 

misschien van kick the bucket, 

wat overeenkomt met de pijp 

uitgaan. Terminaal zieke 

mensen stellen soms nog een bucketlist op. 

Ook mensen die gezond zijn en variatie in hun 

leven willen hebben (om bijvoorbeeld uit de 

dagelijkse sleur te raken) stellen een bucketlist 

op. De naam is vooral bekend geworden door 

de in 2007 uitgekomen film The Bucket List. 

(bron: Wikipedia)

Het zijn vaak van die soort lijstjes die ergens 

in je achterhoofd zitten, zo van, het komt nog 

wel een keer... Vaak denk je dan aan hele dure 

zaken, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. 

Het kunnen van die hele simpele dingen zijn 

zoals......., nou ja, alles wat je eigenlijk al heel 

lang zou willen doen ;-)

Op mijn eigen lijstje heb ik inmiddels al een 

paar dingen kunnen afstrepen: het 

Noorderlicht en een (werkende) vulkaan.

Tijdens onze vakanties een aantal jaar geleden 

op Sicilië hebben we de Etna, de Strómboli en 

de rokende kraters op Vulcano bezocht. De 

Etna was erg gaaf, eerst met een touringcar een 

stuk de vulkaan op waarbij je onderweg nog 

diverse sporen ziet van recente uitbarstingen 

en het laatste stuk met een speciale 

“monstertruck” naar een hoogte van 2920 

meter. En dan sta je daar in een soort zwart 

lava-maanlandschap, rokende lavabergen, 

diepe kraters, de geur van zwavel en in de 

kou...

Op Vulcano bezocht ik de kraters met de 

zwaveldampen, terwijl mijn vrouw een 

heilzaam modderbad nam. Op de Strómboli 

zijn we niet meer geweest, wel op het zwarte 

strand aan de voet daarvan en ‘s avonds vanaf 

een boot een kleine lava-uitbarsting gezien. Je 

kon ook naar de top klimmen, maar daar 

hebben we maar vanaf gezien. Het is wel 

ietwat frustrerend om als je weer terug bent in 

Nederland je later hoort/leest/ziet dat de Etna 

weer is uitgebarsten.....alhoewel ik geen idee 

heb wat je van zo’n uitbarsting zou kunnen 

zien. Maar een grote lavastroom van een net 

uitgebarste vulkaan blijft nog wel op mijn 

bucketlist staan. En in november mocht ik 

gelukkig wéér wat afstrepen: Aurora Borealis, 

oftewel het Noorderlicht! Zoals ik op 

Facebook al vertelde hadden mijn vrouw en 

haar zus bedacht dat “hun mannen” voor hun 

60e verjaardag het Noorderlicht mochten 

aanschouwen, want 60 en dan nog nooit “het 

Licht” gezien hebben, dat kon dus niet! We 

hadden een boottocht geboekt in de hoop het 

Noorderlicht te zien, maar het mocht toen 

helaas niet zo zijn. Misschien maar goed ook, 

want op een dobberende boot is het 

onmogelijk foto’s maken met een 

belichtingstijd van zo’n 25 seconden....

Gelukkig is het tóch nog goed gekomen. Er 



22

Pot-ver-do-rie

zijn tegenwoordig diverse appjes voor je 

telefoon die een prognose geven hoe groot de 

kans is om het Noorderlicht te zien. De 

volgende avond was de kans 45% en vrijwel 

onbewolkt... Met de huurauto hebben we 

Reykjavik achter ons gelaten om een donkere 

plek zonder omgevingslicht op te zoeken in de 

hoop alsnog het Noorderlicht te kunnen zien.  

Op de boot hadden ze al wat tips gegeven 

zoals dat je met het blote oog het Noorderlicht 

niet zo snel zou zien omdat het vrij zwak is, 

maar dat je camera dankzij zijn grotere 

gevoeligheid het Noorderlicht wél zou kunnen 

zien als een soort groene vegen aan de hemel.

Warm aangekleed, de camera op statief en 

“fingers crossed”.….. Buiten Reykjavik 

konden we al vaag wat groens ontwaren, maar 

de camera gaf uitsluitsel: het Noorderlicht was 

inderdaad aanwezig! De eerste (test) opnames 

waren gelukt en na nog wat proberen lukte het 

om het Noorderlicht te “vangen” zodat we 

later konden zeggen én laten zien dat we “Het 

Licht” hadden gezien!

Missie geslaagd!!!

Gerhard Steenhuis

ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.
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Maandag 24 december was 

het weer zover, het 

jaarlijkse kerstontbijt van 

de P.V. Leiden stond op de 

agenda. Rond zes uur 

kwam ik binnen wandelen 

en het was al lekker druk in 

de kantine. Die geur van 

gebakken spek en 

spiegeleieren, HEERLIJK 

!! Zoals elk jaar was het 

ook nu weer een goed en 

uitgebreid ontbijt. Van 

zachte bolletjes tot harde 

puntbroodjes, croissantjes 

en kerststol alles was 

aanwezig om dit 

kerstontbijt weer tot een 

feestje te maken. Mijn 

complimenten aan de P.V. 

Leiden en de vrijwilligers 

die dit (weer) mogelijk 

hebben gemaakt. Rest mij 

iedereen een gelukkig 

Nieuwjaar toe te wensen en 

vooral een gezond 2019.

Andy Chin a Foeng
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.
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Woordzoeker

De over gebleven letters vormen een vlinder.

De oplossing mag je voor(!) 05/03/2019 in 
kastje ROOD 39 doen !!

Aaneen
Albast
Aluminiumverf
Andrea
Antenne
Armdoek
Armoedje
Bandietenpak
Barriere
Brigadier
Charles
Citroenreuk
Diepzinnig
Divisie
Edelgesteente
Edison
Eefje
Effectenkoers
Energiezuinig
Erdoor
Florida
Fosfor
Gegil
Geluksstoot
Girobetaling
Grondvlakte
Heldin
Herexamineren
Hoofdartikel
Improvisatie
Kadetje
Kenmerk
Kiosk
Kliniek
Knotten
Komiek
Kronkelachtig
Lariksbos
Leesgang
Middenvelder
Napalm
Oerbeeld
Oogappel
Ooglid
Oorveeg
Opklaren
Optie
Promille
Rodelbaan
Roest
Rogge
Rolhockey
Skiloopster
Snackbar
Spinmachine
Stekje
Toeschrijving
Verlaat
Vermenselijken
Vertrekpremie
Verveloos
Verwijtend
Viagra
Weeig
Zeemansknoop
Zetboer
Zwanenborst

SUCCES

PUZZEL
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Het is toch wennen om niet meer naar 

Nederland te hoeven reizen elke week. Niet 

dat ik het mis maar om weer een ritme te 

vinden is wel ff een dingetje. Maar ik heb er 

alle vertrouwen in dat dit gaat komen. 

Vooralsnog is het een heerlijk gevoel om niets 

meer te hoeven (dan de dieren verzorging 

natuurlijk) een soort permanent 

vakantiegevoel zeg maar. Dit geldt denk ik 

ook voor onze nieuw gekregen aanwinst, 

Daisy, een mooie witte koerduif die we van 

collega Jan Kraakman hebben gekregen. Het 

duurde misschien twee dagen maar toen was 

ze al gewend en koert dat het een lieve lust is. 

Haar kooi hangt op een mooi beschut plekje 

op de binnenplaats. Als het serieus kouder 

wordt zal ze voorlopig verhuizen naar de 

paardenstallen zodat ze de paarden op kan 

vrolijken met haar gekoer. 

Hoe was het afscheid van de bus? Wel, ik ben 

verrast door het grote aantal collega’s die me 

de hand kwamen drukken, hun mooie woorden 

maar ook van enkele collega’s die me 

speciaal op kwamen zoeken 

tijdens mijn laatste dienst om 

me een aandenken of blijk van 

waardering te overhandigen. 

Iets waar ik stil van word want 

wat ben ik nou helemaal 

geweest? Anders dan een 

collega?? In ieder geval, het heeft 

mij goed gedaan om te merken dat 41 

jaar niet zomaar voorbij kan gaan. 

Ook had onze dochter e.e.a. 

georganiseerd met de 

dienstindeling, dienstwijziging van 

laat naar dagdienst zodat,

op mijn laatste rit, dochter, 

kleindochters en Else mee gereden zijn! 

Complete verrassing want ik wist werkelijk 

van niets! Na mijn spullen in het kastje 

gedeponeerd te hebben en het sleuteltje van 

het kastje in de postbus van het kantoor te 

hebben gegooid zijn we naar Katwijk gereden 

waar onze twee zonen met vrouw en kinderen 

ons opwachtten en we als gezin gezellig met 

elkaar hebben gegeten. Het was zeer goed!

Is dit het einde van “Groeten uit Duitsland” ? 

Wat mij betreft niet, ik leef en maak dagelijks 

dingen mee dus wil dat best met jullie delen. 

Maar dan alleen zolang jullie het aardig 

vinden, ik heb met de redactie (Peter) 

afgesproken dat hij mij tijdig waarschuwt 

wanneer er geluiden te horen zijn dat het 

oubollig of nietszeggend wordt. 

Hier heeft het al gesneeuwd (natte weliswaar) 

maar het is dan nu eindelijk een einde aan het 

zomerweer en de zachte temperaturen. De 

paarden staan ’s nachts weer op stal en 

overdag op ons eigen land zodat we het zicht 

erop hebben. Het hooi is gelukkig helemaal 

goed gekomen, de man waar wij ons 

dierenvoeder kopen heeft ons 11 

rondbalen kunnen bezorgen, wel voor 

het dubbele bedrag dat we normaal 

betalen, maar bij zulk een schaarste is 

dat logisch hè, de vraag bepaalt de prijs. 

Nou ja als het de rest van mijn pensioen 

weer normaliseert 

zal  je mij er niet 

meer over horen 

klagen ;) 

Groeten 

Gijs en Else
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www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3  2312CK Leiden   071-5126627

installatietechniekinstallaties ijzerwaren witgoed

witgoed 

koopmans verf 

ijzerwaren 

gereedschappen

tuingereedschappen 

bouwmaterialen 

beveiliging 

sleutelservice

totaal verbouwing
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www.kittenopvang-

bovenwater.nl
Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering

Iets te melden ??

Heb je een aan- of ervaring die

je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 

inleveren voor(!) 05 Maart !
indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39

!?

Het antwoord was, denk ik, niet zo lastig, 

de rotonde bij de Leyhof in Leiderdorp 

waar we soms komen met een mat-rit van 

lijn 6 en waar lijn 365 dagelijks komt van 

en naar Schiphol……

Gerhard Steenhuis
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