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Beste lezer

‘t Was druk op de redactie,

niet alleen vanwege de 

feestdagen maar er was

de afgelopen tijd best veel

te doen op de vestiging en 

aangezien ik gepensioneerd ben heb ik dus alle 

tijd van de wereld om daar effe een kijkje te 

nemen en wat plaatjes te schieten voor onze 

“GLOSSY”. Zo was er het Sinterklaasfeest, 

reuze gezellig altijd, helaas was het voor mij 

persoonlijk wat minder leuk, vanwege een 

stevige verkoudheid was er ‘s middags niet 

veel meer van mijn stem over, “lekker rustig” 

zei de redactionele secretaresse. En er was het 

kerstontbijt, altijd een succes, maar ook daar 

ging het met mijn persoontje niet zo lekker 

vanwege een stoeptegel, vermomd als 

pannenkoek, die ik de avond ervoor had zitten 

verorberen. ‘s Morgens om vijf uur werden we 

op de vestiging begroet door de geur van 

gebakken spek en eitjes, normaal gesproken is 

dat voor mij aanleiding een paar broodjes te 

nuttigen, maar de “stoeptegel” lag behoorlijk 

dwars….verdere details zal ik je besparen…. 

Zonder één hap te eten heb ik nog wel een paar 

plaatjes kunnen schieten….. In deze editie kom 

je, van beide activiteiten, een paar van die 

plaatjes tegen…… En verder was er natuurlijk 

ook het plotselinge stoppen van Jos v/d Ploeg 

met de rubriek “Bij petit Restaurant de Valk 

met”, daar moest ook effe snel een oplossing 

voor gevonden worden…..gelukkig zijn we 

niet voor één gat te vangen en was de, 

weliswaar heel tijdelijke, oplossing vlakbij….

Dus, zoals ik al zei, druk - druk - druk, maar 

toch ook wel lekker bezig…….

We gaan dus vol goede moed het jaar 2020 in, 

we blijven op zoek naar een opvolger voor mij 

en we gaan op zoek naar een opvolger voor Jos 

v/d Ploeg, en dat gaat echt wel 

lukken, ergens tussen die 

driehonderd collega’s loopt 

heus wel iemand die dat wil 

gaan doen……..

Voor nu wens ik je een heel

VOORSPOEDIG & GEZOND

  2020
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De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Broekhuizen”

Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Antoinette Akerboom

Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Ton Rijsbergen

Derde prijs VVV-bon €. 10,- José Verhage

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….

In deze editie staat de puzzel op pagina 29

Het is niet alles goud 

wat er blinkt, maar 

het heeft er wel veel 

van weg.

Is het iets of iemand 

die wanhopig het 

vliegtuig wil 

“vangen” of maar 

gewoon zwaait naar 

al die passagiers 

daarboven?

Wie zal het zeggen, 

maar wáár zouden 

deze armen naar 

boven wijzen.......?

02  Colofon

02  Bestuur & Commissies

02  Redactioneel

03  Waar ben ik ??

03  Puzzel prijswinnaars

04  Bestuurlijk

05  P.V. Actief -- Schieten (14/12)

06  Een prijswinnaar van de Sinterklaasloterij

09  Bij Petit Restaurant de Valk met……

13  Sinterklaasfeest (30/11)

13  Nog even over het Sinterklaasfeest

14  Er staat een man bij de halte

15  In gesprek met…..mezelf.

17  Groeten uit Duitsland

19  KerstOntbijt (23/12)

21  Staat een vrouw bij de halte

23  KerstOntbijt (23/12)

24  KerstOntbijt (23/12)

25  Dat heb ik weer…..

26  Spitsbergen 4 (Hammerfest)

27  Oproep aan donateurs

29  Puzzel

31  Hier ben ik !!
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Beste mensen, 

als eerste een 

bijzonder fijn en 

een super 

nieuwjaar, 

hopelijk zijn de 

kerstdagen naar 

wens verlopen. 

Het kerstontbijt 

was maandag 23 

december naar 

ons idee weer 

een super suc6, 

naar de reacties, vonden veel collega’s het ook 

weer super geslaagd. Zo leuk, we houden het 

erin. Als bestuur zitten we in onrustig water. 

Wellicht zoals jullie weten heeft Jos v/d Ploeg 

z’n functie als voorzitter neergelegd. Er zijn 

enige meningsverschillen cq opvattingen 

betreft de verouderde statuten van de van de 

Personeels Vereniging. Onlangs hebben we 

een bijzondere algemene ledenvergadering 

gehouden. In deze ledenvergadering zijn er 

zaken besproken over de statuten. Wij zijn als 

rest van het bestuur van mening dat er diverse 

zaken aangepast moeten worden. Een soort 

van opschonen van statuten en reglementen, in 

de huidige statuten staat er bv. nog gulden 

prijzen over de contributie en wat grotere 

investeringen. De situatie nu, na de bijzondere 

ledenvergadering is dat, wij als nu zittend 

bestuur de aangepaste cq verbeterde statuten 

ter beoordeling aan een notaris voorleggen, 

deze gaat er een concept voorstel van maken. 

In de bijzondere algemene ledenvergadering 

hebben de leden uitspraak gedaan dat, Koos 

Vooijs, voorzitter, en Jan Hartevelt als 

secretaris de volmacht hebben om de 

aangepaste statuten te bekijken en waar nodig 

deze tekstueel aan te passen en daarna deze 

goed te keuren. In de aanstaande Algemene 

Ledenvergadering komt de aanpassing van de 

statuten ter uitleg terug in de vergadering.

Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer diverse 

dingen organiseren zoals de jaarlijkse terug 

komende Bowling met steengrillen, 

georganiseerd door de PV-Actief een Soepdag 

georganiseerd door het bestuur met als Chef-

kok Koos Vooijs en z’n secondant Ben Baak. 

Over Ben gesproken, na de bijzondere 

algemene ledenvergadering is Ben super 

vervelend ten val gekomen met z’n fiets bij de 

Spanjaardsbrug. Met 6 gebroken ribben, een 

kaakfractuur, een scheur in z’n schedel en 

diverse kneuzingen is hij opgenomen geweest 

in het LUMC. Gelukkig is Ben net voor het 

oudjaar weer thuis gekomen. 

We wensen hem een goed herstel.

Ik wil even van deze gelegenheid gebruik 

maken om Jaap van Egmond en z’n vrouw te 

bedanken dat ze het bestuur telkens bijstaan, 

bij diverse activiteiten.

Thanks Jaap en Loes

We “het bestuur” zijn op zoek naar nieuwe 

bestuursleden voor onze PV, heb je interesse 

meld je aan bij mij, de secretaris, dan doen wij 

een onderzoek of jij past in ons bestuur. Dat 

zal best goed komen. Ver, heul verweg, op 

zaterdag 28 november zal het Sinterklaasfeest 

gevierd worden voor de kids van collega’s 

maar ook voor de kleinkids van collega’s dus 

reserveer deze datum in je agenda. Ook wordt 

er dit jaar een reünie georganiseerd voor de 

oud collega’s, dit zal zijn op zaterdag 31 

oktober. Hierover komt tzt nog meer 

informatie, en de oud collega’s zullen 

benaderd worden door Jaap van Egmond. 

Bij deze heet ik de nieuwe collega’s van harte 

welkom. Wellicht heb ik je al eens gesproken 

maar via deze weg wil ik je vragen om lid te 

worden van de PV-Leiden. Een aanmeld 

formulier is verkrijgbaar bij één van onze 

bestuursleden. Erna Mooijman, Koos Vooijs of 

ondergetekende Jan Hartevelt. De bijdrage is 

€ 4,- per maand het is wel zo als je met een 

uitje meegaat er een eigenbijdrage betaald 

moet worden. Maar dit bedrag zal 

verhoudingsgewijs bijzonder meevallen.  

Graag zien we jullie aanmelding tegemoet. 

Tot zover mijn inbreng, ik wens een ieder een 

hele fijne winter en een mooi voorjaar.

Met vriendelijke groet, 

Jan Hartevelt (Jan Diekaleman)
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Beste collega’s, 

14 dec. jongstleden was het zover, een dagje 

schieten en eten met de PV Leiden. Nadat we 

om 13:00 uur aan het verzamelen waren, was 

het om 13:45 uur de hoogste tijd om met een 

mooi clubje van 30 mensen te vertrekken 

richting schietvereniging “De Duinschutters” 

te Noordwijkerhout. Nadat we een mooi plekje 

voor de bus hadden gevonden werden we 

warm onthaald met een lekker kopje koffie bij.

Iedereen luisterde aandachtig naar de huis en 

spelregels, om vervolgens lekker in de weer te 

gaan met het geschut. De eerste ronde!!! Er 

werd met pistool en geweer geschoten op 

kaarten tot het hele clubje één keer aan de 

beurt was geweest, vervolgens was het tijd om 

onder het genot van een hapje en een drankje 

even alle zenuwen te laten bezinken want 

ondergetekende had welgeteld 0 (nul) punten 

behaald met pistoolschieten. Met frisse moed 

begonnen we aan ronde twee, die in mijn 

geval met het geweer een stuk beter ging dan 

de ronde met het pistool. Toen iedereen was 

uitgeschoten was het tijd voor de 

prijsuitreiking, voor de nummers één, twee en 

drie stond een mooi 

prijsje klaar. 

Voorwaarts naar 

proeflokaal “Bregje” 

te Noordwijk. Nadat 

er eerst wat personeel 

voor de bediening was  

opgetrommeld, was 

het tijd om lekker van 

een drie gangen menu 

te gaan genieten.

Het 

eten 

was 

heerlijk en er werd gezellig 

alom met elkaar gekletst. 

Het was een zeer geslaagde 

dag en ben er het volgende 

PV uitje zeker weer bij.

Groetjes Barend Bartelings.

Opbrengsten     2017   2018   2019
1e kwartaal   5985 kg. 4380 kg. 3375 kg.
2e kwartaal   5120 kg. 3080 kg. 3510 kg.
3e kwartaal   3400 kg. 3440 kg. 2635 kg.
4e kwartaal   3835 kg 3140 kg. --------

Totaal 18.340 kg. 14.040 kg.
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Beste Bar Lokaal,

Afgelopen maandag 

hebben wij genoten 

van het heerlijke eten 

en drinken tijdens een 

gezellige avond 

samen. Mijn vader 

(Jan Padding) had het 

etentje gewonnen met 

de Sinterklaasloterij 

van Arriva. Nogmaals 

bedankt voor de 

goede service en smaakvolle gerechten.

Tot snel!

Groetjes, Han Padding

DTP: de Zwoeger

www.kittenopvang-
bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 46 422884), mail (jan@pvleiden.nl) of breng

het secretariaat op een andere manier op de hoogte.

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden

Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden

E-mail: jan@pvleiden.nl

Giro: NL54 INGB 0000 309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Daar zit ik dan, echt 

voor één keer mag ik 

deze rubriek 

overnemen. 

Vanwege alle 

perikelen in het P.V. 

bestuur was er 

ineens zo snel 

niemand te vinden 

om dit karweitje 

even op zich te nemen, dus echt voor één keer 

doe ik het effe, “ik” ben Nel van Leeuwen, de 

redactionele secretaresse, zoals de redacteur 

van dit blad mij altijd noemt. Voorwaarde was 

wel dat de redacteur van dit blad het 

“slachtoffer“ zou zijn, dus togen wij 

gezamenlijk naar Bassie voor het interview….

Peter is 

geboren op 11 

juni 1954 in 

Leiden, in de 

Hansenstraat. 

Daar was hij 

het tweede 

kind, er was al 

een zus, na hem kwam er nog een zus en een 

broer. Aan de overkant van het huis was de 

Olga matrassenfabriek waar met enige 

regelmaat vrachtwagens spullen kwamen 

laden en lossen en hij mocht dan wel eens 

meerijden met ome Willem, één van de 

chauffeurs. Met de trekker-met-oplegger was 

het altijd passen en meten om de smalle straten 

in en uit te komen. Na de lagere school en de 

LTS ging hij, in 1969 

als draaier, aan het 

werk bij de LAF 

(LeidseApparaten 

Fabriek). Na een 

bliksemcarrière (van 

drie maanden) bij een 

grafisch bedrijf en een 

paar jaar op de 

vrachtwagen bij de 

Tegelhandel in Leiden, 

kwam hij op 26 november 1979 bij de NZH in 

dienst. In 1973 leerde hij Nel (mij dus) kennen 

en in 1977 zijn we getrouwd. Bij de NZH had 

hij het prima naar z’n zin, in 1991 werd hij 

leermeester, je moest toen tenminste vijf jaar 

buschauffeur zijn voordat je überhaupt mocht 

solliciteren op die functie. Maar hij heeft nog 

wel meer “nevenfuncties” gehad, lokettist, 

uitrijchauffeur, en van 2008 tot 2013 

reserveplanner en dat vond hij met afstand wel 

het leukste….puzzelen en knoeien om diensten 

voor collega’s te regelen waar ze beter mee uit 

de voeten konden vond hij helemaal leuk, 

maarja laat dat nou, vooral het laatste jaar dat 

hij daar zat, net niet de bedoeling zijn(!)…..en 

als je dan de verkeerde persoon tegenkomt en 

je zo af-en-toe, tegen die figuur, je mond niet 

kunt houden als je dat beter wel kunt doen, 

gaat het dus mis….jammer… Sinds zijn 

trouwen woont hij in de Piet Heinstraat, lekker 

dicht bij het werk, in een rijtjeshuis. Zolang als 

we getrouwd zijn hebben we altijd huisdieren 

gehad. Eerst kwamen er twee katten, daarna in 

1979 kwam onze eerste hond in huis, Kevin, 

een Golden Retriever. Tegenwoordig struikel 

je zo ongeveer over dat ras maar toen had nog 

niemand ervan gehoord. Daarna kwam Casper, 

een Maltezer Leeuwtje, daarna Czar, een 

Landseer en nu is er Lizzy, een raszuivere 

bastaard die zelfs een eigen column in dit blad 

heeft…… Sinds drie maanden is Peter met 

pensioen, na een geweldige laatste dag op 16 

oktober 2019 geniet hij nu van zijn vrije tijd. 

Reikhalzend heeft hij uitgekeken naar zijn 

pensioen, vooral de jaren bij Arriva waren niet 

zijn allerleukste. “Ik heb net zoveel met Arriva 

als dat Arriva met mij heeft….helemaal niets”, 

heb ik hem vaak horen zeggen…. Gelukkig 

heeft hij de laatste drie jaar af kunnen bouwen, 

hij werkte nog “maar” 24 uur per week, zo 
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was de overgang naar helemaal niet werken 

niet zo groot. En nu is er dus het heerlijke 

“niets”…. de dagen gewoon maar een beetje 

laten gebeuren, zoals hij zelf altijd zegt. Het 

woord “verveling” komt in zijn woordenboek 

niet voor, d’r is altijd wel iets te doen. De 

“GLOSSY” in elkaar zetten bijvoorbeeld, 

posters maken voor de P.V. je noemt het maar 

op. Niet dat hij dat “voor eeuwig” wil blijven 

doen(!), dus als er iemand is die het over wil 

nemen dan GRAAG(!), maar tot die tijd blijft 

hij het boekje maken… Want behalve met het 

boekje, is hij ook graag bezig met foto- en 

videobewerking. En dan is er natuurlijk ook 

nog het “redactionele hondje” die de nodige 

tijd vraagt, zo zijn er de dagelijkse 

wandelingen naar het Leidse Hout, als het een 

beetje redelijk weer is natuurlijk. In het Leidse 

Hout worden dan ook zo af en toe foto’s 

gemaakt, de omslag van deze (en een aantal 

vorige) edities is daar gemaakt….. In dat park 

heeft hij zich aangesloten bij een aantal “gelijk 

gestemden”, hondenbezitters dus, waarmee de 

nodige rondjes om het veld worden gelopen en 

tussendoor ook de meest uiteenlopende 

problemen worden besproken… en er wordt 

natuurlijk gelachen, want dat is belangrijk !! 

Ondertussen lopen de honden achter elkaar 

aan te rennen, vechten meningsverschilletjes 

uit en duiken van de ene sloot de andere in….. 

Bij zijn afscheidsreceptie heeft hij de nodige 

kadobonnen gekregen van Landal, dus een 

paar mid-weekjes naar een LandalPark staan 

voor dit jaar ook op de agenda…… Kortom, 

genoeg te doen, alles is beter dan stil zitten….

Zoals altijd wordt deze rubriek ook nu 

afgesloten met de 

10 lastige vragen…..

Dit TV programma wil ik perse zien…..

Nou, 

korte 

filmpjes 

zoals 

“the Big 

Bang 

theory” 

en 

“Friends” 

vind ik 

altijd wel leuk en de series van vroeger, “daar 

komen de schutters” en “O, moeder wat is het 

heet”….

Mijn favoriete klus in het huishouden is….

Eerlijk gezegd doe ik niet zo heel veel in het 

huishouden, sinds ik met pensioen ben doe ik 

wel wat meer, dus ik zit in een soort leerproces 

zal ik maar zeggen ;-)

Mijn leukste vakantiebestemming is…..

Lekker gewoon weg in eigen land, vroeger 

gingen we wel vaak naar Kreta en Turkije, 

maar tegenwoordig zitten we graag in een 

Landal-park, lekker rustig, ‘s avonds lekker 

eten in een restaurant en overdag naar een leuk 

dorpje, effe een terrasje pakken, en wandelen 

in de bossen…… Hoewel dat wandelen niet 

altijd goed gaat…(zie “dat heb ik weer”).

Wat is je lievelingseten ??

Gewoon Hollandse pot met een lekker stukje 

vlees of een balgehakt, ik ben niet zo van de 

culinaire hoogstandjes. Alhoewel…..we zijn 

eens uitgenodigd bij HuiskamerRestaurant 

HuizeM, daar kregen we een zes gangen menu 

voorgeschoteld en dat was wel heel erg lekker 

hoor !!
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Waar ben je goed in ??

Ik klop mezelf niet zo snel op de borst, maar 

ik word door menig buurtbewoner te hulp 

geroepen als hun computer vervelend doet en 

meestal (dus zeker niet altijd) los ik dat dan 

wel op……

Waar heb je een hekel aan ??

Mensen die de boel in de maling nemen, die 

afspraken niet nakomen of die je niet verder 

kunt vertrouwen dan dat je ze ziet……….

Je hebt vast wel eens een leuk voorval 

meegemaakt op de bus…..

Lang geleden reed ik de late Noordwijk, om 

00:30 uur ofzoiets zat m’n bus zitvol met 

discogangers die zich aardig vol hadden laten 

lopen. Toen ik langs de Leidse Vaart reed 

kwam er één naar voren, hogenood(!), over 20 

minuten zijn we aan het station, zei ik. 

Nee(!!!) dat red ik echt niet chauffeur, dus heb 

ik de bus effe bij de Postbrug aan de kant 

gezet zodat hij bij de struiken zijn blaas kon 

legen. De andere passagiers zagen dat en nog 

geen twee tellen later was mijn bus half leeg 

en stond er een lange rij discogangers langs de 

struiken….. Opgelucht stapte het hele spul 

weer in en vervolgde ik mijn weg naar Leiden 

CS waar ze allemaal uitstapten en de fooienpot 

stevig vulden……..

Mijn leukste hobby’s zijn….

Ik kan uren puzzelen aan de computer, als dat 

ding niet wil doen wat ik wil, zoek ik net zo 

lang tot ik het gevonden heb…… niet achter 

elkaar door, maar vaak met tussenpozen, 

tussendoor effe het redactionele hondje 

uitlaten ofzo wil de oplossing nog wel eens 

dichterbij brengen…… En ik vind het heerlijk 

om gewoon effe ergens een terrasje te pakken.

Wat zou je doen met een miljoen ??

Ik vind elektrische auto’s wel erg leuk, dus ik 

denk dat ik dan een mooie Tesla zou kopen om 

daar lekker 

luxe mee 

rond te 

toeren. 

Verder zou 

ik vooral 

ook andere mee laten genieten van mijn luxe 

leventje, weekjes weg, dinertjes, af en toe een 

feestje…..

In welke tijd zou je willen leven ?

Op TV zie ik wel eens programma’s over 

archeologische opgravingen van dinosauriërs 

die 65 miljoen jaar geleden leefden….. Ik 

vraag me weleens af hoe de wereld er over 65 

miljoen jaar uit zal zien, zijn “we” dan nog 

hier, bestaan we überhaupt nog, hebben we 

alle milieuproblemen opgelost of hebben we 

de boel de boel gelaten 

en een ander plekje 

gevonden………

Tot zover mijn (echt) 

eenmalige bijdrage aan 

de “GLOSSY” van de 

P.V. Leiden

Nel van Leeuwen

Ben jij de collega die de rubriek “Bij petit Restaurant de Valk met….” van Jos over wil nemen ??
Wil jij, één keer in de twee maanden onder het genot van een lekker bakkie,
een collega interviewen zodat we iets meer over hem/haar te weten komen ??

Meld je bij één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar de secretaris jan@pvleiden.nl

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Op 30 november in weer en wind

was het weer het dagje van Piet en Sint.

Rond 1 uur hadden we voor het feest alles klaar

en vanaf half 2 waren de kinderen daar.

Het kleine theater bracht de spanning erin met hun verhaal

want de Sint had hulp nodig van de kinderen allemaal.

Dus met z’n allen in de bus

maar de Sint vinden was een hele klus.

Eén kind wist precies waar we moesten zijn

maar de Piet achter het stuur reed de route van een andere lijn.

Deze Piet was erg eigenwijs

echter na een omweg eindigde de reis.

Door het bos en over een enge brug

vonden we eindelijk de Sint terug.

Met de bus een rondje station gedaan

en ook de wasstraat er nog achteraan.

Toen terug naar de zaal met de Pieten en Sint

daar sprak sinterklaas even met ieder kind.

Daarna werden de cadeaus gegeven door de Pieten

en konden de kinderen ervan genieten.

De papa’s en mama’s namen de kinderen weer mee

hopelijk waren ze allemaal te vree.

Na het opruimen van de zaal

namen we nog een glaasje allemaal.

Ook hebben we de loterij nog gedaan

en daarna allemaal tevreden naar huis gegaan.

Loes van Egmond

Ik loop al een paar jaar mee met het  

sinterklaasfeest. Voor de organisatie is het best 

wel een hoop werk om dat alles voor elkaar te 

krijgen. Wat ik jammer vind is het feit dat er 

steeds minder kinderen zijn. Ik kan me niet 

voorstellen dat er voor een stalling zoals 

Leiden maar zo weinig kinderen of 

kleinkinderen zijn die deze 

gezellige middag bij kunnen 

wonen. Dus voor volgend 

jaar houd u allen de datum in 

de gaten en dan hoop ik dat 

er weer wat meer kinderen 

van de gezellige middag 

komen genieten……….

Loes van Egmond
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Er staat een man bij de halte Rembrandt van 

Rijnsingel in Roelofarendsveen. Een dikke 

tachtiger, niet dat hij dik is maar wel dik in de 

tachtig, zo dik zelfs dat hij toch wel al tegen 

de negentig loopt. Op dit moment loopt hij 

niet, maar staat door z’n jas bij elkaar 

gehouden en steun zoekend aan z’n blauwe 

rollator, die met één wiel net naast de stoep 

weggezakt tussen de struiken tegen de 

haltepaal is geparkeerd, te staren naar de 

vertrektijdenstaat. Niet omdat hij z’n hand 

opsteekt, maar omdat ik toch halteer voor een 

uitstapper doe ik in één beweging ook de 

voordeur maar even open. Want er hangt 

boven zijn hoofd een enorme tekst ballon met 

cursief- en vetgedrukte de tekst; Help, ik snap 

er geen snars van!  Met enigszins vertwijfelde 

blik kijkt hij over zijn gebogen schouder naar 

mij en schud en gebaard dat hij niet mee hoeft. 

Maar die tekst ballon hangt er nog steeds. Dus 

vraag ik, “Komt u er een beetje uit, meneer?” 

Zijn hoofd zakt nog een stukje verder weg 

tussen z’n schouders terwijl hij z’n handen 

opheft met in de ene een klein notitieblokje en 

in de ander een heel klein potloodje met een 

perfect geslepen punt. “Ik wil weten hoe laat 

morgenochtend de eerste bus naar Schiphol 

gaat, maar ik snap er geen snars van, ik begrijp 

gewoon niet wat hier allemaal staat”. “Nou, 

dan kom ik ff met u meekijken”. Ik hup m’n 

bus uit en ga naast hem staan. “Eens zien, 

uhm, maandagochtend en dan ín de vakantie”, 

zo verklaar ik hardop dat wat ik op de 

vertrekstaat aanwijs, “de eerste gaat om 05:25 

uur.” Bovenaan op zijn notitieblaadje stond al 

in een perfect Oudhollands handschrift, “Bus 

naar Schiphol”, en daar zette hij met zijn 

scherpe potloodje “05:25 uur” onder. Aan de 

manier waarop het potloodje boven het blokje 

blijft zweven zie ik dat hij dat eigenlijk wel 

héél erg vroeg vindt. Dus vermeld ik dat de 

volgende om 05:55 uur gaat en ook dat wordt 

zonder gebibber genoteerd. “En over welke 

bus hebben we het dan?”, is zijn volgende 

vraag, waarna ook “Bus 365” wordt genoteerd. 

Omdat ik daar natuurlijk met een groene bus 

sta, vertel ik hem voor de zekerheid er ook nog 

maar even bij dat de 365 een “Blauwe bus” is. 

Dat ook deze informatie voor hem van 

wezenlijk belang is om de volgende ochtend 

zeker van zichzelf te zijn, blijkt doordat ook 

dat wordt genoteerd. En terwijl ik weer de bus 

in hup, word ik uitvoerig bedankt voor zoveel 

service en zelfs enthousiast nagezwaaid. Bij 

het wegrijden zie ik in m’n spiegel dat deze 

dankbare bejaarde na deze positieve ervaring 

vol nieuwe energie zijn rollator weer uit de 

struiken rukt en tevreden huiswaarts keert. 

Boven zijn hoofd hangt weer een tekst ballon; 

Bij Arriva werken de vriendelijkste 

buschauffeurs!  En ik denk bij mezelf, “wat 

zijn nou vijf minuutjes op een mensenleven, 

die tijd haal ik 

wel weer in”. 

De 

eerstvolgende 

365 die ik 

tegenkom 

heeft een 

rooie kop en 

kont en grijze 

flanken met 

de 

aanvullende 

tekst,

“R-Net”!  Nou maar hopen 

dat m’n bejaarde 

kleurenblind is en morgen 

vooral op het lijnnummer let

Petro v/d Tang
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Tja beste lezer, er is een tijd van komen en een 

tijd van gaan.... Afgelopen november ben ik 

met pijn in het hart opgestapt als voorzitter 

van de P.V. Zonder in details te treden, er zijn 

een aantal zaken voorgevallen waar ik als 

voorzitter niet meer achter kon staan. Maar 

wat mij persoonlijk het meeste pijn heeft 

gedaan is het feit dat het bestuur ondanks 

eerdere toezeggingen niet meer achter mij 

stond, opstappen was voor mij dan ook de 

enige optie.... Na de nodige twijfel heb ik ook 

besloten dat ik niet meer verder ga met de 

rubriek “Bij Petit Restaurant “de Valk” 

met…..”. Voor de januari/februari uitgave van 

de “in de Kijkert” had ik weliswaar nog een 

laatste afspraak staan met een collega maar 

door een afzegging is het interview helaas niet 

doorgegaan. Jammer genoeg heb ik “Bij Petit 

Restaurant “de Valk” met…..“ dus niet op mijn 

eigen manier kunnen afsluiten.... Twaalf jaar 

lang heb ik voor jullie met erg veel plezier 

collega’s geïnterviewd voor de “in de Kijkert”. 

Regelmatig kreeg ik leuke en positieve 

reacties op de werkvloer op mijn schrijverijen, 

wat ik altijd erg gewaardeerd heb.... Hopelijk 

is er iemand onder jullie 

die deze leuke rubriek op 

geheel eigen wijze wil 

voortzetten....  

Met vriendelijke groet,

Jos van der Ploeg.

Ben jij de collega die de rubriek “Bij petit Restaurant de Valk met…..” van Jos over wil nemen ??

Wil jij, één keer in de twee maanden onder het genot van een lekker bakkie,

een collega interviewen zodat we iets meer over hem/haar te weten komen ??

Meld je bij één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar de secretaris jan@pvleiden.nl
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Mijn broer waar ik vorig nummer over schreef 

is dus overleden. Nu was hij zijn hele leven 

vrijgezel en heeft tot het overlijden van onze 

moeder met haar samen in een huurhuis 

gewoond. Gelukkig tijdig op zijn naam over 

laten schrijven zodat hij er niet uit hoefde. 

Maar hij hield niet van verandering dus zo’n 

beetje de hele kraam van moeders stond er nog 

plus wat hij in zijn leven had vergaard. En ik 

kan jullie melden….dat was niet gering!! En 

dit is nog zacht uitgedrukt. Maar goed, m’n 

jongste broer woont nog als enige in 

Valkenburg dus kwam en komt er heel veel op 

zijn schouders terecht. Ik had me dan ook 

voorgenomen om wekelijks een dag of soms 

twee naar Valkenburg af te reizen en hem te 

helpen het huis leeg te maken. Zo gezegd zo 

gedaan, maar we hadden ons toch danig 

verkeken op wat hij allemaal gekocht en 

verzameld had. En het ergste….soms van één 

artikel wel 6 of 7 stuks!! De schuur puilde 

bijkans uit van de elektrische apparaten. We 

hebben diverse ritten naar de kringloopwinkel 

gedaan, naar de gemeente stort en naar de kerk 

voor de jaarlijkse bazaar. Maar er zijn van die 

dingen die je niet weg kan of wil geven dus 

die verhuizen dan naar je eigen onderkomen. 

Nu wonen wij best riant maar ook ik had al 

zo’n 45 jaar aan zaken gespaard en vergaard 

dus moest er plaats gemaakt worden. Maar ik 

heb die familietrek ook, dat ik moeilijk dingen 

kan weggooien. Maar ja, dat gereedschap moet 

toch een plaats krijgen dus ik kon er niet 

langer onderuit, het kerkorgel wat ik jaren 

geleden kocht voor 100 euro……en wat nu 

behoorlijk gevaarlijk was geworden omdat de 

elektrische bedrading aan het verpulveren was 

en soms als ik het pedaal inschakelde 

kringelde de rook uit de kast! Dus uit angst 

voor elektrocutie stond hij in de garage te 

staan…..en dat zijn flinke afmetingen. Dus tja, 

het moest er van komen en met schrijnend hart 

heb ik hem op christelijke wijze gedemonteerd 

en dat wat nog te recyclen is opgeslagen in één 

van de drie stallen omdat daar nog wat ruimte 

is. De rest staat klaar om afgehaald te worden 

door de gemeente voor verbranding. 

Verrassend wat er dan voor ruimte vrijkomt in 

de garage voor al dat gereedschap en 

schroefjes, boutjes, kwasten, verf, 

schuurpapier en wat er al niet te gebruiken 

valt. De auto past er nog in dus dat is positief 

toch? Verder maken de dieren het allemaal 

prima en ook met Annegrethe, onze 89 jarige 

overbuurvrouw, gaat het ook weer redelijk 

goed na een lange periode waarin ze gekweld 

werd door gordelroos. Daarentegen gaat het 

met Hannelore (die met de bloemkolen) wat 

minder. Het lopen is moeilijk voor haar dus 

het tuinen, wat haar lust en leven was, heeft ze 

eraan moeten geven. Ze is nu in het bezit van 

een scootmobiel waarmee ze alleen over haar 

eigen erf rijdt want niemand hoeft te zien dat 

ze niet meer goed lopen kan….. Tina, ons 

jarenlange trouwe buurmeisje die onze 

paarden reed en vertroetelde heeft een vaste 

verkering (ze is inmiddels 18) en Jannick is 

kennelijk aantrekkelijker dan onze Herna en 

Cees. Dus die zien we zo af en toe als ze tijd 

heeft en aan ons denkt. Gelukkig is ze er wel 

als we door omstandigheden eens hulp nodig 

hebben of als we, zoals afgelopen twee 

maanden, naar Nederland moeten, dan 

verzorgt ze samen met haar vader onze 

levende haven.

Fijne feestdagen en 

allen een 

voorspoedig nieuw 

jaar gewenst uit 

Reepsholt (Dld)

Groeten Gijs en Else
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ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.

Op 23 december hebben een aantal collega’s 

gezellig samen hun ontbijt genuttigd tijdens 

het kerstontbijt alvorens hun dienst begon. 

Voor 

sommigen 

was dit al een 

jaarlijkse 

gewoonte, 

voor anderen 

de eerste keer. 

Voor mij in 

dit geval een 

verrassende 

start van een 

leerzame 

week en 

kennismaking 

met een 

aantal 

gezellige 

nieuwe 

collega’s, waaronder Heidi Schrama met wie 

ik die week als BBL’er in de bus mee heb 

mogen rijden op lijnverkenning. De kantine 

was sfeervol ingericht en er was vanalles om 

te nuttigen. Het was keurig georganiseerd door 

de personeelsvereniging, in samenwerking met 

het vestigingsmanagement van Leiden. Een 

goede eerste indruk en een 

leuke start van de week! 

Een gemis voor degene die 

er niet bij waren maar 

wellicht volgend jaar! Hoe 

dan ook het was zeer zeker 

aangenaam, bedankt team 

Leiden!

Alison Heijdelberger
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Er staat een vrouw bij de halte Raadhuis in 

Katwijk. Ze staat daar niet alleen. Het is 

namelijk de ochtendspits. En wegens de 

prestigieuze verbouwing van de Biltlaan voor 

het R-Net project is besloten dat lijn 30 in de 

drukste maanden van het jaar wel vijf weken 

gemist kan worden bij het Raadhuis. Dus waar 

anders twee lijnbussen vol lopen, mag lijn 31 

die hier op deze tijd meestal al zitvol aankomt, 

het hier nu alleen opknappen. Maar ook die 

ene vrouw moet al vroeg met deze bus mee, 

want ze moet met haar poes naar de dokter. 

Omdat ze niet met de box waar de poes inzit in 

de verdrukking wil komen, wacht ze het even 

rustig af. Na bijna vijf minuten en een aantal 

keren via de intercom vragen door 

ondergetekende of iedereen “SPONTAAN” 

door wil lopen naar achteren, komt er een 

beetje beweging in de met rugzakken, 

rolkoffers, oordoppen en telefoons uitgeruste 

scholieren en de arbeiders klasse die tot deze 

bus veroordeeld zijn. Nadat iedereen bijna drie 

centimeter van zijn/haar toch essentiële 

“personal space” heeft in geleverd, ontstaat er 

ruimte voor de vrouw met de “kat in ’t 

bakkie”. Dat denkt ze. Tja, daar staat ze dan, 

gezellig aan de andere kant van de betaaltafel. 

Ik houd ook van poezen en we hadden het 

even over die van haar en dat het naar is als je 

met je poes naar de dokter moet, helemaal zo 

vroeg. “Maar”, vervolg ik, “u mag helaas niet 

mee, want u staat in m’n uitzicht en zo kan ik 

niet rijden”. Ik vond het toch wel sneu om haar 

met haar poes in de kou te laten staan, dus zeg 

ik nog, “tenzij u op uw hurken gaat zitten”. En 

wat doet ze!? Ze gaat op haar hurken zitten 

met haar poes tussen haar knieën geklemd om 

mij zodoende vrij uitzicht te bieden. Er staan 

al mensen voor de volgende bus op de deur te 

kloppen, maar bijna tien minuten vertraging 

vind ik voor nu wel genoeg. De volgende 

haltes rijd ik vriendelijk wuivend voorbij en 

stuur “en passant” een tekst berichtje naar de 

ASL met “VOLLE BAK” en “12 pass. laten 

staan”. Tja, dat had ik natuurlijk niet moeten 

doen. In de Arriva nieuwsbrief van 10 

december lees ik later dat er 80, i.p.v. 68 

personen in een bus passen, en dat ik vooral 

wel aan de passagiers moet vragen of ze even 

door schuiven. Ik kan dan misschien meteen 

even met ze overleggen of ze voortaan geen 

werk of schoolspullen in rugtassen of 

rolkoffers de bus mee in willen nemen, het 

lunch pakket willen beperken tot vier kleffe 

boterhammen in een zakje dat samen met een 

Tupperware beker kouwe thee of een pakje 

Wicky in hun jaszak past, telefoons en 

oordoppen UIT laten i.v.m. de communicatie 

met de buschauffeur en dat men geen, ik 

herhaal GEEN aanspraak kan maken op 

“personal space” en zuurstof! Je zult zien dat 

er dan, net als tachtig jaar geleden tijdens de 

crisis, tachtig mensen in een bus passen.  

Geintje!!! Nu weer even serieus. We blijven 

dagelijks de situatie nauwgezet monitoren en 

nemen deze ervaring mee naar de situatie 

rondom de omvangrijke omleiding in Katwijk 

in 2020. Komt goed! Hoe gaat het ondertussen 

met onze poes? Het poezenvrouwtje veerde af 

en toe iets omhoog om te kunnen zien hoe ver 

we ondertussen waren, waarbij haar poes ook 

meteen weer wat frisse lucht kreeg. Toen bij 

de Verbeekstraat de verkeerslichtinstallatie 

deze bus even over het hoofd zag, moest ik 

even ernstig met het rempedaal overleggen. 

Hierbij verloor nummer zes in het middenpad, 

een ietwat zwaarlijvige wat oudere heer ter 

grote van zeker twee staanplaatsen, zijn 

evenwicht waardoor hij en de nummers één tot 

en met vijf als dominostenen om gingen en er 

van het poezenvrouwtje even niets meer te 

zien was. Laat staan van haar poes. “Miauw, 

auw”, klonk het nog één keer benauwd van 

onder de kluwen en toen werd het stil. “Gaat 

het goed meneer”, vroeg ik aan de twee 

staanplaatsen grootte mijnheer, toen hij door 

de nummers zeven en acht overeind werd 

getakeld. Het knikkebollen zag ik als 

bevestiging en toen ook de poes zonder 

bloedverlies weer was opgegraven, vervolgde 

ik opgelucht omdat er niemand gewond was 

en dat ik zelfs de poes geen nieuw leven in had 

hoeven blazen, onze reis. Het was natuurlijk 

allemaal wel mijn inschattingsfout, want met 

80 mensen in de bus kúnnen ze niet meer 

omvallen.       Petro v/d Tang
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Oké, het deed best wel effe zeer om, na twee 

maanden, de wekker weer om 04:00 uur af te 

horen gaan. Maar ik mocht “uitslapen” de 

bestuursleden en Jaap van Egmond waren rond 

die tijd allang bezig met de voorbereidingen 

voor het KerstOntbijt en de dag ervoor waren 

ze ook al in de weer geweest om de kantine in 

kerstsfeer om te toveren. Dus “sprong” ik het 

bed uit, effe wassen, mooie kerst-outfit aan, 

m’n gammele man uit bed gesleurd en weg 

waren we. Na de overbekende route 

gewandeld te hebben door de verlaten straten, 

kwamen tegen 05:00 uur bij de kantine, Peter 

begon direct foto’s te maken van een paar 

collega’s, die moesten dan nog lachen ook, 

maarja, om die tijd lachen, dat doet bijna 

zeer…… Ondertussen stond ik samen met 

Natasja Hartevelt achter de kraam waar allerlei 

soorten brood lagen. Ik vond het (weer) een 

heel geslaagd KerstOntbijt, 

als je daar eenmaal bent en 

je ziet de waardering die de 

collega’s voor deze P.V. 

activiteit hebben ben je het 

vroege opstaan zo vergeten.

Nel van Leeuwen
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We zijn met vakantie geweest, nou ja die twee 

gaan altijd een mid-weekje naar Brabant.... en 

ik mag/moet dan mee.... en daar ben ik blij 

om, ik moet toch een oogje op die twee 

houden.... Meestal gaan we dan effe wandelen 

naar “de Bockenreyder”, een koffietent in het 

bos op een uurtje lopen van de bungalow. Dit 

keer wilden die twee iets anders, we gingen 

wandelen op de Cartierheide, bij Hapert.... 

Lopen, lopen en nog eens lopen...we zouden 

een paaltjesroute volgen, dus wat kon er 

misgaan zou je denken, nou dan ken je die 

twee nog niet. Op een gegeven moment wilden 

ze terug naar de auto, maarja, waar staat dat 

ding. Op GoogleMaps dezelfde bestemming 

opgegeven die hij ook had gebruikt om bij de 

parkeerplaats te komen, 40 minuten 

lopen gaf het apparaat aan, dus dat 

was goed te doen. Op een 

gegeven moment hoorde ik 

“bestemming bereikt” ik 

keek verbaasd om me 

heen….. helemaal niets te 

zien, midden in het land 

stonden we, alleen op de 

wereld…. Dus weer 

verder lopen, tussen een 

kudde koeien door die op 

het pad stonden, die beesten zijn trouwens best 

groot als je d’r vlak langs moet lopen en ze 

kunnen je ook heel verbaasd aankijken, zo van 

“wie zijn dat nou weer”….. In de verte 

kwamen twee figuren aangelopen, ik heb al 

eens gezegd dat ik natuurlijk helemaal niet 

bang ben, maar ik ben wel voorzichtig, héél 

voorzichtig, dus ik bleef een beetje bij die 

twee…. ‘t Waren twee dames met een hondje, 

“weet u de weg naar Hapert” vroeg hij, nou 

da’s nog wel een uurtje lopen hoor, was het 

antwoord. Pot-ver-do-rie en we hadden er al 

een rot eind opzitten. Nou, onze auto staat hier 

vlakbij, we kunnen jullie wel even brengen…. 

Ik kon ze wel in de armen springen, wat was 

ik blij….. Bij hun auto aangekomen stapte 

iedereen in en ik moest achterin, achter 

de achterbank, dat vond ik wel een 

beetje jammer…discriminerend 

zelfs, waarom ik en niet hun 

hondje ?? Maar we waren 

zo wel snel bij onze auto 

en zo kwamen we toch, 

weliswaar een paar uur 

later dan gepland, weer 

aan in onze bungalow… 

Nou, lekker gewandeld 

hoor, dacht ik…….Bestemming bereikt !?

In een poging de efficiëntie

van het kantoorpersoneel

op een zelfde niveau te krijgen

als dat van het rijdend

personeel, zijn de toiletten 

alleen toegankelijk 

voor 08:30 uur en van 

12:00 uur tot 12:30 uur

Lizzy

van de P.V. Leiden & de redactie van de

wenst je een heel
voorspoedig

en gezond 2020
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Na vertrek uit Honningsvag zo rond 05:30 uur 

was het maar een uurtje of 5 varen naar onze 

volgende bestemming in het noorden van 

Noorwegen: Hammerfest. Een kort nachtje 

dus, althans, het werd nog steeds niet echt 

donker, maar dat zou de komende dagen gaan 

veranderen, daar we nu toch echt steeds verder 

zuidwaarts voeren. Hammerfest ligt in de 

provincie Finnmark in het noorden van 

Noorwegen, vlakbij de Noordkaap. Finnmark 

is onderdeel van het grotere Lapland, een 

gebied dat zich uitstrekt over het noorden van 

Zweden, Finland en Noorwegen. Er wonen 

ongeveer 10.000 mensen in deze stad. Van 

Hammerfest wordt gezegd dat het de meest 

noordelijke stad van de wereld is. Ondanks dat 

de stad binnen de Noordpoolcirkel ligt heeft 

het een ijsvrije haven, dat komt door de 

Noordelijke Golfstroom. Zomers is het zo’n 

20 graden en in de winter slechts rond het 

vriespunt. De stad is een stopplaats van 

Hurtigruten, een meer dan honderd jaar oude 

Noorse veer- en transportdienst die erg 

populair is bij toeristen. In de regio bevinden 

zich ook naar schatting zo’n 100.000 

rendieren. In de nadagen van WO2 is de stad 

volledig verwoest door de nazi’s  waardoor het 

nu een redelijk modern aanzicht heeft. Maar 

het binnenvaren in welke haven dan ook in 

Noorwegen blijft toch elke keer een belevenis, 

al is het maar om het omliggende landschap en 

de vele eilanden die je passeert. Zodra het 

mocht, direct de wal op en richting centrum 

dat precies aan de andere kant van onze 

aanlegplaats lag. Tijdens de wandeling spotte 

ik in mijn ooghoek een witte vlek in het water, 

kon het niet thuisbrengen op dat moment, 

maar toen we een paar honderd meter verder 

waren gelopen was er een volksoploopje aan 

de waterkant te zien, dus wij, nieuwsgierige 

Hollanders als wij zijn gingen er op af. In het 

water bleek een witte Beluga walvis rond te 

zwemmen. Jongstleden Mei was het dier met 

een schip mee de haven ingezwommen en 

sindsdien heeft hij het erg naar de zin, want hij 

maakt geen aanstalten om terug naar open zee 

te zwemmen. Bij navraag zit er wel een 

verhaal achter dit dier, genaamd Vladimir, 

maar de waarheid zal wel ergens in het midden 

liggen, maar hoe het ook zij, het is wel 

prachtig om zo’n mooi dier te zien in vrijheid, 

maar toch heel makkelijk in de omgang met 

mensen zeg maar. Men vermoedt dat het dier 

is getraind door de Russische marine. Het dier 

droeg toen een harnas met de tekst 

“Equipment St. Petersburg” en het viel de 

vissers op dat het erg tam was. Waarschijnlijk 

is het dier ontsnapt of vrijgelaten uit de 

Russische marinebasis. Natuurlijk worden er 

hierover geen officiële mededelingen gedaan, 

maar het leverde ons wel een onverwachte 

attractie op. Na al dit moois  weer verder 

gelopen richting stadscentrum. Hammerfest 

heeft een overzichtelijk stadscentrum, centraal 

punt is het kleine stadsplein met fontein, 

muziekkapel en een standbeeld van een schip, 

als symbool en herinnering aan de Arctische 

jacht en visserij. Vanaf het plein zijn wij, de 

mannen, (de dames zagen het even niet zitten) 
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Er wordt weer een reünie georganiseerd voor gepensioneerde
collega’s van de vestigingen Leiden- Lisse - Leidschendam

Zaterdag 31 Oktober mag je alvast in je agenda zetten !!
Aanmelden via e-mailadres: jalovegmond@casema.nl

Kosten voor de reünie (vooraf te betalen) zijn €. 10,- p.p.
U kunt dit bedrag overmaken op nr: NL54INGB0000309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

ZEGT  HET  VOORT !!!

via het “zigzagpad” uit 1891 omhoog gelopen 

naar de heuvel Salen en de uitkijktoren Varden, 

voor het mooiste overzicht over de stad. 

Vervolgens na nog even de plaatselijke horeca 

en souvenirwinkel te hebben gesponsord zijn 

we weer teruggekeerd naar ons drijvend hotel. 

Bij vertrek, achter in de middag, werden we 

uitgeleide gedaan door onze nieuwe kennis 

Vladimir, die ons vrolijk de weg wees richting 

onze volgende bestemming: 

De Lofoten, een 

eilandengroep iets zuidelijker 

gelegen, met weer twee 

mooie bestemmingen: 

Tromso en Leknes, waarover 

misschien later meer……….

Jeroen van der Plas

Donateurs van de P.V. Leiden
Wilt u zo vriendelijk zijn het jaarlijkse bedrag van €. 10,- over te maken !!

Wil je donateur worden(?) dan geldt hetzelfde.

Maak je donatie over onder vermelding van DONATEUR 2020
Rekeningnummer: NL54 INGB 0000 309060   

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
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Wij wensen alle medewerkers van Arriva 
een gezond, gelukkig en veilig 2020! Ook 
in het nieuwe jaar bieden wij een warm 
“Thuis ver van Huis” aan gezinnen met 
een ernstig ziek kind. Net zoals jullie 
ervoor zorgen dat we iedere dag op de 
bus kunnen stappen, zetten wij ons ook 
365 dagen per jaar in, want ziekte kent 
geen vakanties en geen feestdagen. 

Soms is een kind zo ziek dat het naar een ziekenhuis moet. De 
kinderafdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
levert gespecialiseerde zorg, zoals beenmergtransplantaties, 
hartoperaties bij kinderen en heeft een grote afdeling neonatologie 
voor te vroeg geboren baby’s. Voor deze zorg komen patiëntjes uit 
heel Nederland. Juist in een heftige periode als een 
ziekenhuisopname willen ouders dichtbij hun zieke kind zijn. Voor 
een kus, een knuffel of een verhaaltje voor het slapengaan. Hiervoor 
bestaat het Ronald McDonald Huis, een huis met 19 gastenkamers op 
loopafstand van het LUMC waar ouders (en broertjes en zusjes) 
kunnen logeren, rust vinden en het dagelijkse ritme van het gezin 
kunnen behouden. Op de kinderafdeling hebben we de Ronald 
McDonald Huiskamer, bestaande uit drie Ouderzitkamers en de 
Daktuin (een grote speelplek voor patiëntjes en hun broertjes en 
zusjes). Hier kan het gezin ín het ziekenhuis even samen ontspannen 
in een huiselijke omgeving. Huis en Huiskamer worden draaiende 
gehouden door een groep van ruim 150 vrijwilligers die er alles 
aan doen om onze gasten een warm “Thuis ver van Huis” te 
bieden. Het Ronald McDonald Huis ontvangt geen subsidie en is 
voor het voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en 
sponsoring. Meer weten? 
Op www.ronaldmcdonaldhuisleiden vindt u meer informatie, 
ervaringsverhalen van gasten, foto’s en zelfs een virtuele 
rondleiding.
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PUZZEL
Miljoenenzoeker

Dit keer mag je deze “miljoenenzoeker” oplossen….’t Is een soort woordzoeker maar dan met 

getallen……… De oplossing wordt                                     De oplossing mag je voor(!) 05/03 

gevormd door de overgebleven cijfers…..    in kastje ROOD 39 doen….
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.



31

Iets te melden ??
Heb je een aan- of ervaring die
je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 
inleveren voor(!) 05 Maart 2020 !

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39

!?

Het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp. Beeld 

“de Zon” van Theo Schepens tegen de gevel 

naast de entree van het ziekenhuis. Drie 

figuren nemen verschillende houdingen aan, 

geïnspireerd op Indiase expressieve dans, en 

verbeelden de gemoedsveranderingen van 

droevig, naar kwaad, naar opgewonden, 

emoties die passen in de context van een 

ziekenhuis. Ook de 

materialen waarin het beeld 

is uitgevoerd hebben een 

symboolfunctie: koolstof, 

het meest voorkomende 

element in het heelal, en 

corrosiebestendig goud als 

symbool voor zon, licht en 

warmte.

Gerhard Steenhuis
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www.hartwijk.nl 
Lammermarkt 3  2312CK Leiden  071-5126627

al 100 jaar een begrip in Leiden 

witgoed 
ijzerwaren 
installaties 
beveiliging 
sleutelservice 
koopmans verf 
gereedschappen 
bouwmaterialen 
totaal verbouwing 
tuingereedschappen


