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Dit is h’m: De ‘NEW’ nieuwe ‘In de Kijkert’.

Een beetje gerestyled, zeg maar een 2.022 

versie. Ik heb lang zitten broeden over wat 

anders en beter zou kunnen en uiteindelijk heb 

ik het ei gelegd. Ik heb bijvoorbeeld QR-codes 

geïntroduceerd. Scan deze codes met je 

telefoon en je wordt gelijk gelinkt aan een 

website, video of andere informatie. Ook het 

lettertype is veranderd en de foto’s krijgen iets 

meer ruimte. Het allerbelangrijkste is natuurlijk 

de inhoud. Die moet een beetje divers zijn.

Ik zat met een dilemma over de hoeveelheid 

aangeboden kopij: Te klein voor het tafellaken 

maar te groot voor het servet. Het laken kwam 

uiteindelijk uit de doeken, dus het is een extra 

dikke editie geworden! Deze keer onder andere 

een mooi en dankbaar verhaal van Cees,        

de belevenissen rond de feestdagen,               

de slippertjes van een aantal collega’s, nieuwe 

dingetjes en natuurlijk de vaste rubrieken. 

Kortom, weer een gevariëerde versie van ons 

magazine. Ik ben benieuwd wat jullie van deze 

vernieuwde ‘In de Kijkert’ vinden? Het afgelopen 

jaar was een turbulent jaar. We zijn in de plomp 

gevallen door de Corona-pandemie, hebben 

ons hoofd boven water weten te houden en zijn 

uiteindelijk weer aan land gekropen.             

Niets amfibies is ons vreemd zou je denken; we 

zijn gewoon ‘Amfibiemodelchauffeurs’ .

Met de oplossing van de puzzel uit de vorige 

editie: ‘Geen enkel levenspad is een rechte 

weg’, wil ik jullie nog een hart onder de riem 

steken. We hebben elkaar nodig om de juiste 

(levens)weg te vinden en op het goede spoor te 

blijven. Zo heb ik dat                                        

het afgelopen jaar                                      

ervaren. Ik wil iedereen                                    

alle goeds toewensen                                        

in het nieuwe jaar, veel

veilige kilometers en

beleef voor later 

alvast de

mooie herinneringen! 

Arthur



Ben Volkers,

winnaar van 

Hartwijk’s 

kerstboom



VAN UIT

HET BESTUUR

www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29

2375 XB  
Rijpwetering

Beste lezers,

Hierbij wil ik namens het bestuur een 

ieder een gelukkig en gezond nieuwjaar 

wensen. Het afgelopen jaar was voor het 

bestuur een jaar van ups & downs. 

Organiseren, regelen, aankondigen en 

dan te horen krijgen dat het geen 

doorgang kan vinden werkt erg 

frustrerend. Daarentegen zijn de 

activiteiten die wel doorgingen een 

succes, bv de visbakdag/haringparty die 

in deze onzekere tijd zeer gewaardeerd 

werd. De activiteitencommissie met de 

wandelingen: Top!! Helaas waren zij ook 

beperkt in het organiseren van 

activiteiten waar ze tijd en energie  in 

hebben gestopt. Het bestuur heeft er 

veel waardering voor bedankt! 

Sinterklaas, alles was geregeld, zelfs het 

conflict met het management over zwarte 

pieten of veeg pieten werd opgelost op 

dat moment. Helaas kon het feest geen 

doorgang vinden. Alles afzeggen! Maar 

de cadeaus die sint gebracht had???  

Nou dat is door het bestuur bij de 

kinderen terecht gekomen. Dan nog de 

sinterklaasloterij. Hoewel de loten 100% 

duurder waren dan voorgaande jaren is 

het toch succesvol verlopen. De loting 

liet wel op zich wachten. Die kon niet 

plaatsvinden op het sinterklaasfeest dus  

is later getrokken. Veel plezier met de 

gewonnen prijzen. Dan kom ik bij het 

kerstontbijt, het huzarenstukje van de PV 

waar we onze hoop op hadden 

gevestigd: Het werd gecanceld. Geen 

ontbijt aan tafel, dan maar uitdelen op de 

werkplek. Alles halen en in dozen doen 

met hulp van onze medewerkers Jaap en 

Ben. ‘s-Morgens in alle vroegte in de 

garage met kerstversiering het ontbijt 

uitdelen met medewerking van District/

Vestigings-managers Annemarie en 

Lieke Ook ‘s-middags werden dozen met 

lekkers uitgedeeld. Het werd goed 

gewaardeerd naar onze mening. Het 

bestuur bedankt hierbij alle medewerkers 

en de redactie van ‘In de Kijkert’ en 

degene die voor ons klaar stonden. We 

hopen de komende tijd ook op jullie te 

kunnen rekenen. Dan tot slot nog een 

woord van dank aan de wielerclub SUST. 

Zij gaan na bijna 40 jaar gefietst te 

hebben onder de vlag van de PV op 

eigen voet verder, veel fietsplezier!                      

Ps. bij dit schrijven is bekend geworden 

dat het jubileumfeest (75 jaar is nu 77 

jaar) op 22 januari niet door                   

kan gaan. Corona speelt nog            

steeds parten. Een andere               

datum wordt tzt bekend               

gemaakt.

 

Koos Vooijs
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LACHEN

IS GEZOND

Na 25 jaar huwelijk bekijkt een man zijn vrouw en zegt:

“Schatje, 25 jaar geleden hadden we een bescheiden 

appartementje, een oude versleten auto, een klein      

zwart-wit tv-toestel en we sliepen op de bank. Maar ik 

sliep met een heel aantrekkelijke sexy blonde van 

                             25 jaar… Nu bezitten we een huis   

                             van 500.000 euro, een BMW van

                             wel 50.000 euro, een waterbed 

                             met verschillende standjes een 

                             plasma-tv met een groot scherm 

                             en een cinema-surroundsysteem.

                             Ik slaap alleen nu wel met een         

                             vrouw van 50 jaar”.

                             Zijn vrouw kijkt hem aan en zegt 

                             dan: “Schatje, het enige wat je

                             moet zoeken is een jong sexy 

                             blond meisje van 25 jaar en ik zal 

                             er wel voor zorgen dat je binnen

                             de kortste keren opnieuw in een

                             klein appartementje woont, een oude 

                             wagen bezit, opnieuw op de bank

                             slaapt en je je tevreden zult moeten

                             stellen met een oud zwart-wit tv-tje”

                             

WAAR BEN IK?

What's in a name....?              

Zou het te maken hebben       

met de hit van de                  

Blue Diamonds "Ramona"?       

Verderop het antwoord!

GERHARD STEENHUIS
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Het Ronald McDonald Huis

Leiden biedt een ’Thuis’ 

ver van huis aan gezinnen

met een kind dat is

opgenomen in het LUMC. 

In de Ronald McDonald

Huiskamer op de

kinderafdeling van het 

ziekenhuis kunnen

gezinnen samen even 

ontspannen en kunnen

kinderen lekker spelen.

Huis en Huiskamer

krijgen geen subsidie en bestaan

dankzij de inzet van vrijwilligers,

      donateurs en sponsoren. 

               Meer informatie vindt u op:

     www.ronaldmcdonaldhuisleiden.nl

                          of scan de QR-code

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door ‘De Uyl van Hoogland’

Woonkamer

Slaapkamer

Daktuin LUMC





L E K K E R

K E R S T

O N T B I J T

E V E N  

A N D E R S

MET DANK AAN 
DE PV EN HET MT



De wekker ging vroeg, ik moest 

echt nog even wakker worden en 

stapte met een grote beker koffie 

m’n auto in.

Het was nog donker en koud toen 

ik Leiden in reed, stille straten 

waar de meeste mensen nog 

lekker lagen te slapen.Totdat ik 

het terrein van Arriva oprijd, in de 

stalling zie ik een lichtje branden ! 

Toen ik dichterbij kwam zag het: 

de kerstman (uuuh kerstvrouw !) 

en 3 oud-collega’s van de PV met 

kerstmutsen op. De muziek draait, 

het is er lekker warm onder de 

straallamp en het standje is in 

volledige kerstsfeer. Alle 

ontbijtboxen waren al met zorg 

voorbereid en goed gevuld! Ik kon 

meteen aan de bak; de dozen op 

grote stapels neerzetten zodat we 

ze gemakkelijk kunnen uitdelen bij 

het uitrijden. Daar komt de eerste 

collega al aan in z’n R-net bus. 

De doos was zo groot dat die 

nauwelijks door het raampje past, 

een verrast gezicht , “Namens de 

PV een lekker kerstontbijt”! 

Langzamerhand kwam bus na 

bus naar buiten en werden de 

stapels met dozen als snel 

kleiner.

De hele uitrij hebben we veel 

leuke en verraste reacties 

gekregen, we stonden 

ondertussen te swingen op 

‘driving home for Christmas’ en 

voelden we ons heel erg samen! 

Ik vond het superleuk om hier aan 

mee te kunnen doen en elkaar zo 

ook weer wat beter te leren 

kennen. Volgend jaar hoop ik dat 

het weer de gebakken eieren 

worden in de kantine, maar ook 

dit ontbijt smaakte naar meer!

Hartelijke groet, Annemarie
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9 November 1961. Dit is een zwarte datum in de geschiedenis van de Blauwe Tram en de 

NZH. Op deze dag reden de HTM-tramlijn Den Haag – Wassenaar – Leiden en de NZH-

tramlijn Den Haag – Voorschoten – Leiden voor het laatst met reizigers. Eind jaren ’40 van 

de vorige eeuw was door de NZH beslist dat alle tramlijnen op den duur zouden verdwijnen, 

uitgezonderd de lijn Amsterdam – Zandvoort. De autolobby, gesteund door vele partijen 

waaronder de ANWB, was van mening dat tramlijnen verouderd waren. En vervangen door 

bussen die samen met auto’s de weg konden delen.

In de jaren vijftig konden bussen in beperkte aantallen geproduceerd worden. Daarom 

duurde het jaren totdat alle tramlijnen vervangen werden door bussen. De tramlijnen Den 

Haag – Leiden waren als laatste aan de beurt en reden hun laatste ritten in najaar 1961. 

De HTM en de NZH waren verder overeen gekomen dat de HTM het vervoer in Den Haag 

en aanliggende plaatsen zou verzorgen en de NZH het vervoer tussen Leiden en Den 

Haag. Daarmee zag lijn 43 het licht op de route via Wassenaar. En de lijnen 44 t/m 49 

gingen het vervoer verzorgen op de routes via Voorschoten en Voorburg.

Om de auto ruim baan te geven zou parallel aan de spoorlijn Leiden – Den Haag een 

snelweg met 2 x 3 rijstroken worden aangelegd, de Leidse Baan. Omdat waardevolle 

natuur doorsneden zou worden, kwam de plaatselijke bevolking in verzet. Dit leidde er toe 

dat de regionale politiek in de jaren ’70 uiteindelijk afzag van de aanleg van de Leidse 

Baan. In plaats daarvan zouden de regionale bussen op vele plekken voorrang krijgen op 

het autoverkeer. Zo kregen de bussen op de route Geversstraat – Rijnsburgerweg eigen 

rijstroken en voorrang bij de verkeerslichten met het toen nieuwe VETAG-systeem.

De foto: Eén van de laatste trams rijdt op 9 november 1961 niet verder dan de remise 

Parkweg in Voorburg en de reizigers mogen overstappen op bolramer 4716 naar Leiden.

NZH Vervoer Museum

Rob Wilders

EINDE VAN DE TRAM
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SILVIA BRINKERINK

IN GESPREK MET   

Vandaag mijn interview met Theo Quaak.

Theo is een collega van 62 jaar

en woont sinds april 2021 samen met Ellen. 

Hij zit al 42 jaar in het OV. Dit is zijn levensverhaal:

Als jong ventje van 16 jaar ging Theo in 1977 

onder de wapenen. 

Hij werd bij defensie technisch specialist en wat 

later rij-instructeur. 

Op dat moment zat hij in Haarlem.

Later bivakkeerde hij nog in Eindhoven en ‘t Harde. 

In januari 1985 is hij afgezwaaid en is per direct bij 

West-Nederland begonnen in Ridderkerk als 

parttimer. Al na twee dagen kreeg Theo een 

fulltime contract aangeboden.                                

Hij werd instructeur in Ridderkerk/

Sliedrecht. Er werd een instructie-

programma opgezet voor de 

Interliner. De chauffeurs hadden 

namelijk een ‘automatenbak’ 

rijbewijs. Maar er werd daar met 

‘Smit’-bussen gereden en dat waren 

schakelbakken. Na deze periode 

vertrok Theo naar Arriva in Venlo.

Theo verzorgde ook BBL 

opleidingen,

Code-95 trainingen en ‘zit’-instructie 

door heel het land. 
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MIJN CARIËRE
BEGON IN HET LEGER

BUSCHAUFFEUR EN
RIJINSTRUCTEUR…

THEO QUAAK
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Daar ken ik hem van. 

We hadden op een dag een Code-95 curcus. Die 

dag een praktijk les, deze was leuk en leerzaam. 

Vooral als je een collega erbij hebt als Pim, die ons 

ergens heen reed waar het vrij krap en smal was. 

Tja, want Pim wist de weg (not…)

We waren langer onderweg dan de bedoeling was

maar het was leuk, gezellig en leerzaam.

Theo kreeg heimwee richting Gouda, 

maar voor hij terugkwam op 1 november 2021 is hij 

er door omstandigheden een tijdje uit de roulatie 

geweest. In de periode van 2013/2018 is onze man 

ook politieagent geweest bij de verkeerspolitie in 

Rotterdam. Hij deed dat op vrijwillige basis naast 

zijn vaste baan als buschauffeur. Op mijn vraag of 

Theo hobby's heeft vertelde hij me dat hij één grote 

hobby heeft en dat is de schietsport.

Dat doet hij in Zwijndrecht. Daar is 

hij bestuurslid van de vereniging en 

jawel ook daar geeft hij les; in 

schieten wel te verstaan. Wat ik 

apart vind is dat Theo vertelde dat 

hij zijn eigen kogels maakt samen 

met een vriend. In de vakantie 

periode is het tijd voor helemaal 

niets, nou ja behalve puzzelen dan. 

Als ze er op uit trekken is het 

doorgaans alleen in de Benelux of 

de waddeneilanden.

Op mijn laatste vraag: “Wat eet je 

het liefst?” kwam naar voren dat hij 

alles eet en veel dingen lekker 

vindt, een ‘kliko’ dus…

Oh ja Theo heeft de bijnaam KUKO 

Dat staat ook op zijn tas. 

En de insiders weten wat dit 

betekent?!

DE SCHIETSPORT
IS MIJN GROTE HOBBY

SILVIA BRINKERINK17





M/V
ETEN

&

DRINKEN

LEZEN
MET EEN
KNIPOOG

Nergens anders kan men het verschil tussen
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken.

Deel 2: Een boterham smeren

ZIJ: ..komt de keuken binnen. Haalt een cracker van het Zweedse 

merk van de plank. Smeert deze in met magere kwark. Breekt de 

cracker in tweeën. Eet de helft en neemt een hapje van het andere 

deel. Doet de rest in de koelkast… voor later!

HIJ: ..komt de keuken binnen. Onder zijn arm een Iberico ham van 

9 kg. Zet zijn iPhone in vliegmodus. Legt de Iberico op de tafel en 

knikt tevreden. Opent de koelkast, ziet een halve cracker, waarvan 

een hapje afgebeten is, fronst zijn wenkbrauwen, gooit het in de 

biobak. Haalt de zure roomboter uit de koelkast en pakt het 

zuurdesembrood uit de broodtrommel. Snijd met het broodmes uit 

Damaszener-Staal twee dikke schijven af en smeert deze genereus 

met boter in. Neemt een hap en bijt er nog eens in.

Glimlacht.

Trekt het witte beschermdoek van de Vliegwiel-Snijmachine. Streelt 

met zijn hand de rode emaillering van het gemoffeld ijzer. Draait het 

handwiel om te proberen. Luistert naar het kegeltandwiel en de 

drijfstang. Versneld het 300 mm snijmes naar maximaal en laat het 

uitlopen tot de volledige stilstand. Gaat in gedachten deze 

blikvanger door: Iets over 50 kg zwaar, drieënhalf maanden levertijd, 

transparante bescherm vernis, 4.019 Euro netto.

Glimlacht gelukkig.

Stelt de snijdikte op 0,2 mm en legt de ham op de snijmachine. 

Herinnert zich, wie de ham in de golfkoffer uit Spanje meegebracht 

heeft.

Glimlacht dolblij.

Draait aan het handwiel en kijkt hoe er bijna doorzichtige plakjes 

ham in kleine rolletjes op de verzamelplaat vallen. Belegt de 

boterham met acht plakjes Iberico. neemt een hap, sluit de ogen, 

kauwt langzaam…

… en Zucht! 19



WAT WAS JOUW

 EERSTE AUTO?

Het is vorig jaar niet helemaal uit 

de verf gekomen daarom nu een 

tweede poging:

Wat was jouw eerste auto? 

Net je rijbewijs, centje gespaard 

(of juist niet…), barreltje gekocht? 

Wat zijn jouw eerste

‘Rij’-ervaringen? Laat het de 

redactie weten! Om het 

aantrekkelijk te maken wordt uit 

alle inzenders aan het einde van 

het jaar een miniatuur-auto 

verloot van jouw eerste karretje. 

Lever een leuk verhaal in, een 

paar regels is al voldoende. Een 

foto is leuk maar niet 

noodzakelijk. Deze uitnodiging 

gaat natuurlijk op voor álle lezers 

van In de Kijkert. 

Knalle met z’n alle!

Maak kans op het 
winnen van je eerste 
auto in miniatuur!

Hallo lezers van ‘In de Kijkert’ en 

bestuur van PV-OV Leiden.

De twee seizoenen Corona heeft ook 

de toer fiets club Samen Uit Samen 

Thuis geen goed gedaan. We konden 

niet meer vertrekken van Locatie 

Arriva-stalling aan de Rijnsburgerweg  

te Leiden. Dus zijn we twee seizoenen 

gestart vanuit de locatie Lammebrug/ 

Cronesteyn. Corona geeft nog veel 

onzekerheid. Nu het nieuwe Omikron-

virus de kop opsteekt hebben de leden 

besloten om niet meer als fietsclub van 

PV-Arriva door te gaan.Tfc SUST is 

opgericht op 16 december 1982 en had 

dus in 2022 haar 40 jarige bestaan 

kunnen vieren maar helaas. Ook dat er 

zich geen nieuwe leden hebben 

aangediend vanuit het busbedrijf heeft 

ons doen besluiten met de tfc SUST te 

stoppen. Als er nog mensen zijn die 

graag in groepsverband willen fietsen 

bent u nog altijd welkom. We starten 

niet als club maar als vriendengroep op 

zondag en dinsdag om 9.30 uur vanaf 

locatie Lammebrug/Cronesteyn. 

Ik wens de P.V. Leiden het allerbeste 

toe. Tot ziens! Cees Steijnman
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GEUREN

& KLEUREN
Ik kwam laatst in gesprek met een collega

over de beleving van geuren tijdens je werk. 

Geur is een emotie die gevoelens bij je

oproept. Hoe ervaren wij onze werkdag op

basis van reuk? Je komt binnen in de stalling

en ontwaart allereerst de verschaalde

dieseldampen. Vervolgens in de chauffeursruimte dwarrelt de geur van verse koffie je neusgaten 

binnen. Onderweg op de bus prikkelen de zwoele dampen van parfum en aftershave je fantasie, 

onmiddellijk te niet gedaan door een toiletbezoek waarbij een voorganger zich niet te gierig heeft 

laten ontlasten. Het aroma van de stad passeert je bij een slinger door de Breestraat. Op 

marktdagen vechten de gebakken vis met de gebrande noten om voorrang. De uitlaat van een 

oude bromfiets produceert knetterend een tweetakt luchtje en uit enkele schoorstenen dampt de 

geur van verbrand hout. Verderop in Katwijk onderga je de zilte lucht van de zee. Een uitgelaten 

hond met baasje laten een verpletterende walm achter zich. En dan die agrariër die net z’n land 

van een vruchtbare lading heeft voorzien… Vergeet niet het boeket van de seizoenen, waarin 

lente en herfst er bovenuit springen. Kortom, een werkdag gaat niet aan onze neus voorbij! 

Misschien ben je je er niet van bewust maar geuren vormen een rijke onbewuste achtergrond 

van alles wat we meemaken. Ze vertellen een verhaal. Het roept herinneringen op en ze geven 

het leven kleur. Het is niet voor niets dat we een belevenis in geuren en kleuren aan elkaar willen 

vertellen, toch?

De Kijker

JUBILEUMFEEST

PV-OV LEIDEN
En weer is er een teleurstellende mededeling 

over het 75 jarig jubileumfeest van de 

personeelsvereniging. Het bestuur heeft 

besloten om het feest voorlopig uit te stellen. 

Het is onverantwoord om met de                         

wissellende maatregelen nu een datum           

te prikken. Uiteraard vind het bestuur het heel 

erg jammer maar ze rekenen op jullie        

           begrip. Ooit zullen we het     

           Coronavirus er onder krijgen en tot 

           die tijd moeten we geduld hebben. 
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WANDELEN

LANGS DE LIJN 56Wandelen is leuk, gezellig, gezond en je kunt 

je ogen de kost geven naar vele mooie 

bezienswaardigheden. Je vindt in deze 

rubriek elke keer een wandeling in het 

gebied waar we dagelijks met onze bussen 

doorheen rijden. Deze keer een wandeling 

langs lijn 56 rond Oud Ade. Je stapt uit bij 

de Rooms Katholieke kerk en wandelt      

13,3 km in een mooie lus door de Kaag en 

Braasem. Geniet in 2,5 uur van een 

prachtige omgeving. Hoe werkt het? Scan de 

QR-code en volg de instructies op de 

website van routeyou. Veel wandelplezier én: 

Als je jouw belevenissen wilt delen met je 

collega’s, schrijf dan eens over je ervaringen 

van de wandelroute.

De paden op, de lanen in!



SHARE LUCK

WHAT’S ON?

De redactie spoort naar gelukkige momenten 

om te delen: share luck! 

Deze keer het geluk van Nitiya Jaroensuk.

Samen met haar partner zijn ze op 

19 november 2021 trotse ouders geworden van    

            Sunan Lambertus Cha-Luoy Mostert.

                 Van harte gefeliciteerd!

                           Verder prijzen wij ons gelukkig    

       met de terugkeer op de 

         werkvloer van:              

          Robert Lemmers, Ouassef    

Gasmi, Ronald van Lingen, 

Rob Hut, Robert Waleveld,  

Aad de Jong, Robert van    

Egmond, Heidi Schrama,         

                                Yassine Bokhezzou, Erna        

                               Loch, Cemil Bolut en ieder-      

                           een die ik per ongeluk ver-         

                       geten ben… Allen zijn ze lang-       

                   durig uit de roulatie geweest. Blij dat  

             zij hun bestuurlijke taken(!) weer op zich   

        hebben kunnen nemen. Welcome Back!
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VERDUURZAMING

    IN DE KIJKERT
DUURZAAM 

Het modewoord van de afgelopen periode.

Het houdt de gemoederen bezig.

Recent is de klimaattop in Glasgow 

afgesloten met weer verregaande 

afspraken. Energie wordt duurder en de 

CO2 uitstoot moet worden beperkt.

Dat betekent ook iets voor ons op de 

werkvloer.

Waar speelt duurzaamheid een rol? 

In het komende jaar vind je informatie over 

verduurzaming terug in de Kijkert. 

In de komende edities komen artikelen 

over brandstoffen, bijzondere bushokjes, 

de invloed van Eco-drive en de visie van 

Arriva aan jullie voorbij.

Interessante informatie om ons bewust te 

laten worden van de toekomst en wat er 

gaat veranderen.

“Als de wind van 
verandering 

waait, bouwen 
sommige 

mensen muren 
en anderen 

windmolens”



VOOR DE CAPTAINS OF PUBLIC BUSSERVICE!

Waar je buschauffeurshart sneller van gaat kloppen…

       Luister naar de afspeellijst op Youtube via de QR-code

Busrider

  The guess who

File

  André van Duin

Busstop

  The Hollies

In de bus van Bussum...

  Marie Dieke & The Skymasters

Opzij, opzij, opzij

  Herman van Veen

15 Miljoen mensen

   Fluitsma & Van Tijn

Bus gemist

   Joost

Ruitenwisser

   Marco Kraats

Wheels on the bus

   Melanie Martinez

Het busje komt zo

   Höllenboer
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Back to school: In September 

hoorde ik een verzoek op de radio 

dat men op zoek was naar een 

buschauffeur voor een landelijke 

actie om met een oude bus door het 

land te gaan, meer info gaven ze 

niet. Op 11 Oktober was het zover,  

in Gorinchem stond de bus klaar. 

Een originele oude Amerikaanse 

gele schoolbus. ’s -Morgens om 

06.00 uur in het donker uitvinden 

waar alle knopjes zitten, hoe de bus 

stuurt en wennen aan het schakel 

systeem viel zelfs voor mij niet mee. 

Maar wat heb ik genoten van de                          

`Back To School`actie van de 

stichting Compassion /Groot Nieuws 

Radio. Een actie om kinderen weer 

naar school te krijgen in kansarme 

landen waar het niet gewoon is dat 

men daar naar school gaat. Vijf 

dagen door het land rijden naar 

bedrijven, scholen en individuele 

sponsors, echtparen en gezinnen die 

een warm hart hebben om andere 

mensen die het minder hebben een 

kans voor een betere toekomst te 

geven. Voor slechts 35 euro per 

maand sponsor je een kind in 

diverse landen. Dat was de opzet 

voor deze actie: Om nog meer 

sponsoren te enthousiasmeren en daar werkten vele 

artiesten, radiomensen en voorgangers aan mee.  

Op bijzondere plaatsen werden interviews gegeven 

over hun passie om anderen te helpen. Na een week 

rondtoeren, op vrijdag avond om 19.00 uur was de 

actie afgelopen, mochten we het resultaat bekend 

maken: 193 kinderen kregen deze week een sponsor 

waardoor zij naar school kunnen en zij en hun gezin 

en zelfs de gemeenschap waarin ze leven er 

voordeel aan hebben, want Compassion doet meer 

dan alleen kinderen naar school terug brengen.     

En het gaat gelukkig door! Na het weekend waren er 

al 250 sponsoren genoteerd, 250 kinderen die weer 

naar school mogen en misschien een betere 

toekomst tegemoet gaan want zonder scholing geen 

goede toekomst.            Cees Hogewoning

COMPASSION

   ON TOUR!

HIER VIND JE ALLE 
INFORMATIE
OVER COMPASSION
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In de Chinese hoofdstad zijn drie 

wedstrijdzones ingericht om de 109 events in 

zeven sporten te faciliteren: Central Beijing, 

Yanqing en Zhangjiakou. In Central Beijing 

worden curling, ijshockey, kunstrijden, 

schaatsen en shorttrack georganiseerd en van 

de sneeuwsporten staan snowboard big air en 

freestyle skiën big air op het programma. 

Yanqing, op 80 kilometer ten noordwesten van 

Beijing, is gastheer van alpineskiën, bobsleeën, 

skeleton en rodelen. Zhangjiakou, nog verder 

naar het noordwesten in de provincie Hebei, 

organiseert de overige onderdelen van 

snowboard en freestyle skiën en biatlon, 

langlaufen, schansspringen en de noordse 

combinatie. Het tijdsverschil met Nederland is   

7 uur. In Beijing staan zeven nieuwe onderdelen 

op het programma: monobob (vrouwen), 

freestyle skiën big air (vrouwen en mannen), 

mixed team shorttrack relay, mixed team 

schansspringen, mixed team freestyle skiën 

aerials en mixed team snowboardcross. 

Schaatschema - Nederlandse tijden:

5 februari 09.30 - 10.51 uur: 3000 meter vrouwen

6 februari 09.30 - 11.15 uur: 5000 meter mannen

7 februari 09.30 - 10.50 uur: 1500 meter vrouwen

8 februari 11.30 - 12.50 uur: 1500 meter mannen

10 februari 13.00 - 14.16 uur: 5000 meter vrouwen     QR: Alle sporten

11 februari 09.00 - 10.55 uur: 10.000 meter mannen

12 februari 09.00 - 09.23 uur: Ploegenachtervolging vrouwen kwartfinale

09.53 - 10.34 uur: 500 meter mannen

13  februari   4.00 - 14.26 uur: Ploegenachtervolg. mannen kwartfinales

14.56 - 15.37 uur: 500 meter vrouwen

15  februari 07.30 - 07.42 uur: Ploegenachtervolg. vrouwen, halve finales

07.52 - 08.04 uur: Ploegenachtervolg. mannen, halve finales

08.24 - 08.30 uur: Ploegenachtervolging vrouwen, finale D

08.30 - 08.36 uur: Ploegenachtervolging vrouwen, finale C

08.43 - 08.49 uur: Ploegenachtervolging mannen, finale D

08.49 - 08.55 uur: Ploegenachtervolging mannen, finale C

09.22 - 09.28 uur: Ploegenachtervolging vrouwen, finale B

09.28 - 09.34 uur: Ploegenachtervolging vrouwen, finale A

09:41 - 09.47 uur: Ploegenachtervolging mannen, finale B

09.47 - 09:53 uur: Ploegenachtervolging mannen, finale A

17  februari 09.30 - 10.42 uur: 1000 meter vrouwen

18  februari 09.30 - 10.40 uur: 1000 meter mannen

19  februari 08.00 - 08.30 uur: Massastart mannen halve finale

08.45 - 09.15 uur: Massastart vrouwen halve finale

09.30 - 09.45 uur: Massastart mannen finale

10.00 - 10:15 uur: Massastart vrouwen finale

4 T/M 20 
FEBRUARI
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Van Voetbalpool tot Slipcurcus.                                                                                                                    

Afgelopen zomer was er het Europees 

Kampioenschap voetbal dat werd 

georganiseerd in een aantal landen 

waaronder Nederland en ook het 

Nederlands Elftal was dit keer weer eens 

van de partij. In de weken voor dat het 

EK begon kregen wij allemaal via de 

werktablet van Arriva een mail met 

daarin de mogelijkheid om mee te doen 

aan de Arriva EK Pool 2020, en hiermee 

kon je leuke prijzen winnen die 

beschikbaar gesteld waren door Arriva.  

Zoals de eerste prijs een wedstrijd bij 

wonen van een wedstrijd van het 

Nederlands Elftal (voor het volledige 

verhaal zie de vorige Kijkert.) Dus mezelf 

opgegeven en je kon kort voordat de 

wedstrijden begonnen de standen 

invullen tijdens de groepsfase gingen de 

wedstrijden voor het Nederlands Elftal 

heel voorspoedig met winst op Oekraïne, 

Oostenrijk en Noord Macedonië en ook 

mijn deelname aan de pool ging oke. 

Voor het Nederlands Elftal was het in de 

achtste finale voorbij met een 2–0 

nederlaag tegen Tsjechië maar mijn 

deelname ging alleen maar beter, tot aan 

de finale was het superspannend wie op 

welke plek zou eindigen ( de eerste 10 

plekken hadden prijs). Ik ben geëindigd 

op plek 7 en deze plek was goed voor 

een Slipcursus met de Bus.

Op 4 November jl. was het zover wij, ik  

(Arno) samen met Ronald (Spaans), Cor 

(Zonneveld), Henny (de Vreugd), Wilbert 

(collega uit Lisse) en Piet (collega uit 

Gouda) die ook de slipcursus hadden 

gewonnen), moesten om 8 uur               

´s ochtends aanwezig zijn bij de 

Verkeersschool Dek in Goes Zeeland. 

Dus wij vertrokken rond ca. 05.45 uur 

vanuit de stalling Leiden met 2 bussen. 

Collega Piet kwam met 1 bus vanuit 

stalling Gouda. Rond 07.50 uur kwamen 

wij uiteindelijk aan op de locatie in Goes.                                                 

Na eerst kennis gemaakt te hebben met 

WINNENDE

SLIPCURSUS
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Paul onze instructeur voor die dag was 

het tijd voor een bakkie thee/koffie om ff 

op te warmen, in de ochtend kregen wij 

theorie en info en ook uitleg over wat we 

die dag gingen doen buiten op de baan.

Na een uurtje gingen we naar buiten om 

met de Bus op de baan oefeningen te 

gaan doen we begonnen met een aantal 

rem (noodstop) oefeningen op droog en 

nat wegdek en ook de snelheid ging elke 

keer iets omhoog, hierna moesten we 

hetzelfde doen maar dan remmen in de 

bocht en elke keer weer met iets hogere 

snelheid ( max. 25 km p/u). Hierdoor 

kregen wij het inzicht over wat een bus 

kan doen met een bepaalde snelheid icm 

het gladde wegdek in een bocht. Nadat 

we deze oefeningen gedaan hadden 

werd het tijd voor de lunch . Na de lunch 

kregen we van Paul onze instructeur 

uitleg over het laatste onderdeel dit was 

rijden op een rotonde met aan de 

binnenzijde een glad wegdek deze werd 

dmv sproeiers nat gehouden.               

Wij mochten tijdens onze rondjes 

draaiende op de rotonde proberen de 

achterkant van de bus te laten uitbreken 

en ook weer te corrigeren wat tevens ook 

een leuke afsluiting was van de 

oefeningen op de baan.

Hierna zijn we weer naar binnen gegaan 

en de dag nog even na besproken we 

moesten wachten tot het 16.00 uur is 

was dit ivm Code-95, na het laatste 

bakkie koffie/thee en Paul bedankt te 

hebben voor de leuke dag. We zijn rond 

16.10 uur weer vertrokken voor onze 

wereldreis terug naar de Stalling Leiden 

en Gouda. Onderweg hadden we nog 

hier en daar wat last van verkeersdrukte 

en ´s-avonds rond 19.00 uur draaiden   

we veilig het terrein op aan de 

Rijnsburgerweg in Leiden.Het was een 

lange leuke maar ook leerzame dag. 

Arriva bedankt voor de prijs op naar de 

WK Pool van 2022 en ook Ronald en 

Cor nog bedankt voor de rit………….. 

Groeten Arno Toussaint  
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HIER IS

   WAAR IK BEN!
Naam van de villa POMONA in 

grote keramische(?) letters op 

de voorgevel van het pand 

Rijnsburgerweg 164.                 

Villa Pomona, in 1898 ontworpen 

door de Leidse architect Jesse 

voor de familie Van Eck. De villa is 

te zien met lijn 50 komende vanaf 

de Warmonderweg richting Leiden 

CS en met de lijnen 20 en 21.    

Het ligt op de grens van Leiden en 

Oegstgeest. Dirk van Eck en zijn 

vrouw Guliana Cornelia Koch 

betrokken de nieuwgebouwde villa 

‘Pomona’ aan het einde van de 

19e eeuw, waar vanaf 1899 al 

'dames Van Eck' woonden.          

Zij zetten zich in voor het 

'Vrijzinnig Christelijk' geloof zoals 

blijkt uit diverse advertenties in het 

Leidsch Dagblad van die jaren. 

Het pand was toen nog onderdeel 

van de gemeente Oegstgeest en 

gelegen tussen de bollenvelden.  

De landelijke omgeving werd ooit getekend door de 

Leidse kunstenaar Kikkert. Het huis stond dicht bij de 

macrobiotische tuinderij van zijn broer. Van Eck was 

vooraanstaand lid van de SDAP (Sociaal 

Democratische Arbeiders Partij) en hij was voorman 

van de sociaaldemocratische arbeidersbeweging in 

Leiden. In het archief van de 'Dirk van Eckstichting' 

bevindt zich een kasboekje van de aannemer B.J. 

Huurman die in 1898/99 Pomona heeft gebouwd.   

Van Eck betaalde in totaal fl.3.811,47 (ofwel 1.732 

euro), in drie termijnen cash. Vanaf 1920 stond 

Pomona op Leids grondgebied. Ik heb niet kunnen 

ontdekken waarom dit huis zo genoemd werd, maar 

wellicht omdat het vlakbij een tuinderij lag van zijn 

broer. De naam van Pomona is afgeleid van het 

Latijnse woord pomum, dat ‘vrucht’ of ‘fruitboom’ 

betekent.[1] Omdat pomum in latere tijden steeds 

meer ging slaan op appels (vandaar "pomme" in het 

Frans) werd Pomona steeds meer beschouwd als 

godin van de appels, terwijl ze eigenlijk alle boom-

vruchten patroneerde. Tegenwoordig is er een 

notariskantoor gevestigd: Pomona Leiden Beheer BV. 

Bron: https://www.erfgoedleiden.nl/component/

lei_verhalen/verhaal/id/398                                                                                                                

        Gerhard Steenhuis

https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/398
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/398


LEKKERE HAP

VOOR ONDERWEG
De 

feestdagen 
zijn achter de 

rug en we 
zijn weer wat 

kilootjes 
rijker?

Hier een 
versnapering 

die de extra 
grammetjes 

tegengas 
geven 

Eet 
smakelijk!

Hartige bloemkool-quinoakoekjes 

Met deze bloemkool-quinoakoekjes heb je een lekkere, 

volwaardige en eiwitrijke lunch. 

Je kunt deze lunch van tevoren klaarmaken en meenemen naar je 

werk. Deze koekjes zijn namelijk ook lekker om koud te eten.

Ingrediënten voor 1 persoon:

    70 gram bloemkoolrijst (of bloemkool)

    50 gram fetakaas

    30 gram quinoa (ongekookt)

      1 ei

      Extra vierge kokosolie

      Zeezout en zwarte peper

Bereidingswijze:

1.   Kook de quinoa zoals aangegeven op de verpakking.

2.   Giet de quinoa af en zet even opzij, zodat het kan afkoelen.

3.   Gebruik je bloemkool in plaats van kant-en-klare bloemkoolrijst? 

Snijd deze dan in roosjes en maal fijn met behulp van een 

keukenmachine, blender of rasp (zodat het de structuur van rijst 

krijgt).

4.   Verkruimel de fetakaas in zeer kleine stukjes.

5.   Doe de bloemkoolrijst in een kom en voeg de verkruimelde 

fetakaas, de gekookte quinoa, het ei en een snufje zeezout en 

zwarte peper toe.

6.   Roer het bloemkoolmengsel goed door.

7.   Vorm met je handen drie koekjes van het mengsel.

8.   Verhit een eetlepel kokosolie in een koekenpan en bak de 

bloemkool-quinoakoekjes om en om 5 à 10 minuten, totdat ze 

goudbruin zijn. Eventueel garneren met een toef Griekse yoghurt.



OPLOSSING

   VORIGE PUZZEL

G

ER ZAT EEN KLEIN 
FOUTJE IN DE 
OPLOSSING VAN 
DE VORIGE 
PUZZEL.
EXCUSES NAMENS 
DE REDACTIE

‘GEEN ENKEL LEVENSPAD IS EEN RECHTE WEG’

1e prijs, VVV-geschenkbon € 20,00:

Vera Hoogendijk

2e prijs, VVV-geschenkbon € 15,00:

Loes van Egmond

3e prijs, VVV-geschenkbon € 10,00:

Marcel Schaaij
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Toegangsbewijs
Feestavond PV

Geldig op zaterdag 22 januariZaal open: 17.00 uurSportpark Rijnsoever Katwijk

Dit toegangsbewijs is niet echt

KOPIJ

INLEVEREN 

VOOR:

28-02-2022

ZA 20.30/NPO1

DATUM VOLGT…




