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INHOUD
    DEZE EDITIE

De onthulling van een nieuw logo van de PV
siert de voorpagina van de eerste editie in het
nieuwe jaar. Gemaakt door Johan van Dam.   
Zodra je deze bus bij een activiteit voorbij ziet 
komen is de boodschap duidelijk:
Stap in en doe mee, samen leuke dingen doen.
‘Nieuw’ staat ook een beetje centraal in het 
komende jaar: Dit jaar wordt bekend of Arriva de 
concessie zal behouden of dat we te maken krijgen 
met een nieuwe werkgever (in 2025), spannend? 
We gaan weer nieuwe collega’s verwelkomen,      
er komt hopelijk een nieuwe cao en uiteraard 
komen er weer nieuwe activiteiten van de PV.       
In al dat nieuwe geweld kon de redactie niet 
achterblijven met wat vernieuwingen in de glossy. 
De lay-out is weer een beetje aangepast en er is 
weer een nieuwe rubriek geïntroduceerd:
‘Achter de schermen’. Dat kun je zowel letterlijk als   
figuurlijk opvatten, nieuwsgierig? Ook het item van 
‘Mijn eerste auto’ is terug! Heb jij een leuk verhaal 
én een foto van je eerste bolide, deel het dan met 
je collega’s in de Kijkert. Zo ding je mee naar een 
miniatuurversie van je eerste auto. In de editie van 
juli/augustus wordt de prijswinnaar bekend 
gemaakt. Verder lees je over de superleuke 
kerstreis naar het Dickensfestival in Deventer,    
het gezellige kerstontbijt en de leuke 
Sinterklaasactiviteit voor de kinderen. De PV is 
behoorlijk actief geweest in de afgelopen periode. 
Johan van Dam heeft te kennen gegeven dat hij 
stopt met de strip van Arie en Iva. Zijn beschikbare 
tijd stond hem in de weg om door te gaan. 
Uiteraard betreurt de redactie zijn besluit. 
Ik heb alle strips van Johan nog even in deze editie 
voorbij laten komen. Het waren grappige en 
gevatte verhaaltjes. Dus lieve mensen, alles bij 
elkaar weer een gevarieerde editie om het nieuwe 
jaar mee te beginnen. Veel leesplezier en zoals de 
PV jullie al mee gaf, wil ik ook 
afsluiten met de woorden:
“Een goed begin en een lekker
jaar naar je zin!”

Arthur





www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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VAN UIT
    HET BESTUUR

‘SCHILDPADDEN KUNNEN VAAK MEER
   OVER DE WEG VERTELLEN DAN HAZEN…’

Hallo allemaal,

Allereerst voor iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar                                     
gewenst namens het bestuur van de PV-OV Leiden.                                                      
We hebben weer een gezellig jaar achter ons.                                                                       
Ook de maand december met het sinterklaasfeest,                                                                  
de kerstmarkt en natuurlijk het altijd gezellige                                                                   
kerstontbijt en de snoep box voor de latere                                                                            
roulering zijn weer geslaagd. Met dank aan                                                                            
alle bestuurders en vrijwilligers voor hun hulp                                                                            
dit jaar om alle activiteiten goed te laten verlopen/                                                
organiseren en ook een bedankje aan Arriva.

We gaan er weer een gezellig jaar van maken                                                                     
met z’n allen, er komen ook weer nieuwe                                                                            
activiteiten aan zoals de reünie van gepensioneerde                                                         
collega’s en een “snert dag” op 25 januari 2023                                                                   
wederom gemaakt door ondergetekende.                                                        
Houd dus de mededeling borden in de gaten.

De stiptekenaar Johan van Dam stopt ermee, dus helaas                                  
geen strips  meer van ARIE en IVA “In de Kijkert”                                       
Wie een idee heeft voor opvulling:                                                                 
Meld je aan bij de redactie.                                                                        
Tot de volgende keer, Marco Ros                                                                  
Secretaris PV-OV Leiden ros@pvleiden.nl
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WAAR
   BEN IK?

LACHEN
   IS GEZOND

Er is een man die alles al heeft,
maar hij is binnenkort weer jarig
en moet toch een cadeau krijgen
van zijn vrouw. ‘Weet je wat ik
nou wel leuk zou vinden?”
zegt de man aan het ontbijt.
“Een mooie, nette,
Nederlandssprekende
papegaai.” Zijn vrouw 
kijkt in de krant naar de
advertenties en ziet dat            er een papegaai 
aangeboden wordt. Ze gaat naar het adres, gaat 
naar binnen, blijkt het een seksclub te zijn.             
Ze wil al weer weglopen, als de barman roept: 
“Niet meteen weglopen! U kwam zeker voor de 
papegaai. Kijk, daar staat ie! En nou weet ik wel 
wat u verwacht van een papegaai in deze tent, 
maar dat is echt niet waar. Het is een keurige 
papegaai. Hij praat heel netjes, zegt geen lelijke 
woorden, vloekt niet…” “Als dat waar is…,”       
zegt de vrouw, “Wat moet ‘ie’ kosten?” 

“Drieduizend euro.” De vrouw betaalt.     
Als ze de kooi met de papegaai wil mee-
nemen, zegt de barman: “Even wachten      
  mevrouw, u moet wel even een     
     doek over de kooi doen, want anders          
                                     verdomt ‘ie het          
                            nog om straks te praten.”     
                                        Dus de vrouw        
                      doet een doek over de kooi,    
                        zet ‘m in de auto en rijdt        
                       naar huis. Thuis zet ze de          
                                kooi met de pape-         
                                 gaai neer en haalt de       
                                       doek er weer af.      
                                      De papegaai kijkt       
                                wantrouwend in het      
                               rond. Zegt: “Nieuw      
                             behangetje, andere         
                             vloerbedekking.” Later      
                             op de dag komen er een
                                 paar dames om een                          
                    partijtje te bridgen. De pape-      
                       gaai zegt: “Zo, nieuwe                 
                    meiden.” Om half zes komt de    
                      echtgenoot thuis. De pape-      
                        gaai kijkt ‘m aan en zegt:         
                          “Ha, eindelijk een           
                              bekend gezicht.”

Dát is wel een hele rare plaats om 
windmolens neer te zetten!     
Waar kunnen we deze 'misser' 
bewonderen....? 

Gerhard Steenhuis

?





SINTERKLAAS 2022

Het Sinterklaasfeest is dit jaar iets anders gegaan                                                                          het werd op woensdagmiddag gedaan.                                                                           De kinderen werden beneden opgewacht                                                                                          en met de bus naar Katwijk gebracht.                                                                                                   Ze moesten even wachten dat dan weer wel                                                                                        maar daar wachtte hun een leuk poppenspel.                                                                                             Na de voorstelling hebben ze wat te snoepen en drinken gehad                                                                     en daarna weer met de bus op pad.                                                                                              In Leiden aangekomen was de bus wat vies                                                                                      dus schoonmaken was het devies.                                                                                                Met de bus en de hele kinderschaar                                                                                                   de wasstraat door dus dat was ook weer klaar.                                                                    Ondertussen waren er 2 pieten bijgekomen                                                                                       die hebben de kinderen mee naar de recreatiezaal genomen.                                                                   Daar werd samen met de pieten gezongen en gepraat                                                                           en voor dat je het wist was het alweer laat.                                                                                         
      Sint was helaas verhinderd deze dag                                                                                                                   
      dat was voor de kinderen wel                 
      een hard gelach.                                                                                           
         Hij heeft wel laten weten er 
         volgend jaar weer bij te zijn                                                              
         en dat vonden de kinderen wel erg fijn.                                                                   
         Ondanks dit gemis was er wel een 
         cadeau voor iedereen                                                                
         dus de kinderen gingen blij weer heen.                                                                                    
       Daarna nog een borreltje met het team                  en natuurlijk de loterij                                         
daarvan werden weer heel wat mensen blij.                                                                                       
Volgend jaar zijn de kinderen weer welkom van 
4 t/m 8 jaar                                                             
dan staat het team met de sint en pieten      
weer voor jullie klaar.

Loes van Egmond

Foto’s: Peter van Leeuwen
Note van de redactie:
Omwille van de AVG heeft de redactie
besloten alleen foto’s te plaatsen waar op de kinderen minder herkenbaar zijn.
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 8: Winterbarbecue

ZIJ: Wil hem gelukkig maken met een verrassingsparty. Een Winter-BBQ 
voor hem en al zijn vrienden in de sneeuw en natuurlijk alles zelf voorbereid.
Nodigt Andy uit en vraagt wat hij kan meebrengen. Antwoord van Andy: 
Nürnberger - en Chipolata worsten, in ieder geval hartige dingen. Nodigt Rob 
uit en vraagt welke Hamburgers hij kan meenemen. Antwoord van Rob: Rund 
- en lamvlees burgers, als het maar hartig is. Nodigt Dick uit en vraagt welke 
steaks hij voor de BBQ wil meennemen. Antwoord van Dick: T-Bone, 
Tomahawk, Hanging tender. Nodigt Wilco uit en vraagt welke BBQ Sauzen 
hij kan meenemen. Antwoord van Wilco: Sweet-Honey Mustard, Chimichurri, 
en Aioli. Nodigt Theo uit en vraagt welken wijn hij kan meenemen. Antwoord 
van Theo: Bier en Whiskey. Nodigt de overige vrienden uit zonder om hulp te 
vragen. Het is nu al allemaal geregeld. Verandert van gedachten en 
besluit zelf ook bij de BBQ te blijven om een oogje in het zeil te houden, belt 
een taxidienst en bestelt een shuttle voor de mannen vanaf 2 uur nachts.  
Het is belangrijk dat zij gezond naar huis komen. Op de party-avond moeten 
de mannen hun autosleutel bij haar afgeven en zij gaat buiten tussen de 
vrienden in de kou zitten.
 
HIJ: Wil haar gelukkig maken met een verrassingsparty. Een Winter- BBQ 
met al haar vriendinnen in de sneeuw en natuurlijk alles zelf voorbereid.  
Nodigt Karin uit en vraagt wat zij graag van de BBQ eet. Antwoord van Karin: 
Tomaat en Aubergine. In ieder geval vegetarisch. Nodigt Ria uit en vraagt 
welke Hamburgers zij het liefst wil. Antwoord van Ria: van Portobello - 
Champignon of vegan gehakt. Als het maar vegetarisch is. Nodigt Annie uit 
en vraagt welke steaks zij graag wil voor de BBQ. Antwoord van Annie: 
Kipfilet of iets anders met weinig calorieën. Nodigt Claudia uit en vraagt aan 
welke BBQ Sauzen zij de voorkeur geeft. Antwoord van Claudia: Humus en 
Philadelphia Light - Dip. Nodigt Christine uit en vraagt welk bier zij het liefst 
bij de BBQ drinkt. Antwoord van Christine: Witte wijn. Nodigt de overige 
vriendinnen uit zonder naar hun voorkeuren te vragen, het heeft toch geen 
zin. Verandert van gedachten en besluit toch niks zelf voor te bereiden. Belt 
een Event Cateraar en bestelt: Tomaat, Aubergine, Portobello - Champignon, 
Kipfilet, Humus en een Dip - light. Als het maar vegetarisch is en caloriearm. 
Op de partyavond overhandigt hij de cateraar de huissleutel en hij sluit zich 
bij zijn vrienden in de warme kroeg 



BAS HOEK

Vandaag heb ik een interview met Bas Hoek.
Ik heb Bas leren kennen op het feest van Arriva
als een vrolijke, leuke, lieve, grappige collega.
Bas verteld:

“Ik ben nu 6 jaar in dienst van Arriva. Buschauffeur
worden was eigenlijk een jongensdroom van me, 
maar eerst heb ik als assistent-klantenmanager bij
AH in Leiden  en Den Haag CS gewerkt.
Op Den Haag CS heb ik Shannen leren kennen.
Zij studeerde in Den Haag en kwam bij ons werken.
Na een tijdje ben ik toch de BBL opleiding van 
Arriva gaan doen samen met Mariëlle, Bob, Kevin,
Angelique, en nog meer aankomende collega's. 
Sinds ik geslaagd ben rij ik op de stalling in Leiden.
Daar heb ik dan ook op het station van Leiden voor 
een bus Shannen ten huwelijk gevraagd. 
Wil je met mij trouwen stond op de lijnfilm 
en ze zei JA!! Ik ben nu 35 jaar. We zijn getrouwd
en we hebben sinds september 2022 een dochtertje
gekregen met de naam Yuna. Verder hebben we
2 honden: Een Japans hondje van 9 jaar oud. 
Dat is Shiba en we hebben een kruising husky/
malamute/witte herder van 6 jaar met de naam Xena.                                                                                

e

                                                                                              Ik heb hobby's. Ik vind vliegtuigen erg     
                                                                                          leuk en nee ik ben geen vliegtuigspotter           
                                                                                          Verder ben ik creatief met hout. Ik zet      
                                                                                          graag die voorgedrukte puzzles in 
elkaar zoals huisjes, de BigBen e.d. Verder ben ik gek op autorijden. Ik sport niet... daar ben ik te 
lui voor, hoewel ik wel wandel met de hondjes en Yuna.                                                             

SIVIA BRINKERINK
    IN GESPREK MET…



Geen uren natuurlijk maar wel een leuk rondje.                                                   
Hoe ziet onze toekomst er uit?                                                          
Binnenkort, eind januari verhuizen we weer naar ons 
gerenoveerde huisje.
Dus ik heb een hoop werk te doen. Maar onze wens is 
eigenlijk ooit verhuizen naar Zuid Limburg. Supermooi 
landschap, heerlijk rustig, mooie dorpjes en terrasjes en 
dichtbij de grens. Helaas zijn de huizenprijzen niet echt 
leuk  dus moeten we geduld hebben.

Eerst gaan we in mei naar mijn 
schoonvader in Spanje ... Beetje bijkomen.
Dan in september is Yuna een jaar en dan 
gaan we heerlijk naar Curaçao op 
vakantie. Maar eerst dit jaar maar eens 
kerst afsluiten met een familiediner. 
Shannen en ik maken dan lekkere hapjes 

zoals mini bara's 
met kipkerrie en 
nog meer (nou 
Bas, houdt maar 
een plekkie vrij 
voor mij…)
Ik hou van lekker 
eten, lekker 
Surinaams 
vooral Roti. 
Schoonmama is 
Surinaamse dus 
dat zit wel goed!

Sivia Brinkerink



Foto: Marco vd Ende

DE KIJKER
Waarom zijn wij zo?
In ons werk ontmoeten wij heel veel                                                                               
mensen, en de diversiteit is enorm.
Ik vraag me we wel eens af hoe mensen                                                                             
zijn geworden zoals ze zijn? Wat is bepalend geweest voor de keuzes die ze maken in 
bijvoorbeeld het vinden van een partner, opleiding, beroep, ect. Het is vooral fascinerend 
hoe mensen willen zijn of er uit willen zien (voor een ander?) Hoe wil je overkomen of je 
onderscheiden van anderen, want dat is wat we allemaal doen.

Ons publiek in de bus is spraakmakend en dat is absoluut een mooie 
kant van dit werk. Knappe opgemaakte vrouwen, sportschooltypes, 
slonzige studenten, kwetsbare ouderen of in detail: bijzondere 
haarkleuren, piercings, tatoo’s of kleding. Vaak komt er ook nog een 
factor sociale vaardigheid om de hoek kijken zoals een begroeting, 
oogcontact maken of de omgang met emoties, van twee kanten uit 
gezien. Tja, ieder mens is echt bijzonder! Mensen hebben ook een 
kwetsbare kant. We hebben iets in ons wat pas aan de oppervlakte 
komt als je elkaar beter leert kennen maar ondertussen schuilgaat 
achter een houding. Dat is hoe we zijn. Als mensen meer van zichzelf 

durven te geven, de kwetsbare kant willen laten zien, dan blijkt dat er onder de schil vaak 
een ander persoon zit dan dat de buitenkant in eerste instantie doet vermoeden. Als je tijd 
en aandacht aan een ander besteed, pluk je daar altijd de vruchten van. Het zorgt voor 
verbinding, een veilig gevoel. Weten dat je als individu elkaar nodig hebt in deze hele grote 
wereld. Kernwaarde is wel dat we elkaar vertrouwen en eerlijk zijn natuurlijk…

Het is wél toevallig dat de 
afgebeelde auto bij de 
oproep precies dezelfde is 
als mijn 1e auto, alleen 
dan in een mooie groene 
uitvoering! Maar ik weet 
nog wel dat ik net mijn 
rijbewijs had en van mijn 
vader bijna de 'opdracht' 
kreeg van ga maar rijden.    
Ik was toch wel verbaasd, want een 
auto was toen al een heel bezit en 
daar mocht ik als kersverse 
bestuurder mee op pad.                

Het scheelde wellicht dat we toen in Zeeland 
woonden en het nog lekker rustig was op de weg, 
maar toch. Mijn vader was wat dat betreft heel 

nuchter ingesteld (hij was een 
Groninger en die zijn vrij 
nuchter) en zei toen, je hebt 
toch je rijbewijs, nou, dan ga 
maar rijden want in de praktijk 
leer je het pas écht! Het is 
allemaal goed gegaan en 
sindsdien, vanaf ongeveer 
1979, heb ik al heel wat 
kilometers gemaakt en 
gelukkig zonder ongelukken 
of andere narigheid. Er zijn in 

de tussentijd wel wat auto's voorbij gekomen, 
variërend van klein tot op heden een Renault Kadjar 
ivm de aanschaf van een caravan. En dát bevalt 
uitstekend! Gerhard Steenhuis

MIJN EERSTE
   AUTO



KERST
  ONTBIJT

Beelden 
vertellen meer dan woorden,Het was 

heerlijk
 én gezellig!





ACHTER

  

Waar vinden we je achter de schermen?

   Ik werk als concessiemanager in de regio West, en ben

   operationeel verantwoordelijk voor onze mooi concessie ZHN.

Voor welke carrière ben je opgeleid?

   In Groningen heb ik bedrijfskunde gestudeerd, waarbij de focus van mijn studie lag op HRM en marketing.          

   Behalve mijn inhoudelijke interesse in deze 2 domeinen vond ik het erg leuk om een jaar langer van mijn              

   studentenleven te genieten.

Wat was je eerste baan?
   mijn allereerste bijbanen was in het dorp waar ik geboren ben, genaamd de Lutte. Ik wilde graag op vakantie        

   met vriendinnen en had daarom 2 bijbanen om voldoende geld bij elkaar te sparen. In de ochtend in de               

   housekeeping bij een luxe hotel en in de avond in een café achter de bar.

Wat is je favoriete moment van de dag?

    Ik geniet van de avond (ik ben namelijk geen ochtendmens). Ik vind het heerlijk om na het werk lekker buiten    

    te sporten. In de zomer, maar ook in de winter als het lekker fris is.

Wat vind je een lekkere lunch?
   Dat is een lastige vraag omdat ik erg veel lunchgerechten lekker vind. Ik houd van versgemaakte gebonden soep    

   of een wrap. Maar het allerliefst eet ik een flinke spelt- of zuurdesem brood met gegrilde groente of            

   bijvoorbeeld avocado. Maar ook met een gebakken ei’tje maak je me erg blij!

Welk schermpje krijgt de meeste aandacht?

   Mijn telefoon krijgt de meeste aandacht; mail maar ook, social media en flitsmeister. En ik zit natuurlijk ook      

   vaak achter het monitorscherm van de computer om te werken. Televisie kijk ik bijna nooit.

Welke koffie of theevariant geniet je voorkeur?

   Zwarte en iets sterkere koffie in de ochtend en einde middag. Tussendoor drink ik meestal thee, en dat mogen     

   allerlei smaken zijn.

Thuiswerken, op locatie of onderweg?

   Het werken op een vestiging heeft mijn voorkeur. De dynamiek en gezelligheid in de kantines in onzeregio maakt       

   mij energiek door sfeer en grappen. Tegelijkerheid worden aan de kantinetafel ook vaak de kritische punten         

   benoemd en soms hele goede ideeën om onze dienstverlening te verbeteren. Maar gezien mijn lange reistijd

   werk ik  1 of 2 dagen per week vanuit huis. Ik ben dan ook erg blij met beeldbellen of apps zoals Teams, 

   daardoor ben ik vanuit huis een beetje op locatie.

  
Rijd je ook op de bus of zou je het ooit willen doen?

   Ik heb mijn busrijbewijs vorig jaar in juni mogen halen bij de rijschool in onze regio. Heel af en toe rijd ik een    

   ritje of verplaats ik een bus van A naar B.

Hoe ziet je ideale vrije dag er uit?
   Langzaam wakker worden (uitslapen dus). Rondje hardlopen of wandelen met onze hond, en dan lekker rustig      

   ontbijten met een krantje. In de middag en avond ga ik graag op pad naar vrienden. Ik ben niet zo’n goede kok 

   (gebrek aan geduld en souplesse) maar ik mag wel graag lekker eten en borrelen met vrienden…

 

Achter de schermen opereren 
diverse collega’s die de 
organisatie aansturen. Wat 
wij doen achter het stuur 
doen zij achter de schermen.              
Aan de hand van 10 vragen leer 
je ze wat beter kennen.

deze keer: Lieke Wigger
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 DE SCHERMEN



OP STAP
   MET DE PV

Het is vandaag 11 december, de dag van het pv uitje naar 
het Dickens festival in Deventer. Vanaf 08.00 uur is het 
verzamelen boven in de pv ruimte waar de koffie en thee 
klaar staan met een heerlijk koekje er bij. Nadat iedereen er 
was  en de koffie op had, zijn we even na half negen in de 
bus gestapt met als chauffeur Mike Woering.

Aangezien Deventer niet echt naast de deur ligt zijn we 
even bij Amersfoort voor een sanitaire stop bij Mac gestopt. 
Nadat het nodige achter de rug was zijn we verder gereden 
naar onze bestemming. Daar kwamen we rond kwart voor 
elf aan waar er een speciale plek was voor de bus om ons 
te kunnen laten uitstappen. Nadat iedereen zich warm had 
aangekleed, het was tenslotte rond het 
vriespunt, hebben we de bus verlaten en 
liepen richting de toegang.

Het was een drukte van jewelste en na veel 
geschuifel waren we ongeveer pas na een 
uur door de officiële ingang die bewaakt 
werd door twee ridders en ze lieten 
gedoseerd de mensen naar binnen gaan. 
De route door de oude binnenstad was 
uitsluitend eenrichting verkeer en alles was 
afgezet met hekken.

Er komen ruim 950 personages uit de 
beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: 
van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot 
Christmas Carol Singer, van weeskinderen tot 
kantoorklerken en deftige lieden. Het was een 
grandioos groot spektakel. We hadden ruim de tijd om alles 
te bekijken en vooral te genieten.                                                                          
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Bekijk het filmpje van 
deze dag via de QR-code

Rond kwart voor vier zijn we 
weer vertrokken uit Deventer 
en met nog een stop kwamen 
we tegen zessen weer op de 
vestiging.

Daar werd ons eerst een hapje 
en een drankje aangeboden 
waarna er een heerlijke 
stamppot maaltijd klaar stond 
met diverse smaken en een 
heerlijke salade.

Ik mag denk ik namens 
iedereen wel uitspreken dat dit 
een voortreffelijke dag was met 
grote dank aan de activiteiten 
commissie! 

Groet Jan van Adrichem
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AANMELDEN REÜNIE: JALOVEGMOND@CASEMA.NL

Jaap van Egmond is druk bezig met de
voorbereiding van een grootse reünie van voormalige    
collega’s. Ben je gepensioneerd en heb je gewerkt in 

Leiden, Lisse of Leidschendam? Kom dan ook gezellig 
langs. Er hebben zich al vele mensen aangemeld dus      

het beloofd een hele leuke middag te worden.

 Je kunt je aanmelden bij Jaap via onderstaand                   
e-mail adres. De Reünie vindt plaats in de                        

PV-ruimte boven aan de Rijnsburgseweg in Leiden.                                      
Laat jij ook je gezicht zien? Je bent van harte welkom!

AANMELDEN REÜNIE: 
JALOVEGMOND@CASEMA.NL



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘VEEL WOORDEN OVER IETS VUIL MAKEN’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Jan van Adrichem
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Leo de Jong
3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Jose Verhage
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OEGSTGEEST
   RIJNZICHTWEG

Deze aflevering gaat de blik op Oegstgeest, de plaats waar je volgens Jan Wolkers zachtjes 
moest praten wegens tweemaal ST in de naam.                                                                      
Op de Rijnzichtweg, het punt waar in het verleden de NZH-trams naar Katwijk en Noordwijk 
reden, komen we LVB-bus 1025 tegen van de grote NZH serie 1000-1062. Aan de achterkant 
is het niet te zien, maar hij zal op een van de lijnen naar/van de kust hebben gereden.         
Dat waren toen 40, 41 en 42. LVB was de afkorting voor Leyland-Verheul-Bus. De 63 bussen 
werden gebouwd in 1967-1968 en deden op een uitzondering na tot 1983/1984 dienst.     
Deze 1025 verdween niet lang na de foto uit 1975 naar Waterland. In Leiden kwamen 
namelijk nieuwere bussen en oudere bussen werden verdeeld in het voormalige NACO-
gebied, dat sinds 1972 bij de NZH was gekomen.                                                                                                     

Van deze grote serie NZH-bussen heeft eentje de slopersdans ontsprongen; dat was de 
voormalige lesbus 1000, waar menig chauffeur de rijkunsten op heeft geleerd. Hij staat nu in 
het NZH Vervoer Museum in Haarlem en doet nog geregeld dienst voor diverse doeleinden. 
Kom gerust eens op een zaterdag in Haarlem kijken (zie onze advertentie in dit blad).          
De 1000-serie was groter dan de 63 exemplaren bij de NZH. Ook bij andere NS-bedrijven kon 
je ze vinden. Daarvan zijn er nog twee bewaard gebleven: de Citosa (later WN) 1107 is nu 
eigendom van het Haags Bus Museum en de Zuidooster 1113 is na restauratie    
ondergebracht bij de Stichting Veteraan Autobussen. 

Wim Vink Archief NZH Vervoer Museum



Dag lieve collega’s, 

Hier een bericht vanuit het verre oosten des lands.      
Na een lange tijd een bericht van mij.                            
Op 1 juni vorig jaar was het dan zover, ik was over-
geplaatst naar vestiging Groenlo. Op 13 juli zou ons huis 
opgeleverd worden in Eibergen, maar gelukkig had ik 
een slaapplaats in Rijssen bij mijn moeder. Ik startte      
2 juni meteen met mijn lijnverkennig. En allemachtig,   
wat veel lijnen(hahah): Van Groenlo naar Doetinchem, 
van Doetinchem naar Zutphen, van Zutphen naar 
Deventer, van Doetinchem naar Arnhem via Doesburg, 
van Groenlo naar Winterswijk en van Groenlo naar 
Enschede of van Groenlo naar Hengelo. En dan via 
allerlei verschillende plaatsjes. Maar gelukkig heb ik dat 
uiteindelijk onder de knie gekregen.  

In Groenlo zijn wij ongeveer met 50 collega’s. Ik vind het 
daar erg gezellig. Ik werd er heel erg warm ontvangen. 
nog geen seconde spijt gehad van de overplaatsing naar 
Groenlo en het verhuizen naar Eibergen. Heel af en toe 
kom ik nog eens in de vestiging van leiden. Ook daar 
heb ik een hele leuke tijd gehad.                                

Maar zoals wij zeggen:               
“Er was een tijd van komen en er 
was een tijd van gaan.”               
Het wonen in Eibergen bevalt ons 
ook heel erg goed. Het huis is 
mooi geworden. Het plaatsje 
Eibergen is klein, maar je hebt er 
alles wat je nodig hebt. Zelfs vijf 
kroegen. De gemoedelijkheid 
heerst hier gelukkig ook nog heel 
erg. Wanneer we naar de grotere 
steden willen zijn wij er zo. Vanaf  
hier is het 20 minuten naar 
Enschede of anders 40 minuten 
naar Arnhem. En binnen een 
kwartiertje zitten wij in Duitsland.  
Hij is fijn, maar ik stop ermee nu. 
Moet zo weer een lekker stukje 
rijden in de mooie omgeving van 
de Achterhoek. 

Het gaat jullie allemaal goed en 
hopelijk tot snel.

Groetjes  Janneke Scherphof

BERICHT VAN
   JANNEKE SCHERPHOF
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DAT HEB
    IK WEER…
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Harry Brakhoven is al 
jarenlang een 

gewaardeerde collega. 
Hij is een wandelende 

encyclopedie als het 
om Leiden gaat.    
Leuke feiten en   

          interessante   
 verhalen:               

Harry schudt ze zo     
uit z’n mouw.

Voor zo lang als        
het duurt struinen      

we met Harry     
kriskras door Leiden.

Loop je ook mee?

OP STAP
   MET HARRY

De Lange Brug, daar waren we gebleven.
We hadden het over de studentenhuisvesting
die ooit een kerk en later een brandweerkazerne
is geweest. Tegenover dit complex bevindt zich 
het Kamerlingh Onnesgebouw.

“Dit gebouw is verrezen op de ruïnes van de
huizen die zijn verwoest tijdens de buskruit ramp
in1807,” verteld Harry. 
“Hier zat vroeger een natuurkundig laboratorium 
van de Universiteit Leiden. In 1908 kreeg het
gebouw wereldwijde bekendheid als het
‘koudste plekje op aarde' vanwege het feit dat
hoogleraar Heike Kamerlingh Onnes erin slaagde 

helium vloeibaar te maken. 
Tegenwoordig is het een
rechtenfaculteit.”
“In de Zonneveldstraat achter het 
gebouw vind je het 
oude politiebureau. Dit bureau heeft 
nog regelmatig
gefungeerd als achtergrond in de 
oude Baantjer tv-series.”

Leiden kent ook veel prachtige hofjes 
en Harry loodst ons door een knus 
hofje tussen de Lange Brug en de 
Nieuwsteeg.
“Eigenlijk mag je de hofjes niet in 
zonder begeleiding. Er wonen immers 
nog mensen. Een Hofjestour is wel 
een aanrader, je zult versteld staan 
hoeveel hofjes er zijn in Leiden en hoe 
goed ze zijn verstopt in het centrum 
van de stad.”



Zo komen we uit bij de Pieterskerk in
Leiden. Dit is van oudsher de hoofdkerk
van de stad, een  waar boegbeeld.
De kerk is als zodanig al sinds 1971
buiten gebruik gesteld en leent zich
tegenwoordig voor allerlei evenementen.

“Leuk om te vertellen,” zegt Harry, 
“Is dat elk jaar rond het 3 oktoberfeest 
op het plein voor de kerk een
‘Oude nostalgische kermis’ staat 
opgesteld met ouderwetse attracties.”

En zo wandelen we door krappe gezellige steegjes richting de Breestraat.
Het wordt tijd voor een bakkie koffie. “Zullen we de volgende keer weer verder gaan?”
zeg ik tegen Harry. “Best hoor, we kunnen nog alle kanten op!”

De redactie is verrast door de vele  mooie
plekjes in Leiden en de geschiedenis die
in de stad rondwaart. Mocht je nou zelf
door de stad gaan struinen en je
loopt tegen iets aan waar je meer over
zou willen weten, schiet Harry dan 
eens aan. hij kan je nog meer vertellen
dan wat hier In de Kijkert beschreven 
staat. 
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PUZZEL JE
   OOK MEE?

Deze keer een extra grote
kruiswoordpuzzel.
Lever de oplossing van de 
puzzel in via 
indekijkert@hetnet.nl
of kastje 50 in de lockerruimte.
Zo ding je mee naar een 
VVV-cadeaubon. Elke uitslag 
kent 3 prijswinnaars. De eerste 
prijs is een bon van € 20,00, de 
tweede prijs is € 15,00 en de 
derde prijs bedraagt € 10,00

Lever je oplossing in voor 
28 februari 2023 en wie weet 
ben jij een gelukkige winnaar!

SHARE LUCK 
    WHAT’S ON?

De redactie spoort naar gelukkige 
momenten om te delen: 
share luck! 

Het zijn deze keer de Bassen die 
het hoogste lied zingen! 
Bas Hoek werd vader van dochter 
Yuna en Bas Rijsdijk verwelkomde 
dochter Olivia. Twee prachtige 
meiden van trotse ouders.
Gefeliciteerd jongens!





Het	kwam	)jdens	onze	vakan)e	in	juni	
relaxend	bij	het	zwembad	zomaar	voorbij	op	
internet:	Cruise	met	de	MSC	Preziosa	in	
november,	7	dagen	all-in	naar	België,	Frankrijk,	Engeland	en	Duitsland.	Dit	alles	op	een	redelijk	klein	schip	
(heeJ	onze	voorkeur)	voor	een	prijs	waar	je	nog	geen	huisje	van	kan	boeken	bij	Center	Parcs	en	
vertrekkend	vanuit	RoMerdam.	Snel	de	baco	geparkeerd	en	de	planning	gecontacteerd…	Gelukkig	was	er	
verlof	mogelijk	dus	maar	gelijk	met	de	voetjes	nog	in	het	water	geboekt.	Nooit	met	MSC	gereisd,	dus	

waren	we	erg	nieuwsgierig	wat	deze	rederij	kon	
bieden	voor	die	prijs.	

Helaas	drie	weken	voor	vertrek	een	mail	van	het	
reisbureau	dat	het	een	ander	schip	zou	worden,			
de	MSC	Virtuosa.	Een	stuk	groter	maar	toch	ervoor	
gekozen	om	te	gaan.	Alles	was	tensloMe	al	geregeld	
dus	dit	was	een	luxe	(lees	geen)	probleem.	Geen	
spoedtest	meer	vereist	dus	dat	was	mooi.	Op	16	
november	met	het	ov	naar	RoMerdam	en	binnen	
)en	minuten	zaten	we	aan	boord		(Schiphol	lees	ff	
mee!!!!).	Koffer	werd	in	de	hut	gebracht	dus	gelijk	
lunchen.	Om	acht	uur	’s	avonds		onder	het	genot	
van	een	kleine	vuurwerkshow	vertrokken	op	weg	
naar	onze	eerste	bestemming:	Zeebrugge	in	België.

Waarschijnlijk	moest	de	kapitein	eerst	nog	even	
langs	huis	of	zo,	want	de	volgende	morgen	om	7	
uur	kwamen	we	daar	pas	aan.	Helaas	regende	het	

erg	hard	dus	niet	naar	Brugge	gegaan.	Dat	doen	we	
wel	een	keer	met	de	auto	dan,	gaat	een	stuk	
sneller….	De	dag	goed	besteed	aan	boord	met	het	
bekijken	van	het	schip.	Veel	te	doen	aan	boord,								
3	zwembaden	waarvan	2	buiten…brrr…	her	en	daar	
barretjes,	pubs	en	lounches.	Een	sporthal,	gamehal	
met	F1	simulators,	bowling	(alleen	bij	mooi	weer	
haha),	interac)eve	bios	en	nog	veel	meer.	Een	echte	
feestboot…	Ook	voor	de	kleine	kids	is	er	een	aparte	
dagbesteding,	zelfs	met	oppas…

JEROEN OP
  CRUISE CONTROL
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De	volgende	dag	aangemeerd	in	Le	Havre,	
Frankrijk.	Hier	een	excursie	geboekt,	althans	
we	hebben	ons	laten	afzeMen	in	Honfleur,	een	
klein	stadje	aan	de	zuidkant	van	de	Seine.	Leuk	
stadje	met	een	an)eke	haven	en	de	grootste	
houten	kerk	van	Frankrijk.	Gebouwd	door	
scheeps)mmerlieden.	Dat	kan	je	zien	aan	het	
gewelf	van	de	kerk	dat	lijkt	op	2	omgekeerde	
scheepsrompen.	Apart	aan	deze	kerk	is	dat	de	
kerktoren	15	meter	verderop	staat.	Rare	
jongens	die	Fransen…	De	dag	vloog	om	en	na	
nog	even	een	wijntje	te	hebben	genubgd	bij	
Chez	Rene	was	het	al	snel	)jd	om	terug	te	
keren	naar	het	schip	via	de	grote	hangbrug	
over	de	Seine:	De	Pont	de	Normandie.																					

Met	een	lengte	van	2143	meter	en	een	hoofd-
overspanning	van	856	meter	een	flinke	jongen…	Op	het	
hoogste	punt	ligt	het	wegdek	59	meter	boven	de	Seine…

Na	vertrek		’s-avonds	getrakteerd	op	
een	ABBA	show	in	de	promenade,	
welke	voorzien	is	van	een	LED	Dome,	
waarmee	men	werkelijk	alles	kan	
projecteren	op	het	plafond	zodat	je	
voor	elk	thema	de	juiste	sfeer	kan	
creëren.	Veel	dancing	queens	gespot,	
erg	gezellig…	Zaterdag	bereikten	we	
Southampton.	Centrum	op	loop-
afstand,	maar	behalve	het	stukje	

oude	stad	met	de	stadswallen	waren	we	hier	snel	uitgekeken.	Wel	kwamen	we	nog	een	in	een	toren	
geves)gd	museumpje	tegen	dat	geheel	gewijd	was	aan	de	Mayflower,	een	schip	dat	in	1620	met	de	
Pilgrimfathers	die	uit	Leiden	aioms)g	waren,	naar	Amerika	is	afgereisd.	Leuke	toevalligheid.	Ik	denk	
dat	onze	eigen	stadskenner	Harrie	Brakhoven	hier	vast	wel	meer	over	weet		mocht	het	jullie	interes-
seren.	Dacht	ik	aan	de	komende	hele	dag	op	zee,	heerlijk	bij	het	(binnen)zwembad	met	de		e-reader.	
Max	verstappen	kijken	in	de	Engelse	pub,	
lekker	relaxen,	en	die	droom	kwam	uit….	
Maandag		werden	we	wakker	in	Hamburg	
na	een	heerlijke	60-70	jaren	party	de	
avond	ervoor	en	maakten	we	ons	op	om	
met	de	pendelbus	naar	het	centrum	te	
gaan.	Hamburg	is	echt	een	mooie	stad.	
Modern	maar	ook	klassiek	met	grachten,	
stadsmeer	en	een	schiMerend	stadhuis.	
De	aanwezige	kerstmarkt	met	gluhwein	
maakte	het	plaatje	compleet.	De	dag	
vloog	om	en	na	een	heerlijk	diner	aan	
boord	en	een	ontspannen	zeedag	de	dag	
erna	kwamen	we	moe	maar	voldaan,	vol	
en	zoet	weer	aan	in	RoMerdam…													
Het	was	weer	erg	gezellig…	Jeroen	vd	Plas





HIER IS
   WAAR IK BEN!

Het is het hoofdkantoor van Heerema Marine Contractors 
aan de Vondellaan. Vanuit veel buslijnen is het gebouw te 
zien, 1, 2, 9, 38, 90, 430, 431 en 432.                              

De afbeelding van de windmolens is een verwijzing naar 
een afdeling van Heerema die windmolenparken op zee 
aanlegt. Eind 2020 telde Nederland 2 606 windmolens die 
gebruikt werden voor de productie van elektriciteit. Hiervan 
stonden er 2 144 op het land (inclusief binnenwateren) en 
462 op zee. In dat jaar werd door deze windmolens 
voldoende elektriciteit geleverd om 5,6 miljoen huishoudens 
te kunnen voorzien (15,3 miljard kWh). Hiervan is              
36 procent geproduceerd door windmolens op zee en 64 procent door windmolens die op het 
land staan. In 2021 was de productie opgelopen naar 17,9 miljard kWh. 

Windturbines worden steeds efficiënter. Dit betekent dat het vermogen per windturbine – 
uitgedrukt in megawatt (MW) – toeneemt. Ook worden de turbines steeds groter. De moderne 
windturbines produceren meer uren per jaar elektriciteit dan oudere modellen. Windturbines in 
oudere Nederlandse windparken op zee hebben een vermogen van 2 tot 4 MW per stuk. De 
turbines die vanaf 2020 in het windenergiegebied Borssele staan, hebben al een vermogen van 
8 tot 9,5 MW per stuk. Deze turbines hebben een rotordiameter (de doorsnede van de cirkel die 
de wieken maken) van ongeveer 165 meter.                      
Met één van de bladen in de hoogste (verticale) 
stand is de turbine ongeveer 190 meter hoog. 
Windturbines van 12 MW zijn inmiddels ook 

beschikbaar. En er worden al 
turbines van 15 MW ontwikkeld. 
Hoe hoger het vermogen per 
windturbine, hoe minder 
windturbines er nodig zijn om het 
afgesproken vermogen van een 
windpark te behalen.            
Minder turbines bouwen betekent 
minder kosten maken.

Gerhard Steenhuis



Arie en Iva, getekend door 
Johan van Dam gaan 
verdwijnen uit de Kijkert.
We hebben 8 edities lang
hun avonturen mogen 
beleven. Hierbij nog even 
een korte terugblik. 
Johan heeft te kennen 
gegeven dat zijn agenda vol 
staat met opdrachten 
waardoor er nauwelijks tijd 
overbleef voor de strip.
We hebben met veel plezier 
de strips gelezen en de 
redactie wil Johan bedanken 
voor zijn bijdrages!



DARTEN
DONDERDAGAVOND

OM DE 2 WEKEN, 19.30 UUR
INFO: ROBERT LEMMERS

06-51478308

KOPIJ
INLEVEREN 

VOOR:
28-02-2023

Henk DuPrie heeft in 
december afscheid genomen 

van Leiden. Hij gaat zijn 
cariëre voorzetten in 

Heerenveen. Succes Henk!

     & STEENGRILLEN
         ZATERDAG 11 MAART!

SAVE THE DATE…

SNERTDAG
VRIJDAG

25  JANUARI 2023




