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Beste lezer
Op de omslag nog maar 
eens een keer een plaatje van 
molen de Valk. De foto is genomen
vanaf het dak van de parkeergarage,
zal ik maar zeggen. Het gaat 
eigenlijk meer om de fontein die 
nu ook in werking is, op (heel) warme dagen is 
dat een ideale speelplaats voor kinderen, en 
‘s avonds is de fontein ook nog verlicht. 
Voor wat onze “GLOSSY” betreft staat er ook 
wel wat te gebeuren, zo heeft een collega laten 
weten het wel leuk te vinden mijn redactionele 
“werkzaamheden” over te nemen….. 
Aangezien ik nog maar(liefst) drie jaartjes 
mag/moet werken komt die opvolging  
natuurlijk heel goed uit. Zo kunnen we ruim de 
tijd nemen één en ander over te dragen… Niet 
dat het zo’n heksentoer is dit boekje in elkaar 
te zetten maar toch….. Voor wat het werken 
betreft, ben ik al een aantal jaren aan het 
afbouwen, en zo wordt mijn redactionele 
“werk” dus ook afgebouwd. 
Verder in deze editie een vroege aankondiging 
voor een reünie voor de gepensioneerde 
collega’s van de vestigingen Leiden, Lisse en 
Leidschendam. Door een spraakverwarring 
werd eerst 3 november als datum genoemd, dit 
moet dus zijn 27 oktober!! ‘t Is altijd wel leuk 
om te zien en te horen hoe het met al die 
“oudjes” gaat. Allemaal zo rond hun zestigste 
kunnen/mogen stoppen met werken om van 
een welverdiende oude dag te gaan genieten. 
Sommige zijn (bijna) niet meer te herkennen, 
andere kunnen, bij wijze van spreken, zo de 
bus weer op. Al zou het me niet verbazen als 
ze de manier waarop wij tegenwoordig ons 
werk moeten doen niet zouden herkennen….. 
Er is de afgelopen 15 jaar nou eenmaal wel wat 
veranderd, en als al ooit gebleken is dat lang 
niet elke verandering een verbetering is dan is 
het wel in het streekvervoer……en da’s best 
jammer !!
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Beste lezers
 
De “in de 
Kijkert” is een 
uitlaatklep voor 
onze leden, en 
niet te vergeten 
een clubblad van 
de P.V. waar het 
reilen en zeilen 
van de P.V. in 
staat. Mij is de 

beurt om een bestuurlijk stukje te schrijven. Ik 
was op vakantie toen de redactie mij er op 
attendeerde. Helaas heb ik van de staking niets 
meegekregen op het bedrijf, maar heb het op 
de media gevolgd. Moet mij nog even van het 
hart, dat de visbak datum niet bewust op 
ramadan is gekozen, op een andere datum was 

helaas geen verlof voor de visbakkers 
mogelijk. Een uitgebreid verslag elders in dit 
blad. Bij het schrijven van dit stukje zijn de 
voorbereidingen van de BBQ in volle gang, ik 
hoop dat in de volgende “in de Kijkert” staat 
dat het een groot succes is geworden. Niet 
onbelangrijk is dat Jaap v. Egmond weer enige 
belangstelling toont naar de toedracht van de 
P.V. Wat wij ten zeerste toe wensen. Wat zeg je 
Lies? Is de KAT weg ? IK help wel even 
zoeken. Poooeees !!!! Poooeees !!!!! Poooeees 
!!!! (waar zit die rotkat nou) Poooooeeeeees. 
Ik heb geen tijd om verder te schrijven, dus ik 
wens een ieder nog leuke zomer (vakantie).
Ps. Het bestuur gaat tot september in zomer 
reces. Maar voor vragen kan je altijd terecht.
En LID WORDEN KAN ALTIJD

 
Groetjes Koos Vooijs

BE
ST

U
U

R
LI

JK

Zaterdag 27 Oktober -- 14:00 uur tot 17:00 uur -- €. 10,- p.p.
Voor gepensioneerden van de NZHVMnv + Connexxion + Arriva

van de vestigingen Leiden - Lisse - Leidschendam.
Info: 06 40 180328 (Jaap van Egmond) en 06 51 832917 (Cees Stijnman)
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MotorToerTocht (02/09)
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Op zondag 2 september wordt de jaarlijkse 

motortour gereden. Dit jaar een “flinke“ 
dagtocht (325 km) naar Zeeland!!! Vertrek 
vanaf het transferium in Zoeterwoude dorp 
(A4) om 08:30 uur. Uiteraard wordt er gestopt 
voor de koffie en lunch, er zitten 2 veerboten 
in de tocht en alle kosten zijn voor eigen 

rekening. Start beslist met een volle tank 
benzine en onderweg zal er nog gestopt 
worden om te tanken. Het organisatieteam 
heeft zijn best gedaan om weer een mooie 
dagtocht te organiseren en hopen ook weer op 
een mooie opkomst en vooral mooi weer.
 
Fred v/d Eijnden -- Simon v/d Meer
Cees Stijnman -- Sjaak Goudriaan

Op een mooie dag in mei! Alhoewel, het weer 
ietwat tegenviel, we hadden immers al een 
aantal zomerse dagen gehad, en nu was het 
ineens maar 13 graadjes en de lucht was wat 
grijzig met kans op een bui. Maar toch was het 
een mooie dag in mei. Zondag 13 mei om 
precies te zijn. De dag des Heeren, zoals 
sommigen onder ons beweren. Moederdag, 
voor velen onder ons. De eerste dag van een 
mooie vakantie trip voor een 
enkeling. En gewoon een 
werkdag voor de echte 
mazzelaar. Ik dus! Om acht 
uur begonnen, lekker rustig 
op straat en geen hond in de 
bus. Dat laatste kwam omdat 
ik met lijn 3 de route van 
lijn 5 ging rijden en dat 
verwacht natuurlijk geen 
hond. Na een corrigerende 
“U-turn” op het Noordeinde, 
m’n eerste klant, een oud 
vrouwtje, met enige 
vertraging op het 5Meiplein 
opgepikt. “Ja, ik zag je in de 

verrte al verrkeerrt rrijje, ik dag nog bijj me 
eige, as tie niet terrug kompt, worrt`t een 
bussie laterrr.” Gelukkig lekker laconiek. Halte 
Leliestraat stond nummer twee. Een leuke 
vrouw die direct het gevoel opriep als dat ik 
ook pas veertig was, met een positieve en 
actieve uitstraling die ik honderd meter voor 
de halte al voelde. Een koffer met zijwieltjes 
groot genoeg voor drie weken vuile was en een 

gezicht van; há, ik ga op 
vakantie en mij maak je niet 
gek! Tevens straalde ze bij 
voorbaat alle begrip uit 
voor een buschauffeur die 
op zo’n zondag in dwaze 
gedachten verzonken 
weleens een straatje 
verkeerd rijdt en dus wat 
later is. Net alsof ze 
voorkennis heeft van hoe 
een buschauffeur in elkaar 
steekt. “O, ik heb tijd zat. 
Expres een paar bussen 
eerder genomen.” ”Tja, je 
weet ’t maar nooit met die 

de Emotionele zak
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buschauffeurs”, vulde ik aan. Op het station 
aangekomen iedereen een fijne dag gewenst en 
haar in het bijzonder een hele goeie reis. So 
far, so good! Kom ik even later, lijn 4, terug 
uit de Merenwijk weer op het station aan, 
geeft de laatste uitstapper, ook een vriendelijke 
mevrouw maar dan een jaar of 60, me een 
rugzak aan die eenzaam stond te zijn in de bus. 
Direct stappen er weer mensen in en voordat 
ik naar die zak kon kijken werd ik al door de 
ASL opgeroepen. Of ik een rugtas had 
gevonden. Uh, aangepakt! Uh, ja dus! 
Wandelrugzak met label van SNP-
Natuurreizen, naam, telefoonnummer en 
bestemming Amsterdam-Napels. “O jée, die 
leukerd met die grote koffer. O shit, die zal 
wel vreselijk balen en een fantastische 
vakantie in rook op zien gaan. O nee hè, zal je 
maar gebeuren, ga je helemaal blijmoedig en 
op tijd van huis, maak je een praatje met de 
leukste buschauffeur van Arriva en dan 
vergeet je vervolgens bij het uitstappen je 
rugzak met al je reisdocumenten, om daar in 
de trein ter hoogte van Sassenheim pas achter 
te komen, O.M.G.”, dacht ik in een fractie van 
een seconde. Ik zou helemaal stuk gaan, ik zou 
van ellende door het perron zakken, ik zou niet 
weten waar ik het moest zoeken. Zij dus wel. 
Ondanks of dankzij de paniek die ze voelde, 
sprong ze de trein uit, vloog de trap af en 
schoot de chauffeur van de 50 aan die het 
probleem aan de ASL voorlegde. Verstijfd 
door plaatsvervangende stress gaf ik haar 06 
nummer door aan de ASL en mummelde dat ik 
wel ff zou wachten om te horen waar de 
rugzak misschien opgepikt zou kunnen 
worden. Wordt me even later verteld dat ze al 
in de trein terug naar Leiden is gestapt en er 
“bijna” is, nog één minuutje, volgens zeggen 
liep de trein op dat moment Leiden al in. 
Waarschijnlijk was dat “bijna”, bij de 
spoorbrug van Warmond, want het duurde en 
het duurde. Mijn ongerustheid over een 
gemiste vakantie begon langzaam te 
veranderen in ongerustheid over de stuk of 15 
passagiers die nochtans gelaten, maar ook 
nieuwsgierig, zaten af te wachten hoe dit 
verhaal zou aflopen. Tien minuten na de 
vertrektijd volgens dienstregeling sprong ik uit 

m’n stoel, pakte de rugzak, zei tegen de 
passagiers dat ik haar wel ff tegemoet zou 
lopen omdat ’t dan misschien een minuutje 
zou schelen. En toen, daar midden op het plein 
gebeurde het. Ze kwam, als voortgedreven 
door haar grote koffer, het station uitzeilen, 
knalde in één vloeiende beweging om m’n 
nek, hijgde geëmotioneerd dat ik haar en haar 
vakantie had gered, begon me, bij het op adem 
komen in crescendo te bedanken en klemde 
zich opnieuw om me heen. Doordrenkt tot op 
m’n hemd door haar emotionele blijheid om 
haar hervonden rugzak, die ze over me 
uitstortte, probeerde ik wat afstand te creëren. 
Want als dit zo door zou zijn gegaan, had ik 
even later in Napels gezeten. Maar met “Vedi 
Napoli et poi muori” (eerst Napels zien en dan 
sterven) kon ik natuurlijk niet thuis komen. 
Dat zou letterlijk m’n dood worden. Dus zei ik 
dat ik um alleen maar had aangepakt en alleen 
maar “even” had gewacht en begon ik subtiel 
over vertrektijden van bussen en vliegtuigen. 
Toen ik uiteindelijk uiterlijk uiterst beheerst, 
maar van binnen overladen met nieuwe 
positieve energie, met 15 passagiers, die 
tevreden gesteld waren met de goede afloop, 
het stationsplein afreed, werd ik vanuit de 
ingang van het station nog steeds uitbundig 
nagezwaaid. Wow, wat een energie, wat een 
blije dankbare passagier. En wat een goed 
gevoel bij deze goeie afloop. Wat een mooie 
dag. Tja, zo’n gebeurtenis grijpt mij altijd een 
beetje aan. Je moet er toch niet aan denken dat 
ze aan iLost overgeleverd zou zijn geweest. 
Dat is zo’n soort Marktplaats constructie 
waarbij je in de loop van de week misschien je 
eigen spullen kunt terug Googelen, tenminste, 
áls je begrijpt dat Leiden onder Gouda valt, 
want daar wordt alles kennelijk gevonden in 
de ZHN concessie. Het 
zou toch mooier zijn als 
er een Service- en 
Informatiepunt zou zijn 
óp het stationsplein! En 
dan ook geópend op de 
tijden dat er bussen 
rijden! Maar in dit geval 
zeker hulde aan de ASL.
         Petro
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Waar zou dit nou kunnen zijn……
Aan de moderne manier van metselen kan je wel zien 
dat het nieuwbouw is.
Maar ja……waar staat het ??
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 40 180328), mail (jaap@pvleiden.nl) of breng
het secretariaat op een andere manier op de hoogte.
Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden
E-mail: jaap@pvleiden.nl
Giro: NL54 INGB 0000 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden
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Tour For Life
Hallo sport vrienden.
Ooit wilde ik met mijn vrouw 
Anita op een tandem door Europa 
fietsen maar toen zij de verhalen 
hoorde van mijn snelle 
afdalingen van wel 90 km per uur 
op de racefiets vond ze dat maar 
niks en is het er nooit van 
gekomen. Maar nu heb ik de kans 
om dat samen met een fietsmaat 
(die 2 jaar geleden diagnose prostaat kanker 
kreeg) te doen en hebben we ons ingeschreven 
als deelnemer aan de tour for life een 
Monstertocht van Italië naar Maastricht. 26 
augustus tot 2 september. Als er om je heen 
mensen de diagnose kanker krijgen schrik je 
en ga je weer verder met alles. Zeker voor 
sportmensen is het mentaal lastig er mee om te 
gaan. Nu kan ik mijn eigen gezonde lichaam 

inzetten voor het goede doel, de 
Daniel den Hoed Rotterdam 
Kanker de wereld uit. En door 
Frank, die er ondanks zijn 
behandelingen zo mee omgaat, 
ben ik ontzettend gemotiveerd 
om deze tocht te volbrengen. We 
gaan het samen doen met nog een 
paar collega fietsers als groep 
van TC de Tol. Je kunt ons 

individueel steunen maar ook als groep. Op de 
site www.tourforlife.nl Kun je ons vinden bij 
de Deelnemers. Er volgen nog vele acties om 
geld te doneren, SPINNING Marathon onder 
andere, we hebben A gezegd en van A naar B 
zijn ruim 1300 zware kilometers. Ik ga er voor 
200% tegenaan om van Tour For Life 2018 
een record jaar te maken voor mij is dit 
eenmalig ik wordt ook een dagje ouder, 
gelukkig maar, en iedere donatie gaat naar dit 
goede doel want wij betalen voor ons zelf alle 
kosten, de reis, het verblijf, 
eten enz. enz.
 
 
Alvast bedankt Kees Put.
RPM Super Cycle Spinning 
instructeur.
info op www.tourforlife.nl   
Deelnemers TC De Tol.
 
 
 
 

In een poging de efficiëntie
van het kantoorpersoneel
op een zelfde niveau te krijgen
als dat van het rijdend
personeel, zijn de toiletten 
alleen toegankelijk 
voor 08:30 uur en van 
12:00 uur tot 12:30 uur

ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.
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 Een tijdje geleden  
 kwam er een 
 WhatsApp bericht  
 van onze onvolprezen  
 redacteur voorbij: de 
 Bruine Boon had een 
 nieuwe eigenaar. Ik 
 las het met gefronste 
 wenkbrauwen want in 
 mijn ogen liep de 
 Bruine Boon als een 
 trein.... Blijkbaar 
 hanteert die nieuwe 
eigenaar ook andere openingstijden.... Want 
toen ik na mijn vakantie gewapend met pen, 
schrijfblok en de welbekende vragen 
’s ochtends bij de Bruine Boon aankwam stond 
ik voor een gesloten deur. Maar geen nood, 
Leiden heeft volgens het Leids Dagblad 406 
horecazaken, Grand Café Van Buuren zit zelfs 
maar op een steenworp afstand. Samen met 
Edwin Nederend, die ik voor jullie heb 
geïnterviewd, ben ik dus maar 50 meter terug 
gelopen naar Van Buuren. Daar heb ik onder 
het genot van een lekker bakkie één en ander 
opgetekend, ter zake nu: Edwin is een van de 
eerste chauffeurs die drie jaar geleden via een 
opleiding bij Hebu op de Leidse vestiging zijn 

plek vond. Edwin 
zag het levenslicht 
in Boskoop op 15 
februari 1993 en 
heeft een broer Dave 
en een zusje 
Miranda. Boskoop 
gelegen aan de 
Gouwe is nog steeds 
zijn woonplaats, 
sterker nog hij 
vertrouwt mij toe dat 
hij Boskoop nooit 
maar dan ook nooit 

zal 
verlaten. 
Sinds anderhalf 
jaar woont Edwin in een
leuk appartementje samen met
zijn vriendin Sharon die hij heeft 
ontmoet bij een van zijn vorige werkgevers, 
Carla’s Lunch & Diner in Alphen a/d Rijn. 
Nadat hij de koksopleiding niveau 2 had 
afgerond heeft Edwin hier een jaar gewerkt 
maar hij heeft aan die periode wel een heel 
bittere nasmaak over gehouden. Er was hem 
beloofd dat hij na dat jaar een vast contract als 
kok zou krijgen maar dat bleken valse beloftes. 
De nieuwe eigenaar van Carla’s had maling 
aan deze beloftes dus kwam Edwin zonder 
pardon op straat te staan. Omdat er toch brood 
op de plank moest komen heeft Edwin daarna 
nog een aantal jaar als postbode gewerkt maar 
hier kreeg hij niet genoeg uren. Zoals eerder 
vermeld heeft Edwin via Hebu zijn 
busrijbewijs en de nodige papieren behaald en 
is bij ons op de Leidse vestiging op de bus 
begonnen, de eerste anderhalf jaar als 
uitzendkracht. Daarna heeft hij een min/max 
contract gekregen en straks in september 
schuift Edwin door naar een fulltime contract 
in schil 1. De grote variatie in het Leidse 
lijnenpakket bevalt hem uitstekend, geen dag 
is het zelfde, maar lijn 187 naar zijn dorpje 
Boskoop blijft toch zijn favoriete lijn. Edwin 
vindt het eigenlijk best wel jammer dat de 187 
niet meer doorrijd naar Gouda want hij kwam 
regelmatig bekenden tegen onderweg, 
geweldig vond hij dat! Even genoeg gepraat 
over het werk, een grote hobby van Edwin is 
gamen en in het bijzonder van Destiny. Het 
zegt mij als leek helemaal niets maar Destiny 
is een online shooter en speelt zich af in een 
wereld van mythische sciencefiction in het 
zonnestelsel.... Edwin kan het uren achter 
elkaar spelen, “als je er heel goed in bent kan 
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je er zelfs veel geld mee verdienen via 
twitch.tv” maar zó goed ben ik niet hoor zegt 
hij. Er gaat bovendien heel veel tijd in zitten, 
tijd die Edwin liever besteed aan z’n andere 
grote hobby, hij heeft maar liefst vier 
aquariums! Verschillende soorten 

Antennebaarsjes, Barbeeltjes en Tetra’s 
zwemmen er vrolijk in rond. Naast al die 
mooie vissen zitten er ook slaketende slakken 
in de aquariums om het aantal onvermijdelijke 
slakjes binnen de perken te houden. Edwin 
vindt het prachtig om te zien hoe deze slakken 
langzaam maar zeker andere slakken naar 
binnen slurpen, daar kan hij echt van genieten, 
luguber hoor.... Als Edwin het onverhoopt niet 
meer naar zijn zin heeft op de bus (voorlopig 
gaat dit niet gebeuren, regelmatig zie ik hem 
met een lachend gezicht achter het stuur 
zitten!) kan hij altijd nog proberen z’n 
boterham te verdienen met tekenen. Op school 
was hij heel erg goed in tekenen. Tijdens een 
werkweek in Londen heeft Edwin een keer op 
een klein blaadje Buckingham Palace in detail 
nagetekend. Z’n tekenleraar was zó onder de 
indruk dat hij Edwin een dikke 10 gaf, mooi 
toch.... Jullie zien het, Edwin heeft heel veel 
kwaliteiten in huis. Ik ben benieuwd naar de 
antwoorden op mijn 

10 lastige vragen....
Mijn leukste vakantiebestemming is....
Een aantal jaar geleden ben ik met een groep 
vrienden op vakantie geweest naar Taba in 
Egypte. Ik heb daar tijdens het snorkelen 
prachtige vissen gezien, vrienden gemaakt en 
veel lol gehad. Kortom een geweldige 
vakantie!
 
Wat zijn je negatieve en positieve 
eigenschappen?
Omdat ik te veel leuke dingen doe, wat veel 
tijd kost, slaap ik heel erg weinig.... Aan de 
andere kant sta ik vrolijk in het leven en denk 
dan vaak: wat er ook gebeurt altijd blijven 
lachen!
 
Wat zou je doen met een miljoen?
Ik zou dan een groot huis met een mooie tuin 
kopen aan de Halve Raak of aan de Insteek in 
Boskoop. Als er dan nog geld overblijft zou ik 
lekker op vakantie gaan....
 
Mijn grootste blunder is....
Tijdens het verbouwen van ons appartementje 
wilde ik boven een boog tussen de kamer en 
de eetkamer een gipsplaat los schroeven. Ik 
had niet in de gaten dat die gipsplaat aan de 
bovenkant niet vast zat en daardoor keihard op 
mijn hoofd viel....
 
Mijn grootste ergernis in het verkeer is....
Mensen die op een 80 km weg 60/65 rijden 
maar mensen die geen richtingaanwijzer 
gebruiken staat met stip boven aan. 
Richtingaanwijzers zitten toch niet voor niets 
op een auto??
 
In welk tijdperk had je willen leven?
Ik zou er niet in willen leven maar een aantal 
dagen in de middeleeuwen zou ik wel eens 
mee willen maken.  Het was volgens mij een 
prachtige tijd van ridders en kastelen, een 
harde maar eerlijke tijd.
 
Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?
Met m’n schoonouders gaan we soms eten in 
een sterrenrestaurant. Een aantal jaar geleden 
zijn we bij De Burgemeester in Lintschoten 
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Sterretjes Kijken (14/01)

geweest. Als visliefhebber heb ik hier een keer 
rog gegeten en dat was lekker joh!! Als 
verrassing mocht ik ook nog in de keuken 
kijken, geweldig!! Vorig jaar heb ik met de 
Sinterklaasloterij van de P.V. een diner bij 
Huize M gewonnen maar daar zijn we nog niet 
geweest.
 
Als je morgen op het vliegtuig mag stappen 
waar ga je dan heen?
Ik zou heel graag eens een mooie rondreis 
door Indonesië maken en dan in het bijzonder 
naar Java, Bali en Sumatra....
 
Mijn favoriete band, artiest, muziek is....

Ik ben een grote fan van de Amerikaanse 
alternatieve metalband Breaking Benjamin. 
Maar ook Coldplay, Dream Theater en Iron 
Maiden vind ik erg goed. Van deze bands heb 
ik ook concerten bezocht en die waren 
waanzinnig goed.... 
 
Wat zou je absoluut niet willen missen?
De mensen om mij heen zijn veel belangrijker 
dan alle materiële dingen bij elkaar....
 
Met dit laatste antwoord kan ik het alleen maar 
roerend mee eens zijn, dit was in ieder geval 
een leuk kijkje in het leven van Edwin 
Nederend.
 

 
 
 
 
 

Jos van der Ploeg

Het is weer zover, de reünie voor gepensioneerden
van de NZHVMnv + Connexxion + Arriva

(vestiging Leiden, Leidschendam en Lisse) komt er aan
De reünie staat gepland voor zaterdag

       27 Oktober
14:00 uur tot 17:00 uur

zet die datum alvast in je agenda !!
€. 10,- p.p.

De eerder aangekondigde datum (03/11) mag je schrappen !!

Informatie:
Jaap van Egmond en Cees Stijnman
06 40 180328      06 51 832917
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Oud papier in de blauwe containers

Opbrengsten     2016   2017   2018
1e kwartaal   4945 kg. 5985 kg. 4380 kg.
2e kwartaal   6965 kg. 5120 kg. 3080 kg.
3e kwartaal   5020 kg.  3400 kg. ________
4e kwartaal   5600 kg. 3835 kg ________
Totaal 22.530 kg.     18.340 kg.

Dordt in stoom 2018
Iedere twee jaar wordt in Dordrecht het 
evenement Dordt in stoom gehouden. Nu weet 
ik dat Dordrecht sowieso een heel mooi stadje 
is omringd door een paar grote rivieren, waar 
altijd wel wat te zien is, maar gecombineerd 
met Dordt in stoom moest het wel dubbel zo 
leuk worden dacht ik. Vorig jaar dus de stoute 
schoenen aangetrokken en een appartementje 
gehuurd midden in het oude centrum aan het 
water. Die was alvast in de pocket, want er 
werden 250.000 mensen verwacht en zie dan 

maar op korte termijn nog een slaapplaats te 
regelen op loopafstand van het hele gebeuren.
25 mei vertrokken richting Dordt, auto 
geparkeerd in Papendrecht, gouden tip: 
weekend of dagje Dordtrecht?, zet je auto 
gratis in Papendrecht bij de Veerdam en vaar 
in 5 minuten met de waterbus naar hartje 
Dordt !! Mooi op tijd kwamen we bij ons 
verblijf, dat een voormalige kunstgalerie bleek 
te zijn, gigantische ruimte met schilderijen, 
nog aan de muur, eigen luxe badkamer, keuken 
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en noem maar op, je moest bij wijze van 
spreken al richting koelkast gaan lopen 
voordat je dorst kreeg, zo groot !! Na kennis 
gemaakt te hebben met de eigenaar van ons 
kasteel, gauw het centrum in om verschillende 

stoomschepen en andere vaartuigen  
Dordtrecht te zien binnenvaren onder luid 
gefluit van de al aanwezige vaartuigen. Een 
bonte mengelmoes van schepen, groot en klein 
vulde al gauw de historische haven en de 
Merwekade. ’s Avonds om 8 uur werd het  
evenement geopend met een vlootschouw op 
de Oude Maas van alle deelnemende schepen 
waaronder raderboten, slepers, een enorme 
graanelevator, een zelfvarend kraanschip dat al 
varend bakken water smeet,  mooi spektakel 

om mee te maken !! De volgende morgen weer 
op tijd de stad in, waar de kaden rond de 
historische haven vol stonden met 
stoomwalsen, stoommachines van allerlei 
formaat, antieke vrachtauto‘s, kranen, noem 
maar op, tussendoor vertoonden men nog 

verschillende oude ambachten en liepen 
verschillende mensen in Dickens kledij te 
flaneren langs al dat glimmend gepoetste 
antiek, dat rokend, sissend, fluitend en soms 
kreunend door liefhebbers in vette overals tot 
leven werd gewekt. Echt terug in de tijd,  
Katwijk is er niks bij…… Als echte Hollander 
had ik op een veiling site een paar maanden 
eerder al goedkope dagkaarten kunnen scoren 
voor het zgn. Stoomrondje Dordt. Dit gaf de 
hele dag toegang tot verschillende schepen, 
rondvaart met een stoomsleepboot en last but 
not least een rondrit langs verschillende andere 
activiteiten die buiten het centrum plaats 
vonden, zoals een rit met een historische bus, 
in ons geval de 4697 (WSM) van de stichting  

SVA. 
Deze 
bracht ons 
naar het 
station, 
waar we 
na, 
collega 

Johan W. te hebben gespot, overstapten in een 
stoomtrein die ons naar een parkeerplaats 
bracht die volstond met oldtimer trucks. 
Vandaar met de pendelbus naar een grote hal 
gevuld met modelspoorbanen, radiografisch 
bestuurde miniatuurtrucks en boten, echt 
teveel om op te noemen. Vanaf deze plek kon 
je weer op een boot stappen, die je in 20 
minuten weer terugbracht naar het centrum, ik 
moet zeggen, prima geregeld allemaal. 
Schitterend weer natuurlijk, dus toen maar snel 
een gezellig terras opgezocht, waar we onder 
het genot van de zeemansklanken van een 
shantykoor een lekker koel drankje nuttigden, 
heerlijk rondkijkend naar van alles en nog wat, 
genoeg te zien !! ‘s Avonds nog even een 
rondje gelopen langs de gezellig verlichte 
schepen en voertuigen, nostalgische film 
gekeken geprojecteerd op het 
zeil van een schip, nog een 
drankje buiten en de volgende 
morgen weer naar huis…Dordt 
in stoom, een aanrader !! Over 
twee jaar weer…..

Jeroen van der Plas
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KCM Jubilate Katwijk in het Concertgebouw
Als lid van het koor “KCM Jubilate Katwijk” 
mocht ik na een half jaar studeren mee 
optreden (zingen) in het programma van het  
Katwijks mannenkoor Jubilate in het 
Concertgebouw in Amsterdam, ik zit al 4 jaar 

bij dit koor, na het afscheid van de brandweer 
en heb al menig groot optreden meegemaakt. 
In eerste instantie verklaarde iedereen mij voor 
gek om deze overstap te maken maar ik kan 

niet anders zeggen 
dan dat het reuze 
bevalt, het koor is 
twee honderd leden 
groot (alleen 
mannen) en het 
repertoire is 
veelzijdig, niet 
alleen christelijke 
liederen, Engelse 
Hymne maar ook 
Nederlandstalig, 
opera en Duitse 

liederen maar ook herschreven popsongs. Op 
donderdag 28 Juni vertrok het koor in vier 
bussen richting het Concertgebouw, daar 
aangekomen moesten we om twee uur de 
generale repetitie doen samen met het Holland 
Symfonie orkest en onze soliste Sanne van 
Mallant (tweede in de Voice) en onze dirigent 
Aldert Fuldner, na drie uur en een aantal 
aanwijzingen verder was de generale repetitie 
geslaagd. Het Concert begon om kwart over 
acht ‘s avond, de fans (luisteraars) kwamen 
bijna allemaal uit Katwijk en omgeving, er 
reden 25 bussen vanaf het marktplein Katwijk, 
die de mensen voor het Concertgebouw 
afzetten en hun ook weer na afloop van het 

concert terug brachten, totaal 1100 bezoekers. 
Voor de pauze werden er Diverse christelijke 
liederen ten gehoor gebracht waaronder een 
Intrade, psalm 150 met een eigen bewerking 
van Aldert Fuldner, Sanne van Mallant song 
van Edvard Grieg het geweldige Solvieg’s 
song maar er was ook een stuk geschreven 
door Aldert Fuldner van de tekst van het 
wandtegeltje “sporen in het zand”. Na de 
pauze was er een luchtiger programma (gaan 

de witte jasjes aan) met liederen zoals “By de 
rivers of babylon”, Going Home”, “Duet uit de 
parelvissers” en het “Gondellied” van Johann 
Straus, ook “Bridge over troubled water” werd 
ten gehore gebracht want het was nu eenmaal 
het thema Sailing Home. Ook onze geweldige 
pianist Arthur Postma (speelt ook bij de 
Soldaat van Oranje) maakte een geweldige 
show van het stuk “The water Music” van 
Handel. Na een daverend eind slot van het 
Katwijks Volks lied werd er een staande ovatie 
gegeven voor de dirigent, het orkest, de 
solisten en het koor, en konden de 
toeschouwers en het koor weer met een goed 
gevoel terug keren naar Katwijk.
Tot over vijf jaar Amsterdam
                                                                                                                      
Voor diegene die wel interesse hebben om een 
keer te komen zingen, op 27 augustus beginnen 
de repetities weer van Jubilate 
in Katwijk in het clubgebouw 
van DVS.
Nieuwe Duinweg 51 -- Katwijk 
aanvang 20:00 uur.

 
Leo Heemskerk
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Groeten uit Duitsland
Afgelopen weken stonden hier in het teken van 
kippenstress. We hebben twee soorten kippen 
witte leghorns en bruine “hybride” kippen die 
we hier voor een euro van een kippeneierboer 
kopen. Na een jaar leggen ze niet meer elke 
dag een ei en is de winst voor de boer dus 
nihil, vandaar verkoopt hij ze dan als 
soepvleeskippen voor een euro per stuk. Nu 
zijn deze bruine kippen uitermate rustig en tam 
en geven over het algemeen geen problemen. 
De witte daarentegen zijn agressief, 

ondernemend maar goede leggers! Hadden we 
in het verleden vooral te maken met zeer 
agressieve hanen (die door mij eigenhandig 
een kopje kleiner gemaakt zijn) nu zijn het 
vooral de dames die ons veel stress en werk 
bezorgen. Het probleem van de agressieve 
haan is opgelost doordat we een uitgebroed ei, 
welke een haan heeft opgeleverd, die we met 
de hand hebben groot gebracht. Dat wil 
zeggen, uitgebroed in de periode dat de 
kleinkinderen hier waren en die dus dagelijks 
vertederend met deze kleine pluizige 
kuikentjes spelen, met de aangename 
bijwerking dat ze daardoor zeer aanhankelijk 

gedrag zijn gaan vertonen. Dus dat probleem 
is hiermee uit de wereld. Maar de dames 
vliegen dus steeds over het gaas heen en 
krabbelen op plaatsen de grond los waar we 
met bloed zweet en tranen wat fleurige 
plantjes of groente willen telen. Daarnaast zijn 
ze niet bepaald zindelijk te noemen, ze 
schijten naar hartenlust de straat en het erf 
onder wat door de bewoners van het pand niet 
echt gewaardeerd wordt! Dus nu hebben we 
afgelopen week met een logerend bevriend stel 
de kippenren onder handen genomen door het 
gaas op te hogen tot twee meter hoor! Van de 
acht witte kippen zijn er zes die die hoogte niet 
meer haalden, te zwaar of te weinig 
vliegconditie. Maar de andere twee vlogen 
zonder problemen zelfs over deze hindernis 
heen. Een van de dames kon ik in haar 
kippennek grijpen en heb ik haar vleugels aan 
beide zijden gekortwiekt. Bij vorige kippen 
was 1 vleugel niet afdoende gebleken dus nu 
gelijk rigoreus allebei met de helft ingekort. 
Het tweede exemplaar was me steeds te vlug 
af maar juist vanmorgen heeft Else haar met 
een handje voer in de paardenstal gelokt (ja 
vrouwen kennen vrouwenstreken hè) en ben ik 
met een overmaats visnet de stal in gegaan en 
na een paar welgemikte pogingen had ik de 
hevig tegenstribbelende kip te pakken en heb 
haar dus met liefde aan beide kanten onder 
handen genomen. Tot mijn grote tevredenheid, 
want het ettertje komt niet meer omhoog…
Alleen is het nu zo 
gruwelijk droog dat 
de plantjes en 
bloemen nog niet 
willen groeien.
 
Groeten Gijs en Else
 www.kittenopvang-

bovenwater.nl
Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering
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VisBakDag (18/05)
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven 
over de visbakdag die georganiseerd was door 
de P.V. Leiden van Arriva. Mijn zus, Erna 
Loch, doet wat hand en span diensten voor de 
P.V. en had gevraagd; Chrisje vind je het leuk 
om een dagje te helpen, uiteraard zei ik ja, ben 
wel een mens die van gezelligheid houd. Ik 
kwam bij Arriva aan en ik maakte daar kennis 
met een leuk en gezellig team mensen. Koos 
Vooijs (dé Katwijkse Visspecialist) Ben Baak, 
Jan Hartevelt, Jos van der Ploeg, Erna Loch en 
ikzelf hebben onder het genot van een hoop 
gezelligheid de voorbereidingen getroffen voor 
deze dag. We kregen allemaal van die leuke 
(ahum) Crew shirts aan, de boel werd 
opgebouwd en verdere taken werden verdeeld 
en iedereen ging aan de slag. Erna en ik gingen 
de kibbeling en lekkerbekjes uit elkaar 
plukken (ook een lekker klusje hoor hahaha) 
en daarna zo’n heerlijk papje erbij maken. 
Geloof me, dat is echt nog niet zo makkelijk 
en niks blijft er schoon. Ben die ik ondertussen 

had omgedoopt tot Harry Slinger (van 
Drukwerk) vanwege zijn look a like en mooie 
muts, maakte de haring schoon. Onze good old 
Koos ging aan de bak om te zorgen dat alles 
goud geel uit de olie kwam. Uiteraard hadden 
we ook Jos nog die de financiën regelde, bij 

hem kon iedereen betalen en hij had  natuurlijk 
de makkelijkste en schoonste job van de hele 
dag (hihihi). En Erna en ik zorgde ook voor de 
inpak en meeneem service.... Ik had nog nooit 
zoiets meegemaakt en vond het echt super gaaf 
om te helpen. Wat een collega’s kwamen op de 
visbakdag voorbij zeg en wat hebben we veel 
gelachen die dag. En terwijl ik dit stukje 
schrijf, krijg ik van Jos even de aantallen door 
wat er aan vis is verkocht, ik moet jullie eerlijk 
zeggen dat ik even moest gaan zitten. Ik wist 
echt niet dat er zoveel vis door onze handen 
was gegaan.... Ben heeft even in zijn uppie 80 
haringen schoon staan maken voor iedereen en 
Koos heeft 15 kilo kibbeling en 20 kilo 
lekkerbekjes weg staan bakken, wat een 

toppers zeg! En iedereen die langs is geweest 
bleef even hangen voor een praatje, een visje 
met saus, of een haring met uitjes. Zo werd het 
een onvergetelijke dag voor iedereen! En 
omdat ik dit stukje mag schrijven (hihihi) wil 
ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken 
om iedereen te bedanken die 
deze dag tot een succes heeft 
gemaakt! Mannen en zus, 
dank jullie wel voor de 
gezellige dag en 
onvergetelijke samenwerking!

Groetjes allemaal
Christine Loch

 
 
 
   
 

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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Pot-ver-do-rie die twee hebben hun verjaardag 
gezamenlijk buiten de deur gevierd, en wie 
was er (in eerste instantie) niet uitgenodigd(?) 
juist, ik. Effe braaf zijn hoor, goed op het huis 
passen, alsof er iemand los rond loopt die het 
zou willen jatten……zo lieten ze me alleen. 
Maar 11/2  uur later stond hij toch weer voor de 
deur, ik mocht nog effe mee naar de Bruine 
Boon, daar werd het gevierd. Terwijl ik rustig 
onder de tafel lag zag ik schalen vol hapjes 
voorbij komen die voor een hond hartstikke 
ongezond schijnen te zijn, ik kreeg d’r in ieder 
geval helemaal niets van, maar zij schoven het 
probleemloos naar binnen. Dienbladen vol 
drank werden geleegd en gaandeweg de 
middag begonnen ze zich toch wel een beetje 
anders te gedragen, zal ik maar zeggen. Aan 
het eind van de middag heb ik ze maar naar 
huis gebracht. Door de ietwat vreemde route 
die ze met alle geweld wilden volgen duurde 
het wel iets langer, maar uiteindelijk heb ik ze 
toch thuis gekregen. Samen met nog een paar 

feestvierders besloten ze thuis een chinees te 
bestellen via thuisbezorgd.nl. Hij pakte zijn 
mobiel en begon op het scherm te tikken…..en 
te zuchten….en te tikken….en te mopperen… 
heb je nou al wat besteld hoorde ik haar 
vragen…..geen idee, ik vind het maar 
ingewikkeld, was z’n antwoord. 
Een half uurtje later stonden er 
drie thuisbezorgd.nl koeriers 
voor de deur die alle drie een 
zelfde chinese maaltijd kwamen 
brengen en die alle drie contant 
betaald moesten worden omdat hij 
natuurlijk vergeten was te melden 
dat hij wilde pinnen… Tot laat in 
de avond hebben ze chinees zitten 
eten, ook dat schijnt voor een 
hond trouwens heel ongezond te 
zijn, ik kreeg d’r in ieder geval 
helemaal niets van….maar zij 
schoven het probl…..enfin dat 
heb ik net ook al gezegd.

Dat heb ik weer…

Lizzy

Wie is dat nou weer ??
Die vraag hoor ik tegenwoordig nog al eens.

Er zijn de laatste tijd heel veel nieuwe collega’s bij gekomen.
Ben jij zo’n nieuwe collega en wil jij je in onze “GLOSSY” voorstellen ??

Mail of bezorg dan je verhaal met foto naar:
indekijkert@hetnet.nl of indekijkert@pvleiden.nl of kastje ROOD 39
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Kijk eens om je heen…..

Puzzelwinnaars
De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Dalmatier”
Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Jan van Adrichem
Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Vera Hoogendijk
Derde prijs VVV-bon €. 10,- Arno Toussaint
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….
In deze editie staat de puzzel op pagina 29

Het is het nieuwe gebouw
aan de Kooilaan waar
Albert Hein is gevestigd.
    
    Henk Koelewijn
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.
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Avond 4Daagse 2018
Dag 1:  Mij is gevraagd om een stukje voor in 
de Kijkert te schrijven over de avond 4 daagse.
Nou dat doe ik wel graag even...Mooier had 
het niet kunnen zijn voor wat het weer betrof.
Schitterend mooie temperaturen 20 á 25 gr.
Het was voor mij de eerste keer dat ik mee kon 
lopen. En ook leuk om na een jaar mijn 
collega’s  weer eens te zien. Maar goed het 
gaat niet over mij. De loop routes waren goed 
en mooi, en zeker vanaf de Wassenaarseweg 
door het bos van Bosman, was er nog nooit 
geweest. Kan daar lekker lopen we hadden dan 
ook flink de pas er in. Ik liep met Willem 
Karlas op en moest flink door lopen, als hij 
één stap deed met zijn lange benen moest ik er 
twee doen en het zweet brak me aan alle 
kanten uit. Onderweg kwamen we veel 
bezienswaardigheden tegen, en daar genoten 
we met ze allen van. Alleen jammer dat er een 
ongeval moest plaat vinden….Jos v/d Ploeg 
zijn vrouw kwam zeer ongelukkig ten val, en 
had een gemene breuk in haar arm er aan over 
gehouden. Namens alle lopers beterschap 
gewenst.
Dag 2:  was ook een hele mooie route, ook 
door het bos van Bosman, waar we het kasteel 
van Oudpoelgeest waar we André Hazes jr. 
tegen kwamen die daar met een opname bezig 
was. Het was ook lekker om daar te lopen. De 
temperaturen waren ook hoog, maar dat mocht 

de pret niet 
drukken en 
we stapten 
met ze 
allen 
vrolijk 
door. Het 
mooiste 
vond ik 
zelf nog 
dat we, 

door de buurt waar ik ben op gegroeid, heen 
liepen. En aan diegene die van buiten de stad 
kwamen kon ik het één en ander vertellen van 
wat we tegen kwamen. Ook deze dag liep op 
zijn einde. Op naar dag 3.
Dag 3: Deze dag vond ik wel de mooiste voor 

iederéén. Hij ging namelijk door heel Leiden 
heen en is best wel interessant voor iederéén 
i.v.m. al die oude gebouwen en grachten waar 
je langs komt. Ook daar kon ik voor sommige  
wel het één en ander vertellen. Het was lekker 
weer en alles liep prima. We liepen langs oude 
grachten en hofjes, ik was daar nog nooit 
geweest. En dat was zeer de moeite waard om 
dat te zien. Op de helft kwamen we onze Cor 
Zonneveld tegen bij de haven, voor een 
stempel….en we konden daar een lekker ijsje 
nuttigen, dat er dan ook prima in ging. Vandaar 
uit gingen wij met de groep iets te ver, maar 
we kwamen toch weer op onze route. Hadden 
dus iets meer meters gelopen. Hij was ook 
aardig lang 8 km. Op naar dag 4.
Dag 4: Deze dag was een kleine loop en begon 
ook iets eerder. Het ging ook weer door het 
bos van Bosman. Maar dan een veel kortere 
versie. Om van daar uit richting de Mors te 
lopen en daar bij het Diamantlaan te gaan eten. 
Nou de route was dan ook snel gedaan wand 
de pas zat er goed in (begrijpelijk we hadden 
honger en dorst). Daar zijn we met ze allen aan 
gekomen, toen zag ik pas dat we met toch wel 
een heel grote groep waren. Zowel grote als 
kleine lopers. Het eten was heel lekker, en je 
kwam dan ook niks tekort. Na het eten was de 
huldiging, iederéén  heeft zijn medaille  
gekregen. Ik moet zeggen, en ik denk vele met 
mij, dat het een geslaagde avond 4 daagse  is 
geweest. Verder wil ik namens alle lopers het 
team die het toch maar weer voor elkaar heeft 
gekregen om dit te mogen en kunnen doen 
heel hartelijk bedanken voor deze fijne en 
gezellige avonden. 
Op naar 2019

Groetjes Bert van Es
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Langs de (bus)lijn -- Flora Boskoop
We rijden met onze lijndiensten niet alleen 
rondjes om de kerk, maar 
passeren ook diverse 
andere bijzondere 
bouwwerken. Deze 
maand bij het eindpunt 
van lijn 187, gebouw 
Flora. Na de opening van 
de spoorlijn Gouda-
Boskoop-Alphen a/d 
Rijn, werd in 1934 
tegenover het station van 
Boskoop een rosarium 
aangelegd. En in 1933 was er al gestart met de 
bouw van “Flora”, bedoeld voor belangrijke 
bloemententoonstellingen. Omdat de NS vele 
bezoekers per trein verwachtte, hebben zij het 
gebouw grotendeels gefinancierd. De opening 
vond plaats op 20 februari 1935. Slechts 
driemaal is deze locatie voor zo’n 
tentoonstelling gebruikt, maar was daarnaast 
tevens café-restaurant met feest- en 
theaterzaal. Maar tja, WO II! In augustus 1939 
werd Flora in beslag genomen door het 
Nederlandse leger en tot paardenhospitaal 
getransformeerd. Daar knapte e.e.a. niet van 
op. In september 1940 namen de bezetters het 
gebouw over, ook als paardenhospitaal. 
Daarna probeerde men het stationsgebied 
vanuit de lucht plat te gooien. Maar daarbij 
bleven de gebouwen echter redelijk in takt. 
Toen de boel na de oorlog was uitgemest, zag 

het er niet uit en wilde de gemeente er wel 
vanaf. Regionale 
busmaatschappij Citosa* 
kocht het Flora gebouw, 
zonder de aangebouwde 
hal, voor onderhoud en 
stalling. De hal werd 
verhuurd aan Mulder 
machinefabriek, eerst 
voor herstel van 
treinstellen en productie 
van Panhards en Fiat 
Topolino’s. Later alleen 

voor fabricage van betonmixers. In 1970 
verhuisde Citosa en gebruikte Mulder het hele 
gebouw tot ze in de negentigerjaren failliet 
gingen. Een plaatselijke projectontwikkelaar 
zag er wel wat in, verwierf de status van 
Rijksmonument voor Flora en kreeg daarmee 
een goedkope lening van het Nationale 
Restauratiefonds. Zo is Flora rond 2000 
gerestaureerd tot theater, grandcafé, party 
centrum en casino. Het terras loopt over in het 
Rosarium en vormt een mooie historische 
eenheid. Heerlijk voor een korte pauze 
wandeling bij ons eindpunt.
*Citosa is in 1968 opgegaan in Westnederland 
en na nog wat gerommel op de OV markt 
behoorde dit uit eindelijk vanaf 10 mei 1999 
bij Connexxion. 
 
Bron: www.floraboskoop.nl

Iets te melden ??
Heb je een aan- of ervaring die
je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 
inleveren voor(!) 05 September !

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39

!?
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Cijferpuzzel

De letters in de grijze vakjes vormen een beroep………

S U C C E S - - S U C C E S 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0
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In een nieuwsbrief, een aantal weken geleden, 
verzocht ons lokale management ons om meer 
gebruik te maken van de fietsenstalling buiten, 
voor het stallen van fietsen, daar de ruimte 
binnen steeds nijpender wordt. Gelukkig is dit 
verzoek massaal genegeerd, want zij waren 
hierbij voorbij gegaan aan het feit dat deze 
buitenfietsenstalling ondertussen spontaan is 
geëvolueerd tot een Botanische tuin. Tot voor 
kort stond hier het exotische Herderstasje 
uitbundig te bloeien. Die op dit moment wordt 

aangevuld met de welig tierende en zeer 
zeldzame Grote Weegbree. Er zijn zelfs al 
Paardenbloemen gesignaleerd, de Hedera 
Helix rukt op vanuit een hoek. En ook de sterk 
woekerende Braamstruikranken banen zich 
een weg. En er zijn tevens enige inheemse 
grassoorten gesignaleerd. Het zou toch zonde 
en jammer zijn als we al deze natuurlijke 
vegetatie zouden vertrappen en met onze 
fietsen zouden pletten. Het dak wordt 
momenteel voor blikken van bovenaf 
gecamoufleerd met een enorme takken zooi. 

Tevens vormt zich een mooie laag humus 
onder de rekken, waarin zich nieuwe 
diersoorten naar hartenlust ontwikkelen, 
muizen zich kunnen verschuilen en dus ook de 
kat van de buren er zijn vertier vindt en kan 
ontlasten. Dus roep ik u allen op tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid ten einde dit 
stukje ongerepte natuur ongerept te houden. 
Op een paar echte fietsers na, heeft u toch al 
moeite om de afstand tussen de “Hortus” en de 
koffieautomaat te overbruggen, dus ga zo door.
Uiteraard gaat onze werkgever een nieuwe 
fietsenstallingsruimte creëren voordat die 23 
nieuwe elektrische stadsbussen komen, die 
natuurlijk ook binnen moeten staan. We zien 
dan graag laadpalen voor de elektrische fietsen 
en ruim voldoende ruimte voor de echte 
fietsen, zonder dat de wielen kromtrekken in 
de rekken. En daar iets omheen dat onze 
heilige stalen ros beschermt tegen de 
elementen, ongedierte en onkruid. Omdat de 
Hortus Botanicus Arrivarius beschermde 
natuur is, zal de nieuwbouw vergunning 
waarschijnlijk alleen verstrekt worden als 
elders op de wereld wat extra bomen worden 
gedoneerd en het Herderstasje en de Grote 
Weegbree ook daar welig 
tieren. Dus; SMS SvG naar 
4333, je doneert dan €. 3,- 
per verzonden bericht voor 
een nieuwe fietsenstalling.
 
 
 

Petro
 
 

Hortus Botanicus Arrivarius

Zaterdag 27 Oktober -- 14:00 uur tot 17:00 uur -- €. 10,- p.p.
Voor gepensioneerden van de NZHVMnv + Connexxion + Arriva

van de vestigingen Leiden - Lisse - Leidschendam.
Info: 06 40 180328 (Jaap van Egmond) en 06 51 832917 (Cees Stijnman)
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