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Beste lezer

Op de omslag van de vorige

editie stond een witte

zwaan die op haar nest

zat. Achteraf was dat stel 

niet zo fanatiek, ze waren 

regelmatig in geen velden of wegen te zien. 

Dus ben ik opzoek 

gegaan naar een 

ander witte 

zwanengezin. Die 

vond ik in L’dorp 

en zoals ik de 

vorige keer al zei 

zijn die witte 

zwanen een heel stuk chagrijniger dan hun 

zwarte soortgenoten. Pa-zwaan kwam gelijk 

sissend en blazend op me af, dus met “gevaar 

voor eigen leven” heb ik effe snel dit plaatje 

kunnen schieten…….

In deze “in de Kijkert” staat dit keer een 

verslag van onze voorzitter die een bezoek 

heeft gebracht aan het RedBul circuit in 

Oostenrijk…….. En de vaste medewerkers 

hebben natuurlijk ook weer hun kopij 

aangeleverd, dus ook dit keer weer voor ieder 

wat wils…..

Op pagina 17 staat een (wat mij betreft) wel 

héééél belangrijke aankondiging……..lees 

maar effe. Dat ik ga stoppen met werken wil 

overigens niet zeggen dat ik ook stop met de 

“in de Kijkert”. Natuurlijk, als er iemand is die 

het van me over wil nemen dan GRAAG(!)

Ik heb het wel aan een aantal collega’s 

gevraagd, maar, zoals op elke vraag is “nee” 

ook een antwoord……en je moet het natuurlijk 

echt zelf willen en het leuk vinden……..

Dus, totdat er een andere redacteur gevonden is 

of zich gewoon meld blijf ik het boekje maken 

omdat ik het nog steeds leuk vind om te 

doen……zet mij aan een 

computer en je hebt geen kind 

meer aan me…….
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Hallo beste 

lezers van , 

in de 

kijkert’

Bij velen 

hoef ik mij 

niet meer 

voor te 

stellen, 

maar voor 

diegenen 

die mij nog 

niet kennen: Mijn naam is Erna Mooijman-

Loch en ben hier in leiden werkzaam vanaf 

2000. Sinds kort ben ik lid van het bestuur van 

de P.V. en heb er veel zin in! Ook was en ben 

ik diverse jaren betrokken bij P.V. actief, P.V. 

actief houd zich bezig met het organiseren van 

evenementen op onze vestiging, zoals de BBQ 

en dagjes uit. Dus had ik al veel contacten met 

de P.V. Het volgende evenement is, 13 juli de 

escape room. En natuurlijk op 31aug de 

bekende BBQ. Let wel op de posters, als die 

hangen kunnen jullie je opgeven bij Jan 

Hartevelt, Johan Kool en ondergetekende.

Ook wil ik de nieuwkomers in ons bedrijf 

welkom heten namens het bestuur, en jullie uit 

nodigen om lid te worden van onze P.V. Je 

kunt ons altijd bereiken op de werkvloer, en 

vragen stellen of lid worden! Zo gepiept! 

Groetjes van Erna Mooijman 
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02  Colofon

02  Bestuur & Commissies

02  Redactioneel

03  Bestuurlijk

04  Waar ben ik ??

04  Puzzelwinnaars

05  Dat heb ik weer……..

07  Er staat een vrouw bij de halte…..

08  Opbrengst Oud Papier

11  Bij petit restaurant “de Valk”

15  Langs de (bus)lijn -- Nieuw Werklust

18  De vrijwillige groetplicht

19  Formule1 RedBull Ring Oostenrijk

23  Van IJsland naar Spitsbergen (via Jan 

Mayen eiland)

25  Groeten uit Duitsland

27  Puzzel

31  Hier ben ik !!

Ook iets te melden ??

Ook een interessant evenement bezocht ??

Schrijf een mooi verslag en mail het naar:

indekijkert@hetnet.nl
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Het organisatieteam is er

uit; wij hebben een mooie

route kunnen samenstellen

voor onze motordagtocht

op zondag 1 september!

De koffie / lunch en 

middagstop zijn ook

bekend en goede 

afspraken mee kunnen

maken. De route is 286 km 

lang vanaf het transferium 

in Zoeterwoude/ dorp en

weer terug op het transferium in Zoeterwoude 

/dorp. Het vertrek is uiteraard weer vanaf het 

recreatietransferium bij Zoeterwoude-dorp 

langs de N206, wij vertrekken om 08:30 uur 

precies! Alle kosten onderweg zijn voor eigen 

rekening en deze tocht is ook op eigen risico!

Opgeven bij:

Fred vd Eijnden - fvdeijnden@casema.nl

Sjaak Goudriaan - 

      goudriaan.sjaak@casema.nl

Cees Stijnman     - stijlei@gmail.com

Simon vd Meer   - vdmeer.simon@gmail.com

De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Rond lopen als een kip zonder kop”

Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Helma van Moorsel

Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Gerhard Steenhuis

Derde prijs VVV-bon €. 10,- Lourens Oechies

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….

In deze editie staat de puzzel op pagina 27

Je als een vis in het water voelen. Dat 

wil dan eigenlijk zeggen dat je het 

naar je zin hebt, dat alles goed gaat, 

zeg maar. Maar of dat voor deze “vis” 

óók geldt, ik vraag het me af.

Hij ziet er al wat anders uit dan je 

denkt en ook is er al geen water te 

bekennen...

Hebben jullie énig idee waar hij 

terecht is gekomen?
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De vorige keer had ik toch verteld dat die twee 

naar één of ander zonovergoten eiland wilde in 

het zuiden en dat ik naar een hondenpension 

moest !? ‘t Zal iedereen duidelijk zijn dat ik 

daar echt niet mee akkoord kon gaan, dus 

hebben we een compromis gesloten. We zijn 

inderdaad naar een eiland geweest, het lag niet 

in het zuiden en dat “zonovergoten” ging ook 

niet helemaal door. Nee, we hebben heerlijk 

een mid-weekje op Texel gezeten en het 

belangrijkste…..ik ging mee !! Iedereen blij, ik 

in ieder geval !! ‘t Is daar best goed toeven 

hoor, effe de weg over steken en we waren in 

het bos, stukkie doorlopen en we kwamen aan 

zee. Misschien zien we wel zeehonden zei hij, 

nou de hele week geen zeehond gezien 

natuurlijk maar dat maakte mij niet zoveel uit, 

als ik achter m’n tennisbal aan kan rennen 

vind ik het algauw goed…… Aan de andere 

kant….elke dag wandelen in het bos….elke 

dag wandelen aan zee, en dan ook nog eens 

mee winkeltjes kijken en ‘s avonds naar een 

restaurant waar ik dan keurig netjes naast de 

tafel moest blijven liggen……da’s allemaal 

hartstikke vermoeiend hoor, ‘k was al blij dat 

ik zo af-en-toe in dat vakantiehuisje mocht 

blijven….. En nu zijn we weer thuis, we 

hebben net ons vertrouwde rondje gelopen en 

nu lig ik op m’n eigen plekje, op m’n eigen 

kleedje…..HEERLIJK !!

Lizzy



6



7

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39

Er staat een vrouw bij de halte, halte voor lijn 

187 bij verzorgingstehuis Roomburg in de 

richting Oegstgeest. Een vrouw van het type 

plaatsvervangend moederkloek. Van het type 

aan één stuk door kakelende 

plaatsvervangende moeder kloek. Je weet wel, 

zo’n ZZP’r in de buitenschoolse opvang. 

Vroeger waarschijnlijk draagmoeder geweest, 

een keer of tien schat ik, ook ZZP (Zwanger 

Zonder Personeel), maar nu uitgedragen en 

uitgerust met een mega grote soort 

wandelwagen met vier kloters, uhh sorry, 

kleuters. Kordaat manoeuvreert ze de duwbak 

naar de achterdeur en geautomatiseerd als ik 

ben doe ik die deur open. Ze stapt naar binnen, 

klapt de plankier uit en met een scheutje 

turbokracht stuwt ze het gevaarte onder een 

constante stroom van perfect gearticuleerde 

doch ongevraagde informatie en instructie 

voor de kindertjes, naar binnen en ploft de 

plank weer op z’n plek. Geen woord voor die 

vriendelijk buschauffeur, maar wel een bus 

vullende waterval van tekst over haar 

schoolklasje van vier uitstorten. Het past 

allemaal maar net en was daarmee dus 

eigenlijk te groot. Een rollator blijkt er even 

later niet meer bij te passen, dus die moet 

halverwege het gangpad maar even 

vastgehouden worden. Nieuwe instappers 

kunnen er bijna niet meer langs en de 

uitstappers kiezen voor de voordeur. Iedereen 

is er stil van. Behalve de k-kindertjes die het 

om de beurt wagen haar te overstemmen om 

dingen die ze zien op te merken of daar iets 

over te vragen. En de moederkloek blijkt bijna 

overal bijna verstand van te hebben en op 

dragende toon, niveau Sesamstraat, wordt die 

kennis met de hele bus gedeeld. Eén 

voorbeeldje; “ALS HET STOPLICHT WIT 

WORDT, MAG DE 

BUS WEER 

RIJDEN”. Okay, nog 

een voorbeeldje; 

“DAT HEB JE 

GOED GEZIEN 

JANTJE, DAAR 

REED NOG EEN 

BUS.” Ook fijn om 

alvast te weten: 

“STRAKS ALS WE 

ER UIT MOETEN, 

MAG JIJ OP HET 

KNOPJE 

DRUKKEN. JA, JIJ 

OOK, EN JIJ EN 

JIJ!” Dat laatste een 

keer of drie vanaf de 

Beestenmarkt. Ik, 

wij, de hele bus, 

telkens helemaal hoopvol, joepie, ze gaan er 

uit. En telkens WEER NIET! Ik zal jullie een 

heel lang durend half uur aan informatie 

besparen. Het ritueel op het knopje drukken 

vond plaats na de halte Irislaan. En na dit hele 

lange informatieve halve uur waarin menig 

overige passagier apenkooiend of anderszins 

halsbrekend door de bus was gekluund om 

langs die karrevracht met kinderen te geraken 

en uiteindelijk opgelucht weer buiten stond om 

thuis te gaan melden dat ze nooit, maar dan 

ook nooit meer naar Sesamstraat of het 

Jeugdjournaal wilden kijken of luisteren, dus 

na dát halve uur dat een jaar leek te duren, 

maar vóórdat zíj uit kon stappen, kon ik het 

niet laten om als kleine tegenprestatie deze 

lieve lieve zorgzame plaatsvervangende 
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Opbrengsten     2017   2018   2019

1e kwartaal   5985 kg. 4380 kg. 3375 kg.

2e kwartaal   5120 kg. 3080 kg. ----------

3e kwartaal   3400 kg. 3440 kg. ----------

4e kwartaal   3835 kg 3140 kg. ----------

Totaal 18.340 kg. 14.040 kg.

buitenschoolse opvang moeder te informeren 

omtrent de Arriva huisregels. Omdat ík geen 

dragende stem heb gebruikte ik hierbij de 

omroepinstallatie en zo goed mogelijk 

articulerend sprak ik tot haar. “NOG EVEN 

VOOR DE MEVROUW MET DE MEGA 

KINDERWAGEN, ZOALS U 

ONGETWIJFELD GEMERKT HEEFT, STAAT 

UW VERVOERSMIDDEL DE HELE REIS 

ZEER HINDERLIJK IN DE WEG. HET IS 

DUIDELIJK TE GROOT OM IN DE BUS 

MEE TE NEMEN. DE VOLGEND KEER 

ZULT U EEN ANDERE OPLOSSING 

MOETEN ZOEKEN.” Vlak voordat ze de 

uitrijplank naar buiten klapt roept ze, “EEN 

SCOOTMOBIEL IS NET ZO GROOT!”      

Helaas voor haar had ík het laatste woord, 

“JA, EN DIE MAG OOK NIET MEE!”

Petro v/d Tang
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 40 180328), mail (jaap@pvleiden.nl) of breng

het secretariaat op een andere manier op de hoogte.

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden

Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden

E-mail: jaap@pvleiden.nl

Giro: NL54 INGB 0000 309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
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We treffen het goed 

vandaag want het is 

een stralende dag. 

Kan ik eindelijk eens 

het zonovergoten 

terras van “de Valk” 

opzoeken en een   

collega voor jullie 

 aan de tand voelen. Ik 

 begreep van Bassie 

 (uitbater van “de 

Valk”) dat er deze zomer zelfs een heus 

stadsstrand komt. Op de oever van de 

Rijnsburgersingel tussen molen de Valk en 

Stadscafé van der Werff wordt zand 

gedeponeerd, zand wat uit de Noordzee 

opgezogen is. Dus vergeet deze zomer Katwijk 

of Noordwijk, het terras van Bassie ligt van de 

zomer gewoon aan het strand! Vandaag wil ik, 

onder het genot van een lekker bakkie, alles te 

weten komen van collega Ted Albers. Ted is 

geboren op 4 januari 1958 in Wassenaar, en in 

deze mooie plaats woont hij nog steeds. Het is 

effe graven in ons geheugen maar in de 

Muziek Parade van januari 1958 waren Pat 

Boone, Paul Anka, Bing Crosby en Harrie 

Belafonte de grote sterren in die tijd! Het 

ouderlijk huis van Ted was trouwens wel heel 

bijzonder, het was een huis op stand! De vader 

van Ted was beroepsbrandweerman en het 

gezin woonde in de brandweerkazerne. De 

kazerne diende in vroeger jaren als koetshuis 

van Prins Frederik op landgoed De Pauw, het 

“huisje” van Prins Frederik doet tegenwoordig 

dienst als gemeentehuis van Wassenaar. Jullie 

zullen ongetwijfeld begrijpen dat Ted samen 

met z’n broer Henny een geweldige jeugd 

heeft gehad op z’n landgoed.... Nadat hij 

MAVO 4 met goed gevolg had afgerond heeft 

Ted een aantal jaar bij OK/Welkoop als 

pompbediende gewerkt. Daar heeft onze Ted 

de liefde van z’n leven ontmoet: Gemma! Ik 

begrijp van Ted dat het nog even een strijd 

geweest is voor wie Gemma zou kiezen. Op 

het moment dat Ted de vlinders in z’n buik 

voelde fladderen had Gemma verkering met 

een collega.... Natuurlijk was Ted niet voor één 

gat te vangen want nadat Ted al zijn charmes 

in de strijd gegooid had heeft Gemma toch 

uiteindelijk voor Ted gekozen! Blijkbaar heeft 

Gemma toentertijd de juiste keuze gemaakt 

want ze zijn alweer bijna 40 jaar samen! Ted 

en Gemma zijn de trotse ouders van Bas en 

Daisy die 34 en 28 jaar oud zijn. Ook zijn Ted 

en Gemma opa en oma van kleindochter Lewy 

Yazz van 

anderhalf jaar 

en met nog 

een 

kleindochter 

op komst 

kunnen ze hun 

geluk niet op. 

Na zijn tijd als 

pompbediende 

is Ted vijf jaar 

zelfstandig 

taxichauffeur 

geweest. Op 

een gegeven moment (Ted had soms het 

gevoel dat hij 24 uur per dag beschikbaar 

moest zijn....) had hij het op de taxi wel 

gezien. Omdat hij het beroep als buschauffeur 

wel zag zitten heeft Ted een open sollicitatie 

gestuurd naar het toenmalige NZH. Maar.... 

begin jaren 80 was er een personeelsstop bij de 
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NZH, wat nu? Toch ook maar even bij PTT 

Post gesolliciteerd, daar werd Ted wel 

aangenomen. Daar heeft Ted bijna 25 jaar 

gewerkt, de eerste jaren als postbode en daarna 

als pakketpostchauffeur. Ted had veel meer in 

zijn mars want hij is ook nog doorgegroeid 

naar Manager Post op het postkantoor in 

Noordwijk. “Omdat de laatste jaren bij de Post 

niet de leukste waren ben ik weer gaan kijken 

naar ander werk, zodoende ben ik in november 

2005 toch nog op de bus terecht gekomen. De 

cirkel is wat dat betreft toch nog rond 

gekomen”. Als buschauffeur heeft Ted het 

prima naar z’n zin en zoals hij zelf zegt had hij 

achteraf gezien misschien toch veel eerder 

voor het OV moeten kiezen maar ja, achteraf 

kijk je een koe in de kont.... De streeklijnen 

rijdt Ted het liefst: “geef mij maar lijn 50 naar 

Haarlem heerlijk, of de 182 da’s toch genieten 

zo in de polder.... het is alleen jammer dat die 

mooie streeklijntjes steeds minder in de Leidse 

roulatie zitten, gelukkig hebben we nog wel 

lijn 56 .…” Ted is ook al jaren één van de 

mentoren, hij vindt het dan ook erg leuk om 

nieuwe chauffeurs op te leiden en die dan alle 

in en outs van het chauffeursvak te leren. 

Zoals eerder vermeld is Ted een echte 

Wassenaarder maar de laatste jaren is hij 

Wassenaar niet meer zo trouw. Vanaf mei t/m 

september/oktober verruilen Ted en Gemma 

hun stekkie in Wassenaar voor hun stacaravan 

op camping Zonnekamp in Warmond. “Hier 

op de camping hebben we alles: naast een 

mooie stacaravan hebben we een bootje, een 

heerlijke jacuzzi, een mooie tuin en twee 

koelkasten haha. Als ik het pad van camping 

Zonnekamp kom oprijden krijg ik iedere keer 

weer het ware vakantie gevoel, daar kan geen 

buitenlandse vakantie tegenop.... Trouwens, 

Gemma stapt voor geen goud in een vliegtuig 

en ook een mooie cruise zit er niet in want 

alleen al van de gedachte wordt Gemma al 

zeeziek haha.” Hier dient zich toch een klein 

probleempje aan in huize Albers want zelf zou 

Ted dolgraag nog eens voor een aantal weken 

naar Australië en Nieuw Zeeland gaan.... is het 

een uitdaging of blijft het een droom?? Nu heb 

ik ook nog voor Ted 

de 10 lastige vragen....

Dit TV programma wil ik perse zien....

Ik volg al jaren de 

serie NCIS, voluit 

Navel Criminal 

Investigative 

Service. Het team is 

een 

overheidsorganisatie 

die als recherche 

optreedt binnen de Amerikaanse Marine.

Wie is je grote held?

Mijn vader was m’n grote held en een leuke 

vader, hij is altijd een voorbeeld voor me 

geweest. Naast zijn werk als brandweerman 

was hij vroeger altijd met van alles en nog wat 

bezig maar had daarnaast altijd tijd voor me 

om leuke dingen te doen.

Waar heb je een hekel aan?

Ik heb echt een hekel aan sporten, bewegen is 

niets voor mij joh. Al dat zweten kan toch niet 

goed zijn voor een mens!? Maar om mijn 

conditie toch een beetje op peil te houden 

probeer ik nu af en toe een beetje te fietsen....

Wat zijn je negatieve en positieve 

eigenschappen?

Ik snoep en eet te veel dat kan/moet eigenlijk 

wel een tandje minder. Aan de andere kant 

probeer ik wel de zonnige kant van ’t leven in 

te zien en het gezellig te maken.

Wie zou je wel eens voor één dag willen zijn?

André Hazes senior in z’n goeie dagen, hij 

heeft een erg bewogen leven gehad. Ik ben 



13

altijd een groot fan van hem geweest vooral 

z’n mooie teksten, die zijn uit ’t leven 

gegrepen....

Wat was je leukste schoolles?

Dat waren de lessen van meneer Drumme, hij 

gaf aardrijkskunde, scheikunde en 

natuurkunde. Als het nodig was gaf hij ook 

nog wiskunde, kortom een allround leraar die 

ook nog op een hele leuke en interessante 

manier les gaf. 

Welke dag uit je leven zou je het liefst willen 

vergeten?

11 September 2001 kan ik natuurlijk nooit 

vergeten, maar het had nooit mogen gebeuren. 

Het is ook zo onwerkelijk als je de beelden 

ziet van de vliegtuigen die de torens invliegen. 

Ik heb zelf 15 jaar bij de vrijwillige brandweer 

gezeten en als je dan aan je Amerikaanse 

brandweercollega’s denkt die alles van dichtbij 

hebben meegemaakt, bizar....

Wie zet je op een voetstuk?

Dat kan alleen maar Hare Majesteit Gemma 

zijn, zij is mijn allessie. Gemma is in ons gezin 

de rots in de branding, ze heeft er altijd voor 

gezorgd dat het gezinsleven op rolletjes liep....

Mijn favoriete band, artiest, muziek is....

Ik heb een brede muzieksmaak zolang het 

maar geen zware klassiek of heavy metal is. 

Mijn voorkeur gaat uit naar muziek uit de 

jaren 70 zoals Creedence Clearwater Revival 

en Supertramp. Maar zoals eerder aangegeven 

ben ik vooral grote fan van André Hazes 

senior.

Wat is je lievelingseten en wat is het lekkerste 

wat je gegeten hebt?

Andijviestamppot met spekkies en een lekkere 

bal gehakt, je mag me er zelfs voor wakker 

maken! Maar het lekkerste wat ik ooit gegeten 

heb zijn de Snoekbaarsgehaktballen van mijn 

tante, heerlijk!

Nou beste mensen, dit was 

een leuk kijkje uit het leven 

van collega Ted Albers....

Jos van der Ploeg

ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.

meld je nu aan als lid (of donateur)

bij één van de bestuursleden…..
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We rijden met onze lijndiensten niet alleen 

rondjes om de kerk, maar passeren ook diverse 

andere bijzondere bouwwerken. Deze keer 

Nieuw Werklust. Neen, dat is niet gelegen aan 

de Rijnsburgerweg nr.1!!! Nieuw Werklust is 

een voormalige kleiwarenfabriek in het 

buurtschap Groenendijk aan de Rijndijk 14-18, 

behorende bij Hazerswoude-Rijndijk, alwaar 

we met lijn 169 en 187 vanuit Leiden net het 

30 km gebied in gaan. Wat nu een ordeloze 

verzameling is van 37 vervallen panden, 

waarvan de meeste in 2002 zijn aangewezen 

als Rijksmonument, is ontstaan in de 17e 

eeuw, waarschijnlijk rond 1675. De fabriek 

produceerde vooral dakpannen, bloem- en 

schoorsteenpotten en draineerbuizen. De 

benodigde vettere roodbakkende rivierklei 

alsmede zand en turf waren in de directe 

omgeving voldoende aanwezig. De klei werd 

met zand en water gemengd in een eenvoudige 

schoepmolen en met de hand gevormd tot 

kleiballen of koeken. In 1892 ging een 

stoommachine de kleimolen aandrijven en 

later ook de persen voor bloempotten en 

buizen. Na de komst van de dakpannenpers in 

1904 werden ook de dakpannen niet meer met 

de hand gevormd. Na het in model persen 

moesten de pannen eerst drogen in lange 

droogschuren, rondom voorzien van 

jaloezieën. Na een tweede droogperiode op 

rekken boven in de schuur volgde ook nog een 

derde. Daarna werden ze gebakken in ovens 

die elk 16000 pannen konden bevatten en met 

turf en steenkool werden opgestookt tot 1000 

graden. Verschillende eigenaren en beheerders 

hebben elkaar in de loop der jaren afgelost, 

opgevolgd of verdrongen. Na de Tweede 

Wereldoorlog heeft er dankzij de 

wederopbouw nog een schaalvergroting 

plaatsgevonden, 

maar de 

traditionele 

werkwijze bleef 

tot het einde 

van de 

onderneming 

gehandhaafd. In 

de jaren 1950 

tot 1960 

werkten er ruim 

honderd 

mensen. Daarna 

begonnen 

gastarbeiders 

een steeds groter deel van het personeel uit te 

maken, oplopend tot 40 á 60 man. Zij 

woonden in de bijbehorende huisjes naast de 

fabriek aan de Rijndijk 20-26 die nu nog 

steeds bewoond worden. Vanwege de slechte 

onderhoudssituatie is het betreden van het 

verdere complex verboden. De ovens zijn nog 

niet ontmanteld. Ook gereedschap, oude 

machines, kruiwagens, stempels, dakpannen 

en potten zijn nog aanwezig. De schoorstenen, 

waarvan één uit 1913 en één uit 1930, zijn in 

slechte staat. De laagste schoorsteen staat 

scheef en de metalen ringen rondom hebben 

deels hun greep verloren. De aan de Oude Rijn 

zijde gelegen directeursvilla uit 1930 is zelfs 

voor krakers waardeloos.

Als je ff Googelt kom je ook het filmpje van 

Jor-Drone van collega Jordy Bouwman op 

YouTube tegen, met een goeie impressie van 

bovenaf. 

Bron: Wikipedia.
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12 oktober

Let t.z.t. op de poster voor verdere info
Hè Hè….dat was dat !! Na een halve eeuw werken, 

waarvan 40 jaar als 

buschauffeur, kan ik op 

16 oktober 

eindelijk(!) zeggen dat ik klaar 

ben met werken....

Die dag is er een receptie voor 

de collega’s.

Van

14:00 uur tot 16:00 uur
ben je van harte welkom in de 

P.V. kantine
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De groetplicht oftewel de ga-roetplicht, zoals 

Majoor Kees (Paul van Vliet) dat in 1971 heeft 

medegedeeld 

geworden 

geworden (is 

dat duidelijk? 

vragen? geen 

vragen!!!), is 

inderdaad in 

dat jaar door 

minister Toom 

buiten de kazernes afgeschaft. Pas in 1973 is, 

na vele protesten, de gehele groetplicht 

overboord gezet. Toen ik in 1979 ook een 

poosje de groeten mocht doen vanuit het leger 

van de 

prins was 

het wel 

duidelijk 

dat de 

oudere 

garde 

van 

onder- en 

boven officieren er nog steeds niet helemaal 

aan gewent waren. Dus als je wel eens iets van 

ze nodig had was het handig om af en toe even 

tegen je pet te tikken bij het passeren, in plaats 

van tegen je voorhoofd. Uiteindelijk is niet 

alleen de groetplicht, maar ook de dienstplicht 

afgeschaft omdat de gemiddelde Nederlander 

allergisch is voor het woord PLICHT. Daarom 

vind ik het zo leuk om te zien dat er 

tegenwoordig zoveel vrijwillig word gegroet. 

Volgens mij zelfs steeds meer. Meestal zonder 

enige verplichting en ook vaak spontaan. En 

niet alleen met vriendelijke groet onderaan een 

brief, maar ook gewoon “live”, op straat, als je 

een winkel binnenkomt of er uitgaat, als je op 

je werk komt of thuis, al is het maar door de 

buurvrouw. Of als je met een zere bek bij de 

tandarts in de wachtkamer zit of bij de 

spoedeisende hulp aankomt met een snee in je 

neus. Bij de kringloop, bij de vuilstort, de 

apotheek, de dierenarts, de belastingdienst, het 

bejaardenhuis, enzovoort enz. Overal wordt je 

begroet en welkom geheten, vaak ook door 

medeklanten en medeslachtoffers. En in ons 

werk natuurlijk vooral door 

medeweggebruikers. De papierprikker met 

oordoppen, de vuilnisman die de Breestaat 

blokkeert, de oma op het zebrapad, de peuter 

op driewieler, de verkeersregelaar zonder 

verkeersinzicht, de zakenman die de bus mist, 

de appende fietser, de aangeschoten student, 

oom agent, een bus spotter, de brugwachter die 

er ook niks aan kan doen. We zwaaien zelfs 

naar alle collega’s. We zwaaien en groeten de 

hele dag door. De éne keer een handje, de 

andere keer een hele arm en soms maar één 

vingertje. Maar we groeten vrijwillig en 

krijgen meestal een groet of de groeten terug. 

En het kleurt de dag. Hoe meer respons, hoe 

leuker de dag. Het werkt aanstekelijk. Meestal 

lukt het. En hoewel ik wel eens anders hoor, 

wordt er ook ín de bus bovengemiddeld veel 

gegroet. Ik doe daar graag actief aan mee. 

Oké, soms staat m’n hoofd er niet naar en dan 

m’n gezicht dus óók niet. En dát zíen de 

mensen, dus die blijven dan ook lekker in hun 

veilige modes met oordoppen in en 

oogkleppen voor. Maar meestal lukt het me 

om bij iedereen die instapt “hé hoi, hallo, 

goeie morge, middag, avond” te zeggen. En 

het gros groet terug al is het soms non-verbaal, 

je weet wel, zo’n blik van “wat mot je”, “ook 

hallo” of “bedankt, fijn dat je er bent”. Ook 

lukt het me meestal om niet heel hard 

“saggerijn” te roepen, als ze niet reageren. 

Want je weet ’t niet hè, waar ze zitten met hun 

gedachten, wie er dood is of bijna, hoeveel 

dagen ze te kort komen met hun salaris, of het 

afkicken van hun dochter een beetje lukt, of ze 

claustrofobisch zijn in de bus of gewoon 

moeten poepen. Je weet het niet. Het gaat je 

ook geen reet aan of ze met hun schoonmoeder 

door één deur kunnen of het bed delen. 
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Accepteer gewoon dat ze op dat moment even 

geen contact of relatie met je willen. Zwaai 

naar ze als ze uitstappen en roep “da-ag”. De 

meesten die stilletjes zijn binnen gekomen 

steken dan alsnog hun hand op met een blik 

van “bedankt dat je niet tegen me aan gezeurd 

hebt”. Probeer de stemming er een beetje in te 

brengen en die van de mensen een beetje aan 

te voelen. Probeer razendsnel de juiste 

golflengte in te schatten waarop ze individueel 

bejegend willen worden. Maak ze blij. Zorg 

dat ze morgen weer mee willen. Zorg dat ze 

’s avonds aan tafel zeggen, “vandaag had ik 

toch zo’n leuke 

buschauffeur, die 

groette iedereen!” Dan 

heb jij lekker gewerkt! 

Is dat duidelijk?

Vragen? 

Geen vragen!!

Petro

Sinds 1976/1977 ben ik al een formule 1 fan, 

ik heb Mario Andretti, James Hunt, Keke 

Rosberg en Nikki Lauda nog zien racen op 

Zandvoort! Jarenlang ben ik fan geweest van 

Ayrton Senne, later van Jos Verstappen en 

Michael Schumacher. De interesse in de 

formule 1 is na die jaren wat weggezakt, maar 

vanaf 2014 is de interesse weer helemaal 

terug. Dit heeft natuurlijk voor een groot deel 

te maken met de komst van supertalent Max 

Verstappen. Daardoor zijn er alweer een aantal 

Grand Prix’s bezocht: 

Spielberg Oostenrijk 

2017 en Hockenheim 

Duitsland 2018. Dit 

jaar stond wederom de 

Red Bull Ring in 

Spielberg Oostenrijk 

met dikke letters in m’n 

agenda genoteerd. 

Begin oktober 2018 

had ik de 10 

weekendtickets voor de 

Red Bull Tribune al 

besteld via GP ticket, 

zekerheid boven alles! 

Het wérd toch een fantastisch en memorabel 

weekend, niet normaal.... Met 10 man/vrouw 

zijn we op 28 juni om 4:30 uur aan de 1200 

km. lange autoreis naar Oostenrijk begonnen. 

En hoe gaaf is het niet dat mijn drie zoons en 

twee schoondochters mee waren, geweldig 

toch! Via airbnb hadden we een 10 persoons 

“huisje” voor 3 nachten gehuurd in Rötz wat 

35 minuten rijden is van de Red Bull Ring. 

Een prachtig “huisje” met geweldig uitzicht, 

voldoende slaapkamers, twee badkamers en 

zelfs een sauna! Er was wel één klein puntje: 

omdat het ruim 2 km. van de bewoonde wereld 

lag was er geen internet en wifi (kom ik later 

nog ff op terug). Zaterdag: na een goede 

nachtrust en een lekker ontbijt gingen we 

gewapend met vele flesjes water, pakjes sap en 

voldoende versnaperingen op weg. Omdat er 

tropische temperaturen waren voorspeld en de 

Red Bull Tribune in de volle zon lag was het 

insmeren geblazen met zonnecrème van 

tenminste factor 30. De organisatie in 
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Spielberg tijdens zo’n race weekend is 

helemaal super, daar kunnen ze in Nederland 

nog een puntje aan zuigen. Overal voldoende 

politie en verkeersregelaars die de stroom 

auto’s naar de weilanden leiden die als 

parkeerplaatsen dienen. Lopend naar het 

circuit (wederom veel politie aanwezig) kom 

je ogen te kort, je weet af en toe niet wat je ziet 

en hoort, het lijkt wel Koningsdag! Op de vele 

speciale oranje campings langs de route stuiter 

je naar de ingang van het circuit. Via 

Hollandse meedeiners met megabeat op 

geluidstandje keihard naar nog veel hardere 

housebeats met blijkbaar alleen maar zware 

bassen in het assortiment! Eenmaal op onze 

tribune aangekomen is er voor de race fan van 

alles te zien en te horen. Want behalve de 

kwalificatie van de Formule 1 zijn er ook 

verschillende kwalificaties/races van de GP3 

series, Porsche supercup, Formule 2 en 

Formule 3. Als toetje was er ook nog een F1 

Legends Parade, oud coureurs zoals o.a. David 

Coulthard, Mark Webber en Jos Verstappen die 

een aantal rondjes reden in verschillende 

supercars. Na een goede kwalificatie van Max 

(tweede tijd achter Ferrari rijder Charles 

Leclerc!) gingen we weer stuiterend langs de 

Oranje campings met een voldaan gevoel naar 

ons “huisje” terug in Rötz. Op naar een 

douche en een welverdiende barbecue met een 

lekker koud biertje! Zondag de dag van de 

race: na hetzelfde ochtend ritueel als zaterdag 

kwamen we met verwachtingsvol gevoel weer 

aan op de Red Bull Ring waar het met 34 

graden nóg warmer was. Na de fraaie 

demonstratie van The Flying Bulls Air Show 

was het een half uur voor de race tijd voor het 

Oostenrijkse volkslied. Tijdens het volkslied 

was er een indrukwekkend eerbetoon aan de 

op 20 mei overleden drievoudig 

wereldkampioen Nikki Lauda. Op alle 

tribunes werd er met rode en witte vlaggetjes 

gezwaaid zodat er gigantische Oostenrijkse 

vlaggen tevoorschijn kwamen. Eerder op de 

dag hadden weduwe Birgit en zoon Lukas de 

eerste bocht gedoopt in de Nikki Lauda Curve 

zodat zijn naam voor altijd met het circuit 

verbonden blijft.... Dan de race: na een veel 

belovende 2e kwalificatieplaats viel Max na 

een dramatisch slechte start (software 

probleem) terug naar de 7e plek. Over het hele 

circuit gonsde een siddering van ongeloof 

rond, vooral op de oranje Max Verstappen 

tribune die tegenover onze tribune lag, maar 

Max knokte zich op een geweldige wijze 
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terug. Met name waarop hij na zijn pitstop op 

de witte band (hardste compound) naar de 

zege reed was fenomenaal. Met zijn kop naar 

voren (de typische vechthouding van Max) 

werden Vettel, Bottas en Leclerc allemaal op 

waarde geklopt. Al die fenomenale 

inhaalacties gebeurde telkens aan het eind van 

het rechte stuk waar wij een geweldig zicht op 

hadden! Na al die inhaalacties van Max 

ontplofte al die oranje gekleurde tribunes bijna 

onder het oorverdovende gejuich, gewéldig! 

Vooral toen Leclerc in de één na laatste ronde 

te grazen werd genomen ging het dak er bij 

wijze van spreken echt vanaf, kippenvel over 

je hele lijf en dat bij 34 graden! Tijdens die 

laatste actie toucheerden de bolides van 

Verstappen en Leclerc elkaar licht dus kwam 

die actie “under investigation” van de 

wedstrijdleiding. Pas na drie uur en een 

kwartier (!!) kwam de bevestiging dat Max 

niet bestraft werd en dat hij de zeer terechte 

winnaar was. Wij hoorde het verlossende 

bericht pas terwijl we al lang en breed op een 

zonovergoten terras een heerlijke schnitzel met 

patat aan ’t wegknagen waren. We gingen uit 

ons dak samen met de vele Nederlanders die 

ook op dat terras zaten! We gingen dan ook 

met een voldaan en heerlijk gevoel terug naar 

ons “huisje” in Rötz waar we de overwinning 

van Max onder het genot van een lekker koel 

biertje nog ff verder gevierd hebben.... 

Maandagochtend ging er een stel nog een paar 

dagen naar Wenen en een ander stel plakten er 

nog een week Slovenië aan vast zodat we met 

vijf man en een vrouw aan de lange terugtocht 

konden beginnen. Moe maar zeer voldaan 

kwamen pas om 23.45 aan in het altijd mooie 

Leiderdorp. O ja dat ene puntje: er was geen 

internet en wifi in ons “huisje” en dat was 

vooral voor de jeugd ff een schrikmoment. 

Maar waar “normaal” gesproken iedereen om 

de haverklap in zijn of haar mobiel duikt (je 

zou eens wat missen....) kwamen er nu 

spontaan hele leuke en soms ook erg serieuze 

gesprekken los.... Johan Cruyff had toch 

gelijk: ieder nadeel hep z’n voordeel!!

Dit historische weekend zal vast en zeker nog 

wel eens ter sprake komen....

Jos van der Ploeg.

Ook iets te melden ??

Ook een interessant evenement bezocht ??

Schrijf een mooi verslag en mail het naar:

indekijkert@hetnet.nl
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6 Juni jongstleden zijn we vanuit Kiel 

vertrokken voor een mooie cruisereis die ons 

via Schotland en IJsland naar Spitsbergen 

bracht. Na eerst  genoten te hebben van 3 

bestemmingen op IJsland (wat een prachtig  

land is het toch) vertrokken we tegen de avond 

met 2 verplichte ijsloodsen aan boord (ze 

hebben toch iets geleerd van de Titanic), voor 

een 2 daagse zeereis richting Spitsbergen. Het 

weer op de eerste dag was schitterend. Via het 

omroepsysteem aan boord werden we door een 

deskundige erop attent gemaakt dat we zo rond 

14:00 uur Jan Mayen Eiland 

zouden passeren. Ze zei erbij 

dat ze hoopte dat we er iets 

van zouden zien, daar het in 

die omgeving meestal erg 

mistig en nat is, een beetje 

naargeestige plek zeg maar. 

Misschien konden we een 

glimp van de vulkaan (de 

Beerenberg genaamd, hoe 

komen ze er op….), of 1 van 

de gletsers opvangen, maar 

ze durfde geen garantie te  

geven. Jan Mayen is een 

vulkanisch eiland dat in het 

noordelijk deel van de 

Atlantische Oceaan ligt, op de scheiding van 

de Groenlandzee en de Barentszee. Het ligt 

1000 km ten westen van Noorwegen, 500 km 

ten oosten van Groenland en 600 km ten 

noorden van IJsland.

Ondanks dat er ongetwijfeld Vikingen in de 

omgeving van Jan Mayen geweest moeten 

zijn, is het eiland pas in de 17e eeuw 

beschreven en naar de Nederlandse kapitein 

Jan Jacobsz May vernoemd. Het eiland 

behoort inmiddels tot Noorwegen. Er is een 

weerstation op het eiland gevestigd dat 

permanent bemand wordt. De twaalf koppige 

bemanning houdt tevens toezicht en de 

commandant bepaalt of er door schepen 

landingen uitgevoerd mogen worden of niet. 

Het eiland kent een polair zeeklimaat. 

De temperatuur ligt tussen -5°C en +5 °C. 

Er zijn per jaar maar een paar dagen met 

helder en zonnig weer. Het merendeel van de 

tijd hangt er mist of valt er motregen. Rond 

14:00 uur zagen we inderdaad een door mist 

omgeven stuk rots opdoemen, waarvan gezegd 

werd, dit moet het zijn…. Nu was het bovenop 

het schip best wel frisjes om zo maar eens te 

zeggen, dus er rees enige twijfel of we hier nu 

wel of niet een paar plaatjes van moesten 

schieten. Toch maar op het dek gebleven en tot 

onze verbazing trok, hoe dichterbij we 

kwamen, de mist/bewolking steeds maar op, 

totdat we een schitterende wit besneeuwde 

vulkaan zagen oprijzen uit het blauwe water… 

iedereen werd er stil van, behalve dan die 

deskundige die bijna huilend door de omroep 

piepte dat ze in al die keren dat ze hier langs 

was gevaren, nog nooit de vulkaan zo 

schitterend onbewolkt en volop in de zon had 

gezien, hadden wij effe geluk, maar het was 

inderdaad een schitterend plaatje….. Na een 

poosje volop te hebben genoten van dit 

natuurschoon werd het toch op een gegeven 

moment tijd om naar binnen te gaan om onder 

het genot van een halve liter 

tapbier (we zaten tenslotte 

niet voor niets op een Duits 

schip) nog even na te 

genieten van al het moois dat 

er op aarde te zien 

is……….en dan moest 

Spitsbergen nog komen….. 

dus, wordt vervolgd!

    Jeroen van der Plas
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We zijn weer twee maanden verder in de tijd 

en de kas is klaar. Alle glas erin, tomaten staan 

welig te 

tieren, 

hangaardbeien 

hangen erin 

komkommers, 

paprika, 

meloen, sla en 

diverse 

bloemen voor 

gezaaid en 

bijna klaar om 

buiten uit te 

planten. 

Hadden we 

voorgaande 

jaren veel last 

van de familie 

mol, dit jaar 

hebben we 

een 

rattenplaag! In en onder het kippenpaleis. We 

hoorden van Manfred, de vader van Tina, dat 

ik de 

gemeente kan 

bellen en dat 

die gratis en 

voor niets die 

beesten komt 

bestrijden. 

Dus die raad 

heb ik maar 

snel 

opgevolgd. 

Het bestrijden 

zal nog niet 

eenvoudig zijn 

met die 

loslopende 

kippen want 

die zijn van 

het vrouwelijk 

geslacht......en 
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje ROOD 39
In een poging de efficiëntie

van het kantoorpersoneel

op een zelfde niveau te krijgen

als dat van het rijdend

personeel, zijn de toiletten 

alleen toegankelijk 

voor 08:30 uur en van 

12:00 uur tot 12:30 uur

aardsnieuwsgierig en krabbelen constant in de 

grond op zoek naar van alles. Maar goed, de 

man die voor de gemeente de ondieren 

bestrijdt is toevallig Jan een vriend van 

Manfred die we jaarlijks treffen op de 

Paasgrill bij Manfred thuis. Dus ouwe jongens 

krentenbrood. Allereerst raadde hij ons aan om 

het kippenvoer aan van die voertonnetjes op te 

hangen zodat de ratten er niet meer bij kunnen. 

Voorts heeft hij in de gangen buiten het paleis 

een tiental zakjes met vergif gelegd. In het 

paleis een plastic bak met daarin een ronde 

staaf met giftig vreten waar de kippen niet bij 

kunnen. Over twee weken komt hij ff 

controleren of de onterikken uitgeroeid dan 

wel verhuisd zijn.

Vandaag (16 juni) zijn we naar Bockhorn 

gereden voor de jaarlijkse oldtimermarkt. Dat 

is een half uurtje rijden van ons vandaan. Die 

hebben het handig aangepakt, je wordt via de 

social media en anderszins uitgenodigd om dit 

evenement mee te komen maken maar zeggen 

er niet bij dat je 4 euro parkeergeld moet 

betalen voor een plekje buiten Bockhorn op 

een weiland en je dan een halve kilometer 

laten lopen om er dan achter te komen dat 

e.e.a,. niet gratis is maar dat je 10 euro p.p. 

moet betalen! Kijk, ik vind oude auto’s best 

leuk om te bekijken maar het ging ons meer 

om de markt er omheen maar om daar ff 24 

euro voor uit te geven....dat ging ons toch te 

ver! Dus maakten we rechtsomkeert als recht 

geaarde Hollanders en na een half uur lieten 

we ons, onze eigen koffie, goed smaken. Voor 

vier euro hebben we toch weer wat geleerd. 

De eerste bbq hebben we ook weer achter de 

kiezen en de weer berichten blijven goed voor 

de komende week dus dat gaan we treffen. 

Woensdag reizen we af naar de Hartz voor vier 

dagen ontspanning in een mooi natuurgebied. 

We gaan met een bevriend stel lekker 

wandelen en ons als toeristen gedragen. De 

nachten brengen we door in een B&B in 

Guthenberge. 

Op de valreep kan ik al melden dat de ratten 

bestreden zijn, de vriend van Manfred heeft 

een stuk of twaalf zakjes met snoepgoed voor 

de beestjes achtergelaten en een dikke stok in 

een zwarte doos in het kippenhok. De kippen 

kunnen er niet in komen maar de ratten wel en 

we zijn nu een week later en ik heb al 6 dode 

exemplaren van het erf geruimd! En we zien 

geen activiteit meer van de langstaart familie. 

Dus het lijkt een succes te zijn. Later meer 

nieuws. We wensen alle collega’s een fijne 

vakantietijd toe en hoop dat jullie krijgen wat 

je wenst…..qua 

weer dan.

Groeten 

Gijs en Else
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Woordzoeker

De overgebleven letters vormen 
een plaats in Gelderland

De oplossing mag je voor(!) 05/09/2019 
in kastje ROOD 39 doen !!

PUZZEL

SUCCES

Aardgeleiding
Aderlijk
Allergisch
Aroma
Buitenste
Buste
Dimensie
Druppen
Econoom
Eenkennigheid
Eisen
Eivol
Evangelist
Gebruiksrecht
Gerust
Gewring
Grievend
Handelsnieuws
Harddraven
Inlaat
Jeugdconcert
Jokken
Julia
Jungle
Jurist
Jutter
Kaneelbus
Karrenspoor
Kernvraagstuk
Kerst
Koren
Leemkuil
Lichaamsholte
Meeldeeg
Menie
Muzikaliteit
Negeren
Ogenblikje
Onfraai
Ongetemde
Onknap
Openingsdatum
Oploskoffie
Osaka
Overheersing
Panlat
Pompgat
Popopera
Rooms
Roulettetafel
Ruitjespapier
Samengesteld
Scharnier
Snauw
Sojavlees
Sound
Strandartikel
Studentenbond
Supervisie
Telefoonkaart
Troonopvolger
Tussenwerpsel
Veebeslag
Ventweg
Visdag
Wereldkundig
Werkhoogte
Zegge
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.
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www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3  2312CK Leiden   071-5126627

installatietechniekinstallaties ijzerwaren witgoed

witgoed 

koopmans verf 

ijzerwaren 

gereedschappen

tuingereedschappen 

bouwmaterialen 

beveiliging 

sleutelservice

totaal verbouwing
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www.kittenopvang-

bovenwater.nl
Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering

Iets te melden ??

Heb je een aan- of ervaring die

je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 

inleveren voor(!) 05 September !
indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje ROOD 39

!?

Dit kunstwerk is te vinden op de rotonde bij de 

Acialaan in Leiderdorp waar we met lijn 1 en 

182 langs komen. De bus komt vanaf halte 

Acialaan en gaat richting Alrijne Ziekenhuis.

Bron en info: 

Beschrijving - Metalen sculptuur.

Gesigneerd Koopman & Bolink 2004

Kunstenaars: Frank Bolink (Enschede 1943), 

beeldhouwer (RKD-database – Kunstenaars

in beeld) 

Gerard Koopman (1938), beeldhouwer (RKD-

database – Kunstenaars in beeld)

Opmerkingen: De “vis op wielen” verbeeldt 

het “weerzien”. Het symboliseert de 

menselijke inspanning die het water over de 

weg laat stromen en wijst aldus vooruit 

naar een toekomst waarin de 

Kerkwijk en Oranjewijk elkaar 

weer zullen zien. Het beeld 

herinnert aan het verleden waarin de buurten 

nog niet door een drukke snelweg werden 

doorsneden. Als over een paar jaar de A4 

verdiept door Leiderdorp loopt, doet het 

terugdenken aan de tijd waarin betonnen 

pijlers en een metershoog talud de ene buurt 

voor de andere aan het oog onttrokken.

Het beeld is onthuld op 21 januari 2005 door 

burgemeester Zonnevylle.

De oplettende lezer heeft natuurlijk al láng in 

de gaten dat de A-4 inmiddels mooi verzonken 

is weggewerkt in het Hollandse Landschap.

Gerhard Steenhuis
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