
1
DTP: de Zwoeger

Juli / Aug   2020



2

COLOFON

De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks 

clubblad van de P.V. Leiden

Jaargang 30 (2020)
Editie: Juli / Aug
Oplage 500 expl.
Redactie: Peter van Leeuwen
Kopijadres: indekijkert@hetnet.nl

indekijkert@pvleiden.nl
of kastje 50

Webpagina: www.pvleiden.nl
Druk:

Vaste medewerkers:
Jeroen v/d Plas -- Gerhard Steenhuis -- 
Gijs Gravekamp -- Petro v/d Tang

Uw kopij zien we graag tegemoet via 
E-mail of gewoon met de hand geschreven op 
een papieren briefje in kastje 50
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren 
voor(!) 05-09-2020

Bestuur & Commissies

Vice voorzitter: Koos Vooijs
koos@pvleiden.nl -- 06 55 936460

Secretaris: Jan Hartevelt
jan@pvleiden.nl -- 06 46 422884

Penningm.: Mart Helfensteyn
mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563

Lid van bestuur: Erna Mooijman
erna@pvleiden.nl -- 06 24 686369

Lid van bestuur: Ton Rijsbergen
071 4073181

Darten: Robert Lemmers
06 51 478308

Zeevissen: Cor van Houten 
071 3676824

Binnenwatervissen: Cor Zonneveld
06 43 562234

Zaalvoetbal: Johan Kool
06 20 353130

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V.
Voorzitter: Koos Vooijs -- 06 55 936460
Penningm.: Cees Frankfort -- 06 28 079045
Secretaris: Cees Stijnman -- 06 51 832919

Beste lezer
De trouwe lezer van onze
“GLOSSY” weet dat er,
lang geleden, al begonnen 
is met de zoektocht naar
een redacteur voor dit blad. 
Niet omdat ik het zat ben ofzo, maar gewoon 
omdat ik toch ook niet voor eeuwig de 
redacteur kan blijven. En, eerlijk is eerlijk, als 
je gepensioneerd bent raak je het contact met 
de collega’s toch een beetje kwijt….. Dus, op 
voorspraak van een collega, heb ik Arthur 
Spaan aangesproken en 
hem gevraagd of hij 
redacteur wilde worden 
van onze “GLOSSY”. Ik 
heb altijd gezegd dat het 
geen heksentoer is om dit 
blad in elkaar te zetten, 
maar er zijn natuurlijk wel 
een paar dingetjes die je 
effe moet weten….  Dus, 
nadat we een aantal keer met elkaar in overleg 
zijn geweest over wat het inhoud om redacteur 
van onze “GLOSSY” te zijn hebben we 
afgesproken dat de volgende editie 
(Sept/Okt2020) door Arthur gemaakt gaat 
worden……. Dus als het allemaal volgens plan 
gaat is dit de laatste “in de Kijkert” van mijn 
hand. Ik heb het altijd leuk gevonden dit P.V. 
blad (de afgelopen vijftien jaar) in elkaar te 
mogen zetten. Gelukkig kon ik vertrouwen op 
een aantal vaste medewerkers die mij de 
nodige kopij leverden…. want als er geen 
kopij is valt er niets te plaatsen en zit je als 
redacteur duimen te draaien. Ik was altijd vrij 
alle aangeleverde kopij te plaatsen, in al die 
jaren is het maar een paar keer voorgekomen 
dat ik werd teruggefloten omdat de geplaatste 
verhalen niet in goede aarde vielen…….. 

Tot slot wil ik de nieuwe 
redacteur succes wensen bij 
zijn redactionele ge-hobby….



Beste mensen de 
vakanties zijn 
reeds begonnen, 
in deze Corona 
crisis tijd loopt 
alles anders dan 
dat we gewenst 
hadden. Zoals 
Koos Vooijs in 
de vorige 
“bestuurlijk” al 
schreef hebben 
we met het MT 

een datum voor een visbakdag kunnen vast 
stellen, op vrijdag 19 juni is er een visbakdag 
geweest, natuurlijk met de nodige 
beperkingen, maaaaar wederom een suc6.
Verder in deze “in de Kijkert “ een leuk 
verslag over de visbakdag. We zijn druk 
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doende om een Algemene Leden Vergadering 
in te plannen, en hiervoor moet ook nog even 
de kascontrole plaats vinden, dit heeft ook veel 
vertraging opgelopen door het virus. Wel 
vervelend maar het is niet anders.
Een oproep naar de collega’s ! ! !
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden 
voor onze PV, denk er eens over na. Heb je 
interesse laat je informeren door één van de 
bestuursleden en aanmelden kan bij mij. 
29 Augustus hebben we een BBQ ingepland, 
zoals het er nu uitziet kan dit een leuk feestje 
worden, natuurlijk met de dan geldende 
maatregelen. Hou de posters en de website in 
de gaten, en kom lekker een hapje eten en een 
drankje doen. Mocht je nog op vakantie gaan, 
heel veel plezier, voor degenen die het al 
gehad hebben, werkse en we zwaaien. 

Groet, Jan Diekaleman 

02  Redactioneel
02  Bestuur & Commissies
03  Bestuurlijk
05  Waar ben ik ??
06  Vrijwilliger of bestuurslid ??
06  Puzzelwinnaars
09  Bij Petit Restaurant “de Valk” met…..
10  VisBakDag (19/06)
12  Er staat een jonge man bij de halte
13  Corona

14  De A600 herleeft !!
17  Eindpuntkluis
17  CoronaVirus
19  Zet alvast in je agenda !!
20  Langs de (bus)lijn -- Kasteel Endegeest
21  Dat heb ik weer……
23  Groeten uit Duitsland
25  Puzzel
26  Hier ben ik !!

in de Kijkert door de jaren heen…
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KATWIJK Princestraat 38 | T 071 4014763 • LEIDERDORP Winkelhof 43 | T 071 5412521 

AMSTERDAM 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 • LEIDEN Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST Terweeweg 52 | T 071 5652090 • WASSENAAR Langstraat 129-131 | T 070 5113456

www.satonoptiek.nl 

facebook.com/SatonOptiek 

instagram.com/satonoptiek

De opticien voor 
het hele gezin
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Modern, toonaangevend (internationaal), 
divers, interessant, 
strubbelingen....
Zomaar wat woorden 
die bij deze afbeelding
passen. Een heleboel 
buslijnen passeren 
het, behalve de 
Alphense collega’s…..
Gaat er al een      
       branden ??

Iets te melden ??
Heb je een aan- of ervaring die
je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” 
inleveren voor(!) 05 September 2020 !

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- Kastje 50
!?

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje 50
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De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:
“Palladium”

Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Carla Slingerland
Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Narasja Smit
Derde prijs VVV-bon €. 10,- Duco Vermeer
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….
In deze editie staat de puzzel op pagina 25

Heb jij zin/tijd om aan het 

P.V. bestuur deel te nemen ??

Of wil je als vrijwilliger helpen

met het organiseren van (één van)

de vele activiteiten ??

Sinter
KlaasFeest

KerstOntbijt

HaringPartySnertDag
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www.kittenopvang-
bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  Rijpwetering

Mag / Moet je eindelijk met pensioen, maar wil je wel lid blijven, 
of donateur worden van onze P.V.?

Meld dat even bij één van de bestuursleden !!
Je krijgt dan ook onze “GLOSSY” thuisgestuurd
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 46 422884), mail (jan@pvleiden.nl) of breng
het secretariaat op een andere manier op de hoogte.
Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden
E-mail: jan@pvleiden.nl
Giro: NL54 INGB 0000 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje 50
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Vandaag heb ik, via de telefoon, een interview 
met Erna Loch…….
Erna komt uit een gezin met 5 kinderen, ze is 
geboren en opgegroeid in Schiedam. Door de 
baan van haar vader (marine man) zijn ze na 
10 jaar verhuisd naar Katwijk aan den Rijn, 
dat was niet de laatste verhuizing, er kwamen 
er nog wel een aantal. 

Erna is getrouwd 
met Paul 
Mooijman onze 
gepensioneerde 
oud collega 
Zij hebben een 
samengesteld 
gezin, zes 
kinderen 4 
meiden en 2 
jongens. Op de 
vraag hoe ze bij 
de bus terecht 
kwam antwoordt 

ze dat ze altijd al de wens had om op de bus te 
rijden, na haar scheiding in 2000 veranderde 
ze van baan, van de taxi naar de bus, daar 
moest natuurlijk eerst nog wel even het 
rijbewijs voor gehaald worden. Toen ze dat 
eenmaal op zak had heeft ze direct gekozen 
voor het OV, daar werkt ze nog steeds met 
veel plezier. Ze is ook lid van het P.V. bestuur, 
waar ze, samen met de andere bestuursleden, 
tijd en energie steekt in het organiseren van 
allerlei, inmiddels traditie geworden, 
activiteiten. Om er maar een paar te noemen, 
de VisBakDag, HaringParty, KerstOntbijt, het 

SinterKlaasFeest en het organiseren van 
recepties 
voor 
collega’s 
die met 
pensioen 
gaan…..en 
dan nog 
alles wat 
ik vergeten 
ben. (Het 
bestuur 

van onze P.V. is trouwens naarstig op zoek 
naar nieuwe bestuursleden! (red.)). Daarnaast 
zit Erna in de sub-commissie van de P.V. die 
zorgt voor (gezins) uitjes, bowling-
steengrillen, en allerlei andere activiteiten.  
De VisBakDag (van 19/06) was weer een 
geweldig succes, reuze gezellig en ondanks 
alle Covid-19 beperkingen toch best druk 
(elders in de blad meer over de VisBakDag 
(red.)). Daarnaast is ze actief in het EHBO 
gebeuren in Zoeterwoude. Daar worden  
avondcursussen gegeven waar ook examens 
worden afgenomen, helaas heeft Covid-19 ook 
daar wat roet in het eten gegooid……
Normaal gesproken zingt Erna ook nog in een 
koor, elke dinsdag wordt er gerepeteerd, maar 
ja, Covid-19 hè……….dus daar komt nu even 
helemaal niets van……..

Erna heeft dus een druk bestaan zelfs op haar 
vrije dagen is ze druk. Na (een beetje) 
uitslapen gaat ze dan vaak een eind fietsen of 
wandelen met Paul. Door de achtergrond van 
Paul (zeker bij de oudere collega’s wel 
bekend) is het onmogelijk om eens een 
vliegvakantie te doen of zo…. Dus gaan ze er 
zo af-en-toe op uit met de auto, binnenkort 
gaan ze naar de Ardennen. Ook lopen ze veel 

Erna Loch
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met de 
vriendin van 
Paul miss. 
Sofie. 
Voordat de 
roddels 
komen, miss. 
Sofie is een 
Labradoedel. 
Echt een 
schatje en het 
maatje van 
Paul……

Ook al zijn het er geen tien, ook voor Erna 
hebben we aantal 

lastige vragen.

Wat is je favoriete keuken ??

Ik maak graag Surinaamse en Indische 

gerechten, maar Roti vind ik toch echt het aller 
lekkerst……

Wie zou je weleens willen ontmoeten en wat 

zou je die persoon willen vragen of zeggen ?? 
Ik zou Maxima wel eens willen ontmoeten.
En dan zou ik haar vragen wat zij van 
Nederland vindt, wat zij vindt van wat hier 
allemaal gebeurt.

Wat is je favoriete drankje ??

Ik drink geen alcohol, niet maar wat ik heel 
lekker vind is Rivella en ijsthee……

Wat eet, of beter gezegd snoep je graag ??

Eén keer per jaar bel ik naar Tiel om te vragen 
of de kersen er al zijn en of de winkel al open 
is. Ik haal daar joekels van kersen uit het land 
van flipje Tiel. Die zijn zo lekker die eet ik zo 
achter elkaar op ...  

Hoe vind je je werk op de bus ??

Dat vind ik erg leuk, maar net als een hoop 
chauffeurs heb ik een hekel aan de stad.

Hoe zie je de toekomst ?? 

Sinds de gezondheidsproblemen
van Paul leef ik van dag tot dag.

We sloten het gesprek af met
de uitspraak
CARPE DIEM (pluk de dag) !!!!!!!!

      Silvia Brinkerink

Om 09:00 uur kwamen 
de gepensioneerde 
collega’s samen met Erna 
Mooyman bij elkaar in 
het chauffeursverblijf. Na 
een praatje en een bakje 
koffie werd begonnen 
met de opbouw van de 
Viskraam. Daarna 
werden de lijnen uitgezet 
i.v.m. de Covid-19 
maatregelen. Toen dit 
alles goed geregeld was 
ging de vlam onder de 
pan. In het begin was wat 
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indekijkert@hetnet.nl -- indekijkert@pvleiden.nl -- kastje 50

rustig 
maar op 
een 
gegeven 
ogenblik 
leek het 
wel of 
iedereen 
tegelijk 
naar onze 
Viskraam 
kwam. 
Het was 
een 
drukte 
van jewelste 
maar wel op 
gepaste 
afstand. De 
Haring - 
Lekkerbek en 
Kibbeling 
gingen als 
van ouds 
weer als 
warme 
broodjes over 
de toonbank. 
Gezelligheid 
kent geen tijd was zeker deze dag van 
toepassing. We hebben zelfs nog vis bij 
moeten halen. Al met al weer een zeer 
geslaagde dag.

Namens
Koos Vooijs
Ben Baak 
Erna Mooyman 
en ondergetekende hartelijk 
bedankt voor jullie belangstelling. 
Wij hopen graag tot een volgende 
keer.

    Jaap van Egmond
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Er staat een jongeman bij de halte 
Leiderdorpsebrug (ook wel “Stierenbrug” 
genoemd, omdat er een standbeeld van een 
stier bij staat. Maar die stier staat niet bij de 
halte dus gaat sowieso niet mee). “Jongeman” 
is in deze een betrekkelijk begrip omdat ik 
mezelf nog niet oud vind, is iedereen die 
jonger is dus ook jong. Deze jongeman, ergens 
tussen 25 en 30 lentes, geeft subtiel en non-
verbaal aan dat hij met mij, dat wil zeggen lijn 
2, mee gaat willen. We zitten op dit moment 
midden in het Corona tijdperk met enige mate 
van beperkingen. Dus na het verkeerslicht van 
de brug afkomend, houd ik het overige verkeer 
even op, door anderhalve buslengte afstand te 
houden tot lijn 169, ten einde 
besmetting te voorkomen en de 
Alphense collega de gelegenheid 
te geven om soepel in te voegen. 
Ondertussen neem ik de 
jongeman, ik noem hem “Dee”, 
alvast in me op, waarbij een zeker 
onderbuikgevoel zich langzaam begint 
te settelen. Het zijn hele kleine details 
die deze degelijke, altijd defensieve, 
democratische en soms wat deemoedige 
buschauffeur triggeren en zorgen voor de 
juiste reacties bij delicate kwesties om niet 
debet te zullen zijn aan desastreuze debatten 
die zouden kunnen leiden tot een delict. En 
Arriva sprak “Gij zult de-escalerend 
handelen!”. Dus ik zal de-escaleren! Ik de-
escaleer alles, maar dan ook echt alles! In het 
geval van Dee valt dat nog niet mee. Dee 
draagt een zwarte Denim en een T-shirt met 
een deprimerende demonische afbeelding en 
zwarte bordeel sluipers. Dee heeft een beetje 
de uitstraling van iemand die zojuist uit 
detentie is gedeserteerd. Dee stapt keurig 
achter in en reageert voorspelbaar, dus niet, op 
mijn demonstratieve “Goeie middag”. Ik zie 
dat hij met zijn OV-chipkaart de Blauwe 
automaat probeert te verleiden. Dus roep ik 
dat hij de gele automaat moet hebben om in te 
checken. Gemurmel is mijn deel en hij blijft 
het proberen. Ik herhaal... Hij ook!!! Ik draai 
me om; “Sorry, ik versta je niet, versta je mij? 
Je moet de gele automaat hebben om in te 

checken, … ! Het gemurmel wordt bijna 
verstaanbaar en klinkt een beetje als; “Ja, 
rustig maar, ik moet ff m’n bestelling ophalen, 
ja”. Ik maak, zoals ik gewend ben, van de 
gelegenheid gebruik Dee mede te delen dat het 
de bedoeling is om bij het instappen eerst in te 
checken en daarna pas gebruik te maken van 
de service om bestellingen op te halen. Tot 
drie keer toe onderbreekt hij mijn uitleg door 
te roepen, steeds beter verstaanbaar, dat het 
niet waar is, met bij mijn laatste ultieme 
poging de doorslaggevende dooddoener; “Zo 
doe ik het altijd”. Kijk daar komt Dee zijn hele 
naam in beeld, “Demoraliseren”. Dus ik zeg 
geheel gedemoraliseerd, “tsja, dit is mijn 

eerste dag op de bus, dus uhh, succes, 
dan wachten we wel ff”. Maar het 

gaat ff niet lukken, waarbij het 
voor mij niet duidelijk wordt of 
het aan Dee ligt of aan de Blauwe 

automaat. Ik heb daar wel zo mijn 
idee over, maar zoals gezegd, we 
wachten het ff af. Als ik ga rijden, is de 
beslissing snel gemaakt door Dee om 
dan maar te gaan zitten. Dus dat doe ik 
niet. Terwijl ik vol overgave met mijn 

vingers de Radetzky March trommel op het 
stuur wacht ik het met geopende achterdeur 
rustig af. Demonstratief de-escalerend en 
vooral rrrustig!  “Hè wat, ik versta je niet zo 
goed, kaartje kopen? Ja is goed hoor, ga je 
gang! (Doe dat dan meteen, sukkel!) 
Alsjeblieft.” Voor Dee is het blijkbaar tevens 
een wedstrijd van wie heeft het laatste woord, 
misschien een soort prestige of zo. En die gaat 
Dee winnen. Op uiterst denegrererende toon 
zegt hij, “en zorg de volgende keer dat je 
spullen in orde zijn”. Nou, deze chauffeur 
vindt het verder wel best, maar toch knaagt er 
ergens iets omdat 
mensen als Dee zo ge 
de-informeerd kunnen 
zijn over de procedures 
die door Arriva toch zo 
degelijk worden 
gecommuniceerd.

Petro v/d Tang
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Wat is en betekent nu eigenlijk Corona…… 
Ik heb het even opgezocht en zie hier……
01 - De corona is de atmosfeer van de zon. 
Om precies te zijn is de corona de 
allerbuitenste laag 
van de zon. Hij 
straalt maar heel 
weinig licht uit. 
Slechts één 
miljoenste deel van 
de straling die de zon 
zelf geeft. Daardoor 
is de corona bijna 
nooit te zien. Het oppervlak van de zon zelf is 
veel te licht. De corona is wel zichtbaar tijdens 
een totale zonsverduistering. Dan houdt de 
maan het felle zonlicht tegen. De corona is bij 
zo’n verduistering als een prachtige 
stralenkrans te zien. Het gas in de corona is 
héél erg ijl. De temperatuur is er zeer hoog: 
maar liefst één miljoen graden Celsius (bron: 
Sterrenkunde.nl).
02 - Corona is een Latijnse meisjesnaam. Het 
betekent “kroon”. Extra info: Waar wordt het 
gebruikt? De naam Corona wordt 
voornamelijk gebruikt in, jawel, Duitsland.
(Bron: 
http://babybytes.nl/namen/meisjes/Corona).
03 - Eikelrand ??!!
(Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/10136).
04 - Diakritisch teken boven een foneem (ik 
heb het niet bedacht), bijvoorbeeld, Š, oftewel 
dat dingetje boven de S……
(Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/11394).
05 - Is een betrekkelijk nieuwe ziekte die vaak 
samen wordt 
genoemd met 
het Parvovirus. 
Het wordt 
veroorzaakt 
door een virus 
dat zich in de 
ontlasting van 
besmette 
honden bevindt. De verschijnselen zijn koorts, 
braken, niet meer willen eten en geeft een 
oranje-kleurige diarree. De kans op genezing 
ligt wel iets hoger dan bij Parvo ??????

(Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/10733).
06 - Een mineraal dat omringd wordt door een 
ander mineraal.
07 - (natuurkunde) een ontladingsverschijnsel.
08 - Corona (aardbei), een aardbeienras
09 - Corona (promotie), leden van de 
commissie bij een wetenschappelijke promotie
10 - De aanwezigen op een cantus, een zang- 
en drankfestijn.
11 - Corona (Brandenburg-Havel), een 
historisch motorfietsmerk
12 - CORONA (satelliet), een Amerikaanse 
spionagesatelliet
13 - Corona (sigaar), een sigarenmodel….
Er zijn 
ongetwijfeld 
nog vele 
andere 
betekenissen, 
maar laten 
we vooral de 
wens 
uitspreken dat deze pandemie 
snel voorbij gaat. Sterkte 
voor diegenen die in 
welke vorm dan ook 
met deze rotziekte 
te maken hebben, of 
hebben gehad, laten we 
hopen dat we in de 
toekomst het woord Corona
vooral weer zullen associëren met
het lekkere Mexicaanse biermerk……….

Jeroen van der Plas
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Stichting De Nieuwe Blauwe 
Tram reconstrueert het 
tweelingtramstel A619/A620, 
het laatst gebouwde tramstel 
van de Noord-Zuid-
Hollansche 
Tramwegmaatschappij (NZH) 
uit 1932. De A600 heeft vele 
jaren het beeld van de NZH 
bepaald en is een icoon van de 
Nederlandse spoorwegindustrie, in het 
bijzonder de firma J.J. Beijnes in Haarlem. Tot 
1961 hebben de Blauwe Trams van de serie 

A600 een belangrijke 
bijdrage geleverd het verkeer 
en vervoer en de 
ontwikkeling van de 
noordelijke Randstad. Vanaf 
2024 kan iedereen de A600 
opnieuw beleven als deze 
tram gaat rijden op het 
tramnet van Den Haag. Volg 
tot die tijd de ontwikkelingen 

op de website.

Bron: www.denieuweblauwetram.nl
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Zondag

30 Augustus

Arriva

Checklist
Let op….
verdere info 
op de
posters 

In verband met de genomen maatregelen tegen het

CORONAVIRUS
zijn de voorbereidingen voor de 

MotorToerTocht opgeschort.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat 

de MotorToerTocht wel door gaat !!
Let op de posters die t.z.t. opgehangen zullen worden…..

Het organisatieteam

Afg
ela

st Afgelast

Afg
ela

st
Afgelast

ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.

Kopij voor de volgende editie, en de oplossing van de puzzel op pag. 25,

mag je inleveren voor 05/09 in kastje 50.

Dus heb je iets interessants te melden, “klim dan eens in de pen” 

of achter je computer en deel je nieuwtjes met je collega’s

indekijkert@hetnet.nl indekijkert@pvleiden.nl
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Zie hier onze nieuwste eindpuntvoorziening 
bij de Vink. Het betreft een basale constructie 
met een zeer minimalistische uitstraling die 
fantastisch en nagenoeg onopvallend is 

geïntegreerd in een voortwoekerende 
natuurlijke vegetatie. Verrassend dat we dit 
met z’n allen zo netjes kunnen houden.
Vooral van binnen!!!

Doet mij veel, heel veel verdriet.
Heel veel mensen door maar ik nog niet.
Freek de Jonge zingt muziek of zegt,
er is leven na de dood, na de dood is er leven.
Dan is het boven wel heel druk van de zielen, 
van de mensen en de dieren,
even naar vanboven.
De hemelpoort staat wagenwijd open.

Dan kan je zo naar binnen lopen…….

Laten we welzijn voor elkaar
op de wereld.

Jos Dobbe
Chef Washal

Directeur 
materieelverzorging

Mag / Moet je eindelijk met pensioen, maar wil je wel lid blijven, 
of donateur worden van onze P.V.?

Meld dat even bij één van de bestuursleden !!
Je krijgt dan ook onze “GLOSSY” thuisgestuurd
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Afhankelijk van de dan geldende 

Covid-19 maatregelen

organiseert de P.V. de jaarlijkse BBQ

Let t.z.t. op de posters voor

verdere informatie……
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We rijden met onze lijndiensten niet alleen 
rondjes om de kerk, maar passeren ook diverse 
andere bijzondere bouwwerken. Deze keer 
Kasteel Endegeest aan de 
Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. Maar 
door het parkachtige landgoed vanaf die kant 
niet, of nauwelijks te zien. Wel vanaf de 

Wassenaarseweg ter hoogte van de halte 
Gorlaeus Laboratorium waar we met lijn 37 en 
57 langs komen. Vooral als het zonnetje er op 
staat geeft dat een mooi aanzien zo tussen de 
bomen met het weiland ervoor. Dit is eigenlijk 
de achterkant van het kasteel. Aan de voorkant 
bevindt zich, net voor de toegangspoort met 

het familie wapen, een Obelisk uit 1723 van 
de kunstenaar Jan Pieter van Baurscheidt. Op 
het binnenplein staat een beeld van de bekende 
Franse filosoof René Descartes (met name 
bekend om zijn uitspraak; “Cogito ergo sum” 
(Ik denk, dus ik ben)), die er een paar jaar was 
ingetrokken. Het geheel wordt aan drie zijden 
ingesloten door de slotgracht en net daar 
buiten bevindt zich de, ook gerestaureerde 
ijskelder. Kasteel, ijskelder en Obelisk zijn 
allen drie rijksmonument. Het huidige kasteel 
Endegeest dankt zijn naam aan de ligging aan 
het einde van de geestgronden. Het is in 1647 
gebouwd in opdracht van Elisabeth van 
Schouwen van Endegeest, getrouwd met Jacob 
van Berchem, op de plaats waar al sinds 1307 
een kasteel had gestaan die, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog dat in opdracht van de 
stad Leiden in 1573 deels was afgebroken en 
onbewoonbaar gemaakt, zodat het niet 
gebruikt zou kunnen worden door de Spaanse 
troepen. Deze nieuw gebouwde buitenplaats 
was een vrijwel vierkant huis dat bestond uit 
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D’r gebeuren vreemde dingen om me heen, en 
dan heb ik het niet eens over die twee waar ik 
bij in huis woon. Nee, iedereen gedraagt zich 
nogal vreemd, iedereen loopt in boogjes om 
iedereen heen alsof ze enorm stinken, zal ik 
maar zeggen….. Nou ben ik een hond en heb 
dus een enorm goeie neus, ik ruik echt alles, 
en ik moet zeggen dat ze echt niet stinken, 
nou, in ieder geval de meeste niet…..niet meer 
of minder dan anders, zal ik maar zeggen…. 
Maar het geeft wel vreemde situaties hoor, als 
we in het park lopen ben ik altijd bezig met 
belangrijke dingen, allerlei geurtjes op 
snuffelen om er achter te komen wie er 
allemaal zijn geweest en zo af-en-toe vind ik 
iets eetbaars. Dat mag ik van hem dan 
natuurlijk niet opeten want dan word ik ziek 
ga ik dood moet ik naar de dierenarts en bla-
bla-bla. Beetje vreemde volgorde trouwens, 
ziek, dood, dierenarts, als ik dood ben kan een  
dierenarts niet zoveel meer doen hè…. 
maargoed. Dat groepje mensen dat altijd bij 
elkaar klitte loopt nu ineens een heel eind uit 
elkaar…..en dat maakt het praten, wat ze bijna 
constant doen, best lastig….
We gaan tegenwoordig ook best vaak, heel 
vroeg, naar het strand omdat het dan nog 
lekker rustig is…… Achter een bal aan rennen 

mag ik (voorlopig) niet meer omdat ik me 

laatst verstapt heb en dat deed zeer joh….. Een 
paar dagen heb ik op drie poten gelopen en we 
deden alleen maar heel kleine wandelingetjes, 
echt waardeloos…. Ook toen ik alweer aardig 
goed liep moest ik het toch nog rustig aan 
doen van die twee, “rustig aan Lizzy, denk aan 
je poot” hoorde ik wel tig keer op een dag, 
helemaal gek werd ik daar van. Toen we 
eindelijk weer een keer naar het park gingen 
werd ik belaagd door één of andere 
onbehouwen snert hond en ja hoor, daar 
schoot het weer in m’n poot, begon het hele 
gedoe weer van voor af aan…. ”rustig aan 
Lizzy, denk aan je poot” gek word ik er 
van….. Verder gaat alles goed hoor !!;-)

Eindelijk, eindelijk gingen we weer eens een 
keer naar Brabant. Er schijnen nogal wat 
problemen te zijn voor de mensen waardoor ze 
op een nogal aparte manier met elkaar om 
moeten gaan, het lijkt wel alsof ze van elkaar 
vinden dat ze stinken. Met een wijde boog 
lopen ze om elkaar heen terwijl ik geen 
verschil merk hoor....ze ruiken (of stinken, net 
zoals je het zeggen wilt) echt niet meer of 
minder dan anders en ik kan het weten, want ik 
ruik echt alles(!) met die scherpe neus van mij. 
We zijn hier wel vaker geweest hoor, ‘s 
morgens gingen we dan altijd effe een rondje 
lopen en de broodjes ophalen, maar om de één 

of andere mij duistere reden werd het ontbijt 
nu gebracht.... Geen probleem zou je denken, 
maar ik zit met die twee hè….en daar heb ik 
echt m’n handen vol aan. Tussen half negen en 
kwart over negen zou het ontbijt (die paar 
broodjes dus) gebracht worden. Vijf over half 
negen liep er iemand voor de deur langs, dus 
ik blaf.... met als resultaat “Lizzy houd je 

mond…”, dus ik zwijg, want ik ben een heel 
gehoorzame hond.... Een half uur later 
begonnen die twee te mopperen, waar blijft dat 
ontbijt nou. Maarja, ik zwijg.... hij werd 
alsmaar ongeduldiger en hongeriger…. Pot-
ver-do-rie ik ga vragen wanneer we eindelijk 
ons ontbijt krijgen, al mopperend liep hij naar 
de deur..... Hij deed de deur open en struikelde 
zowat over een papieren tasje waar het ontbijt 
in zat..... Dat tasje was daar 
neergezet toen ik blafte, maar 
ik zwijg..... want ik mag niet 
blaffen...... Dus, zoals je ziet 
heb ik (nog steeds) heel wat 
met die twee te stellen hoor..... L

iz
zy

een kelder met 
daarboven twee 
bouwlagen onder 
een kap. Aan de 
achterkant werd 
aan weerszijden 
van de gevel een 
toren 
opgetrokken, 
waarmee een 
kasteelachtige uitstraling werd behouden. Dit 
huis werd aan de buitenkant steeds 
gemoderniseerd om aan de eisen van de tijd te 
voldoen. Het interieur werd hoofdzakelijk in 
zijn 17e-eeuwse stijl gehouden. In 1896 werd 
Endegeest voor een bedrag van Fl.: 75.000,- 
gekocht door de gemeente Leiden om het als 
psychiatrische inrichting in gebruik te nemen. 
Meer dan 100 jaar lang werden kasteel, het 
omliggende park en het landgoed gebruikt 
voor de geestelijke gezondheidszorg. De raad 
van bestuur en de staf van GGZ Rivierduinen 
zetelden tot eind 2016 in het kasteel. En nog 
steeds hebben ze er een aantal gebouwen in 

gebruik. 
Momenteel is het 
geheel met een 
oppervlakte van 
220.000 m2 
eigendom van de 
Oudendal Groep, 
die restaureert 
vastgoed met 
respect voor het 

verleden. Dit gebeurt met oog voor 
duurzaamheid en toekomstige bestemming. 
Het plan is om er in overleg met de gemeente 
Oegstgeest en GGZ Rivierduinen, een 
innovatief medisch-maatschappelijk woonpark 
te ontwikkelen. Het terrein blijft openbaar 
toegankelijk. Het is een aanrader om 
bijvoorbeeld in de tussentijd van een gebroken 
dienst of op elk ander moment met mooie 
Hollandse luchten, met fotocamera even een 
rondje over het landgoed te kuieren.
Je waant je in een andere tijd!

Bronnen: Wikipedia.nl, kastelen.nl



22

www.hartwijk.nl 
Lammermarkt 3  2312CK Leiden  071-5126627

al 100 jaar een begrip in Leiden 

witgoed 
ijzerwaren 
installaties 
beveiliging 
sleutelservice 
koopmans verf 
gereedschappen 
bouwmaterialen 
totaal verbouwing 
tuingereedschappen
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We maken ongekende tijden mee momenteel. 
De Covid-19 gekte is hier in Duitsland 
misschien nog wel wat heftiger dan in 
Nederland. De grenzen zijn in ieder geval 
weer open dus we kunnen er weer uit maar 
boodschappen doen bijvoorbeeld is niet echt 
leuk meer. Iedereen moet een winkelwagen 
nemen en moet een mondkapje voor doen. 
Persoonlijk vind ik het een ramp want met een 
bril op je neus beslaat die gelijk dus je ziet 
weinig, lastig wel als je de verpakking moet 
lezen bijvoorbeeld! Ook je verstaanbaar 
maken in het Duits terwijl ze je lippen niet 
kunnen zien is best een dingetje. Ik moet 
regelmatig iets meerdere keren zeggen eer ze 
me verstaan, terwijl m’n Duits prima is, ik 
kreeg tenminste nooit klachten tot het 
mundschutz tijdperk aanbrak. Daarom, als het 
niet echt nodig is, gaat Else alleen 
boodschappen doen en blijf ik lekker thuis. De 
scholen zijn ook hier weer begonnen, halve 

klassen en halve 
tijden. Voor ons 
is dat wel lekker, 
elke dag komt 
Monique langs 
om Cees (ons 
paard) te rijden, 
poetsen of 
wandelen. Cees 
doet het, na het 
wegvallen van 
haar leidster 
Herna, super 
goed. Ze heeft 
meer 
zelfvertrouwen 
gekregen en leert 
ook beter en 

sneller. Wekelijks krijgt Else priveles van 
Janka, een 25 jarige rij-instructrice waar we 
erg blij mee zijn. 
De moestuin is momenteel ook weer een 
prettig en bezig tijdverdrijf. De gewassen doen 
het relatief goed en de aardbeien, ronduit een 
wonder! Zulke grote aardbeien en zulke 
aantallen heb ik in mijn hele tuinleven nog niet 
gehad of gezien. Ik zal er ff een plaatje van 

bijdoen met een 10 cent stuk om jullie een 

idee te geven van de grote. Daarnaast smaken 
ze super lekker en sappig. Ik gooi het allemaal 
op de ecocultuur waar ik vorig jaar mee 
begonnen ben. Met name het lavameel, 
gemalen lavagesteente, zorgt voor een sterk en 
gezond gewas. Daarnaast de eigen compost 
van paardenmest geeft voldoende bodemleven 
om de zaken te laten groeien en bloeien. Was 
het in het begin van het seizoen nog koud en 
droog, nu is er een lekkere temperatuur en we 
hebben al verschillende keren prachtige malse 
regenbuien gehad, dus je hoort mij niet klagen. 
Het groeit geweldig. Wammes, onze oudste 
hond van 12 jaar, begint echt 
ouderdomsverschijnselen te vertonen. Is erg 
stram en lange stukken wandelen is er niet 
meer bij. Het normale rondje wat we nou al 
eens lopen is 3,5 km lang en dat is echt de 
max. De laatste 100 meter moet ik hem bijna 
slepen. Dus we bereiden ons langzaam voor 
dat er een einde aan zijn leven aan zit te 
komen. Hopelijk mag hij nog een jaar of twee 
mee. En we zijn naar Brabant geweest om een 
nieuw enkelspan tuig te kopen, tweedehands  
gekocht via Marktplaats. Echter wel een echt 
“van der Wiel tuig”. Voor de leken, dat is de  
Rolls Royce onder de tuigen! Dus de 
marathonwagen kan weer uit het stof en 
ingespannen worden zodat we de bossen in 
kunnen trekken om ons te ontspannen. Al met 
al, dat pre 
pensioen is het 
mooiste werk!
Sterkte jullie en 
groeten uit de 
heimat.

Groeten 
Gijs en Else
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PUZZEL
Woordzoeker

De overgebleven letters vormen een zin……
De oplossing mag je voor(!) 05 September in 
kastje 50 doen………

Aanzet
Adaptatie
Asgrijs
Basiskleur
Beits
Belichting
Bescheiden
Binnenhuisschilder
Blinde vlek
Bijschilderen
Bijverven
Dekverf
Donkerrood
Driekleur
Duisternis
Ecru
Een schreeuwende 
        kleur
Eigen kleur
Eiwitverf
Ezel
Fantasiekleur
Fris
Galvanochromie
Geleende kleur
Geschakeerd
Gewaterd
Glasgroen
Grondkleur
Hoofdkleur
Indigo
Inktzwart
Iris
Kaki
Kindertekening
Kleurecht
Kleurenbeeld
Kleurencirkel
Kleurencontrast
Kleurenmuziek
Kleurenspel
Kleurgewaar-
   wording
Kleurindrukken
Kleurkarakter
Koffiebruin
Koolzwart
Koud
Lichtgekleurd
Lichtgevoelig
Lila
Negre
Nivellering
Nuance
Olien
Ondergrond
Opaalblauw
Oppervlaktekleur
Oranje
Pastel
Penseel
Prisma
Rood
Roodgloeiend
Roodsel
Rossig
Roze
Samengestelde
Kleur
Schakering
Schilderij
Secundair
Spectrale kleuren
Sterk
Stip
Terra
Tussenkleur
Vaal
Verf
Verf laten
Besterven
Verfpoeder
Vlek
Waterverf
Witgeel
Witten
Zijdeglans
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De meeste collega’s uit Alphen zullen het wel 
kennen, maar zullen het vanuit de bus niet 
zien, als het goed is.... Het is het nieuwe 

gebouw van Naturalis, of Biodiversity Center 
zoals het ook wel heet. Naturalis Biodiversity 
Center is een onderzoeksinstituut en 
natuurhistorisch museum in de Zuid-Hollandse 
stad Leiden. Het Nederlands Centrum voor 
Biodiversiteit Naturalis is ontstaan uit een 
fusie tussen het Zoölogisch Museum 
Amsterdam, het Nationaal Herbarium 
Nederland en Natuurhistorisch Museum 
Naturalis. Sinds 2012 wordt de naam Naturalis 
Biodiversity Center gebruikt. Op 31 augustus 
2019 opende het gerenoveerde en uitgebreide 
instituut zijn deuren. De hele verbouwing is 
echter niet zonder slag of stoot gegaan.
Verheijen, de architect van het uit 1997 
stammend museumgebouw, had een 
rechtszaak aangespannen tegen de renovatie 
en nieuwbouw. Hij noemde het plan een 
verminking van zijn architectuur. De rechter 
gaf hem gelijk voor wat betreft de binnenzijde 

van het 
bestaande 
gebouw. Dat 
deel wordt 
door de 
verbouwing 
te veel 
aangetast, zo 
luidde het 
oordeel. Het 
Darwin 
House, dat 
naast het 

museumgebouw stond en ook door Verheijen 
is ontworpen, mocht wel worden gesloopt, 
zoals inmiddels is gebeurd. Ook mag op die 
plek een nieuw museumdeel gebouwd worden. 
Met die plannen maakt de stichting Naturalis 
Biodivsersity Center geen inbreuk op de 
rechten van de architect, zo luidde het oordeel 
van de rechtbank in Den Haag. Maar gelukkig 
is het toch allemaal goed gekomen en is 
Leiden een bijzonder gebouw rijker! En als je 
een idee wilt krijgen over het enorme bezit, 
dan moet je even op www.naturalis.nl en 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Biodiv
ersity_Center kijken, daar vind je nog veel 
meer informatie. En als je je afvraagt wat nu al 

die willekeurig 
bewegende 
gekleurde 
lampjes op de 
toren zijn: Als 
een 
wetenschapper 

bestudeerde Vos eencelligen onder de 
microscoop. Van tien van hen noteerde zij het 
bewegingspatroon en het karakter, variërend 
van knuffelig, ontwijkend tot agressief. Zij gaf 
de diertjes zelfs koosnaampjes. Zo is 
“Wimper” een afkorting van een 
wimperdiertje en staat “Gruna” voor groene 
algen. Uiteindelijk vertaalde Vos de 
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Er wordt weer een reünie georganiseerd voor gepensioneerde

collega’s van de vestigingen Leiden - Lisse - Leidschendam

Zaterdag 31 Oktober mag je alvast in je agenda zetten !!
Aanmelden via e-mailadres: jalovegmond@casema.nl

Kosten voor de reünie (vooraf te betalen) zijn €. 10,- p.p.
U kunt dit bedrag overmaken op nr: NL54INGB0000309060

t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN

kenmerkende bewegingspatronen in een 
computerprogramma dat gekleurde LED’s op 
de toren aanstuurt. Resultaat is een digitale 
dans voor eencelligen op de toren van 
Naturalis die het beste te zien is bij schemer en 
in het donker. Die dans voeren de eencelligen 
op de toren niet uit in willekeurig water. Vos’ 
oog viel daarvoor op het Victoriameer. Dit 
immense meer gelegen tussen Kenia, Oeganda 
en Tanzania, genoot wereldwijde bekendheid 
vanwege de grote diversiteit aan soorten 
levende dieren en planten. Groot wordt klein 

en klein wordt groot. Daarom bewegen de 
groene, gele, blauwe en rode “wormpjes” van 
Vos zich op de Naturalis-toren binnen de 
contouren van dat 
meer (ruim 65 
m2). In alle 
opzichten “Lust 
for Life” dus.
bron: 
https://ginyvos.nl/

Gerhard Steenhuis
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