
 D
E 

KI
JK

ER
T

IN  PV
-O

V 
LE

ID
EN

JULI / AUGUSTUS 2022



‘IN DE KIJKERT’ IS HET 2 MAANDELIJKS 
MAGAZINE VAN DE PV-OV LEIDEN
JAARGANG 32, JULI /AUGUSTUS 2022

REDACTIE:
Arthur Spaan                                                     
- - 06-52084486

VASTE CREW:
Gerhard Steenhuis
Silvia Brinkerink
Johan van Dam
Peter van Leeuwen

DRUKWERK:

BESTUUR:
Voorzitter:
Jan Hartevelt
jan@pvleiden.nl
06-46422884

Secretaris:
Marco Ros
ros@pvleiden.nl
06-12177170

Penningmeester:
Mart Helfensteyn
mart@pvleiden.nl
0651983563

Bestuurslid:
Erna Loch
erna@pvleiden.nl
06-24686369

Bestuurslid:
Koos Voois
koos@pvleiden.nl
06-12177170

COMMISSIES:
Darten:
Robert Lemmers
06-51478308

Binnenwatervissen:
Cor Zonneveld
06-43562234

Zaalvoetbal:
Johan Kool
06-20353130

PV-Actief:                       
Mike Woering                 
Jose Verhage                  
Erna Loch                                 
Arno Toussaint

ADRESGEGEVENS
PV-OV LEIDEN:
ARRIVA P.V. LEIDEN/KASTJE 165
RIJNSBURGERWEG 1
2334 BA  LEIDEN
@MAIL: ROS@PVLEIDEN.NL
BANK/IBAN: NL54INGB0000309060

KOPIJ-ADRES ‘IN DE KIJKERT’:
INDEKIJKERT@HETNET.NL

      
KOPIJ

INLEVEREN 
VOOR:

31-08-2022

Oplage: 500 STUKS

WEBSITE
PV

LID WORDEN VAN DE PV?

Informeer bij Marco Ros

Foto’s zijn met toestemming van de
rechtmatige eigenaren geplaatst

2



WOORDEN VAN
DE REDACTIE INHOUD

-5 VAN UIT HET BESTUUR

-7 WAAR BEN IK?

-9 DAT HEB IK WEER

-11 M/V ETEN EN DRINKEN

-12 SILVIA BRINKERINK
IN GESPREK MET?

-14 DE KIJKER

-15 ARIE EN IVA

-17 VERDUURZAMING

-18 PV-ACTIEF

-21 LANGS DE LIJN

-23 NZH PRINSESSEKADE

-24     PRIJSWINNAARS

-25 PUZZEL

-26 MET HARRY OP PAD

-28 GRAPPIGE COLUMN

-29 RAPPER SNELLE

-30 CHAUFFEURSDAG PV

-33 HIER IS WAAR IK BEN

-34 LEKKERE HAP VOOR 
ONDERWEG

Voorpagina-nieuws: Een bloemetje en een 
bijtje, ondubbelzinnig een hoogtepunt van 
een mooie zomer en dat alles in onze 
achtertuin. Het bijtje is natuurlijk een hommel 
en de bloem sproot voort uit een 
moestuinactie van ’s-lands grootste 
kruidenier. Neemt niet weg dat het een 
feelgood momentje illustreert.
Straks in de vakantie lekker even het werk 
parkeren en de tijd nemen om rustig door de 
nieuwe ‘In de Kijkert’ te bladeren. 
Er was een hoop werk aan de winkel.
De PV-actief deed zijn naam eer aan deze 
keer waardoor er veel avonturen aan jullie 
voorbij zullen komen. Het enthousiasme van 
de deelnemers moet de organisatoren een 
goed gevoel hebben gegeven!
In de vorige editie toverde Gerhard 
Steenhuis het kunstwerk van ‘De jongen met 
de molen’ uit zijn hoge hoed. Dat werd 
ineens door veel mensen op lijn 56 waar-
genomen en herkend. Leuk dat Gerhard ons 
elke keer weer weet te verrassen met 
interesssante raadplaatjes! Silvia is gelukkig 
aan de betere hand en dus van haar als 
vanouds een leuk interview. De redactie 
struinde verder met Harry door de Leidse 
binnenstad, heeft verder aandacht voor 
verduurzaming en alle bekende categorieën. 
Oh en vergeet natuurlijk niet de avonturen 
van Lizzy te lezen. Peter van Leeuwen zou  
onderhand wel als hondenfluisteraar door 
het leven kunnen gaan? Het blijven leuke 
stukjes en ze worden door veel mensen  
gewaardeerd. Kortom, het is weer een lekker 
allergaartje. Geef een goede invulling aan 
jullie vrije tijd en uiteraard 
mag je jouw ervaringen altijd
delen ‘In de Kijkert’ 
Geniet van de zomer en veel
leesplezier. En vergeet niet 
om de de puzzel in te vullen! 

Groet, Arthur





VAN UIT
HET BESTUUR

www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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RECTIFICATIE
    BESTUUR

Per abuis heeft de redactie in de vorige editie vermeld dat 
Ton van Schaick medebestuurslid is geworden. Dat is niet zo.
Koos Voois is gekozen als bestuurslid van de PV.

Beste mensen,
het is mijn beurt om wat er gebeurt in de PV weer te geven. Het bestuur is na de laatste 
bestuursvergadering in zomerrecces tot september. In deze editie staat ook de rectificatie
van de bestuurs-samenstelling. Ik kan nog melden dat Erna Loch vice-voorzitter is geworden.
We kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen en ik wil hierbij de redactie en medewerkers,
de activiteitencommisie en de oproepmedewerkers bedanken voor hun geweldige inzet.
Hierbij wens ik een ieder een hele fijne vakantie toe en zie jullie graag het volgende seizoen 
terug waarin weer veel op stapel staat. Voor lopende zaken en vragen kun je natuurlijk altijd 
bij het bestuur aan kloppen.

Groetjes, Koos Voois





GERHARD STEENHUIS
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WAAR BEN IK?

GERHARD STEENHUIS

Op onze routes kunnen we altijd wel iets moois aanschouwen, 

en zo viel mijn oog deze keer op dit mooie lijnenspel.             

Lekker strak met een mooie symetrie. Oké, ik moet toegeven,      

er zit een klein addertje onder het gras.....                               

dat verklap ik verderop!

DIT WAS MIJN EERSTE AUTO
Zoals je kan zien is mijn eerste auto een Opel kadett C. Waarom deze auto? Ik had niet meer 
geld voor een andere maar om het auto rijden onder de knie te krijgen was dit de perfecte auto. 
Ook om je technische vaardigheden te testen was dit een prima auto, je kon alles zelf doen, niet 
zoals tegenwoordig met computers. Het rijden met deze auto was wel een uitdaging, wind mee 
haalde hij soms 120 km per uur maar meestal bleef het bij 100 kilometer dus werd inhalen een 
uitdaging. Ik heb toch nog 3 jaar van deze auto genoten, toen was het tijd voor een nieuwe.                    
Groeten, Marco Ros.
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DAT HEB  IK WEER…
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 4: Pasta Bolognese                                                         

HIJ: Gaat naar een Italiaanse delicatessenwinkel. Heeft eens een 
taalcursus bij de LOI gedaan en wil dit nu laten zien.
Spreekt de man in de winkel aan: ”Una…äh..pak di pasta, per favore.”
De verkoper vraagt: “Certo volentieri, che tipo di pasta vorrebe?” 
Begrijpt geen woord. “Äh….hä?” De man van de winkel verdraaid 
de ogen en geeft hem een pak spaghetti. “A.u.b. Spaghetti. Goed zo?”
“Ah..SI. Molto…äh…is ok.”
Thuis gaat hij eerst een lekkere Italiaans aperitief maken, een hele 
zoete. Haalt de vleesmolen van de kast en maakt het gehakt vlees zelf. 
Dan giet hij tomaten passata in een pan. Haalt ingevroren gekochte 
kruiden en doet deze er bij. Om de uien te snipperen zet hij een 
lashelm op. “Echte mannen huilen niet.” Chili komt ook nog in de pan, 
heel veel chili. Grijnst: “Lekker veel, dat is goed voor de bloeds-
omloop.” Grijpt met zijn handen, waar nog iets chili op zit, aan het 
gezicht. Huilt nu toch. Maakt de ogen met water schoon. Zet het water 
voor de noedels op een kookt 500 gram spaghetti.
Kan al na de helft niet meer, maar eet toch alles op. Gaat op de 
banken liggen en doet een “spijsverteringsdutje”.   
 
ZIJ: Gaat naar een Italiaanse delicatessenwinkel. Heeft eens een 
kookcursus op de LOI gedaan en wil dit nu laten zien. Zij verkondigt 
aan de verkoper: “Vandaag kook ik mijn pasta zelf. Daarvoor benodig 
ik een speciale pasta bloem.” De man in de winkel vraagt: “Farina di 
grano tenero tipo 00?” Zij begrijpt geen woord: “Sorry. Wat zegt u?”   
De man verdraaid de ogen en geeft haar een pak bloem. “A.u.b, 
speciale bloem voor de pasta. Is dit goed zo?” “Ah, is ok”.
Thuis zet ze eerst een CD van Zucchero op. Haalt de pastamachine 
van de kast en maakt het deeg zelf. Pureert verse tomaten in een pan. 
Knipt verschillende kruiden van haar kruidenpotje en doet deze bij de 
tomaten. Zet de bril bij het snipperen van de uien af, zodat deze niet 
beslaat. “Ik moet er toch altijd bij huilen”. Roze truffel-zout komt er ook 
nog in, maar niet te veel. Grijnst: ”Ik ben niet verliefd.” Denkt aan haar 
laatste vriend. Huilt alweer. Droogt de ogen.
Zet het water voor de noedels op een kookt 250 gram spaghetti. Kan al 
na de helft niet meer en vriest de rest voor de volgende dag in. Besluit 
een “spijsverteringswandeltje” te doen.  



SILVIA BRINKERINK
IN GESPREK MET
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JARNO POPKEMA

Jarno is een jongeman van 20 jaar, één van de 
jongste collega's onder ons.
Hij woont in Leidschenveen (Den Haag…) 
bij zijn ouders. Een eigen woning is best wel hoog 
gegrepen met deze woekerprijzen vandaar dat hij
zijn ouders nog gezelschap houdt. Jarno is met de
bus in aanraking gekomen door zijn vader Gert, 
ons wel bekend van de instructeur die het nooit koud
heeft en altijd met korte mouwen rondrijdt.
Dat doet Jarno ook: Zo vader zo zoon.
Vorig jaar heeft hij de havo afgerond en was hij van
plan een baan te zoeken. Via zijn vader is hij een
beetje het buswereldje ingerold. Arriva zocht 
chauffeurs en via een open dag heeft hij zich aangemeld. Er werd contact opgenomen met 
teamleider Jordy die bij hem een sollicitatie afnam. Toen volgde er een rijtest die werd 
afgenomen door onze Lars en Jarno werd een baan aangeboden. 

Voordat Jarno op de bus kwam werkte hij op school met een paar andere leerlingen aan
een bijzonder project: Een boot op zonne-energie! Ze hebben mee gedaan aan
de ‘Young Solar Challenge:’ Met een team een professionele zonneboot bouwen en meedoen 
aan een spannende race. Van de 35 teams zijn ze 7e of 8e geworden. Datt wist hij niet meer 
zeker. Er waren 4 races in een weekend: Vrijdag de technische keuring, zaterdag een race en 
in de middag nog een sprintrace. Tussen deze 2 races moest de boot ook nog eens 
opgeladen worden. Met het laatste race weekend hadden ze vervoer nodig en met sponsoring 
was dit snel voor elkaar. Arriva gaf de jongens een R-net bus met chauffeur mee en dat was 
natuurlijk vader Gert… Na dit alles moesten de leerlingen de motor-accu's en zonnepanelen 
inleveren. Het frame van de boot ligt nu in de kelder van de school te verstoffen helaas.
Toen kwam het mooiste project.



In opdracht van het LUMC moest er iets gemaakt worden
voor kinderen met kanker. Jarno en zijn mede studenten
hadden een virtuele bril gemaakt waar een spel in was 
verwerkt. Hierin konden de kinderen middels een animatie
kankercellen bestralen. Het zou een mooie voorlichting zijn
voor de kids. Een oncoloog had er naar gekeken en zag er 
wel wat in, maar door slechte communicatie is het nooit van
de grond gekomen. Ze gaan wel kijken of er patent op aan
te vragen is. Wie weet komt het ooit wel van pas.

Jarno is nog single en heeft veel vrienden. Hij heeft een leuke
hobby: Gitaar spelen, en hij is er nog goed in ook! 
Met zijn vrienden gaat hij graag chillen en ook nog eens samen op vakantie. Met zijn nieuwe 
auto die hij net gekocht heeft gaat hij naar Kroatië. De helft van de vriendengroep gaat met het 
vliegtuig, Jarno met de auto. Hij heeft ook nog een zus met een hele mooie naam: Ilyana.
Zij woont helemaal in Zwolle samen met haar vriend waardoor ze elkaar momenteel wat minder 
vaak zien. Hij is een lekkere eter, lust eigenlijk alles maar liever geen Hollandse pot. Wel graag 
lekkere speciale menu’s met een exotisch tintje. Oh ja: Als je alles over kaas wilt weten, moet je 
bij Jarno zijn. Die kennis heeft hij opgedaan in de kaaskraam op de markt. Jarno, je bent pas 20 
jaar. Ik hoop dat je heel lang op de bus mag blijven rijden, wie weet kom ik je tegen?
We zwaaien!

Silvia Brinkerink



SUMMERTIME &
    THE LIVING…

Foto: Marco vd Ende

…is easy!
Een aantal van ons kunnen het zich vast 
nog wel herinneren, een autovakantie naar
zuidelijke oorden, ergens in de vorige eeuw?                                                                           
Ruim 14 uur onderweg in een voiture 
zonder airco, navigatie, dvd-speler, 4G… Wel met een radio die ruisde of met grijsgedraaide 
cassettebandje als alternatief, een spelletje autobingo op de achterbank. Volgepakt tot de laatste 
centimeter waar pindakaas en aardappels nog vlug waren bijgepropt. Files waren gelukkig 10 
km korter, de brandstof was aanzienlijk goedkoper en je moest afrekenen met omgewisselde 
guldens naar francs waar je altijd veel onduidelijk wisselgeld van terug kreeg. Het was een 
avontuur!, en buiten de reis-stress om van pa en ma een geweldige ervaring. De 24 of 36 foto’s, 
waarvan 30% meestal mislukten, blijven er stille getuigen van. Maar vakantie is gëevolueerd. 
We overbruggen inmiddels enorme afstanden door te vliegen, zitten veelal all-inclusive in hotels 
en beleven h’m vaak 2x. Één keer ‘live’ en een keer ‘digitaal.’ Toch is er nóg een groot verschil. 
Vroeger was je weg en onbereikbaar. Je kon bijna alles achter je laten. Nieuws kwam  
nauwelijks door of hooguit via een 2 dagen oude krant. Dat lukt vandaag niet meer. Mensen 

kunnen inmiddels al een ‘workation’ boeken om 
het aangename met het nuttige te combineren?? 
Wij prijzen ons gelukkig dat onze beroepsgroep 
deze mogelijkheid heeft uitgesloten. Daarom:         
Leave you’re troubles behind and enjoy!  

De Kijker

Reünie 
‘Oudgedienden’

Er wordt gewerkt aan het 
organiseren van een rëunie in het  

voorjaar van 2023. Stap je ook in?
Nadere informatie volgt dit jaar!

Interessse?
stuur dan een mailtje naar:

jalovegmond@casema.nl
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LACHEN
IS GEZOND

Een man moet een verklaring afleggen bij de 
belastingdienst. Hij vraagt zijn accountant om advies 
over wat hij het beste aan kan trekken.                         
“Je kunt het beste een oud versleten joggingpak 
aantrekken ofzo, dan denken ze ‘van een kale kip’       
kun je toch niet plukken.” De man stelt dezelfde vraag 
aan zijn advocaat, maar die zegt: “Laat ze je niet 
intimideren, trek je beste pak aan.”                        
Verward van de tegenstrijdige adviezen gaat de man 
naar een van zijn vrienden die filosoof is. Hij legt hem 
het vraagstuk voor en de filosoof begint eerst een tijdje 
dromerig voor zich uit te kijken. “Laat me je een verhaal 
vertellen,” zegt hij. “Een vrouw die op het punt stond te 
trouwen vroeg haar moeder wat ze aan moest trekken 
tijdens de huwelijksnacht.” Haar moeder zei: “Draag de 
meest lange flanellen jurk van je tenen tot aan je nek.” 
Maar toen ze dezelfde vraag aan haar beste vriendin 
stelde  zei die: “Doe het meest sexy nachtjurkje aan wat 
je hebt, doorschijnend, en met een decolleté                 

tot onder je navel!” De man zegt 
tegen de filosoof: “Tsja, wat 
moet ik hier nou mee, ik begrijp 
er niks van?” “Nou,” zegt de 
filosoof: “Luister, het maakt niet 
uit wat je aantrekt, je wordt toch 
wel genaaid.”



VERDUURZAMING
    IN DE KIJKERT

Ecodrive…
Voor een aantal mensen een gevoelig onderwerp.
Om gelijk een misverstand uit de weg te ruimen:
Ecodrive heeft niet de prioriteit om mensen 
zuiniger te laten rijden, misschien wel schoner? 
Het zijn voortvloeisels en interressante 
bijkomstigheden van een prettige en rustige rijstijl. 
Argumenten als zou hiervoor de tijd ontbreken
of drukke verkeerssituaties die dit in de weg 
zouden staan, zijn eigenlijk niet relevant. 

Een motor levert energie om een voertuig in 
beweging te brengen. Op het moment dat je 
voertuig rolt en je geen gas geeft heb je geen 
energie nodig. Dat is logisch. En energie die
je niet gebruikt is beter voor het milieu.
De conclusie is dus snel getrokken! 
Energie gaat verloren bij het remmen.
Nou ja, de energie die vrij komt bij het remmen  
kan soms worden hergebruikt, 
zoals bij de electrische voertuigen. Die energie 
wordt teruggeleverd aan de batterij.

Elke maand ontvangen wij de cijfers van onze 
prestaties. Meestal worden deze voor
kennisgeving aangenomen. Maakt het ons bewust 
van onze vaardigheden en duurzaamheid?

Daar is nog wel een slag te slaan. Om bewust te 
worden van onze prestaties moet je deze kunnen
vergelijken. Hoe meer informatie je naast elkaar 
kunt leggen, hoe meer je uitgedaagd zult worden 
om je eigen prestatie onder de loep te nemen
en te verbeteren. Ecodrive kan ons bewuster 
maken van een duurzamere toekomst.
Doe je ook mee?

Even een rekenvoorbeeld:
Een OV-bus stoot 890 gr CO2 uit 
per km*. Stel dat een bus 100.000 
km per jaar rijdt. Wat zou het 
verschil in uitstoot zijn als je 100 
meter verder kunt rijden op een 
liter brandstof?
Uitgaande van een verschil in 
afstand en verbruik tussen bv    
4.4 of 4.5 km per liter gebruikte 
brandstof.
100.000 : 4.4 = 22.727 liter
100.000 : 4.5 = 22.222    —
Verschil:         505 liter
Je kunt dus per jaar
505 liter brandstof besparen,       
of 505 x 4.5 =  2272,5 km verder 
rijden. Dat betekent dat je
2272,5 km x 890 gr =
2022,5 kg minder CO2 
uitstoot per jaar.                             
En dat is maar van één bus en 
100 meter extra per liter brandstof!                               
Toch interessant, niet waar?
*Bron: kennisplatform CROW en 
eigen rekentool.
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Note:
Tekst en uitleg zijn voor rekening 
van de redactie.



PV-ACTIEF 
HOFJES & MEIJENDEL

De Stadswandeling in Leiden, wat is
dat mooi! Onze gids vertelde het 
honderd uit. Ze wist ons te boeien en te 
wijzen op de molen, stadsmuur,
geveltjes en de hofjes die nu door
studenten maar ook door bejaarden
worden bewoond. Over Rembrandt
vertelde ze en de grachtjes. Over de 
             Doelen(poort) en Napoleon, de Morspoort       
              met al z’n wetenswaardigheden. En na ruim      
                2 uur gewandeld te hebben kwamen we uit

         tegenover het stadhuis en daar namen we
                        afscheid van onze gids. Wij liepen door
                           om van een heerlijk ijsje te genieten
                              bij Roberto. Dan wordt het afscheid
                                 nemen van iedereen, maar de 

 meesten zien we morgen weer
    terug bij de wandeling door

     Meijendel!

                                         Note: De deelnemers gingen
          in twee groepen door de 

stad. De andere groep had
 een mannelijke gids.
  Gelukkig vertelde hij 
  hetzelfde verhaal ;-)

                                               Scan de QR-code voor
                                               een impressie

  van de Hofjes-
  wandeling.



De Meijendelwandeling.
We verzamelden ons in de kantine van de
garage en gingen met de bus naar
Meijendel. Daar aangekomen nam Clemens 
ons mee door een prachtig stukje natuur en 
iedereen genoot er van, al was het hier en 
daar afzien door in het mulle zand te klimmen 
en te dalen. De kinderen hebben zich nog 
even uit kunnen leven in Monkeypark voor 
we de laatste etappe gingen doen. Na ruim
twee uur kwamen we terug bij de bus en 
reden we naar de garage in Leiden waar we 
met z’n allen ons genoeg konden doen aan 
patat, kroketten en frikandellen. Het was er in 

      overvloed. Iedereen liet het
      zich goed smaken! 
      En na nog wat gezellig
      kletsen bedankten wij de
      mensen die ons twee
      heerlijke wandelingen 
      hebben verzorgd en 
      gingen allen huiswaarts.
      Bedankt mensen en tot
      een volgende keer.

      Groetjes, 
      Nico en Nel van Dooren

      





WANDELEN
LANGS DE LIJN 2Wandelen is leuk, gezellig, gezond en je kunt je 

ogen de kost geven naar vele mooie 
bezienswaardigheden. Je vindt in deze rubriek 
elke keer een wandeling in het gebied waar we 
dagelijks met onze bussen doorheen rijden. 
Deze keer een wandeling                              
langs lijn 2 in Leiderdorp. 
Je stapt uit bij de eindhalte Oranjewijk. Je slaat 
links de Hoofdstraat in tot aan het Rijnpad. Hier 
pak je de route op. Je wandelt 8,5 km in een 
mooie lus door Leiderdorp en Zoeterwoude 
Rijndijk. Geniet in ruim 2 uur van een prachtige 
omgeving. Hoe werkt het? Scan de QR-code en 
volg de instructies op de website van routeyou. 
Veel wandelplezier én: Als je jouw belevenissen 
wilt delen met je collega’s, schrijf dan eens over 
je ervaringen van de wandelroute.                   
De paden op, de lanen in!                                
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NZH 
PRINSESSEKADE

Op bijgaande foto zien we een beeld nabij de Blauwpoortsbrug. Op de hoek van de 
Haarlemmerstraat zien we nog een vestging van Hans Anders.                                                  
Via Google hebben we ontdekt dat die daar niet meer zit, maar verderop in de straat.               
De datering van de foto weten we niet, maar kunnen we toch wel plaatsen. We zien een DAF 
SB220 van de NZH-serie 5100-5129. Vanaf 1988 was die in dienst gesteld, waarbij de lagere 
nummers vanuit Haarlem reed en de hogere nummers vanuit Purmerend. Die hogere nummers 
gingen in 1992 naar Leiden na de komst van nieuwe Duvedec-bussen van de serie 4600. 
Aangezien de bus nog de NZH-uitvoering heeft zal de foto zijn genomen voor de herverkaveling 
van vervoergebieden in 1994. Het NZH-deel onder Leiden en de kust ging toen naar 
Westnederland, samen met een groot aantal NZH-bussen, waaronder deze 5126. (Niet veel later 
werd WN samengevoegd tot ZWN en in 1999 werd dat Connexxion). Achter de 5126 is nog een 
Mercedes van WN te zien.
Het broertje van de 5126, de 5128, is bewaard gebleven. Na afvoer naar een aspergebedrijf in 
Limburg voor het vervoer van de arbeiders, is deze bus in 2015 door het Haags Bus Museum 
gered en wordt momenteel stukje bij beetje gerestaureerd tot een gele NZH-bus. 

Wim Vink, archief NZH Vervoer Museum



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘KOMEDIANT’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Sjaak Stijnman
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Gijs Gravekamp
3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Gerhard Steenhuis

LET’S PLAY
    DARTS

 Enerverend…
                                                                      Het was weer een ontzettend leuk seizoen. 

       Dikke duim aan Alex, de nieuwe          
                                                                               kampioen. Hij heeft een paar keer
                                                                                  verloren, maar was de meest 

   constante van ons allemaal.

              Heb “Mijn” titel helaas niet kunnen
             verdedigen doordat ik mijn vrouw 

                            moest verzorgen, en dat is vele 
          malen belangrijker dan het   

                       spelletje. Ben wel weer in 
                      training voor het volgend 
                     seizoen en zal mijn best doen 
                     om de beker naar huis te 
                      brengen.

             Het was de eerste keer met
               veel inschrijvingen waardoor
               de behoefte bestond aan een

                        een eredivisie en 1e divisie.
                      Daar was Johan de beste en ik 

ben daar trots op. Heb hem geholpen                           met wat tips en hij is er mee aan 
de slag gegaan. Jammer dat Sander er niet meer bij zal zijn (succes op je nieuwe plek),
maar Martin is nieuw en die kan het ook wel aardig. Kom gerust een keer langs om te 
gooien of een drankje te drinken. In de zomer spelen we door om het bij te houden 
zodat we in oktober er klaar voor zijn. May the darts be with you!, Andreas
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“Je had de blauwe en de 
gele tram. De gele had 
als eindpunt de haven in 
Leiden aan het einde van 
de Haarlemmerstraat. De 
blauwe reed door de 
Breestraat en eindigde 
op de Hoge Rijndijk óf 
had als eindbestemming 
Den Haag. Er valt zoveel 
te  vertellen over de        
       geschiedenis van de    
       trams dat het mis-       
       schien een idee is      
       om het NZH-               
       Vervoersmuseum in    
       Haarlem te be-            
       zoeken?”

       We lopen door             
       Leidens bekendste     
       winkelstraat om         
       even verderop de         
       Vrouwenkerksteeg    
       in te schieten.  

MET HARRY
 OP STAP

De vorige keer stopte ons avontuur op de 
Beestenmarkt. We pakken de draad weer op en 
steken de Turfmarktbrug over richting de 
Haarlemmerstraat. Harry verteld:

“De Turfmarktbrug was vroeger een draaibrug.
Het doorgaande scheepvaartverkeer voer destijds 
nog door de stad en zorgde voor veel oponthoud
als de bruggen (ook de Blauwpoortsbrug…) open 
gingen. In 1970 werd het Korte Vlietkanaal     
geopend. (Waar je met lijn 3,4 en 5 thv het 
Bizetpad de brug over gaat). De bruggen in 
de stad werden vastgezet.” 

Bij de Haarlemmerstraat/Blauwpoortsbrug 
aangekomen begint Harry over de trams die als 
voorloper van de bussen door het centrum van
Leiden reden. 

Harry Brakhoven is 
al jarenlang een 

gewaardeerde 
collega. Hij is een 

wandelende 
encyclopedie als 

het om Leiden 
gaat. Leuke feiten 

en interessante 
verhalen:             

Harry schudt ze zo 
uit z’n mouw.

Voor zo lang als 
het duurt struinen 

we met Harry 
kriskras door 

Leiden.
Loop je ook mee?



“Op het Vrouwenkerkhof heeft vroeger nog een kerk gestaan,” vertelt Harry.                                                        
“Je vindt hier wat overblijfselen van terug op het plein. Leiden was ruim voorzien van kerken 
en geloofsgemeenschappen. Daar kom ik nog wel een paar keer op terug.” 

Hij had het nog niet gezegd of we passeren de Hartebrugkerk.

“Deze kerk stond vroeger pal langs het water van de (Lange) Mare. Er liep een brug over de 
(Stille) Mare voor de kerk, vandaar de naam. Inmiddels is de Mare grotendeels gedempt. 
Alleen een stukje Korte Mare bestaat nog.”

Terug door de Haarlemmerstraat vertelt Harry over het pand van de Hema die al sinds 1949(!) 
op deze plek is gevestigd. Het was het eerste warenhuis van Leiden.

“Verderop passeren we een bijzondere locatie,” zegt Harry. 
“We komen namelijk langs het voormalige zwembad                                                                   
‘De Overdekte’ dat gehuisvest was in… een oude kerk(!).                                                        
Tussen 1937 en 1977 hebben veel kinderen hier zwemles
gehad.Tegenover het zwembad was een viswinkel 
(De Drie Vissers…) Die ging uiteindelijk patat verkopen. 
Je snapt wel dat er gouden zaken werden 
gedaan,” grapt Harry lachend.” 

En zo belanden we in de haven, volgende keer weer meer!

Tip: Wil je meer weten over Leiden: Schiet Harry eens aan!
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ZATERDAG 11 JUNI 2022

SCAN DE QR-CODE EN LEES DE COLUMN ONLINE



RAPPER SNELLE
   IN LEIDEN

In het kader van promotie voor de Glimble-app
kwam rapper ‘Snelle’ naar Leiden voor een aantal mini-
concertjes. Daarvoor werd een speciale halte gecreëerd op 
de Lammermarkt en werd een snelle lijn 24 uit de hoed 
getoverd. Enthousiaste fans werden vanaf
het Stationsplein naar de locatie gereden om
het optreden bij te wonen. Natuurlijk moest
de bus ’s-ochtends nog even worden
gepoetst (dank aan Dennis…) om ’s-middags
te kunnen shinen in de stralende zon.
Guus Herkstroter was captain van ons
electrische vlaggenschip. Snelle werd welkom
geheten door Anne Hettinga en bracht onder
andere het nummer ‘Geen plek als onderweg’
ten gehore. Hiermee brengt hij, in samenwerking
met de reisapp Glimble, een ode aan het reizen 
en onderweg zijn. Scan de QR-code voor de
berichtgeving van Omroep West.

ZATERDAG
28 AUGUSTUS 2022

       Staat er weer een motortoertocht op het     
                          programma. Deze keer een mooie route door        
                Noord-Holland. Er wordt gestart bij de McDonalds in    
  de nabijheid van Hoorn: Kleine Wijzend 1,1647 DT in Berkhout.
De tocht is 132 kilometer lang. GPX-bestand is verkrijgbaar via
de mail. Alle consumpties zijn voor eigen rekening. Verzamelen      
tussen 9 en 10 uur, vertrek om 10 uur! Opgeven kan bij Andy via:     
kalebuskip@gmail.com vóór 1 augustus. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade,
vermissing, diefstal etc. Vroemmmmmm!



CHAUFFEURSDAG
ZATERDAG 18 JUNI

En ja hoor, 18 juni is aangebroken. De dag van het
PV-uitje naar het NZH-museum en de Jopenkerk.
Vanaf 9.45 verzamelen in de kantine. Helaas is de
groep maar klein, maar dat mocht de pret niet
drukken. Mike is vandaag onze chauffeur en reed
ons overal naar toe. De andere deelnemers zijn:
Jan, Edwin, Rob, Willem, Harry, Wilco, Ronald,
Eric, Arno en de schrijver Jan. 

        We zijn 10.15 uurvertrokken en kwamen rond 
        11.00 uur aan bij het museum waar we werden ontvangen 
        met koffie/thee en gebak. We kregen een uitgebreide rondleiding door
        twee heren die heel veel wisten van alles. We hebben daar ook de lunch
        genoten. Onze gidsen hebben ons met een oude antieke bus via een
        rondrit naar de bierproeverij in de Jopenkerk gebracht.

              Daar kregen we een bierproeverij en namen er nog een paar heerlijke biertjes bij.
              Kwart over vijf pikte Mike ons op bij de bushalte Raaks (lijn 50) en reden we terug
              naar Leiden om daar de dag af te sluiten met een saté-buffet bij bowling Menken.
                                                          Rond half acht heeft Mike ons terug gebracht naar de
                                                          vestiging. Al met al hebben we erg genoten van deze
                                                          dag en dank ook aan de PV!

             Jan van Adrichem



DOE JE OOK 
   MEE MET DE PV?





HIER IS
WAAR IK BEN:

Ik zei al dat er een klein addertje aanwezig was...                                                                         
We kunnen dit wel zien vanuit de bus maar
niet op deze manier, je moet er namelijk de bus 
voor uit en aangezien dat daar wat lastig is, 
heb ik het maar gedaan ;-) Het is het 
nieuwbouwcomplex 'De Prinsenhoek' en staat
op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en 
Gooimeerlaan, daar waar lijn 3 en 4 de Merenwijk 
in-en uitgaan. En verder ook te zien vanuit de
lijnen 56, 410 en 365 (en tijdelijk nog meer ivm de 
omleiding). Verder een foto zonder een heel 
verhaal wat ik normaal gesproken wel heb,
maar het ging er deze keer om dat als je eens op 
een andere manier kijkt, in dit geval naar boven, 
je vaak verrassende dingen kunt zien! Probeer
het maar eens als je op een rustig moment door 
de Breestraat rijdt en dan naar boven kijkt. 
Er gaat een wereld voor je open!         
Gerhard Steenhuis

33



LEKKERE HAP
   VOOR ONDERWEG

3 eieren
50 gr geraspte kaas
1 eetlepel Italiaanse kruiden
100 ml melk
100 gr kleine worteltjes
100 gr sperciebonen
1 punt paprika
50 gr speltmeel
snuf peper en zout

Benodigdheden:
Muffin bakvorm bvk siliconen

Deze keer een supergezonde maaltijd die in 
een paar minuten klaar te maken is en 
makkelijk mee te nemen in een potje.
Als lunch of avondeten is de pot met 
powerfood dan in een mum van tijd klaar, 
door er alleen wat gekookt water bij te gieten. 
Lekker en makkelijk! 

Wat heb je nodig?
Doe in een flinke weck- of jampot 
achtereenvolgens:
-4 eetlepels couscous
-2 flinke eetlepels kikkererwten
-3 doorgesneden cherrytomaten
-2 handjes roerbakgroenten
-een paar blaadjes basilicum
-1 theelepel kerry
-1 á 2 volle th.lepel bouillonpoeder
-1 halve theelepel sambal of harissa
-1 klein schijfje limoen

Klaarmaken:
Giet kokend heet water in de pot tot dat 
het water net boven de kikkererwten-
staat (of 1 cm boven de couscous.  
Laat de pot 5 minuten met de deksel 
erop staan. Schud na 5 minuten de pot 
goed door elkaar en haal de limoen 
eruit. Verwarm de pot daarna zonder 
deksel nog 3 minuten in de magnetron. 
Daarna kun je de maaltijd direct uit de 
pot eten of in een schaaltje overgieten.
Eet smakelijk én gezond!

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
  MEER INFORMATIE VOLGT!
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 VOOR:
30-08-2022

DARTEN
DONDERDAGAVOND

OM DE 2 WEKEN, 19.30 UUR
INFO: ROBERT LEMMERS

06-51478308

28 AUGUSTUS 

ZATERDAG 15 OKTOBER
PV-FEEST




