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INHOUD
    DEZE EDITIE

De voorpagina: Je zal door de voorruit maar 
een tropisch uitzicht hebben: Dan denk je toch 
aan vakantie? Natuurlijk nog wel even je 
spiegel(s) checken of je echt buiten dienst 
bent… Deze editie staat in het teken van de 
vrije tijd. De redactie ging er van uit dat je deze                     
‘In de Kijkert’ in de vakantie helemaal uitpluist; 
daarom heb ik ingezet op veel zomertips!       
Het zal jullie zijn opgevallen dat het magazine 
niet meer via de lockers werd verspreid.             
Het was een proef om ze alleen aan te bieden 
in de chauffeursruimtes op de stalling en het 
stationsplein. We hebben besloten dat weer 
terug te draaien. Ze blijven overigens wel voor 
het grijpen op de genoemde locaties. Je kunt 
ook online via de website digitaal de Kijkert 
bekijken én wat leuk is: Je kunt er alle Kijkertjes 
tot 17(!) jaar terug lezen. In deze editie wordt 
bekend wie z’n allereerste auto in miniatuur 
heeft gewonnen. Daarmee sluiten we dit item af. 
Ben je mee geweest op step-safari? Dan moet 
je het verslag verderop lezen. De PV-Actief 
heeft een neusje voor het vinden van leuke 
uitstapjes. Zo blijven we samen leuke dingen 
doen! Uiteraard kom je in deze glossy ook weer 
alle interessante rubrieken van onze vaste 
medewerkers tegen en kan ik (of beter gezegd: 
kunnen wij…)  weer een gevarieerd magazine 
aanbieden. Ik wil graag nog even een paar 
woorden wijden aan onze recent ontvallen 
collega Jos van der Ploeg. Jos heeft jarenlang 
veel collega’s in de Kijkert een podium gegeven
in de rubriek ‘Bij Brasserij de Bruine Boon’.
Hele leuke verhalen om te lezen en destijds
een absolute meerwaarde voor het blad.
Zijn inzet voor ‘In de Kijkert’ en ook als 
voormalig voorzitter van de PV
verdienen hier, weliswaar 
postuum, een eervolle 
vermelding, Dankjewel Jos!

Iedereen een fijne vakantie
toegewenst,
Groet, Arthur
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‘Nooit meer hier,
            maar altijd bij ons’

Jos was niet alleen chauffeur, maar ook een fijne betrokken
collega. Hij was in het verleden voorzitter van de PV en had 
destijds een grote inbreng voor ons blad  ‘In de Kijkert.’ 
Jos zocht de verbinding tussen werken en elkaar (beter) leren 
kennen, ook buiten het werk om. De personeelsvereniging wil
familie, vrienden, collega’s en iedereen die zich
verbonden voelt met Jos                             
alle sterkte toewensen.
 

10 mei 2023

VAN UIT
    HET BESTUUR

IN MEMORIAM
   JOS VAN DER PLOEG

De aankomende tijd is het spannend, de 
aanbesteding loopt. Er zijn diverse partijen in de 
run voor de concessie ZHN. Niet alleen de 
organisatie, maar zeker ook de werkvloer heeft 
zich afgelopen tijd bedacht, wie o wie en hoe nu 
verder. Mede ook de PV’s hebben zich zorgen 
gemaakt, kan alles gecontinueerd worden?
Toen ik dit berichtje schreef was er nog niets 
bekend. Voor de PV mag het Arriva blijven.      
(hoop het stiekem wel).
Afgelopen 13 juni is in debestuursvergadering de 
samenstelling van het bestuur bekend 
geworden: Jan Hartevelt Voorzitter, Marco Ros 
secretaris, Koos Vooijs vicevoorzitter, Mart 
Helfensteyn penningmeester, Erna Mooijman       
2e secretaris, Ton v Schaick 2e penningmeester.
Met elkaar gaan we er weer een super leuk jaar 
van maken, maar dat kan niet zonder PV-Actief 
(Erna, José, Mike en Arno). Deze mensen doen 
super hun best om leuke uitjes te organiseren. 
Het steppen was een suc6, thanks PV-Actief.         
De BBQ van 1 juli was weer een Suc6, lees het 
verhaal in de volgende ‘In de Kijkert’
Voor Arriva is het belangrijk om de PV’s te 
continueren/c.q. te steunen in de ontwikkeling 

hiervan. We zijn hier druk mee bezig. Lisse   
heeft weer een prille PV, top Frank. Gouda, 
Krimpen en Alphen zijn super druk om ook      
de zaken voor een nieuwe PV op orde te 
krijgen. Door deze gecreëerde situatie
vinden de besturen van de bestaande/en    
nieuw op te richten PV’s het belangrijk dat        
de contributie op één lijn ligt. Dit betekent        
dat de maandelijkse bijdrage voor onze PV 
omhoog gaat met één Euro. Met het MT en      
de overige PV voorzitters heb ik         
afgesproken dat de verhoging, als deze niet 
regio breed doorgevoerd wordt of kan      
worden, de contributie verhoging niet door    
gaat. Arthur heeft geprobeerd om de Kijkert     
op de tafels te zetten ipv in de kastjes te    
gooien. Dit met de veronderstelling dat het 
makkelijker meegenomen wordt. Na dit 
aangezien te hebben, lijkt het ons beter om      
de Kijkert weer in de kastjes te gooien.           
Wil je wat delen met je collega’s dan is dat  
mogelijk door een verhaaltje te schrijven         
voor In de Kijkert. Alle copy is welkom.            
Lid worden van onze PV is altijd mogelijk. 
Spreek een van de bestuursleden aan en     
vraag een inschrijfformulier, gezellig!             
Voor wie nog op vakantie gaat een hele fijne 
vakantie, voor degene die al vakantie gehad 
hebben werkse en op naar de volgende…

Groet Jan Hartevelt, voorzitter.





7

WAAR
   BEN IK?

LACHEN
   IS GEZOND

Een makkelijk en kleurrijk plaatje deze keer. 
Zou niet al te moeilijk moeten zijn met een 
beetje googelen. Succes!                     
Gerhard Steenhuis

Een professor in de wiskunde stuurt een appje
naar zijn vrouw met het volgende bericht:
“Geliefde vrouw, ik hoop uit de grond van mijn
hart dat jij je niet gekwest of beledigd zult voelen,
maar je bent nu 54 jaar en ik heb behoeftes die 
jij mij niet langer kunt geven. Voor de rest ben ik
heel gelukkig dat jij mijn vrouw bent. Wees dus
niet boos wanneer je weet dat, als je dit berichtje
leest, ik in het ‘Grand Hotel’ ben met mijn 
18-jarige assistente. Ik zal voor middernacht 
thuis zijn.” Groetjes van je man.
Wanneer hij in het hotel aankomt is er reeds 
antwoord terug van zijn vrouw met de volgende
tekst: “Geliefde man, ook jij bent nu 54 jaar 
oud en wanneer je dit berichtje ontvangt zal ik 
reeds in het ‘Luxe Hotel’ zijn met de 18-jarige 
zwembadjongen. En aangezien jij een zeer goede
wiskundeleraar bent, weet je zelf ook wel dat 
18 vaker in 54 kan, dan 54 in 18!! 
Je hoeft dus niet op te blijven…’
Groetjes van je vrouw.





WINNAAR
  EERSTE AUTO

Blij verrast was ik na het bericht van Arthur dat 
ik een miniatuur versie had gewonnen van mijn 
1e auto: een Opel Kadett B Coupé! Wat leuk! 

Nog steeds val ik (bijna) in katzwijm als ik er 
ergens een zie, helaas zien we ze tegenwoordig 
steeds minder....

De laatste "ontmoeting" was zo'n 8 jaar 
geleden, ik was net de snelweg opgereden met 
mijn, toen ook al bejaarde, Peugeootje en zag 
dat er een prachtexemplaar van een Coupé 
vóór me reed. Puntgaaf en strak in de lak,         

ik móest er gewoon even naast gaan rijden.        
De bestuurder zat me argwanend in de gaten te 
houden en had geen oog voor mijn opgestoken 
duim. Na een tweede vruchteloze poging mijn 
bewondering voor zijn voertuig kenbaar te 
maken ben ik maar gauw doorgereden, hij had 
kennelijk andere zaken aan zijn hoofd.. 

Afgelopen jaar nog wel een mooie 
kanariegele Opel Kadett B Caravan gezien in 
Friesland. Óók leuk en voor mij nostalgische 
gevoelens oproepend want mijn vader had 
zo'n exemplaar en bracht er zijn bloemen 
mee naar de veiling. 

Dus ja; jeugdsentiment! Voor mij is dat onder 
andere de Kadett Coupé uit de jaren dat de 
mensen nog beleefd waren in het verkeer, 
zich fatsoenlijk wisten te gedragen en zich                     
met een wat kalmere tred van A naar B
konden verplaatsen. Kom daar tegen-         
woordig nog maar eens om..... 

Henny van Dijk. 
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20 mei jl. was het zover:
De "Steptocht " van de PV.
Na een drankje op de garage zijn we de 
steppen op gaan halen, om daarna door 
de binnenstad te steppen o.l.v. een gids. 
Hierna op de Step een bezoek gebracht 
aan Bierbrouwerij Pronck voor een 
proeverij en toen nog ff 2 terassen bezocht 
op de step waar een hapje en een drankje 
klaar stond.
Aansluitend een rondvaart door de Leidse 
grachten en singels om daarna weer te 
eindigen op de garage waar we hebben 
afgesloten met een hapje en een drankje. 
Groeten Arno 
Ben je enthousiast geworden? houdt de 
PV-ACTIEF aankondigingen in de gaten!

OP DE
     STEP



ZOMERTIP!



SIVIA BRINKERINK
    IN GESPREK MET…

JOEY WALEVELD

Vandaag heb ik een interview met Joey 
Walefeld. Wel via de telefoon want meneer    
was onderweg naar een basketbal wedstrijd ;)
Joey steekt van wal:
Ik ben 31 jaar, vrijgezel en ik woon in Leiden. 
In 2012 ben ik in Leiden begonnen met een 
bijbaantje op de bus.
Een jaar later heb ik het omgedraaid naar 
fulltime tot 2019... Ik ben namelijk ook politie-
agent. Dat doe ik nu fulltime. Bij Arriva werk ik 
op nul-uren basis waardoor ik twee tot drie     
keer per maand op de bus zit. 
Namens de interviewer aan de vrijgezelle 
dames: Joey is een leuke aardige vent die     
wel van een geintje houdt en heel goedlachs   
is. Dus dames jullie weten hem te vinden! 
Joey verteld verder: 
Ik ben hoofdagent van een eenheid in            
Den Haag, bureau Overbos. 

Daarnaast ben ik ook nog assistent 
scheidsrechter in de eredivisie
en hoop ik ooit nog eens in de toekomst 
Feyenoord - Ajax te vlaggen, dat is wel 
mijn doel. 
Oef mijn hobby's: Uhhh, hardlopen dat is 
wat ik graag doe om wel fit te blijven hè… 
Andere hobby's zijn vlaggen en grens-
rechteren. Mijn favoriete  keuken? Dat zijn 
alle pasta's en wie kent niet de spareribs 
van Eigenwijs op de Hoge Rijndijk in 
Leiden? 



Vakantieplannen? Nee die heb ik (nog) niet.                                                                           
    En dan vertelt Joey nog een leuk politie verhaal:

Over de portofoon hoorden wij dat er een achtervolging op de A4      
  vanuit Delft richting Den Haag was van een bestelbus, waarvan de  
     bestuurder aan het lachgas zat. Snelheden gingen richting de       
      180 en de bestuurder maakte gevaarlijke capriolen door rechts    
         in te halen, kleven en uit het niets te remmen. Wij zaten toen     
          net aan de pizza toen dit gebeurde. Je snapt wel dat de pizza
            mee de auto in ging en dat wij zo snel mogelijk richting de      
               A4 reden. Onderweg om ergens het voertuig te onder-         
                scheppen, hoorden wij dat er werd besloten om de achter- 
                  volging te staken omdat het te gevaarlijk werd. 

                    Toch had ik een onderbuik gevoel dat ik dat voertuig       
                      nog wel tegen zou komen. Zo’n 10 minuten later                
                       besloot ik de snelweg op te rijden en in de verte,        
                        je raadt het misschien al, zie ik een bestelauto.      
                          Een oude Vito. Ik maak nog een geintje naar mijn      
                               collega dat dit wel het voertuig moet zijn.          
                                       Hoe toevallig zou het zijn… 
                                                 En ja hoor, bij knooppunt Den Haag-        
                                                             Zuid komen wij vlakbij het        
                                                                    busje en gaat de snelheid

                                                 richting de 150 en gaat                           
                                                  de bestuurder ook kleven.             
                                                    De rijstroken gaan van 3                       
                                                      naar 2 en de bestuurder                      
                                                        besloot vol het verdrijvingsvlak       
                                                           mee te nemen. Het stof vloog     
                                                            omhoog. We kijken elkaar aan    
                                                            en zijn vastberaden: deze  
                                                            bestuurder is sowieso zijn   
                                                            rijbewijs kwijt. We zetten ons     
                                                            stopbord aan en…                             
                                                            ACHTERVOLGING.             
                                                            We verifiëren het kenteken en    
                                                            dat bleek van hetzelfde                               
                                                            voertuig als de eerdere                  
                                                            achtervolging te zijn. Gelukkig,    
                                                            al vond ik zelf dan, reed ik.        
                                                            Toch wel enige ervaring in           
                                                            het rijden en het nodige             
                                                            verkeersinzicht opgedaan  - -> 

DOOR SILVIA BRINKERINK



op de bus. Vluchtstroken werden met 180 bereden en er werd van links naar rechts 
geswitched. Nooit geweten dat die oude Vito’s zo hard kunnen. 
We naderen afslag Delft en de bestuurder nam op het laatste moment de afslag. 
Ondertussen blijven wij de locaties doorgeven zodat andere eenheden positie kunnen 
innemen en of aansluiten. In no-time zie ik overal collega’s vandaan komen.                 
Toch wel erg fijn! Maar dan besluit de bestuurder wel een heel gek besluit te nemen,         
hij ging spookrijden. Als dat daar maar goed gaat. Op een kruispunt stond een collega met 
zijn dienstvoertuig, waarop de bestuurder bijna opklapt. We hadden ons hart al vast… 
Gelukkig besloot die op het laatste moment uit te wijken.
 
Dit moest zo snel mogelijk stoppen! We willen geen onschuldige slachtoffers hebben of dat 
er überhaupt iemand gewond raakte. Ik besloot om voorbij de Vito te rijden, collega naast 
het voertuig en een andere collega erachter. Dwingen te stoppen! Ik ga er voorbij en zie 
een man zitten. Aan een ballon! Dit verklaarde dus het gekke gedrag. Deze man is onder 
invloed van lachgas. Hij vond het zelfs zo grappig dat die erbij moest lachen. 
We zetten de actie in… BAM. Hij besloot ons vol van achteren te rammen, rijdt er voorbij 
en ramt ons ook nog vol aan de zijkant. We kijken elkaar aan en mankeren gelukkig niets. 
De auto stuurde nog en in de spiegels zag ik geen onderdelen van onze auto liggen.       
We gaan weer door! 

Uiteindelijk rijdt die zich klem tegen een vrachtauto en                                                       
konden wij deze man aanhouden met het nodige                                                         
gepaste geweld. Maja hoe zag de auto eruit? In ieder
geval kon de deur niet meer opengedaan worden van 
de buitenzijde en hing ik met foto en al aan de wall of
shame van  schades :-P. 
Ach we hadden de boef en het 2 uur durende
papierwerk namen we voor lief… 



LET’S
   PLAY DARTS

Afgelopen oktober zijn we weer gestart
met de Arriva wintercompetitie. 
Dit heeft een mooie stijd opgeleverd en 
na 13 keer zijn hier in april de volgende
winnaars uitgerold:
1e   Cor
2e   Ronald
3e   Alex
De komende zomermaanden blijven we iedere
14 dagen in de even weken, op de donderdag-
avond vanaf 19.45uur lekker gooien, boven in de
PV-ruimte. In oktober 2023 zal er wederom een
nieuwe competitiestrijd losbarsten! 

Lijkt het je gezellig, loop dan vooral een keer binnen!
En als je nog vragen hebt, stel ze gerust.

Robert Lemmers





www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
17

EEN HANDIGE EN LEUKE
CURSUS KLASSIEKE MUZIEK

ZOMERTIP!



Katwijk kende al vroeg openbaar vervoer. De stoomtram van de 
Rijnlandse Stoomtram Maatschappij reed al vanaf 1881 naar Leiden.       
In 1883 nam de HSM de exploitatie over. Dat ging in 1909 over naar de 
NZH als voorbereiding op de komst van de elektrische tram die in 1911 
ging rijden. Sinds 1929 reed de firma Bolhuis een busdienst van 
Noordwijk via Katwijk naar Den Haag. Bolhuis had later ook een lijn via 
Valkenburg naar Leiden. Dit bedrijf ging een samenwerking aan met de 
firma Heemkerk uit Heemstede onder de naam Duinlander en zo ontstond 
een rechtstreekse busdienst van Haarlem via de kust naar Den Haag.     
In 1941 nam de NZH de Duinlander over.                                               
Toen de tram Katwijk-Leiden in 1960 verdween, kwamen er verschillende 
lijnen vanuit Katwijk naar Leiden te rijden. Die werden in verband met de 
uitbreiding telkens aangepast aan de vervoersbehoefte. Zo had je op een 
gegeven moment de lijnen 30, 31 en 41 naar Leiden naast de 20, 21 en 
22 (vanaf 1965 90, 91 en 92) naar Den Haag.
Dan was er nog de visserijlijn 78 naar IJmuiden (later 68) die het vervoer 
van de vissers regelde die in genoemde haven lagen.
In 1994 was er landelijk een herverkaveling van vervoergebieden            
en de NZH verloor alles ten zuidelijk van de lijn Noordwijk-Leiden          
aan Westnederland, dat later opging in ZWN. Vanwege het 
concessiestelsel kwam Arriva in later jaren in dit gebied te rijden en doet 

KATWIJK
   AAN ZEE



dit tot op de huidige dag. Op bijgaande 
foto is de NZH bolramer 4951 op lijn 30 
te zien die op 22 februari 1975 via de 
Boulevard op weg is naar het 
Vuurbaakplein om vandaar zijn weg 
naar Leiden te vervolgen. De bus is in 
1961 grijs aan de NZH geleverd en 
omstreeks 1969 in het geel uitgevoerd. 
Hij bleef in dienst tot maart 1977. 

Wim Vink                                              
Archief NZH Vervoer Museum

ZOMERTIP!

Redactie op jonge leeftijd

Oranjerock 26 augustus

Reuzenrad Boulevard: 5 t/m 30 juli
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 11: Pannen

ZIJ: Krijgt van haar moeder als ze het huis uitgaat naar haar nieuwe 
onderkomen, oma’s pannen mee: drie bruine pannen met een rood 
bloemmotief en zwarte kunststof handgrepen en een gecoate pan met 
duidelijk zichtbare krassen. Ze gooit alles weg, koopt bij Ikea een compleet 
nieuwe pannenset, maar gebruikt er alleen de kleinste van, voor broccoli 
en andere groenten. Ze verzamelt informatie over pannen met 
inzetstukken voor groente. Ze kan geen beslissing nemen. Gaat op 
vakantie naar Thailand en koopt daar een stoommandje. Ontdekt dat 
koken leuk is en gebruikt nu ook de twee anderen pannen. Ze verzamelt 
wat informatie over kookaccessoires zoals een wok, crêpe-pan, een 
groentesnijder… en ze kan geen beslissing nemen. Reist naar Vietnam en 
brengt een wok van aluminium mee. Ontdekt kort daarna de vegetarische 
keuken. Kijkt welke Tofu-variëteiten men kan krijgen: wit, gerookt – ook 
Saitan, Lopino en Algen. Reist naar India en brengt verschillende 
kruidenmengsels mee. Gaat met haar vriend samenwonen. Vindt in zijn 
verhuisdoos boeken over BBQ’s en dat boek ‘Het versnijden van vee 
gemakkelijk gemaakt’. Woont onverwacht na een tijd weer alleen. 
Verkoopt haar auto en opent een kleine winkel voor vegetarische 
accessoires zoals stoommandjes, kruidenmengsels en zo. 
 
HIJ: Krijgt van zijn moeder als hij het huis uitgaat naar zijn nieuwe woning 
oma’s pannen mee: drie bruine pannen met rood bloemmotief en zwarte 
Kunststof hand-grepen, en een gecoate pan met duidelijk zichtbare 
krassen. Gebruikt de pannen jaren niet,  behalve dagelijks de pan voor 
spiegeleieren en zo. Verzamelt intensief informatie over ijzeren pannen. 
Begint geld te sparen. Reist naar de USA en koopt daar een Smoker – 
handmade! Ontdekt dat koken leuk is en gebruikt nu ook de anderen 
pannen. Leest veel over kwalitatief goed kookgerei zoals uit staal, 
emaille… spaart nog meer. Reist naar Argentinië en brengt  een Asado-
spies mee. Hij ontdekt ook het Sous-vide koken. En verder gaat de 
zoektocht naar informatie. Ja, er moet weer geld opzij gelegd worden. 
Reist naar Galicië. Importeert kilo’s Txogitxu-rund. Gaat met zijn vriendin 
samenwonen. Vindt in haar verhuisdoos een stoommandje en het boek: 
‘Vlees is moord’. Maakt het terplekke uit met zijn vriendin. Verkoopt zijn 
auto en opent een winkel voor handgemaakte BBQ’s, Asado-spiesen,   
Dry-Aged vlees en zo.



ACHTER

  

Waar vinden we je achter de schermen?

   Ik ben HR-adviseur voor de vestigingen

   Lisse en Leiden, waardoor ik op maandag 

   meestal in Lisse te vinden ben en de overige 2,5 dagen in le
iden.

Voor welke carrière ben je opgeleid?

   Ik heb de opleiding HBO HRM (Human Research Management) gevolgd.

Wat was je eerste baan?
   Mijn allereerste baan was bij mijn ouders in de slagerij in Rijnsburg. Achter de          

   schermen heb ik daar saté geprikt, slaatjes gemaakt en allerlei andere kant-en-klare

   producten gemaakt.

Wat is je favoriete moment van de dag?

   Het moment dat we als gezin bij elkaar zijn voor het avondeten. Gezellig de dag even

   met elkaar doornemen.
   
Wat vind je een lekkere lunch?

   Ik ben dol op eten, dus je kan mij met veel dingen blij maken. Maar iets uit de

   Italiaanse keuken valt altijd in de smaak.

Welk schermpje krijgt de meeste aandacht?

   Ik vrees toch de mobiele telefoon…

Welke koffie of theevariant geniet je voorkeur?

   De voorkeur heeft een kopje groene thee met citroen.

Thuiswerken, op locatie of onderweg?

   Het liefst toch op locatie. 

   Ik hou er van om mensen persoonlijk te spreken. 

  

Achter de schermen opereren 

diverse collega’s die de 
organisatie aansturen. Wat wij 

doen achter het stuur doen zij 

achter de schermen.              

Aan de hand van 10 vragen leer je 

ze wat beter kennen.                    

deze keer: Elsbeth de Mooij
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Rijd je ook op de bus of zou je het ooit willen doen?

   Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo’n liefhebber ben van autorijden.

   Het liefst ga ik op de fiets. ik zal daarom ook niet zo snel achter het

   stuur van een bus schuiven.

Hoe ziet je ideale vrije dag er uit?

   Als het mooi weer is, dan ga ik er graag op uit samen met mijn man.

   lekker wandelen of fietsen met tussendoor een stop voor een bakkie         

   koffie, lunch en een borrel.
 

PIETERPAD
   WANDELING

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat
twee vriendinnen deze originele lange 
afstandswandeling voor een breed publiek op 
touw hebben gezet. Inmiddels ruim 500 kilometer lang, 
bestaande uit 26 etappes; langs en door prachtige 

natuurgebieden. 
Nederland in al zijn 
geledingen.                  
Het Pieterpad is enorm 
populair. Er is een 
routeboek geschreven 
met leuke wetens-
waardigheden, adressen 
om te overnachten en 
informatie over de 
bereikbaarheid. Het is 
natuurlijk niet perse nodig 

(of de bedoeling…) om de route achter elkaar te lopen. 
Je kunt van boven naar beneden of andersom of gewoon een 
paar willekeurige etappes oppakken. Veel mensen lopen  
enkele wandelingen per jaar. Zo ook jullie redacteur van        
In de Kijkert. misschien zijn er nog wel meer collega’s die zich 
bezighouden met het Pieterpad?               
Het zou het leuk zijn om ervaringen                 
of tips met elkaar uit te wisselen in dit 
magazine. Scan de QR-code voor de link 
naar de website van het Pieterpad. Het is 
een gewelige belevenis!

ZOMERTIP!
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Foto: Marco vd Ende

DE KIJKER

Het zonnetje schijnt. Je zit lekker buiten,
relaxed onderuitgezakt met een koele
versnapering in de nabijheid. Je hebt 
prioriteit voor je vakantie aangevraagd 
en wit licht gekregen. Je oogleden worden
wat zwaarder en op je netvlies komen grappige beelden voorbij van leuke werkervaringen. 
Zoals die keer dat  een ouder Duits echtpaar instapte waarbij de echtgenoot zijn vrouw 
voorzichtig vooruit porde um fahrkarte zu kaufen. “Ken ai bai toe tikkets vor Laiden plies?” 
vraagt ze. “Naturlich”, antwoord ik. “Bitte, hier mahl die fahrkarte, gute reise und einen 
schönen tag.” “Sank joe verrie mutsj” zegt ze terug…       

                                                           Of neem die keer dat ik in de Breestraat achter      
                                                                        een fietsende student aan reed waarvan zijn           
                                                                          fiets het predicaat grof vuil geen geweld aan       
                                                                        zou doen. De banden waren leeg, slagen in          
                                                                      beide wielen en z’n trappers trapten door maar hij          
                                                                        bleef (stapvoets…) gaan. We keken elkaar aan            
                                                                       en schoten allebei in de lach. Jij komt er wel,         
                                                                           dacht ik want opgeven deed ie niet.                               
                                                                         En dan die mevrouw die bij de eindhalte van       
                                                                          lijn 1 op de Vink(!) naar voren komt lopen en       
                          vraagt: “Where can I find the entrance of the             
                                                                               Hospital? Oh, en die keer dat er 4 verschil-   
                                                                             lende honden (met dito baasjes) een blaf-         
                                                                            concert gaven in een stampvolle bus…                    
                                                                               Tja, stiekem toch wel bijzondere    
                                                                                 ervaringen die je doen glimlachen of ver-     
                                                                                  verbazen en toch ook weer een extra          
                                                                                 dimensie geven aan je werk. 

De Kijker

OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:

‘ERGENS NIET VAN GEDIEND ZIJN’
1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00:

                              Silvia Brinkerink                       
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00:

         Erna Loch
         3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00:  

                          Gijs Gravekamp
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Harry Brakhoven is al 
jarenlang een 

gewaardeerde collega. 
Hij is een wandelende 

encyclopedie als het 
om Leiden gaat.    
Leuke feiten en   

          interessante   
 verhalen:               

Harry schudt ze zo     
uit z’n mouw.

Voor zo lang als        
het duurt struinen      

we met Harry     
kriskras door Leiden.

Loop je ook mee?

OP STAP
   MET HARRY

De vorige keer waren we gebleven op de Rijn        
en Schiekade. Die lopen we af richting de 
Lammenschans stelt Harry voor.
“Ooit was dit een uitvalsweg voor Leiden,”      
vertelt Harry. Dat zie je nog een beetje terug aan 
de brede weg met mooie grote huizen.”              
Het is een fraaie, oude en groene wijk stel ik vast. 
We steken links de Wouterenbrug over naar         
de Jan van Goyenkade. We komen langs                  
‘T Kasteeltje. “Een fraai gebouw (woonhuis) dat in 
1911 werd gebouwd en ooit in 1913 een eervolle 
vermelding kreeg in een gevelwedstrijd,” aldus 
Harry. Aan het einde van de van Goyenkade 
komen we uit op de Witte Singel.                  . 

Precies tegenover ons aan de 
andere kant van het water zien 
we de Korte Vlietbrug.          
“Daar zit nog een interessant 
verhaal aan vast,” vertelt Harry. 
“De Vlietbrug is oorspronkelijk 
een waterpoort uit 1389(!) in de 
stadswal bij de vliet. De brug is 
van historisch belang omdat 
hier op 3 oktober 1574 de 
watergeuzen Leiden 
binnenvoeren om de stad te 
ontzetten van de Spanjaarden.” 
“Een bijzonder monument,” zeg 
ik tegen Harry. We steken de 
Witte Singel over en lopen door 
de Kaiserstraat naar het 
Rapenburg. Via de Nonnenbrug 
steken we het water van de 
Steenschuur over. Op de hoek 
aan de overkant wijst Harry mij 
op een café met daarboven een 
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klein balkonnetje. “Soldaat van 
Oranje,” begint Harry.“Heb je de    
film ook gezien? De balkonscene is 
hier opgenomen, de geschiedenis 
heeft zich hier herhaald.        
Markante plek.”  We lopen verder 
door de Kloksteeg en komen uit bij 
de Pieterskerk. “Hier zijn we al eens 
geweest,” zeg ik tegen Harry.         
“Je gaat het een beetje herkennen 
hè,” lacht ie me toe. 

We lopen al een poosje door Leiden 
heen. Het verbaast me elke keer weer 
dat  de stad zo vol interessante                 
wetenswaardigheden zit.
“Mijn kennis houdt nog niet
op hoor,” laat Harry weten.
“We gaan gewoon de
volgende keer weer verder…”





          Gratis reizen op Arriva-                     
        lijnen is veranderd. De Arriva            
         OV-chipkaart is per 1 mei een         
         reguliere OV-kaart geworden.            
         Wil je toch voor niets mee (alleen,     
          op Arrivalijnen…) dan boek je       
          een reis via Glimble.    
         Als je de reis boekt in de app moet 
         je als budget voor je reis Privé             
        (werk-gever betaald) aanklikken.     
Als je de boeking bevestigd, zie je dat        
   de prijs van de reis is verrekend.                         
                              
                   Goede reis!      

BIJZONDERE
   ARRIVA LIJNEN

Vergezichten kan je ook                  
buiten Limburg aantreffen,                
maar wel op een andere manier.         
Lijn 350 van Leeuwarden naar Alkmaar              
is met 110 kilometer de langste buslijn 
van Nederland. Met 2 uur is het een 
beste zit, maar de bussen zijn gelukkig 
erg comfortabel. Tussen Zurich 
(Friesland, niet Zwitersland) en Den- 
Oever (Noord-Holland) rijdt de bus over 
de Afsluitdijk. En waar vind je dat nou, 
een bus die 30 kilometer met water aan 
twee kanten rijdt? Helaas is de Wadden-
zee niet tot nauwelijks te zien, maar 
stap halverwege de dijk uit bij de halte 
Monument en je hebt een mooi uitzicht. 
Ben je meer van de lange ritten? Stap 
dan ‘s ochtends op in Den Oever en rijdt 
non-stop door naar Leeuwarden; een 
afstand van 68 kilometer. 

Er zijn vele mooie buslijnen in Zuid-Limburg     
        zoals lijn 55. Startpunt is een van de      
             mooiste busstations van het land:       
                Heerlen. Ook het Maankwartier,          
                    waarin zich het treinstation         
                      bevindt, is erg bijzonder.         
                        Een keer per uur stuurt de       
                         chauffeur je vanuit Heerlen   
                         door dorpjes als Kunrade,      
                        Ubachsberg, Eyserheide en    
                        Wijlre (bekend van de             
                       Brandbrouwerij) naar              
                     Gulpen (bekend van de             
                   Gulpenerbrouwerij). Beide          
                 brouwerijen zijn ook open voor      
              bezoek, dus een reis per bus is       
          wellicht sowieso raadzaam. De bus 
kronkelt over oude diepe wegen en langs 
oude Mariakappelletjes en geeft mooie        
vergezichten.       
       

ZOMERTIP!



GEOCACHING
   SCHATGRAVEN

ZOMERTIP!

Geocaching, ook wel schatgraven
over de hele wereld!
Download de app en ga op zoek via 
coördinaten naar verborgen caches (schatten).
Er liggen in Nederland alleen al zo’n 43.000 caches verborgen. Wereldwijd zijn het er een 
paar miljoen! Als je de ‘schat’ hebt gevonden moet je de schat, na het loggen en ruilen,             
weer op precies dezelfde plek en manier terugleggen, ervoor zorgend dat bij het pakken en 
terugleggen ervan andere mensen niet zien wat men aan het doen is en waar de schat ligt. 
Het loggen bestaat uit je naam in het logboekje te schrijven en op de website van geocaching 
vermelden dat deze gevonden is. Op deze website kan je opmerkingen noteren zoals de 
melding dat het logboekje vol of nat is. Echt een leuke activiteit voor jong en oud!
Naast eenvoudige caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan lopen, 
zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet worden of waarbij eerst een 
soort speurtocht gelopen moet worden. Er zijn ook eigenaren die hun geocaches zo plaatsen 
dat hiermee een wandelroute gesuggereerd wordt. Voor veel cachers gaat het daarom nog 
niet eens zozeer om de cache zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie 
locaties in de natuur of in steden. Scan de QR-code voor meer informatie                            
over geocaching en alle mogelijkheden. 
Heb je een leuke geocache ervaring?
Deel deze dan met de lezers van ons
magazine In de Kijkert. Veel plezier!



DAT HEB
    IK WEER…
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PUZZEL JE
   OOK MEE?

Lever de oplossing van de puzzel 
in via indekijkert@hetnet.nl         

of kastje 50 in de lockerruimte 
voor 31 augustus. 



ZOMERTIP!



HIER IS
   WAAR IK BEN!

Het is op de Hooigracht waar we 
met lijn 6 en 400 komen (en lijn 
45) in het pand waar eerst eetcafé 
De Hooikist zat, gezien richting 
station/Langegracht. De Hooikist 
is nu veranderd in bar Olaf en 
daar hoort dus ook dit nieuwe 
kleurrijke bord bij. Zoals gezegd, 
niet al te moeilijk van de keer,    
het is tenslotte 
vakantie-tijd!     
Fijne vakantie 
allemaal en 
geniet ervan (en 
op vakantie moet 
je soms een 
beetje 'werken')                                                  
Gerhard 
Steenhuis               
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