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De voorpagina laat zien dat deze bus onderweg is 
naar de plopfabriek, op een heerlijk heldere 
(zomerse) dag ;-) Het is opvallend rustig in de 
Breestraat. Ik associeerde het beeld een beetje 
met de vakantie-vibes. De redactie is voornemens 
daar straks gehoor aan te geven. Ook deze keer 
was het een leuke klus om de ‘In de Kijkert’ samen 
te stellen, helemaal met alle nieuwe frisse input.      
Zo raakte Saskia in gesprek met Boy Blikman, 
schrijft Robin enthousiast over de formule 1, heeft 
Lizzy het weer op d’r heupen, komt Roel met een 
oranje gekleurd verhaal, heeft Klaus wat verloren, 
vertelt Richard in geuren en kleuren de ‘Ins(?) en 
outs van de stadswandeling, gaat Jeroen op een 
koud avontuur en kondigt Wim een nieuwe 
tentoonstelling aan. Dat laatste vraagt iets meer 
uitleg. De nieuwe tentoonstelling ‘Mensen maken 
het verschil’ in het NZH-vervoermuseum laat met 
prachtige en bijzondere foto’s de drijvende 
krachten zien van mensen die gewerkt hebben bij 
de NZH. Een leuke aanrader voor de 
zomervakantie! Zo heb ik ook nog wat andere 
activiteiten gevonden in Leiden om deze zomer je 
zinnen te kunnen verzetten. Bovendien is daar 
natuurlijk nog de puzzel om op te lossen. Tot mijn 
aangename verrassing heb ik een hele grote 
hoeveelheid oplossingen toegestuurd gekregen 
van de puzzel uit de vorige editie. Ben jij toevallig 
een gelukkige winnaar? Kijk maar gauw!
De vólgende uitgave van ‘De Kijkert’ is al weer de 
25e van mijn hand. Ik wil daarin met jullie 
terugblikken op wat er zoal voorbij gekomen is.   
Het betekent ook dat ik de teugeltjes een beetje 
kan laten vieren in de voorbereiding en dat is 
gezien de vakantieperiode een mooie win-win 
situatie. Laat me jullie een leuke, 
fijne, gezellige en warme(?) 
vakantie toewensen. Drink er
een bakkie, een sappie, een 
wijntje of een biertje op. 
Zo eindig ik toch een beetje met
waar ik dit schrijven mee begon.
Proost op een mooie zomer!
Arthur



Voor	dames	en	heren													
met	en	zonder	afspraak

Knippen	vanaf	€10,00

Openingstijden:
maandag	t/m	zaterdag
09.00	-18.00	uur

op	donderdag	tot	21.00	uur
zondag	11.00	-17.00	uur

www.picobello.nl
071-5136199

				Breestraat	7
				Leiden



VAN UIT
    HET BESTUUR
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Heerlijk, de vakanties zijn begonnen en op 
verschillende ‘sociale media’ zijn al leuke verhalen 
van de collega’s te lezen. 
Onlangs hebben we de stadswandeling gehad en de BBQ
is ook al gepasseerd. Beiden waren wederom een groot succes. 
Maar maak je geen zorgen, de sub PV-Actief is druk bezig om weer iets leuks te organiseren 
voor na de vakanties. 

De overgang naar Qbuzz is een feit. Als bestuur zijn we hard aan het nadenken hoe we het 
een en ander gaan organiseren. We worden tenslotte in 4 vestigingen opgesplitst. 
In september zijn de eerste personeels bijeenkomsten en ook wij als PV moeten deze 
afwachten. Wij weten niets meer dan wat er in de nieuwsbrieven geschreven is.                   
Op dit moment is het gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. 

Voor de nieuwe collega’s: Heb je zin om eens in de veertien dagen een dart pijltje te gooien 
boven in de PV ruimte? Dat kan, meld je dan aan bij Robert Lemmers, die kan je de ins en 
outs van het darten vertellen. Wordt lid van onze PV! Voor € 4,00 euro per maand kun je mee 
met alle uitjes. Per uitje komt er wel een kleine eigen bijdrage bij. Dit om de uitjes ook voor de 
PV betaalbaar te houden. 

PV Leiden: Samen Leuke Dingen Doen. Als je lid wilt worden, vraag dan een inschrijf 
formulier bij één van de bestuursleden of haal hem op aan de balie bij Marco. 

Voor iedereen een super fijne zomer en geniet ervan!
 
Met vriendelijke groet, Jan Diekaleman (Hartevelt)
Wil je wat weten van de PV loop dan even naar boven, daar is m’n kantoor (Infra-zaken),            
dan kan ik je alles vertellen over de PV.





Er zit een meisje in een cafe nogal sip te kijken en te zuchten. Een jongen gaat naar haar toe, 
en vraagt wat er aan de hand is. "Nou," zegt het meisje, “Ik zou zo graag mijn zus eens 
bezoeken in Zuid-Afrika, maar de bootreis is veel te duur." "O, maar dat komt goed uit," zegt de 
jongen, want ik ben matroos. Ik wil je best in mijn plunjezak het schip op smokkelen."            
"Dat zou geweldig zijn," zegt het meisje, maar wat moet ik daar voor doen?" "Nou," zegt de 
jongen, “Ik kom je elke avond eten brengen. En dan zou ik het fijn vinden als ik een half uurtje bij 
je mag komen liggen." "Dat is wel goed," zegt het meisje. Dus wordt het meisje het schip op 
gesmokkeld. Elke avond komt de matroos haar eten brengen, en blijft dan een half uurtje bij 
haar. Na drie weken vindt het meisje de reis wel lang gaan duren. Ze besluit maar eens naar 
boven te gaan. Boven gekomen ziet ze de kapitein lopen, en ze vraagt aan hem: "Kapitein, duurt 
het nog lang voordat we in Zuid-Afrika zijn?" "Nogal," zegt de kapitein,                                   
"want dit is de veerboot naar Texel."

WEET JE
   WAAR IK BEN?

LACHEN
   IS GEZOND

Hm, waar vinden we dit markante gebouwtje?
Het staat in het zicht van verschillende buslijnen.
Het is gebouwd aan het eind van de 15e eeuw. 
Gaat er bij jullie al een trambelletje rinkelen?    
Lees verder op waar dit gebouw zich bevindt en 

waar het uiteindelijk  
         onderdeel van                         

                                                  uitgemaakt heeft.

  Tip: Je kunt niet aan 
de waarheid 

              ontsnappen…

           Arno Toussaint





Het was weer een fantastisch seizoen met darten. Om de twee weken                                           
op donderdag hebben we een grote fanatieke groep die komen darten in Leiden. 

Donderdag 2 mei 2024 was de laatste ronde van de competitie. Het was tot op                              
het einde spannend wie er met de wisselbeker naar huis zou gaan. Althans,                                     
we deden de nummer 1 geloven dat het nog spannend zou worden.                                          
Het gehele seizoen, met een enkele mindere avond, was hij toch wel echt                                  
de beste van ons. 

We houden jullie niet langer in spanning, want alle lezers willen graag lezen                              
wie nou de eerste plek heeft veroverd. 

Alex de Leeuw heeft dit seizoen gewonnen! 

Nummer twee was Cor Zonneveld en nummer drie Ronald van Lingen. 

Zelfs Joey Waleveld heeft een prijs gewonnen, de poedelprijs. Helaas viel hij                             
net buiten de boot van de top 3. Wat Ronald natuurlijk wel heel mooi vond. 

Denken jullie: Goh wat leuk, ik wil ook graag komen darten? Geef je dan op bij                         
Robert, Cor, Alex of een andere darter. We hebben een groepsapp waar we                                   
elkaar op de hoogte houden. Om de twee weken gooien we een pijltje onder                             
het genot  van een drankje en een hapje. Oefenen doen we in de zomerstop en                        
de competitie gaat weer in september starten. Bedankt allemaal en tot ziens ! 

Joey Waleveld

DARTCOMPETITIE
   2023/2024



STADSWANDELING 
       & PROEVERIJEN

Het was om13:30u verzamelen in de kantine alwaar de koffie klaar stond. 

Om ff voor 2en zijn we met het zooitje ongeregeld op pad gegaan. Na het verlaten van de 
stalling zijn we richting het Papegaaisbolwerk gelopen (nabij die grote schoorsteen van de 
stadsverwarming). We werden welkom geheten door Bart van den Berg (Op Step) en kregen 
het eerste drankje aangeboden. Dat was een welkome verkoeling na het eerste stukkie lope.

Vanuit het Papegaaisbolwerk zijn we onder begeleiding van gids Bart richting Volmolengracht 
gelopen. Op de Roze Vosbrug kregen we uitleg waarom enerzijds van de brug zich de Oude 
Singel bevind en anderzijds de Oude Vest. Via diezelfde Oude Vest zijn we langs de 
Grachtwacht, Leidse Schouwburg en aan de overzijde gekeken naar de Lakenhal met daarbij 
verteld hoe belangrijk Leiden is geweest als textielstad. Via de Turfmarkt en Blauwpoortsbrug 
zijn we de Morsstraat ingewandeld en kwamen terecht bij Lemmy’s Bier-en Whiskeycafe.

We kregen hier een bierproeverij aangeboden en begonnen met proefglas #1 Dit was de 
Texelse Schuumkoppe, #2 de Low Lander IPA uit Amsterdam, #3 een Mei Bok (6,8%) en als 
afsluiter de Lemmy’s Tripple (9,3% (erg lekker). Door het gezelschap werd aandachtig 
geluisterd naar de uitleg die bij de verschillende bieren verteld werd, de fijnproevers namen 
kleine beetjes, de iets ervaren                                                                                                   
drinkers gingen voor halve                                                                                                            
glazen en de fanatieke drinkers                                                                                                      



deden hun eigen glas en het
overgebleven spul professioneel
wegwerken. Weggooien blijft
toch een vorm van alcohol 
misbruik en dat is weer 
strafbaar ;-) Tijd om de wandeling
weer voort te zetten. 
Zo gingen we via de Blauwpoorts-
brug richting Kort Rapenburg om 
vervolgens de Breestraat op te
gaan. Hierna de weg vervolgt naar
de Papengracht (voor sommige beter bekend als alternatieve route ;-)
Doorgelopen naar de Langebrug en afgeslagen naar de Schoolsteeg. Hier bevindt zich het         
Van Gooyen Jeneverhuis en je raad het al, hier kregen we een jeneverproeverij.

Ook voor de innerlijke mens werd goed gezorgd. Mooie uitleg gekregen over hoe en wat over      
het jenever maken. Overigens was dit ook een heel leuk kroegje met een mooie entourage.                   
Na de nodige drankjes moesten we van Bart het pand verlaten om de voetreis weer voort te     
zetten naar het beginpunt. Via wat mooie Leidse steegjes en straatjes over de Kippenbrug,      
achter de Marekerk langs met nog een leuk weetje over de achteringang, via Oude Vest terug         
naar het Papegaaisbolwerk. 

Ter afsluiting nog een klein drankje en na afscheid genomen te hebben van de goede en leuke 
zorg van onze gids terug gewandeld naar het hoofdkwartier. Intussen een lekkere trek ontwikkeld 
welke ingevuld is door Woo Ping met een heerlijk Chinees buffet. 

Na een goed gevuld bord en volle buikjes nog een klein drankje ter afsluiting van weer een 
fantastisch georganiseerd uitje van de PV Leiden.

Richard Bosch





In september 2019 werden    
de eerste Volvo electrische 
bussen in Nederland 
geintroduceerd. Arriva had de 
primeur. De provincie en 
Arriva lieten hun gezamelijke 
duurzaamheidsambities 
spreken met dit prestigeuze 
project:
De stad Leiden in één klap 
schoner, stiller en leefbaar 
maken. Zoals vaak in een 
opstart fase kwamen er 
problemen bovendrijven   
maar inmiddels kunnen we 
concluderen dat de Volvo 
Electric 7900 bussen een 
meerwaarde zijn voor de 
reizigers en chauffeurs.       
Door de nog geringe accu-
capaciteit vraagt het laden van 
de bussen een gedegen en 
gediciplineerde organisatie. 
De bussen zullen in de nieuwe 
concessie door Qbuzz worden 
overgenomen. Waarschijnlijk 
worden de accu’s aangepast 
naar een grotere actieradius. 
Het is nog niet duidelijk of 
deze wagens ook in Leiden 
actief zullen blijven. Mogelijk 
worden ze als technische 
reserve achter de hand 
gehouden in de vloot van 
Qbuzz. Kijk via de QR-code 
naar de introductie van de 
Volvo Electric bussen in 
Leiden. De beelden zijn 
gemaakt door Jordy Bouman

ARRIVA
   12 JAAR HISTORIE
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Onder bovengenoemde titel werd op 2 juni jl. de nieuwste wisseltentoonstelling in het NZH 
Vervoer Museum geopend. Met circa 160 foto’s, voorwerpen, films en een “muzikant”-pop 
wordt getoond hoe het personeel bij de NZH zijn/haar werk deed. U ziet dus niet alleen 
collega’s op de bus, maar ook in de technische dienst, het kantoor, achter het loket en op 
straat. Ook de aspecten na het werk komen aan bod: de brandweer, het verenigingsleven en 
de activiteiten voor de gepensioneerden.

Het idee voor deze tentoonstelling is voortgekomen uit de vele vragen die onze bezoekers 
stelden. Naast de belangstelling voor voertuigen en de verbindingen, waren zulke vragen 
koploper. Voor de medewerkers van het Archief een reden des te meer daar eens aandacht 
aan te besteden. Ook aan Leiden en omgeving is gedacht, al komt Haarlem in vele 
deelonderwerpen voorbij. Bijgaand twee foto’s uit de tentoonstelling: een Eltax-chauffeur bij 
zijn bus voor het oude NS-station en het wagenwassen aan de garage Rijnsburgerweg.
De tentoonstelling is elke zaterdag te
bezoeken Tussen 11-16 uur en U vindt het 
museum in HAARLEM aan de 
A.Hofmanweg 35 in de Waarderpolder.

Wim Vink                                                                                                                              
Archief NZH Vervoer Museum 

MENSEN
   MAKEN HET VERSCHIL
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JAAP DORSMAN

30

Dick van Buksvoort zocht een aantal jaren geleden 
naar een sportieve uitdaging om zijn welzijn op een 
gezonde wijze kracht bij te zetten. Zo belandde Dick 
in het Rugby circuit. Enthousiast geworden door de 
Lowlanders, een lhbtq+ vereniging opererend onder 
de vlag van de Amstelveense Rugbyclub (ARC) zette 
Dick zijn eerste schreden op het veld. Onbekend met 
regels en spelopvatting had hij zich binnen een paar 
maanden tijd in het team gewerkt.

Bij de Lowlanders ging er een wereld voor hem open: 
figuurlijk en letterlijk wel te verstaan want het team 
waarin hij speelde nam deel aan menig internationaal 
toernooi. Inmiddels zijn z’n bakens verzet naar de 
ARC omdat daar competitie gespeeld wordt. De ARC 
voelt als een grote gezellige familie. Al gauw gingen 
bij Dick de handen uit de mouwen en nam hij vrijwillig 
een aantal taken op zich.

Het begon met het bakken van hamburgers na de 
training en het resulteerde uiteindelijk in het wekelijks 
koken van gezonde maaltijden voor diverse teams. 



Naast het 
uitoefenen van 

bestuurlijke 
vaardigheden zijn 
er ook collega’s 

actief in het 
vrijwilligerswerk. 

Hun enthousiasme 
en sociale 

bevlogenheid 
zetten we graag 

even in de Kijker(t). 
Deze keer:

Dick van Buksvoort

Dick zorgt dat de voorraden voor de keuken (en de bar) op 
orde zijn en coacht enpassant ook nog andere 
enthousiaste rugbyers. Het levert hem veel waardering op.

“Het is prachtig om te zien dat (jonge) mensen genieten 
van een goede en gezonde maaltijd na een pittige 
training,” vertelt Dick.

                             “Bovendien verhoogt het de                                     
                             saamhorigheid als je met elkaar eet en      
                             is het tegelijk een toonbeeld van goed        
                             verenigingsleven.” 

                             Door de bijzondere sfeer onder elkaar         
                             en de inzet en drijfkracht van                      
                             vrijwilligers, ‘het met elkaar doen,’             
                             is de ARC in 2023 uitgeroepen tot             
                             vereniging van het jaar in de gemeente      
                             Amstelveen. Toch een moment op trots      
                             op te zijn!                                                           
          
                             En zo is Dick de gedroomde vrijwilliger           
                             voor een geweldige én gezonde                
                             vereniging. Binnenkort verschijnt er zelfs    
                             een kookboek van Dick met heerlijke         
                             recepten, samengesteld uit favoriete         
                             maaltijden die Dick de rugbyers heeft         
                             voorgeschotelt. Give it a try(!)… 



SASKIA SCHEEPBOUWER
   IN GESPREK MET BOY BLIKMAN

‘In deze editie   
van "In de Kijkert" 
spreek ik met
Boy Blikman      
die sinds begin 
januari van dit jaar 
bij ons werkt als 
buschauffeur.     
Na een half jaar 
kennen we Boy nu 
inmiddels als     
"De zoon van”…’

Maar wie is Boy Blikman? 
"Ik ben 30 jaar, woonachtig in Leiderdorp, getrouwd met een lieve vrouw en ben vader van twee 
meisjes. Voordat ik bij het ov kwam, ben ik 10 jaar lang vrachtwagenchauffeur geweest. 
Inmiddels zit ik nu alweer 3 jaar op de bus. Ik ben begonnen bij de HTM in Den Haag, daar zat ik 
2,5 jaar en nu een half jaar bij Arriva, eigenlijk ook op aanraden van mijn vader. Sinds ik vader 
ben is de tijd met mijn kinderen voor mij belangrijker geworden. Ik kan de oudste zelfs nu van 
school halen. 

De samenwerking met mijn vader gaat goed. Dat merk ik aan hem maar dat doet mij ook goed. 
Doordat ik bij Arriva ben gaan werken zie ik hem nu regelmatiger. We zijn ook dezelfde 
weekenden vrij. Toen ik bij de HTM zat, was dat een stuk minder."

Over je vader gesproken; word je vaak aangesproken dat je op iemand lijkt? 
Of dat je de zoon bent van...?
"Ja! Ik word nu tegenwoordig 'Junior' genoemd door collega's. Dat vind ik wel leuk!"
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‘FAMILIE IS 
VOOR MIJ 
HEEL BELANGRIJK’

                                                                                     Maar wat doe jij in je vrije tijd of heb je nog      
                                                                                         hobby's?                                                    
                                                                                               "Ik ben een echt familiemens. Ik doe                               
                                                                                                     veel met mijn gezin, mijn ouders     
                                                                                                       en mijn schoonouders. Met het     
                                                                                                   gezin staan wij ook op de                          
                                                                                                camping in Oud Ade. Het is een                 
                                                                                             jaarplaats en tussen begin april en                        
                                                                                          eind september zijn we daar het vaakst  
                                                                                       te vinden. Afgelopen meivakantie was ik  
                                                                                    bezig met de caravan om hem opnieuw te              
                                                                                strippen en te voorzien van een gloednieuwe          
                                                                             buitenkant (zie foto;-)) Daarnaast ga ik graag                 
                                                                          naar de wedstrijden van basketbalvereniging           
                                                                       ZZ Leiden. Ik ben vaak aanwezig bij hun thuis-             
                                                                    wedstrijden en als het me lukt ook bij de                                 
                                                                 uitwedstrijden."

                                                            Het is nu bijna zomervakantie. Maar Boy laat weten dat hij     
                                                            dan lekker geniet van op de camping zijn. Naast de                       
                                                            weekenden dat ze er naar toe gaan dus ook in de grote          
                                                            vakantie! De meisjes hebben daar van alles te doen,         
                                                            er wordt een heleboel georganiseerd voor ze. 

                                                            Je bent geswitcht van HTM naar Arriva.                            
                                                            Wat vind je leuk aan het rijden in Leiden?                                                          

    "Het is hier veel rustiger. In Den Haag was het alleen maar   
                                                            gassen en doorrijden. Het publiek hier is ook anders,           
                                                            veel gemoedelijker. En met de rijtijden merk ik ook een       
                                                            verschil. In Leiden heb je gewoon even meer tijd om te                   
                                                            kunnen plassen en koffie te halen. Vaak met de gebroken     
                                                            diensten bleef ik in Den Haag omdat het soms niet haal-      
                                                            baar was om even naar huis te gaan. Ik heb de HTM als      
                                                            een goede leerschool ervaren. Ik kijk met een tevreden       
                                                            gevoel terug hoor. Het was een prima werkgever,         
                                                            maar het was niet de omgeving voor mij." 

                                                            Je bent pas net begonnen bij Arriva...                               
                                                            maar waar je zie jij jezelf over 5 jaar?

                          “Daar kijk ik helemaal nog niet naar, ik ben een mens               
                  van de dag. Volgend jaar kan alles anders zijn, dus over 5 jaar al helemaal.”

                  Bedankt Boy dat je tijd had voor een interview. 
                  En omdat de zomervakantie nadert, wens ik Boy en zijn
                  gezin alvast een fijne zomervakantie op de camping. 
                  Maar jullie als lezers, wens ik ook een zonnige zomer toe! 
 

                Tot het volgende interview  
                    Saskia Scheepbouwer
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Welkom beste lezers van                                                                                                                
IN DE KIJKERT bij onze F1 Special!                                                                                           
Hier leest u de laatste ontwikkelingen                                                                                                           
in de F1 en nog veel meer!!! 
Max Verstappen won in Spanje zijn 61e grand prix-zege uit zijn carrière. Na een geweldige start 
van Russell startend van plek 4, moest Verstappen alles uit z’n bolide halen wat hij kon. 
Geweldige inhaal actie op Russell en de juiste strategie bracht hem op het podium. Norris kwam 
op het einde van de race aardig dichtbij, maar kon Verstappen niet van het hoogste podium 
krijgen. 

Alpine probeert Williams en Audi af te troeven in de strijd om Sainz. Carlos Sainz is zoals we 
weten met z’n laatste seizoen bezig bij Ferrari. Na geruchten dat hij waarschijnlijk bij Audi snel 
zou gaan tekenen is de strijd nog volop gaande. Na Williams probeert ook Alpine de Spanjaard 
te strikken. Op zich een logische keuze omdat Ocon met z’n laatste seizoen bezig is voor Alpine 
en ook daar een stoeltje vrij komt. Wordt vervolgd. 

Toto Wolf geeft het nog niet op om Verstappen te strikken. Ondanks dat Verstappen heeft 
gezegd nog geen reden te hebben om te vertrekken bij Red Bull Racing, ziet Toto hem graag 
komen bij de zilverpijlen. Nu Sergio Perez laatst heeft bijgetekend en sindsdien alleen nog maar 
minder goed is gaan presteren, kan het zomaar aan het einde er heel anders gaan uitzien. 
Sergio Pérez is van mening dat Red Bull Racing niet meer de snelste auto van de grid heeft.      
Dit bleek volgens hem tijdens de F1 Grand Prix van                                                                     
Spanje, waarin Max Verstappen nipt won en de                                                                                           
Mexicaan zelf achtste werd. Pérez begon al niet in vorm
                                                         aan het weekend in                                                                                                               
                                                            Spanje en
                                                           kwalificeerde zich      
                                                             zaterdag als 8e                                                                                                                                                                                                                                    



Omdat hij vanuit het raceweekend in Canada nog een gridstraf van drie plaatsen had staan, 
begon de Mexicaan vanaf P11. Na een moeizame start kwam Pérez in het verkeer te zitten, 
waarna Red Bull besloot om de Mexicaan uit het verkeer te halen en voor een driestopper te 
gaan. Pérez eindigde daardoor op P8 en scoorde zo nog vier punten. 
Fernando Alonso is niet blij met hoe het momenteel gaat bij Aston Martin. De Spanjaard zegt dat 
het tijd is om minder te praten en meer te 
presteren. 

Alonso maakt zich zorgen over de komende 
races. Het is frustrerend, als je vervolgens de 
finishvlag ziet, begin je meteen na te denken 
over wat je bij de volgende race in Oostenrijk 
anders kan doen. Maar ik denk dat die ook 
weer pijnlijk gaat worden, want die baan deelt een aantal 
eigenschappen met het circuit van Barcelona, zoals de lange 
bochten. Dat wordt dus ook weer een moeilijk weekend, net als 
Silverstone daarna. Maar we mogen niet al te gefrustreerd te 
raken. Het is gewoon tijd om harder te gaan werken. Om minder te praten en 
meer te presteren, aldus Alonso. 

We gaan weer even terug in de tijd met Alessandro Alunni Bravi 

Alunni Bravi begon te werken als juridisch adviseur, 
variërend van motorsportteams tot coureurs, atleten en 
sportevenementenbedrijven. Tussen 2002 en 2003 
vervulde hij de rol van Managing Director en Team 
Manager bij Coloni Motorsport, dat deelnam aan de 
Formula 3000 International. In 2002 werd het team 
tweede in het kampioenschap en behaalde vier 
overwinningen met de coureurs Giorgio Pantano en 
Enrico Toccacelo. Alunni Bravi stapte vervolgens over 
naar WRC Rally Italia Sardinia, waar hij twee seizoenen 
als General Manager fungeerde. Van 2005 tot 2008 was 

hij teambaas en algemeen directeur van Trident Racing, dat in 2006 debuteerde in de 
toenmalige GP2-serie. 

In de daaropvolgende jaren begon Alunni Bravi een samenwerking met All Road Management, 
en nam hij ook de rol op zich van General Counsel voor ART Grand Prix, Spark Racing 
Technology en Birel ART. In 2016 richtte hij zijn eigen managementmaatschappij op, Trusted 
Talent Management, met onder zijn klanten de Formule E-wereldkampioen 2021-2022, Stoffel 
Vandoorne , evenals Robert Kubica , Christian Lundgaard en Gianmaria Bruni.Vanaf juli 2017 
bekleedt Alunni Bravi de functies van bestuurslid en General Counsel van de Sauber Group.      
In maart 2022 werd hij benoemd tot Managing Director, waar hij toezicht hield op marketing, 
communicatie, verkoop, juridische zaken en financiën voor de bedrijvengroep. Aan het begin 
van het seizoen 2023 werd Alunni Bravi aangesteld in de aanvullende functie van team-
vertegenwoordiger van het Alfa Romeo F1 Team. (Nu Stake F1 Team KICK Sauber). 

Dit was het weer voor deze editie! Volgende keer bij F1 Special IN DE KIJKERT                                   
een speciaal ‘Inkijkert’ bij het bijwonen van een grand prix (Oostenrijk en België)                              
Tot dan!                                                                                             Robin Roman
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‘Kla

‘Mijn reis           
naar 78 kg 

streefgewicht.’

  Dat vraagt om 
inzet, motivatie, 

ondersteuning en 
doorzettings-
vermogen.                

Ik neem jullie mee 
op weg naar een 
gezonder leven 

leven!

   ‘Klaus Martini’

DEEL 4

En verder gaat mijn reis. Het is maandag de 24e juni.    
Eergisteren had ik weer een weegmoment.
In de laatste column was ik op 103,8 kg en ik heb gezegd dat 
wij elkaar bij onder 100kg terugzien. Nou ik kan jullie al 
verklappen: deze grote stap op mijn reis is mij gelukt.                                    
En ik ben daar heel trots op!  
 
Ik wordt op de werkvloer en privé er op aangesproken, dat het 
helemaal te zien is en dat ik er nu veel beter uitzie. Afgezien van 
mijn kleding, die nu wel heel veel “overgrote” aanneemt.  Met dit 
mooie weer draag ik over mijn hemd ook nog een spencer, 
omdat het er niet uitziet hoe groot mijn broek is en ik er een 
aangesnoerde riem omheen heb. Maar dat houdt ik nog even 
vol. Privé moest ik al broeken kopen, omdat het echt niet meer 
ging. Maar tot de grote kleding aankoop wacht ik natuurlijk nog 
even af. En ik heb besloten, dan maar een mooie pak te gaan 
kopen. Dat doe ik dan met mijn vrouw in München. Niet alleen 
cultureel een mooie stad, maar ook geweldige kledingwinkels die 
men hier niet vind. Maar dat duurt nog even. Het volgende is er 
ook al ter sprake gekomen. Wat te doen met de overbodige huid, 
die in de loop van mijn hoge gewicht om de buik gegroeid is. 
Men kan nu al zien, dat er iets van de buik hangt en het zal meer 
worden.

Zelf maak ik mij daar helemaal nog niet druk om. De reis is ook niet
ten einde en als ik daar aankom, dan moet ik nog kijken in hoeverre
het eindpunt ook zo blijft. Zelf ben ik niet bang, dat ik in oude gewoontes terugval,
omdat ik het nu gewoon vind hoe en wat ik eet. Natuurlijk kan men ook soms “anders” 
genieten. Bijvoorbeeld hadden wij een door de PV georganiseerde stadswandeling,              
wat eigenlijk een “kroegentocht” was. Wat niet erg was. Alleen verschenen mijn vrouw en ik in 
wandelkleding, omdat wij dachten, een paar kilometers te gaan lopen. Ja, van een 
bierproeverij naar een jeneverproeverij.



Wil jij op een 
gezonde
en verantwoorde 
manier afvallen, 
maar het lukt je
nog niet? Informeer 
dan eens bij je 
team-manager 
of de HR-afdeling 
naar Cure4life. 
Cure4life begeleidt 
mensen naar een 
gezonder gewicht 
en een leven in 
balans.
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Het was een erg gezellige middag met onwijs leuke collega’s met aanhang en gezellige leuke 
gesprekken met veel gelach. Hier nog een groot duim naar boven voor de PV. Ach ja, wat wilde 
ik zeggen. Nou, ik deed gewoon mee aan de proeverijen en snackte ook twee bitterballen. 's-
avonds was er ook nog een Chinees Buffet. Heel lekker en in plaats van nasi en bami voor mij 
alleen vlees en groenten. oké, twee, drie stuks kroepoek erbij mocht ook. Ik moest er echt om 
lachen. Tegen het eind van het buffet, waren de bakken vlees en de bijlagen goed leeg,     
behalve die met groenten. Ja, zo heb ik vroeger ook gegeten.
Maar dat kan en mag ook gebeuren op mijn reis, als ik op de volgende dag weer in mijn 
alledaagse patroon terugval. Toen ik dit project met hulp van Cure4Life startte, moest ik volgens 
een strak schema eten. En dat doe ik voor 90 procent ook. Maar sommige dingen laat ik gewoon 
los, omdat het anders wel heel moeilijk zou zijn. En toch werkt het als men niet zo streng de 
regels volgt ook. Tot nu heb ik veel geleerd.
Verder zijn ook veel collega’s begonnen met dit project. Voor de één is het moeilijker dan voor 
de ander. Maar ik hoor van iedereen met wie ik contact heb dat het werkt. En heel belangrijk: 
Men hoeft niet veel anders te eten, alleen met weinig koolhydraten en zo min mogelijk andere 
producten, die niet goed zijn voor het lichaam. En daar krijgt men heel goed wat anders ervoor.
 
Mijn resumé na zo’n 4 ½ maand is, dat ik er niet meer erover nadenk of ik afval, maar dat het 
gewoon gebeurt door anders te eten, drinken en snoepen. Ik ga  wel ieder zaterdag ochtend met 
bloot lichaam op de weegschaal, net zoals ik op 7 januari ‘s-ochtends ermee begonnen ben. 
Soms gaat er niet meer dan een paar ons af, en soms maakt het weer een stap van meer dan 
een kilo. Het schommelt, maar één ding weet ik wel iedere keer, er is weer iets af van mijn 
overbodig gewicht!
 
Hoeveel is het dan sinds het begin van mijn reis? Zaterdag 22 juni: 96,2 kg. Ik ben nu 30,9 kg 
kwijt sinds ik de koffer gepakt heb. En die is nu veel lichter geworden. Makkelijker te dragen 
deze last. Volgende keer weer een kort update en misschien een idee, dat in mijn plaats iemand, 
die met dit project begonnen is, haar/zijn ervaring met ons wil delen. Graag contact opnemen 
met de redacteur van dit blad, Arthur Spaan. Hij is altijd op zoek naar nieuwe inbreng.



Foto: Marco vd Ende

DE KIJKER
   BIJ-ZAAK

Het is maar waar je de klemtoon legt? 
De bij, een klein insectje met een hele
grote betekenis voor ons hele doen
en laten. Bijen zijn van onschatbare
waarde voor de voedselproductie. 
Zonder hun bestuivingsdiensten zijn er geen zaden en vruchten om de wereld te voeden. 
Zonder bijen, een lege winkelkar. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we 
kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s. 
Ook groenten zoals courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. Minder 
voor de hand liggend: ook zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. Wie kent er 
geen BB? Een Bekende Bij. Zowel in strips, de bioscoop of de reclamewereld hebben bijen veel 
te vertellen. We kunnen ons een duidelijk beeld vormen van hoe een bij er in het echt uitziet. 
Hoewel het beestje meestal een angel heeft, hebben we er toch sympathie voor. Is het door de 
kleur, de lekkere honing of voor de bloemen, wie zal het zeggen? Het viel mij op dat gemeentes 
en provincies de handen ineen hebben geslagen om bijen (en andere insecten) beter te laten 
gedijen. Kijk langs de weg en je ziet dat bermen en groenstroken anders zijn ingezaaid en dat er 
minder wordt gemaaid. Een pracht van wilde bloemen krijgt ruimte om te groeien en te bloeien. 
Bloemetjes en bijtjes staan symbool voor nieuw leven. Dat is een een goede bij-zaak!



DAT HEB
    IK WEER…

25



Oplossing vorige puzzel:
‘Aan lagerwal raken’

1e prijs, VVV-bon € 20,00:     Nico & Janny Rodenburg
2e prijs, VVV-bon € 15,00:     Eric Ouwehand
3e prijs, VVV-bon  €10,00:     Donna Hartevelt

Gefeliciteerd!

ED DE BOER
   40 JAAR OP DE BUS

18 juni
1984 - 2024

Veertig jaar op de bus is een       
bijzondere prestatie.
Het is maar aan weinigen voor-
behouden. Het kan niet anders
dan dat je passie hebt voor je job
en je er met plezier invulling aan geeft.       
Dat is Ed wel toevertrouwd.
Gefeliciteerd!



Stuur je oplossing vóór 31 aug. 2024 naar: 
indekijkert@hetnet.nl of kastje 50 

Ding mee naar een VVV-geschenkbon!





Soms kom je tijdens je werk iemand tegen met een            
‘Hidden Disabilitie’ teken. Vaak discreet met een zonnebloem op 
de kleding gespeld of kenbaar gemaakt met een speciaal pasje.            

Deze mensen willen zichtbaar maken dat er meer met ze aan de 
hand is dan dat je ogenschijnlijk zou vermoeden: Een verborgen 

handicap, een hidden disabilitie.  

Niet alle beperkingen zijn zichtbaar: Sommige zijn niet direct 
herkenbaar zoals autisme, chronische pijn, dementie, angst en 

visuele of gehoorstoornissen. Het dagelijks leven met een 
onzichtbare handicap kan voor veel mensen veeleisend zijn, 

maar het kan voor anderen moeilijk zijn om de uitdagingen 
waarmee je wordt geconfronteerd te herkennen, erkennen of 

begrijpen. Verborgen beperkingen hebben geen fysieke tekenen 
en omvatten leermoeilijkheden, geestelijke 

gezondheidsproblemen en mobiliteits-, spraak-, visuele of 
gehoorstoornissen. Het kan ook gaan om astma, COPD en 

andere longaandoeningen, maar ook chronische ziekten zoals 
nierfalen, diabetes en slaapstoornissen als deze ziekten het 

dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Deze aandoeningen 
kunnen het dagelijks leven voor veel mensen veeleisender 

maken. Ze beïnvloeden elke persoon op verschillende manieren 
en kunnen pijnlijk, uitputtend en isolerend zijn. 

Zonder zichtbaar bewijs van de verborgen beperking is het voor 
anderen vaak moeilijk om de problemen te erkennen. Als gevolg 

daarvan is er vaak weinig sympathie en begrip. Er is geen lijst 
van verborgen beperkingen waarvoor mensen zich kunnen 

kwalificeren. De HIdden Disabilities Sunflower geeft mensen 
geen ander recht dan de vaststelling dat iemand een verborgen 
beperking heeft en dat ze misschien wat steun, hulp of extra tijd 

nodig hebben. Het geeft de drager geen recht op speciale 
voorzieningen.

Scan de QR-code
voor meer informatie



                                                                    Wat is het toch een heerlijke 
                                                                 tijd, die sportzomer. Overal waar
                                                                je komt zijn de straten opgefleurd 
                                                              met oranje vlaggetjes, mensen zijn                                             
                                                             goedgemutst, nou ja, gemutst en de                               
                                                            bussen en straten zijn leeg als er een                            
                                                          wedstrijd is. Heerlijk. Mijn zoon is er                                       
                                                        overigens van overtuigd dat er heel veel
                                                       mensen jarig zijn en oranje gewoon een 
                                                     mooie kleur voor verjaardagsvlaggetjes is.

                                                   Logischerwijs is iedereen natuurlijk helemaal                           
                                                 enthousiast, het is bijna een thuiswedstrijd. 
                                               Het is niet vaak dat het grote spektakel zo dichtbij is. 
                                              "We gaan er natuurlijk wel voor. We willen winnen  
                                             voor eigen publiek" aldus sterspeler vd Zon. De teams
                                           trekken twee keer tegen elkaar. “Het is net als met                                    
                                          voetballen. Je trekt een ronde. Dan ga je ‘kantje keren’.                                 
                                         Wie wint krijgt drie punten, is het gelijkspel dan krijgen 
                                       beiden teams één punt”, legt de oud-wereldkampioen uit.

                                    Het NK touwtrekken was dit jaar op 22 juni in Zoeterwoude en 
                                  werd een ware sensatie en het publiek heeft er flink van kunnen 
                                 genieten. De vlaggetjes mag je gerust laten hangen, want er staat
                               nog veelmeer op het programma deze zomer. Zo kunnen lekker door
                              blijven juichen voor wereldkampioen Matthieu van der Poel in de
                             Tour de France die op 29 juni van start is gegaan. Zelfs als de tour is 
                           afgelopen op 21 juli, kunnen we de vlaggetjes laten hangen, want een 
                          paar dagen later (26 juli) gaan de olympische spelen in Parijs van start!                     
                        Ook daar staat er een legio aan Hollanders aan de start, waarvan veel 

        kanshebbers om eremetaal.

                   Zoals je leest is er genoeg te beleven
                 voor oranjesupporters deze sportzomer. 
                De vlaggetjes kunnen lekker tot half 
              augustus blijven hangen met genoeg 
             kansen om te juichen voor 'onze' 
           sporters. Ik ben vast en zeker een
          toernooi of twee vergeten, 
        maar ik denk dat het niet echt nodig
      is om lang stil te staan bij het NK 
     klootschieten, Wimbeldon, Roland Garros
    en natuurlijk het WK kaasrollen.

Roel van Eeden

ORANJE
SPORTZOMER
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Na een lange vlucht aangekomen in Fairbanks, 
snel een hapje eten nog en dan een beetje slaap 
proberen te pakken (het wordt hier ook niet donker 
’s nachts)…, want de volgende dag stond er van 
alles op het programma. We gingen varen met een 
raderboot over de rivier richting een bosgebied 
waar je kon zien hoe de vroegere bewoners 
leefden, incl. klederdracht, oude huisjes ed, beetje 
toeristisch maar best wel interessant en mooi om 
te zien hoe de nazaten van de oude locals dit vol 
overgave probeerden over te brengen aan ons.

JEROEN’S ADVENTURES
    IN ALASKA

Daarna door naar een oud goudwinningsgebied 
waar nog een oude baggermolen (Dredge) lag 
weg te rotten in het door haar zelf gegraven 
meertje. Hier mochten we zelf ons geluk 
beproeven met een goudpan en een zakje 
grond. Als je iets vond mocht je het houden…
jaja. Nu had ik mezelf thuis al voorbereid door 
een kiezelsteentje goudkleurig te spuiten en 
mee te nemen in mijn zak… Ik zag in gedachte 
die gezichten al van iedereen als die Dutchie 
hier spontaan een nugget uit die pan toverde. 
Iedereen foto’s maken natuurlijk…

Helaas ging mijn grap de mist in, want de kleur kwam 
niet helemaal overeen met echt goud, maar goed wel 
veel voorpret gehad. En niet getreurd… we vonden echt 
goud in die pan, schilfertjes weliswaar maar dat mocht 
de pret niet drukken. Toch mooi 24 dollar in de knip!    
Ook nog even een goudklomp twv 75000 dollar mogen 
vasthouden…  De volgende dag met de bus naar het 
resort van de Holland America Line in Denali National 
Park waar we 2 nachtjes zouden verblijven. Prachtig 
gelegen chalets midden in de natuur! Vanuit hier de 
volgende morgen met een oude schoolbus bestuurd 
door een parkwachter richting Denali National Park. 
Tijdens deze schitterende 8 uur durende tocht wolven, 
elanden, kariboes en nog wat kleiner wild gespot in een 
adembenemend landschap. Helaas geen grizzly…         
’s-avonds nog gecrost met offroad karretjes over  
stoffige paden en door riviertjes wat voor de nodige 
hilariteit zorgde.
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’s-Morgens door de bus afgezet bij een panoramatrein 
voor een 7 uur durende tocht door Denali richting 
Anchorage. Prachtig op de eerste verdieping van de 
wagon met 360 graden uitzicht genieten van Alaska met 
zijn mooie vergezichten. Van alles voorzien in de trein; 
een ober voor drankjes, een gereserveerde zitplaats en 
een restaurant op de begane grond met buitenbalkon 
waar je prachtige plaatje kon schieten. Alweer een 
geslaagde dag!! Na aankomst een nacht doorgebracht 
in Hotel Captain Cook, waarna we na een ontbijtje in 
een lokale gelegenheid op weg gingen richting Seward, 
maar onderweg eerst nog even een tocht met een boot 
naar een gletsjer, was direct een stukje frisser maar wel 
lekker zo op het water, 1e gletsjer view afgevinkt…
prachtig!! Aan het einde van de dag bij een lodge 
gebracht voor een 2 daags verblijf. Ook weer mooi 
gelegen in the middle of nowhere met een eland en haar 
kalf als tuindier…

De volgende dag vrij te besteden, dus een walvis-spot toer van 10 uur met diner op een eiland  
geboekt. Varen is altijd mooi en eten moet je toch ook… Dit was bij vlagen best koud met veel 
wind, lekkere golven, waardoor je je stevig moest vasthouden (goed voor de zeebenen), maar  
prachtig om mee te maken. Walvissen, zeeotters en zeearenden gespot  waarna we na een prima 
diner weer richting Seward voeren, alweer een geslaagde dag!! Wel bekaf na deze week…

Na een goede nachtrust voor de laatste keer de bus in op weg naar Whittier waar we 
inscheepten op de Nieuw Amsterdam voor een weekje cruisen en een beetje ontspanning 
(bier/wijn proeverijtjes) langs de mooie kust van Alaska richting Vancouver.                 
Allereerst gingen we door Glacier Bay,  Dit is met geen pen te beschrijven zo mooi,                               
echt “into the wild,” in dit national park mogen maar 2 schepen per dag komen.                 
Er komen rangers aan boord die je de hele dag van informatie voorzien waardoor je geen 
highlight mist… Dit landschap is echt adembenemend mooi. Hier voel je je nietig, maar 
vooral dankbaar dat je dit mag zien en meemaken… Gletsjers, wildlife, (eindelijk een beer 
gespot), ijsschotsen, maar vooral die oorverdovende stilte met af en toe alleen een knal als 
een kanonschot wanneer het ijs van de gletsjer kraakt en er geregeld een stuk afbreekt…

Na dit natuurspektakel hebben we nog 3 stadjes aangedaan:  
Skagway, Juneau en Ketchikan waar we o.a. een 
lumberjackshow, de lokale bierbrouwerij incl. proeverij, 
gouddelvers museum en nog wat meer toeristische 
hoogtepuntjes hebben aangedaan. Ook toch nog even een 
walvistochtje gemaakt, zeeleeuwen en ja walvissen gezien, 
blijft mooi… De laatste zeedag voeren  we via de       
zogenaamde inside passage waar je met wat geluk              
orka’s kon spotten (wij hadden geen geluk meer,                    
vonden we prima zo ), richting Vancouver vanwaar                              
we voldaan , maar best wel moe richting huis vlogen…                       
Het was een reis om nooit te vergeten, ontzettend goed                       
en strak georganiseerd door de Holland America Line!                 
Jeroen vd Plas



HIER IS  
     WAAR IK BEN…

De muurtoren Oostenrijk is een waltoren
gelegen aan de Jan van Houtkade aan de
zuidkant van Leiden. Het bouwwerk stamt uit het 
eind van de vijftiende eeuw en maakte deel uit 
van de inmiddels verder volledig verdwenen
middeleeuwse stadsommuring Leiden bezat 
nog 32 andere muurtorens, waarvan de laatste 
in 1871 werd gesloopt. Deze muurtoren
Bourgondië bevond zich ten westen van
Oostenrijk, eveneens aan de Jan van Houtkade. 
De beide bouwwerken ontlenen hun namen aan 
de toenmalige landsheren van de Nederlanden, 
Maria van Bourgondië en Maximiliaan van
Oostenrijk.

De plattegrond van de muurtoren Oostenrijk is halfcirkelvormig,
waarbij de rechte zijde naar de stad is toegericht. Aan de landzijde 
bevinden zich negen schietgaten in de ongeveer twee meter dikke 
bakstenen muren. Twee van deze gaten zijn dichtgemetseld. 
Aan de stadszijde bevinden zich in de gevel twee ruitvormige blinde nissen met daarboven 
één in de vorm van een driepas. Hieronder is het Leidse stadswapen tweemaal in het 
metselverband herkenbaar. Vlak boven het trottoir is nog een halfronde boog zichtbaar.        
Dit is de bovenzijde van de oorspronkelijke toegangspoort tot de toren. Door de eeuwenlange 
ophoging van het straatniveau ligt deze toegang nu volledig onder de grond.

Sinds 2015 is het gebouw in gebruik als escaperoom.                                                          

Arno Toussaint
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KOPIJ
INLEVEREN 

VOOR:
31-08-2024

Gevraagd:
Zelfstandig opererende copywriter

voor het aanleveren van leuke, 
interessante, grappige of andere teksten.
‘In de Kijkert’ biedt vrijheid van handelen, 

lovende kritieken en leuke respons.
solliciteren kan bij de redactie ;-)




