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Beste lezers, 
De tweede editie van dit jaar ligt alweer voor u. 

Voor de P.V. betekent dit dat er binnenkort weer een aantal 

buitenactiviteiten van start gaan. Zoals bijvoorbeeld fietsen en  

vissen. Bent u een liefhebber van een gezellige fietstocht of misschien 

kunt u zoveel geduld opbrengen om aan de waterkant te wachten op  
een vis die gevangen wil worden? Kom dan eens een kijkje nemen of 

neem contact op met een van de bestuursleden. Alle namen en  

telefoonnummers staan verderop in dit blad. Schroom niet iedereen zal 

graag helpen. 

Er zijn vragen gesteld over het feit wat is een lid en wat is een introducé. 
Dit naar aanleiding van bijvoorbeeld reizen die georganiseerd worden. 

Als er plaats is bestaat de mogelijkheid dat ook niet leden mee kunnen 

met een uitstapje. Echter de niet-leden betalen een meerprijs. Er is dus een 

prijsverschil. Ieder betalend lid, diens partner en eventueel thuiswonende 

kinderen mogen als lid mee. Alle andere, moeten de introducé prijs 
betalen. 

Er zijn een aantal oud leden die inmiddels al jaren het bedrijf verlaten 

hebben, vanwege pensionering of vut, deze hebben de vraag gesteld of zij 

donateur van de vereniging kunnen worden. Hier kunnen wij als bestuur 

niet direct een antwoord op geven. Dit is een kwestie welke wij de  
komende algemene ledenvergadering aan de leden zullen voorleggen. 

Als er mensen zijn met een idee om iets nieuws te organiseren of aan een 

bestaande activiteit willen deelnemen, bel of spreek een van de  

bestuursleden aan. Wij doen het graag en het liefst voor heel veel mensen. 

Binnenkort zullen wij weer een Happy hour (drankjes tegen halve prijs) 
organiseren waarbij bestuursleden aanwezig zullen zijn. Dan bestaat de 

mogelijkheid je wensen kenbaar te maken. Of kom gewoon voor een  

gezellig praatje. 

Nog even terugblikkend op de nieuwjaarsreceptie. De feestcommissie 

heeft zich ook dit jaar ontzettend uitgesloofd. Wat een werk hebben jullie 
er weer van gemaakt! Het was letterlijk en figuurlijk een stuk warmer dan 

vorig jaar. Wij hopen dat de opgaande lijn volgend jaar doorzet. Met een 

dergelijke feestcommissie kan dat bijna niet anders. Hartelijk dank voor 

jullie tomeloze inzet. 

 
Namens het betuur, 

Penningmeester 

Mart Helfensteyn 



   

   Colofon: 
  In de Kijkert is het twee maandelijkse clubblad van de  

  P.V. Leiden. 

 

  Jaargang nr.  19 

  Editie: Maart / April 
  Oplage: 500 expl. 

 

  Redactie: Peter van Leeuwen  (indekijkert@hetnet.nl) 

    

  Vaste medewerkers: 
      Jos van der Ploeg (Op de koffie bij…...) 

      Cisca Verbrugge 

      

 

   Bestuurlijk:  
 Mart Helfensteyn 

          

  Druk: 

      Rijnja Repro Haarlem 

 
  Kopij adres: 

      Redactie “In de Kijkert” (indekijkert@hetnet.nl) 

      Kastje rood(!) 39 Garage Leiden 

 

  Web-pagina: http://pvleiden.web-log.nl/   

Uw kopij zien we graag tegemoet op een 3,5 inch. 
floppydisk, per e-mail of gewoon ouderwets met de hand 

geschreven op papier…….. 

Kopij inleveren voor(!) 10 Mei in kastje ROOD 39 



Een eindpuntvoorziening waar de nostalgie van af druipt! 
Het zal eind jaren zestig geweest zijn, 

toen ik in Leiden  kwam wonen na een 

tijdje in het buitenland gewerkt te  

hebben. In die tussentijd waren mijn  

ouders vanuit Rotterdam naar Leiden 
verhuist en het Jacques Urlusplantsoen 

stond nog niet eens op de stadskaarten. 

Mijn eerste ervaring met bushokje Aaltje Noorderwierlaan ligt voor de 

hand! Als passagier natuurlijk, lijn 41 reed er toen vandaan en voor zover 

ik me kan herinneren reed lijn 13 via de Cornelis Schuytlaan. Maar mijn 
favoriete instaphalte bleef toch Aaltje Noorderwier, (hoefde ik niet zo ver 

te lopen hihi) want er stond altijd wel 

een bus waar je in kon stappen,  

vooral als het koud was was dat  

natuurlijk wel prettig. Zelf had ik 
toen nog geen enkel idee 

buschauffeur te worden, maar dit was 

mijn eerste kennismaking met het wel 

bekende eindpunt. Eind jaren tachtig 

werd ik buschauffeur bij de NZH en 
werd in het Katwijk rooster geplaatst. En ja hoor! Aaltje Noorderwielaan 

was weer geheel in beeld bij me! Het 

bushokje heeft voor mij dan ook een 

dubbele  betekenis. Als het hokje kon 

vertellen, zou het denk ik een  
bestseller kunnen worden hihi. Iedere 

chauffeur uit het Katwijk rooster zal 

er wel een herinnering aan hebben, 

positief of negatief! Zo zal iedere 

chauffeur wel denken aan het  
vrouwtje, "gaa u naar Katwijk  

Sjefeur?" en onderweg aan passagiers vragen of ze wel in de goede bus 

zat! (Ja, humor ligt in de bus !) En de tijd van bonnetjes op de kranten 

plakken, enz enz. Schitterend gewoon!! Dit was een verhaaltje over het 

Aaltje Noorderwierlaan eindpunt of te wel Ano!!!!!!!!! 
Hartelijke Groet, 

Jerry. 



Bestuur P.V. Leiden 
Voorzitter: Marcel Schaaij (0252 - 225895) 

     e-mail: post@mschaaij.nl 

Vice voorzitter: Ton Rijsbergen 

Secretaris: Jaap v. Egmond (070 - 5118595) 

     e-mail: jalovegmond@casema.nl 
Penningmeester: Mart Helfensteyn  (071 - 5768240) 

     e-mail: m.j.helfen@casema.nl 

Lid van bestuur: William van der Geer (06 22 529131) 

 

 
 

 

Klaverjassen en sjoelen op          

dinsdagavond.         

Martien Ligtvoet en  
Henk Koelewijn 

 

        

Zeevissen:    C.van Houten (071 - 3616824) 

Binnenwatervissen:  Cor Zonneveld (06 43 562234) 
    Piet Kruit (071 - 3414313) 

 

 

 

SUST de wielerclub van de P.V. voor gezellig 
trimmen…..............inlichtingen bij: 

Jan Padding en Toon Kromhout toonentonia@casema.nl) 

                                     06 45 249713   

 

Feest(beesten)commissie: 
Voorzitter:  Jan de Lange (06-46743015) 

Vice voorzitter: Michel Vink (06-42725940) 

Secretaris:  Inge Huigsloot (06-38121775) 

Penningmeester: William van de Geer (06-22529131) 

Bestuurslid: Anja van der Geer   



BRUIDSREPORTAGES EN STUDIO OPNAMES 

Henk Koelewijn 
Voor een mooie en betaalbare 
reportage van de mooiste dag 

van uw leven. 

 
Ook voor studio opname en portret fotografie. 

Bel voor vrijblijvende informatie: 
Tel.: 071 - 5120523 of GSM 06 53 398354 

Voor deze opgave hoef je eigenlijk niet om je heen te kijken maar alleen 
voor je. Want je komt dit dagelijks tegen. Het lijkt misschien lastig maar 

dat is het helemaal niet. Ja, wat moet ik er verder nog over vertellen 

zonder de oplossing te verraden. Misschien is het je door de drukte nog 

niet opgevallen, maar dit lijkt mij een foto dat je bij het zien van de  

oplossing zegt……………Krijg nou wat is het dat !! 
Maar lees eerst de “in de Kijkert” lekker door dan kom je vanzelf bij de 

oplossing terecht.  

Succes. 

Henk Koelewijn 



Pinda’s | Noten | Zuidvruchten 

Wij zijn te vinden op 4 Leidse markten: 

 

  Woensdag:  Botermarkt t/o Kijkshop 

  Donderdag: Stevenshof 

  Vrijdag: Merenwijk 

  Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr. 28 

 
* voor alle medewerkers van * 

 

Connexxion 

 
    Bij aankoop van min. €.: 5,-  

   een half pond vliespinda’s 



Waarom kunnen we niet  
gewoon met wat hout en 

spijkers improviseren en zo 

je nieuwe hondenhok in 

elkaar timmeren ? 

Oud papier is veel waard  
voor de  

PV Leiden 

Opbrengsten 2006 / 2007 / 2008 

1e kwartaal: 7095 kg / 6879 kg / 7285 kg 

2e kwartaal: 6943 kg / 6625 kg / 7405 kg 
3e kwartaal: 5687 kg / 8105 kg / 6945 kg 

4e kwartaal: 7399 kg / 8950 kg / 8735 kg 

 

Totaal: 27124 kg / 30559 kg / 30370 kg 

Niet tussen 19.00 uur en 07.00 uur storten aub! 

Beste lezer 
Zoals je ziet is het weer eens zover, tussen het oud papier en de cartoon 
van het hondje Belvedère heb ik nog net het stukje “redaktioneel” kunnen 

proppen, weliswaar in een wat kleinere letter dan de rest van het boekje maar dan zet je er maar  
even een brilletje voor op. Het personeelsblad zit weer tjokvol, aan de binnenkant van de omslag 
is nu ook een reclame (in kleur !!) geplaatst. Er kan nog één reclame in kleur bij…...dus...als je 
iemand weet die zijn/haar bedrij f op deze manier in de aandacht wil brengen dan moet je even contact 
opnemen met het bestuur (zie pag.5), als het een beetje meezit kan je reclame in kleur er de volgende  

keer (mei/juni) al instaan. Op de binnenkant van de omslag staan ook de bikkels van het zaXX 
zaalvoetbalteam, de foto’s (gemaakt door Mark Leering) komen in kleur toch wat meer tot hun recht….. 
en de ruimte was er….dus…..waarom niet. De omslag, die sinds het nieuwe jaar gebruikt wordt, heeft 
toch wel voor de nodige reacties gezorgd, de meeste collega’s wilde weten bij  welke ABRI de foto was 
gemaakt, ze kenden de poster helemaal niet…… Nadat ik uitgelegd had dat ik de poster er zelf had ingezet 

wilde ze weten wie er op de poster staat……..nou ik zal het maar zeggen, het is een nichtje van de redakteur 
van dit blad en op de poster die nu op de omslag staat staat ook een nichtje van de redakteur……..en de  
volgende keer zal er weer een nichtje van de redakteur op de poster staan…..zo…...nu weet je dat ook weer.  
Voor de puzzelaars onder u heb ik dit keer een “kronkelwoordzoeker” geplaatst, dus ik zou zo zeggen, leef je 
uit !! 

Peter 



Dit keer drink ik een bakkie met een rasechte Rijnsburger, een man die bij 
ons alles weet van Fleet Logic, de bussen met een button. Dit systeem  

registreert onder andere de snelheid van de bus, het optrekken en  

afremmen van de bus (én de chauffeur in kwestie). De man die dit op de 

computer allemaal kan aflezen, en zo nodig advies kan geven is Leo 

Heemskerk. Leo is geboren op 29 maart 1957 in Rijnsburg, en is al bijna 
30 jaar getrouwd met Alma. Samen hebben ze drie zoons Alex, Danny en 

Richard die respectievelijk 23, 20 en 16 jaar zijn. Een echt mannengezin 

dus. Zoals zoveel Rijnsburgers heeft Leo in het dorp de tuinbouwschool 

doorlopen en is, hoe kan het ook anders, begonnen in de bloemen. Dit 

vond Leo toch niet alles dus toen hij 21 werd is hij begonnen als  
buschauffeur bij de NZH. Wat klinkt dit nostalgisch zeg! Al 31 jaar op de 

bus en hij heeft het nog steeds erg naar z’n zin. Een grote droom die Leo 

al van kinds af aan had was brandweerman worden. Bij de vrijwillige 

brandweer van Rijnsburg komt hij wat dat betreft aan z’n trekken en ook 

niet onbelangrijk, hij heeft er tijdens de  
opleiding Alma ontmoet. Wat dat voor Leo 

betekende hebben jullie al gelezen, echte 

liefde dus. Beroepsbrandweer worden is er 

nooit van gekomen, wat best een  

teleurstelling is voor Leo. Dit ondanks zijn 
diverse opleidingen in binnen en  

buitenland, waaronder een  

officiersopleiding. De mooiste herinnering bewaart Leo aan de  

praktijkopleiding voor officier op een vliegveld in Engeland. Twee weken 

lang iedere dag verschillende levensechte situaties oefenen, geweldig 
vond hij dat. Leo geeft ook instructie aan brandweerlieden, er wordt dan 

onder andere geoefend hoe je       een slachtoffer onder een bus 



vandaan moet krijgen. Welke werkwijze er gevolgd kan worden en welke  
gereedschappen erbij gebruikt kunnen worden komt dan allemaal aan bod. 

Met de lagevloer bussen van tegenwoordig is dat best 

lastig omdat niet ieder punt onder een bus geschikt is 

als hefpunt. Instructie geven is natuurlijk leuk om te 

doen maar er gebeuren jammer genoeg ook nare 
dingen als je bij de brandweer zit. Eén datum staat 

voor altijd in het geheugen van Leo gegrift, namelijk 

26 december 1992. Op die dag was er een brand in 

een woonhuis en is Leo, samen met een collega, er niet in geslaagd om 

twee kinderen te redden. Het vuur was op dat moment zo hevig dat ze de 
reddingsactie moesten staken. Op zo’n moment komt je eigen veiligheid 

op de eerste plaats, hoe moeilijk dat ook is. Leukere momenten beleeft 

Leo op de vakanties die meestal naar Italië gaan. Vooral in Toscane geniet 

het gezin Heemskerk enorm van de mooie natuur maar ook de cultuur, die 

in Italië voldoende aanwezig is, wordt dan niet overgeslagen. Maar van 
een bezoekje aan Venetië met romantische  

gondelvaart gaan de hartjes van Leo en Alma sneller 

kloppen. Na een lekker Italiaans diner bij kaarslicht 

wacht dan nog een lange nacht stel ik me zo voor. 

Maar waar je Leo echt wakker voor mag maken is 
een warm donkerbruin broodje met gekookte lever 

met peper en zout, echt héérlijk...volgens Leo. Op de weinige avonden dat 

Leo thuis te vinden is ziet hij graag realistische politie series maar slaat 

vooral geen aflevering over van West Wing, een serie over het reilen en 

zeilen over het witte huis. Dit gesprek is nu bijna ten einde maar omdat ik 
nog niet alles weet van Leo heb ik ook voor hem nog  

 

10 lastige vragen 
 

Wanneer heb je voor het laatst gelogen? 

Laatst is Alma een midweek weggeweest en toen ze terug was vroeg ze of 

we haar gemist hadden. Ik heb ja gezegd maar met de jongens samen  
hebben we ons prima gered en haar niet echt gemist. 
 

Ik ben fan van….. 

Engelse marsmuziek vind ik geweldig. Ik ga dan ook regelmatig naar  

Engeland. De laatste keer ben ik samen met m’n zwager geweest en  

hebben we er een whisky-trail         van 4 dagen in Schotland aan 

vast geplakt. 



 http://www.visclubconnexxion.mijnhomepage.nl 
De visclub van Connexxion PV Leiden 

Waar heb je een hekel aan?  
Aan mensen die afspraken maken en die vervolgens niet nakomen. 
 

Waar ben je goed in? 

Delegeren, leiding geven. Vooral bij de brandweer, je moet altijd een  

alternatief, een plan B hebben. 
 

Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt? 

Broeder met kaneelsaus naar Rijnsburgs recept. Broeder is warm  

krentenbrood die mijn moeder vroeger altijd zelf maakte. Even voor de 
goede orde, de échte broeder is naar Rijnsburgs recept en komt dus niet 

uit Katwijk!! 
 

Mijn grootste ergernis in het verkeer is. 

Dat mensen vaak nog even op het allerlaatste moment de bus inhalen  

terwijl dat eigenlijk niet meer kan. Moet jij voor iemand anders vol in de 

remmen. 
 

Wie zet je op een voetstuk? 
Mijn broer Sjaak die bij de vrijwillige brandweer in Nieuwerkerk zit. Hij 

heeft mij door verschillende depressies gepraat. 
 

Als je morgen op het vliegtuig mag stappen, waar ga je dan heen? 

Dan zou ik samen met Alma naar Rome gaan….dat gaat in oktober  

gebeuren als we 30 jaar getrouwd zijn. 
 

Wat zou je graag verandert zien?  

Het egoïstische van sommige mensen, niets voor elkaar over hebben. 
 

Voor wie heb je respect?  
Voor de politie in het algemeen. Ze worden, soms met gevaar voor eigen 

leven, overal op afgestuurd. En dat voor een veel te laag loon. 

 

Zo, nu weten we bijna alles van Leo. 

Jos van der Ploeg. 



Dasspelden te koop. 
o.a.  

Aliance (connexxion) - Citaro (BBA) - MB 200 (gele streekbus WN) -  
Integro ( connexxion /BBA) - Dubbel Gelede (GVU) - GVBA stadsbus (rood) - 

RET stadsbus (rood - groen/wit) -  
Stadsbus Maastricht (wit/rood) - Daf 168 (zilver) 

Setra (groen en blauw) 
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. 

Enkele modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt 1 week. 
Voor informatie: 

Jaap van Egmond 06 40 180328 

 

 

    

 Thuis kijken wat je dienst de komende dagen is !  
 

    Kan door naar de site van “P.V. Leiden” te gaan.  
 

 http://pvleiden.web-log.nl/ 
De link naar de site van de dagdienst staat op de openingspagina  Maar 

ook om kleding te bestellen en voor omleidingen.  

 Wij sparen alle merken BUIZENRADIO’S  

 en alles wat er mee te maken heeft, zoals: 

 bandrecorders, pick-ups, kleine 

 transistorradiootjes en wekkerradio’s! 

Verder vragen wij single's voor de juke-box 

  Bel: 071 - 8886470 of 06 - 22216889.            Arnold en Cisca Verbrugge.  

De oplossing van de puzzel was: 
BEWUSTELOOSHEID. 

Eerste prijs €.: 10,- mevr. Berg - Lentink 

Tweede prijs €.: 7,50 Anja Beije 

Derde prijs €.: 5,- Loes van Egmond 

Gefeliciteerd met de gewonnen prijs, doe je nu 
ook weer mee !? 



ADVIES, KWALITEIT én SERVICE 
Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij 

–naast de gebruikelijke garantie– 

twee gratis servicebeurten. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tevens het juiste adres voor een ruime collectie 

SPINNING-/ FIETSKLEDING en SCHOENEN 
 

Openingstijden: 

Maandag gesloten 

Dinsdag 08.00 – 18.00 uur 

Woensd. 08.00 – 18.00 uur 
Donderd. 08.00 – 21.00 uur 

Vrijdag 08.00 – 18.00 uur 

Zaterdag 08.00 – 17.00 uur  



Nieuwjaars receptie 2009 
Voor de eerste keer sinds het begin van mijn loopbaan bij Connexxion 

ben ik op een Nieuwjaarsreceptie geweest. En dat was niet zonder reden. 

Het was een gezellige en ontspannen receptie in de recreatiezaal boven de 

garage. Eerlijk gezegd had ik wat meer collega’s en oud collega’s  

verwacht, maar in deze tijd is iedereen een beetje moe 
van de vele recepties denk ik zo. De PV had er alles 

aan gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken. De 

schalen met salades zagen er perfect uit en daar werd 

dan ook gretig gebruik van gemaakt. Ook de drankjes 

(gratis) vonden de nodige aftrek. Jan Zuidema hield 
een kleine speech met de aandacht gericht op de PV 

en bedankte hen voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Maar ook alle sub commissies werden niet vergeten 

en gestimuleerd op deze weg door te gaan. Toch 

mooi als je dit van je baas 
hoort. Maar de echte reden 

van mijn aanwezigheid was 

eigenlijk het maken van foto’s 

van Jaap van Egmond, die van 

de brandweer van Wassenaar 
een Koninklijke  

onderscheiding heeft gekregen voor jarenlange  

inspanning binnen het korps. Maar misschien ook wel een beetje voor het 

vele werk dat Jaap ook in onze PV heeft gestoken. 

Hij kreeg daarom terecht een mooie bos bloemen van 
Jan overhandigd, uiteraard vergezeld met mooie 

woorden. Jaap toonde trots aan een ieder die het  

wilde zien zijn onderscheiding. 

Om de gezelligheid te 

verhogen was er een zangduo 
aanwezig in de personen van Henk Duprie en zijn 

vader die met hun talenten de aanwezigen vrolijke 

noten in de rondte strooiden. Al met al een  

geslaagde receptie waar iedereen met volle teugen 

van heeft genoten.  
Tot volgend jaar, naar ik hoop met meer collega’s. 

 

Henk Koelewijn. 



Voetballuuhhhh 
Wat is het toch leuk om in een zaaltje met wat mensen een balletje te  

trappen. Dat bedacht ik me woensdagavond 18 februari. En nee, dan heb 

ik het niet over zo’n Minerva type die als boksbal dienst doet maar  

gewoon, een voetbal. En ik bedoel ook geen hooligans of potenrammers 

of dergelijk gespuis maar ik praat hier over de spelers van het Connexxion 
Zaalvoetbal Team (zaXX). Herrezen uit de as lijkt het wel. Want na een 

zieltogend bestaan was het mede dankzij Johan Kool dat het zaalvoetbal 

op onze vestiging weer nieuw leven werd ingeblazen. Om de week  

beoefenen deze enthousiastelingen hun sport in afwisselend de sporthal 

van de Estec en sporthal de Vliethorst in Voorschoten. De laatste is voor 
mij zo ongeveer om de hoek. Wel zo makkelijk als je wilt weten of ze er 

wat van kunnen. En om even een groepsfoto te maken. Overigens was dat 

laatste wel behoorlijk eng want terwijl ik mijn fototoestel op het statief 

draaide en een goed plekje dicht bij de goal zocht bleven de heren rustig 

inschieten.... Zoals je kunt zien is het met die foto nog goed gekomen (zie 

binnenkant omslag). Alleen jammer dat Danny, Daniëlla en Andy er niet 

bijwaren. Het team bestaat momenteel dus uit elf man (sorry meissie, ik 

ben ouderwets!) en dat is voldoende om elke wedstrijd met een man of 

acht te kunnen aantreden. En die heb je nodig ook want je gaat echt kapot 

en moet gewoon na verloop van tijd even op de spelersbank uitrusten en 
bijtanken. In de tijd dat ik nog in een team zaalvoetbalde waren we een 

ongeregeld zootje, nou ja, wat aankleding betreft. Dat hebben ze hier wel 

beter aangepakt. Zo vertelt Johan me dat ze zich hebben ingeschreven bij 

de PV Leiden. Deze heeft hen dermate financieel ondersteund dat ze daar 

tenues, een stel keepershandschoenen en een plofbal van konden kopen. 
Waarvoor ze dan ook zeer dankbaar zijn. De huur van de zaal komt uit 

eigen zak maar dat is goed te doen. De tegenstander is het team uit  

Leidschendam. Maar omdat op die vestiging de animo niet meer zo groot 

is heeft Faisal een beroep gedaan op enkele familieleden. Wellicht dat dit 

team binnen afzienbare tijd samen zal gaan met dat van Alphen a/d Rijn, 
waar ook al voorzichtige interesse blijkt te bestaan om wat wedstrijden op 

te zetten. Als de wedstrijd is begonnen heb ik een mooi plekje naast de 

vijandelijke goal van waaruit ik goed zicht heb op de aanvallen van ons 

team. En ik word niet teleurgesteld want er wordt goed gevoetbald en 

gescoord. Maar liefst 10 keer kan de Leidschendamse goalie de bal uit het 
net halen! Daar staan dan wel vijf tegendoelpunten tegenover. Aan het 

scoreverloop en de uiteindelijke    zege hebben bijgedragen: 

Henk, Johan, Jeffrey, Abdel en       Gerben. Ik heb tussen het  



genieten door nog geprobeerd een actiefoto te maken. Maar ik schiet nog 
niet zo goed als de voetballers! Toch wil ik jullie dit plaatje niet  

onthouden. Herkennen jullie iemand? In sporthal de Vliethorst kun je via 

het sportcafé zo naar de tribune. Ik ga beslist nog een keertje kijken. Jullie 

toch ook! 

 
Mark 

Nou moeilijk(?) nee toch! Wat ik 
al zei je ziet het bijna elke dag wel 

een paar keer, althans je rijdt er 

elke dag voorbij of staat erbij stil. 

Het gaat hier om de versiering van 

de ruiten even boven het midden 
van de ruiten. Aan de linkerkant 

van de ruit is het, het beste te zien. 

Deze foto is gemaakt in Hoogmade op de route van lijn 182 en 249.. Maar 

in die regio staan er meer. En als je achter je tijd aan rijd soms wel eens 

teveel naar je zin. Want dan staan daar ook weer mensen die in willen 
stappen, maar je wilt eigenlijk alleen maar doorrijden en op de koffie af. 

Nou dit was het weer voor deze keer. Nog vele veilige kilometers gewenst 

en tot de volgende keer……… 

Henk Koelewijn 

 



De S.U.S.T. is dood, lang leve de S.U.S.T.! 
Tot mijn grote teleurstelling is mij de twijfelachtige eer ten deel gevallen 

om een stukje te schrijven over de openingsrit van de S.U.S.T. Waarom? 

Dat zal ik je uitleggen. Elk jaar begint het fietsseizoen van de S.U.S.T. 

met “De Openingsrit” (hoe wil je anders het jaar openen). En elk jaar 

weer is de afspraak dat de eerste die het weet te presteren om een lekke 
band te rijden, zich literair uit mag spatten in ons geliefde, glossy  

P.V.-magazine “In de Kijkert.” En zo komt het dat u nu dit epistel over de  

openingsrit zit/staat te lezen. Elk jaar is er wel een rit waarbij de discussie 

over “dure” racefietsbanden gevoerd wordt. De zin en onzin, het nut of de 

onzin van “dure” racefietsbanden is in geen enkele discussie te  
beslechten. Er zijn voorstanders en er zijn tegenhangers. Het  

veelgehoorde argument “goedkoop is duurkoop” gaat van tijd tot tijd op 

als we de factor “pech” of “een ongelukje” buiten beschouwing laten en 

puur kijken naar duurzaamheid en slijtagegevoeligheid. Een “ goedkope” 

band is vaak een band met een staalgordel en derhalve is de band niet 
vouwbaar. Gepaard met de “niet-vouwbaarheid” van een band komt vaak 

een mindere souplesse van de band. Dit geheel in tegenstelling tot de 

“dure” vouwband (met kevlargordel) die soepeler rollen en vaak een 

betere wegligging garanderen. En, niet geheel onbelangrijk, een  

vouwbandje haal je van de velg zonder bandenlichter, makkelijker kunnen 
ze het niet maken, wel duurder! Terug naar de reden waarom u dit stuk 

tekst nu kunt lezen. Dit jaar was ondergetekende de eerste met een lekke 

band. Na een stukje buffelen door de duinen van Wassenaar naar Katwijk 

met een gemiddelde snelheid van 30,6 kilometer per uur, bleek bij het 

wachten op de minder snelle ge-S.U.S.T.-ers dat mijn voorband zijn  
laatste adem uitgeblazen had. Mijn nieuwe voorband, slechts 180 gram 

(voor de insiders), maar met gereduceerd risico op lekrijden door de  

innovatieve HD Ceramic Guard (?) had het begeven met slechts een  

kleine 200 kilometer achter de kiezen. Was dit nu die topband waar vele 

ProTour-rijders hun rondjes op rijden??? Ze kosten maar liefst € 59,= 
voor een setje!!! Daar mag je toch iets van verwachten? De boosdoener 

bleek een minutieus steentje dat zich niets heeft aangetrokken van de in 

mijn band aanwezige HD Ceramic Guard. Zonder waarschuwing heeft het 

mijn binnenband doorboord en zo alle 9 bar luchtdruk laten ontsnappen. 

In de tussentijd hadden meerdere ge-S.U.S.T.-ers dit schouwspel  
gadegeslagen, aangevuld met al dan niet welkome en goedgemeende tips 

en hoongelach over mijn nieuwe,     toch-niet-zo-superieure,  

ultralichte, megasoepele, hi-tech      buitenbanden. Spijtig genoeg,  



Opgeven bij: William v/d Geer - Michel Vink -  
     Inge Huigsloot - Jan de Lange 

Kosten voor leden €.: 10,-   

Niet leden €.: 15,- 

en nu kom ik even terug op de titel van dit schrijfwerk, kon niet iedereen 
het geduld opbrengen om te blijven wachten tot de nieuwe binnenband 

geplaatst en gevuld was. Van het begrip S.U.S.T. (Samen Uit, Samen 

Thuis) was geen sprake, DE S.U.S.T. IS DOOD! Het was eerder “Wie 

dan leeft, die dan zorgt.” Begrijp me niet verkeerd, zelf ben ik niet  

Roomser dan de Paus en ik zal best eens een achterblijver “vergeten” zijn, 
maar een buitenstaander zou dit geen “S.U.S.T.” gedrag noemen.  

Gelukkig was ons aller voorzitter Jan Padding bereid een helpende hand 

uit te steken en zelfs een CO2-patroon op te offeren (weer een les wijzer 

en een illusie armer…) En zodoende haastte Jan en ondergetekende zich 

met gezwinde spoed achter de doorrijders aan, die achteraf gezien keurig 
bij de halte Picképlein ons op stonden te wachten, ondertussen een  

vertrekkende ConneXXionbus de doorgang belettend. En hiermee was het 

S.U.S.T.-ijnse gedachtegoed toch weer in ere hersteld, LANG LEVE DE 

S.U.S.T.! 

Oh ja, jammer dat sommige collega’s die van te voren hadden aangegeven 
om met de openingsrit mee te fietsen, zonder berichtgeving verstek lieten 

gaan. Ik laat hierbij de collega’s die wel berichtgaven met een geldig  

excuus even buiten beschouwing. De S.U.S.T. is een gezellige fietsclub, 

en ook al zien sommige leden er misschien zwaar professioneel en goed 

gesoigneerd uit op hun glimmende karretjes, bij de S.U.S.T. staat  
gezelligheid nog altijd voorop (toch jongens en meisje?) 

 

Tot de volgende keer! 

 

Robert-Jan Bakker 



Reaktie op Britta de Newfoundlander 
Als ik bij mijn moeder binnen kom, word ik ontvangen met de  

opmerking: “ik heb nu een mooi verhaal voor je, dit moet jij even lezen”. 

Eerst zal ik het één en ander even uitleggen. Mijn  

moeder, mevr Neuteboom, weduwe van Jan 

Neuteboom, krijgt nog steeds het boekje in de kijkert 
toegestuurd en leest dit nog steeds met veel  

belangstelling. Mijn vader is helaas in 1990 overleden 

tijdens zijn werk, hij is jarenlang buschauffeur geweest 

bij de NZH en tourchauffeur bij Connexxion. In mijn 

jeugd ben ik ook vaak mee geweest naar 
personeelsfeesten, dus ik was kind aan huis. Als ik het 

verhaal van Britta lees, weet ik nu al, nee toeval bestaat niet. Eerst komt 

de naam Britta mij al zo bekend voor en na even in het geheugen  

gegraven te hebben weet ik het precies. Zelf ben ik 

al jaren werkzaam bij de dierenambulance en ben 
zelf hondentrimster. Als mijn man en ik een poesje 

op komen halen in het asiel Stevenshage, word ik 

door het personeel aangesproken. Jij bent toch zo 

gek op Newfoundlanders? Ja dat ben ik, want ik 

heb zelf jaren lang een Newfoundlander gehad die we na ruim 14 jaar in 
hebben moeten  laten slapen. Nou dan moet je even gaan kijken in de  

dierenarts ruimte was het vervolg van de dames.  

Toen ik binnen kwam, wist ik niet wat ik zag. 2  

Vrijwilligers van het asiel die een poging deden om 

de jas van een zielslieve Newfoundlander uit te 
krijgen. Toen ik zag dat deze dames hier wel wat 

hulp bij konden gebruiken omdat dit een hele klus is, 

heb ik besloten om een handje te helpen. Gewapend 

met een tondeuse gingen we aan het werk en inderdaad kwam er 6 kilo 

haar vanaf. Waarvan 1 kilo per oor. Ook wisten we nog niet of het een 
jongetje of een meisje was. We gingen er van uit 

dat het een dame was, omdat ze zittend ging  

plassen. Nadat de buik, billen en liezen geschoren 

waren wisten we het zeker, het is een meisje!! Mijn 

hart was er goed voor om me te ontfermen over 
deze zielslieve dame, maar omdat mijn eigen hond 

al zo ziek was, durfde we dit niet   aan. Des te meer waren we blij 

om te horen dat Britta zo goed       terecht is gekomen. Later heb  
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ik haar nog eens terug gezien, met een open dag bij het asiel, omdat ik 
daar met een stand stond voor de 

dierenambulance. Weer werd ik aangesproken 

door de dames van het 

asiel: Britta is er met 

haar nieuwe baasje!! Al 
het haar begon al weer 

aan te groeien en ik zag een dolgelukkige hond. 

Dus Sandra en 

Ciska, toeval  

bestaat niet. Zo 
klein is de wereld 

maar, dat alles toch weer bij elkaar terecht 

komt. 

 Yvonne Hijman-Neuteboom. 

Meer foto’s van Britta op: http://www.kijkert.mijnalbums.nl/ 





Spinazie à la crêmepastasaus met spekjes. 
Nodig voor 4 personen:  

350 gr spaghetti, doosje champignons, 2 uien, 2 teentjes knoflook, 200 gr 

gerookte spekblokjes, pakje spinazie à la crème, peper, paprikapoeder en 

100 gr.belegen geraspte kaas. 

Bereiden: Kook de spaghetti gaar. Snipper de uien en knoflook en bak 
deze MET de spekblokjes in een droge koekenpan 5 minuten. Voeg de 

champignons toe en bak die 3 minuten mee. Dan de spinazie in de pan en 

laat die al roerend ontdooien en warm worden. Royaal peper en  

paprikapoeder toevoegen. Meng nu deze saus door de spaghetti en strooi 

de geraspte kaas erover. Het is maar 20 minuten werk en de smaak is 
raak. Ik hoor graag op de bus of het gelukt is.  

Groeten van de volslanke passagier: 

Jan de Kok  

Het smoelenboek wordt bijgewerkt. 
Anja Beije zal alle ontbrekende  

collega’s op de foto zetten. Foto’s die 

uit 2002 stammen worden vernieuwd, 

of je moet niet veranderd zijn! Dan 

wordt er vaak gevraagd; “wanneer 
komen ze op internet”? Daar wordt 

aan gewerkt en wees gerust, de foto’s 

worden niet(!) op een openbaar album 

gezet. Toch bezwaar tegen het  

plaatsen(?) laat dat dan even weten dan wordt je foto niet geplaatst. 
Met vriendelijke groet, 

Cisca 

Beste collega’s, 
Het zit er bijna op, nog 2 weken. Vrijdag 20 maart heb ik mijn laatste dag 

voor mijn zwangerschapsverlof en dan gaan mijn 16 weken verlof in. Aan 

de ene kant kan ik niet wachten, jullie hebben me vast al zien lopen, ik 

draag nogal wat gewicht mee en vind de laatste loodjes dus best zwaar. 

Aan de andere kant zal ik het reilen en zeilen in Leiden ook missen. De 
laatste paar maanden zijn echt voorbij gevlogen. Ik ben erg druk geweest 

om mijn weg een beetje te vinden in de wondere wereld van het OV. Ook 

heb ik een start gemaakt met het voeren van Connexxiongesprekken waar 

ik chauffeurs net iets beter leer       kennen. In het begin dacht ik  



Nieuwjaarsreceptie 
Zestien januari, het was weer zover, de nieuwjaarsreceptie. Ik wil langs 

deze weg iedereen bedanken die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen. 

Het was weer een gezellige boel, maar de opkomst was wat magertjes. Op 

het volgende feest moet dat beter kunnen anders is het een aflopende zaak 

en dat willen we natuurlijk niet.  
Vooral (tante) Saar en Jan Zuidema bedankt. 

Voorzitter feestcommissie 

Jan de Lange 

hoe moet ik al die namen ooit uit mijn hoofd leren maar langzaam maar 
zeker gaat dat best goed. Ik ga er nu even tussenuit, Dick en Gerald zullen 

mijn lopende zaken overnemen. Vaak vragen chauffeurs aan mij of ik het 

naar mijn zin heb in Leiden. Kort maar krachtig……enorm! 

Ik zou daarom ook zeggen……tot over 16 weken!!! 

Cher Aubrun 

Fietskoningin 
Daar gaat Willemijn 

Zo dapper en klein 

Op de pedalen 

Met lange halen 

Rijdt ze naar waar ze wil zijn 
 

Haar smalle bandjes razen 

’T zal je niet verbazen 

Badend in ’t zweet 

Haar adem zo heet 
Door je nekharen blazen 

 

Kijk hoe ze ’t doet 

Omlaag gaat best goed 

Omhoog gaat nog beter 
Per Hoogtemeter 

Meer zweet, tranen, bloed 

 

 

Haar benen vol zuur 
Fietsende, puur 

Voor een endorfineboost 

Terwijl ze cruised 

Naar een nieuw avontuur 

 
Aluminium waar ’t mee begon 

Vervangen door carbon 

Marmotte, Ventoux 

Waar moet dat naartoe 

Op weg naar de zon 
 

Zie je haar gaan 

Blijf dan niet staan 

Maar ga aan de kant 

Gebruik je verstand 
Ze zal je verslaan 

 

Rare Snijboon 



Kronkel-woord-zoeker de overgebleven letters vormen de oplossing. 
Als je instaat bent en tijd hebt deze puzzel op te lossen mag je de  

oplossing voor(!!) 10 mei inleveren in kastje ROOD 39. 

Ik wens je veel SUCCES !! 






