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Redak ti
o
n
e
e
l Beste lezer

Wellicht herinner je je nog mijn „jubelstemming“
over het programma XaraDesigner waarmee ik de
vorige „in de Kijkert“ maakte. Maar nadat het
programma me een keer of drie in de steek had
gelaten begon het gejubel toch behoorlijk anders
te klinken zal ik maar zeggen....... Ik bedoel, zo’n

boekje maken is wel leuk maar als je (tot drie keer toe) overnieuw moet
beginnen is de lol er toch behoorlijk vanaf hoor!! Om nou direct MS
Publisher weer te voorschijn te halen zag ik ook niet zo zitten, ’k wilde
gewoon iets anders. Dus...het boekje dat je nu zit te lezen is gemaakt met
CorelDraw X4, eens kijken hoe dat gaat........ Zoals altijd is het boekje ook
nu weer bomvol geschreven, aan kopij dus nog steeds geen gebrek, deze
editie heb ik er zelfs vier pagina’s bij moeten maken, wat natuurlijk niet
wil zeggen dat jij niets hoeft te schrijven, want op kopij van jou zit ik nog
steeds te wachten...... Twee collega’s, die vestiging Leiden hebben verruild
voor het ROV, laten ons weten hoe het met ze gaat, een andere collega
spreekt zijn ergernis uit over de zwijnenstal die hij bij aanvang dienst soms
aantreft en natuurlijk is er, voor de puzzelaars onder ons, ook weer de
puzzel. Dus.....voor ieder wat wils zou ik zo zeggen.....veel leesplezier !!

Peter
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Als hoofdredakteur moet
je altijd iedereen achter zijn (of haar)

vodden
aanzitten, zo ook bij mij,
je denkt altijd dat doe ik
morgen wel maar dan
raakt het in het
vergeetboek. Dus op de
valreep nog snel even op
pad om een paar plaatjes
te schieten. Het is
volgens mij niet zo
moeilijk maar je moet het
wel even zien......zoals de
naam van deze rubriek
ook zegt.....
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Bes tuur l i jk

“Het is gemakkelijk koekjes delen uit andermans trommel.”
Dit spreekwoord betekent: Het is gemakkelijk
omgaan met spullen die van een ander zijn. De
afgelopen periode ben ik door diverse collega's
aangesproken over de tv's die in het
chauffeursverblijf op het station staan. We weten
allemaal dat deze door het rayon ter beschikking
zijn gesteld en de Digitenne-ontvanger door de

PersoneelsVereniging (zie aanplakbiljet). Lange tijd is dit goed gegaan,
totdat enkele 'vandalen' het nodig vonden om de boel maar te slopen. Sorry,
een ander woord heb ik er niet voor. Wij, als bestuur, hebben toen getracht
om alles weer draaiende te krijgen. Jammer genoeg was dit maar van zeer
korte duur. Het blijft heel moeilijk om een perfecte verbinding te krijgen zo
vlak onder het spoor. Dus, ga niet gelijk aan het rommelen met snoeren /
antenne / etc. als het beeld even niet perfect is. Mijn oproep aan jullie is:
Gebruik alléén de aan/uit- en volumeknop van de tv. en de juiste toetsen
voor de zenders op de ontvanger! In overleg met het rayon en/of enkele
collega's proberen we het nog één keer. Heeft u een voorstel of een
oplossing, dan horen we dat graag natuurlijk. Dit kan ook op de A.L.V.
(wo. 13 april, 19.30 uur) waar ook jij van harte welkom bent!
Rest mij om alle zieken een voorspoedig herstel toe te
wensen en maak er met elkaar iets moois van.

voorzitter

Marcel
Schaaij

Henk
Koelewijn
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Colofon
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks

clubblad van de P.V. Leiden.

Jaargang 21
Editie: Maart / April
Oplage: 500 expl.

Red.: Peter van Leeuwen (indekijkert@hetnet.nl  06 28 806216)

Vaste medewerkers: Jos v/d Ploeg
Cisca Verbrugge

Bestuurlijk: Marcel Schaaij
Druk: drukkerij „Rijnja Repro“ Haarlem

Kopij adres: indekijkert@hetnet.nl of kastje ROOD(!!) 39

Uw kopij zien we graag tegemoet via E-mail of gewoon, geschreven op
een papieren briefje, in kastje ROOD(!!) 39......
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren voor(!!) 10-05-2011

Webpagina: http://pvleiden.web-log.nl/

Bestuur & Commissies
Voorzitter: Marcel Schaaij (post@mschaaij.nl -- 06 52 161369)
Vice voorzitter: Ton Rijsbergen (06 20 268564)
Secretaris: Jaap v. Egmond (jalovegmond@casema.nl -- 071 5118595)
Penningmeester: Mart Helfensteyn (m.j.helfen@casema.nl -- 071 5768240)
Lid van bestuur: William v/d Geer (eloc1719@hetnet.nl -- 06 22 529131)

Zeevissen: Cor v. Houten (071 3676824)
Binnenwatervissen: Cor Zonneveld (06 43 562234)

Piet Kruit (071 3414313)

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V. voor gezellig trimmen.
Voorzitter: Koos Vooijs 06 55 936460
Secretaris: Jan Padding 071 3613230
Penningmeester: Toon Kromhout 06 43 580491
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U werkt nog, u zit in de (pré) VUT, of
bent u gepensioneerd lid van de P.V. ??
Stuur dan een kaart met de oude en
nieuwe adresgegevens naar het
secretariaat van de vereniging !!

Het adres van het secretariaat is:

Connexxion P.V.  Leiden
Rijnsburgerweg 1 (kastje 165)

2334 BA Leiden

jalovegmond@casema.nl

Overige gegevens....
Giro: 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelings vereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17
2324 JK  Leiden

Internet:

http://p
vleiden.web-lo

g.nl/
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Jolanda WinkelmanNa een aantal pogingen om aan het
eind van een ochtend Jolanda

Winkelman te strikken voor een gesprek, dat lukte
écht niet, had ik haar eindelijk zover (dacht ik). Maar wat schetste mijn
verbazing?? Na mijn dienst had ik zo rond 14.30 uur afgesproken, wordt ik
(toevalligheden bestaan niet) op het transferium door Jolanda Winkelman
afgelost!! Door een mis communicatie dacht Jolanda dat het niet door ging
en draaide op die dag een extra dienst. Maar niet getreurd, we hebben voor
de week erop wel gelijk een andere datum geprikt. Omdat Jolanda alleen
late diensten draait is ze een echt avond en nachtmens die
’s ochtends dan ook meestal tot het middaguur lekker uitslaapt. Jolanda,
geboren op 3 november 1977 in Wassenaar is een echte filmfreak. In de
plaatselijke videotheek waar Jolanda zeer regelmatig films huurde, werkte
een jongen die ze wel zag zitten. De liefde bleek wederzijds want na jaren
met Peter te hebben samengewoond is het stel op 14 april 2010 getrouwd.
Peter, door Jolanda liefkozend “mijn mannetje” genoemd, is nu eigenaar
van de videotheek dus de allernieuwste films heeft Jolanda vaak al gezien.
Aan haar schooltijd heeft Jolanda niet echt fijne herinneringen. Zowel op
de basisschool én de middelbare school werd een fusie doorgevoerd. Daar
had Jolanda veel moeite mee, van klein geborgen naar groot en
onpersoonlijk. Het was zelfs zo erg dat Jolanda in haar examenjaar op de
MAVO zo veel gespijbeld had dat ze op die school geen examen meer
mocht doen. Uiteindelijk mocht Jolanda op een ander school haar examen
doen wat met veel pijn en moeite wel een diploma opleverde, bravo!
Omdat Jolanda het helemaal had gehad met school heeft ze een aantal jaar
met veel plezier in de thuiszorg gewerkt. In tegenstelling tot nu had je toen
“eigen” patiënten waarmee je een speciale band had en voor de mensen
zelf was het plezierig dat ze een vaste hulp hadden. Op een gegeven
moment wilde Jolanda toch wat anders, een droom was altijd om een eigen
kroeg of bruin café te beginnen maar daar heb je dan wel de juiste papieren
voor nodig. Jolanda zou met de studie zijn begonnen maar haar toenmalige
vriendje stond er totaal niet achter dus het is er nooit van gekomen ….
Uiteindelijk is ze in januari 2001 op de bus terechtgekomen, eerst via
Randstad en daarna in vaste dienst bij Connexxion. Als ze aan de begintijd
terugdenkt heeft ze nog altijd veel respect voor haar mentor Dick van
Egmond. Dick heeft wel erg veel geduld gehad met mij al die lijnen te
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leren vindt Jolanda zelf. De lijntjes 43 en 45 naar Den Haag vond Jolanda
geweldig leuk om te rijden en ze vind het ook erg jammer dat we juist die
lijnen aan Veolia zijn kwijtgeraakt. Misschien dat we deze lijnen weer eens
terug krijgen denkt Jolanda hardop, want Veolia en Connexxion vallen
straks toch onder het zelfde hoedje? Er is één ding wat Jolanda en Peter
nooit meer zouden doen en dat is op vakantie gaan naar Turkije. Ze zijn er
een keer op een All-in vakantie geweest en dat was zó slecht bevallen ….
Er zaten heel veel Russen en die gedroegen zich als varkens, altijd heel
veel eten opscheppen en na een paar happen alles weggooien. Veel Russen
waren al vroeg dronken en waren dan vervelend. Ook heeft Jolanda in die
bewuste vakantie een zonneallergie opgelopen en heeft daardoor ook nog
een dag in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben de dagen dan ook afgeteld

om naar huis te gaan en als ze moeten
kiezen blijven ze liever thuis dan dat ze
weer naar Turkije gaan, tsja. De favoriete
vakantiebestemming van Jolanda is nu al
jaren Costa Adeje op Tenerife, dat is in
ieder geval stukken beter dan die ene
vakantie in Turkije zegt ze lachend. En zo

is het maar net, trouwens, als je Jolanda tegenkomt op de bus zwaait ze
altijd en vaak met een lachend gezicht. Hét bewijs dat Jolanda het prima
naar haar zin heeft op de bus. Jolanda wil nog even kwijt dat ze wel een
hekel heeft aan de capriolen die veel fietsers uithalen in Leiden, zonder dat
die fietsers er maar enig benul van hebben dat het levensgevaarlijk is! Nu
dan de

Eigenlijk te veel om op te noemen maar ik doe het toch: films kijken, naar
de kroeg gaan, poolen, het theater, concerten bezoeken en naar het casino.

Visrestaurant ’t Crabbetje is ons favoriete restaurant in Leiden. Ik neem
altijd het verrassingsmenu en dat is altijd geweldig lekker. Vooral met een
lekker wijntje die bij vis past is het helemaal af.

Ik zou nooit gaan parachute springen, dat lijkt mij zo eng. Alleen al het
idee dat zo'n parachute niet open zou gaan, ik moet er niet aan denken …..

Ten eerste lekker op vakantie gaan. Dan ons huis in Wassenaar opknappen

10 moeilijke vragen …..
Mijn leukste hobby's zijn:

Wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?

Wat zou je voor geen prijs willen doen?

Wat zou je doen met een miljoen?
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(we zijn er al bijna een jaar aan bezig), mijn ouders op reis sturen én een
groot feest geven.

Jaren geleden heb ik met een toenmalig vriendje, die lid was van de
carnavalsvereniging in Noordwijkerhout, als bloem op een praalwagen
gestaan. Dat was best wel leuk maar ik stond constant met 3 biertjes in
mijn handen en op een gegeven moment ging het licht uit omdat ik veel te
veel gedronken had. We hebben wel de eerste prijs gewonnen maar dat heb
ik niet meer meegemaakt …..

In mijn werk als buschauffeur, je moet nooit bescheiden zijn toch? Ik heb
ook altijd heel veel plezier als ik aan het werk ben.

Ik kan heel erg ongeduldig zijn. Ik heb veel voor mensen over en ik ben
best wel aardig denk ik.

Voor mijn ouders, die hebben zich in mijn schooltijd meer dan eens
afgevraagd of het wel goed zou komen met mij. En voor mijn broer, dat is
echt mijn maatje.

Dat is heel divers, van Dire Straits, The Police en Phil Collins tot Alice
Cooper. Maar ook Nederlandstalige muziek van Marco Borsato en Van Dik
Hout. De radio heb ik altijd op 538 staan.

Ik doe alles in huis omdat het nu eenmaal moet maar eigenlijk heb ik aan
alles een hekel. Toen ik in de thuiszorg werkte was het anders omdat het
toen mijn werk was.

Zo, dit was een kijkje in het leven van Jolanda Winkelman.

Mijn grootste blunder is:

Waar ben je goed in?

Wat zijn je negatieve én positieve eigenschappen?

Voor wie heb je respect?

Mijn favoriete klus in het huishouden is:

Mijn favoriete artiest, band, muziek is:

Zonder kopij van u kunnen wij geen

“in de Kijkert“
maken !!

Jos v/d
Ploeg
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Pinda’s -- Noten -- Zuidvruchten
Wij zijn te vinden op vier Leidse markten

Woensdag: Botermarkt t/o Kijkshop

Donderdag:Stevenshof

Vrijdag: Merenwijk

Zaterdag: Nieuwe Rijn t/o nr.28

** Voor alle medewerkers van **

bij aankoop van tenminste € 5,-

een half pond vliespinda’s

Connexxion
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OPLOSSING
De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert“ is:

“Uitverkoren“
Eerste prijs € 10,- Cher Aubrun
Tweede prijs € 7,50 Emmy Ouwerkerk
Derde prijs € 5,- Ineke den Outer

Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.
In deze editie staat de puzzel op pagina 22
SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES !!!!!!!!!!!!!!! SUCCES

Kringloopwinkel Rijnsburg.
Komende vanuit Katwijk en Noordwijk is bij “rotonde de Splitsing” te zien
dat er een kringloopwinkel is gevestigd. Het lettertype past bij deze zaak en
is duidelijk genoeg. De ingang is naast de bandencentrale en de

openingstijden zijn maandag 13 tot 18 uur,
di- t/m vrij 10-18 uur en zaterdag tot 17.00
uur. Toen ik met lijn 44 langs reed ben ik de
volgende dag gaan kijken. De zaak is pas 3
weken open en eigenaar Johan hoopt op
veel klanten. Inbrengen mag ook, mits het
bruikbaar en verkoopbaar is. De spullen
staan gesorteerd met een richtprijs op de
sticker. Praten over de prijs is altijd

mogelijk. Mijn hobby is tweedehands spullen zoeken….of het nu een
rommelmarkt is of kringloop ik kom altijd met iets thuis. Een gezonde
verslaving noem ik het. De inhoud van deze Rijnsburgse kringloop heb ik
op de foto gezet en is te zien op: www.kijkert.mijnalbums.nl  Ik ga er vaker
naar toe en zal het fotobestand vernieuwen. De opbrengst is voor
dierenopvang, en dat is een goede zaak. Wilt u een hond of kat aanschaffen
bel dan naar de Dierenherplaatsing. Sandra heeft genoeg
tweedehands dieren in de aanbieding........Bel: 06-28375020. Cisca

ALV
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VERGADERING

P.V. LEIDEN
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Verslag 27e KNV Vistournooi
Het was weer erg vroeg.  Cor vertrok om ongeveer 3:45 richting
Leidschendam om daar Ronald van Lingen en Hans Wachtendonk op te
halen. Nadat alles in de aanhanger was geladen gingen we richting
Bornebroek. Steef de Roo was daar al in de buurt op vakantie dus die kom
wat langer blijven ronken. We moesten ruim
2½ uur rijden met de nodige koffie en plas
pauze's natuurlijk. Eenmaal daar aangekomen
kregen we koffie en een versnapering. Cor
haalde onze enveloppe op met daarin de
plaatsen en consumptiebonnen. Toen alles
verdeeld was en de plaatsen bekend waren
gingen we naar het viswater toe. Dit was het
Twentekanaal bij Bornebroek. Toen iedereen zijn plekje had was het
optuigen met die hap. We moesten wachten op het signaal om te mogen

beginnen. Cor zat op het mooiste
stekje van het toernooi namelijk op de
staart (het laatste plaatsje) met links
van hem 3 feedervissers en rechts dus
helemaal niemand en Cor zat met de
vaste stok, maar zoals ieder jaar is het
tijdens deze wedstrijden weer eens
weinig vis. Cor heeft dus in 4 uur
totaal geen aanbeet gehad en dus geen
vis gevangen. Hier en daar nog een

aantal rijnakers voorbij geschoven en dus een keer of 3 je voerstek kwijt.
Steef de Roo heeft nog wel een aanbeet gehad maar heeft deze helaas
verspeeld. De andere teamleden hebben ook 4 uur lang voor nop gezeten.
Conclusie; het was een mooie stek maar met weinig (hongerige) vis. Nadat
het eindsignaal had geklonken was het afbouwen geblazen . Daarna Ronald
en Hans ophalen en op naar het restaurant waar een drankje was en een
kletspraatje. Nu iedereen er was en lekker wat had gedronken kregen we
een lekkere maaltijd. Het was een lekkere
grote schnitzel met friet en gebakken
aardappelen en een bosje sla boven aan het
bord. We moesten wel goed uitkijken want
we zaten onder een kastanjeboom die
regelmatig een kastanje liet vallen, sommige
gingen dan ook met hoofdpijn weg. Nu was
het aan de leiding voor de prijsuitreiking . Ik
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moet u helaas de uitslag schuldig blijven, dit
omdat er geen uitslaglijst is ontvangen. Wel
kan ik zeggen dat het waarschijnlijk komend
jaar weer in deze omgeving zal zijn. De
prijswinnaars, na afloop kregen we allemaal
een geschenk mee en dit was een 1½ liter fles
bier met een fluitje erbij. Het was weer een
mooie belevenis en wij bedanken dan ook een
ieder die dit mogelijk heeft gemaakt. Lijkt het je nou leuk om hier ook eens
aan mee te doen wordt dan lid van onze visclub, je moet er wel
wat voor doen want diegene die bij de eerste vier eindigen
mogen hieraan meedoen.

Cor
Zonneveld

Uitnodiging

Kom eens een dagje kijken of doe eens
een keer gezellig mee. Vind je het leuk
wordt dan lid van de enige echte
visclub van Connexxion in Leiden.
Het lidmaatschap kost € 12,50 voor
10 wedstrijden, hieraan zijn mooie
prijzen verbonden. Er is ook een
uitgaansdag, deze kost voor leden € 27,50 inclusief een etentje en
drankjes, een introducee betaalt € 37,50. Ook zijn er een aantal bekers te
winnen. Heb je interesse meld je dan aan bij Cor Zonneveld, E-mail naar
tommy_851@hotmail.com of bel 06 43 562234.......
De eerste wedstrijd is op maandag 09 mei, de laatste wedstrijd is op
maandag 8 augustus....de uitgaansdag staat gepland op 10 augustus.

Activiteitenagenda P.V. Leiden

Damesdagtocht 30 Juni >> Volendam

Herendagtocht 22 September >> Rotterdam

Haringparty 03 Oktober >> Haringparty

Sinterklaasfeest 03 December >> Sinterklaasfeest

Kerstreis 17 December >> Valkenburg

Tegen betaling van € 10,- inschrijfgeld kunt u zich bij de

bestuursleden opgeven voor de uitgaansdagen.
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Leiden Zaterdag
26 maart

Rijnlands Revalidatie Centrum
Wassenaarseweg 501

** Modelbaan **
** In- en Verkoop **
** Hulp & Advies **
10.00 uur - 15.00 uur *** toegang gratis

BijdezebedrijvenkrijgtukortingopvertoonvanuwConnexxionvrijkaart !

HENGELSPORTVERENIGING

Henk Teunissen

Korevaarstraat 37

2311 JT Leiden

071 5122053

BREZAN
Automaterialen

Gereedschappen
Accessoires

071 4025544
Blekerstraat 1

222 AN  Katwijk

OLINK TELECOMSandtlaan 34b2233 GG Katwijk071 4077337
Fax. 071 4072438www.olink.nl
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Herenstraat 82-86 -- 2313AM -- Leiden -- Tel.: 071 5122988 -- Fax : 071 5131948
www.henb-tweewielers.nl

Helfensteyn & Bonnet
fietsen

bromfietsen

Batavus - Sparta - Brompton - Koga
Koga signature - Haibike - Strida

Tomos - Peugeot - Piaggio - Gilera
Vespa - Lintex - Keeway - Derby - Sym

Te v e n s h e t j u i s t e a d r e s v o o r e e n r u i m e c o l l e c t i e

S P I N N I N G - / F I E T S K L E D I N G E N S C H O E N E N

Bij elke nieuwe fiets, snorfiets of bromfiets geven wij
- naast de gebruikelijke garantie -

twee gratis servicebeurten !!

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag 08.00 - 18.00 uur

Woensd. 08.00 - 18.00 uur

Donderd. 08.00 - 21.00 uur

Vrijdag 08.00 - 18.00 uur

Zaterdag 08.00 - 17.00 uur
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Groeten uit Duitsland
Deze keer niet zulk gezellig nieuws uit de heimat want Gijs zit dus thuis
met een hernia! Nou ja zitten is niet het goeie woord, want dat is nu juist
het probleem. Ik kan maar heel even zitten en dan verrek ik van de pijn in
m'n bil, been en voet. Dus het is steeds rondjes lopen door huis. En drie
maal daags een wandeling buiten en veel pijnstillers. Gelukkig kon ik hier
in Duitsland snel een huisarts vinden (Herr dokter med. Sliephacke) die
tevens chiropraktiker is. Die heeft me eerst nog geprobeerd te “kraken”
zonder enig effect overigens.  Maar stuurde me toen gelijk door naar het
ziekenhuis in Wittmund een 10 km bij ons huis vandaan. Daar kon ik
dezelfde week al komen voor een CT scan en na het weekend kreeg ik via
de huisarts de uitslag, hernia in L4 - L5 en L2 t/m L4 de wervel
verschoven. Doordat ik er hoogstwaarschijnlijk bijna een half jaar mee
gelopen heb (’k had goeie pijnstillers) is er een zwelling ontstaan tussen de
hernia en de zenuwbaan en die drukt dus tegen die zenuwbaan en daardoor
heb ik ondraaglijke pijn die met een pijnstiller niet meer is te
onderdrukken. Daarom stelde de arts voor om eerst een pijntherapie te
ondergaan die bestaat uit een aantal injecties in de zwelling in mijn rug om
die ontsteking te bezweren en de zwelling te laten verdwijnen. Daarna kan
de hernia aangepakt worden. Inmiddels heb ik twee injecties gehad en
moet zeggen dat de pijn aanmerkelijk minder is geworden. Ik kan weer iets
langer als een half uur zitten zonder dat ik moet lopen, dus dat gaat de
goeie kant op. Het is alleen spannend nu wat het vervolg gaat worden,
operatie, of fysiotherapie of een manuele therapie. Er zijn tegenwoordig
keuzes te maken heb ik begrepen. Maar goed, ben al 4 weken thuis en dat
is op zich natuurlijk lekker, maar ik kan niks en dat is heel frustrerend als
je twee paarden 12 kippen 16 konijnen en een hond hebt. Daarnaast
6000m² grond waarop bomen, stallen e.d. staan waar van tijd tot tijd best
wat aan gedaan moet worden. Maar mijn vrouw is gelukkig handig en niet
voor één gat te vangen dus we rommelen maar een beetje aan zo. De
buurtschap is gelukkig wel heel behulpzaam, we hoeven maar te kikken of
ze staan voor ons klaar. Elke dag is er wel iemand die me even staande
houdt en vraagt hoe het gaat of komt langs met een maaltje groenten of
zoiets. Hartstikke fijne mensen! Zo zou het overal moeten zijn vindt ik.
Maar ik zit wel te klagen zo, maar de dochter van een der buren (18 jaar)
heeft al twee keer longontsteking gehad en is astma patiënte en tot
overmaat van ramp is er nu bij haar longkanker ontdekt! Afgelopen
week is een halve long weggenomen en de lymfklier. Dus dan mag ik toch
eigenlijk niet klagen!! Gelukkig is de winter aan het vertrekken en komt er
weer een mooie tijd aan, de bomen zitten zo hier en daar al in de knop en
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beloofd weer mooi groen te gaan worden. We hebben afgelopen winter
ongeveer wekelijks 5 mezenbolletjes twee zakjes pinda's en
zonnebloempitten in de boom voor het keukenraam gehangen en die
werd/wordt druk bezocht door een enorme variëteit van vogels.
Koolmezen, pimpelmezen, zwarte mezen, goudvinken, gewone vinken,

grote bonte specht, lijsters, merels, boomklevers, mussen,
roodborstjes en duiven. Een tafereel waar ik uren naar
kan kijken. Maar langzaamaan wordt dat minder nu de
temperatuur oploopt tot boven het vriespunt. Doordat ik
nu geen auto kan rijden, staat de Mercedes natuurlijk
langere tijd stil. Toen mijn vrouw vorige week
boodschappen wilde gaan doen gaf de accu het op. De
kou en het niet gebruiken is hem fataal geworden denk

ik. Gelukkig is de naaste buurman Ralph automonteur van beroep dus die
heeft de accu doorgemeten en kwam ook tot de conclusie dat een nieuwe
de enige oplossing was. Voor 90 euro heeft hij er een gloednieuwe ingezet
en aangesloten. De Mercedes snort weer als een zonnetje! Sinds deze week
zijn de kippen weer goed aan de leg, dagelijks al 6 eitjes dus in een tijd
waarin heel Duitsland ondergedompeld is in een dioxineschandaal in de
kippenwereld opent dit voor ons perspectieven! Hannelore loopt weer als
een kievit zonder stok of rollator en bezweert onze halfdove
overbuurvrouw Annegrethe mij dat ik de “boel” goed warm moet houden.

Groetjes uit Duitsland van Gijs & Else

Omdat na het vertrek van Jack Peschier, eind vorig jaar, onze
mooie vestiging plotseling “stuurloos” was geworden is
begin 2011 Oscar de Gouw aangesteld als interim-
vestigingsmanager in Leiden. Oscar heeft erg veel ervaring
in het management opgedaan bij een aantal grote bedrijven maar later hier
meer over. Ik ben een lekker biertje met Oscar gaan drinken (na mijn
dienst!) en ben ik meer te weten gekomen over het wel en wee van deze
man. Oscar is geboren op 25 februari 1966 in Apeldoorn en woont
tegenwoordig in Utrecht en is daar grote fan van de plaatselijke FC. Oscar
is gescheiden en zijn dochter Flo van acht jaar is het zonnetje in zijn leven.
Flo is soms best wel verlegen maar aan de andere kant kan ze ook stoer en
overtuigd zijn zegt Oscar. Ook is hij erg trots op Flo omdat ze voor haar
leeftijdsklasse heel erg goed kan streetdancen. Na het VWO heeft Oscar op
de HTS werktuigbouwkunde en industriële automatisering gestudeerd.
Daarna nog voor MBA (Master of Business Administration), zeg maar
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bedrijfskunde. Daarnaast heeft Oscar “voor de fun” nog een studie van een
jaar kunstgeschiedenis en psychologie gedaan. Door de interesse in
kunstgeschiedenis heeft Oscar een aantal mooie schilderijen gemaakt die
een prominente plek innemen in zijn huis. Tussen de studies door heeft
Oscar ook nog tijd genomen voor ontspanning en avontuur. Hij is samen
met een vriend liftend naar Marokko getrokken omdat hij erg benieuwd
was naar het land en de cultuur. Tot de Spaanse grens ging het liften prima
maar in Spanje kwamen ze er achter dat ze daar geen 2 liftende jongens
tegelijk meenamen, huh? Afgesproken werd dat ze tot Gibraltar hun eigen
weg zouden vervolgen om van daaruit de oversteek naar Afrika te wagen.
Daar aangekomen bleken de cultuurverschillen al snel. Toen Oscar
onwetend de grenspost en de achterliggende haven op de foto had gezet
werden ze met stenen bekogeld door de bevolking en werd de camera in
beslag genomen door de dienstdoende grenssoldaat, alle foto's van de
weken ervoor...weg! Vervolgens zijn ze in een volle taxi naar Tetouan, 50
km naar het zuiden, gegaan. In die taxi zat een aardige man, dat dachten ze
tenminste, die wel een goed hotelletje wist voor weinig. Ook konden ze bij
zijn vrienden een hapje mee eten, dát zou een eer zijn. Na met een vrolijk
gevoel te hebben ingecheckt zijn ze door allerlei smalle steegjes in een
achterafappartement beland met een hele berg tapijten op de vloer. Tijdens
het zeer smakelijke eten begon de man des huizes ineens tapijten uit te
rollen met de vraag hoeveel ze er eigenlijk wilden kopen! Maar dat wilden
ze natuurlijk niet en na de aankomst van een knokploeg moesten ze ook
nog fors betalen voor hun maaltijd, ja, ja. Na terugkomst in het hotel bleek
de prijs verdubbeld maar dat werd later door de eigenaar gelukkig
teruggedraaid. Nadat ze de volgende dag een mes op de keel kregen omdat
ze geen eigengemaakte hengel wilden kopen van een paar “aardige”
jongens hebben Oscar en zijn vriend overwogen om terug te gaan. Na
enkele dagen van bezinning zijn ze, wat meer behoedzaam, toch verder
gegaan en zijn een paar maanden in Marokko gebleven. Zo hebben Oscar
en zijn vriend gelukkig ook de andere kant van het mooie Marokko
meegemaakt. Ze hebben mooie plaatsen bezocht en veel dingen gezien
zoals een leerlooierij in Fes. Maar bovenal hebben ze veel aardige en
gastvrije mensen ontmoet, liters mierzoete mintthee gedronken en héérlijk
gegeten. Tegenwoordig is champagne én het drinken daarvan de
liefhebberij van Oscar en voor champagne kan je hem dan ook altijd
wakker maken. Hij gaat steevast met een aantal vrienden iedere twee jaar
naar de Champagnestreek in Frankrijk om daar vooral de kleinere
Champagneboeren te bezoeken. Na de nodige proeverijen rijdt hij dan met
een voldaan gevoel én met de auto vol met dozen champagne terug naar
huis. Het zal dan vast wel nogal eens gezellig zijn in huize de Gouw ….
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Ook zou hij wel eens een beschuitje willen eten met Femke Halsema
omdat die ergens voor durft te staan en het goed weet te verwoorden, en ze
ziet er ook nog leuk uit, dat is ook belangrijk natuurlijk. Nu even terug naar
de bedrijven waar Oscar gewerkt heeft. Oscar is in 1991 begonnen bij het
ministerie van defensie, vervolgens van 1997 tot 2002 bij het Nederlandse
leger, tot 2006 bij het GVB en tot 2007 bij Watts.
Bij Martinair heeft Oscar gewerkt bij als Director
Technical Fleet Operations en als Sr Project
Manager Restructure KLM Cityhopper Fleet
Maintenance. In goed Nederlands bij de TD van
Martinair dus. Vervolgens als vestigingsmanager bij Connexxion in
Lelystad en nu dus vestigingsmanager bij ons in Leiden. Oscar heeft in
ieder geval veel respect voor ons werk als chauffeur. Hij is een aantal keer
met een bus meegereden en vooral in de Breestraat heeft hij met eigen
ogen gezien welke capriolen er door fietsers en voetgangers uitgehaald
wordt. Het respect is daarom alleen maar toegenomen. Nu valt er ook voor
Oscar niet te ontkomen aan de

Het moment dat je beseft dat je relatie ten einde is, is moeilijk. Aan de
andere kant is het natuurlijk ook een start voor iets nieuws.

Ik kan soms wel eens kort door de bocht zijn, ik hou ervan om iemand uit
te dagen. Ik ben wel altijd geïnteresseerd in mensen, wie het ook is.

De muziek van The Doors en Coldplay vind ik erg goed. Maar zeker ook
onbekendere artiesten zoals Jason Mraz en Sia Furler maken goede
muziek. Van Sia Furler ben ik fan sinds ik haar een keer bij David
Letterman heb gezien.

Koken vindt ik leuk om te doen, en dan het liefst zonder recept maar lekker
op gevoel. Gisteravond heb ik Thaise mosselen gekookt met alles erop en
eraan, heerlijk …..

De grote lijnen zien in bedrijven, dan verschillende dingen analyseren en
zo nodig verbeteren. Met oog voor de drijfveren van mensen, dat is
belangrijk.

10 moeilijke vragen …..

Mijn grootste teleurstelling is:

Mijn negatieve én positieve eigenschappen zijn:

Mijn favoriete band, artiest, muziek is:

Mijn favoriete klus in het huishouden is:

Waar ben je goed in?
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Wat was je leukste schoolles en waarom?

Wie is je held of zij je helden?

Wat zou je graag veranderd zien?

Wat zou je doen met een miljoen?

Mijn leukste hobby's zijn:

Ik vond veel dingen leuk zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. Ik had
altijd wel interesse hoe verschillende dingen werken. Talen vond ik ook
altijd leuk op school, dit kwam waarschijnlijk omdat mijn vader
tolk/vertaler was.

Topsporters zoals schaatsster Ireen Wüst die alles voor hun sport over
hebben en het hoogst haalbare willen bereiken. En voor alleenstaande
ouders heb ik erg veel respect.

De zon mag wel een beetje vaker schijnen in Nederland en er moet iets
uitgevonden worden dat de rijkdom beter wordt verdeeld. Wat betreft de
vestiging Leiden: dat de argwaan tussen de leiding en de chauffeurs
weggenomen én verbetert wordt.

15 jaar geleden heb ik een bouwval als huis gekocht, het wordt ondertussen
wel eens tijd dat het echt af komt. Ook zou ik wel een mooie zeewaardige
zeilboot willen hebben.

Ik vind heel veel dingen leuk, ik noem er een
paar: Squash, hockey, koken, wijn en
whisky, duiken, films, uit eten gaan, naar de
kroeg gaan, naar bandjes gaan. Ik moet er
alleen de tijd voor vinden.

Zo, nu weten we wat meer van Oscar.

DUIKLOCATIE

Jos v/d
Ploeg

Opbrengsten 2008 / 2009 /
1e kwartaal: 7285 kg / 6945 kg /
2e kwartaal: 7405 kg / 8785 kg /
3e kwartaal: 6945 kg / 6850 kg /
4e kwartaal: 8735 kg / 7632 kg /

Totaal: 30370 kg / 30212 kg /

2010
7050 kg
7215 kg
5900 kg
7020 kg

27185 kg
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Verzuchtingen van een VUTter.
Ik heb vele jaren hard gewerkt bij Connexxion, als een paard,
ik verdiende een mooi pensioentje en heb nog wat gespaard.
Ik woon in een eigen huis met een tuin als plantsoen,
en nu ga ik heerlijk rusten.....omdat ik niets meer heb te doen.

Maar werk gaat door, zei toen mijn vrouwtje,
wordt nooit gepensioneerd,

het is niet meer dan eerlijk dat jij mij nu assisteert.
En nu kan ik koffie zetten, ik stofzuig en ik boen,
ik dek de tafel, was de kopjes.........omdat ik niets meer heb te doen.

En ons mooie tuintje, dat moet worden uitgebuit,
doe het zelf, zei toen mijn vrouwtje, dat spaart ons een tuinman uit.
En nu sta ik maar te spitten, trek onkruid en denk aan toen,
’k heb blaren op mijn handen............omdat ik niets meer heb te doen.

Als mijn buurjongens zich vervelen, doen ze niets dan kattenkwaad,
ga naar de buurman, zegt hun mammie, die weet met z’n tijd geen raad.
Mijn vrouw en dochter gaan samen op stap en verteren mijn pensioen,
ik speel indiaantje met m’n kleinkinderen..omdat ik niets meer heb te doen.

Ik ga nu maar een beetje fietsen en kijk maar wat in ’t rond,
dat moet je blijven doen, zegt mijn vrouwtje, want dat houd je gezond.
’s Avonds lees ik nu een boekje, „het leven van toen“,
tot ik doodvermoeid in slaap val......omdat ik niets meer heb te doen.

Ik ben daghit, ik ben tuinman, werkster en af en toe keukenmeid,
oppas opa en dat alles voor de aardigheid.
Ik loop te zweten en te zwoegen met een kop als een pioen,
straks raak ik nog overspannen.......omdat ik niets meer heb te doen !!!

mijn
ik

John
Jansen

Op deze site
kom je behalve alle wetenswaardigheden van de PV Leiden ook vele links
tegen zoals: Kleding -- Intranet Connexxion -- PV Leiden commissies enz.
Maar bovenal ook de „in de Kijkert“ van de afgelopen twee jaar !!

h t t p : / / w w w . v i s c l u b c o n n e x x i o n . m i j n h o m e p a g e . n l
D e v i s c l u b v a n C o n n e x x i o n P V L e i d e n
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Zonder kopij van u
kunnen wij geen
“in de Kijkert“

maken

Schone werkplek
Sinds jaar en dag levert collega Henk Koelewijn
de foto’s voor de rubriek „kijk eens om je heen“,
een soort zoekplaatje. Waar je als chauffeur vaak
vergeefs naar zoekt is een schone werkplek. Op
de foto hiernaast zie je hoe ik mijn werkplek
aantrof op 13 januari, ’s middags om 13.53 uur,
als vierde chauffeur mag je plaats nemen op een vuilnisbelt(je) waar je dan
ook voor een aantal uren niet meer vandaan komt. En daar zit je dan, naast
een leeg melkpak, snoepwikkels, leeg frisdrankblikje en drie oude kranten.
En in het deurtje liggen de restanten van verkochte kaartjes, anta flu
wikkels en her en der geplakte fruitstickers. De collega’s die deze ravage
aanrichtten vonden het zeker te veel moeite  om de rommel in de
prullenbak te gooien, die nota bene vlak achter de bestuurdersstoel hangt !!
Dus graag in het vervolg je eigen teringzooi gewoon opruimen.....
hard maar wel zo duidelijk !!

Willem
v/d Pluym

Dasspelden te koop
Aliance (Connexxion) - Citaro (BBA) - Mb220 (gele streekbus WN) -
Integro (Connexxion/BBA) - Dubbel gelede (GVU) - GVBA Stadsbus
(rood) - RET Stadsbus (rood - groen/wit) - Stadsbus Maastricht (wit/rood) -
Daf 168 (zilver) - Setra (groen en blauw)
In de stalling Leiden hangen de voorbeelden en de prijzen. Enkele
modellen zijn direct leverbaar, bestellen duurt één week.......
Voor informatie: Jaap van Egmond (06 40 180328).

Wij sparen alle(!) merken en alles
wat ermee te maken heeft zoals:

bandrecorders - pick-ups - kleine transistorradio’s
en wekkerradio’s.

Tel.: 071 8886470 of 06 22 216889
Arnold & Cisca Verbrugge

BUIZENRADIO’s

WWW.ARNOLDRADIO.TK

Verder vragen wij single’s voor de juke-box
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Pré-pensioen
Hans Volwater (staartje) gaat op 1 juni met prépensioen, hij is
dan 64 jaar,  zijn afscheidsreceptie is op 20 april in Lisse. Iets
vertellen over Hans, natuurlijk hij is mijn vechtgenoot,
zoals we altijd zeggen, grote mond, maar een klein
hartje. Hij heeft vaak wat te zeuren, maar heeft alles
over voor zijn klanten. Zo waren een paar meisjes, die
’s avonds laat niet meer naar huis konden, hij heeft ze

meegenomen naar de stalling en ze
netjes met zijn eigen auto thuis gebracht.
Verder gaat hij genieten van de caravan,
z’n kleinkinderen, lekker
op vakantie en wat er verder
nog allemaal op z’n pad
komt......

Met vriendelijke groet

Receptie 20-04-2011

16.30 uur tot 18.30 uur

Meer en Duin 37

2163 HB Lisse
Joke

Volwater

PERSBERICHT:
Na járen van adverteren met ons wondermooie produkt NULON in de
„in de Kijkert“ heeft dit zegge en schrijve één nieuwe klant opgeleverd.
Zijn de lezers kritisch ? Wantrouwend ?

Wat wij bieden ??
- Additives om uw brandstofsysteem te reinigen, ook dieselpompen.
- Additives voor uw motorolie, minder slijtage, minder
brandstofverbruik, minder CO en/of roetuitstoot, minder olieverbruik.
- Specialisatie in verwennen van oudere- en liefhebbers-auto’s.

Is ons devies „niet goed, geld terug“ geen voldoende garantie ??

Om de geachte lezer over de lijn te trekken, geven wij dit nieuwe jaar
20% korting op vertoon van uw Connexxion-pas.

Ga voor verder nieuws naar www.nulon.eu, bel naar 071 3646065 of schrijf
naar nulon@ziggo.nl, doen !! Voor als u zuinig wilt zijn of zelfs de natuur
minder wilt belasten met de uitstoot van uw uitlaat !!
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PUZZEL

De overgebleven letters vormen een zegswijze.......
De oplossing mag u voor(!!) 10 mei inleveren in kastje ROOD(!!) 39.

SUCCES !!!! SUCCES !!!! SUCCES
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Weer geen kopij van
jou ontvangen....

Noem je dát een
banana-split ??

Jaarverslag visclub 2010
In 2010 zijn wij de competitie gestart met
13 leden. Er zijn ook 2 nieuwe leden
ingeschreven en oud lid Bert v. Es. De

leden gaan het dit seizoen Piet Kruit zeer lastig
maken om weer deze competitie te winnen. Dat is voor mij de rede om de
mouwen weer eens flink op te stropen en maar zien wat er gebeurd. Maar
na een aantal wedstrijden viel het voor de leden nog niet mee om goed
tegenstand te bieden. Zoals bij veel sporten bij Connexxion (vissen) moet
de gezelligheid voorop staan. Met het van de competitie in zicht wist Piet
Kruit deze toch winnend af te sluiten. Na de competitie is er nog de
uitgaansdag met na afloop de prijs uitreiking. Bij terug komst in Leiden
had SAAR voor ons weer een geweldig koudbuffet klaar staan. Tijdens het
eten en een praatje werden tevens de prijzen uitgereikt. Bij deze willen de
leden SAAR hartelijk bedanken voor het koud buffet. Ook Cor Zonneveld
wordt bedankt voor het verzorgen van de standen van de competitie en het
verzorgen van de hapjes en de drankjes voor de uitgaansdag. De
prijzentafel werd verzorgd door Cor en Piet met dank van de leden. Als U
interesse heeft om eens mee te vissen spreek dan Cor of Piet
aan voor informatie.

Piet
Kruit



Deze foto is gemaakt op een druk punt, maar door de vele voetgangers en
oversteek plaatsen moet je daar
regelmatig stoppen. Dus eigenlijk
moet je dit een keer gezien
hebben. Als je op de Hooigracht
bij AH voor de deur staat en je
kijkt even schuin naar links naar
de Oude Rijn dan zal je het zeker
ontdekken.
Ik wens iedereen vele
veilige kilometers toe.
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Voor een mooie en
betaalbare(!)

reportage van de
mooiste dag van uw leven

Bel voor informatie:
Henk Koelewijn  071 5120523 of 06 53 398354

Bruidsreportages

OPLOSSING

Recept van Jan de Kok
In de Kijkert van januari was ik bij het recept van de gevulde schnitzel
vergeten te melden dat er een prikker gebruikt moet worden om uitrollen
tegen te gaan. Maar geoefende koks weten dat wel. Nu weer een recept met
stokjes om de inhoud IN de karbonade te houden. We nemen een 5 cm
dikke ribkarbonade die we insnijden en gaan vullen met: een Goudkuipje
smeerkaas (niet light), hamblokjes, champignons, paprika, gehakte
peterselie en wat tomaten ketchup. Karbonade met stokjes dichtmaken en
dan door een losgeklopt ei halen en daarna door de beschuit. Waarom
NIET door het paneermeel? Beschuit is lekkerder en een geheim van Jan
de Kok. Eet smakelijk en kijk op: www.kijkert.mijnalbums.nl
naar de foto's van mijn gerecht(en). Tot ziens op de bus.

Jan de Kok

Henk
Koelewijn



De damesdagtocht gaat dit
jaar naar Volendam.....
Schrijf u tijdig in want

VOL = VOL

30-06-2011
Inschrijven (vanaf heden)
tegen betaling van € 10,- bij
William v/d Geer, Jaap v. Egmond of Marcel Schaaij.

Deze bus is te bestellen in het formaat 1:50
(plm 23 cm). De prijs van deze bus € 62,-
(zie site) zonder verzendkosten. Bestelt u
hem zelf via de site dan komt er € 8,50
verzendkosten bij.
U kunt deze bus bestellen bij Jaap van
Egmond 06-40180328
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AlgemeneLedenVergadering



Pagina 26

Met verzorging

van Connexxion

De 95ste Vierdaagse van
Nijmegen vindt plaats van 19
t/m 22 juli 2011. Ook dit jaar is de Connexxion-
verzorgingsbus van de partij tijdens vier dagen wandelen...
Een ieder die de 4-daagse wil lopen

voor deelname via www.4daagse.nl

De aanmelding is van 31 januari t/m 8 april, “slechts“ 45.000
wandelaars kunnen zich inschrijven voor dit enorme loop
evenement.

zal zich zelf op moeten
geven

Tot 1 juni kunt u zich aanmelden door het
aanmeldingsformulier in te vullen.

Maandag 18 juli tussen 11.00 uur en 15.00 uur

staat de XX-verzorgingsbus in de buurt van
het Centraal Station in Nijmegen.

Meld je bij de XX-bus

en ontvang voor de

komende 4 dagen alle

informatie, niet

vergeten langs te

komen !!

Succes met trainen

en veel loopplezier !!

Er kunnen ook foto’s en reacties worden
geplaatst, moedig de lopers

van Connexxion aan !!
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Kennen jullie ons nog? Wij zijn die collega's die tot voor kort nog op
"jullie" vestiging rondliepen. Nu spreken we elkaar nog maar incidenteel,
als jullie een oproep plaatsen bij het ROV, en wij toevallig op de post
"Rijnmond" zitten. Nu leert de ervaring dat de post "Rijnmond" een rustige
post is hoewel het er ook wel eens kan spoken. Joke en ik werken nu
respectievelijk ruim een jaar en bijna 2 maanden in Utrecht. Met veel
plezier, een leuke groep collega's en zeer gevarieerd werk. Maar ik denk
dat ik ook namens Joke spreek als ik zeg dat we "ons Leiden" nog weleens
missen. Het Leidse reilen en zeilen kennen wij wel, maar jullie hebben
waarschijnlijk geen idee hoe een dag, week of maand in Utrecht eruit ziet.
Vandaar ons verhaal uit Utrecht. Net als in Leiden werken wij in Utrecht
ook met een roulering. We hebben een 46-weekse roulering waarin vroeg,
laat, nacht en gebroken diensten elkaar afwisselen. Het aantal verschillende
diensten is vergeleken met Leiden een heel stuk kleiner. Alle diensten
duren 8:15 uur waarin we een netto pauze hebben van 15 minuten op een
vast tijdstip. De begintijden liggen redelijk vast, 05:00 uur, 05:30 uur,
06:00 uur en 06:30 uur in de ochtend, en 13:00 uur en 13:30 in de middag.
Dan hebben we nog enkele late diensten die om half vijf of half zes
beginnen, en een nachtdienst die om 22:15 begint. De enige gebroken
dienst die we kennen begint om 06:30 tot 10:00 en 14:00 tot 18:30, en die
dienst hebben we gemiddeld eens in de 8 weken op een doordeweekse dag.
De dienst die we hebben bepaalt grotendeels welk gebied we die dag voor
onze rekening nemen. Zo hebben we een dienst waarin we zone
"Rijnmond" verzorgen, de zone waarin Leiden ook opgenomen is. Het
gebied "Rijnmond" behelst ook de stallingen Lisse, Leidschendam, Alphen
aan den Rijn, Gouda, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven (en
misschien vergeet ik er nog wel een of twee). In het kort komt het erop
neer dat we tijdens die dienst alle oproepen van die vestigingen voor onze
rekening nemen. Zo kunnen we goed inspelen op regionale ontwikkelingen
zoals calamiteiten of verkeersopstoppingen. Denk bijvoorbeeld aan een
grote uitslaande brand in Hazerswoude-Rijndijk. Dan heeft niet alleen
gevolgen voor stalling Leiden, maar ook voor stalling Alphen aan den Rijn
en Gouda. En natuurlijk niet te vergeten het contact met de MER van
dienst. Als de MER belt met het ROV komt zijn gesprek (doordat hij een
"eigen" telefoonnummer voor het ROV heeft) bijna automatisch uit bij de
juiste ROV-er. De afwisseling tussen vroege en late diensten wisselen
elkaar vaak af. Soms hebben we 3 dagen vroeg, dan twee dagen vrij, 4
dagen laat, 2 dagen vrij en dan weer 3 dagen vroeg. Dat maakt dat werken
op het ROV soms best vermoeiend kan zijn. Maar net als op de stalling

Collega's, vrienden en vriendinnen,



Zoals je ziet was er ook in deze editie
ruimte geweest voor jou kopij.....

Zoals ik in „redaktioneel“ al meldde
zit ik nog steeds op kopij van jou te wachten.....

Maar ik ben geduldig hoor.......
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Leiden (en waarschijnlijk alle andere stallingen) zijn er liefhebbers die
alleen late diensten draaien, en collega's die liever vroege diensten doen. Er
bestaan dus voldoende mogelijkheden om onderling te ruilen en zo een wat
rustiger vaarwater te creëren. Tijdens een dienst krijgen we te maken met
veel verschillende collega's (aan de telefoon). Collega's die slechts melden
wat er te melden valt, maar ook collega's die hele verhalen hebben om
uiteindelijk te melden dat er slechts een koplamp kapot is. Tsja, het blijft
mensenwerk. Op het ROV blijft het natuurlijk belangrijk om iedereen op
dezelfde manier te woord te staan, en zeker tijdens drukke periode's de
gesprekken vlot af te handelen en door te gaan met de volgende oproep. De
meest voorkomende oproepen gaan over Infoxx-storingen en defecten,
maar ook aansluitingen en vertragingsmeldingen komen veel voor. Per dag
komen er ongeveer 30 noodoproepen binnen. Van die 30 noodoproepen
zijn ongeveer 3 oproepen ook echte NOODoproepen. Een aanrijding is
natuurlijk een hele ingrijpende gebeurtenis waarbij in eerste instantie in
een reflex het noodpedaal gebruikt wordt, maar als er alleen blikschade is
maar geen letsel, dan is een noodoproep eigenlijk ook niet nodig. Zodra
een noodoproep binnenkomt is dat bij alle ROV-ers zichtbaar en hoorbaar
zodat ook iedereen de oproep aan kan nemen, ongeacht op welk gebied de
ROV-er op dat moment zit. Wees dus niet bang om het noodpedaal te
gebruiken, maar alleen als er echt sprake is van nood. Ben je nou echt
geïnteresseerd in het werk bij het ROV, probeer dan eens met een aantal
collega's een afspraak te maken met de manager van het ROV, Rolf Vos.
Een bezoekje aan het ROV is niet alleen heel interessant, maar ook heel
leerzaam en voor het wederzijds begrip een waardevol bezoek. En voor de
mensen die ook graag eens op het ROV willen werken,
er staat nog een vacature op intranet ;-)

Groetjes

Robert-Jan Bakker
Joke Meijer






