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Printservice
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Morsstraat 2
2312 BM
Leiden
071 5149103

Redaktioneel

Beste lezer
De mailbox van de redaktie bleef lange tijd leeg, tot een dag 
of vier voor de sluitingsdatum van 10 maart was het boekje 
nog niet half vol. Maar ineens waren daar dan toch de 

mailtjes, foto’s en verhaaltjes waar ik onze „GLOSSY“ mee kon vullen. Er 
werd zelfs zoveel gemaild dat de mailbox vol zat en er echt niets meer bij 
kon.... Voor je ligt nu dus het resultaat van een weekendje puzzelen, passen 
en meten om alles een plekje te geven en de lege plaatsen op te vullen. Een 
paar van die lege plaatsen heb ik dit keer opgevuld met foto’s van vroeger, 
plaatsen in Leiden die we allemaal kennen maar die er tientallen jaren 
geleden toch wel anders uit zagen..... Dus.....veel leesplezier en 
voor de volgende „in de Kijkert“ zie ik ook jouw(!) kopij
graag tegemoet voor(!!) 10 mei....
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Colofon
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks

clubblad van de P.V. Leiden
Jaargang 23
Editie: Maart / April 2013
Oplage: 600 expl.

red.: Peter van Leeuwen (indekijkert@hetnet.nl -- 06 28 806216)

Vaste medewerkers: Jos v/d Ploeg
Cisca Verbrugge
Gijs Gravekamp

Bestuurlijk: William v/d Geer
Druk: drukkerij „the Printer“ (Morsstraat 2, Leiden)

Kopij adres: indekijkert@hetnet.nl of kastje ROOD(!!) 39

Webpagina: www.pvleiden.nl

Uw kopij zien we graag tegemoet via E-mail of gewoon, geschreven 
op een papieren briefje, in kastje ROOD(!!) 39.....
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren voor(!) 10-05-2013

Bestuur & Commissies
Voorzitter: Michel Koevoets (michel@pvleiden.nl -- 06 26 430813)
Vice voorzitter: Ton Rijsbergen (06 20 268564)
Secretaris: Jaap v. Egmond (jaap@pvleiden.nl -- 06 40 180328)
Penningmeester: Mart Helfensteyn (mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563)
Lid van bestuur: William v/d Geer (william@pvleiden.nl -- 06 22 529131)

Zeevissen: Cor v. Houten (071 3676824)
Binnenwatervissen: Cor Zonneveld (06 43 562234)

Zaalvoetbal: Johan Kool (06 20 353130)

S.U.S.T. de wielerclub van de P.V. voor gezellig trimmen.
Voorzitter: Koos Vooijs (06 55 936460)
Secretaris: Cees Stijnman
Penningmeester: Cees Frankfort (06 28 079045)
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Bestuurlijk

Verdriet
Ik heb heel veel verdriet, kauwgom 
plakken op de stoelen, dat doe je toch 
niet. Ik ben niet boos maar wel 
verdrietig. Kauwgom doe je in de 
emmertjes in de bussen en niet op de 
stoelen en banken. Daarvoor wil ik u 
dan wel bedanken, doe maar het liefst 
buiten kauwgom uitspugen...... 
Gelukkig heb ik wel een mooi apparaat 
gekregen om al die viezigheid te 
verwijderen....

Jos Dobbe
Directeur wasstraat

Tobbe met Dobbe, de bussen zijn wel 
schoon van binnen !!

Jos de Boss

Beste leden
De lente komt eraan, meer zonnige momenten en
activiteiten. Alleen het organiseren van dat laatste heeft wat
vertraging opgelopen door diverse omstandigheden. Eén
daarvan is de verbouwing boven nabij de recreatiezaal met

verhuizing van spullen en het opknappen van het interieur. Binnenkort 
houden we weer de algemene ledenvergadering waarin u alles duidelijk 
wordt gemaakt over de voortgang en planning van activiteiten en alles over 
het voorbije verenigingsjaar. De datum is nog niet bekend maar hou de 
publicatieborden in de gaten.........

Met vriendelijke groet,
William van der Geer

Bestuurslid

PV Actief

staat er weer een PV Activiteit op het programma dus..... 
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OPGAVE

Oud papier in de blauwe containers.......voor de P.V.

Opbrengsten 2011 / 2012 / 2013
1e kwartaal: 5735 kg / 5745 kg / ------ kg
2e kwartaal: 5890 kg / 5305 kg / ------ kg
3e kwartaal: 4950 kg / 4130 kg / ------ kg
4e kwartaal: 6010 kg / 5545 kg / ------ kg

     Totaal: 22585 kg / 20725 kg / ------ kg

De oplossing van de puzzel uit de vorige „in de Kijkert“ is:
„Werklui“

Eerste prijs €: 10,- Petra den Hollander
Tweede prijs €: 7,50 Yvonne v/d Ploeg
Derde prijs €: 5, Fred v/d Eijnden
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.....
In deze editie staat de puzzel op pagina 23. SUCCES

Wéér geen kopij van jou ontvangen !!

Tegenwoordig zijn er een heleboel 
spelletjes op de computer, een 
daarvan is het raden van een 
bedrijfslogo. Nu heb ik op een 
verloren dag (en die heb ik niet veel) 
een rondje regio gedaan en daar 
kwam ik dit logo tegen. Verderop in 
deze „GLOSSY“ de oplossing.

Veel succes 
Henk Koelewijn
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Pinda’s -- Noten -- Zuidvruchten
Wij z i jn t e v inden op v ier Le idse markten

Woensdag: Botermarkt ( t /o Ki jkshop)

Donderdag: Stevenshof

Vr i jdag: Merenwi jk

Zaterdag: Nieuwe Ri jn ( t /o nr.28 )

** Voor alle medewerkers van **

bij aankoop van tenminste €: 5,-
een half pond vliespinda’s
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Oké, wil je ons dan nu
misschien vertellen
waar de oppas is ??

Visdag 15 augustus 2012
Na lekker vroeg opgestaan te zijn ben ik vertrokken naar de zaak. Daar 
aangekomen gelijk even een bus klaargezet en mijn visspullen ingeladen. 
Toen we hier mee klaar waren gingen we effe een bakkie doen, terwijl 
iedereen die meeging zijn spullen in laadde. Om 6:00 uur vertrok de bus 
naar het Noord-Hollands kanaal. Het plaatsje heet Westgraftdijk waar we 
gaan neerstrijken. Het is ongeveer een uurtje rijden. Daar aangekomen 
werd voor iedereen een plekje gezocht en kon iedereen zijn spullen 
uitpakken. Eenmaal klaar was het wachten op de toeter want als deze van 
zich heeft laten horen mag het vissen beginnen. Er word op gewicht 
gewogen en er wordt gekeken wie de grootste heeft (blijft toch een mannen 
ding). Tijdens het vissen, zijn er twee pauzes met een lekker hapje en een 
drankje (iedereen is verplicht hieraan mee te doen). Tevens willen wij Kim 
bedanken omdat ze toch weer de hapjes en drankjes verzorgd heeft. Het 
weer heeft lekker meegedaan het laatste uurtje begon het een beetje harder 
te waaien. Toen klonk daar weer de toeter !!! Stoppen allemaal en 
opruimen. Als laatste hing het leefnet waar de vis in zit nog in het water. 
De middelste plaats (waar de bus staat) zit Cor die heeft als eerste alles 
opgeruimd en in geladen op het leefnet na. Hij rijdt eerst met de bus terug 
naar de laatste plaats en haalt dan iedereen 1 voor 1 op. Terwijl de visser 
zijn spullen inlaad word de vis gewogen en dan door naar de volgende 
totdat iedereen weer in de bus zit. Tijdens de rit naar de zaak is er nog een 
drankje in de bus. Op de zaak aangekomen word de bus leeggehaald en 
schoongemaakt door ons zelf. De prijzen gaan naar boven en daar vind de            
prijsuitreiking plaats. Normaal gesproken heeft Saar voor ons een heerlijk 
buffet gemaakt, dit keer hadden wij besloten uit eten te gaan. We hebben in 
het Luxor gegeten. Dit was een heerlijk festijn en een bar gezellige avond.
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U werkt nog, u zit in de (pré)VUT, of u bent
gepensioneerd en lid van de PV Leiden ??

Laat ons het weten als er wijzigingen zijn !!
Bel, Mail of stel het

secretariaat op een andere
 manier op de hoogte van

de wijziging(en) ! 

Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijnsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA  Leiden -- E-mail: jaap@pvleiden.nl

Giro: 30 90 60 t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH-ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden

De uitslag van de visdag was: 1- Cor Zonneveld 6880 gr. ** 2- Ronald v 
Lingen 4595 gr. ** 3- Hans Waghtendonk 3500 gr. ** 4- Harry Volwater 
2680 gr. ** 5- Willem v Kampen 2540 gr. ** 6- Willem Westerhoven 1360 

gr. ** 7- Sean Zonneveld 1140gr. ** 8- Piet 
Oranje 940 gr. ** 9- Greet Westerhoven 880 gr. 
** 10 Henk v Kampen 880 gr.
De grootste vis is gevangen door Cor Zonneveld 
(eentje van 53 cm). Het was weer een geslaagde 
dag, op naar volgend jaar. Hebben jullie nog 
vragen, of wil je een seizoen meedoen, laat het 
mij weten en ik zal je alle informatie geven. 
Mail me op tommy_851hotmail.com.(Cor 
Zonneveld).

mvg en veel visplezier Cor Zonneveld
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Groeten uit Duitsland
Het is de afgelopen tijd iets mindere geweest. We hebben Bob onze Jack 
Russell in moeten laten slapen. Hij had gevochten met de twee Jack 
Russell’s van Heiko onze buurman aan het eind van de straat. Onze 
kleinzoon was te logeren bij ons (ik had hem in mijn vijf vrije dagen 
meegenomen) en die wilde Bob vasthouden. Hij is bijna drie dus dat moet 
kunnen nietwaar. Maar toen Bob ineens de blaf van de honden van Heiko 
hoorde werd hij dol en vloog erop af. Dit geweld was voor de kleine teveel 
en liet hem los. En eer Else erbij was hadden ze elkaar al zo toegetakeld! 
Ook Heiko’s vrouw Hanna was op het gevecht afgekomen 
en probeerde ze uit alle macht los te krijgen. Na een paar 
minuten lukte het de twee vrouwen om ze te scheiden en 
kon Else Bob meenemen. Thuisgekomen heb ik hem eerst 
in bad gedaan, hij zat helemaal onder het bloed. Ik zag wel 
gelijk dat zijn hoektand dwars door z’n lip stak schuin 
naar buiten. Dus toen ik dat weer wat gefatsoeneerd had 
en Bob schoon was ging hij schuldig op z’n plaats liggen 
en ik aan de koffie bij Hannelore. Toen we terug kwamen 
zag ik dat zijn tand weer scheef stond dus leek het me 
beter om even bij de dierenarts langs te gaan om te kijken of de tand 
misschien eruit moest. We konden over een goed uur langskomen. Dus 
Else lag de kleine op bed en ik ging met Bob naar Upschort, een 
buurplaatsje waar onze dierenarts woont. Die was nog bezig met een ander 
hondje maar met een kwartier waren we aan de beurt. Toen hij de hoektand 
wilde bekijken zat hij weer door z’n lip dus het leek hem beter om dat gat 
in de lip maar even te hechten en zou hem daarom even in slaap spuiten. 
Prima, na 10 minuten was hij in dromenland en kon hij de zaak beter 
bekijken en daar schrok hij van, de hele bovenkaak was verbrijzeld! In de 
onderkaak stonden alle tanden los in het tandvlees en de opstaande 
kaakrand was afgebroken. Dit is echt goed fout schoot het direct door me 
heen. Hij heeft wel een kwartier gekeken en geprobeerd het goed te krijgen 
maar dat was onmogelijk. Hij zei dat er een mogelijkheid bestond om naar 
Oldenburg te rijden daar is een kliniek die heel misschien iets kon doen, 
maar ik moest wel rekening houden met een rekening van 800 tot 1500 
euro en geen enkele garantie dat het weer goed zou komen. Dus heb ik 
moeten besluiten om hem niet meer wakker te laten worden….pfff heftig 
weer zoiets. Dus bij thuiskomst drama natuurlijk. Maar niet alleen bij ons, 
ook bij onze roemruchte buurvrouw Hannelore, die heeft ook weer een 
enorme last van mollen in haar gazon dus die had het schietapparaat 
geplaatst en ze wilde de andere morgen even kijken of hij afgegaan was, ik 
kan dat dus zo zien zonder hem aan te raken, maar zij vond het nodig om 

Bob op de uitkijk



hem er uit te halen en om te keren, dus toen ze hem in haar linkerhand 
wilde nemen ging hij af……9 mm patroon erin en schoot haar halve 
wijsvinger aan flarden!!  Haar zoon Harald had de knal gehoord en kwam 
aangesneld om haar te zeggen dat de mollenvanger afgegaan was en zag 
z’n moeder staan die zei; “Ach man, geh herein, geh herein”! Nouja ritje 
ziekenhuis en die pakte de vingers ernaast er als spalk ook bij in en deed er 
gips omheen. Elke morgen terugkomen voor controle! Toen wij ’s middags 
even langsgingen voor een bakkie koffie en peptalk vroeg ze mij of ik die 
twee goeie vingers eruit kon halen en opnieuw het gips erom kon doen dan 
kon ze in elk geval weer wat werk verrichten! Ik heb haar toch maar 
uitgelegd dat we dat beter niet zouden doen omdat ze anders problemen 
zou gaan krijgen. Dus nu gaan we er dagelijks even heen om aardappelen 
te schillen of andere klusjes te doen die ze niet zelf kan. Maar toen deze 
week onze jongste zoon hun tweede kindje zich aankondigde (4 weken te 
vroeg) en we er samen heen wilden zei ze dat ze best voor de paarden  kon 

zorgen dus dat we niet in ons hoofd moesten 
halen om ze in een pension te gaan brengen! 74 
jaar hè! Pittig wijffie!! Haar zoon Harald moest 
uitmesten maar de paarden in en uit de stal halen 
dat deed zij! Voeren van paarden en kippen dat 
doet Hannelore daar komt niets of niemand 
tussen, ook geen halve afgeschoten vinger. Ohja, 
we hebben er een gezonde kleindochter bij van 
3655 gram en ze heet Lisa.

Groetjes uit Duitsland van Gijs en Else
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Varkenshaas met Curry uit de oven
Benodigdheden:
50 gr. zachte boter -- 1 eetlepel milde currypasta -- 1 eetlepel fijngehakte 
koriander -- 2 varkenshaasjes -- 350 gr. gesneden spitskool -- 1 
winterwortel in dunne plakjes -- 250 gr. gesneden ananas in blokjes -- 105 
ml. vleesbouillon -- peper en zout.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 175 gr. Meng de boter met de currypasta, 
koriander en wat zout. Halveer de varkenshaasjes en snij ze in de lengte 
open. Wrijf ze in met peper en zout en vul de inkeping met de curryboter. 
Neem een lage ovenschaal en vet deze in met wat boter. Verdeel hierin de 
spitskool, wortel en de ananas. Schenk hier overheen de bouillon en leg de 
varkenshaasjes tussen de groentes. Schuif de ovenschaal nu in de oven en 
bak de varkenshaasjes in 25 tot 30 minuten gaar. De smaak is zóóó apart, 
smakelijk eten.

Jan de Kok.



Vutters en Gepensioneerden 
Laten we beginnen met een niet zo 
mooi bericht, eind februari zijn onze 
collega’s Cees Guyt (zwarte Cees zoals 
hij genoemd werd), en Peter Kellner 
onverwachts, op 64 jarige leeftijd 
overleden. Peter Kellner was ook op 
onze reünie’s aanwezig, hij was 
controleur in de vestiging 
Leidschendam...

Nu een kort berichtje wat de reünie betreft, het duurt nog wel even voor het 
zover is, acht maanden nog „maar“, toch komt er zo af en toe een stukje in 
de „in de Kijkert“. Dit alleen om je er aan te herinneren dat deze reünie op 
2 November 2013 gehouden wordt. Ziet u een oud collega, geef het dan zo 
veel mogelijk door. Wij, Maarten en Gerrit, zouden het heel leuk vinden 
om zoveel mogelijk oud collega’s te ontmoeten en met elkaar in contact te 
brengen. Wij laten het hier bij, het is niet zo’n lang stukje deze keer, maar 
in de volgende „in de Kijkert“ komt er weer wat meer informatie. 

Groeten Maarten en Gerrit
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Peter KellnerCees Guyt

Beste Collega’s
Zoals velen van jullie al weten heb ik overplaatsing aangevraagd naar 
Alphen aan den Rijn. Daarom wil ik mij terugtrekken als voorzitter van de 
personeelsvereniging Leiden. Ik werk sinds januari 2003 met veel plezier 
op de vestiging Leiden maar door persoonlijke omstandigheden heb ik 
overplaatsing aangevraagd. Dit betekent ook dat ik en de 
personeelsvereniging iemand zoeken die het leuk vind om het aquarium te 
gaan onderhouden. Je kan hiervoor contact opnemen als je dit wilt gaan 
doen bij mij of bij Jaap van Egmond. Bedankt voor de geweldige 
samenwerking.

Groet, Michel Koevoets

Weer geen kopij van
jou ontvangen.....
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Hallo...wij zijn er ook nog !!
Een schreeuw om aandacht ?!? Wat is er aan de hand, wie zit hier achter?? 
Even uitleggen, ik heb een alarmerend mailtje gekregen van Elly van 
Kleef. Of wij, de chauffeurs, wel weten dat er een Arriva-store aan het 

Stationsplein in Leiden zit…. Sinds Arriva 
in deze regio het vervoer mag verzorgen is 
in het Visitor Centre (onder de Kamer van 
Koophandel) een hoekje vrij gemaakt voor 
de Arriva-store. Elly staat hier, bijgestaan 
door Menno Holtslag, Rob Hut en Jenny 
Beele, klanten te woord die vragen hebben 

over abonnementen. Er zijn vooral erg veel klachten over dure 
abonnementen en samen met de 
klant wordt dan naar een ander, 
veelal goedkoper alternatief 
gezocht. Ook zijn er regelmatig 
vragen van passagiers over de 
verschillende nieuwe buslijnen 
die keurig netjes beantwoord 
worden. Veel tevreden klanten 
dus maar …. op de bus gaat het in 
en uitchecken nogal eens verkeerd. Wij als chauffeurs komen ze iedere dag 
meerdere malen tegen, passagiers die klagen dat er weer teveel geld 
afgeschreven is, ongeacht of het hun eigen fout is of dat het aan de 
validator ligt. Nu is het de bedoeling dat wij als chauffeurs de mensen 
doorverwijzen naar de Arriva-store. Elly, Menno, Rob en Jenny lezen dan 
de OV-kaart uit en zorgen voor restitutieformulieren zodat de klanten het 
geld weer terug kunnen vragen. Maar waar zit dat gebouw dan hoor ik 
jullie al zeggen….nou, als wij met de bus in de box staan zie je het Visitor 
Centre schuin rechts aan de overkant van het Stationsplein. Het is trouwens 
de bedoeling dat de Arriva-store in de toekomst een ruimere plaats krijgt in 
het VVV kantoor die ook in hetzelfde gebouw is gevestigd. Het is dan ook 
de bedoeling dat hier de gevonden voorwerpen geregistreerd en opgeslagen 
worden. Wel zo duidelijk voor de passagiers zeggen ze alle drie in koor! 
Elly, Menno, Rob en Jenny willen ook nog even kwijt dat ze het gevoel 
hebben dat ze als medewerkers van de Arriva-store het ondergeschoven 
kindje zijn, uit het oog uit het hart, zo’n gevoel dus. Aan ons chauffeurs de 
schone taak om daar verandering in te brengen, dus ook voor onze collega-
chauffeurs van de vestigingen Lisse, Gouda en Alphen a/d Rijn. Elly heeft 
beloofd dat ze voortaan in iedere Kijkert een stukje schrijft over het reilen 
en zeilen in de Arriva-store. En dan in het bijzonder de leuke voorvallen en 
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gebeurtenissen zodat wij een beetje op de hoogte blijven, één 
voorbeeldje…. Elly krijgt een oudere Engelse dame aan de balie met veel 
tassen en een shopper, ze wil naar Groningen. „You can’t go to Groningen 
by bus madam“. Boos maakt ze duidelijk dat ze toch met de bus naar 
Groningen wil. Menno: oké, en maakt een uitdraai van www.9292.nl van 4 
A4’tjes met een reistijd van ruim 7 uur. Mevrouw was tevreden en wil de 
trap af met al haar bagage om naar buiten te gaan. De directeur van het 
Service Centre loopt net binnen en vraagt netjes aan haar of hij kan helpen. 
Woest snauwt zij naar hem: Don’t touch my bags!!

namens Elly, Menno, Rob en Jenny.
Jos van der Ploeg

Dirk is niet meer……!
“Ik wil een hondje” zeurt Gertje al jaren. “Als je groot bent” antwoord zijn 
mamma die alleen maar problemen ziet met uitlaten, vlooien en haren in 
huis. Haar sop/boensyndroom laat dit niet toe. Gert, inmiddels 13 jaar 
krijgt géén hondje maar een Russische hamster van 4 x 1,5 cm. Het wordt 
helemaal een dolle beestenboel als er twee goudvissen bijkomen. Na een 
jaar genoten te hebben van het nietszeggende beestje gebeurt er iets heel 
ergs; Dirk is weg!!!! Het hele huis wordt op zijn kop gezet en mamma stoft 
nog eens extra onder de kasten. Toch weer eens kijken in de kooi, hoe is 
Dirk ontsnapt?? In een hoekje een hoopje voer en daar ligt Dirk onder; 
DOOD!! Gert is bedroefd, moeder iets minder. Ze leggen Dirk in de schuur 
want dan kan pappa nog even afscheid nemen. ’s Avonds is het zover, de 
begrafenisstoet begeeft zich met een kistje naar de schuur. Maar waar is 
Dirk…..? Hij ligt niet meer op de plank, na een val van 1,5 meter loopt 
Dirk wat suf door de schuur, het beestje is helemaal niet dood maar was 
aan een winterslaap begonnen. Dit is een waar gebeurd verhaal waarbij ik 
wil melden dat het verstandig is wat informatie op te vragen alvorens aan 
een beest te beginnen. Wilt u een katje? Bel dan met Luciën van de 
kittenopvang 071-5012134.

Cisca

PV Actief

staat er weer een PV Activiteit op het programma dus..... 
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Huize M
Op 2 maart jl. was de première van huiskamerrestaurant Huize M van 
familie Martini. Koken en alles wat verder nog met eten en drinken te 
maken heeft is een passie van mij, Klaus Martini. Kookprogramma’s over 
sterrenkeukens, maar ook worst maken en roken, BQQ’s en mooi 
serviesgoed om gerechten op te presenteren hebben mijn belangstelling. Al 
dat soort zaken vind ik prachtig. Ik kan niet langs een restaurant lopen 
zonder op de menukaart, die buiten hangt, te kijken. Wat mij dan opvalt is, 
dat er zo vaak dezelfde soort gerechten op staan. Geen menukaart kun je 
bekijken of er staat wel runder carpaccio en een garnalencocktail op, ik wil 
wat anders. Er valt met mooie producten zoveel te doen. Maar het moet 
wel een hobby blijven. Werken in de horeca zou ik nooit meer willen. 
Daarom ben ik samen met mijn vrouw een huiskamerrestaurant begonnen. 
Het is mijn bedoeling om één keer in de zes à zeven weken een menu van 
leuke gerechten te maken, geïnspireerd op de hoogwaardige keuken. Ik wil 
het graag mooi presenteren en kwaliteitswijnen erbij schenken. Het is niet 
zo, dat ik nu even een sterrenrestaurant begin in mijn huiskamer, maar ik 
leg de lat wel hoog, ik wil iets presenteren wat niet overal zo maar te 
krijgen is. De bedoeling is dat wij onze eettafel mooi indekken voor 5 à 6 
gasten, die wij mede door ons eten een prachtige avond bezorgen. Het is 
leuk als 6 verschillende mensen die elkaar niet allemaal kennen samen een 
leuke avond doorbrengen omdat ze toch in ieder geval één 
gemeenschappelijke belangstelling hebben, namelijk goed eten en mooie 
wijnen. Ik denk dat wij op deze manier leuke avonden kunnen organiseren 
voor onszelf en anderen. Ik kook daarom tegen kostprijs. 
Op www.huiskamerrestauranthuizeM.nl kondigen we aan wanneer we het 
volgende diner willen organiseren en wat het menu zal zijn. Jullie kunnen 
daar ook het try-out menu van 2 maart jl. bekijken. 

Klaus Martini

OR REVISITED
Vorig jaar onthulde ik in dit blad enkele geheimen van het dagelijks leven 
van een OR-lid en hoe zwaar dat allemaal wel niet was. Een enkeling dacht 
dat het satirisch was bedoeld. Het was mijn voornemen jullie dit maal te 
verhalen over het officiële afscheid dat de vijf vertrekkende OR-leden werd 
aangeboden door de directie. Dat gebeurde eind vorige maand. In tweede 
instantie want de directie had eigenlijk begin december al afscheid zullen 
nemen op onze laatste vergadering maar schitterde door afwezigheid. Het 
was dat het dagelijks bestuur van de OR hen daar zowel fijntjes als niet 
aflatend op attendeerde anders waren wij met stille trom vertrokken. Het 
resultaat van hun bemoeienis was evenwel een wellustige avond in een 



Pagina 15

Hilversums restaurant met bijna alle OR-collega’s en de directie. Helaas 
hoorde ik van redacteur Peter dat er niet meer genoeg ruimte was in deze 
editie voor mijn drie pagina’s tellende verslag van de gebeurtenissen. Dat 
is jammer want nu blijven jullie verstoken van de details. Maar het heeft 
het voordeel dat ik doorsijpelende geruchten over de copieuze maaltijd, het 
overvloedig drankgebruik, de geanimeerde gesprekken en jongensjool 
alsmede op tafel dansende serveersters en de beperkte bewegingsvrijheid 
in een garderobekast hier al kan verwijzen naar het rijk der fabelen. Vanuit 
een meer serieus en informatief perspectief wil ik enkel kwijt dat ik de 
Connexxion delegatie behoorlijk stil heb gekregen door het enkel noemen 
van onze nieuwe bussen, de fantastische stoel en natuurlijk het 
onvolprezen open deuren beleid. Zij revancheerden zich overigens met de 
ontboezeming welk een aderlating het was geweest dat ze al die hoog 
kwalitatieve niet herleidbare indirecten hadden weten te dumpen bij 
Arriva.

Vorige maand had ik een gesprek met Wilfred Jonkhout -de nieuwe Jan 
Heilig, zeg maar- waarin ik hem en de overige twee leden van de 
kieslijstplaatsingscommissie (galgje!) van de FNV vertelde dat er zat leuke 
dingen in het leven zijn en dat personeelsvertegenwoordiging daar 
behoorlijk laag op scoort. Gebrek aan passie, vond Wilfred. Nou, die passie 
steek ik wel ergens anders in, en werkzaam zijn in de medezeggenschap is 
voor mij toch in eerste instantie een kwestie van je verantwoordelijkheid 
nemen. Wat is daar leuk aan. Als er meer werknemers geïnteresseerd waren 
gooide ik er subiet het bijltje bij neer. De realiteit is echter dat er maar 
betrekkelijk weinig mensen zijn die zich voor ons algemeen belang willen 
inzetten. En als er dan een beroep op je wordt gedaan, zelfs nadat je hebt 
geprobeerd je kont tegen de krib te gooien in je „sollicitatiegesprek“ weet 
je dat het water onze bondsbestuurders aan de lippen staat. Dan kun je je 
verantwoordelijkheid moeilijk gaan ontlopen. Met als resultaat dat ik als 
tweede man uit Zuid Holland Noord op de zesde plek op de 
verkiezingslijst kom. En ja, die verkiezingen komen er binnenkort aan. 
Jullie zullen weldra verkiezingsposters zien (schrik niet van mijn foto) en 
van 21 tot 28 maart kunnen jullie via de computer stemmen. Waarschijnlijk 
zal er in die periode iemand van de VC een dag op de stalling zijn met een 
laptop zodat ook degenen die thuis geen PC hebben of daar moeilijk mee 
overweg kunnen de mogelijkheid wordt geboden hun stem uit te brengen. 
Die verkiezingen zijn belangrijk. Daar zal ik misschien nog een flyer aan 
wijden. Hier volsta ik voorlopig met jullie te vragen te zijner tijd in ieder 
geval je stem uit te brengen hetzij op mij hetzij op een andere kandidaat.

Mark
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Vlakbij
Molen de Valk

Ons terras ligt aan de 
Rijnsburgersingel. Met een klein 
park en een prachtig uitzicht op 
Molen de Valk is dit één van de 
mooiste plekjes van Leiden.

Alle salades worden 
opgemaakt op een mooie 
schaal en in luxe dozen 
verpakt.
Wij bezorgen de 
lekkernijen voor uw party.
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Herenstraat 82-86 -- 2313 AM  -- Leiden -- 071 5122988 -- Fax: 071 5131948
Fietsen

Batavus - Sparta - Brompton - Koga
Koga signature - Strida

Bromfietsen
Tomos - Peugeot - Piaggio

Gilera - Vespa - Derby - Sym

Let op: ALLE WIELRENKLEDING, dus jacks, shirts, 
shorts, collants.......maar OOK schoenen 50 % KORTING !!

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur
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Of ik met Al Capone naar de Bruine Boon
ging(??) werd mij door verschillende collega’s gevraagd. 
Niets vermoedend keek ik ze een beetje raar aan maar 
toen ik mij omdraaide begreep ik het. Klaus Martini kon 
inderdaad zomaar doorgaan voor Al Capone. Lange 

zwarte jas, zwarte leren handschoenen en een brede hoed op zijn hoofd, hij 
miste alleen een dikke sigaar! Met deze levensgenieter en bovenal 
Bourgondiër had ik inderdaad een afspraak, dus togen we samen naar de 
Bruine Boon. Klaus was de week voor onze afspraak op vakantie geweest 
in het Duitse Willingen (in de buurt van Winterberg) om te gaan langlaufen 
maar op de eerste dag is hij zo hard ten val gekomen dat er van langlaufen 
niets meer kwam. De arts vreesde zelfs dat zijn schouderblad gebroken was 
omdat hij zo'n pijn had. Tijdens een bezoek aan een ziekenhuis zijn er 
röntgenfoto’s gemaakt en het bleek zwaar gekneusd te zijn. Maar het motto 
van Klaus is; niet bij de pakken neerzitten maar van de nood een deugt 
maken. Dus de rest van de vakantie heeft hij veel gewandeld en bezoeken 
gebracht aan sauna en beauty faciliteiten van het hotel waar hij zich 
heerlijk heeft laten masseren!! Klaus is geboren op 8 november 1966 in 
Innsbruck, Oostenrijk, als oudste van het gezin en heeft 2 broers en 2 
zussen. Een van die zussen woonde al jaren in Nederland en tijdens een 
van die bezoeken aan haar is hij hier blijven hangen. Hij kwam nogal eens

 in de kroeg en daar heeft hij Corine leren kennen. Corine
     hielp soms in die kroeg achter de bar en het was liefde op

         het eerste gezicht wat tot gevolg had dat Klaus
         binnen no-time bij haar in trok. Ze zijn nu
         alweer 9 jaar getrouwd en wonen in een mooi
         huis aan het water in Leiden Zuid West. Wat
         mij verbaasde was het volgende: Klaus is al
         een keer op jonge leeftijd getrouwd geweest.
         Uit dat huwelijk heeft hij 2 dochters en hij 

heeft zelfs al 3 kleinkinderen! De laatste jaren heeft hij weer wat contact 
met de dochters en de kleinkinderen. Corine vindt het helemaal geweldig, 
Klaus heeft wat meer tijd nodig maar hij kijkt met vertrouwen naar de 



toekomst. Na de middelbare school in Innsbruck heeft hij de 
koks/kelneropleiding gevolgd. Na zijn stukgelopen huwelijk heeft Klaus in 
Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk als kok in verschillende 
sterrenrestaurants gewerkt en het koks-vak goed onder de knie gekregen. 
Daarna heeft hij bijna 3 jaar op het cruiseschip Queen Elizabeth 2 gewerkt 
waarbij hij zich opgewerkt heeft tot souschef. Als bijkomend voordeel 
heeft Klaus bijna alle 
wereldsteden bezocht waar de 
Queen Elizabeth 2 aanlegde, 
geweldig toch? Zoals eerder 
gezegd is Klaus  in Nederland 
blijven hangen, en heeft hij 
zo’n 1,5  jaar als barmanager 
in het Dorint Hotel in Den 
Haag gewerkt. Op een gegeven moment had hij wel gehad met het harde 
werken in de horeca en is zo'n 7 jaar geleden op de bus begonnen. Eerst via 
een uitzendbureau en na een tijdje is hij in vaste dienst gekomen. Klaus 
heeft het meer dan best naar zijn zin en je herkent hem dan ook aan zijn 
bulderende lach, ja hij is vaak positief aanwezig! Omdat hij het koksgevoel 
niet helemaal kon loslaten (het begon toch weer te kriebelen) is Klaus 
samen met Corine een huiskamerrestaurant begonnen: Huize M. Op 2 
maart jongstleden heeft hij in Huize M. de eerste try-out gehad. Voor dit 
gebeuren had Klaus een zeer gemêleerd gezelschap bij elkaar gevonden: 
onze collega Terence Scholtes met een kennis, de eigenaar van Wijnkoperij 
La Bordelaise  met een medewerker en last but not least een lid van 
Travestieclub The Ally Girls samen met zijn partner. Als het goed is zou 
Terrence een recensie schrijven in deze Kijkert over deze bijzondere 
ervaring, ben wel erg benieuwd hoor. Naast koken heeft Klaus nog een 
grote passie. Hij is helemaal gek van sport (om te kijken dan en zéker niet 
om zelf te sporten zegt hij lachend), in het bijzonder van voetbal, American 
Football en ijshockey. Vorig jaar heeft hij zo’n beetje de grootste 
voetbalbeleving meegemaakt die je mee kan maken. Hij was samen met 
een vriend bij de Champions League wedstrijd Barcelona-Leverkussen, 
Barcelona won die wedstrijd met 7-1. In deze legendarische wedstrijd 
scoorde Messi 5 wonderschone goals, de één nog mooier dan de ander! 
Maar het ultieme sport-doel van Klaus is het bijwonen van de Super Bowl, 
de finale van de National American Football League. En dat gaat zeker een 
keer gebeuren zegt Klaus zeer overtuigend, jaja. Om in de stemming te 
komen heeft Klaus alvast Vip-kaarten gekocht voor een wedstrijd van de 
National American Football League op 27 oktober in het Wembley-
Stadium. Dan spelen de San Francisco 49ers en de Jacksonville Jaguars 
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tegen elkaar. Ik kan met gemak nog wel een blaadje vol schrijven over 
Klaus maar het is nu toch echt tijd voor de 

10 moeilijke vragen…..
Mijn leukste hobby’s zijn:
Naast het hierboven beschreven sport en Huize M. is dat vooral wijn, wijn 
en nog eens wijn. Ik heb een aantal jaar een wijnstudie gevolgd en 2 
brevetten gehaald maar omdat het te veel tijd kostte ben ik daar mee 
gestopt. Ik bezoek wel regelmatig wijnbeurzen en wijnproeverijen.

Mijn grootste ergernis in het verkeer is:
Fietsers in Leiden!!! Als ik in de politiek zou zitten dan zou ik een anti-
fiets partij oprichten.

Wat is je grootste zonde?                                                                                                                   
Het snoepen van zoetigheid! Repen chocolade en bonbons zijn bij mij niet 
veilig. Gelukkig houdt Corine mij ook in de gaten want ik moet afvallen 
(wat niet meevalt als Bourgondiër!!).

Wie zet je op een voetstuk?
Iedereen die vrijwilligerswerk doet, het maakt niet uit wat voor werk het is.

Wat is je lievelingseten?
Op de barbecue zelf gerookte T-Bone 
Steak met kruidenboter en natuurlijk met 
een goed glas krachtige rode wijn, 
geweldig .....

Dit zal ik nooit meer doen:
Tot twee jaar geleden rookte ik dagelijks 
30 á 40 sigaretten en ben toen van de ene op de andere dag gestopt. Ik rook 
nog wel af en toe een lekker sigaartje na een lekker diner.

Wat zijn je negatieve en positieve eigenschappen?
Als er iets niet goed is of als er iets niet naar mijn zin is kan ik moeilijk 
kalm blijven en ga dan vaak gelijk uit mijn dak. Positief is dat ik vrijwel 
altijd vrolijk ben (denk maar aan mijn bulderende lach!!).

Voor wie heb je respect?
Voor zowel mijn vader als mijn moeder. Na de scheiding van mijn ouders 
heeft mijn moeder 5 opgroeiende kinderen alleen opgevoed. Mijn vader is 
door een tumor in zijn hoofd blind geworden toen ik nog geen jaar oud 
was. Hij heeft zich in het Europees Parlement, waar hij werkte, altijd 
ingezet voor het welzijn en de rechten van blinden.
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Mijn leukste vakantiebestemming is:
Ten eerste natuurlijk Oostenrijk, ik ga er regelmatig op familiebezoek en, 
niet onbelangrijk, hier ligt toch mijn Heimat. Maar zeker ook New York 
voor de diverse grote sportclubs.

Wat is je favoriete lijn en waarom?
Ik vond lijn 90 altijd een mooie lijn vooral als in het voorjaar de 
bollenvelden in bloei staan, ik vind het nog steeds jammer dat we die lijn 
niet meer rijden. Nu rijd ik het liefst de lijnen 186/187 naar Gouda, 2 
slagen van Oegstgeest naar Gouda en je dienst zit erop .....

Zo, nu weten jullie wat meer van Klaus, enne ….. als je een keer culinair 
verwend wilt worden houd dan de site van Huize M. goed in de gaten …..

Jos van der Ploeg
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Wij sparen alle(!) merken BUIZENRADIO’S en
alles wat ermee te maken heeft zoals:

bandrecorders - pick-ups - kleine transistorradio’s
en wekkerradio’s.

Verder vragen wij single’s voor de juke-box

Tel.: 071 8886470 of 06 22 216889
Arnold & Cisca Verbrugge

Weer geen
kopij van

jou
ontvangen

Foto van vroeger

U zoekt een leuke kitten?  Kijk op onze site of bel: 071 5012134
Oud Adeselaan 29     Rijpwetering (lijn 56)
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Foto van vroeger Stadhuisbrand Leiden
februari 1929

Try-out Huize M. (Klaus Martini) 
Als één van de uitverkorene mocht ik met vijf andere aanschuiven in het 
nieuwe huiskamer restaurant van Corine en Klaus Martini. Eenmaal 
aangekomen bij Huize M. werden wij gastvrij ontvangen door Corine.
Een gezellige huiskamer die aangeeft dat men hier passie heeft voor eten 
en drinken. Na gezellig kennis te hebben gemaakt met de anderen werd ons 
een heerlijke  champagne aangeboden met als bijpassende verassing een 
tricolor van smaken om de smaakpapillen te prikkelen. En ik moet zeggen 
dat is absoluut gelukt. Vervolgens werd ons bij iedere gang een bijpassende 
wijn geserveerd met begeleidende uitleg. Als eerste gang werd ons een 
moes van gerookte forel met oestermulsie en 
prei-as geserveerd op een grote steen, die hij 
zelf  uit een Tiroolse bergrivier heeft geplukt.
Dit alleen al zag er uit als een schilderij en 
smaakte voortreffelijk. Alle gerechten die 
volgden waren een aan één schakeling van 
smaken  en samenstellingen. Ik moet Klaus 
een compliment geven omdat hij echt weet 
wat koken is. Ook Corine weet iedereen op zijn/haar gemak te stellen 
waardoor er een hele ontspannen sfeer ontstaat. Kortom het was een avond 
om te herhalen en het is absoluut de moeite waard om een keer te 
reserveren.

Corine, Klaus geweldig

(zaterdag 02-03-2013)
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Afzonderen
Alarmering
Ambtenaar
Bestraffing
Buidelmarter
Cocon
Concert
Dijkage
Doopformule
Dorpsgemeente
Duinstreek
Eefje
Eerste
Effectenkoers
Epigram
Fototechnisch
Gedwee
Gefeliciteerd
Gesis
Hoera
Horzelnest
Hygiene
Infraroodlamp
Inktsoort
Kleurenfilter
Klier
Koperets
Leerbehoeften
Lisdodde
Maizena
Manneke
Meervoud
Mergpijp
Muntschat
Onrust
Opduiken
Optietermijn
Paraguay
Peilkompas
Pianiste
Ploegendienst
Praler
Routinebezoek
Schemerdonker
School
Schrijfkosten
Slibafvoer
Speer
Spelverdeler
Staketsel
Steak
Steenboorder
Tekstletter
Toeslagbiljet
Trekpen
Varkensoogjes
Veelvlak
Voorkeur
Vreemdheid
Zeeoever
Zoiets

De overgebleven letters vormen een kledingstuk.....

SUCCES  --- SUCCES --- SUCCES --- SUCCES
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OPLOSSING

Arriva Citea Dasspeld
ZHN of Friesland
Prijs: €. 10,- per stuk
Eventueel 
verzendkosten: €. 1,50
Informatie:
Jaap van Egmond
Mobiel: 06 40 180328

BRUIDSREPORTAGES

Henk Koelewijn
Voor een mooie en

betaalbare(!)
reportage van de 

mooiste dag van uw leven
Bel voor informatie:
Henk Koelewijn  071 5120523 of 06 53 398354

Het is het logo van Heembouw. Ik 
heb het gefotografeerd op het 
industrieterrein in 
Noordwijkerhout, maar je dit bord 
natuurlijk overal tegenkomen.

Tot de volgende keer
Henk Koelewijn
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