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Beste Lezer
Het Jubileumjaar is 
weer voorbij en dat 
hebben wij afgesloten 
met een gratis
Snertdag en een 
schitterend 
afsluitingsfeest. Het 
bestuur bedankt 
Sander Kavelaar voor 
de ondersteuning met 
zang en muziek op 

deze feestavond. En niet te vergeten alle 
aanwezigen die dit feest tot een mooi slotfeest 
hebben omgetoverd. Eén van de aanwezige 
gasten was bereid iets op papier te zetten van 
deze avond wat u verderop in het boekje tegen 
zult komen. De Evenementen Commissie is 
ook weer druk bezig met het organiseren van 
div. activiteiten. Op 5 Maart vond het 1e uitje 

plaats wat in een rap tempo weer was 
volgeboekt. Ook dit jaar wordt de 4 daagse 
weer georganiseerd en wel op 9, 10, 11 en 12 
mei met aansluitend op de laatste dag een 
diner. Uiteraard komen er nog veel meer 
activiteiten maar daarover volgt later meer 
informatie. Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken. De Algemene 
Ledenvergadering wordt op korte termijn weer 
uitgeschreven. Wij hopen dat een groot aantal 
leden dit jaar aanwezig wil zijn om op deze 
manier hun steun te geven aan het bestuur van 
onze P.V. Wij hopen dat 2017 weer net zo’n 
mooi verenigingsjaar mag worden als 2016, 
vol met activiteiten. Maar dat is alleen 
mogelijk met de steun van onze leden. Bent u 
nog geen lid geef u dan op bij de 
bestuursleden.

Secretaris
Jaap van Egmond 
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Beste lezer
Zoals je ziet is onze 
“GLOSSY” een beetje anders 
dan anders… Ik vond het wel 
weer eens tijd worden voor iets 
nieuws dus heb ik een ander programma 
gebruikt om het boekje te maken. De eerste 
edities (ergens in 2005) maakte ik met 
Microsoft Publisher, daarna gebruikte ik 
CorelDraw en nu heb ik XaraDesigner. Dat 
programma gebruik ik allang, vooral om foto’s 
te bewerken, maar nu voor het eerst om onze 
“GLOSSY” te maken. Alhoewel, lang geleden 
heb ik het ook al eens geprobeerd met dit 
programma, maar toen raakte ik min of meer 
“verdwaald” in alle pagina’s en artikelen die ik 
erin wilde zetten… Maargoed, zoals meestal, 
wint de aanhouder, tenminste dat hoop ik dan 
maar, als ik dit schijf moet het boekje 
natuurlijk nog wel effe naar de drukker…… 
Eigenlijk ben ik best nieuwsgierig wat je van 
onze “GLOSSY” vindt….. Laat het me maar 
even weten, mail maar naar 
indekijkert@hetnet.nl of naar 
indekijkert@pvleiden.nl. Dat is trouwens ook 
het mailadres als je wilt helpen dit blad te 
vullen, of als je gewoon iets wilt schrijven op 
een papieren briefje is er natuurlijk ook altijd 
nog kastje ROOD 39. Verder vind je in deze 
editie een verslag(je) van de parkeergarage aan 
de Lammermarkt. Ik had even gehoopt dat hij 
al geopend zou zijn maar helaas, dat schijnt 
ergens in april te gaan gebeuren. Dus als dat 
allemaal klopt zal op de omslag van de 
volgende editie van onze “GLOSSY” zeker 
een plaatje prijken van het interieur…… 
Vanavond (05/03) is de bowling/steengrill 
avond, georganiseerd door de 
activiteitencommissie. Op de valreep heb ik 
daar nog een paar plaatjes van kunnen 
plaatsen, het verhaal over die avond vind je 
ongetwijfeld in de volgende editie…….
 
 
 
 
 
 

Peter
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COLOFON
De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks 

clubblad van de P.V. Leiden
Jaargang 27
Editie: Maart / April
Oplage 500 expl.
Redactie: Peter van Leeuwen
Kopijadres: indekijkert@hetnet.nl

indekijkert@pvleiden.nl
of kastje ROOD 39

Webpagina: www.pvleiden.nl
Druk:
 
Vaste medewerkers:

Nicole Mees -- Henk Koelewijn 
Jeroen v/d Plas -- Sanne v/d Plas 
Gijs Gravekamp -- Petro v/d Tang

Uw kopij zien we graag tegemoet via 
E-mail of gewoon met de hand geschreven op 
een papieren briefje in kastje ROOD 39
Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren 
voor(!) 05-05-2017
 

Bestuur & Commissies
Voorzitter: Jos v/d Ploeg

jos@pvleiden.nl -- 06 38 669862
Vice voorzitter: Koos Vooijs

koos@pvleiden.nl -- 06 55 936460
Secretaris: Jaap van Egmond

jaap@pvleiden.nl -- 06 40 180328
Penningm.: Mart Helfensteyn

mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563
Lid van bestuur: Jan Hartevelt

jan@pvleiden.nl -- 06 46 422884
Lid van bestuur: Ton Rijsbergen

071 4073181
 
Darten: Johan Westerhoven

06 52 519075
Zeevissen: Cor van Houten 

071 3676824
Binnenwatervissen: Cor Zonneveld

06 43 562234
Zaalvoetbal: Johan Kool

06 20 353130
S.U.S.T. de wielerclub van de P.V.
Voorzitter: Koos Vooijs -- 06 55 936460
Secretaris: Cees Frankfort -- 06 28 079045
Penningm.: Cees Stijnman -- 06 51 832919
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ben je nou nog geen lid (of donateur) van onze P.V.

Nostalgie

BBQ
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Welkom bij
Brasserij de
Bruine Boon

DTP: de Zwoeger

Stationsweg 1 -- 2312 AS -- Leiden
www.debruineboon.nl
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Code 95: Lifestyle III
Na het doorlopen van de zinvolle en met 
levenswijsheid doordrenkte dagen die wij 
mochten besteden aan Lifestyle I & Lifestyle 
II, wil ik alvast op de zaken vooruitlopen door  
Lifestyle III met jullie door te nemen. Deze 
leerzame clinic zal ongetwijfeld binnenkort 
ingepland worden, als de organisatie ten einde 
raad geen betere invulling kan bedenken voor 
een dagje Non Profit in een zweterig 
bovenkamertje met 10 á 14 mensen die aan het 
einde van de dag en na een belabberde lunch, 
zullen zeggen; “het was best gezellig en we 
hebben weer gelachen”. Dus ter voorbereiding 
alvast het volgende, want goed voorbereid is 
het halve werk. Misschien dat we dan zelfs 
een uurtje later kunnen beginnen, of eerder  
worden vrijgelaten! Of beiden! Als het logge 
Europese controle apparaat dat tenminste 
aankan. Oké, Lifestyle III staat in het teken 
van “Ontstress met dieren”. Ontspannen met 
dieren begint vreemd genoeg met “Koop een 
Plant”. Dit is geen grapje. Dit heb ik geleerd 
uit een serieuze documentaire met Sandra 
Bullock die in een afkick clinic was 
opgenomen. Dus aan de slag, koop een plant. 
Geen Afrikaantje of ander eenmalig 
seizoensspul voor in de tuin, maar een 
degelijke kamerplant. Een gatenplant of een 
vingerplant zijn hiervoor zeer geschikt, maar 
nooit beiden en zeker niet naast elkaar. Zorg 
bij thuiskomst voor het juiste klimaat. Verdiep 
je in de behoeftes van de plant en geef haar de 
ruimte, het licht en de voeding die het nodig 
heeft. En het belangrijkste; praat met je plant. 
Stort je hart uit. Over het weer, over je werk, 
je prestaties en je tekortkomingen. Alles. En 
als je het goed doet zal je plant gedijen. Als je 
het niet goed doet zal ze na verloop van tijd 
gaan kwakkelen, de bladen laten hangen en 
verkleuren. Mocht dat onverhoopt gebeuren, 
doe dan harder je best. Of, als de plant binnen 
een jaar overlijd, begin dan opnieuw. 
Desnoods met een Cactus. Overleeft de plant 
wel, dan zul je jezelf ook beter voelen en ben 
je toe aan fase twee. Koop een huisdier. Geen 
gerookte makreel of halve kip omdat die zo 
lekker zijn, maar een levend exemplaar met als 

doel het een aangenaam leven te geven. Hier 
kun je het zelfde mee als met die plant en nog 
veel meer. Een dier heeft natuurlijk ook meer 
en deels andere behoeften dan een plant. Die 
moeten dan ook wel aansluiten bij jouw 
behoeften en de manier waarop je wilt leven. 
Voor de meesten van ons is een hond of kat het 
meest geschikt. Ze zijn aaibaar, ze kijken je 
aan als je tegen ze praat en ze hebben ook 
emoties. Als je ze beter gaat kennen zul je zien 
dat ze met je meevoelen en daardoor zie je 
eigenlijk wat je zelf voelt. Praten en aaien van 
je huisdier werkt tevens bloeddruk en hartslag 
verlagend. Je ontspant, je wordt rustig van 
binnen en van buiten. Het dier trouwens ook. 
Ook een konijn kan bij de liefhebbers voor het 
zelfde resultaat zorgen. Probeer dan eens met 
je neus het zelfde te doen als het konijn. Echt, 
je wordt een ander mens. Zo kun je b.v. met 
een reptiel lekker langzaam doen en een 
wedstrijdje wie het langst stil kan zitten. Of 
met guppen lekker bluppen, met hamsters 
hamsteren en met papagaaien napraten. Dit 
zijn wat willekeurige voorbeelden. Verplaats je 
in het dier. Wordt een dier. En als je het goed 
doet zul je merken dat het werkt en doorwerkt 
in je werk en dat als je huisdier een jaar 
overleeft, dat je niet meer zonder kunt. Als je 
huisdier het eerste jaar onverhoopt niet 
overleeft, begin dan 
opnieuw met een plant. 
Voor meer informatie kun je 
natuurlijk altijd terecht bij 
het tuincentrum, de 
dierenarts of de bedrijfsarts.
 

Petro
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Je bent lid of donateur van de P.V. Leiden ?
Laat het ons weten als er wijzigingen zijn !!
Bel (06 40 180328), mail (jaap@pvleiden.nl) of breng
het secretariaat op een andere manier op de hoogte.
Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden
Rijsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA -- Leiden
E-mail: jaap@pvleiden.nl
Giro: NL54 INGB 0000 309060
t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH - ZWN
Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden
 

Kopij voor de volgende “in de Kijkert” inleveren voor(!) 05/05/2017
indekijkert@hetnet.nl of indekijkert@pvleiden.nl of kastje ROOD(!) 39

P.V.
Leiden
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Feestavond (28/01)
Feestavond 70 jarig bestaan van 
de PV Leiden.
Ja mensen afgelopen 28 januari 
was het weer zover, de P.V. had 
weer een leuke avond voor de 
leden in het verschiet en wie er 
waren vergeten dit feest niet. De 
P.V. bestond namelijk al weer 70 
jaar. Dit maal werd het gehouden 
op de vestiging zelf waar we 
hartelijk welkom werden 
geheten door onze P.V. 
organisatie. Er werd vanaf het 
begin af aan al lekker heen en 
weer gekletst en iedereen schoof 
gezellig bij elkaar aan om even 
een praatje te maken. Ook was er 
meer dan genoeg te eten, de 
frietkraam stond beneden op ons 
te wachten voor een lekkere 
vette hap die sommige van ons 
zeker heeft gesmaakt. Dat hadden we ook wel 
nodig. Achter de bar stonden zeer gezellige 
mensen (noem geen namen) die ons van de 
nodige drankjes voorzagen en een gezellige 
noot meezongen op de muziek die wederom 
werd verzorgd door onze eigen planner Sander 
en zijn mede zanger Jeffrey. Het wilde eerst 

even niet op gang komen maar 
na een paar lekkere meezingers 
en de polonaise lukte het hun 
toch om het merendeel van de 
aanwezigen de dansvloer op te 
krijgen en te houden. Ook was 
er weer een loterij waar we een 
hotelbon konden winnen dus 
was de spanning hoog toen het 
winnende lotnummer bekend 
werd gemaakt en ja jullie raden 
het nooit wie er gewonnen 
heeft Kees Put pffff. Was hij 
ook niet diegene die de 
hoofdprijs had bij de 
feestavond in Katwijk. Kees, 
aankomende 5 jaar geen loterij
voor jou. Kortom we kunnen 
we 
spreken 
van een 

geslaagd feestje.
P.V. bedankt en 
tot 5 maart.
 
 

Groetjes Ronald 
en Christa Spaans

Doe mij maar een VW

P.V. Leiden

Is een volkswagen eigenlijk
wel eens “gewoon” geweest ?



Kijk eens om je heen…..
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Dit keer geen Leidse sleutels of zo, maar iets heel 
anders, en ook niet in Leiden. Het ligt net buiten 
Leiden vlakbij een bushalte. Maar waar is het? 
Kijk maar goed om je heen.

Henk Koelewijn
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Eigenlijk was het de 
bedoeling dat ik weer 
eens twee collega’s 

tegelijkertijd aan jullie zou voorstellen. Twee 
jonge nieuwe collega’s die begin 2017 een 
zogenaamd min/max contract (minimaal 23 
uur en maximaal 40 uur) gekregen hebben bij 
ons in Leiden. Maar ja, als één van die 
collega’s (nee, ik zeg niet wie het is....) mij via 
een appie laat weten dat hij onze afspraak bij 
de Bruine Boon is vergeten en dat hij al lang 
en breed thuis is.... Gelukkig voor mij en 
natuurlijk voor jullie was Daphne Reinking 
(de andere collega) onze afspraak niet vergeten 
dus gingen we met z’n tweeën alsnog 
onderweg naar de Bruine Boon voor een goed 
gesprek. Daphne is dus een van die jonge 
chauffeurs die zo’n min/max contract heeft 
gekregen bij Arriva. Met een lekkere 
versnapering voor ons zal ik maar eens 
proberen een aantal blaadjes vol te schrijven. 
Daphne zag het levenslicht in Barneveld op 10 
augustus 1989. Nadat het gezin Reinking een 

aantal jaar in Druten heeft gewoond 
zijn ze (Daphne was toen 4 jaar oud) 
door het werk van haar vader naar 
Zoetermeer verhuisd. Tegenwoordig 
woont Daphne met haar vriend 
Randal nog steeds in Sweetlakecity 
oftewel Zoetermeer. Ondanks dat 
Daphne nog een jonge blom van 27 is 
heeft ze toch al drie kinderen: Chayenna van 8, 
Jamie van 4 en 
Naomi van 2. De 
rekenaars onder 
jullie zullen wel 
denken: huh dan was 
Daphne 19 jaar toen 
ze moeder werd.... 
Zelf noemt ze dan 
ook haar ex vriend 
(de vader van 
Chayenna dus) de 
grootste blunder in 
haar leven om er wel 
direct trots aan toe te 
voegen dat 
Chayenna wel haar 
grootste geluk in 
haar leven is. 
Daphne kende 
Randal al van het 
uitgaan met een vroegere vriendengroep en is 
hem een aantal jaar later weer tegengekomen. 
En tja, eigenlijk vonden ze elkaar toch wel erg 
leuk en van het één kwam het ander. Het 
mooie van Randal is dat hij niet alleen voor 
mij maar ook onvoorwaardelijk voor 
Chayenna heeft gekozen hoor ik Daphne 
zeggen, echte liefde dus! O ja, voordat ik het 
vergeet, ik heb nog een erg 
leuk nieuwtje voor jullie: 
Daphne en Randal gaan 
trouwen! “De bruidsjurk 
hangt al een tijdje veilig bij 

woont Daphne met haar vriend 
Randal nog steeds in Sweetlakecity
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mijn moeder thuis in de kast, want met Jamie 
en Naomi in de buurt ben ik er niet echt zeker 
van dat die mooi blijft haha”. De grote dag is 
16 september en vanaf die dag gaan Daphne 
en Randal dus als getrouwd stel door het 
leven! Nadat Daphne het VMBO met goed 
gevolg had afgerond heeft ze 1 jaar het MBO 
niveau 4 gedaan totdat ze zwanger raakte.... 
Na de geboorte van Chayenna heeft Daphne de 
school noodgedwongen vaarwel gezegd. Haar 
ouders hebben Daphne altijd door dik en dun 
gesteund en daar is ze hun nog altijd enorm 
dankbaar voor. Toen ze haar leven weer 
enigszins op de rit had (met dank aan moeders 
die heel veel heeft opgepast) heeft Daphne in 
Leiden de opleiding SPW kinderopvang 
gedaan. By the way, die 3 jarige opleiding 
heeft Daphne in 2 jaar tijd afgerond, chapeau 
hoor! Na het behalen van het diploma heeft 
Daphne eerst een tijdje bij het 
kinderdagverblijf gewerkt waar ze stage had 
gelopen maar door de bezuinigingen moest ze 
eruit. Daarna heeft ze vanuit huis ook nog een 
tijd als gastouder in de kinderopvang gewerkt 
maar op den duur werd ook dit minder en nu 
werd het heel wat anders. Bij uitzendbureau 
Hebu Synergy kwam ze een leuke vacature 
tegen. “Via Hebu kon ik het bus rijbewijs en 
bijbehorende code 95 halen om daarna bij 
Arriva aan de slag te gaan”. Waar Daphne best 
wel trots op is (en geef haar eens ongelijk, 
toch?) is het feit dat ze bijna alle examens in 
één keer heeft gehaald! Het werk op de bus 
maar vooral de omgang met de passagiers 
bevalt haar uitstekend. Nadat ze eerst 
anderhalf jaar voor het uitzendbureau had 
gereden is Daphne nu dus op 29 januari 2017 
in vaste dienst gekomen bij ons in Leiden. Het 
liefst zit Daphne op de buitenlijnen waarvan 
lijn 56 wel haar favoriete lijn is, lekker de 
polder door en dan van de mooie omgeving 
genieten, heerlijk! Alleen best wel jammer dat 
lijn 56 nu via de Engelendaal rijdt.... 
Trouwens, in de tijd dat ze haar SPW volgde 
in Leiden ging ze altijd met de bus naar 
school. Dan nam ze regelmatig lijn 32 in plaats 
van de snellere maar vaak drukke lijn 206. Ja 
joh zegt Daphne, lijn 32 was veel rustiger en 
ging door Stompwijk en Zoeterwoude en het 

maakte mij geen bal uit als ik iets langer in de 
bus zat hoor. Het moge duidelijk zijn dat 
Daphne het super naar haar zin 
heeft op de bus, ze heeft zelfs 
een keer van een passagier 
een mooie bos bloemen 
gehad! “Op lijn 20/21 
in Noordwijk stapte die 
passagier uit en ik 
kreeg die bos bloemen 
met de mededeling dat hij de bloemen nu 
niet meer kwijt kon. Voordat ik die man kon 
vragen waar het mis was gegaan was hij 
alweer verdwenen, mij beduusd achterlatend”. 
We weten nu al het een en ander van Daphne 
maar vast nog niet alles dus ook voor haar 
wordt het nu tijd voor de

10 lastige vragen....
 
Wie zou je wel eens voor één dag willen zijn?
Ik zou wel eens een van mijn kinderen willen 
zijn en dan door die ogen naar mezelf kijken. 
Dan kan ik zelf zien en ervaren hoe ik het er 
van afbreng als moeder....
 
Als ik een ander beroep zou moeten kiezen....
Dan zou ik bij de marechaussee op Schiphol of 
bij het koninklijk huis willen werken. Sterker 
nog, ik heb al een keer gesolliciteerd bij de 
marechaussee. Ik was al psychologisch getest 
en gekeurd maar toen werd ik zwanger....
 
Mijn grootste zonde is....
Tot vorig jaar december heb ik altijd gerookt 
en daar ben ik toen van de ene op de andere 
dag mee gestopt. En weet je, ik mis het 
helemaal niet meer. Mijn andere zonde 
is het snoepen van reepjes 
kinderbueno, die 
vind ik zó lekker.
 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen 
eten?
Met de moeder van een goede vriendin die vijf 
jaar geleden vrij jong is overleden. Dan kan ik 
haar vertellen en laten zien hoe het nu met mij 
gaat, ze heeft Jamie en Naomi ook nooit 
gekend.
 



12

Mijn leukste hobby’s zijn....
Ik mag erg graag wegdromen in een goed 
boek. En af en toe gooi ik een dartpijltje op 
vrijdagavond op de vestiging. En natuurlijk 
mijn werk, even weg van de drukte thuis haha.
 
Mijn leukste vakantiebestemming is....
De vakanties met mijn ouders en mijn broer 
waren vroeger altijd leuk. De mooiste vakantie 
was wel de rondreis door Zweden en 
Noorwegen met de camper. Ik zou ook nog 
wel eens van West naar Oost willen 
rondtrekken door Amerika, dan zou ik ook 
zeker mijn ouders meenemen.
 
Wat is je lievelingseten en wat is het lekkerste 
wat je ooit hebt gegeten?
Pasta’s en rijst vind ik heerlijk dus dat eten we 
dan ook vaker dan aardappelen en groente. 
Vorig jaar heb ik een keer eendenborstfilet 
gegeten in en restaurant en dat was heel erg 
lekker. Randal is gediplomeerd kok en 
afgelopen Kerst heeft hij speciaal voor mij 
eendenborstfilet klaargemaakt, lief van hem 
hè.
 
Wie is je held of zijn je helden?
Dat zijn zonder enige twijfel mijn ouders! Ze 
zijn mijn steun en toeverlaat en hebben altijd 
voor mij klaar gestaan en geholpen toen ik 
zwanger raakte. Nu is mijn moeder een super 
lieve oppas oma!
 
Wat was je leukste les op school?
Ik vond de gymlessen altijd wel leuk, daar kon 

ik goed met mee komen. Mag ik ook zeggen 
dat ik een hekel had aan rekenen en wiskunde? 
Door mijn discalculatie snapte ik er helemaal 
niets van....
 
Hoe ziet jou perfecte dag eruit?
Ik hoop dat mijn trouwdag de perfecte dag 
wordt. Als iedereen die op deze dag aanwezig 
is het naar zijn of haar zin heeft ben ik super 
tevreden!

 
Met dit laatste antwoord kan ik het alleen maar 
roerend eens zijn en ik hoop 
dan ook van harte dat 16 
september een heeeeeeele 
mooie dag mag worden voor 
Daphne en Randal!
 
 

Jos van der Ploeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen of naar de Bruine Boon ??



Sinds het enorme deksel op 
de al even enorme put is 
gelegd, valt er voor de 
nieuwsgierige toeschouwer, 
waar ik mezelf ook toe 
reken, nog maar bitter weinig 
te zien….. Allerlei 
materialen worden naar binnen 
gereden om de binnenboel aan te kleden en het 
er allemaal netjes uit te laten zien. ‘t Viel me 
wel op dat er heel veel glas wordt gebruikt. 
Het toegangsgebouw, zo ongeveer het enige 
dat nog boven de grond uitsteekt, is 
bijvoorbeeld helemaal van glas. Ook de toerit 

is omgeven door 
een glazen wand. 
Hoe vaak ik al 
geprobeerd heb 
om even binnen te 
kijken weet ik 
niet, maar telkens 
werd ik 
tegengehouden 
door oplettende 
bewakers, “te 
gevaarlijk meneer” 

was steeds het argument, “dan zet ik toch een 
helm op, net als jij, en als je wilt mag je gerust 
effe meelopen” probeerde ik dan nog…….
NEE MENEER GAAT NIET GEBEUREN !!
Pot-ver-do-rie……….

Peter
13

Parkeergarage Lammermarkt
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Sneeuw, de bus en de nieuwe buschauffeur
Eindelijk was er een beetje sneeuw, een echte 
winter! Zelf vind ik het leuk en gezellig, 
vooral als ik thuis zit, met kaarsjes aan en naar 
buiten kijkend. Maar rijdend op de bus vind ik 
het ook super leuk, het maakt het weer 
uitdagend. Wanneer je doorglijdt met remmen 
of als er een grapjas een sneeuwbal tegen je 
bus gooit, dat houdt je kwiek en wakker. Als 
mentor was het weer een hele nieuwe 
ervaring… Dan zie je de sneeuwballen of later 
ijsballen eerder aankomen. Ik was aan het 
rijden met onze nieuwe BBL collega 
Mounaim. Mounaim vindt het heerlijk om met 
zijn raam open te rijden. Waarschijnlijk heeft 
hij nog niet zo vaak sterk ruikende mensen in 
zijn bus gehad en dus ook nog geen sneeuw, 
dan doe je je raam namelijk iets minder 
enthousiast open… Maar het had gesneeuwd 
en wij reden met een open raam naar Katwijk 
Vuurbaak. Ik zag een aantal boefjes van een 
jaar of 13, 14 met een arsenaal sneeuw 
ijsballen voor zich. Ik zei Mounaim zou je je 
raam niet dicht doen? Hoezo? KABOEM een 

ijsbal mist net zijn doel, Mounaim doet zijn 
raam bijna helemaal dicht, maar niet helemaal 
er zit toch zo’n tochtkantje op, dan is het toch 
afgesloten. Ik zie in mijn ooghoeken een 
boefje op de bus afsluipen, 2 dames in de bus 
kijken geamuseerd mee en zien het ook. Ik 
vraag Mounaim zou je je raam niet helemaal 
dicht doen? Hoezo het is toch …..Kaboem… 
sneeuw en ijs in de bus, op Mounaim en op de 
binnenkant van het raam. Ik moet lachen en 
zeg: ”daarom dus!” De dames achterin blijven 
lachen en zijn blij dat ze binnen zitten. 
Mounaim duwt lachend zijn raam dicht. Zo 
volgens mij komen we hier straks weer, ik 
neem wat ijsballen met een baksteen erin 
mee… Wij rijden rustig verder en 
ik zeg, zo mooi,   ik heb weer een 
verhaal voor “in de Kijkert”! En 
als jij je nou gelijk voorstelt, dan 
weet iedereen wie je bent!
 
 

Nicole

Even voorstellen
Hallo beste collega’s. Ik zal mij 
even in het kort voorstellen, 
mijn naam is Mounaim 
Bouyaouzan. Ik ben 34 jaar en 
ben opgegroeid in Den Haag. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, 
fitness en vissen. Vissen doe ik 
graag alleen met mooie weer :) 
maar de meeste tijd besteed ik 
met mijn dochter van 8 jaar. 
Voordat ik vorige jaar begon 
aan het BBL-traject van Arriva, 
heb ik 14 jaar als beveiliger 
gewerkt. Dit heb ik met veel 
passie en plezier gedaan. Het is 
een uitdagende baan waar je 
veel in contact komt met mensen, iedere dag 
was anders, iedere dag weer een leerproces. 
De crisis heeft ook deze sector aangegrepen, 
vele verliezen hun baan door concurrentie. 
Voor mij was het ook tijd om een andere baan 

te gaan zoeken dat bij mij past. 
Via een collega ben ik in dienst 
gekomen bij Arriva die mij een 
fantastische kans gaf om 
buschauffeur te worden die 
tevens bijna is afgerond. Tot op 
heden voel ik mij welkom bij 
Arriva. Collega’s   zijn super 
aardig en de begeleiding is ook 
prima. Ik wil dan ook via deze 
weg mijn mentor Ted Albers 
bedanken die mij het 
vertrouwen gaf en natuurlijk 
ook zijn kennis en 
deskundigheid heeft 
overgebracht. 

Hopend  op een goeie en sterke 
samenwerking. 
 

Groeten,
Mounaim
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STRAATHOF Ripselaan 30
2376 BJ  Nieuwe Wetering

Tel.: 071 3310744

100 Occasions op voorraad,

kom nu langs voor een proefrit!

Verkoop nieuw

Occasions

Onderhoud

Schadeherstel

Leasing

Reparatie

Verkoop en reparatie van
alle merken auto’s

Ripselaan 30 -- 2376 BJ  Nieuwe Wetering -- Tel.: 071 3310744
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Space Expo / ESA

Na er ontelbare keren te zijn langs gereden en 
er praktisch om de hoek te wonen, toch maar 
een keer een bezoekje gebracht aan de Space 
Expo. Het werd tijd om mijn ruimtelijk inzicht 
een boost te geven zeg maar. Op de fiets via 
een bussluis die me iets te bekend voorkwam 
als een raket richting Keplerlaan gereden 
alwaar ik werd verwelkomd door André 
Kuipers himself, in een kartonnen uitvoering 
weliswaar, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Na een kaartje te hebben bemachtigd 
mocht ik aan mijn ruimte avontuur beginnen. 
Via een donkere gang met prachtige foto’s van 
allerlei melkwegstelsels en planeten kwam ik 
uit in de grote zaal waar van alles is te zien 
was over de geschiedenis van de ruimtevaart  
met alles wat daarbij komt kijken. Er is een 
model  van een module….op ware grootte van 
het ISS spacelab, een prachtig alweer op ware 
grootte diorama van de maanlanding in 1969, 
yes  the Eagle has landed at Space Expo, en 
nog veel meer reuze interessante 
wetenswaardigheden, waaronder een echte 
maansteen. Onze Nederlandse ruimtehelden 

zijn natuurlijk ook 
goed 
vertegenwoordigd,   
de prestaties van 
Wubbo Ockels en 
natuurlijk André 
Kuipers worden 
goed uitgelicht en 
beschreven, maar 
pronkstuk is 
natuurlijk de echte 
Soyuz capsule 
waarmee André 
Kuipers door de 

ruimte heeft  gevlogen en gelukkig weer 
heelhuids met beide benen op de grond op 
aarde is teruggekeerd. Je staat er van te kijken 
hoe het mogelijk is dat drie mensen in zo’n 
kleine capsule de afdaling naar de aarde 
hebben kunnen maken…en wij maar klagen 
over krappe buscabines…. Voor de techneuten 
onder ons staat er ook een raketmotor 
opgesteld  en een onderstel van een Ariadne 
raket. Er valt veel te leren, zo heb ik geleerd  
dat al dat gezeur over een ietsiepietsie te 
zwaar zijn allemaal onzin is,  het ligt namelijk 
niet aan ons dat we te zwaar zijn; de aarde is 
de boosdoener, die trekt gewoon te hard aan 
ons, mag het wat minder?? Dat gedoe over 
afvallen is allemaal gelul in de ruimte !!!….op 
de maan zijn we een stuk lichter, dus doe mij 
nog maar een stukkie appeltaart. Na alles goed 
te hebben bekeken en proberen te begrijpen, 
best wel ingewikkelde materie dat 
ruimtegedoe, mocht je tegen betaling met de 
SpaceTrain mee het ESA terrein op…juist ja, 
dat rare treintje. Op vertoon van een geldig 
legitimatie bewijs, anders gaat de slagboom 
niet open, maak je een rondrit over het terrein 
waarbij de gids het één en ander vertelt over 
wat ze nu precies doen daar achter die hekken, 
behalve dan die ongezellige buitenlandse 
buspassagiers de hele dag bezighouden. Ook 
bezoek je het  informatiecentrum van het 
International Space Station. Dit alles duurt 
ongeveer een uur. Na terugkeer op aarde (lees 
Expo) had ik het wel weer gezien en ben ik  
zonder remparachutes weer naar de Capella 
(jawel,ook iets met ruimte, naam van een ster 
geloof ik) teruggefietst, alwaar de spacecake al 
klaar stond. Geweldig genoten….
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen 
van der Plas 
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www.kittenopvang-
bovenwater.nl
Oud Adeselaan 29

2375 XB  Rijpwetering

Oud papier in de blauwe containers
Opbrengsten   2015   2016   2017
1e kwartaal 4120 kg. 4945 kg. _______
2e kwartaal 3965 kg. 6965 kg. _______
3e kwartaal 3595 kg. 5020 kg. _______
4e kwartaal 4150 kg. 5600 kg. _______
Totaal 7.745 kg 22.530 kg

Zonder kopij van jou, kunnen wij geen “in de Kijkert” maken !
Lever je kopij, voor de volgende editie, in voor(!) 05 mei
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09 + 10 + 11 + 12 mei
Arriva4Daagse

Aan deze wandelavonden kan iedereen meedoen!!
De te lopen afstand is (elke avond) ongeveer 5 km. 
We wandelen langs de mooiste plekjes van Leiden.
De Arriva4Daagse wordt afgesloten met een diner.
 
 
 

Erna Johan Jan

Verdere informatie
betreffende kosten,
vertrektijden enz.
wordt t.z.t. via een poster
bekend gemaakt…..

Aanmelden bij de activiteitencommissie:

Deze avondwandelingen worden georganiseerd
door de activiteitencommissie
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VERKEER &ZIEN

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 

KATWIJK, Princestraat 38 | T 071 4014763

LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 

LEIDEN, Lange Mare 118 | T 071 5131010 

OEGSTGEEST, Terweeweg 52 | T 071 5652090

WASSENAAR, Langstraat 129/131 (Graafstal Optiek) | T 070 5113456 www.satonoptiek.nl

Goed zien in het verkeer
Rijdt u regelmatig ’s avonds in het donker en heeft u dan last van de verblindende 

koplampen van tegenliggers? Ziet u kringen rondom de straatverlichting of ’s avond 

minder scherp dan overdag? Met de nieuwe Zeiss DriveSafe glazen heeft u daarvan 

veel minder of helemaal geen last. Tijdelijk met vaste klantvoordeel:

Zeiss DriveSafe glazen meten wij uitsluitend aan inclusief een gedegen oogonderzoek 

door een gediplomeerde en ervaren specialist. Dat is minder vanzelfsprekend dan u 

wellicht denkt want het beroep opticien is in Nederland niet beschermd en iedereen 

mag zich opticien noemen.

Goed zien & er beter uitzien
Tijdens zo’n oogonderzoek en natuurlijk afhankelijk van uw wensen, bepalen we 

samen met u wat voor uw ogen de beste kijkoplossing is. Vraag naar de Virtual Reality 

demonstratie in de winkel en ervaar zelf het effect van Zeiss DriveSafe glazen.

Op vertoon van deze advertentie

Zeiss DriveSafe glazen:

50 euro korting
op enkelvoudige glazen. 

100  euro korting
op multifocale glazen.



20

Vliegend vlug
Door zuinigheid en vlijt en de welwillende 
instelling van mijn werkgever waren wij in de 
gelegenheid om 5 weken in Nieuw Zeeland te 
verblijven. Mede mogelijk gemaakt door 
gebruikmaking van een vliegtuig. Met de boot 
hadden we het nooit gered binnen die tijd. 
Voor mij was het 35 jaar geleden dat ik eens 
een stukje van slechts 2 uurtjes had gevlogen, 
waaraan ik een trauma heb overgehouden van 
knallende hoofdpijn en gillende oorpijn. 
Echter voldoende verdrongen om welgemoede 
deze reis aan te vangen. Destijds in een 
gecharterde DC 8 á 9. Nu met Singapore 
Airlines in een Airbus (what’s in the name) 
A350-900. Voor mij is dat geen verschil. Het 
blijft een aluminium wrap met vinnen en een 

hoop geluid. We zaten er heen iets van 13 uur 
in en toen waren we pas op Shangi, zo noemen 
ze de Schiphol van Singapore. Omdat ie ff te 
vroeg was hadden we een geruststellende 14 
uur overstaptijd. Het laatste stukje naar 
Christchurch deden we in een Boeing 777-200 
en dat duurde ongeveer nog 10 uur. En terug 
andersom. Prima stoelen als je eenmaal zit. 
Maar eerst sta je opgepropt in een te smal 
gangpad te kijken hoe de mensen voor je op 
hun tenen, een teveel aan handbagage 
proberen weg te proppen achter de luiken 
boven hun hoofd. Vervolgens ben je zelf aan 
de beurt om in de weg te staan. Nog steeds 
met je handen vol plof je dan in je stoel en 
moffelt nog wat handzame troep onder de 
stoel voor je. Kussentje in de lectuurmap, 
dekentje op de grond, schoenen uit en 
vliegsokken aan, riem om en vriendelijk de 

glimlach beantwoorden van de vliegmuts m/v 
die komt checken wat voor vlees ze in de wrap 
heeft. Ondanks de ogenschijnlijke chaos, 
vertrekt het vliegende hapklare brok 
aluminium keurig op tijd steil omhoog. 
Fantastisch uitzicht, nee niet naar buiten, want 
daar zie ik alleen maar zo’n vliegvin met een 
hele grote Rolls Royce stofzuiger. Maar 
binnen, daar is van alles te zien, mensen 
kijken is één van mijn hobby’s. Allereerst 
natuurlijk de rijstewafel magere Singapore 
Girls met hun professionele vriendelijkheid. 
De mooiste bleven echter achter het gordijn 
van de business class. En verder zo’n 250 
passagiers die een goeie afspiegeling vormden 
van de wereldbevolking. Grote, kleine, dikke 
en dunne, maar ook grote dunne en kleine 
dikke. En in alle kleuren van de wereld van 
heel jong tot zeer oud. Dus genoeg te zien 
tussen het lezen, puzzelen en film kijken door. 
Zo zat er aan de andere kant van het gangpad 
een Aziatische meneer met de bouw van een 
Reuze Panda en het hoofd van een 
Berggorilla, die met een schoenlepel in z’n 
stoel was geholpen, bijna de hele 13 uur te 
slapen met een zwart masker voor z’n ogen. Ik 
kon zo z’n ene oor in en het andere weer uit 
kijken. Als hij geeuwde scheen het licht van 
z’n leeslampje via z’n mond uit z’n oor op een 
heel klein Aziatisch vrouwtje rechts van hem 
en uit links viel het licht tegelijkertijd  precies 
in mijn boek. Mooi spul hoor, dat glasvezel!  
Toen hij begon te bewegen ben ik snel naar het 
toilet gegaan voordat hij daar klem zou komen 
te zitten. Want daar is niet echt een zee van 
ruimte. Net of je in een poppenhuis zit te 
poepen. De bordkartonnen wandjes sloeg ik er 
bijna uit toen ik mijn broek ophees. Helemaal 
fris was het er trouwens ook niet meer, maar 
dat was al voor mij! Ik zou een boek over deze 
reis kunnen schrijven, maar ik beperk het nu 
even tot de vliegervaring. Het in- en 
uitchecken verliep overal voorspoedig na een 
dubbel check van oksels en kruis met een 
bliepende cricket bats vormige metaaldetector 
waar ik voor de zekerheid maar geen grapjes 
over maakte en na het eenmalig inleveren van 
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mijn zakmes. Verder ook geen 
noemenswaardige hoofd- of oorpijn 
ondervonden. En het vliegen zelf!? Mwah, net 
zoiets als een cursusdag code ’95, zitten, zitten 
en nog eens zitten tot het voorbij is. Alleen 
toen we boven Nieuw Zeeland over de bergen 
bij Christchurch  in de buurt van de oceaan 
naar beneden kwamen, hadden we door ruk-, 
trek- en valwinden even de betere achtbaan 
beleving. En tot slot eerst op het linker wiel 
landen en daarna plof pjieuw, ook op het 
rechter, bleek tot de mogelijkheden te behoren. 
Na een voorspoedige reis van ongeveer 36 uur 
+ 12 uur tijdverschil, werden we, vertrokken 
bij -4C, bij 24C door onze zoon, anderhalf jaar 
niet gezien, warm verwelkomt (sorry, ik schiet 
alweer vol)! Hoe dan ook, ondertussen zijn we 
een geweldige schitterend mooie reiservaring 

rijker weer thuis. En na een weekje Jetlag 
verwerken doen we weer gewoon gewoon.

PS.
Ook bij Arriva Leiden zijn 
ze blij dat ik weer terug ben, 
want ze hadden de vlag al 
uitgehangen!
 

Petro

Bowling/Steengrill

Foto’s
Jos v/d Ploeg

Gerhard Steenhuis
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Aardspin
Aarle
Addergebroed
Alleen
Autoweg
Bereikbaar
Blaaswier
Bovenvlak
Brandkeur
Brijpot
Centstuk
Cheque
Cocktailparty
Deugd
Dosis
Druipstaarten
Duinstreek
Eerstegraads
Elzenhaag
Evenwichtig
Groenbedrijf
Hesje
Honingkelk
Idioterig
Indoen
Kluut
Krantennieuws
Langdurigheid
Leigesteente
Loden
Lokaas
Melkboerin
Nachtregister
Niets
Normaliseren
Omdat
Paraplubak
Parkeerruimte
Piekmeter
Pilav
Prijsje
Radio
Ritten
Rondtollen
Saldotekort
Schimmelplant
Scrabble
Sjorhout
Snijkamer
Spotlust
Stikheet
Strip
Tandwiel
Tapijtpatroon
Tipsy
Toehappen
Togen
Uppie
Vervolgbundel
Vestigingseis
Voorgeleiding
Waskom
Weegbree
Wegduiken
Werpersoneel
Zeebuit
Zonder De overgebleven letters vormen een inhoudsmaat……SUCCES
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20:00 uur
P.V. Kantine

!? Iets te melden ??
Heb je een aan- of ervaring die
je wilt delen met je collega’s ??

Kopij voor de volgende
“in de Kijkert” inleveren voor 05 mei !!

indekijkert@hetnet.nl
indekijkert@pvleiden.nl

kastje ROOD 39



Gevonden? Het is eigenlijk niet zo moeilijk het is een 
imposant gebouw wat er al jaren staat. Het is de 
voormalige Zilverfabriek van Kempen en Begeer in 
Voorschoten, waar vroeger het mooie bestek werd 

gemaakt. De toenmalige 
bruidsparen kregen dit 
bestek vroeger van hun 
ouders als huwelijks 
geschenk.

 
 

Tot de volgende keer.
Henk Koelewijn

25

Kijk eens om je heen…..
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Groeten uit Duitsland
In de eerste week van februari is onze eerste 
nachbar Heini Heeren ons ontvallen. Ik heb er 
in een van de verhalen wel over verteld hoe hij 
de allereerste minuut dat we hier arriveerden in 
2009 naar ons toekwam en vroeg of we mee 
wilden doen in het nachbarschaft, een soort 
van sociaal plan waarin we naar elkaar omzien 
en waar nodig elkaar helpen. Toen ik hem 
steeds met “u” aansprak (hij was toen al tegen 
de 80) zei hij me dat ik hem met “jij” aan 
moest spreken want hij was een buurman. Hij 
was zwaar  hartpatiënt en zo verzwakt dat hij 
niet meer geopereerd kon worden, en nu dus 
van zwakte is overleden. In het verleden werd 
de overledene dan uitgedragen door de 
mannelijke buren maar nu hoefde dat niet 
meer, hier heeft een karretje ook zijn intrede 
gedaan. Wel hebben de buurvrouwen na de 
begrafenis thee geschonken in het buurthuis 
“up deel”, een oude boerderij waarbij de deel 
is verbouwd tot gemeenschapszaal waar een 
theetafel werd aangeboden aan de familie, 
buren en overige kennissen. Voor ons dus de 
eerste keer sinds we hier zijn. Best mooi om zo 
met elkaar ook het leed te delen. Verder is er 
ook op onze boerderij wel leed zo af en toe, 
Herna, ons oudste paard (27 jaar) heeft voor de 
tweede keer dit jaar een hoefzweer opgelopen 
ten gevolge van een klein steentje wat in de 
zachte kern van de hoefwand is gekomen en 
daar een ontsteking heeft veroorzaakt. Na het 
rijden wordt altijd de hoeven nog uitgekrabd 
om te controleren op steentjes en andere 
ongerechtigheden, maar dit steentje was zo 
klein en zat zo diep in de tussenwand van de 
hoef dat die over het hoofd is gezien. Zo kon 
het dus gebeuren dat het daar een ontsteking 
heeft veroorzaakt en dan hoopt de pus zich op 
omdat het geen kant op kan en krijgt het paard 
zodanig veel pijn dat ze niet meer kan lopen en 
zelfs gaat liggen. Dus de dierenarts gebeld en 
die constateerde ook wat wij al vermoeden. 
Twee spuitjes zes zakjes met pijnstilling en de 
boodschap dat ze twee tot driemaal per dag 
met haar hoef in een emmer met groene zeep 
sop of sodawater moest staan om de ontsteking 
te helpen door te barsten zodat de druk af 

neemt en mede daardoor ook de pijn. Na een 
kleine week weken en rust is ze weer helemaal 
opgeknapt. De poeder die we door haar eten 
moesten doen heeft ze maar tweemaal 
gegeten, madam kreeg het in de gaten en vrat 
spontaan haar eten met poeder niet meer op. 
Het smaakte haar kennelijk niet erg. Prima, als 
ze pijn wil lijden moet ze het zelf maar weten. 
Ook Hannelore, inderdaad, de buurvrouw met 

de grote 
bloemkolen, gaat 
momenteel niet 
echt lekker. Ze is 
lusteloos, heeft het 
maar koud en na 
een doktersbezoek 
is geconstateerd dat 
haar nieren niet 
goed meer werken. 
De functie van die 
dingen is nog maar 
30%. Of er verder 
nog meer aan 

scheelt is momenteel nog iets vaags, a.s. 
weekend komt haar zoon en schoondochter uit 
Trier over (hij is ziekenhuisdirecteur en 
orthopedisch chirurg) die heeft de arts die haar 
heeft onderzocht gebeld en daarom komt hij 
dus komend weekend hals over kop naar hier. 
Ik ben bang dat er geen goede berichten zijn 
maar we wachten het maar af. We proberen 
dagelijks er even heen te gaan om haar op te 
beuren en koffie te drinken, iets wat ze zeer op 
prijs stelt getuige de hoeveelheid brood of 
kuchen die ze altijd voor ons klaarmaakt. Als 
we de honden meenemen (wat we niet zo vaak 
meer doen) dan worden die ook vol gestopt 
met brood met dik boter en zelf gemaakte jam. 
Hoe vaak we al gezegd hebben dat ze dat niet 
moet doen want die krijgen thuis voldoende 
brokken…… ”die 
arme diertjes moeten 
toch ook wat 
hebben”, luidt dan 
steevast haar 
antwoord.
Groeten Gijs en Else
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Puzzelwinnaars
De oplossing van de puzzel uit de vorige “in de Kijkert” is:

“Knuffelbeer”
Eerste prijs VVV-bon €. 20,- Gijs Gravekamp
Tweede prijs VVV-bon €. 15,- Loes van Egmond
Derde prijs VVV-bon €. 10,- Fred v/d Eijnden
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs……….
In deze editie staat de puzzel op pagina 22

28 Maart Kaasroute aanvang 10:00 uur
11 April Koos Janson tour aanvang 10:00 uur 
25 April De Meije aanvang 9:30 uur
09 Mei Bollentocht aanvang 9:30 uur
23 Mei de125 van de 11 dorpen tocht
06 Juni naar Schoonhoven aanvang 9:30 uur 
11+12+13 Juni 3 daagse naar Joost Wennekes 
04 Juli naar Haarzuilen aanvang 9:30 uur
18 Juli Rondje Velzen aanvang 9:30 uur
01 Augustus rondje Amsterdamse bos 

aanvang 9:30 uur
07+08 Augustus 2 daagse
29 Augustus Piet Hoogendijk toer

12 September Ruige Hoek visdag 
aanvang 9:30 uur

26 September Braasemermeer 
aanvang 10:00 uur

10 Oktober slotrit aanvang 10:00 uur
20 November feestavond (wie heeft er nog een 
idee(?) kom er mee!!)
Jaarlijkse ledenvergadering 8 januari 2018 

aanvang 20:00 uur
http://tfc-sust-leiden.simplesite.com
 
 
groetjes Cees Stijnman

TFC-SUST
Programma seizoen 2017

Arriva MotorToer
Op 03 September gaan we weer een toertje 
maken. We blijven die dag in Zuid Holland waar 
het organisatieteam een route heeft uitgezet van 
169 km. Uiteraard kunnen er nog wijzigingen 
plaatsvinden, dit i.v.m. de keuze voor een koffie 
en lunch locatie........

Fred          Simon          Cees        Sjaak
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Huiskamerrestaurant

Reservering via
www.huiskamerrestauranthuizem.nl
of bij Klaus Martini
Omdat de verse marktaanvoer niet altijd
te garanderen is, kan het zijn dat er kleine
aanpassingen in het menu plaatsvinden.
 

Omdat wij altijd binnen 24 uur volgeboekt zijn, is dit menu alleen voor 
Arriva medewerkers plus een begeleider te boeken.

Menu op 12 augustus 2017
 

Ontvangst met “bubbels”
-0-0-0-

Amuse
-0-0-0-

Koude groentesoep
-0-0-0-

 Carpaccio van Coquille warm-koud /
Geschaafd rauw eigeel / Enoki

-0-0-0-

Hollands mul / Saffraan risotto / Bouillabaisse jus
-0-0-0-

Kwartel / Pijlinktvis / Curry / Kokosmelk
-0-0-0-

Tomahawk  “Caveman style” 
Van de BBQ

-0-0-0-

Verfrissing  
-0-0-0-

Komkommer/ Appel / Citroen
-0-0-0-

Koffie met friandises
                   

De kosten voor dit menu zijn
€. 85,- p.p. all inclusieve
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