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Hij	zit	lekker	in	de	kijkert,	de	reiziger	van	de	
voorpagina.	Onze	klanten,	bedacht	ik	mij,												
zijn	door	de	jaren	heen	behoorlijk	geëvolueerd.
De	hoed	werd	een	cap,	de	valies	een	rugzak,	de	jas	
een	hoodie?	En	dan	heb	ik	het	nog	niet	over	
randzaken	als	earpods,	telefoons,	zonnebrillen,	
koffie	to	go-bekers	(drink	h’m	straks	op),	de	
mondkapjes	en	de	gehaastheid	van	de	mensen.
Het	heeft	‘iets’,	de	stoïcijnse	gelaten	en	
berustende	houding	die	de	‘oude’	wachtende	
reiziger	ten	toon	spreid.	Back	to	the	future?

Ik	heb	weer	een	gevarieerde	editie	in	de	aan-
bieding.	Dit	keer	onder	andere	een	bijzondere	
‘Waar	ben	ik’,	het	avontuur	van	Jordy,	een	lekkere	
wandeling	in?	en	de	Leidse	OV-geschiedenis	vanuit	
het	NZH	archief.	Misschien	is	het	jullie	opgevallen	
dat	de	lichtkrant	(tv)	in	de	chauffeursruimte	weer	
actief	is.	De	PV	wil	proberen	deze	zo	actueel	
mogelijk	te	houden.	Zodra	er	nieuwe	activiteiten	
bekend	worden	lees	je	daar	meer	over	op	de	
lichtkrant.	Wil	je	zelf	iets	kwijt	wat	ons	allen	
aangaat?	informeer	dan	even	bij	de	redactie.
Tot	slot	vond	ik	dit	wel	een	
leuke	beeldspraak	als	
pakkende	afsluiter:	
“Lezen	is	dromen	met	je	
ogen	open”.	
Dus:	Make	you’re	dream
come	true	met	het	lezen
van	deze	‘In	de	Kijkert’.	
Enjoy!																								
Arthur





VAN UIT

HET BESTUUR

www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29

2375 XB  
Rijpwetering
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Nou super hoor de versoepelingen, 

gelukkig. De PV heeft nog net in het koude 

gedeelte van het nieuwe jaar een activiteit 

kunnen doen.

De Snertdag op vrijdag 11 februari was 

weer een suc6. Veel van de collega’s 

hebben een bakkie snert kunnen nuttigen. 

Zelfs tot laat in de middag stonden de 

bakjes snert klaar op de koelkast.

Toch wel weer top geregeld. 

PV-Actief heeft op 5 maart weer een 

bowling georganiseerd, dit is de start van 

weer meerdere uitjes …….

We laten ons verrassen.

Er zijn diverse leuke uitjes in het verschiet. 

Het uitgestelde PV jubileum feest komt er 

ook aan, dit zal in het najaar zijn.

Let op de flyers en aankondigen met name 

op de PV-TV.

We zijn opzoek naar een tweede persoon 

voor het “In de Kijkert interview”.

Lijkt het jou leuk om collega’s te 

interviewen spreek het bestuur of Arthur 

aan voor info. 

Wil je meewerken met het interview maak 

dit kenbaar bij het bestuur, Arthur of Silvia. 

Voor alle info kan je mij, Jan Diekaleman 

(Hartevelt) raadplegen. 

Wil je lid worden van de PV?    

Natuurlijk kan dat, meld dit bij een van 

de bestuursleden, of bel, app, mail, of 

gebruik messenger met Jan 

Diekaleman. 

Het Darten is ook weer begonnen.

Heb je zin om eens in de 14 dagen een 

pijltje te gooien, neem even contact op 

met Robert Lemmers of Andreas 

Antonis. Deze mannen praten je 

helemaal bij.

Het zaalvoetballen is ook weer gestart, 

heb je zin om mee te doen meld je aan 

bij Johan Kool.

Op donderdag 28 april houden we weer 

een Algemene Leden Vergadering.

Kom eens langs en ventileer je mening 

over de PV.

Heb je agendapunten die je in de 

vergadering wil bespreken geef deze 

dan door aan mij, Jan Hartevelt. 

Doorgeven kan t/m 8 april. 

Groet, Jan Diekaleman (Hartevelt)

Secr. PV-OV Leiden





LACHEN

IS GEZOND

Een dame van rond de 75 jaar rijdt met haar 

splinternieuwe Ferrari op de A67 ongeveer 65 km/h. 

Een stel agenten in een politiebusje merken dit op en 

zetten de dame bij de eerstvolgende afrit aan de kant. 

Eén van de agenten ziet dat een bejaarde dame 

achter het stuur zit en vraagt: “Mevrouw, u rijdt hier op de snelweg en de minimum snelheid is 

hier 80 km/h…” “Is dat zo?” vraagt de dame, “Ik zag een stukje terug een bord met A67 en nam 

aan dat ik hier maar 67 mocht rijden!”. Naast de dame zit een oud manneke te rillen als een 

rietje. De politieagent is zichtbaar geamuseerd door de situatie en zegt: “Wat is er meneer? 

Gaat het wat te snel voor u?”. De oude man snauwt: “Wil je alsjeblieft je mond houden, we 

komen juist van de N299…

WAAR BEN IK?

TOEN IK DEZE NAAM ZAG      
WAS MIJN NIEUWSGIERIGHEID 

GEPRIKKELD,                                     
WANT WIE WAS HET?

GERHARD STEENHUIS
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VANUIT EEN HELE BOEL BUSLIJNEN
IS DIT NAAMBORDJE TE BEWONDEREN,  

MAAR WÉL SLECHTS VAN ÉÉN KANT,        
DAT WEER WEL.                                 

VERDEROP DE ONTKNOPING!



ARRIVA TOP 100

30-12-2021
In november 2021 werd ik gepolst door 

Roel (Teammanager Alphen) of ik zin    

had in een leuk projectje, namelijk de 

Arriva top 100. Hij zocht dj’s en had mijn 

naam al een paar keer horen vallen.         

Ik zei tegen Roel dat ik een allround dj   

ben op feesten en partijen dus geen radio 

dj. Uiteindelijk heeft hij me toch over 

gehaald en heb ik ja gezegd, een keer een 

andere werkdag dan anders toch?

Op donderdag 30 december was het dan 

eindelijk zover. Om half 9 in de auto om 

vervolgens 1.45 uur naar het hoofdkantoor 

van Arriva in Heerenveen te rijden.

Ik kwam hier iets voor half 11 aan en werd 

hartelijk ontvangen door de dames van de 

organisatie. Ik kreeg meteen een mooie 

Arriva top 100 trui en ik ontmoette ook 

mijn collega dj waarmee ik een uur radio 

ging maken. Een aardige gozer (Maikel) 

met een goede babbel, dus dat moest wel 

goed komen dacht ik.                              

Kijk hier voor 

de leader!



I

Na een drankje en een praatje met 

Maikel was het tijd om naar de radio 

studio te gaan; dit was midden op het 

bus en treinstation van Heerenveen. 

Het zag er allemaal heel professioneel 

uit met een hoop techniek en 

technische mensen achter de 

schermen. Om 11 uur begon ons uurtje 

radio maken. Aan het begin hebben we 

ons netjes voorgesteld aan de 

luisteraars/kijkers en leuke liedjes 

gedraaid zoals oa. Queen - I want to 

break free en Earth, wind & Fire - 

Fantasy. Hierna hadden we ook nog 

bellers, razende reporters, nog meer 

goede muziek en het spel ‘Raad het 

geluid’. Veel interactie dus. Het uur 

vloog voorbij en we hebben zelfs nog 

prijzen weggegeven. We werden hierna 

weer netjes opgehaald uit de studio 

door een dame van de organisatie. We 

hebben daarna nog een rondleiding 

gehad in het hoofdkantoor (dit was 

eigenlijk alleen niet helemaal de 

bedoeling). We hebben kennis gemaakt 

met de verkeersleiding (ASL) en zijn 

daarna nog even in het kantoor van 

Anne Hettinga geweest. Hij was helaas 

alleen niet aanwezig. Hierna zijn we 

weer naar de kantine gegaan en 

hebben hier broodjes gekregen en een 

lekker ijsje. Vervolgens hebben we nog 

wat zitten praten onder het genot van 

een drankje. Toen was het tijd om weer 

richting huis te gaan met als bedankje 

nog een leuk goodiepakket van de 

Arriva top 100 en een lekkere fles port.

Het was een dag om niet snel te 

vergeten. En als Arriva het dit jaar weer    

          organiseert dan hoop ik dat ik er    

          zeker weer bij mag zijn.                                

             

          Jordy Bouwman
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DAT HEB  IK WEER…





M/V
ETEN

&
DRINKEN

LEZEN
MET EEN
KNIPOOG
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  

mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken.

Deel 3: Veganistisch maart

HIJ: ..besluit een maand veganistisch te eten.

Of- nee: beter toch eerst maar eens een week.

Wil bij de volle koelkast beginnen en alles uitruimen wat hij niet 

mag eten. Maakt hem open en begint. Verwijdert de steaks, de 

goulash, ham, spek en kaas. Daarna de slagroom, melk, kwark 

en crème fraiche. Eieren niet te vergeten. Denkt: ik ben klaar! 

Kijkt om zeker te zijn nog eens na, wat er nog staat. Vindt nog 

een potje ansjovis, en twee potjes runderconsommé, 

mierikswortel crème,  mayonaise, ketchup en de lekkere 

truffelboter. Haalt er alles uit. Niet de twee flessen witte wijn 

vergeten. Helaas niet veganistisch, zo weg. Kijkt op het etiket 

van zijn bier. Googelt of bier veganistisch is. Leert, dat de lijm 

op het label van zijn lievelingsbier caseïne bevat en daarom 

niet veganistisch is. Denkt na en zet alles terug in de koelkast. 

Besluit een maand minder vlees te eten.

Of – nee: beter toch eerst maar eens een week.

 

ZIJ: ..besluit een maand veganistisch te eten.

Of- nee:  meteen maar twee maanden.

Wil meteen met een overzichtelijke koelkast beginnen en alles 

er uithalen en alleen dat terugzetten, wat ze in deze tijd mag 

eten. Opent de koelkast en maakt hem leeg. Doet havermelk, 

sojakwark, zijden - en  gerookte tofu terug. Daarna diverse 

nagellak flesjes,  lippenstiften, de astma spray en de 

vervangende patroon ervoor. Ook de gel gezichtsmasker gaat 

terug in de koelkast. Denkt: Ik ben klaar! Kijkt om er zeker te 

zijn, wat er nog buiten de koelkast staat. Daar zijn nog twee 

potten geklaarde boter, twee potten jam, een open blik 

kattenvoer, vegetarische light mayonaise en de lekkere 

truffelboter. Ziet een fles Prosecco. Helaas niet veganistisch, 

zo weg. Daar is ook nog een fles Aperol. Googelt of Aperol 

veganistisch is. Leert, dat Aperol niet met gelatine geklaard 

wordt en de rode kleur geen karmijn van luizen bevat en 

daarom veganistisch is. Zet de Aperol terug in de koelkast.

Besluit in de tussentijd de Aperol puur te drinken.

Of – nee: beter voor nu met een schijfje citroen.



SILVIA BRINKERINK

IN GESPREK MET

14

Arianne is 41 jaar en getrouwd met Peter.

Samen hebben ze 3 meiden: Seline van 18,                                                                                       

Ilse van 16 en Elize van 14 jaar. Ze wonen in Katwijk

maar het liefst zou Arianne op het platteland willen

wonen met een grote tuin voor hun beestenboel.

Er is een hond, zijn naam is Bruce. Hij is een leuke

allesras en lekkere stuiterbal. Verder zijn er twee

katten, een konijn en twee kippen, 

(elke dag verse eitjes…). De meiden willen niet

verhuizen ivm school, opleidingen, vrienden en

vriendinnen. Het is dus wachten tot de kids uit

huis zijn!

Het verhaal van Arianne:

Ik werk al vanaf mijn 12e. Eerst in de slagerij, daarna bij Giraffe (een soort Blokker…).

Op mijn 14e bij de Hema en toen ik 16 was zat ik in de horeca en op de bloemenveiling.

Daarna heb ik een gezin gesticht met Peter. Ik heb zo’n 10 jaar het werk gelaten voor wat het 

was en mijn gezin voorrang gegeven. Na die periode ben ik bij een Apotheek begonnen met het 

bezorgen van medicijnen… “Als je bij oudere mensen medicatie brengt heb je vaak even een 

kort gesprekje. Uiteindelijk werd de werkdruk te hoog en was het salaris te laag”.

Toen vertelde een nicht van Peter dat er buschauffeurs gezocht werden bij Arriva.

Maar mijn man sloeg het over. Op een gegeven zei ik: “Is toch wel wat voor mij?”

Sollicitatie mail eruit gegooid en vrij snel kwam er een telefoontje van Arriva voor een gesprek.

                                                       Ik heb de opleiding in Aalsmeer gedaan want Rotterdam was     

                                                       niet echt een optie. Gelukkig maar, want anderen die de           

                                                       opleiding volgden moesten wachten tot na Corona.                           

                                                       Ik rijd nu in Leiden en omgeving. Het is leuk! Had ik dit maar     

                                                       20 jaar eerder gedaan! Ik heb het naar mijn zin.                          

                                                       Passagiers naar hun bestemming brengen en dan de radio       

                                                       aan op Veronica.                                                                                

14

ARIANNE VAN DER BENT



SILVIA BRINKERINK15

Op mijn vraag heb je ook leuke dingen op 

de bus zei Arianne:

“Jazeker, ik krijg van een vaste passagier 

altijd een chocolaatje...:-)”.

“Zo ontzettend lief!”

Daarnaast in de Corona tijd dat passagiers 

tegen je zeggen “Wat fijn chauffeur dat u 

toch rijdt”, Dat doet je goed.

In discussie gaan doe ik niet meer.

Mondkapje niet op? Prima, ik ga er mijn 

energie niet aan verspillen.

Ook niet toen alleen achterin ingestapt 

mocht worden. Een hoop scholieren 

checkten niet eens in.

Ik vroeg: Heb je hobby’s? 

“Ja mijn meiden…” En ik fiets en wandel 

veel. Het enige waar ik wel een hekel aan 

heb is winkelen. Ik koop wel online.

Vakantieplannen zijn er ook. Wij zijn gek 

op Aziatische landen en hebben hopelijk 

dit jaar een mooie vakantie in Vietnam.   

Die staat boven aan mijn lijst!

Lekker rondlopen met een rugzak.

Wel een georganiseerde vakantie hoor!

Haar favoriete keuken is dan ook de 

Aziatische keuken.

Maar ik houd ook van een Hollandse pot 

zoals uien met hachee.

Ik houd gewoon van lekker eten.

Als we op vakantie gaan

Dan passen opa en oma op de beestenboel. Zij kunnen niet wachten

tot we weer gaan want ze zijn gek op onze beestjes.                             

Lekker met Bruce wandelen. Of ik toekomst plannen heb?                       

“Nou ik doe wat ik leuk vind. En gezond blijven natuurlijk.

En als ik doe waar ik zin in heb is dat met alleen leuke mensen”.

We hadden het ook over Corona,

en waren het erover eens dat als

de mondkapjes weg mogen en

de stoelen worden vrijgegeven

we hopen dat de glazen deuren

mogen blijven. Daar voelen wij 

ons wel beter door.

Geen passagiers die als de bus

vol is op je betaaltafel

hangen en in je nek hijgen…





WAT WAS JOUW

 EERSTE AUTO?

Het is vorig jaar niet helemaal uit 

de verf gekomen daarom nu een 

tweede poging:

Wat was jouw eerste auto? 

Net je rijbewijs, centje gespaard 

(of juist niet…), barreltje gekocht? 

Wat zijn jouw eerste

‘Rij’-ervaringen? Laat het de 

redactie weten! Om het 

aantrekkelijk te maken wordt uit 

alle inzenders aan het einde van 

het jaar een miniatuur-auto 

verloot van jouw eerste karretje. 

Lever een leuk verhaal in, een 

paar regels is al voldoende. Een 

foto is leuk maar niet 

noodzakelijk. Deze uitnodiging 

gaat natuurlijk op voor álle lezers 

van In de Kijkert. 

Knalle met z’n alle!

Maak kans op het 
winnen van je eerste 
auto in miniatuur!

WIST JE

   DAT…

Je de intervalsnelheid van de Volvo bus-

ruitenwissers zelf aan kunt passen?

Standaard duurt de interval ongeveer   

10 seconden. Dat is best wel lang.

Zo pas je de interval aan:

Duw de handel naar boven zodat de 

interval start en zet hem gelijk weer uit.

Tel nu voor je zelf het aantal seconden 

van de jouw gewenste interval en duw de 

handel weer naar boven. Zo heb je hem 

geactiveerd. Als je de interval langer dan 

10 seconden uitlaat dan staat hij weer in 

de standaardmodus.

Met dank aan Mike Woering.

Let wel: Alleen op de Volvo-bussen!

(Dus ook de electrische wagens).

HEB JIJ TIPS,
WEETJES,
FEITJES OF
HANDIGHEIDJES?

INFORMEER DE

REDACTIE!



STOÏCIJNS

EN STOÏCISME
We	hebben	het	allemaal	wel	eens,
dat	je	stoïcijns	je	schouders	ophaalt	na	weer	
een	onmogelijke	actie	van	een	andere
verkeersdeelnemer,	of	na	de	3e	open	brug	op
je	route…	Stoïcijns;	een	bijzonder	woord	in	
onze	taal.	Het	betekent	zoveel	als	berustend,
gelaten	of	onbewogen.	Maar	waar	vindt	dit	begrip	zijn	oorsprong?
Bij	de	Stoïcijnen	natuurlijk!	Na	enig	onderzoek	bleek	dat	er	zo’n	2300
jaar	geleden	een	filosofische	stroming	is	ontstaan	die	stoïcisme	werd
genoemd.	De	aanhangers	werden	Stoïcijnen	genoemd.	Om	meteen	
maar	de	grootste	misvatting	van	het	stoïcisme	weg	te	nemen:
het	heeft	weinig	te	maken	met	stoïcijns	zijn.	Het	stoïcisme	gaat	niet
over	het	onderdrukken	of	verschuilen	van	emoties.	Emoties	zijn	
menselijk	en	het	uiten	daarvan	ook.	Wat	het	stoïcisme	wel	leert	is	dat
we	de	baas	moeten	zijn	van	onze	emoties.	Dat	vraagt	natuurlijk	wat
oefening.	Stoïcisme	leert	ons	dat	we	een	onderscheid	moeten	maken
tussen	de	dingen	die	in	onze	macht	liggen	en	dingen	die	buiten	onze	
macht	liggen.	Als	je	ziek	wordt,	of	er	een	pandemie	uitbreekt,	dan	heb
je	daar	geen	macht	over.	Het	enige	waar	je	wel	macht	over	hebt,	is	hoe	
je	ermee	omgaat.	Als	je	dat	onderscheid	leert	te	maken	word	je	volgens
de	stoïcijnen	een	‘deugdzamer’	–	een	beter,	gelukkiger	mens.	Een	beetje
meer	relativeren	is	dus	de	onderliggende	boodschap.	Proberen	maar?	

De	Kijker

VEEL 

SUCCES 

VANDAAG,

IK WEET 

DAT JE HET 

KAN.

DOE NIET 

ALLEEN     

JE BEST,

MAAR 

GENIET ER 

OOK VAN.Foto: Marco vd Ende
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Je zal maar net een langzame fietser 

treffen… Dan krijg je het scenario van 

het centrum in Leiden: Gevaarlijke 

inhaalmanoevres bij  bussen door 

gehaaste fietsers en brommers?           

Misschien wordt het tijd voor een 

“eigen” inhaal verkeersbord

voor fietsers..?

Bron: AD



VERDUURZAMING

    IN DE KIJKERT

Misschien is het je opgevallen dat vorig jaar alle 

bushokjes (abri’s…) zijn vervangen in Leiden. Een aantal 

van deze abri’s werden voorzien van zonnepanelen.    

Het is de bedoeling dat deze abri’s selfsupporting zijn en 

een duurzame boodschap afgeven aan de samenleving. 

Hoe werkt dat nou precies, die zonnepanelen?

Allereerst moet daarvoor de zon schijnen. Hoe meer zon, 

hoe groter de opbrengst. Zonnepanelen kunnen de 

opgewekte stroom alleen direct gebruiken en niet 

opslaan. De niet gebruikte stroom wordt geleverd aan het 

electriciteitsnet. Deze wordt verkocht als het ware.

Op het moment dat er echt stroom nodig is, 

zoals ’s-avonds voor de verlichting, komt deze gewoon 

van het lichtnet. Momenteel zijn er wat problemen tussen 

de zonnestroomleverancier (RBL, de verantwoordelijke 

voor de abri’s) de gemeente Leiden en Liander van het 

electriciteitsnet. Er zijn bij het plaatsen van de abri’s on-

voorziene omstandigheden aan het licht(!) gekomen. 

Daarom brandt niet in elke bushokje de verlichting.        

Er is overleg om het probleem op te lossen.

Heeft het jou al op het idee gebracht om te informeren 

naar zonnepanelen? 

Toegegeven: Je woonlocatie 

moet er geschikt voor zijn 

om er rendement uit te 

halen. Bedenk wel dat een 

gemiddeld huishouden per 

jaar veel geld kan besparen  

en je de panelen (bij 

aanschaf) in zo’n 8 jaar hebt 

terugverdiend. De btw over 

de aanschaf kun je 

terugvorderen. Elektriciteit is 

een goed alternatief voor 

gas en draagt bij aan een 

duurzamere wereld.

Check de QR-code voor 

meer informatie



MAX TO

 THE MAX…
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VRIJDAG 11-02

SNERTDAG
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OV Snertdag Leiden

11-02-2022

Het is  8 graden boven nul met een lekker 

zonnetje ipv 8 graden onder nul in de 

sneeuw wat beter zou passen bij een 

snertdag van Arriva, waarbij de 

dienstregeling in de soep loopt…

De klimaatveranderingen zijn duidelijk in 

een overvol chauffeursverblijf op Leiden 

station, en dat met alleen een stukje 

marketing op een A4tje hangende aan de 

muur. Ik had geen idee waar ze allemaal 

vandaan kwamen en of er ergens nog 

bussen reden door de stad.

In de kantine werd door Erna, Jaap, Koos 

en Marco echte snert uitgereikt aan 

pauzerende collega’s. Onze Marco was 

degene die verantwoordelijk was voor de 

fantastisch smakende snert. Hij was maar 

liefst 3 dagen in de weer geweest voor 

een culinair hoogstandje waar Robert van 

Beckhoven nog een puntje aan kan 

zuigen.

Definitie van snert van Marco:     

Erwtensoep mag alleen snert heten 

wanneer de lepel rechtop kan blijven 

staan. Even geen Omikron, geen mutsen, 

geen handschoenen, geen mondkapjes 

maar een kort samenzijn van autobus-        

  chauffeurs in combinatie met een lekker    

   kopje snert. Vele dank aan de                  

    bestuursleden van de PV voor hun         

     liefdevolle inspanningen en

     de professionele manier van

      uitdelen van de snertsoep.

      Helaas is het niet gelukt om in het            

       tijdslot van 10.00 tot 14.00 uur alle   

        bereidde snert te consumeren.                        

         Er was zóveel snert dat dweilorkest                             

         ‘Kleintje Pils’ wel 3 schaats-              

          wedstrijden moeiteloos zou kunnen      

           blazen…

            Hans van Leeuwen
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STATIONSPLEIN

LEIDEN 1957

Een belangrijk OV-knooppunt in Leiden is en was 

het Stationsplein. Tot 1961 reden daar, naast de 

bussen, ook trams. Tot begin 1949 naar Haarlem, 

tot oktober 1960 naar Katwijk en Noordwijk en de 

stadstram Oegstgeest-Hoge Rijndijk. In november 

1961 sneuvelde de laatste tramlijn vanaf dit punt 

naar Den Haag.

Maar al vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw 

kwamen er bussen op dit plein hun passagiers 

brengen en halen. De stadsdienst van 

Stadsverkeer, later de Eltax, die op zijn beurt in 

1963 opging in de NZH. Naar de richting 

Haarlemmermeer kon je met Maarse & Kroon. Dat 

bedrijf ging in 1973 op in Centraal Nederland. Bij 

de herverkaveling van vervoersgebieden in 1994 

werd CN opgesplitst en kwam het “oude M&K-

gebied” in handen van de NZH, die gelijktijdig de 

lijnen ten zuiden en ten westen van Leiden aan 

Westnederland moest afstaan.

Als je vroeger van Leiden naar Ter Aar wilde, was 

je aangewezen op de busdienst van Langhout 

(NAL). Die had niet zulke mooie bussen, want in 

Ter Aar zelf werd wel eens gezegd: “Boem, pets, 

knal, daar heb je de NAL”… Langhout werd in 

1980 overgenomen door Centraal Nederland.       



In 1994 kwam het oude NAL-gebied onder Westnederland te vallen.

Als laatste bedrijf op het Stationsplein kon je bussen van de Citosa uit Waddinxveen 

aantreffen. Die reden naar Alphen ad Rijn, Gouda en Zoetermeer. In 1969 ging de Citosa op 

in WN. Tenslotte Westnederland: In 1995 werd dit bedrijf samengevoegd met de ZWN uit 

Zierikzee tot één grote ZWN te Boskoop. In 1999 gingen zowel de NZH en ZWN op in 

Connexxion, maar vanaf verschillende jaren aan het begin van deze eeuw verloor 

Connexxion diverse gebieden aan andere inschrijvers, zoals Arriva, Veolia en EBS. Ondanks 

alle veranderingen blijft de taak hetzelfde: mensen vervoeren van A naar B.

Als illustratie van dit verhaal gaan we een tijd terug: naar 1957. De exacte gegevens van deze 

foto zijn helaas niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk is het 3 oktober, gelet op de grote 

drukte. Veel trams en bussen staan opgesteld om de mensen na afloop van de festiviteiten 

naar huis te brengen. De trams die zichtbaar zijn, zijn Boedapesters en Tweelingstellen met 

hun aanhangwagens. Onder de bussen erg veel Crossley’s, zowel in het oude groen, maar 

sommige zijn al in de (toen) nieuwe NZH-kleur grijs. We zien zelfs enkele bolramers; die 

kwamen in 1957. Vandaar dat we weten dat deze foto uit dat jaar zal stammen.

Dat uitzoekwerk in het NZH Vervoer Museum wordt gedaan door de mensen van het Archief. 

Vanwege de hoeveelheid werk aldaar kunnen zij wel hulp gebruiken. Maar niet alleen daar 

zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Ook als gastheer/vrouw kun je terecht en in de techniek op 

vele fronten. In het personeelsbestand van Arriva Leiden zullen nog genoeg oud-NZH-ers zijn 

die zeker welkom zijn, maar ook voor andere geïnteresseerden staat onze deur wagenwijd 

open. Kom het erfgoed bewaren voor de toekomst! Het is dankbaar werk.

Wim Vink

Archief NZH Vervoer Museum
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WANDELEN

LANGS DE LIJN 431Wandelen is leuk, gezellig, gezond en je kunt 

je ogen de kost geven naar vele mooie 

bezienswaardigheden. Je vindt in deze 

rubriek elke keer een wandeling in het 

gebied waar we dagelijks met onze bussen 

doorheen rijden. Deze keer een wandeling 

langs lijn 431 in Katwijk. Je stapt uit bij de 

halte Boulevard Zuid (je kunt de route ook 

ergens anders in Katwijk oppakken…) en 

wandelt      9,89 km in een mooie lus rondom 

Katwijk. Geniet in 2 uur van een prachtige 

omgeving. Hoe werkt het? Scan de QR-code 

en volg de instructies op de website van 

routeyou. Veel wandelplezier én: Als je jouw 

belevenissen wilt delen met je collega’s, 

schrijf dan eens over je ervaringen van de 

wandelroute. De paden op, de lanen in!



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘DAAR ZIT MUZIEK IN’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Gerhard Steenhuis

2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Natasja Hartevelt

3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Ronald van Lingen

Evron
Jackson

Hooi 
is 

DE MOL
van

2022!

IS ONTMASKERD!
Winnaar van de cadeaubon in de poule Arriva ZHN/Leiden22         

twv € 75,00 beschikbaar gesteld door de PV is geworden:

ROBERT LEMMERS



LEKKERE HAP

VOOR ONDERWEG

Ook trek in een gezonde sandwich met wat 

lekkers erop? Deze sandwich is heerlijk, 

eenvoudig te bereiden en lekker voor onderweg.

Benodigdheden:

3 boterhammen                                                                                               

handje rucola                                                                                                             

halve rode ui                                                                                                            

2 eetlepels pesto                                                                                                     

2 eetlepels halvanaise/mayonaise                                                                          

3-4 zongedroogde tomaatjes                                                                                     

2 plakken kaas

                                                  

Bereidingswijze:

Snijd de rode ui in ringen, de zongedroogde 

tomaatjes in stukjes en meng in een bakje           

de mayonaise met de pesto.               

Besmeer 2 boterhammen met de  

pestomayonaise. Beleg de ene boterham 

met een plak kaas en de rode ui.

Leg hier de boterham met de pesto-

mayonaise op en beleg deze boterham 

met een plak kaas, een handje rucola en 

de stukjes zongedroogde tomaat. Leg de 

laatste boterham op de sandwich en snijd 

de sandwich schuin doormidden.

Prik eventueel nog een prikkertje in de 

sandwich zodat deze mooi blijft staan.

Eet smakelijk!



BOWLEN &

STEENGRILLEN

Zaterdag 5 maart gingen de remmen weer los:

Een gezellige bowlingavond met aansluitend een heerlijke steengrill.

Wat hebben we lang moeten wachten voor er weer op een locatie 

een activiteit kon worden georganiseerd. Mike, Erna en Jose

waren dan ook blij en gemotiveerd om de draad weer op te pakken.

De Strikes, spares en gootjes vierden hoogtij tot grote hilariteit en 

enthousiasme van de deelnemers. De winnaar van het bowlen was

André Brouwer, chauffeur uit Alphen. Het aansluitende steengrillen 

was lekker en gezellig. De dorst werd gelest met goudgele rakkers en 

andere vloeibare materie. Zo zie je maar dat je onderling met elkaar 

weer hele andere belevenisssen deelt dan alleen de bustalk. Je leert 

elkaar anders kennen(!) en het brengt ons weer dichter bij elkaar.   

Want ja, anderhalve meter en een mondkapje is historie.                

Onze dank gaat weer uit naar het organisatiecomité van de PV.       

Dat deze leuke activiteit een goede voorbode moge zijn op wat dit jaar 

komen gaat. Doe mee met de PV!
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HIER IS

WAAR IK BEN:
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De Mooi Japiksteeg is te vinden in de 

Breestraat en is zeg maar de 3e zijstraat/

steeg aan de rechterkant vanaf het station, 

nog voor het Minerva-gebouw links op de 

foto. Zoals ik al vertelde, was het een naam 

die mij toch wel bezig hield. Na diverse  

vruchteloze sessies met dr. Google heb ik de 

vraag neergelegd bij het Erefgoed Leiden en 

Omstreken. De uitleg en bijbehorende scan 

is van Joris van Manen, archivist / 

studiezaalbeamte. Gerhard Steenhuis

Beste meneer Steenhuis,

Ik heb het werk Leidsche Straatnamen van G.L. 
Driessen uit 1929 erop nageslagen, maar die 
heeft ook geen concreet antwoord. De pagina 
met de informatie die hij had heb ik gescand en 
als bijlage toegevoegd. In recentere werken 
heb ik geen andere verklaringen kunnen 
vinden.

Ik vind de speculatie van Driessen overigens 
niet helemaal bevredigend. Vooral bij zijn 
vermelding dat het eerder als Moei Japensteeg 
bekend stond denk ik zelf niet meteen aan 
“Jacob” als voornaam. Als het zou gaan om het 
bijvoeglijk naamwoord “mooi”, dan had ik ook 
verwacht dat het de Mooie Japiksteeg zou 
hebben geheten, met de -e erachter, ook in de 
vroege 17e eeuw, waar de spelling en 
grammatica van het Nederlands nog lang niet 
vastgelegd waren.

Daarom – en dit is volledige speculatie van mijn 
kant, en Driessen heeft destijds wel echt 
onderzoek gedaan – vraag ik me af of er in de 
steeg misschien sprake is geweest van een 
“moei Japens”. “Moei” is een oud woord voor 
“tante”, wat ook algemener gebruikt kon 
worden voor een oudere vrouw. Er zou dan 
wellicht een bekende of vooraanstaande vrouw 
met de achternaam of patroniem Japen, 
Jacobs of Japiks gewoond kunnen hebben.

Kortom, er kan alleen maar gespeculeerd 
worden. Ik sluit niet uit dat uitgebreid 
archiefonderzoek het juiste antwoord op zou 
kunnen leveren, waarvoor u van harte welkom 
zou zijn op onze studiezaal (nadat de huidige 
sluiting i.v.m. corona weer voorbij is, uiteraard).

Met vriendelijke groet,

Joris van Maanen
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