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INHOUD
    DEZE EDITIE

Zwart-wit… Wás de foto van de voorpagina.          
Ik heb h’m een beetje kleur gegeven. 
Precies waar de PV ook voor staat. Extra kleur 
geven aan het werken met elkaar: Samen leuke 
dingen doen. Het magazine ‘In de Kijkert’ is daar 
een onderdeel van. De aankondigingen en 
verslagen van alle activiteiten passeren de revue; 
afgewisseld met informatie, geschiedenis, 
kennismaking, tips, de puzzel en een vleugje 
humor. Heel divers dus en leuk voor thuis of om 
onderweg de pauzes op te vullen. 
De PV vind je ook terug op het World Wide Web. 
Peter van Leeuwen heeft een gloednieuwe website 
gebouwd nadat Marcel Schaaij te kennen heeft 
gegeven met deze activiteit te willen stoppen. 
Marcel heeft jarenlang de site up to date gehouden 
waarvoor de PV hem heel graag wil bedanken. 
Voor deze editie heb ik Roel van Eeden kunnen 
charteren om iets over de game-wereld te 
schrijven, boeidende materie… Verder neemt Fred 
afscheid, vertelt Jan vol trots over zijn eerste auto 
en knipoogt Klaus vanuit de keuken. Bovendien 
heeft Silvia deze keer een heuse scoop! 
Nieuwsgierig geworden? 
In het laatste weekend van juni organiseert het 
Home Sport Events een sportieve actie om 
fondsen te werven voor het Ronald McDonald 
Huis. Je weet wel, daar waar families van zieke 
kinderen kunnen verblijven tijdens een behandeling 
of operatie in het LUMC. Je vind er informatie over 
in deze editie en het is een absolute aanrader!      
In deze tijd merk je dat mensen zich niet zo 
makkelijk meer verbinden aan vrijwillige activiteiten 
of er verantwoordelijk voor willen zijn. Misschien 
een beetje bang om er niet meer van los te kunnen 
komen omdat anderen je stokje niet over willen 
nemen? Juist de betrokkenheid en vrijwillige 
bijdrages maken je leven rijker.                           
Laat je wereld niet kleiner worden.               
Binnenkort is weer de leden-                    
vergadering van de PV.                                         
Wil je ook ideeën delen? 
Veel leesplezier met deze editie!
Arthur





www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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VAN UIT
    HET BESTUUR

‘IK HEB NOG NOOIT IEMAND ONTMOET DIE ZO 
ONWETEND WAS DAT IK NIETS VAN HEM KON LEREN’

Hallo allemaal,
Wij, de PV-actief hebben weer de nodige leuke 
bezigheden in het vooruitzicht.
Alles even op een rijtje: Zaterdag 11 maart gaan we 
bowlen en grillen. We zitten al wel helemaal vol. Mike, 
Arno en José, jullie hebben goed werk verricht. Dank 
jullie wel. Op 18 maart is de reünie voor oud gedienden. 
Jullie kunnen je nog op-geven bij Jaap van Egmond. 
Pasen valt op 9 en 10 april. Voor die tijd staat er weer 
een pot met eitjes in de chauffeursruimte op de stalling 
en kunnen jullie weer eitjes raden. De uitslag is 
woensdag 5 April. Er zit weer een leuk prijsje aan 
vast. Er komt ook weer een algemene leden 
vergadering. Let op de PV-tv voor de datum en de tijd. 
Het bestuur hoopt op een ruime aanwezigheid. 
Namens de PV, Erna Mooijman-Loch. 

+ + =
SAMEN
LEUKE
DINGEN
DOEN
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WAAR
   BEN IK?

LACHEN
   IS GEZOND

Een man vreesde dat zijn vrouw niet meer zo 
goed hoorde als vroeger en dacht dat ze 
misschien een gehoorapparaat nodig had. 
Aangezien hij geen idee had hoe hij het moest 
zeggen, belde hij met de huisarts vragend naar 
advies. De dokter vertelde hem dat er een 
simpele informele test is dat hij kan uitvoeren 
zodat de dokter een beter idee krijgt van haar 
gehoorverlies.”Dit is wat je moet doen” zegt de 
dokter, “Sta ongeveer 8 meter achter haar en 
vraag haar iets op een normale gesprekstoon 
en kijk of ze je hoort. Zo niet, dan ga je naar 6 
meter, dan naar 4 meter, enzovoort, tot ze je 
antwoordt.” Diezelfde avond wanneer de vrouw 
in de keuken het avondmaal aan het bereiden is 
en de man in de woonkamer staat, denkt hij “Ik 
sta nu op ongeveer 8 meter, laten we kijken wat 
er gebeurd.” Sprekend op een normale toon: 
“Lieverd, wat eten we vanavond?” Geen 
antwoord. Dus stapt de man naar voren, op 

ongeveer 6 meter achter zijn vrouw en 
herhaalt: “Lieverd, wat eten we 
vanavond?” Weer geen antwoord. Daarna 
stapt hij de eetkmaer binnen waar hij op 4 
meter afstand verwijderd is van zijn vrouw 
en vraagt: “Lieverd, wat eten we 
vanavond?” En weer geen antwoord.     
Nu loopt hij de keuken binnen op 2 meter 
afstand. “Lieverd, wat eten we vanavond?” 
En alweer geen antwoord. Hij loopt nu 
verder tot hij vlak achter haar staat. 
“Lieverd, wat eten we vanavond?” Waarop 
zij antwoordt: ”Jan… voor de vijfde keer 
verdorie: WE ETEN KIP!!”

Zie ik nu dubbel, een 
luchtspiegeling of moet ik tóch maar 
even langs de opticien?

Gerhard Steenhuis





M/V
ETEN

&
DRINKEN

LEZEN
MET EEN
KNIPOOG
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 9: Gezond en goedkoop

HIJ:  Wil nu minder vlees eten, omdat het tegen de klimaatverandering 
helpt. Ook wil hij iets goedkoper inkopen, omdat de inflatie immers heel 
hoog is. Heeft in  ‘Deliciousmagazine’ gelezen, dat eieren goedkope en 
gezonde proteïne leveranciers zijn. Denkt bij zichzelf: Nou, dan kook ik 
iets met eieren!
 
Bespreekt dit met zijn vrouw via WhatsApp en zij vind zijn initiatief heel 
leuk. Schrijft zijn inkooplijst: zes verse Bio eieren, een kilo vers halfom 
gehakt. Verder nog uien, paneermeel, knoflook, peterselie – en een 
krop sla. 
 
Maakt na de inkoop een vleesdeeg en vormt in een pan een 
gehaktbrood en verstopt in het midden drie gekookte eieren. Doet het 
gehaktbrood in de oven. 
Schrijft aan zijn vrouw een WhatsApp bericht: Vanavond eten wij iets 
gezonds zoals besproken. Merkt bij het serveren op, 
dat hij de krop sla vergeten is.
 
ZIJ:  Wil nu minder vlees eten, omdat het tegen de klimaatverandering 
helpt. Ook wil zij iets goedkoper inkopen, omdat de inflatie immers heel 
hoog is. Heeft in ‘Deliciousmagazine’ gelezen, dat eieren goedkope en 
gezonde proteïne leveranciers zijn. Denkt bij zichzelf: Nou, dan kook ik 
iets met eieren!
 
Bespreekt dit met haar man via WhatsApp en hij vind haar initiatief o.k.
Schrijft haar inkooplijst: zes verse Bio eieren, een kilo verse Bio 
tomaten. Verder nog uien, knoflook, peterselie, paprika – en een 
Chorizo.
 
Mengt na het marktbezoek alles voor een lekkere Shakshuka, verdeelt 
alles in een hoge pan en legt in het midden drie rauwe eieren. Doet de 
pan op de kookplaat.
Schrijft aan haar man een WhatsApp bericht: Vanavond eten wij iets 
gezonds zoals besproken. Merkt bij het serveren op, 
dat zij de chorizo in de Shakshuka vergeten is.



Vandaag heb ik een interview met Franca 
Luijben.
Franca verteld:
“Ik kom uit Breda en woon nu met mijn vriend 
Bas en bonuszoon Danley van 8 jaar in 
Rijswijk. Ik ben afgestudeerd als schilder
gespecialiseerd in restauratie en onderhoud. 
Nu was daar weinig werk te vinden en onder-
houd is niet echt wat ik graag doe... 
Er was te weinig aanbod in mijn specialisatie.
Toen zag ik een advertentie waarin bus-
chauffeurs werden gevraagd, dus heb ik 
gereageerd. Via het uitzendbureau heb           

ik een opleiding gevolgd en de baan 
gekregen bij Arriva in Breda.             
In mei is dit nu 8 jaar geleden. 
Toen we naar Rijswijk verhuisden liet 
ik me overplaatsen naar Leiden. 
Het bevalt mij nog steeds prima. 
Het zijn de begin en eindtijden die 
duidelijk zijn én je neemt je werk niet 
mee naar huis. Hobby's heb ik 
eigenlijk niet. Ik sport wel graag. 
Daarnaast ben ik veel te vinden in 
Breda bij familie en vrienden. 
Vakantie? Uh ik heb wel vakantie 
opgenomen maar we kunnen niet 
echt uitgebreid weg. 

Na onze vakantie heb ik verlof
en… jawel dit omdat Danley grote broer 
gaat worden! We zijn zwanger en in 
augustus uitgerekend. 
De eerste weken was ik behoorlijk misselijk 
en moe en dat allemaal pas na 15.00 uur 
(de meeste vrouwen hebben dit ‘s-
ochtends) dus ik ben blij met de vroege 
diensten. In de ochtend voel ik me heel 
goed en actief. Het gaat nu echt wel beter 
hoor. 

SIVIA BRINKERINK
    IN GESPREK MET…

FRANCA LUIJBEN

10



Sivia Brinkerink

Ik ben ook wel een 
vreemde eter geworden. 
Ik at altijd hartigheid en 
nu lust ik graag 
tompoucen en meer 
zoetigheid. 
Wel ook yoghurt met 
gember heerlijk! 
Onze plannen? Richten 
op de zwangerschap, 
vakantietijd, en dan 
zwangerschapsverlof… 
Ik hoop dan in november 
weer op de bus te zitten. 
Oh ja, moet ook nog 
puzzelen met opvang en 
zo nadat ik weer ga 
werken.' “Ik wens Franca 
een voorspoedige 
zwangerschap en een 
mooi kindje!” 



TIME TO
   SAY GOODBYE…

Op de valreep van het verschijnen van 
deze ‘In de Kijkert’ namen 3 collega’s
afscheid van hun rijdende expertise.
Andre Haesen, John Epke en Jan van 
Leeuwen gingen na eerder al Fred 
van den Eijnden in de afgelopen 
periode met pensioen. Er is dus een 
hele brok ervaring weggevallen.

Al deze collega’s hebben jarenlang 
bijgedragen aan onze arbeids-
vreugde. Daarom willen wij deze 
kanjers onze hartelijke dank toe-
zeggen voor de prettige samen-
werking én verdiensten voor het team 
van Leiden. Maak er een mooie ‘oude 
dag’ van en geniet van jullie pensioen! 





ACHTER

  

Waar vinden we je achter de schermen?

   Ik werk als coördinator Service Team voor

   onze regio. Kort gezegd houd ik me bezig met

   het coachen, begeleiden en aansturen van het Service Team.

Voor welke carrière ben je opgeleid?

   Naast hotelmanagement heb ik opleidingen gevolgd in de richting van interieur-              

   architect en bouwkunde. Momenteel volg ik de deeltijdopleiding facility

   management aan de Haagse Hogeschool.

Wat was je eerste baan?
   Mijn allereerste baan had als titel “Onderzoeker”. Ik mocht toen enquetes                 

   invullen in winkelcentra over Coca-Cola en kreeg daarbij de mogelijkheid om                 

   onbeperkt Coca- Cola te drinken, daarom was dit de ideale baan voor mijn               

   16-jarige zelf…

Wat is je favoriete moment van de dag?

   Als ik mijn favoriete moment van de dag zou moeten klasseren, komt het                     

   eerste uur van de ochtend op de eerste plaats. Tijdens dat uur zit ik vaak                  

   op het terras en geniet van een heerlijk kopje espresso, terwijl ik het                      

   nieuws bekijk op sociale media op mijn telefoon

   
Wat vind je een lekkere lunch?

   Ik ben gek op Italiaans eten.

Welk schermpje krijgt de meeste aandacht?

   Net gekeken naar de schermtijd van mijn telefoon. Appen, mailen, googelen             

   en sociale media kost mij 6 uur per dag. Dus zeker mijn telefoonscherm.

Welke koffie of theevariant geniet je voorkeur?

   Zwarte koffie en espresso door de dag. Groene thee aan het einde van de dag.

Achter de schermen 
opereren diverse collega’s 

die de organisatie 
aansturen. Wat wij doen 
achter het stuur doen zij 

achter de schermen.              

Aan de hand van 10 vragen 
leer je ze wat beter 
kennen.                    

deze keer: Alaa Al Kaed
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Thuiswerken, op locatie of onderweg?

   Aangezien het soort werk dat ik doe veel contact met het team vereist,         

   ben ik altijd fysiek aanwezig op de locatie.   

  
Rijd je ook op de bus of zou je het ooit willen doen?

   Een tijdje terug heb ik in Leiden achter het stuur gezeten, maar het blijkt

   niet de meest geschikte optie voor mij. Ik geef er de voorkeur aan om        

   werk te doen waar ik meer plezier aan beleef

Hoe ziet je ideale vrije dag er uit?

   Allereerst wakker worden zonder dat er een wekker afgaat vind ik al een     

   goede start. een dagje uit met vrienden of naar een festival gaan zou zorgen       

   voor een ideale dag.
 



OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:
‘ZULLEN WE SAMEN LEUKE DINGEN DOEN’

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00: Mary van den Eijnden
2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00: Wim Vink
3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00: Loes van Egmond



De Leidse voetbal tientjes pool. Het WK in Qatar.         
Dat maakte wat los. Niet alleen in de wereld, maar ook 
op het veld en vooral in onze eigen kantine. Voorzichtig 
versierden we een beetje de vestiging met veelal oranje 
gekleurde ballonnen. O ja… Er zou bijna worden gevoet-
bald. Je zou vergeten dat het daarom ging. Omdat onze 
invloed op zaken in de wereld helaas weinig impact 
hebben draaiden we het maar naar de positieve kant… 
Voetbal verbindt, en al helemaal toernooi voetbal. 
Tenslotte was iedereen ook wel toe aan een beetje 
gezelligheid. Dus ja… die voetbalpool. Tientje inleveren 
en invullen maar. Na de fijne samenwerking met de 
collega’s van de Arriva-pool en de medewerkers op 
kantoor konden we van start gaan met precies             
40 deelnemers. Uiteindelijk was het een fantastisch 
toernooi op voetbalgebied. Een ware rollercoaster.     
Ook in de standen was dit terug te zien! Zo stond je 
onderaan, maar won Japan van Spanje en was alles 
weer anders. Wat een wedstrijden! Kwartfinale… 
Nederland – Argentinië. We zeggen daar maar niets 
meer over. De persoon die echt verstand van voetbal 
had heeft dan ook de hoofdprijs nooit uit handen 
gegeven en was niet in te halen: Paulien, 
GEFELICITEERD, € 225,-!  Zo kwam er ook nóg een 
mooie prijs van ‘achter de deur’… Ewout op de derde 
plek, met 45 euro. En onze Leidse schilder Erwin,        
die pakte de tweede met vijfenzeventig harde euro’s. 
Ook is er nog een tientje gegaan naar Ries Wielink en 
de poedelprijs naar Jolanda… De resterende 40 euro is    
gedoneerd aan Amnesty-International en is het  cirkeltje 
weer rond.                                       Bedankt voor al   
                                                        jullie vertrouwen en      
                                                        deelnames! Ik vond     
                                                        het  weer een eer om         
                                                        te doen. Ik zeg:      
                                                              “Tot weer in            
                                                                   Juni 2024.”

                                                                       Johan Kool



DAT HEB
    IK WEER…
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FRED MET 
  PENSIOEN

Na 43 jaar sturen op de bus 
kwamen op zondag 22 
januari de laatste metertjes 
aan Fred voorbij. Samen met 
familie en vrienden nam Fred
afscheid en gaat hij genieten 
van zijn pensioen.
we kennen Fred allemaal als 
een zeer gewaardeerde en 
betrokken collega. Hij heeft 
menig chauffeur wegwijs 
gemaakt als mentor en was 
jarenlang ‘Eco-coach’. 
In zijn vrije tijd was hij ook als 
chauffeur actief bij de 
stichting Hoogvliegers;      
een organisatie die kinderen 
met een handicap een 
onvergetelijke dag aanbied.
Al met al heeft Fred door de 
jaren heen zijn sporen 
verdiend op de bus en onder 
zijn collega’s. Daarom willen 
wij Fred bedanken en hem, 
samen met zijn vrouw en 
familie een mooie ‘oude dag’
toewensen, Geniet er van!

‘Maar helaas voor alle leerlingen, 
collega’s, mensen die zwaaien, mensen 
waarvoor jij (zonder dat je het zelf hebt 
geweten) belangrijk bent geweest door 
‘gewoon’ je werk te doen, jij stopt er 
mee en gaat met pensioen. 

Lieve papa, ik ben supertrots op jou, dat 
ben ik altijd geweest. En ik zal altijd trots 
blijven zeggen: “Mijn vader is een 
buschauffeur!”*

*Uit de speech van dochterlief…’



PUZZEL JE
   OOK MEE?

Lever de oplossing van de puzzel in via 
indekijkert@hetnet.nl of kastje 50 in de 
lockerruimte voor 30 april. Zo ding je mee 
naar een VVV-cadeaubon. Elke uitslag 
kent 3 prijswinnaars. Wie weet ben jij 
straks een gelukkige winnaar?





Harry Brakhoven is al 
jarenlang een 

gewaardeerde collega. 
Hij is een wandelende 

encyclopedie als het 
om Leiden gaat.    
Leuke feiten en   

          interessante   
 verhalen:               

Harry schudt ze zo     
uit z’n mouw.

Voor zo lang als        
het duurt struinen      

we met Harry     
kriskras door Leiden.

Loop je ook mee?

OP STAP
   MET HARRY

Na een lekkere bak koffie duiken Harry en ik weer de Leidse
binnenstad in. We steken de Visbrug over om op de
Vismarkt te komen. Harry verteld:

“Die Visbrug is de oudste brug van Leiden.
In de 12e eeuw werd hij al genoemd en vormde 
vroeger met de Sint Jansbrug de enige oever-
verbinding tussen Utrecht en de Noordzee. 
Hier is Leiden ontstaan. Daar waar de nieuwe en
de oude Rijn samenkomen hebben ze op het 
hoogste punt de Burcht gebouwd. 
Nu een prachtig monument met fraaie uitzichten.”

We passeren het stadhuis in de Breestraat. 

“Deze voorgevel van het stadhuis is eigenlijk helemaal nog
niet zo oud,” gaat Harry verder. “In 1929 is het stadhuis 
volledig afgebrand. Het was een enorme brand bij extreem 
lage temperaturen. Het bluswater bevroor zelfs, waardoor het
complete gebouw verloren ging. Men heeft toen in 1932 
een nieuw stadhuis neergezet  waarbij ze de oude voorgevel 
geheel nieuw hebben opgebouwd met restanten van de oude gevel. In de afgelopen twee 
jaar is het gebouw nog eens grondig gerenoveerd.”

We lopen verder door de schilderachtige stad. 
Over schilderen gesproken zegt Harry:

“Mijn vader was vroeger 
schilder en heeft nog menig 
werk in de binnenstad 
uitgevoerd.”
Trots laat hij de voorkant van 
een oud pandje zien met de 
verfstreken van zijn vader.
 

Nu we het toch over 
schilders hebben, zeg 
ik tegen Harry: “Die 
Leidse Rembrandt kon 
er ook wat van!” 
“We lopen wel even 
naar de plek waar hij is 
geboren”  zegt Harry.



Vervolgens lopen we de 
Breestraat uit, het verlengde 
Noordeinde op en slaan 
rechtsaf de Weddesteeg in.
“Hier kwam de grootmeester 
ter wereld”, aldus Harry.      
“Zijn geboortehuis bestaat niet 
meer. De plek wordt min of 
meer ontsiert door  
appartementen. Een steen in 
de gevel laat nog zien waar 
Rembrandts wieg heeft 
gestaan.” 

Als we ons omdraaien zien we het 
grote gebouw van de oude 
kweekschool voor de scheepvaart. 
Vele matrozen zijn hier in het verleden 
‘zeewijs’ geworden. Inmiddels is het 
een groot advocatenkantoor.            

We lopen door het  Rembrandtpark om weer op 
het Noordeinde terecht te komen. “Aan de 
overkant is de poort naar de wetenschap”        
laat Harry weten. “Daar begint een stukje van het 
universiteitsgebeuren.”
Ik stel voor dat we daar de volgende keer een 
uitgebreide studie van  maken…
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ONYXHOF
     LEIDEN

Op de foto is bus 5490 te zien bij de flats aan de 
Onyxhof. Die flats zijn omstreeks 2000 gesloopt. 
Zoekend naar gegevens over die situatie kwam ik 
krantenartikelen tegen dat die flats helemaal niet 
slecht zouden zijn en dat slopen een verkeerde optie 
was. De praktijk bleek anders…
Tegenwoordig bestaat het Onyxhof niet meer en heet 
nu Onyxstraat en er staan nieuwe woningen.
De foto is genomen op 28 januari 1968 door de aldaar 
wonende hobbyist Cor Fijma. In dat jaar reed lijn 15 
naar het Morskwartier, maar we zien achterop lijn      
11 staan. Beide lijnen hadden in Leiderdorp een 
gezamenlijk eindpunt en er zullen in die tijd best 
overlopende diensten zijn geweest. Het veranderen 
van de lijnfilm moest toen nog handmatig gebeuren, 
dus zal best eens “vergeten” zijn.
De bus was een Leyland met carrosserie van Verheul 
en had bouwjaar 1960. Hij kwam uit een serie van 11 
voertuigen: 5490-5500 en die in eerste instantie 
bedoeld als vervangend vervoer voor de in 1960 op te 
heffen stadstramlijn van Hoge Rijndijk naar 
Oegstgeest. Ze kwamen als grijze NZH-bussen in 
dienst. Drie wagens uit die serie                                 
zijn omstreeks 1968 in de gele                              
uitvoering gebracht, zoals                                          
de 5490 op de foto.                                                  
Ook de 5496 en 5500                                           
werden geel. Na de in-                                          
stroom in 1968 van de                                           
nieuwe gele bussen                                                              
5419 en hoger                                                        
verhuisde deze serie                                                                

naar Haarlem. Daar bleven ze echter 
niet lang. Twee stuks werden voor 
een zomer verhuurd voor diensten op                                
Ameland. In 1969 werd de helft van 
de serie verkocht aan de Betuwse 
Streekvervoer Maatschappij te Tiel, 
een bedrijf dat al snel opging in de 
Zuidooster (uit Gennep). Daar ging de 
5490 van het plaatje ook naar toe.     
De andere helft vond in de VAGU te 
Oudewater een nieuwe eigenaar.

Wie meer over het busvervoer in het 
NZH-gebied wil weten en zien:     
vanaf 22 april is er in het NZH 
Vervoer Museum in Haarlem (adres 
en openingstijden: zie elders in de 
advertentie) een nieuwe tentoon-
stelling over 100 jaar Busvervoer in 
Noord- en Zuid-Holland. Veel foto’s, 
films en attributen over dat onderwerp 
zult u aantreffen naast de standaard 
tentoonstelling van tram en bus.

Wim Vink
Archief NZH Vervoer Museum
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Foto: Marco vd Ende

DE KIJKER

Ken je die grap over de bloem?
In het Engels is ie nog flower… 
Bloemen houden van mensen was ooit
een slogan maar het is natuurlijk 
andersom. Bloemen maken iets los bij ons,     
en dat is natuurlijk het verhaal van geuren 
en kleuren. Waarom komen er zoveel 
mensen naar bijvoorbeeld de Keukenhof? 
De Keukenhof is indrukwekkend en uniek 
met z’n prachtige kleuren in een 
fantastische setting? Bloemen hebben ook 
een emotionele waarde, ze bieden troost, 
liefde en genegenheid. Zonder bloemen 
zouden we een kleurloos bestaan leven. 
Een bloemetje bij een huwelijk, afscheid of 
excuus? Niemand zal zeggen dat het hem
of haar niets doet. Het gaat misschien nog 
wel verder dan dat. Bloemen symboliseren 
ook een beetje ons leven. Je komt op, 
groeit, zit in de bloei van je leven, geeft 
energie en vruchtbaarheid en verwelkt 
langzaam tot… Maar, de mensen hebben  
van je gehouden omdat je zo’n mooi, 
bijzonder en kleurrijk persoon bent! 



SNERTDAG
     25 JANUARI

‘Wist je dat erwtensoep erg 
gezond is? Het bevat vitaminen   
A, B en C en allerleid mineralen. 
Daarnaast bevat het veel eiwitten 
die licht verteerbaar zijn…’

‘Snert heet officieel pas snert 
als de soep één dag ‘gestaan’ 
heeft. De gelatine die in het bot 
zit maakt de soep geleidelijk 
dikker en daarmee in veler 
ogen lekkerder. De oorsprong 
van de benaming is Fries en 
naar alle waarschijnlijkheid 
afkomstig van het woord 
‘sneirts’, wat ‘in één teug 
betekent…’

‘Snert is een typisch Nederlands 
wintergerecht…’

‘Dankjewel weer aan alle vrijwilligers!’



VAKBONDEN
    EN JOUW WERK

De onderhandelingen over een nieuwe cao in 
onze beroepsgroep verlopen moeizaam. 
Werkgevers en vakbonden zoeken naar een 
oplossing waarin alle partijen zich kunnen 
vinden. Dat is niet eenvoudig omdat de belangen 
van beide partijen groot zijn.
 
Het is goed om te weten dat vakbonden het 
instrument zijn om de belangen van werk-
nemers te behartigen. Zonder de vakbonden 
kunnen er geen afspraken gemaakt worden over 
de inhoud van een nieuwe cao. 

Onderhandelen betekent ook dat je water bij de 
wijn moet doen. Dat geldt natuurlijk voor beide 
partijen. Om het belang en de meerwaarde van 
vakbonden uit te leggen doe je er goed aan om 
de QR-code te scannen en het filmpje te 
bekijken. Lid worden van een vakbond kost geld. 

De contributie kun je aan het einde van 
het jaar laten verrekenen met je bruto-
salaris. Dat betekent dat je ongeveer 1/3 
van je jaarcontributie terug ontvangt. 

Collectief je stem laten horen heeft 
betekenis. Het gaat over jouw werk,        
nu en in de toekomst.
 

MIJN
   EERSTE AUTO

Mijn eerste auto was een Toyota Corolla. 
Het was er één van het tweede type Corolla. 
Rode skai bekleding en het contactslot zat links op het 
dashboard. In het Louwman museum waar ik als 
vrijwilliger werk hebben we de type 1 staan. Deze 
verschilt niet veel van het type 2. Type twee had 
voorstoelen met een geïntrigeerde hoofdsteun, niet 
verstelbaar maar wel super modern voor die tijd. 
Bij het type 1 stond de linker buitenspiegel op het 
spatbord, later op het portier. 
Rechterbuitenspiegel was een optie, helaas niet op mijn 
Corolla. 
Ik was 18 jaar geworden en op m’n verjaardag de eerste 
rijles. Zo daar zat ik dan voor het eerst de openbare weg 
op. Op de camping en eigen terrein had ik al vaak 
genoeg de auto van pa en ma weggezet met een extra 
rondje natuurlijk…

Na de eerste rijles vertelde de 
instructeur: “Nou Harteveltje, ik ga 
maar een examen voor je aan-
vragen.” Ik super blij natuurlijk. 
Na het theorie-examen,              
40 multiple-choice vragen, direct 
een praktijk test. 
Yes!  Beide zonder fouten 
afgelegd, “U bent geslaagd voor 
uw rijbevoegdheid.”
Gelijk door naar het 
gemeentehuis om m’n rijbewijs 
aan te vragen… pff dat duurde 
lang zeg maar daar was hij dan. 
Moet eerlijk toegeven dat ik toen 
de Toyota nog niet had, zo nu en 
dan even in de auto van m’n 
schoonouders heb mogen rijden.
Dat was ik snel zat. De Toyota 
gekocht voor 500 gulden van een 
school vriendje, en gaan met dat 
ding. Dit was eind 1981. In 1982 
aan het werk gegaan, en ja hoor 
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in maart een oproep voor een keuring voor militaire dienst. 
Goedgekeurd, lichting 82-6! Met de Toyota heen en weer. 
Eerst naar Raamsdonkveer, Ponteniers-kazerne voor de 
rijopleiding grootrijbewijs. Daarna naar de Generaal 
Winkelman-kazerne voor 12 maanden paraat. Na een week 
buffelen op de kazerne vrijdags naar huis, met een 
rotgang. Ja dag, bij Routiers, Nunspeet controle door de 
Koninklijke Marechaussee, al die dienstplichtige apen aan 
de kant … pffff papieren en technische controle, gelukkig 
niets aan de hand. Wij, m’n maatje Edwin en ik weer door. 
Later bleek dat de rechter achter schokbreker los van de 
achteras was. Links naast de bestuurdersstoel kon je zo 
naar de straat kijken. Toen was het tijd om afscheid te 
nemen van de Toyota, snik.
Maar ja we waren jong en eerst nog even met de Toyota 
gaan scheuren en raggen op de hei. Toen de motor vast 
liep, de kentekenplaten er af gehaald en het uitgebluste 
beestje laten staan op een tankgracht. Nooit meer iets van 
gezien of gehoord. 
Dat was mijn Toyotaatje…  Snik 

“Kom collega’s, 
jullie hebben vast 
ook een leuk 
autoverhaal?”

Groet,
Jan Diekaleman



In het laatste weekend van juni 2023 vindt alweer de 12e 
editie van HomeSport Events (voorheen de HomeRide, 

HomeRun, HomeWalk) plaats.
HomeSport Events is een uniek fondsenwervend evenement 
waarbij de deelnemers in estafettevorm 500 km fietsen, 240 

km hardlopen of 120 km wandelen in 24 uur.

Ga ook de uitdaging aan, en schrijf je nu in voor HomeSport Events op     
24 en 25 juni 2023. Met je team ga je honderden kilometers sporten. 

Dwars door Nederland, door weer en wind. Allemaal voor dat ene doel: 
families en hun zieke kind dicht bij elkaar brengen in Ronald McDonald 

Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Scan de QR-code voor meer 
informatie. Doen wij ook mee met een team van Arriva?

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door: ‘De Uyl van Hoogland’



KEUKENHOF
    2023

We staan aan de vooravond van weer een     
nieuw Keukenhof seizoen.
Iedereen uit Leiden en omgeving is bekend met 
dit fenomeen. Drukke bussen, oponthoud op 
mooie weersvriendelijke dagen maar ook 
de vibe van de vele toeristen die dit wonderlijke       
            schouwspel komen bezoeken.
            De Keukenhof is één van de grootste        
            publiekstrekkers in Nederland.                                   
            Was het vorig jaar al erg druk, de               
            organisatie verwacht dit jaar nog meer        
            bezoekers. Het bijzondere van de                  
            Keukenhof is dat het vooral voor toeristen    
            alleen met de auto of bus bereikbaar is.       
            Daar speelt Arriva natuurlijk weer groots      
            op in. Alle kennis en expertise worden uit      
            de kast getrokken om zoveel mogelijk           
            reizigers een onvergetelijke dag te              
            bezorgen. Dat is alles bij elkaar een hele      
            organisatie. Met de huidige krappe   
            arbeidsmarkt wordt het weer een hele                
            uitdaging. Vroeger werden de bezoekers      
            voor de Keukenhof nog met reguliere         
            buslijnen naar de bloemetjes gebracht.      
            Inmiddels is dat met de huidige                    
            bezoekersaantallen niet meer mogelijk.      
            Daarom rijden we nu met                          

‘De Keukenhofexpress’. Online een ticket kopen, 
scannen en gaan. Een heel ander verhaal dan 
de oude foto’s van het NZH-Vervoermuseum ons 
laten zien…                                              
                                                     Time changes!



HIER IS
   WAAR IK BEN!

We zien hier het symbool van een nieuwe maan 
bovenop de moskee op het Ter Haarplein. De maan is 
belangrijk omdat hij de islamitische kalender bepaalt, 
want elke nieuwe maan markeert het begin van een 
nieuwe maand. Het is één van de drie moskeeën in 
Leiden, het Islamitisch Centrum Al Hijra op het nieuwe 
Ter Haarplein, de andere 2 staan in de Nieuwe-
Marnixstraat en de Curaçaostraat. Stichting Moslim-
groep Leiden waarvan het Islamitisch Centrum Al Hijra 
een onderdeel vormt is opgericht 1978.                          

In 1982 zijn ze ingetrokken in het pand in de 
Rembrandtstraat in Leiden. Na de komst van de tweede 
en derde generatie was er een grote behoefte aan meer 
ruimte en faciliteiten. In 2018 zijn ze verhuisd naar het 
nieuwe centrum aan het Ter Haarplein. Naast de religi-
euze functie heeft het centrum een sterke sociaal-
maatschappelijke functie. Deze moskee kunnen we 
bewonderen met lijn 5 en ligt tegenover de halte 
Churchillbrug. Ik ben niet binnen geweest, maar door    
het raam viel deze mooie kroonluchter nog te 
bewonderen.                                                        



Nederland telt zo'n 450 
moskeeën en wereldwijd 
ongeveer 3,6 miljoen (nov. 
2021). De grootste moskee 
vinden we in Mekka, Saoedi-
Arabië en is de Al-Masjid al-
Haram moskee. Deze biedt 
plek aan zo'n 900.000 mensen, 
maar tijdens de Hadj 
(pelgrimstocht naar Mekka) zijn 
er meer dan 4 miljoen moslims 
in en rondom de moskee te 
vinden. Wie wel eens in 
Istanboel is geweest heeft 
ongetwijfeld de moskeeën daar 
bezocht, zoals de Blauwe 
Moskee en de Süleymaniye-
moskee. De moeite waard om 
te bezoeken en zeker de 
binnenkant is prachtig om te 
zien. Voor wat meer info, scan 
de QR-code voor een top 10      
van beroemde en mooiste 
moskeeën. 

Gerhard                               
Steenhuis

‘Wij wensen onze collega’s een goede     
en inspirerende vastenmaand toe’

Officieel begint de ramadan bij 
zonsondergang. Dat is 2023 op 
woensdag 22 maart rond     
19:00 uur. Het vasten begint de 
volgende ochtend bij zons-
opgang op donderdag 23 maart  
Op donderdagavond 20 april 
eindigt de ramadan als de zon 
ondergaat. De dag erna, vrijdag 
21 april, is het Eid al-Fitr,         
in Nederland  beter bekend als 
het Suikerfeest. Tijdens Eid al-
Fitr wordt het einde van de 
vastenmaand gevierd.



Dag lieve collega’s, 

Na even met Arthur te hebben gesproken,                                                                                        
heeft hij me overgehaald  een stuk over games te                                                                                            
schrijven. Als het bevalt zal ik het vaker doen,                                                                                
maar laten we vooral niet te ver vooruit kijken. 

Ik schreef jaren voor GamingNation; nu Gamerslife.nl),                                                                          
een games-nieuws site die vooral veel het laatste nieuws                                                        
publiceerde aangevuld met reviews, artikelen en allerlei content                         die daar bij paste.                                         
Dit zeg ik niet om te pronken met wat ik allemaal heb gedaan, maar               met hoe ver dit 
schrijven van ander werk afstaat. Voordat ik aan dit stuk begon had ik namelijk  een draft naar 
Arthur gestuurd over Overwatch 2 en hoe stom ik het vind dat zij me gebanned hebben. 

Arthur vroeg me om een vertaling. (I shit you not)

Nu is het voor mij een enorme uitdaging om over games te praten zonder de termen die daarin 
heel normaal zijn. Om je voor te stellen, ik ken geen vistermen, weet niets onder een motorkap te 
benoemen en ken op het sneeuwklokje en de tulp na geen enkele bloem. Als je mij een verhaal 
voorhoud waarin allerlei termen worden gebruikt die op auto’s slaan…

Nou Arthur, speciaal voor jou: Games (ook bekend als computerspellen of videogames) zijn 
interactieve media. Deze stellen de speler in staat om te controleren wat er gebeurt op het    
scherm en zo een (bij gebrek aan betere vergelijking) soort film spelen. Je bepaald zelf wat er 
gaande is op het scherm en vaak hebben jou keuzes invloed op het verhaal (dat ook hoge ogen 
scoort want de ene na de andere wordt verfilmd/serie). Games zijn ondertussen zodanig ver dat  
je de Tetrissen van deze wereld mag vergeten en de graphics (vertaling: hoe mooi (of niet) het er 
uitziet op je scherm) zijn gigantisch veel verder. Logisch ook, want we zijn 40 jaar verder. 

Ik ben ervan overtuigd dat er een game is voor iedereen je kan namelijk alle kanten op.             
Van leven als scholier op de school van Harry Potter tot het zijn van een soldaat op de frontlinie. 
Van interactieve boerderij simulatie tot superheldje spelen. Je hebt zelfs een (zeer populaire) 
schoonmaker simulator of je kan je werk mee naar huis nemen met een zeer degelijke bus 
simulator. Wat ik probeer te zeggen is dat je het zo gek niet kan bedenken,                                     
of er is wel een game van. 

Even iets anders, ik weet vrij zeker dat jij (lezer of Arthur) ook een gamer bent, maar dat je het    
niet eens door hebt. Je smartphone mag je namelijk ook gewoon als console (console is een 
computer gemaakt om games op te spelen, denk aan een PlayStation of Nintendo).               

Candy Crush is ook een game.

LET’S PLAY
       GAMES!

Is een vertaling bij elk zoveelste woord voor jou niet nodig? Lees dan eens   
een artikeltje of twee op Gamerslife.nl, waar ik Daddy Modus schrijf, over 
mijn ervaringen als gamende vader. Iedereen die daar schrijft mag 
helemaal zelf weten wat hij of zij schrijft. Dit geeft ons een heerlijke variatie 
van journalistieke stukken, nieuws en diepgang, opiniestukken en een 
buschauffeur die schrijft (vooral klaagt) over het hebben van kinderen.



DARTEN
DONDERDAGAVOND

OM DE 2 WEKEN, 19.30 UUR
INFO: ROBERT LEMMERS

06-51478308

KOPIJ
INLEVEREN 

VOOR:
30-04-2023

DANK NAMENS
HET KAPPERRON VOOR DE

CHAUFFEUR(S?) DIE HULP BOOD            
BIJ EEN LASTIGE KLANT

JANUARI 2023

VERGEET

DE OPLOSSING

VAN DE

PUZZEL

NIET!

DATUM VOLGT BINNENKORT! 




