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Een gloednieuwe bus (12 jaar geleden aan het 
begin van de huidige concessie) en een man op 
leeftijd sieren de voorpagina? Bijna uit de lucht 
gevallen (Skyfall;-) wordt alles anders volgend jaar. 
James Bond lliefhebbers herkennen natuurlijk 
onmiddellijk ‘Q’ in de oude man; de vernuftige 
‘research and development’ personage die 007 
altijd voorzag van ludieke gadgets om 
tegenstanders op afstand te houden. Zo zie ik de 
link naar Q…buzz. Zij hebben Arriva met nieuwe 
tools op soortgelijke wijze overwonnen in de 
aanbestedingsprocedure, ons enigszins  
verrassend achterlatend. Het maakte op de 
werkvloer natuurlijk wel wat los. Velen zien in Arriva 
een prettige werkgever. Er zal het nodige 
veranderen, maar dat is pas in december 2024 en 
Qbuzz zal zeker ook het beste met ons voor 
hebben. Laat de personeelsvereniging in ieder 
geval een vangnet zijn om met elkaar in de 
overgangstijd ‘samen leuke dingen te blijven doen.’               
Zo was daar begin juli de bbq. Onder grote 
belangstelling was het weer leuk, lekker en bovenal 
erg gezellig! Er wordt inmiddels druk overlegd over 
activiteiten in het najaar. De lichtkrant en de 
posters houden jullie op de hoogte. Afgelopen 
zomer heb ik weer redactioneel overleg gehad met 
Peter van Leeuwen, onze voormalige redacteur 
van In de Kijkert. Even ervaringen uitwisselen en 
ideeën uitwerken. Peter is verantwoordelijk voor de 
website. Daar vind je alle actuele informatie over 
en van de PV. We hebben afgesproken dat de 
nieuwe ‘In de Kijkert’ voortaan als preview al op de 
site te lezen is voordat hij bij de drukker vandaan 
komt, we gaan dus ook een beetje mee met een 
trend. En dan de achterpagina, ingegeven door 
collega Jean-Pierre. Verderop lees je het belang 
van deze informatie! We maken ons na de 
vakanties op voor een nieuwe en                      
drukkere periode onderweg.                                 
Blijf alert en laat je niet gek maken.                     
Met veel nieuwe collega’s gaan we                         
er met elkaar weer fris tegen aan.                                           
Succes allemaal en aan Arriva:                          
Never say never again…
Arthur





SAMEN LEUKE 
DINGEN DOEN

VAN UIT
    HET BESTUUR

September 2023, de tijd vliegt, en voor de meesten van jullie zit de vakantie er 
waarschijnlijk alweer op… Ik heb nog een paar dagen als ik dit stukje schrijf terwijl ik nog 
op de boot zit en (gelukkig) ook even in de schaduw kan zitten.

Maar ondanks de heerlijke vakantie gaan de werkzaamheden voor de leden van het 
bestuur van de PV en de activiteitencommissie gewoon door…

Zo staan er vóór het eind van het jaar een bingo-avond en de kerstreis, en voor begin 2024 
het bowlen en steengrillen gepland!!
Houdt voor meer én de laatste informatie het PV scherm in de kantine, de posters,             
In De Kijkert, of de website van de PV goed in de gaten!

Vanaf de maart/april editie van 2020 heeft Sylvia Brinkerink garant gestaan voor de rubriek 
‘In Gesprek Met:’ waarin zij, meestal in Petit Restaurant de Valk, collega’s interviewde en 
daarmee een kijkje in het leven van die collega gaf. Helaas heeft Sylvia aangegeven 
hiermee te willen stoppen en daardoor zie je in deze editie het laatste interview van haar 
hand…
Enorm bedankt voor je inzet Sylvia, wij hebben genoten van alle verhalen!!

Tegelijkertijd zijn wij dus op zoek naar een nieuwe interview(st)er. Lijkt je dit leuk om te 
doen? Neem dan gerust even contact op met een van de leden van het bestuur of van de 
activiteitencommissie.

Helaas nemen we dit jaar ook afscheid van het Sinterklaasfeest. De goede man wordt écht 
een beetje oud, en de response op het formulier om aan te geven of er voldoende animo 
was, is helaas te weinig reactie gekomen.

Ik ben sinds ongeveer 2 maanden toegetreden tot het bestuur van onze PV en hoop dat ik 
een waardevolle bijdrage kan gaan leveren. Heb je vragen over de PV, wil je je aanmelden 
als lid of als onze nieuwe “In Gesprek Met:” interview(st)er? Spreek mij of één van de 
andere leden van het bestuur of de activiteitencommissie dan gerust even aan!

Groetjes Ton van Schaick
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WAAR
   BEN IK?

LACHEN
   IS GEZOND

Een Amerikaan, een Hollander en een    
Japanner spoelen aan op een onbewoond 
eiland. De Amerikaan begint meteen de 
lakens uit te delen en zegt: “I take care of 
the food.” Tegen de Hollander zegt hij: 
“You take care of the wood.”                 
Tegen de Japanner zegt hij:                  
“You take care of the supplies.”
Ze gaan alle drie weg. Tegen de avond 
komen de Amerikaan en de Nederlander 
elkaar weer tegen op de afgesproken 
plaats. Maar nog geen spoor van de 
Japanner. Ze besluiten om te wachten… 
en wachten… en wachten…                   
De Japanner komt niet opdagen.           
“Zo, dan beginnen wij alvast te eten,”    
zegt de Hollander tegen de Amerikaan.     
“Okay,’ zegt de Amerikaan.
Opeens komt de Japanner uit de boom 
gesprongen, terwijl hij roept:        
“Supplies!”.

Oh nee, is King Kong weer terug?
Is de film weer tot leven gewekt?
Het zal toch niet waar zijn?
Misschien dat het wel meevalt. Ik zie dat
‘ie weer een soort van ‘gevangen’ is.                                  
Maar hij heeft wel een zoekende blik; 
ben benieuwd wat dat te betekenen heeft.
Maar sowieso, waar vandaan richt hij zijn
zoekende blik? 
Verderop het
antwoord.

Gerhard
Steenhuis





www.kittenopvang
-bovenwater.nl

Oud Adeselaan 29
2375 XB  

Rijpwetering
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GOOI JIJ OOK WEL EENS
        EEN HENGELTJE UIT?

De visclub van de PV is nog altijd
actief. Onder leiding van           
Cor Zonneveld wordt er fanatiek 
in competitieverband door een 
select groepje sportvissers menig 
hengeltje uitgegooid. Heb jij nou 
ook iets met vissen of heb je 
vragen over hoe je het beste een 
vis aan de haak kunt slaan, 
informeer dan eens bij Cor.        
Hij kan je in geuren en kleuren, 
vol passie, maar bovenal met veel 
kennis je goede adviezen geven, 
ook over het vissen in wedstrijd-
verband. We hebben het hier wel 
over zoetwatervissen. Het vissen 
op zee is door de hoge kosten en 
bescheiden deelname 
opgehouden te bestaan.



     Dit is mijn laatste bijdrage voor                  
     In de Kijkert. Ik heb met veel plezier vele   
     collega’s gesproken, maar ik ga nu           
     andere leuke dingen doen. Mijn                 
     slotakkoord is met Ashley van der Most: 

Ashley is 29 jaar en 30 weken in blijde 
verwachting van een meisje.
Ze woont samen met haar man Patrick in 
Leiden. Ashley begon met een opleiding voor 
dierenarts-assistente die ze netjes heeft 
afgerond. Met solliciteren werd ze echter 
gewoon onderuitgehaald omdat ze ervaring 
moest hebben… Iedereen die een opleiding 
heeft genoten heeft toch niet gelijk ervaring? 
Beetje vreemd en jammer. 
Haar moeder zag op 
Facebook een bericht
voorbijkomen waarin
buschauffeurs werden
gevraagd. 

Dan dat maar eens 
proberen toch? 
En ja hoor, ze slaagde
en ging gelijk aan het 
werk in juli 2017 als buschauffeur in Alblasserdam 
bij Arriva... Door de concessie-verandering aldaar 
werd het al snel Qbuzz. 
En daar werd snel duidelijk dat er geen
plaats was voor uitzendkrachten! 
Belachelijk maar helaas waar. 

“Dus ben ik bij Connexxion terecht 
gekomen in Voorne-Putten”, 
vertelt Ashley.
“Ik ben verder gaan kijken en kwam
bij de RET in Rotterdam terecht. 
uit die contreien ben ik uiteindelijk in 
Leiden komen wonen, maar daar hoort
een verhaaltje bij.” 
“Ik heb als hobby namelijk motor rijden. 
Dat doen we in groepsverband
en gaan heerlijk overal naar toe. 

Door deze hobby heb ik mijn man 
Patrick destijds leren kennen.      
Samen gingen we de tourtjes rijden 
met een vast clubje. Met deze leuke 
ritten kom je ook leuke mensen tegen
en daardoor ontstonden er steeds 
meer stelletjes. 

SIVIA BRINKERINK
    IN GESPREK MET…

ASHLEY VAN DER MOST
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Laat nu een van die stelletjes ook in blijde 
verwachting zijn van een meisje. 
Wel zo leuk toch? Mijn andere hobby is 
haken. Nee, niet van die grote lappen 
maar leuke knuffelbeestjes en zo. 
Dit heb ik geleerd van mijn moeder en oma
en doe dit nog steeds heel graag. 
Maar we dwalen af. Door Patrick ben ik  
naar Leiden verhuisd en vond ik dat ik dan 
ook maar bij Arriva moest solliciteren     
want dat is zo lekker dichtbij. 
En het bevalt me prima! 
De vakantie is aangebroken maar we 
hebben geen plannen om weg te gaan. 
We hebben lekker de tijd om het                  
                           kinderkamertje en alles       
                            klaar te maken voor          
                             straks. Na mijn vakantie   
                              ga ik meteen met           
                               zwangerschapsverlof    
                                want ik ben op 25       
                                 oktober uitgerekend.       
                                  Ik hoop persoonlijk       
                                   zelf dat ons meisje      
                                    op 30 oktober wordt 
                                     geboren…                  

…Deze datum heeft                           
voor mij een speciale              
betekenis. Onze relatie 
begon op die dag én ik ben op           
30 oktober in Leiden komen wonen,        
dus ja, voor ons heel bijzonder.        
Mijn favoriete keuken is de Chinese.          
Ik ben zelf gek op wokken.                 
Het liefste eet ik elke dag Chinees       
of wok, maar dat kan eigenlijk ook       
weer niet.”

‘Tot zover het leven in het kort van 
Ashley. Ik wens haar een fijne 
zwangerschap en daarna een heel 
gezond kindje!’
Silvia Brinkerink

Silvia, namens de redactie én    
de personeelsvereniging een 
reuze dankjewel voor al je leuke 
interviews met collega’s in de 
afgelopen jaren. Topper!





ELECTRISCHE
           BUSSEN

De kogel is door de kerk. In december 2024
gaat de nieuwe vervoerder de concessie ZHN rijden 
met electrische bussen (of op basis van waterstof). 
Op deze pagina een greep van diverse bussen die 
in aanmerking komen voor deze deze concessie-
eis. Op de busexpositie ‘Busworld’ in Brussel
zijn de wagens ook in het echt te bewonderen.
De Busworldexpositie (beurs…) vindt plaats van                      
7 t/m12 oktober 2023 in
Brussel
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M/V
ETEN

&
DRINKEN

LEZEN
MET EEN
KNIPOOG
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Nergens anders kan men het verschil tussen                  
mannen en vrouwen zo goed zien als in de keuken. 

Deel 12: Roerei

ZIJ: Haalt twee eieren uit de koelkast, maar laat het spek er in.        
Scheidt het eigeel van het eiwit. Denkt: ”Het eiwit is ok, maar één 
eigeel moet genoeg zijn.”
Heeft een slecht geweten.
Doet een flinke scheut spa rood bij het ei. Dan nog een scheut, en een 
beetje zout. 
Roert krachtig.
Haalt een klein gecoate pan uit de kast en zet het fornuis aan.
Herinnert het zich, hoe leuk het was toen vroeger haar vader altijd op 
zondag ’s-ochtends spek voor haar bakte.
Herinnert zich de geur, die dan vroeger in de keuken hing.
Zuchtend bij de gedachte hoe het knapperige spek in                       
haar mond voelde.  
Doet enkele druppels plantaardig olie in de pan. Laat het voorbereide     
ei-spa rood mengsel in de pan lopen.
Vergeet het ei in de pan op te kloppen.
Doet het licht gele omelet op een boord. Het breekt in twee helften.     
Haalt een vork uit de keukenlade.
Begint op de weg naar de keukentafel al spijt te krijgen.
 
HIJ: Haalt vier eieren en het spek uit de koelkast. Breekt alle eieren 
boven een kom. Kijkt naar ieder enkel ei en zegt: “Nu ben je er 
geweest”.
Is zo gelukkig als een klein jongetje.
Doet er een grote scheut room bij. Dan nog een scheut en genoeg zout 
mag niet ontbreken.
Roert krachtig.
Zet de grote ijzeren pan op het fornuis en doet er zes plakken spek in.
Herinnert zich, dat er nog één plak spek in de verpakking zit, eet hem 
zo op. Is blij met de geur die nu in de keuken hangt. Hij zucht van 
geluk. Bakt de spek heel knapperig en schuift het aan de zijkant in de 
pan Doet er een groot stuk boter bij, en laat het  ei-room mengsel in de 
pan lopen. Klopt het heel zacht door elkaar.
Doet het roerei en de spek op een bord. 
Haalt een vork uit de keukenlade.
Begint al op weg naar de keukentafel te eten.





DAT HEB
    IK WEER…
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BBQ 1-7
BBQ
   ZATERDAG 1 JULI

Zoals de foto’s laten zien was de jaarlijkse BBQ van      
de personeelsvereniging weer een groot succes.
Het was leuk, lekker en beregezellig! Deze keer werd 
gekozen om the happening vóór de  grote vakantie te 
organiseren en dat pakte zeer goed uit. Er waren veel 
mensen aanwezig en het enthousiasme was groot.
Dankjewel weer aan de organisatie!







Foto: Marco vd Ende

DE KIJKER

Op een reguliere werkdag ontmoeten
wij vele nationaliteiten. Mensen die
diverse talen spreken. Het is fascinerend
dat er zo veel talen zijn en dat we 
moeite doen om elkaar te willen begrijpen. 
Taal is een middel tot communicatie om een boodschap
over te brengen. Hoe en waarom is taal eigenlijk
ontstaan? Volgens wetenschappers is het
moeilijk te bepalen en gaan er schattingen
rond van tussen de 50.000 en 2 miljoen
jaar geleden… Allerlei diersoorten
hebben manieren om met elkaar te
communiceren maar de taal van de
mensen is uniek. Wij kunnen een
oneindig aantal ‘gedachten’ uitdrukken
en we kunnen praten over dingen
die losstaan van het hier en nu. 
Hoe bijzonder is het toch dat talen 
zover van elkaar afstaan. Chinees 
of Arabisch klinken zo anders als 
onze eigen taal, nog los van de manier 
van schrijven. Er gaan ongeveer 6000
talen rond in de wereld die ook nog eens 
continue aan verandering onderhevig zijn. 
Taal leeft dus. Een Limburger spreekt weer
anders Nederlands dan een Laidenaer… 
De wereld is mondialer geworden en automatisch 
is er meer een gemeenschappelijker taal ontstaan. 
Verder is elkaars taal begrijpen eenvoudiger geworden
door de translate-apps. Grappig is trouwens dat gebarentaal 
grenzen laat verdwijnen en wereldwijd tot veel herkenning leidt. Soms zeggen gebaren meer 
dan woorden kunnen vertalen. De kunst is nu nog om ‘welke taal dan ook’ wenselijk te 
gebruiken. Het heeft de mens intelligent gemaakt en het is een basis van ons ‘zijn’.
De Kijker

Omdenken begint met taal
Keer alles om:

Maak van een probleem de bedoeling
Van een fout een goed
Van een crisis een kans

Van een ondanks een dankzij



ACHTER

  

Waar vinden we je achter de schermen?

   Als businessanalist van de Regio West zit ik 

   meestal in Leiden bij het ontwikkelteam.

   Ik ben verantwoordelijk om van alle beschikbare data verantwoordingsreportages 

   voor de provincie te maken. Daarnaast zorg ik voor stuurinformatie in West voor

   iedereen. Denk hierbij aan reizigersaantallen, beschikbare chauffeurs, klachten,

   rituitval, punctualiteitsscores (zie ook jullie nieuwsbrief). Iedere dag probeer

   ik met jullie de prestaties te verbeteren.

Voor welke carrière ben je opgeleid?

   Ik heb eerst HEAO bedrijfseconomie gedaan en vervolgens ‘Bedrijfskunde’ gestudeerd

   aan de Erasmus Universiteit. Hier heb ik de richting Accounting en Control gevolgd.

   een logische stap is dan een functie als controller.

Wat was je eerste baan?
   Mijn eerste bijbaan was via een uitzendbureau in de horeca. Zo heb ik bij                    

   de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, Van der Valk in Sassenheim, het Sheraton             

   Schiphol en vele andere locaties gewerkt. Mijn eerste baan na mijn studie was bij       

   bouwbedrijf Ballast Nedam. Hier ben ik (project-)controller geweest en heb ik mij      

   ontwikkeld in het creëren van niet financiële informatie. Denk aan informatie over        

   energie, afval, grondstoffen, veiligheidsincidenten en werknemers.

Wat is je favoriete moment van de dag?

   Een ontspannen ochtendritueel met het gezin. Wakker worden, samen ontbijten, 

   rustige cappuccino drinken en dan fietsen door het mooie Leiden. Bijvoorbeeld over

   de Rembrandtbrug bij molen ‘De Put’ en het uitzicht over het Galgewater.

   
Wat vind je een lekkere lunch?

   Op het werk eet ik bijna altijd tosti’s.

Achter de schermen opereren 

diverse collega’s die de 
organisatie aansturen. Wat wij 

doen achter het stuur doen zij 

achter de schermen.              

Aan de hand van 10 vragen leer je 

ze wat beter kennen.                    

deze keer: 

Marcel van der Holst
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Welk schermpje krijgt de meeste aandacht?

   Toch wel de beeldschermen op mijn bureau. Op een scherm vaak een digitale 

   vergadering (Microsoft Teams) en op het andere scherm de informatie.                             

   Toch is mijn schermtijd op mijn telefoon ongeveer 2 uur.

Welke koffie of theevariant geniet je voorkeur?

   Thuis een lekkere cappuccino en op het werk koffie zwart (lekker makkelijk).

Thuiswerken, op locatie of onderweg?

   Altijd op kantoor en soms in Heerenveen. Thuiswerken heel soms. Ik geloof                     

    vooral in direct contact met collega’s. Daar kan ik de combinatie maken tussen        

    de cijfers en prestaties, zodat dit met elkaar verbeterd kan worden. 

  
Rijd je ook op de bus of zou je het ooit willen doen?

   Zelf rijden wordt afgeraden door vele collega’s gezien mijn inparkeervaardig-

    heden… Op de simulator heb ik dit helaas bevestigd gekregen. Gelukkig alleen           

    virtuele schade’s. Ik heb vooral heel veel respect voor alle chauffeurs die                 

    de bus iedere keer weer veilig door de binnenstad van Leiden weten te krijgen.

    Bij grote calamiteiten/events kan je mij bijvoorbeeld vinden op Leiden Centraal                  

    en daar kan ik genieten van het helpen van onze klanten. Samen maken wij er

    op deze dagen het beste van!

Hoe ziet je ideale vrije dag er uit?

   Dat is toch de zaterdag. In de ochtend met de oudste naar zwemles en zelf                

   ook zwemles geven. Vervolgens lekker in de middag even thuis of naar de markt.               

    Eind van de middag heb ik meestal een waterpolo wedstrijd met aansluitend                       

    het clubhuis. Vervolgens beland je dan soms ook nog even in de stad.
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OPLOSSING PUZZEL VORIGE EDITIE:

1e prijs: VVV-geschenkbon € 20,00:
                                               Carla Slingerland                       

2e prijs: VVV-geschenkbon € 15,00:
         Nel van Leeuwen

         3e prijs: VVV-geschenkbon € 10,00:  
                          Dick Griekspoor

‘EEN GASBARBECUE IS HEEL GEMAKKELIJK’



Harry Brakhoven is al 
jarenlang een      

gewaardeerde collega. 
Hij is een wandelende 

encyclopedie als het 
om Leiden gaat.    
Leuke feiten en   

          interessante   
 verhalen:               

Harry schudt ze zo     
uit z’n mouw.

Voor zo lang als        
het duurt struinen      

we met Harry     
kriskras door Leiden.

Loop je ook mee?

OP STAP
   MET HARRY
OP STAP
   MET HARRY

Vanaf de Pieterskerk waar we de vorige keer
zijn gestopt lopen we door de smalle idyllische
Pieterskerk-Choorsteeg naar de Breestraat.
Hier slaan we linksaf weer richting
het Noordeinde. Vlak voor de Waalse kerk wijst
Harry mij rechts op de Catharinasteeg. 
“Ooit zat hier kadoshop het Steentje,
een monumentaal pand dat gesloopt werd ten
behoeve van een doorsteek voor het winkelende
publiek. Aan de andere kant van de huidige
steeg die uitkomt op de Aalmarkt aan de 
Stille Rijn stond ooit het gebouw van Van Nelle.”

We lopen verder door de Bree het Noordeinde op.
Links passeren we de Varkensmarkt. 
“Op die Varkensmarkt bevindt zich nog een mooi hofje”,
vertelt Harry. “Dit ‘Loridanshofje’ zit verscholen achter
een oud middeleeuws pand. Destijds waren er meerdere 
welgestelde Leidenaren die als liefdadigheid 
woonruimte voor oudere (vaak alleenstaande)
arme mensen lieten bouwen.” We schieten rechts de 
Weddesteeg in, “Weet je het nog: De straat waar 
Rembrandt is
geboren,” grinnikt Harry.
 
Verderop pakken we de 
Rembrandtbrug over het
Galgewater.
“Deze houten hangbrug 
is nog vrij recent,” laat 
Harry weten. Hij stamt 
uit 1983. Het is een 
replica van de oude 
brug die hier in 1817 is
gesloopt. Al die tijd was
hier dus geen brug…
Links over de brug 
staat molen De Put, 
nagebouwd van een
oude korenmolen.
In de verte zien we de
oude Morspoortkazerne,
inmiddels een hotel.”
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 “Het Galgewater waar we net 
overheen kwamen kreeg zijn naam 
vanwege de galg(en) die langs het 
water stonden,” gaat Harry verder. De 
mensen die hier werden terechtgesteld 
en waren overleden werden begraven 
op de Mors. Daar komt de betekenis 
‘Morsdood’ vandaan.”                         

We lopen langs het Galgewater 
richting een gebouw met een 
prachtige trapgevel: Het 
voormalig woonhuis van de           
      stadsbouwmeester.                       
                 “Hier was vroeger de     
                  stadstimmerwerf”,        
                  laat Harry weten.          
                  “Dat klopt,” zeg ik         
                  tegen hem. “En weet    
                  je wat nu zo leuk is:        
                  We zijn uitgenodigd      
                  om binnen rond te           
                  kijken en tekst en         
                    uitleg te krijgen over      
                    dit pareltje van             
                    Leiden.” We struinen     
                    vervolgens naar           
                    binnen. De volgende     
                    keer lopen we weer      
                    verder! Lees onze      
                    bevindingen over de     
     Stadstimmerwerf verderop in       
               de Kijkert. 





ook nog verbonden geweest met Aalsmeer 
en Alphen ad Rijn met lijn 4, met Nieuw-
Vennep met lijn 3. Ook was er nog een 
minilijntje naar Bilderdam en Vrouwenakker 
(marktlijn 17). Nu is Leimuiden niet meer via 
het OV verbonden met Aalsmeer, maar de R-
Net lijn 370 rijdt van Alphen ad Rijn via de 
provinciale weg bij Leimuiden naar Schiphol. 
De NZH heeft eind jaren 80/begin jaren 90 
nog tussen Leimuiden en Nieuw-Vennep 
gereden met hun lijn 93. Op de foto 
(omstreeks 1971 genomen door Jan v.d. 
Stelt) staat de Maarse & Kroon bus 401 klaar 
om als lijn 2 uit Leimuiden naar Leiden te 
vertrekken. De bus is een Leyland met een 
carrosserie van Roset (uit Bergen op Zoom) 
van bouwjaar 1965. In 1973 ging die mee 
over naar Centraal Nederland en werd in   
juni 1982 bij het CAB in Utrecht ingeleverd, 
waarna sloop volgde. Seriegenoot 413 heeft 
het overleefd en is nu museumbus bij het 
Nationaal Openbaar Vervoer Museum in 
Ouwsterhaule (nabij Sneek).
Het beginpunt van lijn 2 was voor de garage 
van M&K in Leimuiden. Het gebouw is een 
paar jaar geleden gesloopt en op die plek is 
nu een haven te vinden. 

Wim Vink
Archief NZH Vervoer Museum

De verbinding tussen Leiden en Leimuiden 
bestaat al sinds 1923. In dat jaar opende      
Jac. Maarse een lijndienst tussen Rijnsater-
woude via Leimuiden naar Leiden.                 
Het bleek ook de start te zijn van het bedrijf 
Maarse & Kroon. Het bedrijf heeft 50 jaar 
bestaan en ging in 1973 op in Centraal 
Nederland. De verbinding Leimuiden-Leiden 
werd lijn 2. Vanaf 1925 reed die lijn zelfs door 
naar Aalsmeer. Toen de nieuwe luchthaven 
Schiphol in 1967 in bedrijf kwam, werd het 
M&K-lijnennet gewijzigd en zo werd het 
gedeelte Leimuiden-Aalsmeer van lijn 2 aan    
de bestaande lijn 1 (Aalsmeer-Amsterdam) 
gevoegd. Bij de herverkaveling van vervoers-
gebieden in 1994 kwam Leimuiden-Leiden 
onder Westnederland, later ZWN te vallen.     
Dat werd in 1999 op zijn beurt weer  
Connexxion tot aan de volgende concessie, 
toen Arriva het vervoer overnam.                     
Op dit moment is het lijn 56. Hoe Qbuzz deze 
verbinding zal onderhouden zal de toekomst 
leren. Leimuiden is tijdens de M&K-periode    

LEIMUIDEN
   MAARSE & KROON
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Jullie zijn al een paar keer onderstaande affiche tegengekomen in de Kijkert. Hij komt ook op de 
lichtkrant voorbij in de chauffeursruimte. Misschien vraag je je af wat er mee bedoeld wordt?

Het blijkt dat wij met elkaar gemakkelijk een grapje, dolletje of geintje uithalen zonder dat we we 
in de gaten hebben (of juist wel?) waar de grens ligt van het toelaatbare. We menen het 
natuurlijk nooit serieus en je moet er niet te zwaar aan tillen is het credo? Relativeren is een 
oplossing maar zo werkt het niet altijd en soms gaan we over grenzen heen. Zeker als het gaat 
om stereotiepe opmerkingen die veelal in herhalingen vervallen. Wees er van bewust wat je de 
ether in slingert, de grens van humor kan flinterdun zijn.

Collega’s met bijvoorbeeld een Islamitische achtergrond, vrouwen, collega’s met een andere 
geaardheid of anders worden nog wel eens geconfronteerd met ongemakkelijke situaties. 
Ogenschijnlijk niet kwaad bedoeld, maar toch… Niet iedereen is bij machte een opmerking te 
pareren, of voelt zich zelfs gekwetst of beledigd. 

Dat kan niet de bedoeling zijn: Respect voor je collega’s schept eerder verbroedering.                  
Toon interesse voor en in elkaar en je krijgt er vriendschap voor terug.
We zijn samen verantwoordelijk voor ‘de lol’ én het plezier in ons werk.                                            
Dat we allemaal gewaardeerd worden om wie we zijn en wat we doen. 

Daarom is diversiteit…  ‘In de verschillen elkaars gelijkenissen ontdekken!’
Scan de QR-code en je kunt via Intermediar/Work in Progress de 
podcast beluisteren over ‘Welke grappen kunnen wel en niet op het werk?’
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WEBSITE
   PVOV LEIDEN

Jarenlang verzorgde Marcel Schaaij
de website van de PV. Afgelopen 
jaar nam Peter van Leeuwen deze 
taak over en bouwde een compleet
nieuwe site. Maar dan ben je er 
natuurlijk nog niet… Een website 
moet wel up-to-date blijven en Peter 
stopt daar de nodige energie in.
Zoals je ziet heeft de PV-Actief weer 
een paar leuke activiteiten op de 
agenda staan. Save the dates zodat 
je ze niet hoeft te missen. 
Uiteraard vind je de actuele 
informatie van elk evenement straks 
terug op de posters en op de 
lichtkrant. Je kunt dus ook altijd de 
website checken. Op de site kom je 
oa oude Kijkertjes tegen én je vindt 
er altijd als eerste de preview van de 
nieuwe ’In de Kijkert’ voordat de 
gedrukte versie uitgebracht wordt. 
SAMEN LEUKE DINGEN DOEN!

Busworld is een Europese ‘Busbeurs’ waar alles wat 
met bussen te maken heeft een platform krijgt.          
Een ticket kost € 10,00 en is online te bestellen. 
Bovendien is de toegang voor alle 6 dagen geldig!       
Je kunt er gratis OV bij aanvragen. Scan de QR-code
om een impressie te krijgen van de expositie in 2019 
Busworld vindt om de 2 jaar plaats. Door de Corona-
pandemie was de laatste editie al weer 4 jaar geleden.



Stuur je oplossing voor
31 oktober naar: 

indekijkert@hetnet.nl of kastje 50
Ding mee naar een VVV-cadeaubon!



HIER IS
   WAAR IK BEN!

En hier de ontknoping...
Bij de stadschauffeurs zal er wel
een lampje gaan branden want 
hij is alleen te zien met lijn 3,    
beide richtingen. Hij staat bovenop
het gebouw van Auto XL, vlakbij de halte                                                                      
Meloenstraat. Maar dan blijft nog de vraag waarom hij een ietwat zoekende blik heeft...         
'King Kong' is op zoek naar een nieuwe fotograaf, m/v, die deze rubriek van 'Waar ben ik' 
vanaf volgend jaar wil gaan verzorgen! Ondergetekende stopt op 12 oktober met bussen 
maar maakt dit jaar nog netjes af en gaat dan lekker genieten van héél véél vrije tijd, iets met 
(vervroegd) pensioen enzo…                     
Ben jij de volgende????
 
Gerhard Steenhuis



Zomermaanden

De zomermaanden zijn als gamer toch 
altijd een beetje lastig. Ondanks dat het 
koelste (en coolste) plekje in huis ook 
toevallig een paar consoles heeft staan, 
voelt het toch altijd te warm om te gamen. 
Gelukkig is het ook altijd een redelijk 
karige tijd qua nieuwe  games en dus is 
het tijd om naar buiten te gaan! Naar een 
gamebeurs bijvoorbeeld… Maar nee, ik wil 

het nu hebben over een experiment                  
waar ik de fut niet voor had, gewoon             
omdat het te warm was. 

Op Lowlands stond dit jaar een               
gigantische variant van de klassieke            
GameBoy (Nintendo handheld console               
uit de jaren ’90) met Tetris.                                  
De bedoeling was, dat je met 4 spelers             
tegelijk het plaatje van het te gebruiken                    
blok nabouwt in het echt, om vervolgens                  
op 4 verschillende punten                                     
(met 4 verschillende mensen) op knoppen gaat 
springen. Het was heeul warm en stilstaan was al 
genoeg voor een zweetdruppel, laat staan als je 
als een malle gaat staan springen in de volle zon. 

                     Enfin, eigenlijk is mijn punt heel           
                     simpel en kort... Ik vind het tof om te       
                     zien dat er tieners en twintigers wild         
                     enthousiast een spelletje spelen die   
                                      ik vooral herinner als een   
                                      campingspel die ik   
                                      vroeger voor de tent op      
                                      de camping, uren en uren  
                                      heb gespeeld. Samen 
                                      met m’n zus en moeder,      
                                      continu proberend          
                                      elkaars  highscore te       
                                                      verbeteren.              
                                                        Maar dan           
                                                           zonder te
                                                             springen. 
 
                                                     Roel van Eeden                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               

LET’S PLAY
       GAMES!



Enige tijd geleden werd de redactie van           
‘In de Kijkert’ benadert door Ed Dubbeldeman. 
Ed is al geruime tijd sponsor van ons magazine 
en in zijn vrije tijd actief vrijwilliger bij de 
stadstimmerwerf in Leiden. Hij wil ons graag 
een rondleiding geven en de lezers enthousiast 
maken voor de betekenis van deze parel in 
Leiden. Want dat is het: De stadstimmerwerf. 
Blikvanger is het woonhuis uit 1612; het ademt 
historie uit. De prachtige trapgevel van de 
voormalige woning van de stadsbouwmeester 
vangt gelijk je aandacht. Toch is dit maar een 
klein onderdeel van de hele stadstimmerwerf. 
Die timmerwerf ontstond toen Leiden werd 
uitgebouwd aan het begin van de 17e eeuw. 
Schepen voerden over het Galgewater hout     
aan dat werd verwerkt op de werf voor de 
huizenbouw in de directe omgeving.      
Inmiddels is de timmerwerf verworden tot een 
wooncomplex. Uitzondering is het onderste 
gedeelte achter de fraaie voorgevel. Die heeft 
om redenen een andere invulling gekregen. 
Vrijwilligers hebben dit gedeelte in authentieke 
staat opgeknapt. Je vindt er prachtige 
tegelwanden van handgemaakte tegels                            
(geen één is hetzelfde!) en originele                      
vertrekken die je terug brengen in                     
de tijd. Inmiddels wordt het gebouw                
ook gebruikt door het kunstenaars           
collectief ’De Leidsche Mondialen’.                      
Zij hebben door het jaar heen                
wisselende exposities,
heel interessant! De vrijwilligers van                  
de stadstimmerwerf vertellen je                     
graag over de historie van Leiden                          
en de betekenis van de werf.                            
De toegang is gratis.                                         
Het is een leuke aanrader.

Dankjewel Ed Dubbeldeman
voor je enthousiaste uitleg!
Wij komen graag nog een 
keertje terug.

STADSTIMMERWERF
   LEIDEN



REANIMATIE:
   LEVENSREDDEND HANDELEN

In de afgelopen periode hebben vele collega’s in het kader 
van de Code-95 een bhv/ehbo cursus gevolgd en anderen 
zullen ongetwijfeld binnenkort volgen. Tijdens de cursus 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan levensreddend 
handelen/reanimatie. Vaak hoor je terug dat het goed is dat 
de informatie nog een keer wordt uitgelegd en geoefend. 
Collega-buschauffeur Jean Pierre wil daar nog een schepje 
boven op doen. Vanuit zijn arbeidsverleden in de zorg én 
het feit dat hij zelf actief is in het voorlichting geven over 
reanimatie/levensreddend handelen wil hij graag bij
jullie onder de aandacht brengen hoe je te werk gaat in 
geval van nood. Op de achterkant van de ‘In De Kijkert’
vindt je in 6 stappen wat je moet doen bij een reanimatie. Misschien is het een idee om deze editie 
altijd bij je hebben of er bijvoorbeeld een foto van te maken? Mochten jullie vragen hebben over 
levensreddend handelen mag je Jean Pierre altijd aanschieten.
Zoals hij zelf zegt:  “Als ik aan het werk ben heb ik altijd spreekuur; in de pauzes welteverstaan…”

Als je de QR scant
kun je alle handelingen 
die hiernaast worden 
weergegeven nog een 
keer terugkijken.
Doe er je voordeel 
mee, het kan altijd op 
je pad komen!
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KOPIJ
INLEVEREN 

VOOR:
31-10-2023

Gevraagd:
Vind jij het leuk om je 
collega te interviewen?
Informeer bij Arthur!




